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1956 yılında Iğdır'ın Tuzluca (Kulp) ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Tuzluca'da okudu. Kendi ilçesinde lise olmadığından Ordu/Perşembe'de dört yıllık ilköğretmen okulunu yatılı öğrenci olarak okudu. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. 12 Eylül 1980 
askeri cuntasının bilinen soruşturma ve kovuşturma aşamalarından geçti. Neticede beraat etmesine rağmen mesleği ile ilgili resmi ve özel sektörde çalışma imkanı bulamadı. Zorunlu olarak esnaf sıfatıyla başka işlerle uğraşmak zorunda kaldı. Sol fikirlerle ortaokul öğrencisiyken tanıştı. Bu yaştan itibaren hayatında sol-sosyalist fikirler hep rehber oldu. Kürt kimliği, zihin dünyasının en büyük meşguliyetini teşkil etti. Kürtler adına siyaset yapan parti ve yapıların söylem ve tutumları, kendisinde büyük hayal kırıklıkları yarattı. Dostlarının baskısı ve teşvikiyle yazmaya başladı. Araştırmalarına halen devam etmektedir. 
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İLKSÖZ 


1962-1963 öğretim yılında ilkokula başladım. Okulumuz, tek katlı, oturtma çatılı, döşemeleri ziftle boyanmış siyah tahtalar ile kaplıydı. Sınıfa girdikten sonra en arka sıraların birinde durdum. 
Gözüm tanıdık birini aradı. Mahalleden “Kınno”” olarak tanıdığım ve sonradan resmi adının Latif Bulut olduğunu öğrendiğim birinin yanına yanaştım. Takım elbiseli, bıyıklı ve kravatlı bir şahsın sınıfa girmesiyle sınıfın ayağa kalkması bir oldu. 
Şahıs bir şey söyledi ve sınıf hep bir ağızdan bir şey bağırdı. Ben hiçbir şey anlamadım. Yanına oturduğum Kınno'ya sormaya çalıştım ama o cevap vermedi, “sonra,” dedi. Tabi bu diyaloğumuz Kürtçe idi. Teneffüste Kınno'ya tekrar sordum, ne de olsa o bir yıl önceden okula başlamış, sınıfta kalmış ve sınıf tekrarı yapıyordu ama, iyi-kötü Türkçeyi sökmüştü. 


- o Sınıfa giren muallim miydi? 
- Oo Evet. 

- oSınıfanededi? 

- o Günaydın dedi. 

- o Sınıfne bağırdı? 

- o Sağol dedi. 

*. “Kınno”, Kürtçe'de kısacık anlamına gelmektedir. Adı geçen arkadaş, yaşına göre çok uzun boylu olduğu için ironi olsun diye mahalleli “Kınno” diye adlandrmıştı. 


İşte Türkçeyle ilk karşılaşmam böyledir. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş Türkçeyi sökmeye başladım. Ancak öğrendiğim Türkçe tam Türkçe de sayılmaz. Çünkü daha çok Azeri çocuklarla konuşuyorum ve onların şivesi de Türkçe diksiyona ve gramere uymamaktadır. Yine de durum fena sayılmaz. Benden iki yaş küçük kardeşim/yoldaşım ve ilçemizin şimdiki Belediye Başkanı Mehmet, yaşının küçüklüğü nedeniyle okula henüz kaydedilmemiştir ama babamın ısrarı üzerine kayıtsız bir öğrenci olarak benimle okula gidip gelmektedir. Bayram, tören, bayrak, dükkan, çarşı mevhumuyla ilk kez karşılaşıyorum. Üzerimde siyah önlüğüm ve beyaz yakalığım yoktur. Babam alamamıştır. Her bayram günü okula gidiyorum. Sınıf hizaya geçiyor, çarşıdaki meydanda tören yapılacak, okul ve sınıf tam yürüyüşe geçecekken öğretmen, “önlüksüzler ayrılsın” diye bağırmaktadır. Sınıfın yarıya yakını yürüyüş kolundan ayrılmak zorunda kalır. Tabi bu hal, benim çok ağırıma gitmektedir. İlkokul birinci sınıfı bu şekilde idare ettikten sonra ertesi yılın ilk bayram törenine katılmak için bir çözüm buldum. Meğer okulda izci elbisesi var ve öğretmenler kimi izci olarak seçerlerse onlar izci kıyafetiyle hem de kortejin en ön safında törene katılmaktadırlar. İzci kıyafeti, haki renkli kısa kol gömlek, yine aynı renkte kısa pantolon, kırmızı fular ve beyaz sırmadan ibaretti. Israrlı parmak kaldırmalarla izci elbisesini kaptım. Artık resmi bayram törenlerinin hiçbirini kaçırmadım. Sonradan şiir ezberleyerek kürsülerin de müdavimi olmaya başladım. Ancak izci elbiselerini giyip mahalle arkadaşlarıma hava atayım derken, düşerek sol diz kapağımı fena halde yaraladım. Bu yaşa geldim, o yaranın izi hala durmaktadır. 
Benim Türkçe maceram böyle başladı. 


Kk Xx Xx 


2017'nin başlarıdır. Bir gün cep telefonum çaldı. Arayan çok sevdiğim, saygı duyduğum, 1978'den beri gerek Sıkıyönetim Mahkemelerinde gerek Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bizim 


kuşağın kahrını, yükünü çeken, maddi/manevi çok yıprandığı halde hiçbir gün yüzünü ekşitmeyen, emeğini esirgemeyen bir dost idi. 
Hal hatır faslında sonra bir konuda düşüncelerimi almak istediğini söyledi. Ben de birkaç gün sonra konu hakkındaki kanaatimi içeren bir değerlendirmeyi dostumun mail adresine yolladım. Benim bu değerlendirmemi okuyan dost beni aradı. Israrla ve tekraren mutlaka yazmam gerektiğini, bunu benden beklediğini söyledi. Ama yazmak cesaret ve yetenek işidir dedim dostuma. O, gene de ısrarla benden böyle bir çalışmadan kaçamayacağımı söyledi. Ne yazayım Abi dedim? O da “ne yazarsan yaz ama mutlaka yaz”, dedi. Dostumun adını kendi talebi doğrultusunda, zikretmeyeceğim ama okuyucu açısından şunu belirtebilirim bahse konu insan, mayasını Deyşta Rewan&'den almış bir aydındır. Benim yazma serüvenim de böyle başladı. Biliyorum, altmışından sonra ne yazar olunur ne de şair. Zaten benim de böyle bir kaygım yok. 

80'li maceradan sonra uzun yıllar politikanın kenarında durdum. Doğrusu zaman zaman bir yerden başlamam gerektiğine dair düşüncelere kapılmadım-değil. Ama kendimde o güç ve azmi bulamadım. Bir izleyici ve olaylardan doğrudan ve dolaylı etkilenen bir birey olarak olanı, biteni anlamaya, anlamlandırmaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalıştım. Çevremde beni bilen, tanıyan dostlara, politik çevrelere kanaatlerimi, düşüncelerimi usulü dairesince paylaştım. Düşünce ve duygularımı dinleyen bu çevrelerin bir kısmı hemen benden bir atak beklediler: “Daha ne duruyorsun, müdahale etsene, siyasi yapıda yer alsana” diyerek beni teşvik de ettiler. Ama benim politik anlayışım ve beklentilerim çok farlıydı. Bu farklılığı onlara izah etmekte müşkülat çektiğimi itiraf etmeliyim. Ta ki 2000'li yıllara geldik. Kardeşim Mehmet, örgün siyasi çalışmaların uzağında hiç durmadı. Bulunduğu her bölgede ve her mecrada müdahil oldu, aktivist oldu, görev aldı, sorumluluk yüklendi ve omuz verdi. Bu çabaları sürdürürken 40 yıldır hiç kesilmeyen soruşturma ve kovuşturmaların yenilerine muhatap oldu. Tabi, kardeşi ve yol arkadaşı olarak O'nu takip ve izleme işleri de bana düştü. Kendisi ile ilgili 


olarak biriktirdiğim inzibatı, idari, adlı evraklar, klasörleri doldurmaktadır. 

Bu vesile ile Kürtler adına siyaset yapan kişi ve kurumlarla yakın temasım oldu. Uzaktan azametli görünen bazı politik figürlerin gerçek boyutlarını görme imkanına kavuştum. Prensip olarak siyaset yapmanın tek taraflı bir fedakarlık olduğuna inananlardanım. Bu saha, kişisel beklenti ve ikbal hesaplarının temin edileceği bir alan olmamalıdır. Hele ezilenler ve Kürtler adına yola çıktıklarını iddia edenler için söz konusu bile olamaz. Başkan Mehmet Gültekin'in siyasi duruşu nedeniyle bazı politik çevrelerle tanışmalarım, görüşmelerim oldu. Bilenler bilir, konu ne olursa olsun, ister siyası toplantı, ister düğün merasimi, ister cenaze taziyesi, ister bir dost yemeği; her vesileyle ve her ortamda politika konuşulur, güncel olaylar tartışılır. Bu vesileyle Kürt cenahında kulaç atanların, ezberci, tekrarcı, sığ, slogancı; özgün ve analıtık çözümlemelerden uzak söylemlerini gördükçe üzüldüm ve ürktüm. Bu halk adına politika yapanların kapasitesi, seviyesi, birikimi böyle mi olmalı? Sonra anladım ki meseleler, tarihsel, toplumsal ve felsefi temelde ele alınmamakta, yazılı, görsel ve sosyal medyanın günlük sloganları ile işler kotarılmaya çalışılmaktadır. Okumak, araştırmak, irdelemek gibi bir çabaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü bu kadroları, kendilerini geliştirmeleri için zorlayan bir ortam yaratılmış değil. 

Örgün siyasi yapılara çöken kesif bürokratik anlayış, beyinleri kıskaca almış, köşe başları malum şahsiyetler tarafından tutulmuş, hiyerarşi mekanizması acımasız dönmekte, biat kültürü burada da geçer akçe olarak itibar görmektedir. Hele lider konumundaki bazı şahsiyetlerin yaptığı analizler var ki dinleyenlerin nutku tutulmaktadır. Anlatılanlar huşu içinde dinlenilmekte, nutukların bitiminde cami cemaatinin dağılma seremonisine benzer bir görüntüyle dinleyici kitlesi dağılmaktadır. 

Bu konuyu biraz somutlaştırmak maksadıyla, bu satırların yazarının da bulunduğu, 2015 seçimleri vesilesi ile yapılan iki toplantıdan bahsedeceğim. Bunlardan birinde, milletvekilliği, 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parti yöneticiliği yapmış ve çıkışlarıyla dikkat çeken ve en sonunda da demokratik siyaset imkanının kalmadığını gerekçe göstererek köşesine çekilen bit hanım efendidir. Toplumun, lider olarak tanıdığı bu şahsiyet, barış sürecinin gerekliliğini şöyle açıkladı: 

“ Arkadaşlar, biliyorsunuz bir barış süreci yaşıyoruz. Bu süreç bizim için çok önemlidir. Çünkü şu an Kürt Hareketini yöneten kadroların yaş ortalaması 63 'dir. Türkiye'de insan yaşının ortalaması ise 75 tir Demek ki 10 yıl sonra bu yöneticilerin ortalama yaşı 73 olacaktır. Yani normalde bu yönetici kadro, doğal ömrünü tamamlamış olacak. Düşünün dağda 5.000 kişilik başıboş gerilla gücünü? Hangi istihbarat örgütünün denetimine girer, ne tür eylemler yapar, kontrolden çıkan bu gücün ne kadar tehlike yaratacağını siz düşünün. İşte bu tehlike karşısında barış sürecine önem vermekteyiz. ” 

Bu konuşmayı dinleyen her yurtseverin başından kaynar sular dökülmez mi? Yani barış ihtiyacı, gerilla önderlerinin yaşıyla ilintilidir, yoksa barış diye bir derdimiz olmayacak öyle mi? Maazallah yöneticiler genç olsa, barış lafını etmeye gerek kalmayacak. 
Ey vah, ey vah! 

Bir başka toplantıda Selahattin Demirtaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki konuşmasından ne kast ettiği soruldu. Bu seferki konuşmacı, bir parti meclis üyesi. Soruya muhatap olan yetkili ilk cümlesinde “diyanet dinsizliktir ” tespitiyle söze başladı. Bunu duyan dinleyicilerden bir grup hemen orayı terk etti. Geri kalanlara, konuşma bitiminde cevaptan ikna olup olmadıklarını anlamak için sorduk: “Bir şey anladınız mı?” Kitle- den kısık sesle “hayır” cevabı geldi. Bu konuşma, en az 50 kişinin partiden kaçmasına sebep oldu. 

Bu örnekleri, içinde bulunduğumuz siyası süreçte, parti yönetimini elinde tutan kadroların, kapasite ve düzeylerini yansıtması bakımından verdik. Amaç, ne kimseyi aşağılamaktır ne de rencide etmektir. Ancak, bir halk adına hem de ateş çemberi içindeki bir halk adına söz söyleme konumunda olanların daha donanımlı, 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daha deneyimli olmaları beklenmez mi? Ödediği bedellerin kabarıklığından, hesaplarının dahi tutulamadığı bir halk adına siyaset yapanların ideolojik, politik, diplomatik yetilerle mücehhez olmaları gerekmez mi? Kürtler adına politika yapabilmek için bir alt yapıya bir birikime bir ustalığa ihtiyaç yok mu? Böylesi unsurları dinleyince ve düşününce demokratik siyaset sahnesinde arzı endam edenlerin yıllardır neden proaktif bir politika yerine reaktif bir politika izlediklerini anlamak kolaylaşıyor. Çünkü proaktif politika yapmak derin siyasi-ideolojik, sosyolojik, tarihi, diplomatik bilgi ve tecrübeyle olanaklıdır. Bu özelliklerden yoksun bir politik önderlik, olayların arkasından savrulmaktan kendini kurtaramaz. Gündemi arkadan takip eden siyasi bir yapının ön açıcı ve çözümleyici olması da elbette mümkün değildir. 

Meseleyi anlaşılır kılmak için Cumhuriyet dönemi Kürt siyasal hareketlerinin rotasını ve seyrini gözden geçirmek, tarihi serüvenini ve fikri dünyalarını tanımak faydalı olacaktır. Klasik Kürt hareketlerinin örgütsel, ideolojik ve programatik karakterini her kalkışmanın konu başlığı altında incelediğimiz için burada tekrarlamayacağız. Dikkatimizi yoğunlaştıracağımız dönem 1950'lerden itibaren gelişen Ankara sevdalı Kürt siyasi hareketlerinin büründüğü biçimdir. 

Buradan biraz uzaklaşalım ve 1900'lü yılların başına gidelim. 
20. Yüzyılın ilk çeyreği, sömürgeci güçlerin yeniden organize olduğu, siyasi, ekonomik, stratejik ve askeri alanda kartların yeniden karıldığı ve yeni bir dünya düzeninin tedavüle sokulduğu yıllardır. Araştırmalarımızın ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere Kürdistan coğrafyası bu yıllarda bölüşüldü. Her ne kadar 
1639 tarihli Kasrı Şirin Antlaşması ile ılk resmi bölünme yapılmış 
ise de Kürtler açısından kadük bir antlaşma olup hayatın doğal akışı içinde hiçbir anlam ifade etmemiştir. Kürtler, devlet şeklinde bir siyasi organizasyona sahip olmamış olsalar da, pastoral toplum yapılarıyla, eyalet biçiminde, Mirlik, Beylik sistemi biçiminde aşiret formatı temelinde yaşamlarını, dış müdahale olmaksızın sürdürmüşlerdir. Osmanlı Devleti, hükümranlığını sürdürdüğü 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yüzyıllar boyunca Kürtlerin temel toplumsal karakteriyle oynamamış, Kürt yaşamına, kültürüne, diline, geleneklerine müdahale etmemiştir. Vergiyi bile dolaylı yollardan Mirler ve Beyler vasıtasıyla toplamıştır. Ne zaman ki Balkan, Ottadoğu, Afrika ve Kafkas kaynakları kurudu, işte o andan itibaren Kürdistan'a yöneliş başladı. 

Cumhuriyet elitleri, büyük emperyalist güçlerle pazarlık yaparlarken, yeni dünya düzeninde kendilerine de yer açmaya çalışırlarken, Kürdistan temel müzakere konularından biri hatta en önemlisi olmuştur. Balkanlar?dan, Ege'den, Kafkasya'dan, Akdeniz'den Filistin Irak'tan ve Suriye'den vazgeçilmiş ancak Kürdistan toprağı ve kaynakları vazgeçilmez değerler olarak masaya konmuştur. İsmet İnönü diyor ya, “Her isteklerini kabul ettik, ne dedilerse evet dedik ama iktisadi bağımsızlığımızdan taviz vermedik.” İşte burada kastedilen Kürdistan'ın doğal, ekonomik, askeri, coğrafı ve beşeri kaynaklarıdır. Nitekim Lozan'da her konuda mutabakata varılmış, Musul meselesi çözülememiştir. Daha önce yapılan Gümrü Antlaşması, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması, Moskova Antlaşması ve nihayet Lozan Antlaşması olmak üzere tümünde temel konu Kürdistan'ın yeniden bölüşümü, çağın gereklerine göre sömürgeleştirilmesidir. 
Bu arzular, üç aşağı beş yukarı günün egemenlerini tatmin eden bir konseptle gerçekleşmiştir. 

Bu yeni dönem, Kürd'ün hücresine kadar dış müdahalelere maruz kaldığı, Kürtlüğe ait ne varsa tahrip ve talan edildiği dönemdir. İlk kez ve çok büyük ölçekte fiziki katliam, kitlesel sürgün ve Kürdi değerlerin yasaklanmasına şahit olunmuştur. 
Doğusu İran'da, Güney Doğusu İngilizlerde, Güneyi Fransızlarda; Kuzey batısı Türkiye'de kalan, aralarına yapay ama geçilemeyen sınırların, tel örgülerin, duvarların, mayınların olduğu yeni bir statü, Kürtlerin geleneksel yaşamlarını alt üst etmiştir. 

Siyasi, sosyal, iktisadi ve askeri tarihe baktığımızda Sömürge kavramının mahiyeti, uygulanışı, sömürgeci güçler ile sömürgeleşen halkların durumları hakkında fikir ve kanaat sahibi 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olmak kabildir. Sömürgeciliğin karakteristik özelliği, denetime almak, kendine bağlamak, yönetmek, nüfuz alanını genişletmek, rakiplere karşı avantaj elde etmek ve her türlü değeri sömürmektir. 
Sömürgelerde tatbik edilen siyasi-idari şekiller farklılıklar gösterebilir. Ama ana perspektif değişmez. Sıra Kürtlere gelince bütün bu bilinen parametreler yetersiz kalmaktadır. Başta İngiltere olmak üzere ne geçmişte ne de günümüzde, sömürgeci güçlerin hiçbirisi Kürtlere uygulanan bir sömürge sistemi icat etmiş değillerdir. Kürdistan'a uygulanan sistem, tarihin şahit olmadığı bir sistemdir. Köleler bile hiçbir hakka, hukuka sahip değilken varlıkları tartışma konusu yapılmamıştır. Kürtlere uygulanan sistem, teorik olarak açıklanması zor bir sistemdir. Ülkesiyle, adıyla, diliyle, kültürüyle, inançlarıyla yok saymak anlayışı henüz literatürde tarif edilmemiş bir sistemdir. 

1970'lı yıllarda sol fikirlerle tanışmaya başlayınca olagelen tartışmalar ve duyulan heyecanlar mucibince ana konuları hemen öğrenme merakı vardı. İçinde bu satırların yazarının da bulunduğu ve şimdilerde 78”ler kuşağı olarak isimlendirilen bu kuşak ana konuları şematik olarak malum kaynaklardan ezberleyerek tartışma arenasına dalardı. 
En çok ilgi çeken konulardan biri “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı”, diğeri de “Faşizm” idi. Birinci meselede ana kaynak Stalin'in konuya ilişkin çözümlemesi, ikinci mesele de ise Bulgar devrimci George Dimitrov'un tahlilleri idi. Faşızm; emperyalist kapıtalızmın en tekelci, en gerici, en işgalci sermayesinin devlet biçimi olarak tarif edilmektedir. Tabi bu tanım, sol gruplar arasında mutabakatla savunulan bir tanım olmakla beraber iş somuta uyarlamaya geldiğinde anlaşılmaz laf kalabalıkları arasında mesele kayboluyordu. Kimi, CHP dahil, herkesi faşist ilan ederken kimi de Cumhuriyet döneminin bütünüyle faşist karakter taşıdığını, kimi de bazı güçlerin Türkiye'de faşızmı inşa etmek istediğini söylerdi. Neticede kitapta yazılanları şiir gibi ezberleyenler ne tartışmalardan ne de tezlerden bir şey anlamazlardı. Yine de herkes iman etmişçesine kendi grubunu canhıraş savunmaya devam ederdi. 

Şimdi biz bir mantık yürütürsek, yani yukarıda izaha 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çalıştığımız “faşızm” tanımını Kürdistan'a uyarlârsak teorik bir çerçeve çizebilir miyiz? Evet, çizebiliriz. Diyoruz ya faşizm, en gerici, en gaddar, en sömürücü, en tekelci en işgalci burjuva devlet biçimidir. Bu çerçeveyi Kürdistan'a oturttuğumuzda şu tarifi yapabiliriz: Kürdistan'ın mevcut statüsünü tarif edebilmek için klasik sömürgecilik tanımı yetersiz kalmaktadır. Kürdistan, sömürge sisteminin en gerici, en gaddar, en istilacı, en vahşi biçimine maruz kalmış bir ülkedir. Kürdistan'ı parçalayıp kendi topraklarına katanlar, onu sömürgeleştirmek için değil, onu ebediyen yok etmek, halkını tarihten silmek, kendi topraklarını genişletmek, kendi malı, kendi mülkü yaparak gelecekte de kendi jJenerasyonunu varis yapmak için yepyeni bir uygulama geliştirdiler. Geçmişte, bazı devletlerin sınırlarını genişlettiği, komşu bölgeleri ılhak ettiği bilinen bir gerçektir. Ancak hiçbir güç ilhak ettiği topraklarda yaşayan halkı yok saymadı, inkar etmedi. 
İran ve Irak yönetimleri kavram olarak Kürt ve Kürdistanı yasaklamadı ama Kürtlerin temel haklarını da tanımadı. Türkiye ve Suriye ise; “Ne Kürdü, ne Kürdistanı, bunlar nerden çıktı, böyle bir şey yok” diyerek inkar etti. İnkar etmekle kalmadı, Kürtlük adına ne varsa hepsini talan etti, tahrip etti, imha etti. İşte bu anlayış, tarihin yeni ve belki de sadece Kürtlere uygulanan bir sömürgecilik biçimidir. İleride sömürgeciliğin tarihi incelenecekse, Kürdistan'da uygulanan sömürgecilik biçimi müstakil bir başlık altında incelenecektir. O başlık altında belki de denecektir ki bütün sömürgecilik tarihi, sağman ineği sağarak ondan süt ve süt ürünleri elde etmek ise Kürdistan'daki sömürgecilik tarihi, ineği keserek, pişirerek yemektir. 

1940 - 1970 arası, Milliyet gazetesinin Büyük ve Küçük Ağrı 
Dağı arasına yerleştirdiği ve üzerine “Muhayyel Kürdistan Burada Meftundur ” rüyasının hayalden gerçeğe dönüştüğü yıllardır. (Bu rüya, Kürdistan egemenlerinin rüyasıdır.) Kürtler artık milli ve siyasi taleplerinden vazgeçmişler, adam yerine konulmanın, devlet katında yer bulmanın, batıda zengin olmanın derdine düşmüşlerdir. Kürt kültürünün bu boyutlarda tahrip edildığı başka 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bir dönem yaşanmamıştır. Asimilasyonda devletin özel çabalarına gerek kalmamış, Kürtler, bir an önce ikballeri için ayak bağı olarak gördükleri Kürt kimliklerinden kurtulmanın gayretine düşmüşlerdir. Batı metropollerinde, aydın ve üniversite öğrencileri arasında cılız Kürtlük tartışmaları olsa dahi bu faaliyetler dipsiz kuyuya atılan taşın sessizliği gibi bir yansımayı sağlamamıştır. 
DDKO gibi derneksi örgütlenmeler, askeri müdahalelerde kapatılarak mensupları tutuklanmıştır. 70'li yıllarda Türk soluna paralel bir seyir izleyen bu anlayışlar tekrar dernek temelinde şekillenerek kantin devrimciliğine devam etmişlerdir. En büyük eylemleri ise CHP genel başkanı Bülent Ecevit'in Diyarbakır'da düzenlediği mitingleri gruplar halinde bir kenarda izlemek ve Ecevit meydandan ayrılırken arkasından koşarak “Kurdara Azadı” sloganı atmaktır. Ecevit, her defasında da kendilerini azarlayarak, mitinglerinde ne işleri olduğunu, gidip başka yerde toplantı yapmaları gerektiğini hatırlatmıştır. Hele T- KDP türü örgütler olsa bile halkın bunların varlığından haberi yoktur. Çünkü bu anlayışlar için Kürdistan Hewl&r ve Zaxo, Kürt gücü peşmerge, Kürt önder Melle Mıstefa Barzanı'dir. Okuyucu mazur görsün bu zihniyet, kargadan başka kuş tanımama zihniyetidir. Nitekim bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol alamadılar. 

Yıllar önce, yazar Suzan Samancı'nın bir köşe yazısını okurmuştum. Yazarın anlattığına göre babasının memuriyeti nedeniyle Nevşehir/Ürgüp”te yaşamaktadırlar. Kendisi ilkokul öğrencisidir. 
Kocaları, Avrupa'ya çalışmaya giden komşuları vardır. Bu kadın komşular okur yazar olmadıkları için mektuplarını Suzan'a yazdırmaktadırlar. Çünkü büyüklere yazdırırlarsa duygularını serbestçe ifade edemezler. Bir gün gene mektup yazma faslında kadının biri Suzan'a sorar: “Gıy essah siz Kurt müsünüz?” Suzan utanarak ve sıkılarak boynunu büker. Bunu gören diğer kadın, Suzan'ı teselli edercesine; “Ossun, onlar da insan” şeklinde açıklama yapar. İşte o yıllardaki Kürdün halet-i ruhiyesini ve Kürdün algılanış biçimini çok çarpıcı anlatan bir anıdır. 

1960'lardan itibaren Türk aydın, gençlik ve işçi çevreleri, 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başta Fransa olmak üzere Avrupa'da esen Gençlik Hareketi etkisiyle sol ve sosyalist fikirlerle yaygın bir şekilde tanışma imkanına kavuşur. Kürt aydın ve gençlik çevreleri Türk cenahını takip eder. 
Hele Che Guavera ve Fidel Kastro'nun romantizmi de eklenince büyük bir sol dalga kendini gösterir. Cumhuriyet oligarşisi telaşa kapılarak askeri bir cunta hareketiyle cevap verir. Bu durumu en veciz şekilde ifade eden, dönemin Genel Kurmay Başkanı Memrduh Tağmaç'tır. Tağmaç diyor ki: “Bizde sosyal gelişme ekonomik gelişmenin önüne geçmiştir. Bu tehlikeyi durdurup dengelememiz gerek.” General, işi özetlemiş gibi. Sol gençlik hareketlerinin önder kadroları bir şekilde ımha edildikten sonra, dış dünyanın da baskısıyla mengeneler gevşetiliyor. Bu sefer eskisinden daha kapsamlı, daha çetrefilli toplumsal muhalefet ortaya çıkıyor. Giderek gençlik merkezli bir iç çatışma başlıyor. Devlete yardımcı (!) silahlı milisler, bununla yetinmeyerek Alevi nüfusun yoğun olduğu merkezlerde sunni/faşıist eğilimli kitleleri de kışkırtarak iç savaş provaları yapıyor. Tabi, planlamanın başında özel harp dairesinin elemanları bulunmaktadır. 

1980 Askeri darbesi iki temel amaç için planlandı ve uygulandı. Birincisi gelişen toplumsal muhalefeti bertaraf etmek, özellikle her gün boyutlanarak yayılan Kürt uyanışını boğmak, ikincisi kapalı ekonomik yapıyı revize ederek dünyanın yeni ekonomik konseptine adapte etmektir. 

Varşova Paktının 1990'lı yıllarda dağılmasıyla yeni bir dönem başladı. Bu dönem, finans kapital dönemidir. Dünya tek Pazar halinde yeniden yapılandı. Finans kapıtalızm dönemi, sürekli bunalım dönemi de demektir. İkide bir ekonomik krizden ve bu 
krizden çıkış tedbirlerinden bahsedilmektedir. Bilinmeli kı 1930 
krizi gibi krizler olmayacak ama, istikrarlı dönem de olmayacaktır. Bir kriz bitti derken yeni bir kriz çoktan yola düşmektedir. Bir bölgede işler toparlanırken başka bölgede işler sarpa sarmaktadır. 
Artık kapitalizmin onarım, toparlanma, rehabilite olma kabiliyeti kalmamıştır. Bir taraf onarılırken hep bir taraf yıkılacaktır. Bu gidişat klasık Marksist öngörülerle önlenemeyecektir. Yaşanan 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reel sosyalizm deneyi bir çok hususun yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Marks'ın sınıf çözümlemesi son tahlilde sanayi kapitalızminin üretici güç gerçeğini baz almaktadır. Son yüzyıl boyunca dünyanın sol ve sosyalist çevrelerinde “sahih hadis” tıynetinde terennüm edilen bu teori, günümüz sınıf gerçeğini ve toplumsal dokuyu analiz etmede yetersiz kalmaktadır. Marksist sınıf tahlilinde itici, belirleyici dinamik güç olarak tarif ve takdim edilen; zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan proleterya algısı, teorik planda değerli olsa da pratikte sosyalist mücadelenin yegane dinamiığı olamaz. Küresel ölçekte bakıldığında, dijital kapitalızm döneminde böylesi bir sınıf gerçeğiyle karşılaşılmamaktadır. Yani ne kendiliğinden böyle bir sınıf var, ne de bu anlamda kendisi için sınıf olmaya niyetli bir toplumsal tabaka. Bu minvalde analizde ısrar, fazlasıyla ütopik, romantik ve nostaljik kaçmaktadır. Diğer yandan zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan sınıf ve toplumsal tabakalardan bahsedilecekse bunlar göçmenler, mülteciler, sığınmacılar, eski sömürge halkların merkez ülkelerdeki diasporaları ve vatansızlardır (haymatlos). 
Yeni dünyanın en sarsıcı, en korkutucu kitle hareketinde (nüfus hareketi) belirleyici yön, (belirgin olmakla birlikte) sınıf kimliği olmayıp daha ziyade siyasi, dini, coğrafi ve etnik kimliklerdir. İndirgemeci sınıf anlayışı, yaşanılan hayat gerçeğinde karşılık bulamamaktadır. Türk solunun, toplumsal ve siyasal problemler karşısındaki acziyetinin ve tükenmişliğinin bir nedeni de perdeleme maksatlı kullandıkları “Biz sosyalistiz” kibrinin bu manadaki temelsizliğidir. O halde modern sınıf ve halk gerçeğinin yeniden ve esaslı bir analizine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Marksizm, insanlık tarihinin en önemli sosyal ve felsefi sentezi olmakla birlikte yanlış ve gerçekçi olmayan tezleri de ihtiva etmektedir. Bunların en başında “Devlet” önermesi ve sınıf-devlet ilişkisi gelmektedir. Devletin, nihai safhada sönümlenmesi doğru bir tespittir ancak o merhaleye ulaşmanın “Proleterya Diktatörlüğü” üzerinden olacağını varsaymak gerçekçi değildir. Hani 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klasik tartışmalarda Hegel'in teorisi ıçın, “Baş aşağı duruyordu, biz onu düzelterek ayakları üzerine oturttuk” diyor Karl Marks. 
Bizce Mark'sın öngördüğü proleterya diktatörlüğü kavramı tam böyle bir teoridir. Bir insan hem proleter, hem devlet sahibi, hem işçi hem devlet yöneticisi olamaz . Neden? Cevabı basit. Eşyanın tabiatından. İşçi kalınarak devletin yönetilemeyeceği 70 yıllık reel sosyalizm denemesiyle yeteri kadar anlaşıldı. İşçi sınıfı adına politika yapan, parti kuran, teori geliştiren, program planlayan, neticede iktidara gelen kesimler hiçbir zaman kitabın tarıf ettiği ve zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan proleterler olmadı. Hep işçi sınıfı adına başkaları bu işi yaptı. Devrimler- den sonra kurulan iktidarlar da bu kesimlerin iktidarı oldu. Devlet denen aygıtın karakteri gereği, bu zümreler kısa sürede devletin sahibi konumlarıyla, idari ve teknik bürokrata dönüşerek birer bürokratik diktatörlük inşa ettiler. Bu bürokratik diktatörlüklerin, civa gibi yayılan, bir türlü kontrol altına alınamayan fınansal kapitalıizm karşısında dayanması elbette mümkün olmazdı. Nitekim de olmadı. Devlet yöneticiliği kimliği kazanmış birinin geçmişinde işçılık olsa dahi o artık işçi kimliğini kaybetmiştir. 
Başka türlü bir beklenti, devlet kavramının içeriği ile bağdaşmamaktadır. Ajitatif söylemler bu gerçeğin üstünü örtemez. 

O halde ulusal ve sınıfsal örgütler, yapılarını yeni baştan tanzım etmek durumundadırlar. Stalınist örgüt anlayışı geçerliliğini kaybetmiştir. Klasik particilikte her şeyin başı partidir, kutsal olan partidir, bireylerin önemi yoktur, bireyler partiye hizmet ettiği oranda kıymetlidir. Bu anlayış, toplumu sürü, bireyi de sürünün bir mensubu bir mahlukat olarak görme anlayışıdır. Her ne kadar Lenin diyorsa da “Bireysel yetenek ve kahramanlıkların önemini inkar edemeyiz”, ancak pratikte sol örgütler bu ilkeye bile önem vermemişlerdir. O halde yeni dönem; yaşamı kutsayan (ölümü değil), özgür-yaratıcı bireyin önemini ön'plana çıkaran bir dönem olacaktır. Bu anlayış, toplumun her alanda örgütlemesinin de güvencesidir. Yani toplumsal örgütlenmek esas, ama onu sağlamanın, etkili kılmanın yolu ehil ve donanımlı kadrolardır. Bu tarz 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toplumculuk biraz da tavuk-yumurta ilişkisi gibidir. Toplumsal örgütlenmeler yaratıcı, yetkin kadrolar sayesinde sıçrama yapabilir. 

Devrimci bir örgütün gücü, onun omurgasını meydana getiren kadroların yetişmişlik derecesiyle, ideolojik-politik donanımlarıyla ölçüdür. İşte onun için Lenin diyor “Bana bir devrimci örgüt verin, Rusya'nın altını üstüne getireyim. ” 

O halde uğruna mücadele edilmeyen her amaç, hayal kalmaya, rüya kalmaya mahkumdur. Hayaller, uğruna mücadele edilerek gerçeğe dönüşür. Mücadele ise, bilgi ile, fikir ile, program ile, örgütlenmeyle, meşru mücadele araçlarının etkin ve maharetle kullanılması ile mümkündür. Mücadeleyi kazanmanın birinci şartı haklı olmaksa, ikinci şartı ise doğru hesap ve güç sahibi olmaktır. 
Doğru hesap ve etkili güç ise siyası, felsefi, ideolojik, diplomatik donanımla olanaklıdır. İ 

Okuyucunun dikkatini iki konu üzerinde yoğunlaştırmak 1stiyoruz. Bu konulardan biri özeldir. Daha çok kendi coğrafyamızı, kendi insanımızı ilgilendirmektedir. Her ne kadar uluslararası boyutları varsa da menbağı bu topraklardır. 

Özel konu olarak irdelemeye çalıştığımız olgu, İttihatçı ideolojidir. 
Bu ideoloji, Osmanlı Devletinin dağılma, parçalama döneminde ortaya çıkmış, mazisi tarihin derinliklerinden gelmeyen, doğal toplumsal yaşamın ürünü olmayan bir düşünce sistemidir. Temelinde travma, korku, endişe ve kuşku vardır. Bu düşünce sistemi temel üç ayak üzerinde duran bir ideolojidir. Ahtapotun üç kolu gibi 150 yıldır Anadolu topraklarındaki sosyal, siyasal ve felsefi düşünce dünyasını çepeçevre sarmalamıştır. Yaşanılan dönemin ihtiyaçlarına göre kollardan biri ön plana çıksa dahi bütünlüklü olarak ana yapı varlığını korumaktadır. 
Bizim kuşak, 70'li yıllarda bu düşünce sistemini, Beyaz Irkçılığı ve Siyonizm ile mukayese ederdi. Gelişen dünya koşulları Beyaz Irkçılık ideolojisini büyük oranda etkisiz ve işlevsiz hale getirdi. Ancak Siyonizm varlığını ve etkisini sürdürmektedir. İttihatçılık da Siyonizm gibi ilhamını sadece Türk ırkçılığından almamakta, Osmanlıcık gibi devlet hiti ile Müslümanlık gibi itikat sisteminden de beslenmektedir. Türk 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ırkçılığı 20. yüzyılın başında formüle edilmiştir. 600 yıl boyunca sadece nefer ve vergi kaynağı olarak görülen, onun dışında hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan “etrak-ı bi idrak” olarak nitelenen Türk etnisitesine moral, ruh ve kişilik kazandırmaya matuf bu ırki düşünce, hedef aldığı kitle tarafından kutsiyet boyutunda benimsenmiştir. Diğer yandan Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen göçmenlerin sırf dini inançlarından dolayı maruz kaldıkları muamele ve yerlerinden-yurtlarından edilmeleri, onları derin bir psikolojik travmaya sevk etti. Bu göçmen kitlesi, geldiği Anadolu topraklarında tutunabilmek için kendi etnik yapısını unutarak yerli halkla ortak değer olan dini inancını ön plana çıkardı. Bu tablo, İttihatçılar için bulunmaz firsatlar yarattı. Bu göçmen kitlesi günümüzde, İttihatçıların temel toplumsal dinamiklerinin başında gelmektedir. Bir de ırki anlayışlarıyla harmanladıkları Emevi İslam anlayışı İttihatçılığa büyük alan açmaktadır. Semavi olarak tabir edilen dinler içinde en seküler, en dünyevi olan İslamiyet, bu yapısıyla reforme edilememektedir. İslamiyetin bu yanını, kendi ırki hesaplarına bezeyen bu düşünce sistemi, katı ve statik bir karakter kazanmıştır. Hiçbir esnekliği olmayan bu sığ ve donuk düşünce sistemi, lümpen kültürlü kitleleri kendinden geçirmek için uyuşturucu derecesinde etkilidir. Böylesi bir düşünce paradigmasıyla mücadele etmenin daha yüksek bir kültür ve düşünce sistemi gerektirdiği ortadadır. 

İkinci konu ise insanlığın geleceğini ilgilendiren teknolojik gelişmeler ve doğal dengenin tahrip edilmesi meselesidir. 
Günümüzde kapitalizm, çılgın bir seyyareye dönüşmüştür. 
Kafasını ne zaman nereye çarpacağı belli olmamaktadır. 
Dünyanın yaşam kaynaklarına hesapsızca saldırılmakta, hızla tüketilmekte ve tahrip edilmektedir. Ekolojik denge daha şimdiden alt üst edilmiş durumdadır. Bu gidişle melek İsrafil'e iş kalmayacak, onun görevini kapitalist sistem yerine getirecektir. 
Bu tahripkar ve saldırgan tutum, sınırlı dünya kaynaklarını hızla tüketerek yakın zamanda “Sur Düdüğü” çalacaktır. Diğer bir tehlike de yapay zeka çalışmaları ve üretim çılgınlığıdır. Yapay zeka çalışmaları durdurulamazsa bu gidişle bir müddet sonra 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insan icadı, insanoğlunun soyuna son verecektir. Yeni teknoloji ve üretim çılgınlığı ise yakın zamanda sınıf kavramının yeniden irdelenmesini dayatacaktır. Çünkü hiçbir işe yaramayan, sadece tüketen bir “Gereksizler Sınıfı” tarih sahnesine çıkacaktır. 
Çalışma ve üretme eylemi bu sınıf için gereksiz ve anlamsız bir eylem olarak algılanacaktır. Böylece insan olmanın ayrıcalığı, anlamı, kutsallığı, hazzı, heyecanı ve sevinci kaybolacaktır. İnsanoğlu çayırda ot yiyen inek gibi yaşayacaktır. Kutsal kitaplarda kıyamet, başka türlü tarıf edilse de insanoğlunun kıyameti kendi elinden kopacaktır. Bizce bu açıdan bakıldığında fınansal kapitalızm dönemi de miadını tamamlayarak yeni bir evreye geçilmiştir. Şımdılık patenti bize ait olmak kaydıyla(!) “Çip Kapıtalıizmı Dönemi” dersek kimseye zararı olmaz. 

Elinizdeki çalışma bir tarıh çalışması değildir. Bir araştırma, inceleme ve analiz çalışmasıdır. Yapılan analizlerin anlaşılır olması için, konuya ilişkin temel tarihi olguların bilinmesi lazım. 
Bu nedenle belki spesifik tarihi olayları gereğinden fazla uzun tuttuk. Mesele hakkında varılan sonucun anlaşılması ancak onun mahreç aldığı tarihi bilgiyle mümkündür. Ya değilse her bir olay kendi başına bir araştırma konusudur. Okumanın, araştırmanın bir yük, bir külfet olarak algılandığı toplumlarda bu tür çalışmalar her zaman hak ettikleri karşılığı ve ilgiyi bulamayabilirler. Ama unutulmasın ki bir halkı en kısa yoldan tükenişe götüren nedenler cehalet, bilgisizlik ve kültürsüzlüktür. Yirmi iki yıl, kesintisiz olarak Türkiye Cumhuriyetinin Genel Kurmay Başkanlığını yapmış olan Fevzi Çakmak; Kürtler için okullaşmanın konuşulduğu bir toplantıda aynen şöyle söyler: “Ne okulu, biz bunların cahilleriyle baş edemiyoruz, okumuşlarıyla nasıl baş edeceğiz?” İşin tısımı burada gizli değil mi? Çünkü cehalet, imtiyazlı sınıf ve devletlerin ustalıkla kullandıkları en etkili silahtır. 

Elinizdeki çalışma, kimsenin bilmediği ya da duymadığı sırları ifşa etmek maksadını gütmemektedir. Maksat, bilinen ancak satır aralarında, dipnotlarda kaybolan, çoğunlukla dikkatten kaçan, fark edilmeyen bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmak, onları görünür 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kılmaktır. Böylelikle genel klişeler halinde sunulan ama bilinen yönleriyle yeni kuşaklar tarafından yanlış algılanan konuları, mahiyetiyle, gerçek boyutuyla anlaşılır şekle sokmaktır. Yakın tarihin doğru algılanması, günümüz siyasasının doğru kavranmasını kolaylaştıracaktır. Geçmiş bilinmeden, gelecek inşa edilemez. 
Doğru ve bilimsel düşünceden daha etkili bir silah henüz keşfedilmiş değildir. Bu nedenle okuma yoksulu olan toplumumuza ve genç kuşaklara zerre-i miskal kadar bile faydalı olabilirsek halkımıza karşı olan borcumuzu bir nebze ödemiş olacağız. 

Bu çalışmamda beni teşvik eden, cesaretlendiren yakın dostuma ve Belediye Başkanımız Mehmet Gültekin'e teşekkürü borç bilirim. 


Ahmet Gültekin 
Haziran 201 7- Tuzluca/Iğdır 
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NE NEDİR? 


Gılgamış, yarı tanrıdır ve insanüstü bir güce sahiptir. Bu gücüyle, erkeklerin de kendisi gibi soluksuz çalışmalarını ister. 
Bunu duyan kent kadınları; erkekler kendilerine vakit ayırabılsınler diye Tanrıça Aruru'ya ve diğer tanrılara yalvarırlar. Tanrılar da Gılgamış'a rakip olsun diye müthiş kuvvetli Endiku'yu (Sümer mitolojisinde kır insanı) yaratırlar. Gılgamış, kendisine rakip olarak yaratılan Endiku ile samimiyet kurar ve arkadaş olur. Bundan sonra maceralı, uzun yolculuk ve arayış başlar. Gılgamış'ın aradığı şey ölümsüzlüktür. Türlü serüvenlerden sonra gerçek ölümsüzlüğün, adının gelecek kuşaklar tarafından anılmak olduğunu anlar. 

O'nun Utnapiştim'den (Şurippak Şehir Devletinin Kralı) öğrendiği bir sır var. Şurippak ismiyle bildiği kent, Fırat'ın kenarındadır ve tanrılar onun yanındadır. Bir gün tanrıların aklına bir tufan yapmak gelir. Şurippak'lı Ubar-Tutu'nun oğlu gemi yapar. Gemiye, soyunu-sopunu, ustalarını ve evcil hayvanlarını yükler. Ve tufan kopmuştur. Uzunca bir aradan sonra kuşlar uçurulur ama her gelen boş döner. Ta ki karga kuru bir odun parçasını getirir, tufanın sona erdiği anlaşılır. Göz yaşları dökülür, dört yöne kurbanlar kesilir ve artık yeni bir hayat başlamaktadır. İşte bu tufan Nuh Tufanıdır. Üç büyük dinin kitabında da bahsedilmektedir. 

Kürtler sözlü edebiyatlarında bu destan kahramanına “Gavgameş” de derler. Büyük, manda iriliğinde, büyük ayaklı, iri adımlı, iri kıyım adam manasınadır. 

Mezopotamya budur işte. Tarihin sıfır noktası. İlklerin toprağı. 
İlk toplumsal iş bölümü, ilk beşeri örgütlenme, ilk tapınak inşa mekanı, ilk tahıl üretim yeri, uygarlığın beşiği. Peygamberler diyarı, zalimlerin payıtahtı. Zulmün zirve yaptığı ama çığlıkların duyulmadığı bahtsız vatan. “İslam ümmetinin üvey evladı Kürtlerin kadim yurdu.” 

Bütün bilinenleri alt üst eden Urfa-Göbekli Tepe tapınağı insanlığın geçmişine ışık tutmaktadır. 12.500 yıllık geçmişiyle şimdiye kadar bilinenler ile arasına 5.500 yıl fark atarak Yukarı Mezopotamya'nın uygarlığın ana rahmi olduğunu ispatlamıştır. 
Keza, Adem'in cennetten kovulmasına neden olan meyvenin yani tahılın ilk ekildiği yer de Yukarı Mezopotamya'dır. Hilvan-Newala Çoli'de bulunan kalıntılar 4.700 yıl önce bu bölgede tahılın ekildiğine delalet etmektedir. 

Antık ve Mitolojik tarih baz alındığında şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz: 

Adem ile Havva'nın yaklaşık 8.500 yıl önce, 

Nuh Peygamberin, 5.500 yıl önce, 

İbrahim Peygamberin, 4.000 yıl önce, 

Musa Peygamberin, 3.400 yıl önce, 

İsa Peygamberin, 2.000 yıl önce, 

Muhammed Peygamberin, 1.400 yıl önce yaşadığı varsayılabilir. 

Bu tarihler, Mezopotamya uygarlık tarihinin yanında daha dün gibidir. Nasıl ki dünün insanlık tarihini doğurmuş ise bu topraklar, yarının insanlık tarihine de gebe bir coğrafyadır. İnsanlığın yeni büyük uygarlık hamlesi yine bu coğrafyadan başlayacaktır. 
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Osmanoğulları aşireti, Afgan kökenli bir aşirettir. Takip ettikleri göç güzergahına da bakıldığında çıkış yerlerinin Afganistan 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olduğu anlaşılmaktadır. Buradan çıkan Osmanlı aşireti İran topraklarından geçerek bugünkü Suriye toprakları üzerinde Şam mıntıkasına yerleşmektedir. Orada bir müddet kaldıktan sonra yeni bir göçle bugün Bilecik diye bildiğimiz vilayet topraklarına yerleşmiştir. Tamamı dört yüz çadır ve üç bin nüfustur. 

Bundan bir müddet önce Türkiye'ye gelen Afgan'lı Prof. 
Burhanettin Rabbani verdiği konferansta şöyle bir cümle sarf etti. 
“Tarihi bilen bilir, Osmanlı Afgan'lıdır.” Bildiğimiz kadarıyla bu tespite Türkiye'den bir itiraz gelmedi. Bizce de öyledir. OsmanluWnın Peştun olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Osmanoğulları, genişleyip devlet oluncaya kadar kökeniyle ilgili bir söylem ve belge yoktur. Çetin Altan'ın iddiasına göre 1.500'lü yıllarda başka bir Bey'in Osmanlı'ya siz Kayı'sınız demesinden sona Osmanlılar da biz Kayı'yız demeye başladılar. Bunun delili de 11. Murat zamanında basılmış olan bir sikkenin üzerindeki minik “V” damgasıdır. Güya bu işaret Kayı aşiretinin ışaretiymiş. 

Osmanlı'nın kullandığı devlet dili Arapça ve Farsça'dır. Osmanlı dili diye bir dil yoktur, kastedilen yoğun bir karışımdan müteşekkil kozmopolit dildir. Osmanoğullarının kurduğu devletin adı “DEVLET-İ ALİYYE”dir. Kürtlerin nazarında Rom Devleti olarak zikredilir. Niye? Kürtler Bizans'ı bilmezler. Bu halk, Roma İmparatorluğunu bilir. Kendi coğrafyasının batısında yer alan Doğu Roma İmparatorluğuna “Dewleta Rom&” demiştir. Kimileri ise bunu Rum Devleti olarak anlamaktadır. Şerefname'de Fatıh Sultan Mehmet “Rum Hükümdarı” olarak geçmektedir. 

Osmanlı şairi Nef'i, “Tanrı Türk'e irfan çeşmesini yasaklamıştır ” der. Selçuklu yazarı Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, “... Türkler,..., ve kurt gibiler, ellerine fırsat geçerse yağmayı ganimet bilirler, fakat düşman kuvveti gelirse kaçarlar” şeklinde kayıt düşmüştür. Osmanlı'da Türkler için etrak-ı bi idrak tabiri kullanıldığı da bilinmektedir. Türkleri rencide eden ve aşağılayan bir hayli döküman mevcuttur ama konumuz bu değil. Bu betimlemeleri nakletmek doğru da değil. Okuyucu şunu bilmeli kı Türkmenler, Devlet-i Aliyye'nin hükümranlığı süresince aşağılanmış 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ve saraydan uzak tutulmuştur. Cumhuriyet kuruluncaya kadar Osmanlının başkentinin adı Konstantiniyye'dir. 1930 yılında çıkarılan bir kanunla İstanbul olarak değiştirilmiştir ama bu isim de Yunan'cadır. 

Orijinal adıyla söylersek Devlet-i Aliyye, bir Balkan devletidir, bir Avrupa devletidir. Yönü, ikmali, içtihadı hep Avrupa'ya endekslidir. Safevi ya da İran rekabeti olmasa Anadolu ile, Mezopotamya ile pek bir işi yoktur. Yavuz ve IV. Murat doğuya, güneye seferler düzenlemişlerdir. Ama kalıcı değiller, yetkileri yerellere bırakarak, askeri makamlar ihdas edip atamalar yaparak ele geçirdikleri ganimetlerle dönmüşlerdir. İmparatorluğun yıkılış yıllarına kadar yerel mütegallibe ve valilerin gönderdiği vergi miktarı ile iktifa edip hesap dahi sormamışlardır. 

Yavuz'un, Mısır seferi ile Memluk Devletini yıktıktan sonra Halifelik ünvanını Konstantiniyye'ye getirmesine rağmen ne ondan önce ne de ondan sonra gelen ve halife ünvanı taşıyan hiçbir padişah Mekke'ye gitmemiş, Kabe'yi tavaf etmemiştir. 

1299 ile 1302 yılları arasında kurulduğu ve kuruluş tarihinin 
tartışmalı olduğu bu devlet, önce Bursa, sonra Edirne ve nihayet İstanbul'u başkent yaparak 600 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde varlığını sürdürmüştür. Devlet-i Aliyye, karakteri itibariyle feodal, işgalci, sömürgeci ve despotik bir devlettir. Kurulduğu yıldan itibaren yönü hep batıya dönüktür. 

Daha İstanbul'u almadan önce Rumeli'ye geçerek genişlemeyi orada temin etmiştir. Türlü gailelerden sonra İstanbul'u ele geçirmiş ve orayı başkent ilan etmiştir. İddia odur ki Fetih ordusu kumandanı Sultan Mehmet, Hıristiyanlık ile Müslümanlık arasında bir müddet gel-gitler yaşamıştır. Bir kısım Yunan ve Rum tarıhçiler O'nu Hıristiyan hükümdarı olarak gösterirler. 


kk 


Osmanlı Hanedanliğı, hiçbir imparatorluk hanedanlığına benzememektedir. Bir kere, tahtın babadan oğula geçmesi, bu geçişin 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de kurallar çerçevesinde olması gibi bir gelenek yoktur. İlk erkek çocuğu kim doğurursa o kadın Valide Sultan olur, kim en güçlü ve padişahın gözdesi ise ondan olan şehzade tahta çıkar. Babanın çocuğuna kıyması, kardeşin kardeşe kıyması, yeğenin amcasına kıyması, evladın babayı tahttan indirmesi sıradan olaylardır. 
Sarayda aile kavramı yoktur. Ananevi törenlerle ve nikah kıyılarak evlenme olayları sarayda asla rastlanmayan ritüellerdir. 
Padişahların ve Vezir-i Azam'ların yargılanması, mahkeme edilmesi diye bir gelenek de yoktur. Anlık bir öfke veya bir kararla çoğu kere de uykuda boğma şeklindeki infazlarla hayatlarına son verilmiştir. Siyaseten katl geleneği meşru olup, kim kimi öldürdüyse güçlünün o kabul edildiği bir gelenek egemendir. Tarihsel olarak Moğollarda, Türk - İslam devletlerinde saltanatın intikali konusunda tatbik edilen hiçbir kural bulunmamaktadır. 
Saltanat, hükümdar ailesinin ortak malı (Ülüş Sistemi) sayılmıştır. 
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Osmanlı, Orta Avrupa, Viyana, Galiçya ve İtalya'ya kadar genişlemiştir. Kuzeyde Kırım dahil Karadeniz kıyıları boydan boya denetime alınmıştır. Daha sonraları Akdeniz'in kuzeyi, Ortadoğu, Basra'ya kadar istila edilerek 21 milyon kilometre kare gibi bir alanda hakimiyet gevşek de olsa tesis edilmiştir. Bu dönem Osmanlı hazinesi ganimet, talan, yağma ve çapul ile beslenmektedir. : 

Taşınabilir maddi servetler her yerden temin edilmiştir. Ancak ihtiyaç duyulan ayni ihtiyaçların kara memleketlerinden nakli mümkün olmadığından denize kıyısı bulunan yerler önem kazanmıştır. İstanbul'un tahıl ve un ihtiyacı kuzeyden, Kırım ve havalisinden temin edilerek deniz yoluyla nakledilmiştir. Karadeniz'in Türkiye kıyıları, tahıl üretimine elverişli olmadığı halde pastacılık, börekçilik ve ekmekçiliğin bu bölgede gelişmiş olmasının sırrı, un ve tahıl ikmal yollarının üstünde olmasıdır. 

Devletler, insan organizması gibidir. Ölümcül hastalıklar, hayati fonksiyonu olan organlara sirayet edince ölüm emareleri başlar. Büyüyen, güçlenen, genişleyen devletler bu imkan ve kaynakları nereden temin ediyorsa krize girmesi, istikrarını kaybetmesi, hakimiyetini yitirmesi, parçalanması da oradan başlar. 
Çünkü hayat kaynakları oralardır, kaynaklar kurudu mu hükümranlığı sürdürmenin imkanı kalmaz. 

Osmanlı, büyüdüğü yerden kaybetmeye başlamıştır. Eğitimde ilkeldir, hukuk sistemi çok parçalıdır, teknolojik gelişmelere kapalıdır, üretim tarzı birikim ve sermaye oluşmasına cevaz vermez. 
Askeri sistemini kuramamıştır. İşgal ettiği yerlerde siyasi bir düzeni tesis edememiştir. Kendi içinde istikrarsızdır. Taht kavgaları, saray entrikaları, komplolar bünyeyi içeriden çürüten etkenlerdir. Devlet yapısı, yeni gelişmelere göre organize olamıyor, primitif anlayış ve imkanlarla direnmeye çalışıyor. Bu tür çabalar, zamanın ruhuna uygun düşmeyen çözüm yöntemleri hantal yapının ömrünü bir müddet uzatabilir ancak çekilen acılar artar, ödenen bedeller ağırlaşır. Halkların talepleri, gelişen milliyetçilik akımları, Avrupa rönesansının yarattığı seküler hukuk anlayışı karşısında Osmanlı'nın araçları, tüfeğe karşı kılıç sallama çaresizliği gibidir. Gelen böylesi bir dalga karşısında bulunan tek çare baskı, zulüm ve katliam olmuştur. Çoğu kere bu da kar etmemiştir. Askeri yapıyı değiştirme, yeniçeri ocağını dağıtma, kapıkulu askeri, olmadı nizam-ı cedid askeri, olmadı tımarlı sipahi sistemi vs. çare olamamıştır. Ama bu marazi anlayış gelenek haline gelerek bu güne kadar karşılaşılan her sorunu askeri ve inzibati tedbirlerle çözmek kolaycılığı ve çözümsüzlüğü hasıl olmuştur. 

Bütün siyasi sistemler, ahir ömürlerinde emperyal karakter kazanırlar. Çürüme, dağılma, çökme aynı zamanda dev cüsseli, heybetli, istilacı, yıkıcı, hantal yapıların zuhur etmesi demektir. 
Köleci Roma İmparatorluğu, en azametli döneminde ilkel Cermen topluluklarının saldırısına dayanamamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu da feodalizmin çöküş, çürüme ve dağılma döneminin en azametli devletlerinden biridir. Sultanlar 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“adalet-i ruyi zemin” sıfatı ile tanrısal betimlemelere mazhar olurken, kıta Avrupası çoktan feodalizmin ruhuna hatim indiriyordu. 16. yüzyıldan başlayarak ticari, sınai ve teknolojik gelişmeler mevcut devlet yapılarını parçalıyordu. Homojen toplumsal yapıları daha çok kapsayan, coğrafı olarak daha küçük ölçekli toprak parçaları üzerinde hükümran olan merkezi krallıklar, yeni dönemin temel taşlarıdır. 

Bırakalım manüfaktür kapitalizmini, ticari kapitalizmin ömrünü tamamlayıp, miadını doldurup sınai kapıtalızme geçiş döneminde bile Osmanlı elitisti, imparatorluğun yeniden şahlanışa geçmesinin, kükremesinin, yeni fetihlere çıkılmasının hal ve çarelerini arıyordu. 

Bütün emareler, gelişmeler, inkışaflar, Osmanlı'nın 1850'lerde doğal ömrünün tamamladığını, ardılları gibi siyasi bir mefta olmasının, arşivlere kaldırılmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etmektedir. Çünkü fetih dönemi bitmiş, halklar baş kaldırmış, buharlı gemilerle yeni ticaret yolları ihdas edilmiş, yeni nesil savaş araç ve silahları üretilmiş, demir yolları vasıtasıyla ulaşım ve nakliye hem kolaylaşmış hem de hızlanmıştır. Osmanlı'nın mevcut yapısıyla durumunu muhafaza etmesi akla ziyandır. O tarihlerden bu yana Osmanlı askeri cephelerde, savaş boylarında gördüğü, karşılaştığı Avrupa'lı askere hep imrenmiş, hep gıpta ile bakmıştır. Kıyafet olarak, teçhizat olarak, disiplin olarak, lojistik destek olarak heves etmiştir, onun gibi olmak istemiştir. Beri yandan karşısındaki güce karşı ezikliğini içten içe bir düşmanlık duygusu olarak benliğine zerk etmiştir. 

1833 yılında, Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusya'sı 
arasında yapılan karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşması, Devlet-i Aliyye'nin artık dış destek ve dayanak olmadan ayakta duramayacağının en açık delilidir. Osmanlı, kendisine yönelebilecek tehlikelere karşı masrafları kendi karşılamak üzere Rusya'dan kara ve deniz kuvveti talebinde bulunabilecektir. Bu demektir ki artık Osmanlı için ölüm tamtamları çalmakta, cami hocaları sela vermek üzere minareye doğru yol almaktadır. Bu 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antlaşma hükümleri mucibince Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İstanbul üzerine sefer düzenlemesi karşısında Saray, Rusya'dan askeri destek ister. Gelen Rus orduların Beykoz sırtlarında karargah kurması karşısında Mısır Valisi, Kütahya'dan geri döner. 

Osmanlının tamamlanan doğal ömrünü uzatmak için 1856 
yılında Paris Konvansiyonu düzenlenmiştir. Düzenleyenler İngiltere ve Fransa'dır. Bu konferansın en önemli gündem maddesi, Devlet-i Aliyye'nin Avrupa Devletlerinin bir üyesi olarak kabulü ile toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının Avrupa Devletlerinin garantisi altına alınmasıdır. 

1600'lü yıllarda 21 milyon kilometrekare büyüklüğündeki alana hükmeden Osmanlının hükümranlık alanı 1.850”lerde 7 mılyon kilometrekaredir. 1900'lerin başında 5 milyon kilometrekare iken 1913-1923 yılları arasında 4 küsür milyon kilometrekare toprak kaybederek 780 bin kilometrekareye düşmüştür. 

Yine hem dini hem de etnik açıdan çok çeşitlilik arz eden nüfus, yarı sömürgeleşme yıllarında (1850'ler) 35.500.000'dir. 
Aynı dönemde asker sayısı savaş ve barış durumuna, iç ayaklanmalara göre değişkenlik göstermektedir. 

1856 yılındaki Kırım savaşı ile 1916 yılındaki Kut-ül Amere 
muharebesi hariç Osmanlı'nın zaferle sonuçlandı diyebileceği askeri bir başarısı yoktur. 

Kırım Savaşından sonra halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 
1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı yenilmiş, Batum'u savaş 
tazminatı olarak Rusya'ya bırakmıştır. Bu savaşla birlikte Çarlık Rusyası tekrar güneye, Akdeniz'e sarkmış, Artvin-Ardahan-Kars üzerinden İskenderun'a inme planlarını devreye sokmuş, ancak Britanya İmparatorluğunun müdahalesi ile durdurulabilmiştir. Bu “iyiliğin” karşılığı olarak Kıbrıs Adası İngilizlere ikram edilmiştir. 
Bu tarihler, Osmanlının ölüm yatağına yattığı, çoklu organ iflasıyla her an emr-i hak havarının beklendiği tarihlerdir. Hey hat böyle bir ölüm sadece bu siyasi meftanın defni ile neticelenmeyecektir. Adriyatik Denizinden Çin Seddine kadar ki coğrafı alanın 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siyasi, askeri, etnik, ekonomik ve sosyal açıdan çok şiddetli bir deprem ve tsunamiye maruz kalması demektir. İşte dünyanın o günkü güç kapasitesi, askeri, ekonomik durumu böyle bir zelzeleyi ve tsunamiyı göğüsleyecek imkan ve kabiliyetten yoksundur. 
Azametli, marazi, özürlü ve hastalıklı bu yapının ölümünü zamana yaymak, iyice güçten kuvvetten düşürmek, her alanda budayarak boyutlarını küçültmek, takatsız bırakmak; böylece denetim altında kontrollü bir ölüm gerçekleştirmek için, tarih sahnesinden çekilmesinden azami fayda, asgari zarar ve sarsıntıyı teminen hayati fonksiyonlarının bir müddet idamesi için solunum ve ritm cihazlarına bağlamışlardır. Malum emperyal güçler, 1. 
Dünya Savaşında cihazların fişini çekerek kontrollü ölümü gerçekleştirmişlerdir. Bunun dışında söylenenlerin, yazılanların hepsi hamasettir, hilaf-ı hakikattir. 

“Hasta Adam” sıfatı bir devlet, bir imparatorluk için en hazin, en utanç verici bir yakıştırmadır. Tamam, Osmanlı viability yetisini kaybetmiştir. Sadece o da değil, ahalisinin önemli bir kısmının müslüman tebayla vücut bulduğu devletin ki askeriyesi, tıbbiyesi, adliyesiyle bir bütün olarak “barbar” nitelemesine maruz kalması da hazindir. Bu nitelemeler, cumhuriyet dönemi de dahil olmak üzere hiçbir dönemde ne bir akademisyen, ne bir aydın ne de bir edebiyatçı tarafından “tez, araştırma ve roman” konusu yapılmamıştır. Herkes kör ve sağırları oynamaya devam etmektedir. 


OSMANLVDA MÜLKİYET 


14. yüzyılın başlarında kurulan Devlet-Aliyye, kurumlarını ve kurallarını tespit ve inşa ederken dönemin konjonktürel iktisadi, siyasi ve sosyal şartlar ile askeri ihtiyaçlarını dikkate almıştır. 
Asırlarca sürecek savaş ve işgal hareketleri için ihtiyaç duyacağı teşkilat, malzeme ve kadro için toprak mülkiyetinin devlet denetiminde olmasını gerekli görmüştür. 

Osmanlı Devletinde arazi; mülk arazi, miri arazi, mevkuf arazi, metruk arazi, mevat arazi şeklinde tasnif edilmiştir. 
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MÜLK ARAZİ: Padişah tarafından, devlete yaptıkları hizmete karşılık mülk olarak hizmet eden şahıslara verilen yerler ile mülkiyetin kazanılmasının yolları ile doğrudan kazanılan yerlerdir. Malikler bu mülkler üzerinde diledikleri şekilde tasarruf hakkına sahipler. 

MİRİ ARAZİ: Kuru mülkiyet hakkı devlette, tasarruf hakkı şahıslarda olan arazilerdir. Kullanım hakkına sahip olan şahıslar ekebilir, kiraya verebilir, başka türlü değerlendirebilir ama satış yoluyla başkasına devredemez. 

MEVKUF ARAZİ: Önceleri miri iken daha sonra gelirleri hayır kurumlarına tahsis edilen arazilerdir. Vakıf müessesesinin kuruluşu ve gelişmesi, ıslam dininin sosyal hayatta yardımlaşma ve dayanışma anlayışından mahreç alır, çeşitli biçim ve isimler adı altında zuhur eder. 

METRUK ARAZİ: Devlete ait olup, kamunun veya belli birkaç köy ve kasaba halkının yararlanmasına terkedilen arazilerdir. Yaylaklar, kışlaklar, mer'alar, pazar ve panayır yerleri bu tür yerlerdir. 

MEVAT ARAZİ: Kimsenin tasarrufunda bulunmayan ve kamunun istifadesine terk ve tahsis edilmeyen arazilerdir. 

Miri arazı, ağırlıklı olarak işgal yoluyla ele geçirilen arazilerdir. Mülkiyet hakkı doğrudan devlet hazinesinde saklı tutulan nitelikli arazilerdir. Ayrıca özel mülk niteliğinde olup sahiplerinin mirasçı bırakmadan ölmesi durumunda devletçe el konulan araziler de bu sınıfa girmektedir. Devletin birinci öncelik olarak ordunun kurulması ve gelişmesini esas alması Tımar sisteminin seçilmesini dayatmıştır. Bu sistem, yapısı gereği devlet bütçesine herhangi bir külfet getirmediği gibi orduyu her an savaşa hazır halde besleyecek ve eğitecek imkanları da sağlıyordu. Bu sistemin temel yapısı, işgal yoluyla kazanılan arazilerin mülkiyetinin devlette kalmak kaydıyla, zirai manada kullanılmasının kişilere bırakılmasıdır. Öyle ki tımar sistemi, uzun yıllar devletin idari, askeri ve mali sisteminin iskeletini teşkil etmiştir. Ama görülüyor ki zaman içinde miri arazinin tamamı tımar sistemine dahil 


33 


edilmemiştir. Bir kısım miri arazi ulema ile sınır muhafızlarına verilmiştir. 

Gelişen dünya koşulları ve devletin yeni şartlara ayak uyduramaması, Avrupa'daki teknolojik gelişmeler, yeni askeri yapılanmalar, siyasi ittifaklar karşısındaki yetersizlik, baş gösteren yozlaşma, sivil ve askeri yapıdaki başı bozukluk ile beraber devletin mali yapısını da bozmuş, nakit sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. Bu şartlar altında miri arazilerinin bir kısmının bedeli mukabil kiraya verilmesi veya kullanım hakkının devrini gündeme getirir. 

O zamana kadar memur ve askerlere tahsis edilen topraklar, günümüzde özelleştirme olarak adlandırılan zihniyet ve yöntemle “Ayan”a ihale edilmeye başlanır. Yani devlet arazisi gelirinin bir bedel karşılığı başkasına temlikidir. Mültezimler, kendilerine tahsis edilen topraklar karşılığında, kendilerine tanınan vergi toplama yetkilerini kötüye kullanarak köylünün altından kalkamayacağı tarhiyata başlarlar. Verilen arazileri de hülle yoluyla mülkiyetlerine geçirirler. Bu uygulama ile sipahi sistemi çökmeye ve yok olmaya başlar. 

II. Mahmut zamanında çıkarılan kanunla zaten ayanların tasarrufunda bulunan arazilerin mülkiyeti ayanlara devredilmiş olur. 
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OSMALPV'DA İKTİSADİ YAPI 


Osmanlı hazinesi, Miri Hazine (dış) ile Enderun Hazinesi (iç) olmak üzere iki kısımdır. Miri hazinenin görevi, devletin genel gelirlerini toplamak ve usulüne uygun sarf etmek şeklindedir. Enderun ise padişaha aittir. Kullanım yetkisi de padişahındır. Mir hazine, ihtiyaç duyulduğunda Enderun'dan borç alırdı. Bunun sorumlusu defterdar ve vezirdir. 

Osmanlı?da zengin sınıf deyince akla devletin görevlileri gelir. 
Gücün ve malın sahibi askeri ve sivil bürokratik tabakadır. Bunlardan sonra yabancı tüccarlar ve yerli tüccarlar gelir. Her dönemde devlet, toplam gelirlerin önemli bir kısmına el koymaktadır. Çünkü militarist örgütlenmenin ve sürekli seferberlik halinin giderlerinin karşılanmasının başka çaresi yoktu. 

Gelirlerin temel kaynağı, bir kısım miri arazi kiraları, halktan toplanan vergiler, ele geçirilen yeni topraklarda el konulan servet ve ganimetler, alınan haraçlardır. 

Osmanlı Devleti olgunluk döneminde Müslüman ahaliden topladığı vergiyi islam fıkhına dayandırıyordu. Çöküş ve dağılış döneminde ise hem Müslüman ahali hem de gayrı-müslüm ahali için vergi tam bir cendereye dönüşmüştür. Ortada ne oran kalmış, ne hesap kalmış ne de kural kalmıştır. 

Osmanlı maliyesinin temelini teşkil eden vergi rejimi iki ana başlık altında toplanmaktadır. Esas itibariyle Kur'an ve sünnetten tarifini alan “Ser-i Vergiler”, ikincisi ise mali bir sıkıntının zuhur etmesi halinde devlet tarafından konan “Örfi Vergiler”dir. 
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Müslüman tebaadan alınan vergiler zekat, müslüman olmayanlardan alınan vergiler haraç, zirai mahsullerden alınan vergiler öşür olarak adlandırılır. 

Örfi vergiler, padişah tarafından fermanlarla ihdas ediliyordu. 
Geçici olması gereken bu vergi, savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle devamlılık arz eden bir hal almıştır. 1999 yılındaki Körfez depremi nedeniyle Ecevit hükümetinin uygulamaya koyduğu ve bir daha kaldırılmayan deprem vergisi gibi. Mali kriz, savaş ve tabii afet söz konusu olduğunda bu vergilerin tahsilinde hiçbir kurala, hak ve adalete riayet edilmezdi. Keyfilik ve hukuksuzluk had safhaya çıkardı. 

Savaş esnasında toplanan vergiler bazen direkt orduya memur olan serdara verilirdi. Bu vergi ağırlıklı olarak esnaf ve tüccardan toplanırdı. Başka isimler adı altında da ihtiyaca göre vergi toplanmıştır. Ancak bir dönem sonra kurumlarına işi düşen herkesten harç adı altında vergiler alınmaya başlandı. 

Osmanlının çözülme dönemi aynı zamanda mali sıkıntı dönemidir. Dünyada ve Avrupa'da vukuu bulan teknolojik, ekonomik, siyasi ve askeri yenilikler karşısında geri kalma, ilkel kalma, ayak uyduramama, cevap olamama durumu var. Saraydaki entrikalar, taht kavgaları, padişah ve vezir azilleri (çoğu kere vahşice boğarak ve öldürerek), savaş yenilgileri, baş kaldırmalar, toprak ve vergi kayıpları önü geçilemez bir hal almıştı. 

Bu dönemde: 

Askeri harcamalar olağanüstü artmıştır. 

Üretim yetersiz ve düşüktür. 

İç güvenlik bozuktur, eşkıyalık almış yürümüştür. 

Dış borçlarda olağanüstü artış vardır. 

En büyük harcamaların olduğu dönemler, israf gösteriş ve şatafatın zirve yaptığı dönemlerdir. 

Buhar gemiciliği ile yeni ticaret yolları keşfedilmiş, eski ticari güzergahlar önemini kaybetmiştir. Bu durum hem vergi kaybına hem de bazı mal ve hizmetlerin daha pahalı olarak teminine neden olmuştur. 
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Üzerinde durulması gereken temel bir husus da fetihler sonucu ele geçirilen topraklarda ikame edilen idari tarzdır. Baştan belirtmek gerekir ki bir fetihçi güç, işgal ettiği ülkeden daha kalkınmış, kendi halkı işgal ettiği toprak ahalisinden daha müreffeh, daha üretken ise, kullandığı teknoloji daha ileri ise o yerli halkın geleceğine, gelişmesine karakterini verir. Ya değilse ancak yerli halkın maddi birikimine el koyar, o halkı haraca bağlar, ilerlemesini engeller. Şimdi, Osmanlı, işgal ettiği yerlere askeri bir yetkili atayarak, orada bir vali ve askeri birlik bulundurarak, mahalli mütegallibeyi de imtiyazlarla mücehhez kılarak vergi toplamaya çalışmıştır. Devlet, vergi tahsilinde müstakil bir sistem kuramamış, Bey ve Mirler vasıtasıyla toplanabilen ve merkeze gönderilen vergi miktarıyla iktifa etmiştir. 

Bu yöntem, vergide hem kayıplara, hem adaletsizliğe hem de yetersizliğe neden olmuştur. Çünkü uygulanan kurum ve kuralların ilkelliği nedeniyle haklar ve ülkeler üzerinde tam bir denetim ve egemenlik sağlanamamıştır. Fetih bölgelerinde yatay ve dikey devlet teşkilatının kurulamaması, yerli halk ile temasın yok denecek seviyede olması, bölgelerin sadece askeri ve siyasi bağlılık temelinde elde tutulması, hükümranlığın vali ve askeri zevatla yürütülmesi, mahalli yöneticilerin kendilerine olduğundan fazla güç vehmetmelerine ve zaman zaman merkeze Isyan bayrağı açmalarına sebep olmuştur. Hal böyle olunca da yerelde toplanan verginin önemli bir kısmı mahalli yetkililerce merkez beyan edilmemiş, el konulmuş, tam bir keyfiyet içerisinde dilediğince sarf edilmiştir. Ayrıca vergi toplamada da adil davranılmamış, kuralsız hareket edilmiş, adil olmayan uygulamalarla halkın tepki ve nefreti çoğalmıştır. 


JÖN TÜRKLER 
İlk defa 1828 yılında Charles Mc Farlane tarafından kul- 


lanılmıştır. Genç Osmanlı nesline atıfta bulunmak amacına matuftur. Genç Türk kavramı yeni değildir. Avrupa'da oluşan 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muhalif ve edebi akımlar için çokça kullanılan bir terimdir. “Genç Alman Akımı”, “İtalyan Akımı”, “Genç Polonyalılar” gibi siyasi akımlarla edebi akımların iç içe geçtiği bir döneme işaret etmektedir. Avrupa'lı yazarlar, Genç Osmanlılara bu sıfatı yakıştırmışlardır. Bahsedilen dönemde yenilikçi Osmanlılara “Jön Türkler” ismi verilmiştir. Hatta 1890 yılında Georges Badis isimli bir şahıs, Jön Türkler adına, Kanun-i Esasi yanlılarını çatısı altında toplayarak bir gazete çıkarmakla tehdit etmiştir. 

Jön Türk ideolojisi, Fransız Burjuvazisinin bakış açısına yakındır. Fransız Burjuvazisi, gücünü ve imkanlarını arttırdıkça krallıkla siyasi çekişmenin içine girdiyse; Jön Türkler ise siyası çekişmeyı, kanlı bir iç savaşa girmekten çok edebi yazılarla belli kesimleri biçimlendirmeye yoğunlaşmışlardır. Ağırlıklı olarak karşı oldukları şey Abdülhamit'in istibdad düzenidir. Hiçbir zaman cumhuriyet düzenini havi bir talepleri olmamıştır. Onlar için esas hedef Kanun-i Esasi (Anayasa) ve padişahın altında bir meclis-i mebusandır. Bu sayede işlerin düzeleceğini hayal etmişlerdir. Hal böyle olunca da aralarında derin siyasi görüş ayrılıklarının olması anlaşılır durumdur. 

Jön Türklerin 2000 civarında üyesi bulunmaktadır. İstibdadın baskısına dayanamayarak yaşamlarını Avrupa'da veya Mısır'da dürdürmüşlerdir. Bu cemiyette öne çıkan isimler şöyle sıralanabilir: Abdullah Cevdet, Abdurrahman Bedixan, Ahmet Rıza, Ahmet Fazlı, Ahmet Ferig, Ahmet Kemal, Ahmet Lütfullah, Ahmed Saib, Ali Fabri, Ali Fehmi, Ali Haydar, Ali Şefkati, Bahaettin Şakir, Derviş Hüma, Edhem Ruhi, Emie Şekip Arslan, Halil Canem, Hüseyin Tosun, Hüsrev Sami, Hüseyinzade Alı, İbrahim Temo, İshak Sükuti, İsmail Canbulat, İsmail Kemal, Mahmuel Celaleddin Paşa, Mahir Said, Halim Paşa, Hacı İbrahim Hamdi, Tarsuslu Münih, Tunalı Hilmi, Yusuf Akçura 'dır. 

Jön Türklerin fikir yapısının şekillenmesinde Avrupa'daki bur-Juva özgürlük mücadeleleri kadar Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'taki gerilla faaliyetleri, Girit Ayaklanmaları, Kürt İsyanları, Ermeni Ulusal Kıpırdanmaları, Araplardaki din 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dışı hareketler de önemli rol oynamıştır. Bu dönemde Osmanlı egemenliğinde yaşayan halk bu gidişatı pek umursamamaktadır. 
Çünkü Osmanlı halkı denebilecek ortak bir anlayış yoktur. 

Bu topraklarda yaşayan ahali arasında din, dil, ırk birliği mevzubahis değildir. Her halk (etnik yapı), himayesinde yaşayabileceği bir devlet arayışındadır. Gizliden veya açıktan milli devlet kurma çabaları epey ivme kazanmıştı. 

Jön Türklerin çeşitli gazete ve dergiler neşretmeye başlamasıyla birlikte bu kadroya İbrahim Şinasi Efendi, Namık Kemal, Prens Sabahattin, Alı Suavi gibi şahsiyetler fikir ve yazılarıyla dahil oldular. 

Yukarıda belli başlılarının isimlerinin zikredildiği bu şahıslar muhalif olmakla birlikte aralarında görüş birliği olmadığı gibi bir iktidar talepleri de yoktur. En mahir oldukları alan matbuat ve neşriyat işleridir. Sayısız dergi ve gazete çıkararak Avrupa'dan Mısır'a kadar her yerde dağıtmışlardır. İstibdad baskısından kaçıp Avrupa'ya sığındıkları için fakr-u zaruret içerisinde yaşadıkları düşünülebilir. 
Durum hiç de sanıldığı gibi değil. Aynı zaman diliminde Çarlık Rusya'sı muhalif ve aydınları da Avrupa'ya sığınarak yaşamlarını orada idame etmeye çalışmışlardır. Genellikle Paris varoşlarında, asgari hayat standartlarında ve büyük yokluklarla ayakta kalmaya çalışmışlardır. Tolstoy'lar, Dostoyevski”ler bu hayat şartlarında dünya klasiklerini yazmışlardır. Osmanlı muhalifleri ise merkez semtlerde, Avrupa Aristokrasisinin hayat standartlarını aratmayan bir standartla yaşamlarını idame etmişlerdir. Başlangıçta Mısır Valiliğinden büyük maddi destek görüyorlar. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Abdülhamit iktidarıyla sürtüşme halinde ve isyan bayrağını çekerek hükümranlığını ilan etmiştir. Pek tabii kı Abdülhamit muhaliflerini desteklemek işine gelmektedir. Abdülhamit ise öyle istihbarat ağı kurmuş ki her şeyden anında haberdar olmaktadır. Kendisine akıl veren saray dalkavukları, Avrupa'daki muhaliflerin kendileri tarafından desteklenmesi durumunda bu sılahın ters tepeceği ve muhalif tepkinin Mısır Valisine yöneleceği fiknne inandırdılar Abdülhamit”i. Böylece Avrupa'daki aydın ve muhalifler iki kanaldan da yardım ve destek 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alarak müreffeh bir hayat dürdürme imkanlarına fazlasıyla kavuştular. 

Yeri gelmişken vurgulamak gerekir. Abdülhamit'in korkusu tam bir paranoyaya dönüşmüştü. Jurnalciler kimya kitaplarındaki H20 olarak geçen kimyasal formülü şu şekilde bildirmişlerdi. “Efendim H harfi Hamit'i kastetmektedir. 2 rakamı İkinci Hamit manasınadır. 
O harfi ise sıfıra delalet eder. Demek istiyorlar ki İkinci Hamit — sıfır ” şeklindeki akla ziyan izahata inanan 2. Hamit, su formülünü kimya kitaplarından çıkartır. Mesela burun kelimesini kullanmak tehlikeliydi. Çünkü kaybedilmiş bulunan Girit kastediliyor diye yasaklanmıştı. Bunun gibi bir yığın isim ve sıfat da açıktan söylenemiyordu. 

O günden bu yana Cumhuriyet Dönemi dahil olmak üzere hakiki manada bir aydın muhalefeti görmek bu topraklara nasip olmamıştır. Yaşam standartları da benzerlerine göre hep üst seviyededir. Ahmet Altan, Türk aydınlarını Osmanlı'nın Azap Askerlerine benzetmektedir. Esas vurucu gücün önünü açmak, mıntıka temizliği yapmak ve düşman gücünün kapasitesini ölçmek için önden gönderilen ve gözden çıkarılan bu askerler, karşılaştıkları zorluk karşısında geri kaçarlarsa arkadaki Osmanlı ordusu onları biçer. Bu toprakların aydınlarının kaderi biraz da bu örnek gibidir. Ne İsa'ya yaranır ne de Musa'ya. 

Ancak Jön Türklerden cumhuriyet dönemi aydınları ile giderek kendilerine sol-sosyalist kisvesi yakıştıranların da aldıkları epey miras vardır. Tümü müthiş neşriyatçıdır. Matbuat 1şlerinde üstlerine yoktur. Bu kesimlerin gazete ve dergilerinde yazılanların onda biri gerçekleşse dünya on kere yıkılır ve yeniden inşa edilir. Devrim ne ki! Halen bu anlayış irsi bir hastalık gibi nüksetmeye devam etmektedir. Üç kişi bir araya gelmeye görsün, yaptıkları ilk iş beylik klişelerle bir yayın organı çıkarmaktır. 

Takip edilen politik program, yaşanılan dönemin toplumsal, siyasal, psiko sosyal yapısında karşılık bulmayınca hegemonik düzenin bir karşı hamlesiyle tuz-buz olmaktadırlar. Ne seninle ne de sensiz misali düzene ne dostturlar ne de muhalif. Bir küs bir 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barışık halleri, her cunta döneminde onları biçilmekten kurtaramaz. Gerçek bir aydın ve muhalif kimliğine kavuşamama, bu kesimi müesses nizamın bir uzantısı olma gibi hazin bir akibete gark etmektedir. 

Yeri gelmişken “aydın” kavramıyla ilgili olarak genel bir perspektif çizmek gerek. 12 Eylül 1980 Askeri Cuntanın lideri Kenan. 
Evren şimdiki takipçileri gibi icraatlarına, zulmüne karşı çıkan büyük mizah ustası Aziz Nesin önderliğinde bir aydınlar dilekçesi deklere edilmişti. Cunta lideri General Kenan Evren, meydan mitinglerinde aklınca aydınları kritik ederken son padişah Vahdettın'i örnek gösteriyordu. Diyordu ki “Vahdettin de bir aydındı ama memleketi ecnebilere peşkeş çekerek kaçıp gitti. Ben ne yapayım böyle aydını?” Tabii faşist kafa, okumuş-yazmış herkesi aydın sanıyor. Böyle olunca da sokaklar aydından geçilmez oluyor. Bu çarpık anlayışın geri kaldığı zannedilirken bir bakıldı ki aydın düşmanlığı bütün hiddeti ve şiddetiyle devam etmektedir. Bu sefer Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sahneye çıktı. Kürt illerinde uygulanan yıkım ve katliamları telin eden bir grup aydın ve akademisyen için Kenan Evren'i fersah fersah geride bırakan edayla “Bunlar aydın değil, karanlık karanlık” diyerek bu konudaki üstünlüğünü ilan etti. 

Peki gerçek bu mudur? Yapılan tanımın aydınla alakası var mı? 
Her şeyden önce “Aydın” bir hayal insanıdır. Öyle ki muhayyel dünyasında yaşamayı bilir. Güneş sistemine, galaksilere, yıldızlara seyahate çıkar. Bazen yıldız kalabalığı içinde dünyayı kaybeder. 
Tekrar bulmak ve dönmek için epey gayret sarf eder. 

Aydın, bir düşünce insanıdır, bir felsefe insanıdır. Hiçbir kalıba, hiçbir şablona sığmaz. Bütün sınırları, bütün kalıpları dar ve yetersiz bulur hatta gereksiz bulur. 

O, şüphecidir, o sorgucudur. Kimsenin adamı, kimsenin sılahşoru değildir. Temel kavramları bilir, anlar, yorumlar ama kendisini o kavramlara hapsetmez. Ulus, ülke, devlet, sınıf, aile mevhumu aydın için irdelenmesi gereken ama kendisi için tuzaklarla dolu birer heyuladır. 
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Aydın, bir kültür ve bilim insanıdır. Araştırır, soruşturur, bulur, anlamlandırır ve topluma sunar. 

Aydın sivildir, demokrattır, muhaliftir. Devletin kasasından ve masasından uzak durur. O sayede bağımsız tavır sahibidir. Büyük Usta Yaşar Kemal bir mahkeme kapısında “Ben devletin babasının uşağı değilim” diye boşuna haykırmadı. 

Aydın, marjinaldir, uç adamıdır. Onun için kutsal, dokunulmaz, şüphe duyulmaz mevhum yoktur. Aydın için temel kriter yeryüzü standartlarıdır. Yeryüzü standartları ise o konuda insanlığın ulaşabildiği en tepe noktasıdır. Bilimin, teknolojinin, hukukun, insan haklarının, yüksek kültürün zirvesi aydının da ölçüsüdür. 

Aydın, her şeyi irdelemeye tabi tutar. Dokunulmaz alan ve şahsiyet yoktur. Bilimin rehberliği dışında mürşit tanımaz. Peşin hüküm ve ön yargılardan uzaktır. Derinliğine ve genişliğine bir birikime sahiptir. 

Aydın, bir eylem adamıdır, bir aktivisttir. Mazlumun, kimsesizin sesidir. İnsanlığı vicdanıdır. İnsan yaşamını zora sokacak her türlü tahribata tavır alır. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 


Bir tarihi evreden bahsedelim. İttihad-ı Osmani Cemiyeti, 2 
Haziran 1889 tarihinde Askeri Tıbbiye bahçesinde İshak Sükuti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet ve Mehmet Reşid adındaki dört öğrenci tarafından kurulmuştur. Sonradan onlara Hüseyinzade Alı Bey, Konyalı Hikmet Bey, Cevdet Osman; Kerim Sebati, Mekkeli Sabri Bey, Selanikli Nazım Bey, Şerafettin Mağmumi ve Giritli Şefik katılmıştır. 

İttiha-ı Osmani Cemiyetinin kurucularının etnik kökeni şöyledir: 

Abdullah Cevdet - Kürt, 

İshak Sükuti - Kürt, 

İbrahim Temo - Arnavut, 

Mehmet Reşid - Çerkes 

Selanikli Nazım, tıp tahsili için gittiği Fransa'da 1894 yılında diğer muhaliflerin kurduğu cemiyet ile İttihat cemiyetini birleştirerek Ahmet Rıza ile beraber Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti şeklinde faaliyetlerine devam etmişlerdir. 1906 yılında Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, (Kurucuları Mehmet Talat, İsmail Canbulat, Rahmi Bey) Paris merkezli Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile 27 Eylül 1907'de birleşerek İttihat Ve Terakki Cemiyeti oldu. Mustafa Kemal, bu cemiyetin 322 numaralı üyesidir. 

Genellikle Jön Türkler ile Genç Osmanlılar birbirine 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karıştırılır. Oysa bu iki yapı benzer amaçlar gütse de farklı toplum kesimlerine dayanmaktadırlar. İmparatorluğun doğal ömrünü tamamlayarak ölüm emareleri göstermeye başladığı andan itibaren devlet içi orta ve alt kademe bürokratlar, subaylar arayışlara başladılar. Devletin “demokratikleştirilmesi” baş aşağıya doğru giden gidişatın durdurulması, parçalanmanın önlenmesi birinci hedeftir. Buna mukabil Jön Türkler, daha çok Avrupa'da tahsil yapan tıp doktoru, hukukçu, edebiyatçı, şair, yazar gibi devlet dışı meslek erbabının Fransız ihtilalinden ve milliyetçilik rüzgarından etkilenen, benzeri atılımların Osmanlı'da vuku bulmasına heves eden ancak devlet yönetiminde yetki ve sorumluluk almak istemeyen sivil çevrelerdir. 

Şimdi esas konumuza dönelim. Osmanlının içinden geçtiği tarihi evrenin sıkışmışlığını, çaresizliğini ve mukadder olan hazin akıbetten niçin kurtulamayacağını kısaca izah etmiştik. Bu topraklarda bir darbe geleneği yerleşmiş durumdadır. Bahse konu geleneğin epey bir tarihçesi de var. Türk cenahında hep “Bizans Entrikaları”ndan bahsedilir. Bizce Bizans'ın günahına giriliyor, esas bahsedilmesi gereken “Osmanlı Entrikaları”dır. Halk arasında “Osmanlı'da oyun bitmez” sözü boşa söylenmiyor. İktidar kavgası önce sarayda kardeşler arasında başlamıştır. O kavganın bir veçhesi şehzade anneleri arasında cereyan etmiştir. 
Padişahların katledilmeleri, vezirlerin kementle, boyun kırılarak, bazen de isyancıların önüne bir leş gibi atılarak parçalanmaları, şehzadelerin öldürülmeleri, etkisiz ve iddiasız hale getirmek maksadıyla uyuşturucu müptelası yapılarak canlı cenazeye dönüştürülmeleri vaka-yı adiyeden sayılır. Diğer taraftan devşirmelerden müteşekkil Yeniçeri Ocağının her fırsatta kazan kaldırması “İstemezük” nümayişleri, kelle alma, tahttan indirme olayları artık Osmanlı toplumunda kanıksanmış hadiselerdir. 

Giderek bütün kurumlarda yerleşik hale gelen bu anlayış, yeni zaman ruhuna göre türeyen cemiyet bünyelerine de sirayet etmiştir. Merkezi Makedonya'da bulunan İTC (İttihat Ve Terakki Cemiyeti — Birlik ve İlerleme Cemiyeti), istibdadın icraatları 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karşısında yavaş yavaş harekete geçme zarureti hissetmiştir. Abdülhamit hafiyeleri, cemiyet azalarını tespit ve takip faaliyetlerine hız vermiş fırsat buldukça da enselerinden infaz etme tarzında cinayetlere başlamışlardı. İşte bu umum manzâra karşısında Resneli Yüzbaşı Niyazi (cemiyet üyesi) yanına yeteri kadar cephane, silah ve para alarak 200 kadar askerle isyan edip dağa çıkar. Tarihler 03 Temmuz 1908'i göstermektedir. Yzb. Niyazi dağa çıktığı zaman ailesine “Aşağılık bir hayat sürmektense ölümü seçtim. Vatanım için ölmeye gidiyorum.” şeklinde bir mektup bırakır. Ailesini de arkadaşlarına emanet eder. Dağa çıkan Yzb. Niyazi'yi Sadık Bey, Yzb. Habib, Fahri, İbrahim Şakir, Bnb. 
İsmail Enver izler. 

Dağa çıkma haberi İstanbul'a çabuk ulaşır. Padişah ve çevresi, hoşnut olmayan küçük bir grup hareketi kanısıyla olayı gizli polis marifetiyle halledip isyancıları sindirebileceklerini düşünmüşlerdi. Oysa, olay bir isyandır ve bastırmak için ordu gücüne ihtiyaç vardır. Bölgede konuşlu birliklerin komutanı Şemsi Paşa'ya, isyanı bastırmak için elindeki bütün imkanların kullanı!- ması emredilir. 

Harekat konusunda sarayı bilgilendirmek için postaneye giden Şemsi Paşa bir suikast sonucu öldürülür. Bu cinayeti İTC'nin çaresizlik içinde attığı tehlikeli bir adımdır. Bir müddet heyecanlı ve tedirgin bir bekleyiş hüküm sürer. Ancak beklenen karşı hamle gelmez. İttihat ve Terakki Cemiyeti bütün imkanlarını kullanarak gayri müslümlere ve yabancılara düşman olmadığını yaymaya çalışır. Hatta İstanbul'daki hükümetin bir Hıristiyan katliamı yaparak, sorumluluğu cemiyete kalkışmasından korkmuştur. Yeni atanan Müşir Osman Paşa Manastır'a gelene kadar subayların önemli bölümü cemiyetle ilişkiye geçmiş bulunuyor. 

Cemiyet, gün geçtikçe pozisyonunu sağlamlaştırmaktadır. 
Giderek sivil halk da Meşrutiyet talebiyle ayaklanıyor, orduya ait silah depolarını ele geçiriyordu. Artık Makedonya'da durum, Sarayın kontrolünden çıkmıştı. Müşir Osman Paşa da Manastır'dan kaçırılarak meşrutiyet ilan edildi. Tarih 23 Temmuz 1908'dir. Meşrutiyetin ideolojik merkezi ve karargahı Selanik, ilan edildiği yer ise Makedonya'dır. Yeniden denetimi sağlamak, halkı yatıştırmak ve bu meyanda halk nazarında padişahın prestij kaybına uğramasını önlemek için Saray, sadrazamı da değiştirerek meşrutiyet ilan etmek zorunda kaldı. Aynı gün, daha önce Abdülhamit tarafından yürürlükten kaldırılan 1876 anayasası yeniden yürürlüğe gırdı. 

23 Temmuz 1908'de meşrutiyetin yeniden ilanı İTC”nin beklenmeyen başarısıdır. Hele padişahın direnmekten vazgeçmesi gerek ülkeyi gerekse bürokrasiyi büyük bir kargaşaya düşürdü. Her yerde farklı talepler, dayatmalar, hafiyelerin yer yer tutuklanması, herkesin kendi adaletini kendinin sağlayacağı kanısı, otorite boşluğu büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Sultan Abdülhamit, o zamana kadar köşede bucakta kalmış, sürülmüş, uzaklaştırılmış, unutulmuş politikacılardan medet umar haldeydi. İTC ise Sarayın casusluk ağını bertaraf etmekle işe başlamıştı. Fakat yetersizlik, tecrübesizlik, korku, düzensiz ve parçalı örgütlenme, onları devlet yönetiminde görev ve sorumluluk yüklenmekten alıkoyuyordu. Yaptıkları hareke 
devrim diyenler yanılıyor. Onların yaptığı, 1802, 1830, 1839, 1860 
ve 1876 tarihlerinden gelen mirası güncel hale getirmektir. Bu belirsizlik sürecinde devlet yürütme aygıtı ile cemiyet, Ağustos'ta Harbiye ve Bahriye nazırlarının atanması konusunu görüşmek üzere karşı karşıya geldiler. 1876 Anayasasına göre bu yetki sadrazama verilmiştir. Padişah yalnızca sadrazam ve şeyhülislamı seçebiliyordu. Oysa hatt-ı hümayunun 10. maddesine göre bu yetki padişahtaydı. Cemiyet, kendi geleceği açısından buna şiddetle karşı çıktı. 
Araya giren elçiler, heyet görüşmeleri, sadrazam ve hükümet değişiklikleri sorunu çözmüyor, iktidar yeniden Babı- alinin (Sarayın) eline geçiyor. Burada İTC'ye düşen görev, meşrutiyetin bekçiliğini sürdürmektir. İlk kez bu dönemde “herkese aynı yasa” ilkesi yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu iyimserlik havası uzun sürmedi tabi. Ekim 1908'de Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor, Avusturya-Macaristan, Bosna ve Hersek'in kendi imparatorluklarına katıldığını ilan ediyor. Girit ise Yunanistan ile birleşme kararı alır. 
Büyük devletler bu konuda Girit'e güvence veriyor. 
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Bu manzara, yeni rejimden memnun olmayanlara bir fırsat sunmuştu. İlk kez “Kör Ali” lakaplı birinin liderliğinde büyük bir kalabalık Saraya yürüdü. Dinsel tandanslı bu kalkışma, şeriatın ilanını, padişahın yeniden ümmetin başına geçmesini, Müslüman kadınların sokakta yalnız dolaşmasının men edilmesini, fotoğraf çekilmesinin yasaklanmasını, meyhanelerin kapatılmasını talep ediyorlardı. Bu hareket en büyük direnişini Taşkışla*da gösterdi. 
Hassa Ordusunun Cidde'ye gitmesini reddeden Alaylı Subaylar silah çatarak kışlaya dönme emrine uymadılar. Babıali bu tehlike karşısında cemiyetin yanında yer aldı. İsyancı güçler; örgütsüz, lidersiz ve hazırlıksız olduklarından bertaraf edilmeleri fazla zor olmadı. Kısa sürede isyan bastırılmış oldu. 

Bu dönemde en dikkat çeken şahıs, sadrazamlık görevini deruhte eden Kamil Paşa'dır. Kamil Paşa, tabiri caizse cemiyeti padişaha, padişahı da cemiyete karşı kullanarak iktidarını sürdürme gayretine girmiştir. Aynı durum cemiyet için de geçerli. Cemiyet de padişahı kontrol edebilmek için Kamil Paşa'yı bir denge unsuru olarak kullanmıştır. Hatta padişah da cemiyetin taleplerini frenlemek için Kamil Paşa'yı kullanmıştır. Tam bir köşe kapmaca oyunu. Bu denge durumunun devam edemeyeceğini hesap eden cemiyet, seçimle mebusan 
meclisinde kontrolü ele geçirme planları yapmaya başladı. 1908 
seçimlerinde ki bu sayı 288'dir, içinde Türk, Kürt, Arap, Amavut, Rum, Ermeni, Slav ve Musevi mebuslar bulunmaktadır. Cemiyet, meclisi mebusanda durumu tahkim ettikten sonra Ayan meclisinde de istediği düzenlemeleri yapmak üzere padişaha baskı yapmaya başladı. Cemiyetin bu dayatmaları Kamıl Paşa'yı tedbir almaya zorladı. Sadrazam İngilizlerin desteğine sahipti. İTC*den başka seçime giren Ahrar Fırkasının da mecliste belli bir ağırlığı vardı. Yapılan kabine değişiklikleri yeni bir güven oyunu kaçınılmaz hale getirdi. 
Mecliste yapılan güven oylamasında 8'e karşı 198 oyla Kamil Paşa hükümeti güvensizlik oyu aldı. Kamil Paşa hükümetinin düşmesiyle cemiyete karşı yoğun bir kampanya başladı. Özellikle basın, cemiyeti adeta topa tuttu. Durumun vahametini anlayan cemiyet, muhalefete karşı daha ılımlı bir tutum takınmayı denedi. 
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Yeni sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa idi. İTC, tehlikeleri bertaraf etmek için güçlenme, teşkilatını genişletme gayretinde iken yeni bir yapı ortaya çıktı. Bu yapı İttihad-ı Muhammed-i 
Cemiyetidir. Bu cemiyet, batıcılığa ve Osmanlıcılığa karşı idi. 30 
Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece ordudaki birliklerle (ağırlıklı olarak alaylı subaylar öncülüğünde) softalar müştereken Ayasofya Meydanında toplanarak şeriat istediler. Hükümet bu kalkışmayı bastırmakta yetersiz kaldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin İstanbul”'daki kadrosu ve mebuslarını büyük bir panik ve korku sardı. 
Cemiyet mensupları gizlenecek yer aramaya koyuldular. Yine beklenmeyen bir yıkım ve yağma hareketi başladı. Böylesi bir hareket, Yeniçeri döneminden kalma, geleneksel asker — softa işbirliğinin devamıydı. 

Burada ayrı bir parantez açalım. Sultan II. Abdülhamid, kendi kararıyla 1876'da yüyürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiyı bir yıl sonra yürürlükten kaldırmıştır. Harici tazyikle ikinci kez meşrutiyeti ilan edip teşkilat-ı esasiye dönünce önceki uygulamaları için adeta günah çıkarmıştır. Demektedir ki “7877 'deki olayda hiçbir günahım, kabahatim yoktur. Danışmanlarımın telkini ve teklifi ile bu kararı almıştım. ” Bu güne dair nasıl bir benzerlik var değil mi? “Bizi aldattılar, yanılttılar, Allah affetsin.” 

Devlet yönetmenin bu biçimi, insanın aklına İncili Çavuş'u getirmektedir. Aslen Kayseri-Tomarza”lı olan İncili Çavuş Sarayın dalkavuğudur. Padişah bir gün kendisinden bir şey ister. Der ki “İncili, öyle bir kabahat işleyeceksin ki özrün kabahatinden büyük olacak. ” İncili, günlerce düşünür, taşınır çözüm bulmaya çalışır. Padişah bir gün mabeyne doğru yürürken, İncili arkadan sessizce yaklaşarak padişahın kıçına bir parmak atar. Hiddetle arkaya dönen padişah “kim bu mendebur? ” diye bağırır. Padişah karşısında iki büklüm olan İncili Çavuş, “Bağışla hünkarım, sizi valide sultan zannetmiştim ” der. 
Padişah bu sefer öfkeyle bostancı başını çağırır. Kelle verme tehlikesi ile karşı karşıya kalan İncili, “galiba özrüm kabahatimden büyük oldu diyerek yere kapaklanır. Bunların ki o hesap. Aldatıldınız öyle mi? Kabahatiniz, özrünüz yanında ehemmiyetsiz kalmaktadır. 
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Yine konumuza dönelim. Maruz kalının tehlike karşısında son çare olarak Makedonya ve Selanik”ten yardım istendi. İngilizlerin de telkiniyle Selanik Ordusu, 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'a girdi. Hiçbir direnişle karşılaşmadan şehir işgal edildi. 
Yeşilköy'de toplanan her iki meclis kanadı da (hem mebusan meclisi, hem de ayan meclisi) ordu birliklerini kabul etti. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine kardeşi Mehmet Reşat getirildi. 
Bu tarihten itibaren siyasi yaşamda askerin rolü gittikçe artan bir ivme kazandı. 

Nisan 1909'dan başlayarak profesyonel askerin siyasi yaşama bir aktör olarak dahil olduğu bir vakadır. Ancak homojen olmayan düşünce yapısı, hizipleşmeler, gruplaşmalar, kariyer hesapları, birbirine olan güvensizlik yeni dönemin nasıl bir seyir izleyeceğinin de ip uçlarıyla doluydu. 

Mahmut Şevket Paşa, bir taraftan İttihat ve Terakki?yi devlet yönetiminden uzak tutmaya çalışırken ordu ile sivil kanat arasında da siyasi bütünlüğü sağlama konusunda müşkülat çekiyordu. 
Denebilir ki ordu üç gruba bölünmüş durumdaydı. En altta her türlü demagojik propaganda ve manipülasyona açık erat grubu. 
İkincisi genel olarak açık ya da gizli siyasetin hakim olduğu küçük rütbeli subaylar. Ve Nihayet profesyonel askeri temsil eden üst rütbeli komuta heyeti. İmparatorluğun içinde bulunduğu flu görüntü, siyasi programdaki belirsizlikler, özellikle Balkanlarda gelişen milli hareketler, anayasacı ve şariatçı güçler arasındaki kıyasıya rekabet işleri içinden çıkılmaz hale getirmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti zaman zaman öne çıkıyor, umduğunu bulamayınca da geri adım atmak zorunda kalıyordu. 

Bu siyasi atmosferde Hüseyin Hilmi Paşa, sadrazamlığa getirildi. Ancak Mahmut Şevket Paşa'nın ordudaki hakimiyeti yeni bir rekabetin habercisiydi. İttihat ve Terakki, yeni hükümette kendi adamlarını bakan yapmak, müsteşar yapmak için müthiş bir mücadeleye girdi. Özellikle Mehmet Talat ve Cavit Bey'in gayretleri dikkate şayandır. Ancak anayasadaki bazı maddeler, bu çabaların istenen sonucu vermesine cevaz vermiyordu. Mebusan 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meclisinde anayasa değişiklikleri için yapılan oylamaların aleyhte çıkması ITC'yi yeni bir gerileme dönemine soktu. Bu dönemde askeri ve sivil kanat arasında rekabette sıkıyönetim ilanı ile yeni bir merhaleye erişildi. Böylece iki ayrı otoritenin varlığı bir durum ilk kez ortaya çıktı. Diğer taraftan Mahmut Paşa otoritesi ile İTC arasındakı kıyasıya bir rekabet varlığını sürdürmektedir. 

Osmanlı Meclis-i Mebusanının 1. dönemi 27.08.1909'da sona erdi. Meşrutiyetin ilanı ile bu tarih arasındaki dönem, meclisin imparatorluk içinde en üst merciinin kim olacağının cevabının da bulunduğu ve bu merciinin meclis olarak tescillendiği dönemdir. Padişaha sadece sadrazam ve şeyhülislamı atama yetkisi bırakılmıştır. Kabine ile meclis arasında ihtilafın doğması ve hükümetin güven oyu alamaması durumunda padişaha meclisin feshi ile yeniden seçim kararı yetkisi verilmiştir. Anayasada yapılan değişiklik ile ilk kez yasama organı, yürütme organı karşısında güçlendirildi. Muhtelif meseleleri havi mevzular bu dönemde meclisin onayından geçti. Bu kanunların çoğunun amacı, merkeziyetçiliği yeniden tesis etmektir. Ancak ımparatorluğa bağlı halklar arasına milliyetçilik, bağımsızlık düşüncesi öyle yayılmıştı ki “Osmanlıcılık” için artık çok geçti. Artık yasalarla, inzibati tedbirlerle birliğin sağlanması mümkün değildi. 

Bu dönemde, İTC, devletin reorganizasyonu ve ıslahı için yeni tedbirler ihdas ediyordu. Bunlardan biri, İngiliz Crawford'un gümrüklerin başına getirilmesi, diğeri Belçikalı Sterpin'in Posta ve Telgraf kurumunun başına müdür olarak atanmasıdır. 

Beri tarafta, İttihat ve Terakki'nin güçten düşmesi ve karşısındakilerin güçlenmesi alttan alta işliyordu. Mahmut Paşa ile Hilmi Paşa arasında sadrazamlık makamının gidip gelmesi buna delalettir. Hilmi Paşa ikinci sadrazamlık döneminde kontrolü tam sağlayamayınca yerine geçen Hakkı Paşa, sıkışmışlığı aşmak için Mahmut Şevket Paşa'yı kabineye aldı. Bunu firsat bilen M. Şevket Paşa, askeri harcamaları (bütçe imkanlarının çok ötesinde) arttırarak işi kitabına uydurmak üzere de Cavıt Bey'i yetkili kıldı. Cavit Bey, arkadan takiple bütün pislikleri temizleyecek, hesabı kitabına uyduracaktır. 

Bu meyanda muhalif gruplar yeni partiler kurmakta ve cemiyet de 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gün gün zemin kaybetmektedir. Bütçede büyük açıklar, acil ihtiyaçlar kapıya dayanmıştır. Yeni hükümet, Avrupalı devletlerle antlaşmalar yapıp vergileri arttırma ve harcamaları da kısma yoluna gitti. Duyunu Umumiye reisi Sir Adam Block, bu uygulamalara övgüler dizdi, destek verdi. Bütün bu çabalar, bütçe açığını kapatmaya yetmedi. 
Maliyeci Cavit Bey, yeni borçlar temin amacıyla her zaman yapıldığı gibi Avrupa yollanna düştü. Bu hercümerç içerisinde ordu harcamaları ha bire artıyor, denetimi ise mümkün olmuyordu. Mevcut manzara, sivil kanat ile askeri kanat arasında sürtüşmeye, giderek bir hükümet bunalımına yol açtı., 

Yeniden bir parantez açalım. Babıali, Kırım Savaşına, Paris ve Londra'dan aldığı borçla girmişti. Epey zamandan beri devlet ihtiyaçlarını karşılamak için dışardan borç temin etmek sık sık başvurulan bir yoldu. 1875 yılında 200 milyon Sterlin tutarında bir borç ödenemedi. Bunun üzerine tuz, tütün, ipek, balıkhaneler gibi kaynaklarda sağlanan bazı devlet gelirlerine alacaklı devlet ve kurumlar tarafından el koyma yetkisi verildi. Bu uygulamanın denetimini sağlamak ve hesabını tutmak üzere Duyun-u Umumiye (Osmanlı Kamu Borçları İdaresi) kuruldu. Yönetici ve çalışan kadrolar, alacaklı devletlerce seçildiğinden müdahale ımkanı yoktu. Bu kuruluş giderek Osmanlının siyasi, toplumsal ve iktisadi hayatında söz sahibi olmaya başladı. Dışarıdan borç bulma imkanı kalmadığından bu sefer Galata Bankerlerine müracaat edilerek günümüz tabiriyle tefeci faizi karşılığında para temin edilmeye başlandı. Ancak Duyun-i Umurminin kefil olması durumunda borçlanma mümkün olabiliyordu. 

Daha önceleri borçlar, Fransızlar tarafından kurulan Osmanlı Bankası aracılığı ile alınıyordu. Bu borçlara Duyun-u Umumiye kefil oluyordu. Duyun-u Umumiye'deki hisse oranı şöyledir: Fransa 4055, Almanya 9430, İngiltere 905 . 

Bu borç konusu, Osmanlının kafasında sallanan demoklesin kılıcı gibidir. Alınan borçların geri ödenmesinde düşülen çaresizlik, devlet gelirlerinin ve mülklerinin haczine kadar gitti. Bir kısım mülk ve akaretin kurtarılmasına matuf olmak üzere önemli yapı ve saray mülkiyeti Abdülhamit'in üzerine geçirildi. Hani yeni 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dönem türedi sultanların “dedemin mülkü” dedikleri mülkler işte bu mülklerdir. 

1911 yılında Almanlar, askeri sahada Osmanlı'yı kıskaca almak, 
yedeğine almak, beynine nüfuz etmek için onur kırıcı olmayan koşullarla yardım yapmayı teklif ettiler. Bu yardım teklifi şükranla karşılandı. Koşullar, muhalefeti güçlendirir, cemiyette de dağılma ve telaşa yol açar bir seyir izlemeye başladı. Peş peşe vukuu bulan cinayetler (Hasan Fehmi ve Ahmet Samim'in öldürülmeleri) cemiyet üzerinde kara bulutların dolaşmasına yetti de arttı. 

Bu arada belirtmek lazım ki Almanlar daha önce Abdülhamit zamanında Anadolu — Bağdat demiryolunun imtiyazı başta olmak üzere bir çok ekonomik imtiyazlar almıştı. Almanya'nın 1. Dünya Savaşındaki müttefiklığı ve Osmanlı'ya hamiliği öyle damdan düşer gibi olmamıştır. Bu ilişkinin uzun yıllara dayanan bir özgeçmişi söz konusudur. 

Gittikçe zemin kaybeden İTC, bazı politik değişikliklere gitme ihtiyacı hissetti. Söylemleri yumuşatma, Müslüman olmayanlara uygulanan bazı yaptırımların esnetilmesi, muhalefetle uzlaşma arayışları sayılabilir. Muhalefet, buna rağmen uzlaşmaya yanaşmadı ve cemiyetin geri adım atmasını istedi. Hatta cemiyeti, dinsizlik, masonluk, siyonistlik ve çıkarcılıkla suçluyordu. Bu manzara, cemiyetin yeni bir program yapmasını dayattı. Netice itibariyle cemiyetin hazırladığı yeni program kabul gördü. 

Bu ortamda İtalya (29.09.1911) Osmanlıya savaş açtı. Verilen ültimatomun yerine getirilmemesi halinde 24 saat içinde savaşa girilecekti. Bunun nedeni, Osmanlının Trablus'ta iflas eden egemenliği idi. Diplomatik çabalar sonuç vermeyince süreç, Trablus'un İtalyan işgaliyle neticelendi. Bu sonuç, cemiyetin karşı atağa geçmesine ve güç toplamasına imkan sağladı. İşgal tarihinde Selanik'te toplanan kongrede İttihat ve Terakki Cemiyeti, “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti” adını aldı. Aynı dönemde Said Halim Paşa sadrazamdır ve bir çırpınma, bir arayış içindedir. 
Cemiyet ise kurulacak koalisyonda yer alma ve sorumluluk yüklenme imkanlarını zorlamaya başladı ancak bu çabalar sonuç vermedi. Aynı tarihte başta İsmail Enver, Mustafa Kemal gibi ordunun seçkin subayları uzak cephelere gönderilmişlerdi. Yapılan İstanbul seçiminde Hürriyet ve İtilaf Fırkası adayı kazandı. İttihatçılar daha fazla gerilememek için yeni hamleler tezgahlamaya koyuldular. İstenen anayasa değişiklikleri sağlayamayan padişah, meclisi feshetti. 1912'de yapılan seçim tarihe “sopalı seçim, dayaklı seçim” olarak geçmiştir. Bu tarihte bir de “Halaskar Zabıtan Grubu” diye bir subaylar grubu kurulmuştu. Bunların amacı, iktidarı İttihat ve Terakki'nin elinden almaktı. Hükümetin bir türlü kurulamaması Mahmut Şevket Paşa'nın istifasıyla sonuçlandı. 
Kısa süreli siyasi dalgalanmadan sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam olârak atandı ve cemiyete hükümetten el çektirildi. 
Fakat meclisin çoğunluğu İTC?*de olduğu için hükümetin durumu sağlam değildi. 

Bundan sonra büyük çalkantıların, Balkan Savaşının yarattığı tahribatın, Edire'yi kaybetmenin derin hezimeti yaşanıyordu. Bir avuç Bulgar Çatalca sınırına dayanmış, ordu başı boş bir şekilde İstanbul'a doğru kaçıyordu. Burada bir parantez açalım. Yıl 1925'tir. Şeyh Said, arkadaşlarıyla kıyam halindedir. Bingöl Dağlarında karargah kurmuştur. Savaşçıları tarafından esir alınan bir Cumhuriyet Generalini yanına oturtmuş ve kendisine imkanları ölçüsünde ikramda bulunmaktadır. Dışarıda nöbet tutan savaşçılar, Şeyh'e, albay rütbesindeki bir subayın ele geçirildiğini haber verirler. Şeyh, içeri alınmasını emreder. Bir müddet sonra esir albay içeri girer ve generali görür görmez selama durur. General, işaretle “bana değil, şeyhe selam ver, burada komutan odur” diye albayı uyarır. Albayı yanına buyur eden Şeyh Said, Kürt halkının mazlum olduğunu, niye bu halka zulüm, katliam yaptıklarını sorar. Albay cevaben “Efendim biz Kürt halkına katliam yapmadık, askerlik mesleğinin gereklerini yerine getirdik” der. 
Bu cevaba içerlenen Şeyh de “Madem öyle Balkan savaşında niye askerlik mesleğinin gerekleri aklınıza gelmedi, vatan toprağını düşmana bırakarak ardınıza bakmadan kaçtınız” diye çıkışır. Tabi albayın verecek cevabı yoktur ve başını öne eğer. 
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İçeride ve dışarıda uzun süren barış görüşmelerinden sonuç çıkmıyordu. İTC ile Kamil Paşa, Nazım Paşa, Mahmut Şevket Paşa arasında iktidar satrancı oynanıyordu. Bu çekişme zaman zaman İTC üyelerinin tutuklanmasına, Anadolu'ya kaçmalarına kadar varıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyetinin beyin takımı, iktidar iddialarını sürdürmek için alttan alta hükümet darbesi planlarını yapmaya başladı. Edirne'nin kaybı müthiş bir panik havası yaratmıştı. Netice itibariyle İTC'nin istekleri gelip namlunun ucuna dayanıyordu. Enver, yanına aldığı bir müfrezeyle toplantı odasına girip istediklerini zorla imzalatmaya karar verdi. Beklenen gün geldi ve Enver planladığı hamleyi yaptı. Ancak hesapta olmayan bir şey oldu ve Enver, kapıda karşılaştığı Nazım Paşa'yı vurdu. Nazım Paşa, ihanet ettiniz, beni kandırdınız diye bağırdı. 
Artık olan olmuştu. Nazım Paşa'nın öldürülmesi yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Cemiyet her yerde bir hayalet gib dolaşmaya başladı. 

Edire düştükten sonra (23.03.1913) Bulgar'larla Sırp'lar arasında ganimet kavgası çıktı. Bu durumdan yararlanan İTC, Edirne'yi geri aldı ve kurtarıcı sıfatını hak etmiş oldu. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir kere iktidar tokmağını ele geçirmiş bulunmaktadır. Artık onu kaptırmaya hiç niyeti yoktur. 
Her alanda tahkimat hareketine girişmeye başlar. Öncelikle sınırlı da olsa bir genel af ilan etti. Görüntüdeki hedef “milletin kutsal haklarını” korumaktır. Avrupa'da sürgün hayatı yaşayanlar geri dönmeye başladı. Yeni idarede (İttihat ve Terakki?de) zafer havası eserken altta, orduda neredeyse savaşacak asker kalmamıştı. Firar edenlerin sayısı, silah altında olanların sayısından fazlaydı. İşin çarpıcı yanı ise devlet idaresi Duyun-u Umumiye tarafından denetlenmektedir. 

Dikkatli okuyucunun gözünden kaçmayacaktır. Osmanlının yarı sömürgeleşme süreci aynı zamanda ımparatorluk yanlılarının (devlet içi ve devlet dışı) fikri inkişaflarının da olgunlaşma sürecidir. Başlangıçta “Osmanlıcılık” olarak formüle edilen fikri çerçeve, yıllarca süren Amavutluk, Yemen, Libya, Yunanistan, 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Bulgaristan, Makedonya Savaşlarıyla hayatın gerçeklerinde karşılık bulmadı. Bazı bölgelerin imparatorluktan ayrılması, belki de arınmaya ve netliğe yol açacaktı. Çok da kötü sayılmaz. 

Bu manzara karşısında Osmanlıcılık fikri, giderek anlamını kaybediyor, elde kalan ve kalması kuvvetle muhtemel olan anasırı islamı esas alan “islamcılık”” düşüncesi ön plana çıkmaya başlar. 
Müslüman halkların mutlaka imparatorluk bünyesinde tutulmaları esastır artık. Ama, Araplardan başka Ermeniler (Müslüman değil), Rumlar (Müslüman değil), Kürtler, Çerkezler gibi halklar Türk olmamakla birlikte aynı topraklarda yaşamaktadır. Ermeni ve Rum halkının imparatorluktan ayrılması mümkün değildir. Çünkü yaşadıkları coğrafya tam da imparatorluğun kalbidir. 

İTC yöneticileri, sadece Arap halkını dikkate alan idari bir düzenleme öngörmeye başladı. Diğer halkların yaşamına ilişkin siyasi ve idari öngörüleri bulunmamaktadır. 

İttihad'ın hikayesi detaylandırılıp uzatılabilir. Ama konu İttihatçılığın tarihi kronolojisi değildir. Onun, ideolojik tarihi altyapısı, zaman içinde büründüğü yeni biçimler, halkların hayatında yol açtığı tarihi haksızlıklar-katliamlar-soykırımlar ve yüz yılı aşkın süredir sebep olduğu travmatik korkuyla yarattığı zihni kısırlık ve çoraklıktır esas konumuz. Bu anlayıştır ki yeni bir Siyonizm gibi Türk halkını kendi düşünce cenderesinde esir tutmaktadır. 

Devam edelim konumuza. İktidar ipi, İTC'nin eline geçtikten sonra alttan alta hin düzenlemeler bile yapılır. (Günümüzdeki uygulamalara ne kadar benziyor değil mi? Görüntüde çözüm süreci, alttan alta savaş ve yıkım hazırlığı.) 1913 yılında yapılan Selanik Kongresinde Fethi Bey'in sunduğu teklif metin kabul edilerek parti programına dahil edilir. 

“Osmanlı Hükümeti, imparatorluğu meydana getiren çeşitli unsurların ilerlemesini ve gelişmesini istediğine göre, iç siyasetin temeli olarak yerel dillerin okullarda, mahkemelerde, devlet dairelerinde kullanılmasını benimsemeli ve devlet memurlarını seçerken, gidecekleri bölgenin dillerini bilip bilmediklerini 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hesaba katmalıdır. ” AKP'nin kulakları çınlasın. Bu manada olmasa da onlar da “Yerel dil ve lehçelerin öğrenilmesi” için bazı üniversitelerde şekli kürsüler açmış bulunmaktadır. Ama insanlar bu bölümlere kayıt yaptırmaya korkmaktadır. Her şeyden önce kayıt yaptıranlar, o andan itibaren potansiyel terör suçlusu olarak takibe alınmaktalar. Hasbelkader o bölüm mezunlarının kendi konularında isdihdam edilmeleri ımkansızdır. Bu bahis açılmışken hatırlatmak vicdani bir görevdir. Kürd ve Kürdistan kavramı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde savcılık iddianameleri ile mahkemelerin hüküm kararlarında suç delili ana unsuru olarak bolca geçmektedir. Bunun dışında resmi belge, kanun, yönetmelik, kararname ve bilumum müktesebatta Kürd ve Kürdistan kavramına rastlamak mümkün değildir. Büyük reform olarak takdım edilen TRT Kürdi projesi ise tam bir korsan olup yasal bir alt yapısı ve dayanağı yoktur. Hakkını yememek lazım, Türk sanat müziği makamı olarak Kürdili hicazkar makamını yasaklamak kimsenin aklına gelmemiş şimdiye kadar! 

Konumuza dönersek esas film bundan sonra kopmaktadır. İttihat, parti olarak iktidara yerleştikçe mahşerin üç atlısı olan troyka da kendini göstermeye başlar. İsmail Enver, Mehmet Talat ve Ahmet Cemal. Babıali artık bunların elinde oyuncaktır. Birinci paylaşım savaşı başlamaktadır. (İleride daha detaylı anlatacağız.) 
Alman Askeri Heyeti İstanbul'a davet edilmiştir. Benimsenen ideoloji, İslamcı Turancılıktır. İslamcılık, karakteri itibariyle fetihçidir. Almanların katkısıyla keşif ve formüle edilen Turancılık da yayılmacıdır. (Alman Prof. Erst Jeack, Turancılık düşüncesinin mucitlerinden biridir.) Dolayısıyla birbirini besleyen, konjonktüre göre birinin diğerinin önüne geçtiği yeni bir anlayış egemendir. 
İleride şekillenecek oligarşik yapının çekirdeği bu dönemde rüşeym halinde biçim almaya başlar. Enver, orduda büyük bir tasfiye hareketine girişir. Düzgün kıyafetli tören ve protokol subaylarına ihtiyaç olmadığını, savaş sanatını meslek edinen subayların gerekli ve yeterli olacağını söyler. 

Ama cemiyette kollektif liderlik sürmektedir. Askeri sahada 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Enver, siyasi ve ideolojik alanda Talat, Cemal ise denge unsuru olarak ön plana çıkmaktadır. 1914 yılına gelindiğinde artık bütün dizginler ittihatçıların eline geçmiş ve meydan onlara kalmıştır. 
Bu andan itibaren “Xer xweşi te bari, kevir kuçık mı bari.” (Bir Kürt tekerlemesidir: İyilik güzellik sana yağdı, taş kaya bana yağdı.) 

Biraz geriye dönelim. Osmanlı sarayı devşirmelerden müteşekkildi. Haremdeki cariyelerin menşeinden meşrebinden tutun da harem ağalarına kadar, sadrazamlar, tıbbiyeciler, müzisyenler, ressamlar, mürebbiyeler, dadılar büyük oranda devşirme idi. 

Sarayda Türklerin esamesi okunmazdı. Bir gün sarayda verilen bir davete Osman Paşa isminde şahıs da çağrılır. Kürt Osman Paşa karısına, hazırlanmasını ve Saraya gideceklerini söyler. Karısı ise Osman Paşa'ya gitmek istemediğini, Türkçe bilmediğini, orada mahcup olacağını belirtir. Osman Paşa karısına der ki “Orada Türkçe konuşan yok, bir kısmı Gavurca bir kısmı da Çerkezce konuşuyor, sıkıntı olmaz. ” 

Vaziyet-i manzara böyleyken İTC, Türkçü-Turancı ideolojinin temellerini atmakla meşguldür. Yer yer itirazlar yükselmektedir. 
Müslüman bir imparatorluk Arapça'ya nasıl sırt çevirir? Gelen tepkileri yatıştırmak için kongre tertip edilir, yerel özerklik gösterilerine müsamaha gösterilir. Yüksek mevkilere daha fazla Arap asıllı görevli atayacağına söz verilir. Bu ve benzeri tedbirler teski- ne yöneliktir, samimiyetten uzaktır. 

Arnavutluk'un imparatorluktan ayrılmasıyla İslamcı ideoloji çökmüştür Artık bu düşünce, birliği sağlamak için etkili bir silah değildir. Yeni dönemde Türkçü-Turancı anlayış revaçtadır. Ancak İslamcı anlayış hiçbir zaman tamamıyla terk edilmedi. Türkçü ideolojinin bütünler bir unsuru olarak her zaman kullanıldı. Hatırlatmak lazım: Bazı Arap milliyetçileri Allahın Arap Kavmine üç lütfu olduğunu iddia ederler. Bunlar Kuran, petrol ve güneştir. 
“Aleme rahmet olarak gelen peygamber”in ve onun kitabının Arap Milletine Allahın bir lütfu olduğunu söylemek islamın 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evrensel din anlayışına tamamen zıttır. Benzer bir görüşü de Türkçü-Turancı cenah formüle etmektedir. Bunun adı Türk-İslam sentezidir. Bu düşünce tarzı, ITC'den bu yana devletin temel nazariyesi, ideolojik şemsiyesidir. İslam inancını kavmi çıkarlar için kullanmanın en spesifik örneği ile karşı karşıyayız. Türk-İslam sentezi demek, islamı evrensel, ruhani ve beşeri inanç sistemi olmaktan çıkarmaktadır. Bir kavmin, bir milletin ikbal ve hegemonik hedeflerinin fikri malzemesi olur. Muhammed Peygamber bile “Arap bendendir ama ben Arap değilim” der. İslami itikat sistemini kendi kavmi çıkarlarına malzeme yapmak islama yapılabilecek en büyük kütülüktür. 
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I. DÜNYA SAVAŞI 


28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren 
Avrupa merkezli bir dünya savaşıdır. Etkileri küresel ölçektedir. 
Büyük Savaş olarak da adlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu “Harb-i Umumi” demektedir. Halk arasında ise “seferberlik” olarak isimlendirilmiştir. Bu savaşta 60 milyonu Avrupa'lı olmak üzere 70 milyon askeri personelle yürütülmüş bulunan bu savaş, insanoğlunun o güne kadar görmüş olduğu en büyük savaştır. Yeni teknolojiler sayesinde öldürücü silahlar muazzam gelişmiş olup insanoğlu bu silahları kendi üstünde denemiştir. Bunun sonucu olarak 9 milyon muharip hayatını kaybetmiştir. Katılan devletlerde de bir çok politik değişikliğe ve devrimlere yol açmıştır. 

Savaşın nedenlerini siyasi, ekonomik ve stratejik nedenlere bağlamak yanlış olmaz. 


SİYASİ NEDENLER 


Oyuz Yıl Savaşları olarak bilinen savaşlar, (1618 — 1648) Fransa güçlenirken Habsburg Hanedanının zayıflamasıyla son bulmuştur. Bu sonuç, Almanya için 19.yy'a kadar bir zayıflık dönemine girmesine ve birliğini bir türlü kuramamasına sebep olmuştur. İngiltere ve Fransa sömürgecilik alanında hızla ilerlerken Almanya geri kalmıştır. 

1815 Viyana Kongresi ile Avrupa'ya ve dünyaya bir statü verilmiş ve yeni bir güçler dengesi kurulmuştu. Kırım savaşında (1853-1856) bu dengelerin Rusya'nın lehine değişmesine engel 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olmak için Avrupa Devletleri Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak kurmuştur. Bu sayede yenilen Rusya, 1917 Ekim Devrimine kadar siyasi ve ekonomik dalgalanmalar yaşamıştır. İtalya ve Almanya'nın birlikler kurmaya ve büyük devletler arası ilişkilerde yer almaya çalışmaları, Viyana Kongresi statükosunu ve güçler dengesini büyük ölçüde değiştiriyor. Bundan sonra yeniden dengelerin kurulması, yeni blokların ortaya çıkması ve güçlerin birbirleriyle çatışmasına yol açmıştır. Bunlara çıkar hesapları da eklenince büyük bir silahlanma yarışı başlamıştır. Alman Birliği sağlandıktan sonra, Alman İmparatorluğunun elinde önemli oranda sömürge bulunmamasına rağmen dönemin süper gücü Britanya İmparatorluğu'na karşı koyabilecek sanayi, askeri ve teknolojik güç haline gelmesi, İngiltere ve Fransa tarafından engellenmek istenmesi başlıca sürtüşme kaynağıdır. 


EKONOMİK NEDENLER 


Sanayı devrimi ve sömürgecilik sonucu pozisyonlarını güçlendiren İngiltere ve Fransa, karşı taraftaki Almanya ve İtalya” - dan ilerdeydi. Almanya ve İtalya birliklerini oluşturduktan sonra aradaki farkı kapatmaya çalıştılar. İngiltere ve Fransa, ekonomik hakimiyet alanlarını koruma, Almanya ise bu alanların en az bir kısmını ele geçirme niyeti ile hareket ediyordu. Bu nedenler, sömürgeler, deniz yollarının denetimi, uluslararası ticaret ımtiyazları gibi ana başlıklar şeklinde izah edilebilir. Diğer taraftan Rusya İmparatorluğu, ekonomik açıdan zayıf ve siyasi açıdan büyük çalkantılar içindeydi. Rusya yönetimi, bu toplumsal dalgalanmaları engellemek için siyasi ve ekonomik güç kazanmak zorundaydı. 
Çünkü 105 devrimi Rusya'yı yeteri kadar hırpalamıştı. 


ÜLKELLERİN STRATEJİLERİ 
BRİTANYA İMPARATORLUĞU 


18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere, büyük bir sanayi devleti ve 


60 


sömürge gücü haline gelen Britanya İmparatorluğunun merkezi konumundaydı. 19. yüzyıl başlarında Avustralya, Kanada, Hindistan, Afrika'nın bir kısmı, Antiller ve Hong Kong gibi dünyanın büyük bir kısmına yayılmıştı. Bu dönemde Birleşik Krallık dünyanın en büyük gücü durumundadır. Hindistan'la birlikte Mısır da sömürgeleştirildi. Bu gücü, sömürgeler, deniz ticaret yolları hakimiyeti, küresel şirketler aracılığıyla ve askeri-siyasi manada sağlamıştı. Yine aynı dönemde Alman İmparatorluğunu kendi egemenliğine karşı bir tehdit olarak algılıyordu. Fransa ile sürdürdüğü ortaklıkta Alman İmparatorluğuna olan düşmanlığı belirleyici nokta olmuştu. Keza Rusya ile kotardığı ittifak da Cermen karşıtlığı temelinde tesis edilmişti. Britanya'nın ada ülkesi olması hasebiyle, savunma stratejisini Belçika ve Hollanda'nın Almanya'ya karşı direncine dayandırmaktaydı. 


FRANSA 


Fransa, 17. yüzyıldan başlayarak bir sömürgeci devlet kimliği ile var oldu. 19. ve 20. yüzyıda edindiği yeni topraklarla İngiltere”'den sonra ikinci büyük sömürgeci imparatorluk haline geldi. Kaybettiği Alsace-Lorraine bölgesi, hem ekonomik hem de askeri açıdan büyük öneme sahipti. Belçika'nın güçlü savunması da askeri bir tehdit unsuruydu. Almanya, Fransa'nın askeri- ekonomik-siyasi gücünü dayandırdığı sömürgeleri için de büyük tehlike sinyalleri veriyordu. 


RUSYA 


1866 yılında Rusya İmparatorluğunun toprakları, Asya, Avrupa 
ve Kuzey Amerika'nın belirli bölgelerini kapsar. 19. yüzyılda dünyanın en büyük ülkesi olmuştur. İmparatorluğun ekonomik yapısı, geniş ölçüde köylü ve sayıca daha az ama etkili bir işçi sınıfına dayanmaktaydı. Sanayileşme yetersiz, ürettim önemli oranda tarıma dayalı idi. Rusya'nın politikasının temel hedefleri: 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I- Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da hakimiyeti sağlamak, 

2- Güneyde Osmanlı İmparatorluğu üzerinde (boğazlar ve İran petrolleri için) hakimiyet kurmak, 

3- Orta Asya'da hakimiyetini perçinlemek, 

4- oJaponya-İngiltere-ABD-Rusya arasındaki güç dengesini kaybetmemek. 

Yukarıda sıralanan politikalar nedeniyle Rusya, İtilaf Devletleri safında yer almıştır. 


ALMANYA 


1871 Versay Antlaşmasıyla kurulan Alman İmparatorluğu, 
dağınık Cermen devletçiklerini topladı. Akabinde sömürgeler edinmeye başladı. Almanya, birliğini geç oluşturduğu için askeri- ekonomik-siyasi geri kalmışlığını 1914 yılında telafi edebilmişti. 
Almanya bu zayıflığını telafi ederken komşularıyla sık sık sürtüşmelere girmiş ve dostlukları zedelemişti. Buna karşılık İngiltere-Fransa bloku Rusya ile anlaşarak bir kutup oluşturmuştu. 
Alman emperyal siyaseti, ülke dışına taşmış ve diğer Avrupa devletleri gibi Afrika'nın paylaşılmasına müdahil olmuştu. Yapılan Berlin Konferansında Afrika, Avrupa'lı devletler arasında pay edildi. Savaşın nedenlerinden biri Afrika'nın paylaşılmasıdır. Almanya politika alanında ve denizlerde küresel konumu Britanya'nın elinden almak istiyordu. “Alman Ruhu dünyayı yenileyecektir” şiarıyla diğer güçlerin statüsünü sarsmaya çalışıyordu. Almanya ile Fransa arasında Alsace-Lorainne meselesi düşmanlığa neden olmuştu. Mutlakiyetçi Almanya ile Cumhuriyetçi İngiltere-Fransa sistemi rekabet halindeydi. Almanya İmparatorluğu, Macaristan-Avusturya dışında Avrupa'da güçlü bir müttefike sahip değildi. 
Oluşturmak zorunda kaldığı diğer ittifaklar (Osmanlı İmparatorluğu ile Bulgaristan) da savaşın sonucunu etkileyecek ekonomik ve askeri olanaklara sahip değildi. Almanya için güvenilmesi gereken temel güç kendi öz gücüdür. Almanya'nın sadece Osmanlı'da konuşlandırdığı asker sayısı 42.000”dır. 
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AVUSTURYA —- MACARİSTAN 


Avusturya ve Macaristan içişlerinde bağımsız iki ayrı devlettir. 
Fakat dış işlerinde tek bir Habsburg İmparatoru tarafından 
yönetilmekteydi. Emperyal bir devlet olan bu imparatorlukta 11 
ayrı etnik bulunmaktadır. 19. yüzyılda uyanan milliyetçilik hareketleri Osmanlı ile birlikte en fazla Avusturya- Macaristan İmparatorluğuna zarar vermiştir. Bu devlet karşısında en büyük tehlike, Rusya'nın takip ettiği Panslavizm politikasıydı. Çünkü nüfusunun önemli bir kısmı Slav kökenliydi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğun durumu tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi idi ve geleceğini savaş sonucunda alınacak galibiyete bağlamıştı. 
1882 yılında Almanya ve İtalya ile kurulan üçlü ittifat 1902 
yılında yenilenerek 1. Dünya Savaşına kadar sürmüştür. İtalya, savaşın başlangıcında tarafsızlığını ilan etti, daha sonra da İtilaf Devletleri safına geçerek savaşa katıldı. 


İTALYA 


1886 yılında kurulan Krallıkla Roma Devrinden bu yana ilk 
kez tek ülke haline gelebilmiştir. Yeni Krallık kuzey bölgelerinde sanayileşirken, güney İtalya'da artan nüfus artışı ve işsizlik dışarıya göç olarak tebarüz ediyordu. 19. yüzyılın son yıllarında İtalya da diğer Avrupa ülkeleri gibi sömürge edinme yoluna gitti. 
Osmanlılara karşı savaşarak Trablus'u aldı. Ege'de on iki ada, Afrika'da Libya, Etiyopya, Somali gibi ülkeleri işgal ederek sömürgeleştirdi. 1882 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile üçlü ittifak oluşturmasına rağmen savaşı başında tarafsız kalmış, 1915 yılında Londra Paktı ile İtilaf Devletleri safında savaşa müdahil olmuştur. 


OSMANLI İMPARATORLUĞU 


Umumi manzara şöyledir: Makiye iflas etmiş, tamamen dışa 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bağımlı ve cari harcamalarını karşılayamayacak durumdadır. Yıllık enflasyon 90300”dür. 

Balkanları ve Mısır'ı kaybetmiş, kalan topraklar risk altındadır. Milliyetçilik hareketleri nedeniyle güvenlik altında bulunan tek bir toprak parçası yoktur. Rusya'nın Boğazlar ve Akdeniz üzerindeki hesapların farkındadır. . 

İttihat ve Terakki iktidarı, iki yıla yakın süren bir reform hareketiyle orduda yenileşme hamlesini kısmen başarmış, askeriyedeki alaylı-okullu sistemini değiştirmiş, okullu subayları muharip birliklere, alaylı subayları da geri hizmete veya emekliye sevk etmiştir. Bütün bu tedbirlere rağmen hayati konulardan biri olan teknolojik silahlar ile lojistik hizmetleri konusunda içinde bulunulan gerilik aşılamamıştır. 

Savaşın kaçınılmaz olduğunun fark edilmiş olmasından itibaren İngiltere-Fransa blokuyla ittifak arayışları sürdürülürken, beri taraftan Almanya ile sıkı ilişkiler devam etmiştir. İngiltere? - den savaş sonrası için talep edilen toprak bütünlüğü garantisi kabul görmemiştir. Bu blokla ittifakın mümkün olmadığını anlayan İttihat ve Terakki yönetimi, 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile gizli ittifak antlaşması yapmıştır. Buna göre Alman güçleri yanında savaşa girilmesi taahhüt edilmiş, silahlı kuvvetlerinin sevk ve idaresinin bir Alman askeri heyetine bırakılması uygun görülmüştür. 

Bu dönemde İngiltere, Osmanlı'nın daha önce sipariş ettiği iki zırhlıyı Osmanlı İmparatorluğu'na vermekten caymıştır. 
Çanakkale Boğazına kadar İngilizler tarafından kovalanan Goben ve Breslav isimli Alman zırhlılarının boğazdan geçilmesine izin verilir. Bu iki zırhlı daha sonra İstanbul'a gelerek demir atarlar. 
İngiltere, Osmanlı”ya nota vererek durumu protesto eder. İttihatçılar, satın alınmış gibi gemi isimlerini Yavuz Kruvazörü, Midilli Kruvazörü ismiyle etiketlendirerek ve personelin de başına fes geçirerek Osmanlı hizmetine alırlar. 

Ekim 1914'te Osmanlı donanması tatbikat amaçlı olarak Haydarpaşa'da demir alarak Rusya sahillerinde farklı hedeflere 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yöneldi. Bu hareket kıyametin de kopmasının işaret fişeğidir. 
Karşılıklı gemi atışlarıyla savaşın fitili ateşlenmiş oldu. 30 Ekim 
1914 günü Enver Paşa, Rusya'ya savaş ilan ederek bütün dünyaya 
duyurdu. Bu duyurudan sonra İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan ettiler. 


BULGARİSTAN 


Osmanlı'nın gerilemesi ile Rusya'nın da desteğini arkasına alan Bulgar milliyetçiliği epey gelişme göstermişti. Önce içişlerinde bağımsız prenslik, 1908'de de bağımsız devlet olarak kendini lanse etmiştir. Bulgaristan Krallığı, Balkan Savaşları sonrası, Yunanistan-Sırbistan-Romanya-Osmanlı İmparatorluğu arasında sıkışmış bir konumdadır. İşte diğer Balkan devletleri olan bu düşmanlığı, Bulgaristan için Almanya ile ittifaktan başka seçenek bırakmamıştır. 


SAVAŞ 


Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun veliahtı Franz Ferdinand, 28.06.1914 tarihinde Saraybosna'yı ziyareti sırasında Sırp Milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından öldürüldü. İki devleti bir arada tutan tek unsur olan Habsburg Hanedanının tek varisi öldürülmüş oldu. Bunun üzerine Avusturya Belgrat'ı bombalayarak savaş ilan etti. Böylece 4 Ağustos 1914 tarihine gelindiğinde üç cephede savaş başlamıştı. Almanya-Fransa Cephesi, Almanya-Rusya Cephesi, Avusturya-Sırbistan Cephesi. 

BATI CEPHESİ: Almanya'nın batısında kalan Avrupa topraklarında, esas itibariyle Belçika, Hollanda ve Fransa'yı kapsayan cephe. 

DOĞU CEPHESİ: Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da Almanya'nın, Avusturya-Macaristan'ın ve Bulgaristan'ın doğusunu, Rusya ve Romanya'nın batısını kapsayan cephe. 
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OSMANLININ CEPHELERİ 


I.Derece Cepheler: Kafkasya, Çanakkale, Sina-Filistin, Hicaz-Yemen cepheleri. 


2.Derece Cepheler: İran, Galiçya, Makedonya Cepheleri. 


KAFKASYA CEPHESİ 


Enver Paşa'nın İmparatorluk merkezini Asya'ya kaydırma hayalinin meftun olduğu cephedir. Köprüköy-Eleşkirt hücum hattından Sarıkamış yakınlarındaki Allahuekber Dağlarına kadar olan bir coğrafı hatta kış kıyamet ortasında yazlık kıyafetlerle cepheye sürülen yoksul neferlerin hazin akıbetidir Kafkas Cephesi. 

Enver Paşa, bir Osmanlı zırhlısıyla Trabzon üzeri Erzurum'a geçer. Refakatinde akıldane ve yol gösterici olarak Alman Otto Von Feldman bulunmaktadır. Bütün mesele, Alman Emperyalizminin stratejik çıkarları doğrultusunda bir savaş konseptinin icrasıdır. 
Alman General Felix Guze de 3. Ordu kurmay başkanıdır. Harb okulundan Enver'in hocası olan Hasan İzzet Paşa, mevcut donanımla ve ağır kış koşullarında savaşın intihar olacağını belirtir. 
Bu tavır karşısında hocası olan paşaya dönerek “Dua et hocamsın yoksa seni burada idam ederdim” diye tehdit eder. Başka subayların da itirazları olur. Mevcut şartlarda bir savaşın sonucunun ne olabileceğini bilmek için kurmay eğitimi görmüş olmaya gerek yoktur. 
Askerin önemli bir kısmı Yemen cephesinden yazlık kıyafetlerle Niğde-Ulukışla tren istasyonuna getirilmiş, oradan da aylarca süren zorlu bir yolculukla Kafkas Cephesine ulaşmışlardı. Tabi Enver kendisinden bekleneni yapar ve itiraz edenleri Köprüköy'de kurşuna dizmeye başlar. Sonra kurşunların kıymetli olduğunu savaşta lazım olacağını düşünerek geri kalanını iple ağaçlara asmak suretiyle idam eder. Savaş sonrası ağaçlara asılı vaziyette ve donmuş halde bulunan insan cesetlerinin sırrı çözülmüş olur. İdam edilenlerin önemli bir kısmı da subaydır. 

Bu cephede savaşa katılan 130 bin kişilik ordudan 60 bini 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soğuktan, hatalıktan ve kurşundan ölür, geri kalanı esir düşer. Cepheye giden Rus genel kurmayı yazdığı raporda “Onları teslim alamadım, benden önce Allaha teslim olmuşlardı” diye geçer. Rus Ordusu, bir yıllık bir bekleyişten sonra Erzurum, Bitlis, Muş, Trabzon ve Erzincan'ı ele geçirdi. 

Askeri o haliyle cephede terk edip İstanbul” döner Enver, bir an önce Naciye Sultan'a kavuşmak ister. Ağır hezimetten sonra Hafız Hakkı Paşa, “Şeref hariç her şey bitti.” der. Enver, hala zafer kazandığını söylemekten geri durmaz. Kendisine, 3. Ordu mıntıkasında 600 bin asker zayi oldu diyen Miralay Behiç'e “Bunlar nasıl olsa bir gün ölecek değiller miydi?” şeklinde mukabele eder. Tarih bugün için de tekerrür ediyor gibi. Tanıdık bir ses de diyor ki “Askerlik yan gelip yatma yeri değildir.” Ya ne? O halde ölme ve öldürme yeri mi?! 


ÇANAKKALE CEPHESİ 


İngiliz-Fransız blokunun Çanakkale Boğazını kontrol altına alarak İstanbul'u işgal etme girişimidir. Büyük bir kara ve deniz savaşı vuku bulmuştur. Bu cephede Osmanlı Ordusunun savunma ve saldırı planlarının tümünü Alman Genel Kurmayı yapmıştır. 
Başta General Liman Von Sanders olmak üzere 200 civarında Alman subay ve teknisyeni fiilen bu cephede görev almıştır. 
Bütün direniş çabalarına rağmen İtilaf Devletlerinin denizaltıları Marmara'ya geçerek Marmara sahillerini hallaç pamuğu gibi atmıştır. Bu direnişte Alman subaylarının büyük katkısı söz konusudur. Meşhur Nusrat Mayın Gemisinin bütün mayınları Alman malı olup, o mayınları denize döşeyenler de Alman subay ve teknisyenleridir. 

Savaşın bir aşamasında (20 Şubat 1915 — 01 Mart 1915) Osmanlı kurmay heyeti, yenilmenin mukadder olduğunu, direnmenin beyhude olduğunu düşünmeye başlamıştı. Başta Enver Paşa ve diğer askeri zevat da bu kanaatteydi. Bu düşüncenin neticesinde bütün direniş cepheleri boşaltılarak savaş alanı terk edildi. 
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Yapılanın yanlış olduğuna, cephede mutlak surette tutunmak gerektiğine inanan Liman Von Sanders, Enver Paşa'ya telgraflar çekerek cepheye dönmelerini istedi. Enver Paşa ise kendisiyle aynı kanaati paylaşmadığını, direnmenin faydasız olduğunu bildirdi. Alman general son çare olarak Alman Devletinin üst yetkilileri ile büyükelçisini de seferber ederek Osmanlı askerinin Çanakkale cephesine dönmesini sağladı. Bu savaşta verilen kayıplarla ilgili bir çok spekülasyon dolaşmaktadır. Verilen kayıpların sayısı konusu açıklığa kavuşmamıştır. Ama genel kanı 60 bine yakın ölü, 80 bin civarında yaralı, diğer kayıp-kaçak olmak üzere toplamda 200 civarında kayıp olduğunu belirtmek yanlış olmaz. 

Burada Mustafa Kemal ile ilgili bir parantez açmak gerek. 
Kendisi, savaşın başında Bulgaristan'dadır ve savaşta görev almak ister ancak bu talebi reddedilir. Daha sonra Gelibolu'da bulunan Redif Askerleri Birliğine (İhtiyat Birliği) komutan olarak atanır. Rütbesi yarbaydır. Savaşa, birliği ile katılması emrini iki kere, askerin savaşacak durumu yok diye geri çevirir. Son tebligatta emre uymadığı taktirde isyan etmekten hakkında işlem yapılacağı bildirilir. Bunu üzerine Çanakkale Savaşına fiilen katılır. Anafartalar'da büyük bir direniş sergiler ve kısa sürede albaylığa terfi eder. Ne hikmetse savaş sonrası Çanakkale savaşında yararlılık gösteren bütün subaylara Çanakkale Savaşı Madalyası takılır ama Mustafa Kemal'den bu madalya esirgenir. 

Neticede İtilaf Devletleri, Çanakkale'de istedikleri sonucu alamazlar ve 9 Ocak 1916 tarihinde askeri kuvvetlerini Gelibolu Yarımadasından tahliye ederler. 


HİCAZ-YENEM CEPHESİ 


Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusu Arabistan'daki kutsal şehirleri savunmaya çalışıyordu. Ancak mesafe uzaklığı nedeniyle oradaki askeri birliklere lojistik destek sağlanamıyordu. 
Bölge denetimi iyice zayıflamıştı. Osmanlı Ordusuna karşı ayaklanan Araplar, Mekke Emiri Şerif Hüseyin başkanlığında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Türklerin Araplar bizi arkadan hançerledi dedikleri olay budur. 

Bir müddet sonra Mondros Mütarekesi imzalandı ve Osmanlı Ordusu kutsal topraklardan çekildi. 


SİNA-FİLİSTİN CEPHESİ 


Burada temel mesele Süveyş Kanalı ile Suriye-Filistin topraklarıdır. Osmanlı Orduları başında bulunan Cemal Paşa, ağır yenilgiler aldı. 7. Ordu komutanlığına atanan Mustafa Kemal, Alman General Liman Von Sanders”la ihtilafa düşerek görevinden istifa etti. Araplar burada da Osmanlı'ya karşı ayaklandılar Osmanlı birlikleri bir yandan Hicaz, diğer yandan Kanal ve Filistin-Suriye savunmasını sürdürebilmek için ikiye bölündü. Bu nedenle 
de her iki cephede de zayıflayarak ağır zaiyatlar verdi. 1918 
yılında da bu bölge tamamen İngilizlerin egemenliğine geçti. 


IRAK CEPHESİ 


İngilizler öteden beri petrol bölgelerinde askeri ve diplomatik varlıklarını bölge güçlerine hissettiriyorlardı. Savaşın başlamasıyla birlikte artık fiili güç durumuna gelmişti. Mevcut askeri gücünü takviye ederek İran Henedan'ına kadar egemenlik alanını genişletti. Osmanlı Ordusu Bağdat'ı boşaltmak zorunda kaldı. Burada takviye birlikleri gelmeden önce Halıl Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri yapılan muharebede İngilizler ağır bir yenilgi aldılar. 8 Aralık 1915 tarihinde Osmanlı Ordusu Kut şehrinde İngiliz birliklerini kuşatmaya alır. Kuşatma 5 ay sürer. Neticede İngiliz Generali Townsdend dahil maiyetindeki birlik esir alınır. 
Ama Mondros Mütarekesinin imzalanmasını müteakip 1918'de mütarekeye aykırı olarak İngilizler Musul'u işgal etti. 

Yine burada bir parantez açalım. Kut ve Amere'deki Osmanlı birliklerinin komutanı, Enver Paşa'dan bir yaş küçük olan amcasıdır. Bu askeri zafer, Türk İslamcıları tarafından herhalde yeni 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keşfedilmiş olacak ki 1916 yılından itibaren gösterişli törenlerle kutlanmaya başladı. Ancak M. Kemal tarafından kendisine Kut soyadı verilen Halil Paşa, öldüğü 1957 yılında vasiyeti gereği mezarına bir şişe rakı dökülür. Kendisi bir rakı müptelasıdır. Gırtlak kanseri nedeniyle boğazı delindiği için rakıyı midesine indirilen sondadan içtiği rivayet edilir. Torunlarından birinin de Büyük Masonlar Locası başkanı olduğu bilinmektedir. Yeminli bir İttihatçıdır. Acaba bizim İslamcılar ne düşüyor bu konuda? 


GALİÇYA CEPHESİ 


Galiçya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun kuzeydoğu ucunda yer alır. Bu bölgenin bir kısmı Polonya toprakları içerisinde bir kısmı da Ukrayna'da yer alır. Rusya, yapılan plana göre bu bölgede oyalanacaktı ama becerilemedi. Bunun üzerine Enver Paşa, 30 bin kışılık bir gücü trene bindirerek bu cepheye yolladı. Savaşılan yer Berezhany ile Rohatın Kasabalarıdır. (Rohatin Kasabası, Osmanlıda Hürrem Sultan olarak bilinen ve savaş ganimeti olarak Saraya getirilen kadının doğduğu yerdir.) 


BALKAN CEPHESİ 


Fransız ve İngiliz birliklerinin Çanakkale'den Selanik'e çıkarılmasıyla Makedonya cephesi açılmış oldu. Maksat Sırbistan'ın İttifak Devletlerince işgalini önlemektir. Türk kuvvetleri de Kavala-Serez hattında savaştı. 1918'de İngiliz-Fransız bloku büyük bir taarruz başlatarak Balkanlarda ilerlemeye başladı. Bu harekatın bir hedefi de Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaktır. 


SAVAŞIN SONUÇLARI 
1917 yılına kadar Almanya'nın başını çektiği İttifak Devletleri 


başarılı sayılabilir. Fakat savaşın uzaması Almanya'nın aleyhine oldu. İngiltere-Fransa bloku sahip oldukları sömürgeler sayesinde 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istedikleri lojistik desteği temin etme imkanına sahip iken Almanya böyle bir imkandan mahrumdu. 

Almanya'nın denizaltı savaşına yönelmesi ABD'nin ticaret yollarını riske etti. Diğer taraftan Almanya, Meksika ile de ittifak kurma çabaları meyvesini vermeye başladı. İşte ABD bu gerekçelerle savaşa dahil oldu. Böylesi bir devletin savaşa girmesi savaşın gidişatını ve kaderini değiştirdi. 

1917 yılında Çarlık Rusya'sında Bolşeviklerin öncülüğünde 
Ekim Devrimi gerçekleşti. Rusya, siyaseten paylaşım savaşında taraf olmaktan çıkarak başka bir yöne evrildi. Yapılan Brest-Litowsk antlaşması ile Rusya savaştan çekildi. Bu olay, Osmanlı için Rusya'nın eski doğu sınırlarına çekilmesi anlamına geliyordu. 

ABD'nin askeri gücünün devreye girmesiyle Almanya Bloku için yapacak çok şey kalmadı. Yapılan mütarekelerle çatışmalara son verildi. Bulgaristan'la Selanik Antlaşması, Osmanlı ile Mondros Antlaşması, Avusturya-Macaristan ile Villa Giusti Antlaşması, Almanya ile Rethondes Antlaşması yapılarak savaş sonlandırıldı. 

Bu savaş, kendinden önceki savaşlardan farklılıklar gösterir. 
Bir kere Topyekün bir savaştır. Daha önceki savaşlar, etkilerini sadece cephelerde gösterirken bu savaş, taraf ülkelerin tümünde ve direkt halkta etkisini gösterdi. İlk kez kimyasal silahlar denenmiştir. Konvansiyonel ve zırhlı sılahlarda büyük gelişmeler olmuş, bu silahların etkileri çok yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. İstihbarat ve iletişim sistemleri koordineli kullanılarak bu alanda büyük sıçrama sağlanmıştır. Uzun menzilli denizaltı füzeleri, hava saldırı ve savunma sistemleri, uzun menzilli kara topları ilk kez ve sistematık olarak kullanılmıştır. 

Toplamda bu savaşa 65 milyon asker katılmış, 8,5 milyon civarında ölü, 21 milyon yaralı, 8 milyona yakın kayıp ve esir verilmiştir. Bütün bu büyük bedel yıkıma rağmen savaşa gerekçe gösterilen sorunların hiçbirisi çözülememiştir. Yenilgilerin etkileriyle radikal milliyetçilik, faşizm gibi ideolojiler gelişme ve güçlenme zemini bulmuşlardır. 
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1. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OSMANLVDA SİYASİ 
GELİŞMELER 


En azından benim kuşak ve öncekiler hatırlarlar. Şöyle anlatılırdı 1. Savaşın neticesi. “Aslında biz (yanı Osmanlı) yenilmedik. Müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenik sayıldık. ” 

Ne diyelim “ufak at da civcivler de yesin” demekten başka söz kalmıyor. Yahu ne yenilmiş sayılmak, ortada devlet diye bir mekanizma, ordu diye bir kurum kalmamış. Herkes canını kurtarma derinde, sen daha kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsun. 

Arada bir ambiyansı değiştiriyoruz çünkü başka türlüsü olmuyor. 
Şimdi yüz elli yıla yakındır bu topraklara sirayet eden hastalıkların- dan bir de aşağılık kompleksidir. Bir savaşta kazanmak var, kaybetmek var. Zafer dengeleri değiştirir, yeni güçlerin ortaya çıkmasına neden olur. Zafer var, Pirus Zaferi gibidir, kaybeden de mutsuz, kazanan da. Çünkü ortada yıkıntıdan başka bir şey kalmamıştır. 
Savaş var herkese kaybettirir, kazananı olmaz. Ama savaşta berabere kalmak, kazandığı halde kaybetmiş sayılmak yoktur. Ancak sorunlu bir ruh hali akli melekeleri zorlayan böyle bir yoruma kendini ınandırabilir. Başka türlüsü akla zıyandır. Bahse konu bu izan, halen tedavüldedir. Her fırsatta marazi bir hastalık gibi bünyenin bir yerinden nüksetmektedir. Futbol müsabakalarındaki kitle tezahüratları bu kompleksi çok güzel yansıtmaktadır. “Avrupa, Avrupa duy sesimizi” şeklindeki avaz, üstün görülen bir güce yakarış feryadıdır. 
“Beni de duy, beni de say, bak ben de varım, beni unutma” 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hezeyanıdır. Eskiden Türk Futbol Takımı, diğer Avrupa takımlarına az farkla yenildiği zaman Hürriyet gazetesi manşet atardı: “Yenildik ama ezilmedik.” Bu aşağılık kompleksini daha çarpıcı ifade edecek başka bir klişe bulunamaz herhalde. 

Şimdi konumuza dönebiliriz. 30 Ekim 1918'de Limni Adasında İngilizlere ait Mondros isimli savaş gemisinde İngiliz Amiral Caltrope ile Osmanlı Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) arasında imzalandı. Ateşkes talebinde bulunan Osmanlı'nın yeni 
sadrazamı Ahmet İzzet Paşa'dır. Bu ateşkes antlaşması 25 
maddedir ve bütün maddelerde Osmanlının teslimiyetin havi hükümler yer almaktadır. Bu antlaşmayı takip eden zaman dılıminde peş peşe konferanslar düzenlenerek her galip devlet kendi çıkarlarını garantiye almanın, pastadan daha fazla pay kapmanın çabası içindedir. Bunlardan 18 Ocak 1919'da Paris Konferansı, 
19 Nisan 1920'de San Remo Konferansı kayda değerdir. Bu konferansların neticesinde istekler, talepler tasnif edildi, pazarlıklar yapıldı, neticede bir antlaşma metni üzerinde mutabık kalındı. Bu antlaşma Sevr Antlaşması olup Osmanlılar adına Damat Ferit 
Paşa, Hadi Paşa, Rıza Tevfik, Ber Büyükelçisi Reşat Halis 10 
Ağustos 1920'de imzaladı. Aslında bir önceki Osmanlı Heyeti, adı geçen antlaşmayı imzalayamayacağını belirterek geri dönmüştü. İngilizlerin, diplomasideki bu ayak diremeyi kırmak için Yunan'lılara göz kırpması yetti. Yunanlılar bir hamlede İzmir'i işgal ederek Polatlı'ya kadar Anadolu içlerine sokuldular. 

Bahse konu antlaşma, Trakya'nın, Suriye'nin, Arabistan ve Irak'ın, Boğazların yeni statüsünü belirliyordu. Ayrıca Kürtlere isterlerse kendi geleceklerini tayın hakkı, Ermenilere ise devlet kurma hakkı ile Türkiye-Ermenistan sınırının saptanmasında ABD başkanı Vilson'a hakemlik hakkı veriyordu. 

Mondros'tan sonra Akdeniz'de İtalya, Suriye ve havalisinde Fransa, Doğu Anadolu'da Rusya, Mezopotamya'nın Irak bölümünde İngiltere silahlı güç bulunduruyordu. Başkent İstanbul'da ağırlıklı olarak İngiliz askeri ve diplomatik güçleri yerleşti. 
Bir de vilayet-i Sitte olarak tabir edilen Erzurum-Van-Harput-Dıyarbakır-Sivas-Bıtlis vilayetlerine karışıklık çıkması durumunda İtilaf Devletlerinin bu illeri işgal etme hakkı saklı tutulmuştur. 

Osmanlının bu siyası, askeri, coğrafi ve ekonomik tükenmişliği karşısında her bölge ve her halk mahalli, yerel, bölgesel veya genel örgütler kurmaya başladı. Bu örgütlerin her birinin ideolojisi, politik programı, hedefi, dayandığı kitle tabanı, kullandığı mücadele yöntemleri farklıydı. 


SYKES-PİCOT NEDİR? 


Bu antlaşmanın en özgün yanı, bilinen formattaki antlaşmalara benzemiyor olmasıdır. Altına imza atılan bir metin olmaktan çok İngiltere-Fransa-Rusya'nın bakan, diplomat ve bürokratları arasında yapılan yazışmalar toplamıdır. Bu sözleşmeye Sykes-Picot denmesinin nedeni bu iki kişinin sözleşmenin ana çerçevesinin oluşumunda etkin görev almış olmalarıdır. 

Arabistan Yarımadasını askeri denetimine alan İngiltere, Osmanlı'ya karşı ayaklanmış bulunan Mekkeli Şerif Hüseyin liderliğinde bir Arap Devleti kurmak arzusundaydı. Şerif Hüseyin ile Britanyalı komutan Mc Mahon arasında bu amacı hedef alan gizli bir protokol imzalanmıştı. Bunu öğrenen Fransa, yapılan plana karşı çıkarak İngiltere'ye baskı yaptı ve yeni bir anlaşma yapmaya ikna etti. Görüşmeler, Fransız François Georges-Picot ile Britanyalı milletvekili ve yarbay Sir Mark Sykes arasında sürdürüldü. 
Bu iki diplomat ve danışman ortaya çıkardıkları planı 1916 yılı Ocak ayında imzaladılar. Taraf iki devletçe onaylanan antlaşma Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Sazonov'a sunuldu. Rusya'nın Doğu Anadolu'daki toprak istekleri ile Karadeniz'deki hakimiyet talepleri de dahil edilerek üç devlet arasında tamamlanmış oldu. 

Bu antlaşmaya göre: 

I — Rusya'ya Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı, 

2 — Fransa'ya, Doğu Akdeniz, Adana, Antep, Urfa, Mardın, 
Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları, 
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3 — Britanya'ya, Hayfa ve Akka Limanları, Bağdat, Basra ve 
Güney Mezopotamya verilecektir. 

4 — Fransa ile Britanya'nın elde ettiği topraklarda Arap Devletleri Konfederasyonu veya Fransa ve İngiltere denetiminde tek bir Arap Devleti kurulacak. 

5 — İskenderun serbest liman olacak, 

6 - Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır. 

1917 Ekim Devriminden sonra, yeni kurulan Sovyetler Birliği, 
anlaşmadan ve paylaşımdan vazgeçmiş, Lev Troçki, gizli olan bu anlaşmanın bir kopyasını 24 Kasım 1917'de İzvestiya gazetesinde yayınlayarak dünya kamuoyuna bu gizli anlaşmayı ifşa etmiştir. 

Şimdi Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin içine düştüğü bu hercü merc ortamda başta Türk etnisitesi veya kendini öyle addeden Müslümanlar olmak üzere, Kürtler, Müslüman olmayan diğer Anadolu halkları muhtelif isimler adı altında örgütler kurdular. 
Bunların belli başlıları aşağıya sıralamıştır. Tabi ki atlanmış olanlar da bulunabilir ama fikir vermesi açısında kafı görülmelidir. 

Türk cenahı tarafından kurulan teşkilatlar 

a) Trakya — Paşalı Cemiyeti 

b) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

c) Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti 

d) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti 

e) Kilikyalılar (Adana'nın kurtuluşu için) Cemiyeti 

f Milli Kongre Cemiyeti 

g) Teali İslam Cemiyeti 

ff oTeceddüt Fırkası (İTC yerine kurulmuştur.) 

h) Karakol Cemiyetleri (İsmini Kara Kemal ve Kara Vasfi” - den almıştır.) 

Kürtlerin Kurduğu Cemiyetler: 

a) Kürt Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti (1918) 

b) Kürdistan Teali Cemiyeti (1918) 

c) Kürt Teali Nisvan Cemiyeti (1919) 

d) Kürt Teşkilat-ı İçtimaiye Cemiyeti (1919) 
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e) Kürt Milli Fırkası (1919) 

f?  KürtKulübü(1919) 

g) Kürdistan Cemiyeti (1920) 

h) Kürdistan İstiklal (Azadi) Cemiyeti (1921) 
i) OBerevaniya Mafe” Kurd 

Rumlar Tarafından Kurulan Örgütler: 
a) Mavzi Mira Cemiyeti 

b) Pontus Rum Cemiyeti 

c) Kardos Cemiyeti 

d) oEtrik-i Eterya Cemiyeti 
Yahudiler tarafından kurulan cemiyet: 
a) oMakab-i Alyans İsrailit Cemiyeti 
Ermeniler tarafından kurulan yapılar: 
a) Hınçak Partisi 

b) Taşnak-Sütyun Partisi 

c) oArmenegan Partisi 

d) Ramgawar Partisi 


Kk XX 


Tarıh 1918'leri göstermektedir. Mustafa Kemal Şam'dan dönmüştür. Şışlı'deki evde yaşamaktadır. Enver tarafından hep geri plana itilmiştir. Enver, saraydan Naciye sultanı alarak hanedana damat olmayı başarmıştır. M. Kemal benzer bir hamle yapmış, Vahdettin ile kişisel muhabbetine de güvenerek küçük kızı Sabiha Sultan'a talip olmuş ama reddedilmiştir. Askerlik mesleğinin icrası için ortam ve şartlar uygun değildir. Bu boşlukta başka seçenek de düşünülmemektedir. Mustafa Kemal kendini gece hayatına ve içkiye vermiştir. 

İngiliz H.C. Armstrong, askeri ataşe yardımcısı olarak 1918- 
1923 yılları arasında İstanbul'da görev yaptı. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, mütareke yıllarındaki Mustafa Kemal yaşamına tanıktır. 

Atatürk'ün 1918”lerdeki İstanbul yaşamını anlatır. Bozkurt 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isimli kitap Türkiye'de yasaklanır. Bunu duyan M. Kemal, kitabı getirtir ve bir gece sofrada tercüme ettirerek okutur. Kitap hakkında şöyle der: “Bunun ithalini men etmekle, hükümet hataya düşmüştür. Adamcağız, yaptığımız sefahatı eksik yazmış. Bu eksikleri ben ikmal edeyim de kitaba müsaade edilsin ve memlekette okunsun. ” 

Daha sonra, H.C. Armstrong'un İngiliz ajanı olduğu ve bu gerçeğin ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Hiç de önemli bir tespit değildir çünkü askeri ataşelerin tümü zaten ajanlık görevini deruhte etmektedirler. Adı geçen şahsın yazdıklarının yalan olduğu bir tarafa, eksik bile olduğu bizzat Atatürk tarafından belirtilmiştir. Bahse konu bu dönemde, M. Kemal kendini tamamen gece hayatı ve içkiye vermiştir. İçtiği içki, kontrollü ve ölçülü değildir. Beyoğlu barlarının müdavimidir artık. Her gece bir yerde kafa çekmektedir. Bütün mekan sahipleri kendisini tanımaktadır. 
En has konsomatrislerle muhabbet ve dostluk had safhadadır. 
Gününü uyuyarak, gecelerini içerek ve mekan müdavimleriyle, dansöz ve tedarikçilerle eğlenerek geçirmektedir. Ama mutlu değildir. Biraz da kendi gerçeğini unutmak için bu yolu tercih etmiştir. Hani Yılmaz Güney bir filminde dile getiriyor ya: “Evvelden bir kadeh rakının, limonu bol bir salatanın, Asmalı Mescit Barlarında paspal bir karı kaldırmanın bile heyecanı vardı. Oysa o heyecan da kalmadı içimizde şimdi. ” İşte Mustafa Kemal, bu demleri, bu zamanları yaşamaktadır. 

Tabi kontrolsüz içki içmeler ve gece alemleri bünyeyi yıpratmakta ve dermansız bırakmaktadır. Bazen hastalanmakta, yatakyorgan yatmak zorunda kalmaktadır. İşte böyle hasta olduğu bir günde, kendisine misafir gelenler vardır. Bunlardan biri de Kazım Karabekir Paşa'dır. Kazım Karabekir başka bir evde bulunuyor iken İsmet'in, “artık her şey bitti, kendimize birer adet çiftlik alalım. Sana Kazım Ağa, bana da İsmet Ağa desinler” dediğini belirtir. Fevzi Paşa da bitik durumdaydı diye ilave eder. Şışlı”deki evde, Anadolu'da bir milli mücadele başlatmak fikrini Mustafa Kemal'e açar. Hasta yatmakta olan Mustafa Kemal, “bu da bir 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fikirdir, hele siz başlayın, iyileşince belki ben de size katılırım” şeklindedir tepkisi. Devam ediyor Kazım Karabekir, “biz Anadolu 'ya geçme çarelerini ararken Erzurum 'a tayin oldum. 
Meğer bizden sonra Mustafa Kemal, Hasan İzzet Paşa hükümetinde bakan olmak için çareler aramaktadır. ” 

Beklenmedik bir zamanda Mustafa Kemal'e görev tevdi edilir. 
Görevi tevdi edenler, dönemin harbiye nazırı Abuk Ahmet Paşa ve sadrazam Damat Ferit Paşa'dır. Mustafa Kemal'e 9. Ordu Müfettişliği teklif edilmiştir. Teklifi kabul eden M. Kemal bizzat padişah Mehmet Vahdettin ile de görüştürülmüştür. Kendisi dahil toplam 35. personel, onların kişisel silahları, araç-gereçler, iaşe, at ve nakit para ile İngilizler tarafından verilen vizelerle yola çıkılır. Samsuna geldikleri zaman kendilerini İngiliz Yüzbaşı L. 
H. Hurst ve maiyetindeki askeri müfreze karşılar. O dönem, Samsun'da Bnb. Salter komutasında bir İngiliz askeri taburu bulunmaktadır. Maksat, bölgedeki Müslüman ahali ile Rum milisler arasındaki huzursuzluğu gidermek olduğuna göre, M. Kemal, yerleştiği otelde bir hafta kalarak incelemelerde bulunur. Akabinde Havza'ya geçerek yirmi güne yakın orada konaklar ve Amasya'ya geçer. 

Tarihe Amasya tamimi olarak geçen belge burada tanzim edilir ve yayınlanır. Tarih 22 Haziran 1919'dur. Bu genelgeyi hazırlayanlar; M. Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele, Alı Fuat Cebesoy ve Cafer Tayyar Paşa'dır. Kazım Karabekir'in onayı telgrafla alınmıştır. 

Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla beraber, ülkenin içinde bulunduğu siyası, iktisadi, inzibati ve içtimai durumu değerlendirerek yapılması gerekenleri bir tamim şeklinde deklare etmiştir. Bu deklarasyona göre, İstanbul Hükümeti görev yapamamaktadır, meclis işlevsizdir, bulunulan vahim duruma son verecek olan yegane güç milletin kendisidir. Bunun için ulusal bir kongre toplanmalı, bütün bölgeler kendi seçtikleri temsilciler vasıtasıyla temsil edilmelidir. Kürtler için, nüfusun ekseriyetini teşkil ettikleri bölgelerde muhtar yönetimler oluşturulmalıdır. Milletin içinde bulunduğu tehlike bir an önce bertaraf edilmelidir. Bunu haber alan İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal'in resmi görevinin sona erdiğini ve İstanbul'a dönmesini emreder. Bu emre itaat etmeyen M. Kemal, askerlik mesleğinden istifa ederek bundan sonraki çalışmalarına sivil olarak devam eder. 


Kk Xx 


Amasya'da imzalanan beş protokol, Bahriye Nazırı Salih Paşa'yla yapılmıştır. M. Kemal'de hükümetten ne istediğini soran Salih Paşa'ya, barış konferansına kendilerinin de katılmasını, af ilan edilmesini vb. isteklerde bulunur. Hükümetin taleplerinden bir kısmını kabul bir kısmını da red eder. Taraflar arasında ımzalanan iki numaralı protokolün ilk maddesi şöyledir: “Beyannamenin birinci maddesindeki Devlet-i Osmaniye'nin tasavvur ve kabul edilen hududu Türk ve Kürtlerle meskun olan araziyi ihtiva eylediği ve Kürtlerin camia-i Osmaniye'den ayrılmasının imkansızlığı izah edildikten sonra bu hududun en asgari taleb olmak üzere temin-i istihsali lüzumu müştereken kabul edildi. Maahaza Kürtlerin sebest-i inkişaflarını temin edecek vech ve surette hukuk-i örfiye ve içtimaiyece mazhar-ı müsaedat almaları dahi terviç ve ecanib tarafından Kürtlerin maksad-ı mahsusu altında yapılmakta olan tezviratın önüne geçmek için de bu hususun şimdiden Kürtlerce malum olması tensib edildi. ” 

Bahse konu protokoller, Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümetini temsilen Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında 20-22 Ekim 1919 tarihlerinde Amasya Tümen Komutanı olan Cemil Cahit Toydemir'in karargah olarak kullandığı evde yapılan müzakereler sonucu imzalanmıştır. Bu protokollerin bir kısmı ve bazı bölümleri halen kayıptır. 

Burada okuyucunun dikkat etmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Söz konusu Amasya Protokolleri, Erzurum, Sivas Kongrelerini müteakip Mustafa Kemal ve arkadaşlarının siyasi bir hüviyet kazanmaları üzerine İstanbul Hükümeti ile iki başlılığı 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ortadan kaldırmak maksadıyla yapılan görüşmeler muvacehesinde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu görüşme müzakereler Amasya'da gerçekleştirilmiştir. 


Bu süreçte mahalli güçler, Erzurum'da bir kongrenin toplanması için karar almışlardır. Kongre tarihi, toplanacağı yer ve katılacak delegeler belirlenmiştir. Bu gelişmeleri Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'e bildirmektedir. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresinin hayati olduğunu, katılmasının zaruri olduğunun farkındadır. Ancak askeri sıfatının sona ermesi ve İstanbul hükümetinin emrine riayet etmemesi sebebiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Bu şartlar altında Erzurum'da kendisinin neyi beklediğini kestirememekte ve tedirgin olmaktadır. 
Erzurum'a doğru hareket ettiğinde karışık duygular içerisindedir. 
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ERMENİLER - KAPANMAYAN YARA — BİTMEYEN 
TARTIŞMA 


Ermeni Halkı, Papaz Gregory'nin öğretisini takip eden Ortodoks Hıristiyan bir halktır. Anadolu'nun da kadim bir kavmidir. Anadolu'nun yer yerinde bu halka ait tarıhi ve antik eserlere rastlamak mümkündür. Bu halkı, sahip olduğu meziyetleri itibariyle haricen idare etmek çok zordur. Çünkü Ermeni halkı, edebiyatta, mimaride, estetik sanatta yetenekli ve yaratıcı bir halktır. Böylesi bir kültür sarmalı içindeki halk elbette talepkar olacaktır. Türkçü-Turancı kafanın Anadolu'da Ermeni varlığını bir tehdit olarak algılamasının kendi mantığı çerçevesinde değerlendirilmesi anlaşılır şeydir. 

Öyle ki Cumhuriyet elitleri insanları, sahip oldukları kendi mantık çerçevesinde sınıflandırırken ırki mülahazalarla Türk Etnisitesini brakisefal kafatası grubuna dahil ettiler. Osmanlı İmparatorluğunun en muhteşem mimari eserlerine imzasını atan Kayseri-Ağırnas'lı Ermeni Mimar Sinan'ın Türk olup olmadığını anlamak için mezarı açılır ve kafatası ölçüme götürülür. O gün bu gündür Mimar Sinan'ın kafa kemiği mezarına geri konmamıştır. 
Herhalde ölçüler tutmadı ve olay örtbas edildi. 

Güneş çarığı sıkar çarık da ayağı misali Osmanlı, dışardan, Balkanlardan ve Kafkasya'dan darbe aldıkça içeriye döndü. 
Dışarıdaki kargayı, karga da yuvadakiıni... 

1876 Berlin konferansı toplanır. Konferans neticesinde bir antlaşma imzalanır. Taraf devletler Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya'dır. İlk kez Ermeni sorunu bir uluslararası belgede yer alır. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu, Ermenilerin yaşadığı yerlerde reform yapma taahhüdünde bulunur. 
Fakat her konuda olduğu gibi bu vaat da kağıt üstünde kalır. 
1800'lerden itibaren diğer halklar gibi Ermeni halkı arasında da milliyetçilik fikirleri yavaş yavaş gelişme zemini bulmaya başlamıştı. Ama ““Millet-i Sadıka” sıfatıyla anılan Ermeni halkının Osmanlı devlet idaresi ile sanat ve edebiyat hayatına büyük katkıları olmuştur. Osmanlı'nın panik halinde baş aşağı gidişi durdurmak için yaptığı hamleler sonuç vermeyince kendi içinde nüfusun homojenleştirilmesi fikri şekillenmeye başladı. Bu projenin iki ayağı bulunmaktadır. Birincisi, müslüman olmayan halkların berfaraf edilmesi (pogrom ve tehcir yoluyla), ikincisi ise Türk olmayan müslüman halkın asimilasyonudur. 

Alttan alta işleyen bir yara gibi zaman zaman kanamakta ve sızı yapmaktadır Ermeni meselesi. Uzun yıllar Müslüman olamayan Rum ve Yahudiler bu meselede tarafsız ve tavırsız kalmayı tercih etmişlerdir. Diğer Hıristiyan Halklar Süryani ve Keldani”ler ise yaşadıkları coğrafyanın konumu itibariyle birincil hedef değillerdi. Nicel olarak da tehlike teşkil etmiyorlardı. Kaldı ki 
Kürtler, ümmet kardeşleri hesabına icaplarına bakabilirdi. 1895 
yılında Adana olaylarında ılk kez kitlesel ölçekte Ermeni katliamı yapıldı. Silahlanan Ermeni güçleri önce vaatlerle silahtan arındırıldı, sonra saldırı hedefi yapıldı. Kayıtların belirttiğine göre katledilen Ermeni sayısı 30 bindir. O zaman bu bölgede söz sahibi olan yetkili, meşhur Ahmet Cemal'dir. Bu olay, ileride cereyan edecek olan büyük katliamın hem habercisi hem de prototipi idi. 
Şunu baştan tespit etmek lazım. Ermeniler hiçbir yerde kurbanlık koyun gibi katledilmeyi beklemedi. İmkanları ve gücü ölçüsünde örgütlendi, sılahlandı. Ancak nüfusun sayısı, dağınıklığı, hiçbir yerde çoğunluk olamamaları, aralarındaki iletişim kopukluğu, karşısındaki gücün devlet gücü olması o devletin dayandığı büyük kitle ile olan din farklılığı Ermenilere başarı şansı tanımamıştır. 
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Osmanlı yönetimi, Anadolu'nun homojenleştirmesine karar verdiği andan itibaren kendince tedbirler almaya başladı. Bunlarda biri, İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyetidir. Akabinde de İstimar Müdüriyeti Umumiyeti kuruldu. Bu düzenlemeler yanında başka tedbirler de alındı. 1882, 1895 ve 1905 nüfus sayımları esas alınarak Müslümanlar, etnik aidiyetlerine göre tasnif edilerek gruplandırıldı. 

Bununla birlikte ve esas olarak Müslüman olmayan nüfusun her hareketi takip ve kontrol edilmeye başlandı. Dini cemaat liderleri ile muhtarlıklar bu konuda yetkili kılınarak gayri müslimlerin göç, doğum, ölüm, evlenme gibi durumları zorunlu olarak nüfus idarelerine bildiriliyordu. Yeni cetveller düzenlenerek bu nüfusun sahip olduğu mülkler, işletmeler, taşınır servetler işlenerek merkez ve taşra idarelerine servis ediliyordu. 

Mevcut Osmanlı belgeleri incelendiğinde Ermeniler için diğer etnik gruplardan farklı bir uygulama yapıldığı, özel politikalar, farklı metodlar tatbik edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu politika tespit edilirken nirengi noktası, Ermeni varlığının devletin bekası için bir tehlike olduğu saptamasıdır. Yani Türk devlet yetkilileri ile uzun akademik ünvanlı propagandistlerin dediği gibi savaşa mahsus bir tedbir değildir. Tam tersine uzun uzun tartışılmış, müzakere ve münakaşa edilmiş, düşünceler kristalize olmuş, ondan sonra da Ermeni meselesi hal olunmak üzere planlar uygulanmaya başlanmıştır. Bu mevzuda en çok insanı derde gark eden de “Bizim ecdadımızın geçmişi temizdir, tarihimizde utanacak bir muamelemiz yoktur, atalarımız asla katliam yapmamıştır” söylemidir. Bu savunmanın ve inkarın neresinden başlamak lazım? Peki muhacir olarak Anadolu topraklarına gelen bir kavim, gül mü dağıtarak 21 milyon kilometrekare toprak üzerinde onlarca halkı boyunduruğu altına aldı? Alpaslan Bizans ordusuyla savaşırken Kürtlerin desteğiyle ne kadar Hıristiyan Türk öldürdü? Yavuz, ne kadar alevi Türkmen öldürdü? 
IV. Murat, Bağdat seferi dönüşünde ne kadar Kürt öldürdü? Sayısız defa Araplarla savaşıldı, ne kadar Arap öldürüldü? Bu saydıklarımızın hepsi de ya Türk ya da müslümandır. Müslüman olmayanları sayarsak sayfalar tutar. Tüm bunları yaşanmamış sayarsak 44 
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sadrazamın boğazlanmasını, yüzlerce şehzadenin öldürülmesini de katliam saymayacağız? Yoksa bu ölümler askeri tabirle eğitim zaiyatı mı? Edep yahu! Daha sonraki Koçgiri katliamı, Lice-Genç-Bingöl katliamı, Ağrı-Zilan katliamı, Dersim Katliamı, Mustafa Muğlalı Katliamı vb. saymıyoruz bile. Son dönem katliamları ise ayrı bir inceleme konusu... 

Yukarıda belirttiğimiz gibi Ermeni meselesinin “esaslı bir surette hal ve faslı ile külliyen izalesi” için gündeme getirildiği kuşkusuzdur. Dönemin Atı isimli gazetesi bir belgeye atfen şöyle yazmaktadır: “ ... tamamen Osmanlı iç meselesi olan ıslahatın yabancı devletlerin müdahalesi sonucu uluslararası bir sorun haline gelmesi ile Osmanlı Vilayetlerinin bir kısmı yabancı nüfus altına girerek bazı imtiyazlar ve hususi idari teşkilat yapılması 1stenmiş, halbuki yabancı tesir ve baskısı ile yapılan ıslahat ve teşkilatın Osmanlı Vatanının bölünüp parçalanmasına sebep olduğu acı tecrübelerle görüldüğünden Osmanlı Devletinin hayati sorunlarının içinde önemli bir bölüm olarak yer tutan bu derdin esaslı bir şekilde sona erdirilmesi ve tamamen yok edilmesine yönelik araçların hazırlanması ve ortaya konulması düşünülmekteyken sonradan harp sahalarına yakın yerlerde oturan Ermenilerin bir kısmının cephelerde savaşan ordunun hareketini, düşman ile birlikte hareket ederek memleket içinde askeri kuvvetlere ve masum halka saldırması .... gibi hareketlere giriştiklerinden hükümetin, görülen lüzum üzerine mahalli memur ve askeri komutanlarla 1stişare ederek başlattığı.... bu hareketin uygun bir usul ve kaideye bağlı olarak düzgün bir şekilde nizam verilmesinin gerekli olduğu...” Durum açık ve sarih değil mi? 

İttihat ve Terakkinin hem ideoloğu hem de içişleri bakanı olan sonradan olma Talat Paşa, benzeri ifadeleri yabancı misyon şeflerine de kullanmıştır. Zamanın Amerikan büyükelçisi, Talat”la meseleyi son derece etraflıca tartıştıklarını, sonuçta bağlı kalacakları bir karara vardıklarını söyler. Yapmak istediklerinin dünya tarafından kabul görmeyeceğini söylediğinde ise Talat, kendilerini nasıl savunacaklarını bildiklerini belirtir. 
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Alman büyükelçisi ise “Ermeni tehcirinin sadece askeri nedenlerle yapılmadığı çok açık” diyerek Talat'ın “Dünya savaşını bahane ederek, dış ülkelerin diplomatik müdahalelerine aldırmaksızın ülkeyi iç düşmanlardan-Hıristiyanlardan tamamen temizlemek” istediğini, bunu Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'nın menfaatine olduğunu söylemektedir. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesi, Almanya'nın çıkarınadır. 

Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucularından ve Ermeni pogromunun birinci derece sorumlularından Dr. Bahaettin Şakir bir mektubunda “Ermenilerin kesif bir halde Rus hududunda yaşamalarının memleketimizin bekası bakımından bir tehlike olduğu anlaşılmıştır. 
Tehlikeyi ortadan kaldırmak için ne mümkünse yapmak, milli selametin icabıdır” demektedir. Mehmet Emin Yalman, bu politikanın amacının bazı siyasetçiler tarafından Anadolu'ya ırksal bir homojenlik getirmek amacıyla Ermeni azınlığın imhası olarak anlaşıldığını ve uygulandığını belirtmektedir. 

Planın amacı ve hedefleri açıktır. Çare yok Ermeni meselesi hal olunacaktır. Görüntüde gerekçe şudur: Osmanlı Ordusu Rus Ordusuyla ölüm kalım savaşındadır. Vatan tehlikededir. Ermeniler yani “Millet-i Sadıka”, ihanet etmekte, cephe arkasından orduya saldırmakta, düşmana istihbarat sağlamakta ve memleketin geleceğini riske atmaktadır. Bu olayların üzerinden yaklaşık yüz yıl geçmiş bulunmaktadır. Bir Allahın kulu çıkıp da hangi cephede Rusya ile savaşıyordunuz da Ermeniler sizi arkadan vuruyordu diye sormaz mı? Kastettiğiniz Sarıkamış faciası ise o, henüz hesabı görülmemiş bir savaş suçudur. Doğru düzgün ne bir cephe var ne de bir savaş. Sadece bir çılgınlığın, bir hayalin, bir hesapsızlığın Allahu Ekber Dağlarından dönmesi var. Orada telef olan yazlık kıyafetli Kürt ve Arap gençlerinin vebali kıyamete kadar boynunuzda duracaktır. Varsa, hesabı da mahkeme-i kübrada görülecektir. 

İlk Ermenj sürgünleri Maraş-Antep ve Adana bölgelerinden başlatılır. Özellikle Zeytun ve Dörtyol Ermenileri birinci hedeftir. 
Tehcirden önce her zaman olduğu gibi sılahsızlandırmak maksadıyla genel aramalar yapılır. Eli silah tutacak gençler ya önceden askere alınmıştır ya bu aramalarda diğer erkeklerle birlikte elimine edilir ve ahaliden ayrılır. Bu şekilde toplumdan tefrik edilen erkekler bilinmeyen yerlere götürülerek bu günkü tabirle ve uygun metotlarla etkisiz hale getirilir. Kalan çocuk, kadın ve yaşlılar yollara dökülür. 

Bazen başına geleceklerini tahmin eden gençler firar ederek dağlara sığınırlar. Ancak aileleri rehindir ve onların çağrılarıyla teslim olmak zorunda kalırlar. Güya askere alınacaklar ama hepsi usulü dairesince idam edilirler. Mesela o dönemde sadece Ermeniler firar etmezler, Kürtler, Araplar, Türkler, Rumlar, Çerkezler de firar edip çeteler kurmakta ve soygunlar yapmaktadır. Ancak sadece Ermeni grupları takip ve tenkil edilmektedir. Giderek bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla mahalli başkaldırmalar, isyanlar, sılahlanmalar kendini göstermeye başlar. Eldeki belgelerden anlıyoruz ki İttihatçılar, Ermenilerin Kürtlerle birleşmelerinden müthiş derecede korkmaktadır. Her zaman olduğu gibi kişisel çıkar ve din kardeşliği silahı devreye girer. Bir kere bütün şehir ve kasabalara şifreli telgraflar gönderilmekte, nasıl davranacakları, ne tür tedbirler alacakları, askeri yetkililer ile vali ve kaymakamlara bildirilmektedir. Burada dikkat etmek lazım. İkili bir haberleşme söz konusudur. Bir taraftan yürürlükteki mevzuata göre tehcirin uygulama esasları hatırlatılmakta, diğer taraftan da meselenin tez elden kat'i halli için ellerini çabuk tutmaları istenmektedir. Bu ikinci tür yazışmalarda azamı dikkat gösterilerek gizliliğe riayet edilmekte, haber alındıktan ve emir uygulamaya konduktan sonra belgeler imha edilmektedir. 

Giderek plan dalga dalga bütün bölgelere gönderilmekte, önceden belirlenen yetkililer vasıtasıyla hemen tatbikata geçilmektedir. 
Sınıf ve eğitim farkı gözetilmemiştir. Bazı illerle mahalli yetkililerin vicdani nedenlerle korumacı davrandıkları, hatta karşı çıktıkları bilinmektedir. Bu uğurda canını verenler de olmuştur. 

Yukarıda atıfta bulunduğumuz Ermeni-Kürt ittifakı tehlikesine karşı bazı politika değişikliklerine gidiliyor. O dönem Teşkilat-ı Mahsusa olarak bilinen yarı askeri, yarı milis, yarı istihbarat 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Örgütü bütün ihtişamıyla devrededir. Teşkilat kurucularından Dr. 
Bahaettin Şakir Kafkasya'dan İstanbul'a dönerek “Ermenilerin Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ve Rus ordusuna ettikleri yardım” nedeniyle dahili düşman olduklarını, “harici düşman kadar dahili düşmandan da korkmak gerektiğini” yayma çabasındadır. Ermeni imhasına ilişkin esaslı kararların Şubat ve Mart 
1914 tarihlerinde alındığı tahmin edilmektedir. Artık bu andan 
itibaren Bahaettin Şakir ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın tetikçileri ve komplocuları harici düşmanla mücadeleden sarfı nazar ederek dahili düşmanla meşgul olmaya karar verirler. 

Bu toplantılarda iki kararın verildiği muhtemeldir. Birincisi, Dahiliye Nezareti kanalı ile bölgelere yollanacak olan Ermeni'lerin Suriye ve Irak'a tehcir emri, ikincisi ise İttihat ve Terakki Partisi teşkilatınca organize ve idare edilecek olan imha emri. Böylece hem Rumlar'a hem de Ermenilere karşı çifte mekanizma devreye konmuş bulunmaktadır. Öncelikle Mart-Nisan aylarında İstanbul?da Ermeni Aydınlarına yönelik geniş tutuklama furyası başlatılır. Bu meyanda Ankara'ya çekilen telgrafla “Ayaş'a sevk olunacak Ermeni Mevkufların olduğu bildirilir ve yer hazırlanması istenir. Sayıları 
180 olan bu tutuklular iki gruba ayrılarak bir kısmı Ayaş'a bir kısmı 
da Çankırı'ya yollanır. 24 Nisan 1915'te bazı olaylar gerekçe gösterilerek çok daha geniş bir tutuklama dalgası başlar. Yollanan yeni emirle bütün Taşnak ve Hınçak Ermeni partilerinin, gazetelerinin kapatılması, yönetici ve kadrolarının tutuklanması, söz konusu şahısların Divan-ı Harb-i Örfi'de yargılamalarının temini istenir. Bu tarihte Zeytun ve Maraş'tan Konya istikametine sürgüne gönderilmekte olan Ermenilerin istikameti değiştirilir. Cemal Paşa'ya gönderilen telgrafta, “şimdiye kadar gönderilenlerden başka artık o mıntıkaya başka Ermeni gönderilmemesi ve İskenderun, Dörtyol, Adana, Haçın, Zeytun, Sis gibi mevaki'den tard ve ihracına lüzum görüleceklerin başkumandan vekili paşanın da fikri veçhiyle Halep'in cenub-u şarkisi (güneydoğusu) ile Zor ve Urfa havalisine sevklerinin icab edenlere emr ve tebliğ buyurulması” istenir. Artık yön ve istükamet bellidir. Gidilecek yer Suriye ve Irak'tır. 
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Tabi bir taraftan sürgün, tedip, tenkil faaliyetleri devam ederken diğer taraftan Ermeni nüfusunun kısmen yekun teşkil ettiği Van ve Muş gibi vilayetlerde olaylar meydana gelmektedir. Bölgeye çekilen telgraflarla Erzurum, Van, Muş, Sason, Bitlis Ermenilerinin tehciri, köy ve mahallelerinin kati olarak boşaltılması emredilir. 
Zora dayalı bu göçertmelerde uyulması zorunlu olan bir plan esası olmadığından bazı uygulamalar mahalli idareciler ile askeri yetkililerin insaf ve ferasetine kalmıştır. Kimi yerlerde sürgün konvoyları salimen mıntıka dışına çıkarılmaya çalışılırken kimi yerlerde meskun mahallerden çıkılır çıkılmaz toplu kıyımla mesele halledilir, infazları yapan gruplar kahraman edasıyla geri dönerler. 
Hani bu tür icraatlar boşluk kabul etmediğinden bir taraftan da boşaltılan köy ve mahallelere Müslüman muhacirlerin yerleştirilmesi ihmal edilmez. İş dallanıp budaklandıkça sürgün nüfus sayı olarak arttıkça, göç bölgeleri çeşitlendikçe planlarda da değişiklikler yapılır. Hangi vilayetlerden göçtürülenlerin Suriye ya Irak'ın hangi mıntıkasına iskan edilecekleri kararlaştırılmaya başlanır. 
Çünkü göç ve sürgün sadece birkaç vilayetle sınırlı değildir. Önce Zeytun, Maraş, Dörtyol'dan başlatılan tehcir belli fasılalarla Erzurum, Muş, Van, Sason, Elaziz, Erzincan, Sivas, Kayseri, Çankırı, Tokat, Amasya, Ankara, Konya, Yozgat, Ege'nin muhtelif yerleri ile Trakya'ya kadar genişler. Bu illere başka bölgeler de dahil edilir. 
Nerede Ermeni nüfus varsa benzer uygulamalar oralarda da devreye girer. Yukarıda da değindiğimiz gibi mekanizma şöyle işlemektedir; Resmi emirler, Dahiliye Nezareti kanalıyla valilere iletilmekte, valiler bu emirleri jandarma ve askeri birliklere aktarmaktadır. Göç kafilelerinin imhası ise Merkez-i Umumi tarafında Bahaettin Şakir'e iletilmekte, Bahaettin Şakir üzerinden de Katib-i Mesullere ulaştırılmaktadır. Katib-ı Mesullerde aldıkları şifreli emirleri yani katliam emirlerini bu işle görevli sivil, askeri, inzibatı ya da çete reislerine tebliğ etmektedirler. 

Katliam işinde görevli olanlar arasında yerli eşraf, kanun kaçakları, hapisten bu iş için tahliye edilen çeteler, resmi devlet görevlileri yani vali ve kaymakamlar, Teşkilat-ı Mahsusa'nın 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tetikçileri, Kürt, Türkmen, Arap Aşiret Ağaları, komşusunun malına fırsattan göz koyan sıradan insanlar olmak üzere çok geniş bir suçlu yelpazesi bulunmaktadır. Denilebilir ki Ermeni Katliamı (Jenosidi —pogromu) öyle bir suçtur ki toplumun her katmanına sıçramış, her kesimi şu da bu ölçüde iştirakçi yapmıştır. Suç, affı mümkün olmayan bir soykırım suçu olup failler hem bireysel hem de kollektif olarak katılmışlardır. Bu suça katılmak istemeyen bir kısım devlet yetkilileri olmuştur ancak bu tavırları canlarına mal olmuştur. Lice Kaymakam'ı Hüseyin Nesimi katliam emrini yerine getirmediği için Diyarbakır'a çağrılmış, yolda kendisine pusu kurularak öldürülmüştür. Midyat kaymakamı keza emri dinlemediği için öldürülenler arasındadır. Benzer bir tavrı gösteren Bafra kaymakamı da katledilmiştir. 

Ermeni halkının sistematık katliamına askeri cenahtan da karşı çıkanlar olmuştur. Bunlardan Kurmay Binbaşı Muştak'tan söz etmek gerektir. Kendisi 9. Kolordu başkanlığına atanır. Görevi Ermeni baş kaldırışını bastırmaktır. Şahit olduğu manzara karşısında dayanamaz ve intihar eder. Bıraktığı intihar notunda da şöyle yazar: “Bir Türk olarak yaşamaya utanıyorum”. Keza Ordu Grup Komutanı meşhur Ahmet Cemal Paşa da zaman zaman bu mezalime tepki gösterir. Hatta Bahaettin Şakir'e bu konuda kafa tutma cesaretini gösterebilmiş tek yetkilidir. Yine bir süre maarif nazırlığı da yapmış olan Vehip Paşa da karşı duruşu ile bilinmektedir. 

Buraya bir not düşmek ihtiyacı hasıl oluyor. Tehcirin (soykırımın) siyasi beyni ve ana planlayıcısı Mehmet Talat ise ideoloğu da Ziya Gökalp'tir. Bu Ziya Gökalp aslen Siverek'lidir ve Zaza Kürd'üdür. Kendisi bu gerçeğin farkındadır. Daha ilk yıllarda kafasına tabancayla sıkmış ama ölmemiştir. Türkçülük mevhumuyla bağını şöyle formüle etmektedir. “Bir ınsan hangi milletin kültür ve eğitim ile yoğrulursa o milletin bir mensubu olur. Ben de Türk eğitim sistemiyle yetiştim, Türk kültürü aldım, o halde Türk'üm”. Ziya Gökalp katliam nazariyesinin öyle ileri götürmektedir ki bazen Talat bile onun bu aşırılığına tavır almaktadır. 


89 


Önemli bir hususa tekrar parmak basalım. Baştan itibaren Ordu mekanizması bir şekilde bu olayın içindedir. Ancak 1914'te mevcut teşkilatlanma şekli yapılacak harekata (Ermenileri tarih sahnesinden silme projesi) cevaz verecek pozisyonda değildir. Ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılamak için ordu içinde reorganizasyona gidilir. Yaklaşık 1.100 subay ihraç edilerek daha önce özerk ve yarı sivil olan Teşkilat-ı Mahsusa tamanen ordunun emrine verilir. 
Esas ve belirleyici güç, askeri bir hüviyet kazanan bu yapıdır. 
Teşkilat-ı Mahsusa, örgüt ve vurucu gücünü dört temel kaynaktan temin etmektedir. Arapların katkısı şu açıdan sınırlı sayılabilir. 
Araplar daha çok güneyde göç kafilelerine saldırarak, Der Zor ve Halep civarında bitkin ve yorgun olarak canlı ulaşabilen kafilelere son darbeyi indirerek ganimetten kalan son artıkları da aldılar. 
Katliam ve talanda birinci halka zinde kuvvetler birincisi Türkler, ikincisi Kürtler, üçüncüsü Balkan ve Kafkas göçmenleri, dördüncüsü hapishaneden şartlı olarak salıverilen mahkumlardır. 

Şimdi sahadaki uygulamalarla yetkililerin yazışmaları hakkında bazı örnekler vermek aydınlatıcı olur. Tehcir projesinin sadece sürgün etmek olmadığına dair yüzlerce şifreli veya açık belgeler mevcuttur. Mesela Dersim Bölgesinde Kürtlerin ve Ermenilerin üzerine Teşkilatı Mahsusa birliklerinin sürülmesi için Elaziz valisinin fikri sorulur: “Ermenilerin Dersim Ekradının (Kürtlerinin) ma'lum olan ahval derecesine bi'l-istinad gerek ta'kib müfrezelerinde firar gerekse maksad-ı mahsus-ı ıhtılalkarane ile Dersime duhule çalışarak Kürtlerin mine'l kadim meşhud olan çapulculuk ve ihtilalciliklerinden aıtıfadeye şıtab ile ... binlerce Ermeniyi saklamak ve i'aşe eylemek gibi ahval ma'lum ve hatta bunların birbirine karşı rakabet derecesinde bir münasebet gösterecek kadar laubaliyane hareketleri Meşhud-i acizi olması hasebiyle keyfiyeti nazar-ı dikkat-i alilerine arz ve re'y-i alileri dahilinde olmak üzere ittihaz-ı tedabire tevessül edilmek üzere bu babdaki mütala'a-i alilerinin inba buyurulmasını temenni eylerim”. 

Yine uygulamanın bütün Ermenileri kapsadığı şu telgrafta 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açıkça belirtilmiştir. “Ermeni komitelerinin Memalik-i Osmaniye'deki teşkilat-ı ihtilaliye ve siyasiyeleriyle öteden beri kendilerine muhtariyet-i idare teminine matuf olan teşebbüsleri ve ilan-ı harbi müte'akib Taşnak komitesinin Rusya'da bulunan Ermenilerin derhal aleyhimize hareket ve Memalik-i Osmaniye'deki Ermenilerin dahi ordunun duçar-ı za'fiyet olmasına iztizar ederek o zaman bütün kuvvetleriyle ihtilal eylemine da'ir itühaz ettikleri mukarreratları ve her fırsattan istifade etmek suretiyle memleketin hayat ve istikbaline te'sir edecek hareket-i ha'inayene cür'etleri bilhassa devletin hal-i harbde bulunduğu şu sırada Zeytun ile Bitlis, Sivas ve Van'da vuku bulan hadisat-ı ahire-i isyaniye bir kere daha te'yid etmiş... ve Kayseri ve Sivas ile mahall-i sa'irede meydana çıkarılan bombalarla ve Rus ordusundan gönüllü alayları teşkil ederek Ruslarla birlikte memlekete saldıran ve an asl Osmanlı memleketi ahalisinden olan Ermeni komite rü'esasının harekatı ve Ordu-yı Osmanıi'yı arkadan tehdid etmek suretiyle pek büyük bir mikyasta alınan tertibat ve neştiyatları ile tahakkuk eylemişdir. Bi't-ab hükümet Kendisçün bir melele-i hayatiyet teşkil eden bu kabil tertibat ve teşebbüsatın temadisne hiçbir zaman nazar-ı ağmaz ve müsamaha ile bakmayacağı menba-ı mefsedet alan komitelerin hala mevcudiyetini meşru telakki edemiyeceği cihetle bi'l umum teşkilat-ı siyasenin ılgasına lüzüm-i acil hissetmiştir. Bina'enaleyh Hınçak, Taşnak ve emsali komitelerin vilayet dahilindeki şu'abatının derhal sedleri ile şube merkezlerinde bulunacak evrak ve vesa'ıkın kat'iyyen zıya” ve imhasına imkan bırakılmayarak müsadere ve komiteler rü'esa ve erkanından müteşebbis eşhas ile hükümetçe tanılan mühim ve muzır Ermenilerin hemen tevkifi ve bulundukları mahallerde devam-ı ikametlerinde mahzur görülenlerin vilayet ve sancak dahilinde münasib görülecek meva”kıda toplatdırılarak firarlarına imkan bırakılmaması ve icab eden mahallerde silah taharrisine başlanılarak her türlü hal ve ihtimale karşı kumandanlarla bil muhabere kuvvetli bulunulması ve icra'atın hüsn | tatbiki esbabınıun te'min ve istikmaliyle zuhur edecek evrak ve vesa'ikin 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tedkiki neticesinde tevkif olunan eşhasın divan-ı harblere tevdi?1 
ordu-yı hümayun baş kumandanlığı vekaletiyle bi'l müzakere tekarrür etmiş olmağla icab eden tedabirin bi'l etraf istıkmaliyle derhal tatbiki ve tevkif olunan eşhas adediyle icra'addan peyderpey ma'lumat itası .... Kemal-ı ehemmiyetle tavsiye olunur.” Bu telgraf Talat tarafından 24 Nisan 1915'te Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Halep, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, Trabzon, Konya, Mamuretülaziz, Van, Urfa, İzmit, Karahisar-ı Sahib, Bolu, Canik, Karesi, Kayseri, Maraş, Niğde ve Eskişehir vilayetlerine gönderilmiştir. Dikkat edilirse anılan yerlerin büyük bir kısmında ne cephe var, ne Rus ordusuyla savaş ne de komitacılık faaliyetleri. 

Eşref Kuşçubaşı, “Ege havalisindeki temizleme işini, ordu olarak Pertev Paşanın (Pertev Demirhan) kumandasında olan dördüncü kolordunun Erkan-ı Harbiye Reisi Cafer Tayyar Bey (General Cafer Tayyar Eğilmez) mülki amir olarak İzmir Valisi Rahmi Bey, İttihat ve Terakki Fırkası namına da mes'ul murahhas Mahmut Celal Bey (Celal Bayar) ifa edeceklerdi. Devletin bütün kuvvetleri, bu planın tatbiki için Harbiye Nezareti'nin ve Başkumandanlığın verdiği emirlere göre hareket edeceklerdi.” Demektedir hatıralarında. 

Bahaettin Şakir, Harput Katibi Mes'ulüne şunları sormuştur: “Bölgeden tehcir edilen Ermeniler tasfiye ediliyorlar mı? İmha ediliyorlar mı? Yahut sadece tehcir mi ediliyorlar? Bu hususu açıklayın.” Aynı şahısla ilgili olarak Vehip Paşa şunları söylemektedir: “Ermenilerin katl ve imhası ve mallarının talan edilmesi İttihad ve Terakki'nin kararının bir neticesiydi. Bahaeddin Şakir IM. Ordu bölgesinde insan kasaplarını dolduran, onları sevk ve idare eden biriydi. Hükümet liderleri Bahaeddin Şakir'in emir ve talimatlarına riayet ederlerdi. 111. Ordu harekat alanındaki bütün insanlık dramları, bütün fesat tahrik hareketleri onun entrikalarının eseriydi. İpten kazıktan kurtulmuş adamların ve elleri kanlı ve kana susamış jandarmaların kullanılması buna dahildir.” 

Bir Alman askeri katibi şunları aktarmaktadır: “Her şey, Türk 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makamlarının, silahlı Ermeni isyanları gibi bahanelerle haklı gösterdikleri ve 1.2 milyon sivil kurbanla Dünya Harbinin hiç şüphesiz en büyük cürümünü teşkil eden tehcir şeması dahilinde ifa edildi. Keza, tehcir, talan, cinsi cinayetler, hırsızlık, tecavüz, kadın sımsarlığı ve beyaz insan köleliği yönünden dünya tarihinde tektir.” 

Konumuz Ermeni hadisesinin tarihçesi olmadığından yazışma örneklerinin uzatılmasının gereği yoktur. Ancak okuyucunun kafasında tereddüt bırakmamak açısından olayın safahatını özet olarak anlatmak gerekiyor. 

Tehcir ve katliamın bazı spesifik tatbikatları hakkında da örnekleme yapmak yerinde olacaktır. Bu satırların yazarının dikkatini en çok çeken uygulama Merzifon'da yapılan uygulamadır. Orada yaklaşık 1.300 civarında Ermeni insan katledilmiştir. 
Başlangıçta büyük çukurlar ve bol miktarda kireç hazırlanır. İdam ve kurşuna dizme şeklindeki etkisizleştirme(!) hareketleri başlar. 
Ölüler toplu halde çukurlara doldurularak üzerlerine bolca kireç dökülür ve üstü kapatılır. Ancak bir müddet sonra bu şekildeki infazlar sıkıntı vermeye başlar tatbikatçılarına. Pratik, zahmetli olmayan bir çözüm bulunur. Bu işle ilgili birkaç kasap görevlendirilir. Kasaplar kesim işlerinde tecrübelidirler. Bıçakları da bilenik ve keskindirler. Kalan Ermeniler kurbanlık hayvanlar gibi sıraya konurlar. Sırası gelen Ermeni, kesimlik hayvan gibi kendi ayakları ile yürüyerek kasabın önünde diz çöker. Hayvan kesiminde kasap, keseceği hayvanı iple veya caraskal ile kesim pozisyonuna getirir, çene alt tarafını kıbleye çevirir, besmele çekerek kesimi gerçekleştirir. Ermeniler de ise kasap, kurbanına komut vererek diz çöktürür, boynunu eğdirir ve kurban keser tarzda ama zahmetsizce boynunu keserek gazasını mübarek eder(!). 

Bu olayı Diyarbakır'da görev yapan bir Arap devlet memuru, bir Türk tabibinin kendisine yönelik tanımından aktarmaktadır. 
Türk tabibin aktardığına göre zamanın Merzifon kaymakamı da bir doktordu. Aziz ismindeki doktor meslektaşı olan kaymakamı ziyarete gider. Kaymakam, yukarıdaki vahşeti anlatırken kasaplarla doktorlar arasında pek de bir fark olmadığını anlatır. “Ha insan uzvu kesmişsin ha hayvan uzvu, fark etmez.” Görevli dört kasap kendilerine onar kişilik gruplar halinde sıraya konulan Ermenileri mesleklerinin bütün inceliklerini göstererek koyun gibi keserler. Doktor, ölüm karşısındaki metanetlerine ve hiç korku emaresi göstermemelerine hayret etmiş. (Faiz El-Ghusein, Matryred Armenia, s. 27, 28). 

Şimdi burada derin bir nefes alalım. Yukarıda kısaca izah ettiğimiz vahşetin okuyucuya pek yabancı gelmediğini, sanki bu olay yanımızda, yakınımızda olmuş gibi afalladığını hissediyoruz. 
Turuncu tulumlar giydirilmiş, kısa traşlı kurbanların sıra hizasında dizildiğini, her birinin başında komando bıçaklı bir kasabın (celadın) ayakta durduğunu, cellat başının, bıçağını sallayarak tören konuşması yapar gibi ölüm fermanlarını anlattığını, akabinde de rutin bir iş yaparcasına soğuk kanlılıkla önünde diz çökmüş bulunan kurbanının boğazını kestiğini bütün dünya defalarca naklen izledi. İnsanı, insanlığından utandıran bu görüntülerin baş kahramanları IŞİD katilleridir. Soruyu sormak dahi ürperticidir: Acaba bu katiller insan kesme ilhamını kimden aldılar? İttihatçıların bu vahşetinden haberdarlar mı? Yoksa bu kadar benzerlik tesadüf mü? Ya da her iki yapının (İttihatçılar ile IŞİD'çiler) da düşünce ve ideolojik kodları aynı mı? 

O yıllar salgın hastalıkların yaygın olduğu yıllardır. Yeteri kadar tıbbi cihaz, ilaç ve aşı bulunmamaktadır. Özellikle toplu yaşamdan dolayı askeri birliklerdeki durum daha vahimdir. III. 
Ordu karargahının da bulunduğu Erzincan'daki hastane tifüse karşı antikorlar üretmek amacıyla merkez olarak seçildi. Bu tıbbi faaliyetin başında Prof. Hamdi Suat (Kaynar) bulunmaktadır. Erzincan askeri okuluna öğrenci olarak yazılmış bulunan 190 Ermeni öğrenciden bir bölümü elleri bağlanarak infaz edildi ve bir maden kuyusuna atıldı. Geri kalanlar ile diğer yüzlerce Ermeni'ye tifolu kan enjekle edildi. Bu yolla elde edilen serumun sağlıklı insan vücudu üzerindeki etkileri araştırıldı. Bu araştırma denekler için kesinlikle ölümcül idi. Açıktır ki Ermeniler, fare yerine denek 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olarak kullanıldı. Dr. Haydar daha sonraki soruşturmalarda şunları ifade etmektedir: “Tifolu hastaların kanı, o kanı hareketsiz (inactive) kılmaksızın masum Ermenilere zerk edildi. İnsanlar tifüse karşı aşılandıklarına inandırıldı. Tecrübeler, tıp ilminin tatbikine sadece teşrih için seçilen hayvanlara müsaade ettiği nevidendi. 
Yakınen şahit olduğum bu tecrübelerin neticesini neşrederken, muhterem profesör onları yegane suçları Ermeni halkına mensubiyet olan Ermeni olduklarını söylemeden ölüme mahkum olduklarını ifade etti.” Devamın da da ekledi: “Ermenilere yapılan zulüm yalnız idari değil, fenni bir suikast, dolayısıyla tıp mesleği için bir leke olacak.” 

Dr. Ali Saib, Trabzon'da Sıhhiye Hizmetleri müdürüdür. 
Kızılay hastanesine gelen Ermenilerin önemli bir kısmını imha etti. Dr. Saib'in geliştirdiği metodlar ta Halep ve Der Zor'da da kullanılmıştır. Uzun göç yollarında hastalanmış ve zayıf düşmüş Ermenilere morfin ve başka öldürücü maddeler enjekte edilerek ölmeleri sağlanmıştır. Bu adam tıpta değil de Ermeni öldürmede uzmanlaşmıştır. Hastanedeki Ermeni çocukları önce zehirli iğnelerle öldürülüyor sonra da cesetleri sepetlere konarak denize atılıyordu. Bir başka metodu da oluşturduğu etüv odalarıdır. Bu odalarda yüksek basınç meydana getirilmekte ve Ermeni çocuk ile bebekler bu odalarda boğdurulmaktadır. Bu yöntemlerle 3.000 
Ermeni çocuk ve bebeğinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 
Hafız Mehmet, Meclis-i Mebusanda “Allah bizim belamızı verecektir. Mesele çok açıkta olduğundan inkar edilemez. Ben Ordu şehrindeki bir vakaya şahidim. Karadeniz kıyısında (Trabzon'un yaklaşık 255 km batısında) bir başka şehre Samsun'a nakil bahanesiyle, sancak mutasarrıfı Ermenileri mavnalara doldurdu ve onları bahra ılka edip denize attırdı. Valinin bunu bütün vilayette tatbik ettiğini işitmiştim. İstanbul'a döner dönmez Dahiliye Nazırına malumat vermeme rağmen ... onların aleyhine davaya muvaffak olamadım. Üç sene gayret ettim lakin nafile” demektedir. 

Trabzon'dan söz açılmışken geçmemek lazım. Ne de olsa milliyetçileri bol olan bir memlekettir. Merkezdeki en büyük aile olan Eyüboğulları bir Kürt aşiret koludur. Lazlar ve Gürcüler zaten bilinmekte. Pontusların akibeti, Fatih Mehmet seferiyle direnmeden, göç vermeden, otuz yılda nasıl müslümanlaştığı anlatılmıştı. Şimdi bu vilayette Ermenilerle ilgili başka uygulamalar da yapılmıştır. Yukarıda anlatılan vahşet dışında yağma ve tecavüz olayları dikkati çekmektedir. Dönemin Trabzon valisi Cemal Azmi, Dr. Saib, Polis şefi Nuri, Teşkilatı Mahsusa reisi Acente Mustafa, ITC yetkilisi Yenibahçeli Nail hem hırsızların başı, hem tecavüzcülerin başı hem de katliamların birince derece sorumlularıdır. Kendileri için birer harem kurmakla kalmamışlar, eşe dosta da ikramda bulunmayı ihmal etmemişlerdir. Mesela Polis Şefi Nuri, bir kısım Ermeni genç kızlarını İTC merkez umumisi azalarına kıyak olsun diye İstanbul'a yolladığını itiraf etmiştir. Trabzori tüccarı Mehmet Ali, kızılay hastanesinde valinin sık sık seks orjileri düzenlediğini, hastanenin bir zevk mekanı haline getirildiğini anlatmıştır. 

Trabzon'daki İtalya Başkonsolosu Singor Gorrini, İtalya'ya döndükten sonra hissiyatını şöyle dile getirmektedir: “Bu rezilane (tehcir) kararın neşir tarihi 24 Haziran 1915'ten beri benim ayrıldığım 23 Temmuz'a kadar... ne uyuyabildim ne yemek yiyebildim. Asabım ziyadesiyle bozuktu ve midem bulanıyordu. Bu müdafaasız, masum mahlukların infazını seyretmek zorunda kalmak o kadar korkunçtu ki... feryatlar gözyaşları, teslimiyetler, beddualar, intiharlar, kokudan ölmeler... insanların birden delirmeleri, yangınlar... sürgün yollarında bulunan yüzlerce ceset... ailelerinden koparılmış çocuklar... üstlerinde tek bir mintanlarıyla teknelere bindirilen ve Karadeniz'de ve Değirmendere Nehrinde boğulan yüzlercesi. Bunlar benim silinmez Trabzon hatıralarım, bu hatıralar kı, bir ay geçmesine rağmen hala ruhuma ıstırap veriyor ve beni deli ediyor... tekmil yamyamlar ve tekmil yabani hayvanlar (bir yolunu bulur).” 

Tıp adamlarının cinayete katılması bazen, kurbanların yanı sıra kurban edenlerin de ölümlerine yol açmıştır. İşte Osmanlı Ordusundaki erkanıharp mülaziminin ifadesi ve Bitlis'te olanlar: “Bütün Ermeniler bölgeden tahliye edilmişlerdi ve Bitlis'de, kasabanın en büyük Ermeni ailelerine mensup olmakla, kalmaya mecbur edilmiş sadece üç yüz genç kız kalmıştı. Hepsi Ermeni Kilisesinde sıkı kontroldaydı ve ordunun kullanımı için tutuluyordu. Erat ve de zabitan, kısa zamanda hastalık yatağı haline gelen kiliseyi ziyaret ediyordu. Cepheye giderken kasabadan geçen her müfreze izlerini bırakıyordu, dolayısıyla kısa bir müddet sonra bütün bu talıhsiz kızlar hasta oldular. Bunun farkına varan kasaba kumandanı, “bütün bu kadınlar Osmanlı Ordusunun kıymetli kuvvetlerini bitap düşürmekte ve anayurdun çocuklarını hastalıklarıyla zehirlemekten cezalandırılsın” diye emretti. “Ve neticede onlardan kurtulmaya karar verdi. Bazıları zehirlendi, öbürleri ıdam edildi.” 

Durum açık değil mi? Dağ yamaçlarının, kaya uçurumlarının, derin vadilerin, ırmak ve nehir yataklarının, denizlerin, kızgın çöllerin dili olsa da konuşsa. İslam fıtratı, reşit olmayan her çocuğun masum ve günahsız sayıldığını, ölmesi durumunda ailesinin itikadı ne olursa olsun, ondan mesul tutulmayacağını, bir cennet kuşu olarak ödüllendirileceğini, hatta anne-babasının mahşer günü hesaplamasında hafifletici neden sayılacağını vazeder. 
Durum böyle iken, canlarına kıyılması, öldürülmeleri, boğdurulmaları, zehirlenmeleri, kobay olarak kullanılmaları hangi inanca, dine mezhebe sığar? Bir halkın bir bütün olarak canıyla, malıyla, kültürüyle, tarihiyle, inancıyla peymale edilmesinin en çarpıcı örneği ile karşı karşıyayız. 

Tehcir uygulamasının değişik veçheleri bulunmaktadır. Bir kısım vicdanlı Müslümanlar, Kürtler ve özellikle Alevi Kürtler komşularına sahip çıkmış ve onları gizlemişlerdir. Devlet bu hususta çok zecri davranarak genelgeler yayınlamıştır. Ermenilere yardım ve yataklık edenlerin onlar gibi muameleye tabi tutulacakları ihtar edilmiştir. Bir kısım Ermeni halkı, din ve isim değiştirerek camilerden çıkmaz olmuşlardır. Bu din değiştirmenin önüne geçmek için de tedbirler alınmıştır. Başka bölgelere göç 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yasaklanmıştır. Mal ve mülk satışı engellenmiştir. Başka ülkeler ile yardım kuruluşlarının tehcir mağdurlarına, Ermeni yetim çocuklarına yapmak istediği yardımlar reddedilmiştir. 

Sınırlı sayıda ve kontrollü olarak Müslümanlığa kabul edilen Ermeniler, yeni isimleriyle yeni hayatlarına intibak etmeye çalışırken 1918'den itibaren olaylar soruşturma konusu olup yargılamalar başlarken, yabancı heyetler de yerinde incelemeler için bölgeleri dolaşmaya başlar. Her zaman olduğu gibi Ermeni vahşetini ınkardan gelen devlet, korku belasıyla ve hayatta kalmak için din değiştiren Ermenileri örnek göstermeye çalıştı. Demek istiyordu ki kim Ermenileri soykırıma uğrattı. İnanmıyorsanız alın size kimliği ve inançlarıyla yaşayan Ermeniler. Bu göstermelik teftişten yüz akıyla çıkabilmek için din ve kimlik değiştiren Ermenilere baskı yapılarak Sait olanı tekrar Sarkısyan, Ferhat'ı Hrant yaparak harabe halindeki kiliselerde zorla ayine katmışlardır. Ta başta demiştik ya Osmanlı'da oyun bitmez diye. 

Şimdi boyun borcu olarak biraz geriye dönmek istiyoruz. 
Gaydz (kıvılcım) İstanbul'da Ermeni sosyalistlerinin çıkardığı bir dergidir. Bu derginin binası aynı zamanda Ermeni devrimcilerinin toplanma merkezidir. Bu dergi yasalanıncaya kadar Ermeni Sosyalist Paramaz (Madteos Sarkisyan) ve arkadaşlarının da uğrak yeridir. 

Balkan Savaşında, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ayrıldı. Kalan gayri müslimlerden İbraniler düzenli ordu ile birlikte hareket ediyordu. Rumlar sessiz ve beklemedeydi (Ege, İstanbul ve Anadolu Rumları). Ermeniler hedefti. Bu konuda Türk Derin Devlet kurbanı Hrant Dink'in oğlunun cenaze konuşması ibretliktir. Oğul Dink diyordu ki “Yüz yıl önce Nüfusun 9520'sI idik ve hedeftik. Şimdi ise orana bile girmeyecek kadar azaldık ama av konumundayız.” Hem Balkan yenilgisinin acısı hem de imparatorluk merkezinin doğuya taşınma hülyası Ermenileri hedef tahtasına oturtmuştu. Ermeni Partileri, İttihat ve Terakki Cemiyeti (partisi) ile dostane ilişkiler geliştirerek Osmanlı egemenliği altında anayasal haklarına kavuşacakları hususunda 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yanıldılar. Anayasal düzen denilen düzen, şoven ve bağnaz temeller üzerine kurulmuştu. Önderler ve yöneticiler, parçalama, yok etme fikrini çoktan birbirlerine aşılamışlardı. 

Türk ülküsü ideoloğu Ali Kemal, “Müslüman Türkler fikirleri birleştirme aracıdır. İradeleri çiğneyerek, etnisitelere son vererek, onlara karışıp eşitlik seviyesine getirir” demedi mi? Kanun, Osmanlı Anayasası, diğer milletleri yok etmek için bir alet oldu. 

Bitlis'li mahkeme başkanı, kendisine şikayette bulunmaya gelen Ermeni'ye şöyle diyor: “Ermenilere, talep ve şikayet yeterli. Bizim işimiz ise onların sorunlarını yok saymak ve onlara vurmaktır. ” 

Katliamlar, talanlar, alıkoymalar, tecavüzler, zehirlemeler, köleleştirmeler, mülksüzleştirmeler hep Avrupalı Devletlerin rejisörlüğü altında yapılmıştır. Paramaz ve arkadaşları, Anadolu topraklarına hakiki manada sosyalist fikirlerin tohumlarını saçan gerçek devrimcilerdir. Gözü dönmüş İttihatçılar, içlerinde Paramaz (Madleos Sarkisyan )'ın da bulunduğu 20 Ermeni devrimciyi tutuklarlar. Kısa ve göstermelik bir yargılamadan sonra uyduruk gerekçeli mahkeme kararıyla Beyazıt Meydanında asılırlar. 
Hiçbiri de nedamet getirmez ve bir devrimciye yaraşır tavırla idam sehpasına yürürler. Şimdi Edirnekapı Ermeni Mezarlığında bir duvar dibinde koyun koyuna yatan bu yiğit devrimcilerin mezarları üstünde süslü mermer sütunlar, rengarenk çiçekler yoktur. Olsun, onlar bu toprakların hakiki sahibi, sahici sosyalistleridir. Eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi kutsal bir mücadeledir. Anıları bu mücadelede ilelebet yaşayacaktır. 

Konumuza devam edelim. Yukarıda tipik bazı vahşet örneklerini sunmuştuk. Buradan hareketle şu değerlendirmeyi yapmak yanlış olmaz. Her şeyden önce İttihatçılar Ermeni halkını tarihten silme saikiyle hareket ettiler. Bunda hiç kuşku yok. Irak ve Suriye topraklarına gidebilenlerin büyük bölümü orada katledilmiştir. 
Sağ kalanların kurtuluşu mucizevidir. Doğu Ermenistan'a kaçabilenler 1916 yılında General Kazım Karabekir Ordularının hedefi olmuş, Ezidi halkıyla Ermeni halkının ittifakı sayesinde Sandarabad savaşında varlıklarını koruyabilmişlerdir. 
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Ermeni halkının bütün maddi değerleri ile mülkleri zapt edilmiştir. Tehcir ve katliam neticesinde yüzlerce devlet görevlisi büyük servet sahibi olmuşlardır. O güne kadar adı sanı duyulmamış yığınca zengin türemiştir. Ermeni mülkleri ve servetiyle Müslüman burjuvazinin oluşumuna zemin hazırlanmıştır. Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen Müslüman muhacirlerin ihtiyaçları Ermeni mallarından karşılanmıştır. Askeri ihtiyaçlar bu mallardan temin edilmiştir. Hükümetin tehcirde yaptığı masraflar buradan karşılanmıştır. Katliamlar ve Ruslar için teşkil edilen milis güçlerinin ihtiyacı bu kaynaktan aktarılmıştır. Hükümetin borç ve değişik harcamaları için bu mallara müracaat edilmiştir. Türk olmayan Müslüman halklara sus payı verilerek ulusal taleplerin görünür olmasını geçici de olsa engellenmiştir. Bütün diğer halkların suça bulaşan üst tabakalarından bir işbirlikçi sınıf yaratılmıştır. Ermeni halkına karşı sürdürülen mücadelede din kardeşliği kavramı işlenerek toplumsal homojenleşmesinin önündeki bariyerler azaltılmıştır. Bu olayların sıcaklığı ön plana çıkarılarak cephe savaşlarındaki plansızlık, başarısızlık, yetersizliğin hesabının sorulması perdelenmiş, engellenmiştir. Ermeni olayları, Balkan Yenilgisinin, Sara Hamiş (Sarıkamış) Faciasının, Çanakkale Savaşı olağanüstü kayıplarının hesabının sorulmasını örtmüştür, imkansız hale getirmiştir. 

Şu gerçeği teslim etmemiz lazım. Ermeni pogromu; hedefi, planlaması, kullanılan güç kombinasyonu, coğrafi yaygınlığı, hedef kitlenin sosyo-etnik yapısı, inanç farklılığı, kitlesel ımhada kullanılan yol ve yöntemlerin çeşitliliği, mülk ve servet aktarımında izlenen taktikler, dünya kamuoyuna karşı kullanılan gerekçeler açısından modern çağın ilk ve en önemli soykırım hadisesidir. Öyle ki Nazi Almanya'sında Yahudilere uygulanan jenosidin ilham kaynağı, cesaret gücü, kullanılan imha yöntemleri açısından bir prototip ve tecrübe mirasıdır. Eğer uygar dünya, Ermeni soykırımının hesabını, müsebbiplerinden sorabilseydi belki de Naziler Yahudi soykırımına cesaret edemeyeceklerdi. 

Olayı, bütün veçheleriyle; tarihi gelişimiyle, maddi alt 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yapısıyla, planlamasıyla, metodolojik uygulamalarıyla ve sonuçları itibariyle incelediğimizde karşılaştığımız tarihi hakikat şudur: Ermeni Soykırım Suçu, kollektif bir suçtur. Sadece failler İttihatçılar değil, aynı zamanda onlara akıl veren, yol gösteren Alman Devleti, her şey aleni ve göz önünde cereyan ederken sessiz kalan veya etkili tepki vermeyen İngiltere, Fransa, ABD ve diğer emperyal güçlerdir. Modem çağın uygar, sanatkar bir halkı alenen tarihten silinmeye çalışılmıştır. Zevahiri kurtarma babında gösterilen tepkilerin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. İngiliz-Fransız emperyalist bloku, Musul-Kerkük petrollerine gösterdikleri 11- ginin onda birini Ermeni halkına yapılanlara göstermiş olsaydı vahşet bu boyutlara varmazdı. 

Bütün tarihi vesikalar, belgeler, dökümanlar, tanık ifadeleri, mahkeme kayıtları ve arşivler ışığında diyebiliriz ki savaş öncesi Osmanlı tebaası olarak yaşayan Ermeni nüfus sayısı 2 milyon civarındadır. Yine olan biteni bir elekten geçirdiğimizde telef edilen, katledilen, zehirlenen, boğdurulan, intihar eden, hastalıktan ölen, idam edilen, açlık ve soğuktan ölen Ermeni sayısı 1.2 
milyon mertebesindedir. İstediği kadar Neo-İttihatçılar rakamlarla oynasın, bu gerçeği değiştiremezler. Kaldı ki bir katliamın vahameti, korkunçluğu, katledilen insan sayısıyla ölçülemez. 

Enson ele geçen ve el yazısıyla yazılmış bulunan Mehmet Talat'ın not defterinde (Evrak-ı Metrukesinde) bu sayı 800 - 900 bin olarak zikredilmektedir. Sayının azlığı ya da çokluğu hangi suçu hafifletebilir? Şimdilerde zaferi yeni keşfedilmiş gibi kutlanan Kut Savaşının Kumandanı Halil Kut, Bitlis, Muş, Beyazıt Sancaklarında görevli iken 300 bin Ermeni'yi öldürmekle övündüğünü o günün şahitleri nakletmişlerdir. Bir fikir vermesi açısından iki vilayetteki sayı yeterli olabilir. Bu illerden biri Kayseri olup kayıtlara göre o dönem yaşayan 50 bin Ermeni'den 44 
bini tehcire tabi tutulmuştur. Keza komşu il Sivas'ta yaşayan 160 
bin Ermeni'den 150 bini tehcire maruz kalmıştır. Sadece iki ildeki sayı 200 bin civarındadır. Buradan hareketle toplam kaybın miktarı hakkında bir fikir edinilebilir. 
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Önceki bölümlerde çerçevesini çizdiğimiz dünya savaşının Alman ve müttefiklerinin yenilgisi ile sonuçlanması aynı zamanda en büyük savaş suçunu işleyen İttihatçıların A Takımı veya diğer adıyla Enverist kliğinin tasfiyesini de beraberinde getirmiştir. 
Uğruna savaşa girdikleri İmparatorluk, işgal edilmekle kalmamış, önceleri Mille-i Sadıka denilen daha sonra Millet-i Mahkume olan Ermeni halkının soykırıma uğratılması da artık onların miadının dolmasına yol açmıştır. Kadavraya dönmüş Osmanlı Devleti, dünya kamu oyunun infialini yatıştırmak yanında Enverist'lerin askeri hezimetlere yol açan çılgınlıklarının da hesabını sormak için Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemeleri ihdas ederek bazı yargılamalar yapmaya karar verir. Bu mahkemelerin en ünlüsü İstanbul” - daki Nemrut Mustafa divanıdır. Mahkeme başkanının Kürt asıllı Mustafa Nazım Paşa olmasından dolayı bu isimle anılmaktadır. 
Bu mahkemelerde yargılananların tutuklu bulunduğu yere de Osmanlının eski kışlasının adıyla Bekir Ağa bölüğü olarak isimlendirilmiştir. 

30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesinin imzalanmasından 
sonra İttihat ve Terakki'nin troykası İsmail Enver, Mehmet Talat ve Ahmet Cemal bir Alman gemisiyle kaçtılar. İşin ilginç yanı kaçtıkları yerde güya karşı cephede savaştıkları Rusya'dır, Sivastopol?'dur. 

Olayların seyri ve safahatı ile gidişata etki eden faktörlerin çokluğu, periyodik ve metodolojik bir takip sistemini zorlaştırmaktadır. O nedenle bazen ileri atlıyor, bazen geri dönüyoruz. 31 
Mart 1909'da tahta çıkan Sultan Mehmet Reşat'ın ölümü ile 3 
Temmuz 1918 tarihinde veliaht Mehmet Vahdettin Kanun-ı Esası gereği padişah oldu. Sultan Mehmet Vahdettin, Osmanlı Hanedanlığının ve Devlet-i Aliyye Osmaniyye'nin son padişahıdır. Mondros Mütarekesinden sonra galip devletler, İttihatçı hükümet mensuplarını yargılamak üzere padişahtan istediler. Mehmet 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Vahdettin şöyle demektedir: “İngilizler, Talat, Enver ve Cemal Paşalar 6 saat içinde bize teslim edilmezlerse Mondros Mütarekesini iptal ederek İstanbul'u işgal edecekleri haberini gönderiyorlar. Memleketin başına getirdiklerini kafi görmüyorlarsa, kendileri düşünüp gizlice gitsinler. Onlar bu işleri iyi bilirler.” Bu söylem hem bir çaresizliğin hem de bir tükenmişliğin ifadesidir. Artık sıra, siyasi meftanın gömülmesine gelmiş bulunmaktadır. 

Başta İstanbul olmak üzere teşkil edilen Divan-ı Harbi Örfi Mahkemelerinde sorgulamalar ve yargılamalar başlar. Enver, Talat, Cemal yargılamadan kurtulmuşlardır. Baskıyla oluşturulan Mahkemeler, eldeki birinci derecede sorumlulardan başlar işe. 
Davalılar arasında Halim Paşa, Mithat Şükrü, Küçük Talat, Halıl Menteşe, Ziya Gökalp, İsmail Canbulat, Şeyhülislam Musa Kazım ve Mustafa Hayrı, Ahmet Nesimi, erzak nazırı Mustafa Kemal, Kambur Atıf ve Yusuf Rıza'dır. Üçlü”'den hariç gıyaben yargılananlar Dr. Bahaettin Şakir, Dr. Mehmet Nazım ve Erzurum Emniyet Şefi Aziz'dir. 

Divan-ı Harbi Örfi yargılamalarında toplam 63 dava açıldı. 
Bu davalardan 8'i gereksiz görülerek düşürüldü. 21 dava, beraatle sonuçlandı. 34 davada çeşitli cezalar verildi. Yargılanan sanık sayısı 86'dır. Üçü, vicahen olmak üzere toplam 16 kişiye idam cezasına hükmedildi. Bunlardan üç kişinin cezası infaz edildi. 
Bunlar, Boğazlıyan Kaymakam'ı Kemal, Urfa Mutasarrıfı Nusret ve Erzincan'lı Otelci Hafız Abdullah Avni?'dir. Diyarbakır valisi Dr. Reşit intihar etti. 3 kişi hapisten kaçtı. 19 kişi doğrudan doğruya, 29 kişi şahsi kefaletle, 4 kişi nakdi kefaletle, | kışı ise emr-i şahan-i ile serbest bırakıldı. Denebilir ki bu nasıl yargılamadır? Koca bir halk helak edilmiş, ama yargılamaların mahiyeti ve çapına bakıldığında sanki adli bir kasaba kavgasının davası görülmüş gibi. Burada enteresan bir hususu atlarsak amacımız hasıl olmaz, yani gerçeğe ulaşamayız. Mahkemelerin bütün safahatında sanıklara yöneltilen suçlamalar katliam suçlamaları değil, Ermeni mal ve servetlerinin gaspı ile bilgilerin merkeze usulü 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dairesinde bildirilmemiş olmasıdır. Yöneltilen suçlamaların mahiyeti böyle olunca da çıkacak sonuç başka türlü olamaz. Malta'ya sürgüne gönderilenlerin sayısı 150 civarındadır. Bu sürgünler bir müddet sonra gurbete gitmiş ve sılaya dönüyor gibi ellerini kollarını sallayarak memlekete döndüler. Kimisi kahraman edasıyla etrafa caka satarak dolaşmaya başladı. İleride İttihatçıların B Takımı ya da Kemalist klığın iktidar serüvenini anlatacağız ama sırası gelmişken belirtelim. Malta adasına sürgüne gönderilen 150 kişiye karşı yeni İttihatçılar da hanedan mensubu 
150 kişiyi sürgüne yolladılar. Böylece rövanş alınmış oldu. 

Meraklıları için bir not: Bu çalışmanın ana eksenini meydana getiren İttihatçılığın tarihini irdelerken, kullandıkları yöntemlerle insan tiplerinden bahsetmiştik. Teşkilat-ı Mahsusa'nın azılı tetikçileri Yakup Cemil ile Çerkez Ahmet niye yargılananlar arasında değil diye sorulabilir. Bu tipleri kullanıldıktan ve işleri bittikten sonra başkalarına bırakılmadan sahipleri tarafından ortadan kaldırılır. Yakup Cemil, İttihatçılar tarafından kurşuna dizildi, Çerkez Ahmet de idam edildi. Bu konuda IV. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'nın Erkanı Harp Reisi Alı Fuat Erden, Çerkez Ahmet'ten söz ederken, bu tür infazın mantığına ilişkin daha kesin bilgiler vermektedir. O'na göre “katillere karşı minnet borcu ağırdır. Kirli işlerde kullanılan vasıtalar, ihtiyaç ve istimal zamanında lüzumludurlar; fakat kullanıldıktan sonra izale edilmeleri gerekir, tuvalet kağıtları gibi.” Görüldüğü gibi prensipler değişmemekte, kurallar İttihatçılarda da tıkır tıkır işlemektedir. Zulm ile abad olanın sonu berbat olur. 


“Ne hicrandır ki; en şevketli bir mazi serap olsun, O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. ” 

İttihatçı hareketin kolektif liderliğinin üç şahsiyeti, önce Sivastopol'a giderler. Talat, Almanya'ya gider ve orada yaşamaya başlar. Bir Ermeni militanın kurşunlarıyla can verir. Tiflis'e yerleşen Cemal de Ermenilerin suikastıyla ömrünü tamamlar. Enver 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ise türlü maceralardan sonra Tacıkistan'a gider. O, henüz hırsını yenememiştir. Halen imparatorluk rüyaları görmektedir. Kendisini takibe alan Ermeni güçlerince öldürülür. 

İnsan havsalasının almakta zorlandığı Ermeni Tehciri ve yol açtığı sonuçlar, bir asırdır tartışma konusudur. Ermeni tarafı ve vicdanlı dünya kamuoyu bunun bir soykırım-pogrom (Jenosid) olduğunu söylemektedir. Türk tarafı ise (istisnalar hariç) devletiyle, hükümetiyle siyasasıyla, akademisiyle, medyasıyla bir bütün olarak bu kavramı tehlikeli bulmakta, reddetmekte ve büyük tepki göstermektedir. İslamcı — Türkçü kesimler olayın bir Ermeni ihaneti olduğunu, devletin kendisini koruma refleksi gösterdiğini iddia etmektedirler. Doğu Perinçek gibi nasyonal sosya-listler, emperyalist kışkırtma sonucu Ermenilerin ayaklandığını, milli güçlerin de bu oyunu bozduğunu ileri sürmektedirler. Biraz daha tarafsız görünme- ye çalışanlar, mukatelenin karşılıklı olduğunu, kayıpların üzücü olduğunu dillendirmeye çalışmaktadır. Bu son görüş daha çok diplomatik ve akademik çevrelerce savunulmaktadır. 

Peki uluslararası hukuk ne diyor? “Soykırım” kavramı 1944'den önce hukuk literatüründe mevcut değildi ve kullanılmıyordu. Bu terim, bir grubun varlığını ortadan kaldırmak amacıyla gruplara karşı işlenen, şiddet içeren suçlara karşılık 
gelen bir terimdir. İnsan hakları, ABD Hak Bildirgesi veya 1948 
Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde görüldüğü üzere, bireylerin haklarıyla ilgilidir. 

1944 yılında Raphael Lemkin isminde bir Polonyalı Yahudi, 
Avrupalı Yahudilerin imha edilmesi de dahıl, sistematik cinayet içeren Nazi politikalarını tanımlamaya çalıştı. Irk ya da kabile anlamında Yunanca Geno kelimesini, öldürmek anlamındaki Latince cide kelimesi ile birleştirerek “genocide” (soykırım) kelimesini oluşturdu. Bu yeni terimi önerirken, Lemkin'in aklında “toplulukları ortadan kaldırmak hedefiyle ulusal toplulukların yaşamının esas temellerini ımha etmeyi hedefleyen çeşitli eylemlerden oluşan bir koordineli plan” vardı. Bir yıl sonra Almanya, Nuremberg'te toplanan Uluslararası Askeri Mahkemesi'nin üst rütbeli 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Nazilere karşı yönelttiği suçlama “insanlığa karşı işlenen suçlar ”dı. Soykırım kelimesi hukuki değil de, tamamlayıcı bir terim olarak iddianameye dahıl edildi. 

Birleşmiş Milletler, 9 Aralık 1948'de Holokost'un gölgesinde ve Lemkin'in ısrarlı çabalarının da katkısıyla Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni onayladı. Bu sözleşme, “soykırımı” sözleşmeye taraf ulusların “önlemeyi ve cezalandırmayı üstüne aldığı” bir uluslararası suç olarak belirledi. 

Bu sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur. 

a) Gruba mensup olanların öldürülmesi, 

b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi, 

c) Grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek, 

d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak, 

e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek. 

Şimdi, yukarıya şablonunu çıkardığımız soykırım suçuyla Ermeni halkının maruz kaldığı tarihi haksızlığı mukayese imkanına sahibiz artık. Böyle bir muhakemeyi yapabilmek için ne alim olmaya ne de hukukçu olmaya ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulacak tek şey ortalama bir zeka ve insani erdem olan bir vicdandır. Aklı ve vicdanı olan herkes Ermeni halkına yapılanın soykırımın daniskası olduğunu teslim eder, hem de lafı hiç eğip bükmeden. 

Peki, manzara bu kadar net iken Türkiye Cumhuriyeti, bütün kurumlarıyla ve imkanlarıyla niçin soykırım tabiri karşısında infiale kapılmaktadır? Soru sormasını bilen orta karar her insan buna cevap bulabilir. Her şeyden önce yeni devletin sahipleri de İttihatçıdır. Yani maksimal program sahiplerinin eylem ve işlemleri, minimal program sahipleri için temelden reddedilecek bir miras değildir. Çoğu, zaten bu programın faal elemanıdır. Yenilgiden sonra B takımına (Kemalist Hizibe) ricat etmeleri onların 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politik ve ideolojik dünyalarının değiştiği anlamına gelmiyor. Bu ekibin elebaşlarını ileride ismen açıklayacağız. 

Bir başka önemli neden yeni doğan islamist zengin (burjuva) sınıfının mayasının menbaının Ermeni mülkleri ve servetlerinin oluşturmasıdır. Ermeni tehciri, sadece nüfusun homojenliğini hedeflememiştir, aynı zamanda milli burjuva sınıfının (islamist) oluşmasının zemini de hedeflenmiştir. Burada büyük bir servet transferi yapılmıştır. 

Soykırımın kabul edilmesinin hukuki, mali, mülki, siyasi ve psikolojik sonuçları da olacaktır. Hükümranlığını zapt ve talan üzerine inşa eden bir yapının gerçekle yüzleşmesi, gerçeği kabullenmesi beraberliğinde mevcut pozisyonunun sorgulanmasını getirir. Anadolu topraklarına zerk edilen şoven milliyetçiliğin yarattığı travma da eklenince hakikatle yüzleşmenin önüne büyük bir bariyer dikilmektedir. Her şeye rağmen hakikatin yakıcılığı, bütün bu engelleri bertaraf edecek etkinliktedir. 

Ermeni jenosidinin kabul edilmesi durumunda T.C., mevcut egemenlik sistemini sürdüremez. Stratejik pozisyonunu, konumunu, kendine rehber edindiği ideolojik konseptini değiştirmek zorundadır. Böylesi bir değişiklikle beraber Kürd'ün şehrine, köyüne, ormanına, dağına, evine, mezarına yönelik imha politikasından vazgeçmesi gerekecek. Kürt kimliği, Kürt dili, Kürt kültürü, Kürt siyasası özgürleşecek ve Türkiye demokratıkleşecektir. Ortadoğunun makus talihi değişecek, yeni bir devir başlayacaktır. O zaman Emperyalistler, “petrol, yönetimi Araplara bırakılamayacak kadar stratejik bir kaynaktır” diyemeyeceklerdir. 
(ABD eski dışişleri bakanı Hanry Kisinger'in sözü.) 

Her vicdanlı insanı derinden sarsan Ermeni halkının maruz kaldığı tarihi haksızlığı mevzu ettiğimizde şu tarihi gerçeği yüksek sesle dillendirmek de bir aydın sorumluluğudur: İnsanoğlu, kendini tanımlayabildiğinden bu yana ürettiği iki öldürücü mikrop bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve en etkilisi, özel mülkiyet düşüncesidir. Ki her çağda, her dönemde kabilelerde, aşiretlerde, topluluklarda, milletlerde, şehir devletlerinde, imparatorluklarda, 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krallıklarda, ulus devletlerde velhasıl bütün sosyal ve siyasal yapılarda, ister içerde ister dışarda; bütün savaşların ana nedenidir. 
İkincisi ise kapitalizm ile birlikte ideolojik sistematiğe de kavuşan ırkçılık mikrobudur. Bu iki mikrobik sosyal-siyasal hastalık tedavi edilmedikçe savaşların sonu gelmeyecektir. 

Denebilir ki tüm bu olaylar karşısında Ermeni tarafı hiçbir şey yapmadı mı? Kurbanlık koyun gibi hep mukadder akıbetini mi bekledi? Hayır. Ta Abdülhamit'ten bu yana Ermeniler, kendi imkanları ve güçleri oranında örgütlendiler, silahlandılar. Küçük katliamlardan, köy yakmalara, sabotajlara, sulkastlara kadar her türlü misilleme eylemini icra ettiler. Bu eylemlerde yer yer Müslüman halka haksız ve acımasız zararlar da verdiler. İlerdeki bölümlerde bu hususa değineceğiz. 

Yeri gelmişken bir hususun tekrar altını çizmemiz lazım. İttihatçı politika öyle bir manevra yapar ki Ermenileri Kürtlere, Kürtleri Ermenilere düşman eder ama kendisi ikisinin de canına okumak için her fırsatı değerlendirir. Kendisi Kürt Teali cemiyetinin de üyesi olan Bedewe Zemin Said-i Kurdi, Muş — Bulanıkta Kürt milis kuvvetleri komutanı iken bölgenin askeri yetkilisi Türk General Nuri Veysi, kendisine talimat vererek ne kadar Ermeni nüfus varsa ayrım gözetmeksizin öldürmelerini emreder. Bu talimatı yerine getirmeyen Said-i Kurdi, Ermenileri himayesine alarak bir müddet korur. Bu arada bir Ermeni temsilciyi Rus askeri yetkilisine göndererek 1.500 kadar Ermeni nüfusunun kendisine gönderileceğini, aksi taktirde hayatlarının tehlikede olduğunu bildirir. Rus generalin kabul etmesiyle bu 1.500 kişilik Ermeni Nüfus katliamdan kurtulur. Kazakların geri çekilmesini temin amacıyla Muş'ta kalan bu Rus komutan yanına bir Ermeni şahsı yardımcı olarak bulundurur. İyilikten maraz doğar misali bu Ermeni, Said'in Ruslar tarafından Muş'ta tutuklanmasını sağlar. 
Esir olarak götürüldüğü Tiflis'te ıdam cezasına çarptırılır. Bunu haber alan Rus general müdahale ederek yeniden yargılanmasını ve beraatını temin eder. Ancak Said-i Kurdi, İslami faaliyetlerinden dolayı tehlikeli görülerek Sibirya'ya sürülür. 
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Ermeni Tehciri ve soykırımı yıllarında çoğu kere Kürt köyleri, Ermeni köyü kastıyla yakılır ve tespit edildiğinde yanlışlık oldu, Ermeni köyü zannettik denir, tespit olunmadığı zaman ise köyünüzü Ermeniler yaktı denilerek Kürtlerle Ermenilerin boğazlaşmasının zemini için ortam hazırlanırdı. İşte tipik bir ittihatçı entrika örneği ya da Osmanlı oyunu. 
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HAMİDİYE ALAYLARI — MAHALLİ MİLİS GÜÇLERİ 


Sultan II. Abdülhamit,'nevi şahsına münhasır uygulamalarıyla dikkat çeken bir Osmanlı Padişahıdır. Bildiğimiz kadarıyla anası Ermeni kökenli olan tek padişahtır. Bir taraf kendisine “Kızıl Sultan” lakabı verirken, İslamcılar, “Büyük Hakan Abdülhamit Han Hazretleri” olarak zikretmektedirler. Kürtler ise “Bav& Kurda” ünvanını layık görmüşlerdir. Uzun yıllar süren hükümranlığı döneminde dikkat çeken uygulamalarında birisi de özel milis gücü şeklinde örgütlediği ve adıyla müsemma Hamidiye Alayları'dır. 

Hamidiye Alaylarının tarihçesi 1860'lar ile 1922 yılları arasıdır. Kuşku ve vehimlerle yaşayan Abdülhamit, Kürtler, Araplar, Türkmenler, Yörükler ve Terekeme'lere dayalı, başlarında da aşiret reislerinin bulunduğu milis güçler teşkil ederek bir taşla birkaç kuş vurmayı amaçlamıştır. Birincisi, yarı askeri, yarı profesyonel bu yapıları örgütlemekle hem kitle desteğini güçlendirmiş hem de muhtemel isyanların önüne geçmeyi hedeflemiştir. Diğer yandan Rus işgaline ve saldırılarına karşı askeri güç olarak kullanmıştır. Bir başka sebep de Ermeni halkına karşı bir tedbir olarak yedekte tutulmuştur. 

Hamidiye Alaylarının mensupları askeri okul ve merkezlerde eğitimden geçirilmiş ve üniforma ile motive edilmişlerdir. Bu yapıların dayandığı ınsan malzemesi, yapının başında bulunan Paşa ünvanlı yerel otoritenin mensup olduğu aşiretlerdir. Şimdi aşiret denince otomatikman Kürtler hatıra geldiği için baştan bu yanlışı düzeltmek lazım. Yukarıda sıraladığımız gibi birden çok 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halk temeline dayanmaktadır. Dolayısıyla Hamidiye Alaylarının kötü şöhreti ve fonksiyonları sadece Kürtlere teşmil edilemez. 
Çünkü Kürtler kadar, hatta daha fazlası Arap, Türkmen, Yörük, Terekeme ve Karapapak'ların teşkil ettiği birlikler de iü suça bulaşmışlardır. 

Bu konuda Kürtlerle ilgili yaratılmak istenen imaj, Kürt kimliğine yönelik karalama niyetiyledir. Ya değilse tarihi gerçeklerin farklı olduğunu, olayların en azından bir kısmının farklı cereyan ettiğini belirtmek ahlaki bir sorumluluktur. Hamidiye Alayları 1900”lerin başında dağılma sürecine girerken İttihatçılar iktidarın sürükleyici gücüdür. Bu dönemde Bitlis ve havalisinde güçlü bir Kürt ayaklanması başlar. Ayaklanmanın başındaki Kürt liderler ve kanaat önderleri, Bitlis'teki patrik, eşraf ve Ermeni örgüt liderleriyle görüşmeler yapmışlardır. Bu görüşmelerin başını Mela Selim çekmektedir. Mela Selim, Ermeniler”den açık destek isteyerek, İttihatçıların herkese büyük acılar yaşatacağını, birlik olmak dışında kimsenin bir şansı olamayacağını ısrarla anlatır. 
Buna karşılık Ermeni Cemaati, İttihatçıların yeni bir sistem getireceğini, bu sistemin laik bir sistem olacağını ve herkese özgürlük vaad ettiğini belirterek İttihatçılara destek vereceklerini belirtirler. Kürt ayaklanmasını bastırmak üzere Bitlis'e büyük askeri kuvvetler sevk edilir ve ayaklanma bastırılır. 

Yazar Andre Walton, olayı bütün detayları ile aktarmaktadır. 
1914 yılında Ermenilere karşı yürütülen soykırımda Kürt ayaklanmasını bastırmak nedeniyle gelmiş bulunan askeri birliklerin büyük payı vardır. Bu birliklerin katllamlarından sonra bir çok Ermeni çocuğunun subaylar tarafından alınıp batı bölgelerine götürüldüğü bilinmektedir. Kaderin cilvesine bakın ki Kürtlerle ittifak yapmak yerine İttihatçıların paradigmasını kendilerine daha yakın bulmuşlar ve yaklaşan felaketi fark edememişlerdir. 

Hamidiye Alaylarının, kriminal yapılar olduğu, her türlü suça bulaştıkları, yağma, çapul, soygun, cinayet, tecavüz dahil çok çeşitli suçlar işledikleri birer vakıadır. Tıpkı bugünkü korucular gibi. 

Kürt cenahında teşmil edilmiş bulunan Hamidiye Alaylarının 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Kürt kimliğini temsil ettiklerini, yaptıkları her türlü eylem ve işlemin Kürt kimliği hanesine yazılacağını söylemek insafsızlıktır. 
Ama bu gerçek başka bir gerçeğin de üstünü örtemez. Ermeni vahşetinde kişisel olduğu kadar müşterek suçlarda da Kürtlerin dahli söz konusudur. Kimse Kürtlerin masum olduğunu, sütten çıkmış ak kaşık olduğunu iddia edemez. Hem katliamda, hem talanda Kürt cenahından da cevval, işbilir, uyanık, katıl, fırsatçı, yalaka ve işbirlikçi şahsiyet bolca çıkmıştır. Bunlardan bazılarını zikretmeden geçmek eksiklik olur. Özellikle Ermeni mallarının gasp edilmesinde aynı zamanda birer Hamidiye Alayı Komutanı olan Patnoslu Kör Hüseyin Paşa, Cizreli Mustafa Paşa, Viranşehirli İbrahim Paşa ve Muşlu Hacı Musa Bey büyük rol oynadılar. 


Kk * * 


1925 yılında vukuu bulan Şeyh Said Hareketine destek vermediği halde Haydaran Aşireti Reisi Kör Hüseyin Paşa Kayser'ye sürülür. Hüseyin Paşa, bu sürgüne bir türlü anlam verememiş, devlet yanlısı tutumuna rağmen sürgüne maruz kalmasını anlayamamıştır. Kendisinde, Ermenilerden gasp ettiği epey servet bulunmaktadır. O tarihlerde Kayseri, Ermeni ve Rum nüfusu sayesinde ticaret ve zanaat alanında gelişmiş bir Anadolu 
şehridir. Kayseri'de bulunduğu süre zarfında şehir merkezinde 50 
civarında işyeri ve dükkan satın alır. Sürgün hayatına daha fazla dayanamayarak Suriye'ye kaçar. Malının yerinde duracağını zanneder. 1930'lu yıllarda Ağrı İsyanıyla birlikte Zilan'a döner. 
Yolda ihanete uğrayarak öldürülür. Varisleri bu mülkleri takip etmezler. Ta ki 1970'li yıllarda akılları başlarına gelir ve heyet olarak Kayseri'ye mallarını aramaya giderler. Muş kökenli tapu memuru Kadır adındaki Kürt, kendilerine “geçmiş olsun der. Aklınız şimdiye kadar neredeydi” diye ilave eder. Çünkü 60'lı yıllardaki yeni kadastro uygulamalarıyla Kör Hüseyin Paşa'nın mülkleri bedelsiz olarak Kayserili uyanık eşrafın üzerine geçmiştir. Böyle işte, haydan gelen huya gider. 
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Buna karşın Bitlis'li Mela Selim yayınladığı fermanda “Kürt süvarileri, Ermeni köylerinden geçtiklerinde bir şeker dahi alsalar, ücretlerini ödeyecekler ” şeklinde talimat vermiştir. 

Şeyh Said, Birinci Dünya Savaşı başlarında halka şunları anlatır: “İstihatçılar, bu Enver Paşalar, Talat Paşalar, bunların hepsi ırkçı insanlardır. Zalim adamlardır. Bunlar, Ermenileri öldürecekler, Kürtleri de öldürecekler. Önce Ermenileri ortadan kaldıracaklar, onların işini bitirdikten sonra da bu kez Kürtleri yok edecekler. Bunların zihninde bunlar var. Konuşmalarında var, projelerinde var, pratiklerinde var. ” 

Peki, Şeyh Said'in değerlendirmesinin maddi temelleri var mıydı? Objektif kriterlere, işaretleri her gün görülen niyetlere, siyasi-askeri mevzilenmelere, ortaya konulan program hedeflerine bakıldığına bu değerlendirmenin son derece isabetli olduğunu teslim etmek lazım. Ermeni halkına uygulanan yok etme paradigması bazı tadılatlarla Kürt halkına da uygulanmıştır. Yüzbinlerce Kürd'ün katli, daha fazlasının sürgünü, binlerce köy ve şehirlerinin yıkılıp talan edilmesi, çocuk ve kadınlarına el konulması, tarihi, kültürel ve dini yapılarının tahrip edilmesi pervasızca ve ahlaksızca icra edilmiştir. Buna rağmen Kürt halkı, Ermeni halkının akıbetine uğramamıştır. Halbuki Sakallı Nurettin Paşa, Koçgiri Katliamını gerçekleştirmeye giderken niyetlerini şöyle açıklamaktadır: “Zo diyenleri hallettik, sıra lo diyenlerde.” Yani “Ermenileri bitirdik sıra Kürtlerde.” 

Bu soykırımcı anlayışa karşı, Kürtler varlığını sürdürebilmiş ise nedenlerini açıklamak aydınlatıcı olacaktır. 


I — Kürtler, Türkler gibi ekseriyetle Müslüman bir halktır. Türk etnik yapısını, Kürd'ün soykırımı ile neticelenecek topyekün bir askeri, toplumsal harekete razı etmek pek kolay değildir. Çünkü, Osmanlı İmparatorluğu tarafından yüz yıllarca aşağılanan Türk ve Türkmen halkına ırkçılığın mikrobu henüz bulaşmamıştır. 
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2 — Kürtler, coğrafı olarak çok dağınık, nüfus olarak çok kalabalıktırlar. Pastoral bir topluluk olan Kürtler, belirli merkezlerde toplu yaşamamaktadır. Bu zaviyeden bakıldığı zaman, Kürt soykırımının askeri açıdan zorlukları ortadadır. Kürt pogromu planlansa dahi askeri açıdan başarı şansı çok zayıftır. 

3 — Kürtler, din birliği nedeniyle devlet için maliyetsiz ordu 
ve milis gücü olarak kullanılabilir. Sıfır maliyetli ve bol malzemeli böyle bir zenginliği kim reddeder? 

4 — Kürtler, yoksul, genç nüfus yoğun bir halktır. Yerli, ışbirlikçi sermaye sınıfı için karın tokluğu pahasına kullanılabilecek bir iş gücü kaynağıdır. En pespaye işlerde, en düşük ücretle başka kim istihdam edilebilir? Tarım sektöründe dahi Anadolu'nun dört bir tarafında kadın-erkek-çocuk köle koşullarında itilip kakılarak çalıştırılanlar Kürtlerdir. 

5 — Kürtler, talepkar ve isteyen bir halk değildir. İhanetçisi bol, 
idaresi kolaydır. Kaderci, rızacı ve kanaatkardır. Vasıfsızdır ve idare edilmesi kolaydır. 

6 — Kürtler, dağınık aşiretçi yapıları nedeniyle sılahlı ve direngendirler. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı her zaman bir askeri tedarikleri vardır. Devlet denetimi ve otoritesi Kürtler arasında pek tanınmamaktadır. Çünkü devlet otoritesi ile temasları son derece sınırlıdır. Yüzbinlerce Kürt, özellikle kadınlar devlet denen mekanizma ile hiç tanışmadan ömürlerini tamamlamışlardır. 

Dolayısıyla jenosid ile sonuçlanmış bir Kürt kırımı olmamışsa biraz da yukarıda izaha çalıştığımız nedenlerdendir. 
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WILSON PRENSİPLERİ (İLKELERİ) 


20. yüzyılın başları sadece Osmanlı, Çarlık Rusya'sı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun savaş neticesinde tarih sahnesinden çekildikleri yıllar değil aynı zamanda Atlantik ötesi büyük bir gücün, Amerika Birleşik Devletlerinin (kapitalist-emperyalist imparatorluğu) bütün ihtişamıyla, bütün görkemiyle sahnene çıktığı yıllardır. ABD liderliği, klasık sömürgeci devletlerin, savaş ve genişleme heveslerini görünce sahneye ağırlığını koyma zamanının geldiğine kara verir. ABD kongresinin 18 Ocak 1918 tarıhindeki oturumunda Başkan Woodrow Wilson, 14 maddelik (Fourteen Points) bir ilkeler demetini açıklar. Bu ilkeler (prensipler), klasik sömürgeci devletlere ABD tarafından gösterilen ılk sarı karttır. Bundan böyle baş aktörün kendisi olduğunun, oyun kurucu olarak sahada yerini aldığının, kendi başına kimsenin oyun kurgulamaması gerektiğinin ilanıdır. Buna, yeni dünya düzeninin işaret fişeği de denebilir. 

Wilson Prensiplerinin Özeti: 

I — Barış Antlaşmaları açık, şeffaf ve biçimli yapılmalı, gizli antlaşmalar yapılmamalıdır. 

2 — Karasuları dışındaki denizlerde dolaşım, savaşta ve barışta, 
özgür olmalıdır. Uluslararası kararla, uluslararası antlaşmalara uyulmasını sağlamak için genel ve bölgesel ablukalar oluşturulabilir. 

3 — Uluslar arasındaki bütün ekonomik engeller kaldırılmalı 
ve serbest ticarete izin verilmelidir. 
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4 — Uluslar, iç güvenliği sağlamaya yetecek miktarın dışında 
sılahlanmamalıdır. Bunun sağlanması için garantiler verilmelidir. 

5 — Dekolonizasyon sağlanmalı ve sömürge topraklarında 
uluslara, kendi kaderini belirleme hakkı verilmelidir. 

6 — Rusya topraklarındaki yabancı birlikler ayrılmalı ve devletlerin de yardımı ile Rusya'ya kendi gelişmesini sağlamak için her türlü imkan verilmelidir. 

7 — Almanya, işgal ettiği Belçika topraklarını boşaltmalı ve 
Belçika'da savaş önceki durum yeniden kurulmalıdır. 

8 — Almanya, işgal ettiği Fransa topraklarını boşaltmalı ve 
Prusya'nın 1871'de ilhak ettiği Alsaz-Loren, Fransa”ya geri verilmelidir. 

9 — İtalya'nın sınırları. Ulusçuluk prensibine göre yeniden 
düzenlenmelidir. 

10- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına kendi kaderini tayın etme hakkı sağlanmalıdır. 

11- Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılmalı ve Sırbistan'a denize açılma imkanı verilmelidir. Balkan Devletlerinin sınırları ulusçuluk prensibine göre düzenlenmelidir. 

12- Osmanlı İmparatorluğunun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı, fakat Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir. 

13- Bağımsız bir Polonya kurulmalı ve Baltık Denizi'ne açılmalıdır. 

14- Büyük ve küçük, bütün devletlere siyasal bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak imkanını sağlamak amacı ile uluslararası örgüt kurulmalıdır. 

Wilson, daha sonra bu prensipleri genişleterek, savaş tazminatı, cezai tazminat, yeni toprak alınamayacağına dair görüşlerine açıklık getirmiştir. Ulusların kendi kaderini tayın hakkı prensibini öne çıkararak yeni işgal ve ılhak hareketlerinin önüne geçmek 1stemiştir. 

Bu sayede Birinci Dünya Savaşı sonrasında ateşkes ilan edilmiş olmaktadır. Çünkü İttifak devletleri, kaybeden taraf olarak 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toprak ve tazminat vermeyecekleri güvencesiyle ateşkese razı olmuşlardır. Bu ilkeler, dünya çapında serbest ticareti savunan ve klasik sömürgeleri olmaya ABD için hayati önemde olan ilkelerdir. Milletler arası bir örgütün kurulması ve denizlerde dolaşım güvenliği, serbest ticaretin teminatı anlamına gelmektedir. 

Almanya'nın bu kurallara uymaması yeni bir savaşın nedeni olmuştur. Osmanlı ile ilgili 12. Madde hiçbir zaman uygulanamamış, yeni güç dengesi ve dünya düzeni buna imkan vermemiştir. Bolşevik Devriminin yayılma istidadı göstermesi, Ermeni ve Kürt katliamında batılı devletlerin müteselsil sorumluluğu, bu konuda hesap verme riski, Kemalist Cumhuriyetin kurulmasını acil bir konu haline getirmiştir. Bu gelişmenin önündeki bütün engeller hızla kaldırılmış, Kemalistler teşvik edilmiş, cesaretlendirilmiş, her türlü yardım ve destek verilmiştir. 

ABD yönetimi, bu ilkeleri deklere ederken kendi pozisyonunu güçlendirmek, avantaj sağlamak, ticaret üstünlüğünü ele geçirmek, bunun garantilerini tesis etmek, klasik sömürgeci devletlerin liderliğine son vermek, liberal kapitalist emperyalizmin dünya ölçeğinde hegemonyasını sağlamak hedefiyle hareket etmiştir. Kapıtalızmın eşitsiz gelişim kanunu ilerleyen zamanlarda ABD'yı, 21. Yüzyılın en militarist, en saldırgan, en işgalci devleti haline getirmiştir. 
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MİLLİ MÜCADELE VE SONUÇLARI 
DOĞU CEPHESİ 


18 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nden sonra (ateşkes 
antlaşması) antlaşma gereği Osmanlı ordusu, İran ve Kafkasya'yı boşaltarak 1878 yılındaki sınırlara çekildi. Mevcut askeri yapılar lağvedilerek ve yerine asayiş ve jandarma görevini ifa etmek üzere Kazım Karabekir komutasında bir kolordu kuruldu. Erzincan'a kadar gelmiş bulunan Çarlık ordusu, 1917 Ekim Devrimi sonrasında Bolşevik iktidarının savaştan çekilmesi ile kendiliğinden çekildi. Doğan bu boşlukta merkezi Erivan olan Ermenistan kuruldu. Ermenistan kurulduktan sonra Nahçıvan, Şuşa, Şeşur, Zengezur ve Iğdır işgal edilir. 1920'de bu işgal sona erer. 3 Aralık 1920”deki Gümrü Antlaşması ile Türkiye — Ermenistan savaşına son verildi. 

Türk Milli Mücadelesi kavram olarak milli bir muhtevayı kapsar. Ancak bu millilik Türk etnisitesi açısından doğru bir saptamadır. Fakat coğrafi açıdan bakıldığında Türk Milli Mücadelesinde mücadele eden güçler, büyük oranda yerli güçlerdir. Bir bakıma Anadolu ve Mezopotamya toprağının çocuklarının birbirini boğazlaması olayıdır. Niçin bu iddialı ve ezber bozan lafları ediyoruz? Tarihi olaylar üzerinde analiz yapabilmek bazı temel parametrelere ihtiyaç vardır. Her şeyden önce sağlam bir tarih bilgisi esastır. Bu yetmez. Ön yargıların, peşin hükümlerin esiri olmamak lazım. Başka bir husus, duygusallıktan uzak ve objektif olmaktır. Bu da yetmez. Hakikate ulaşmak, temel 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hedef olmalı, temel hedef olan gerçeğe ulaşmak için de şüphe duymak, sorgulamak, vazgeçilmez yöntem olmalıdır. 

Bu ilkeler ışığı altında vicdani/ahlaki zaviyeden bakıldığı zaman savaşan güçlerin kimlikleri, amaçları ve hedefleri daha kolay anlaşılır. Bu dönemde Türklerle, Anadolu Müslümanlarıyla, Doğu Cephesinde savaşanların büyük oranda Anadolu Ermenilerinin olduğunu görmek zor değildir. Bu açıdan savaşanların Anadolu toprağı çocukları tesbiti şaşırtıcıdır ama gerçektir. 

Bu tezimizi biraz daha somutlaştıralım. 1917 Ekim Devriminden sonra Bolşevikler, emperyalist savaştan çekildiklerini ilan ettikten sonra Erzincan ve çevresini işgal etmiş olan Rus ordusu çekilir ama Rus üniforması altında intikam ve muhayyel Ermenistan için gelmiş olan Ermeni kuvvetler çekilmezler. Murat Paşa isimli Ermeni'nin komutasındaki kuvvetler direnmeye ve savaşmaya kararlıdırlar. Erzincan'da onlara karşı askeri harekat yapacak hiçbir Osmanlı birliği bulunmamaktadır. Erzincan'dan başlayarak bütün yerleşim yerlerini ve mıntıkayı Erzurum'a kadar savaşarak temizleyen, Seyit Rıza komutasındaki yerel Kürt güçleridir. Erzincan kuşatmasında esir alınanlar arasında Seyit Rıza- 
'nın Ermeni dostu Pogos Paşa da bulunmaktadır. Kendisi ağır yaralı olarak ele geçirilmiştir. Pogos Paşa, ölmeden önce Seyit Rıza'yı görmek ister. Seyit Rıza yaralının yanına gider ve kendisine moral vermeye çalışır. Bunun üzerine Pogos Paşa, Seyit Rıza'ya hitaben şöyle der: “Seid Rıza, boşuna bana moral vermeye çalışma. Aldığım yara öldürücü. Bunu sen de biliyorsun. Seni yaramı görmen için çağırmadım. Kirvem, yüzüne söylemek istediğim bir sözüm var: Yanlış yaptın. Bize yapılanlar yarın siz Kürtlerin de başına gelecektir. Söylemek istediğim buydu. Sözümü unutma. Siz de sıranızı bekleyeceksiniz.” 

O zaman Seyit Rıza Osmanlı nezdinde bir kurtarıcıydı. Seyit Rıza savaşarak Erzurum'a vardıktan sonra Kazım Karabekir tarafından karşılanır. Karargahında misafir eder. Kendi elleriyle general üniforması giydirir ve paşalık rütbesiyle taltif eder. 
Yakasına da üstün hizmet madalyası #akarak uğurlar Seyit Rıza- 
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'yı. İşte apoletli ve üniformalı Dersim generali Seyit Rıza budur. 
Hem inkarcılar hem de yeni kuşaklar, bu unvanın Seyit Rıza'nın kendi kendine yakıştırdığını zannederek küçümserler. Oysa “Dersim generali” unvanı Osmanlı tarafından O'na verilmiştir. 
Küçük Ağrı'dan başlayarak Aralık, Iğdır, Kulp (Tuzluca), Pernavut (Gaziler) hattında Ermenilerle savaşan güçler, Zor Sürmeli Mehmet Paşa (Hamidiye Komutanlarından) ile Sipkanlı Abdülmecit Bey komutasındaki Kürt güçleridir. Cumhuriyet rejimi daha sonra hayali kurtarıcılar icat ederek kurtuluş günü olarak kutlanan tarihleri de değiştirmiştir. Maksat, Kürtlerin bu olaylardaki rollerini unutturmak ve onları tali unsur olarak göstermek, bölgedeki hakim etnik halk olma özelliğinden düşürmektir. 


GÜNEY CEPHESİ 


Tespitimizi burada da tekrarlamak durumundayız. Bilindiği gibi 1915'te canını kurtarabilenler ile yolculuğu sağ salım tamamlayabilen Ermeniler, ağırlık Der Zor bölgesi olmak üzere Suriye'ye gıttiler. Büyük Dünya Savaşı sonrasında Suriye ile güney bölgesinin kontrol ve denetimi Fransa'ya verildi. Güneyde konuşlanmaya gelen Fransız askeri birliklere gönüllü olarak katılan Ermeni milislerin sayısı Fransız askerlerinden bir hayli fazladır. Bu milislerin tamamı Fransız askeri üniformasıyla intikam amaçlı olarak geldiler. 
Dolayısıyla Antep, Urfa, Maraş ve Adana havalisinde vuku bulan sılahlı müsademeler yine Anadolu'nun yerlileri olan Ermenilerle yapılmıştır. 

ANTEP CEPHESİ: Fransız subaylarının komutasındaki karma birlikler Antep'i işgal ederler. Bu birliklerin muharip gücü Ermeni milisleridir. Bu işgale karşı Şahin Bey komutasındaki mahalli güçler direnmişlerdir. Fransızlar on ay sonra 24 Aralık 1921 tarıhinde, Antep'i terk ederek güney sınırlarına çekilmişlerdir. Burada asıl mesleği imamlık olan Mola Mehmet Karayılan'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Yerel milislere de önderlik ederek büyük kahramanlıklar göstermiştir. Kendisi Pazarcık Höcüklü Elifler 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mezrası doğumlu bir Kürütür. Neticede arkadaşlarıyla birlikte çatışarak can vermiştir. 

MARAŞ CEPHESİ: Maraş'a gelen Fransız asker sayısının 18.000 olduğu, bunun 12.000.'nin Fransız üniforması giyen Ermeni milisler olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla meydana gelen sılahlı mücadelenin Ermenilerle cereyan ettiğini belirtmek yanlış olmaz. Burada da Sütçü İmam olarak bilinen Ali adındaki bir Maraşlının kadın tacizlerini vesile ederek bir Ermeni'yi öldürmesi ile olaylar alevlenmiştir. Karşılıklı misillemelerden sonra 11 Şubat 
1920 tarihinde Fransızlar, Maraş'ı boşaltmıştır. 

Tabi bu tip olaylarda fazlaca efsane anlatılır. Ortam bu tür rivayetlere inanmaya müsaittir. Bu satırların yazarı, Maraş olayları (1978) döneminde Maraş YSE Bölge Müdürlüğü yapan Fevzi Onaç'tan bizzat dinlemiştir. Fevzi Onaç, her yıl kutlanan Maraş'ın kurtuluşu törenlerinde Ali Emmi olarak hitap edilen ve gazetecilik yapan bir şahsın kürsüye çıkarak tiz bir sesle; “Sinesini ve göğsünü kahpe Fransız kurşununa siper eden Kahraman Maraşlım” başlıklı söylevini anlatır. Çünkü Alı Emmi, Maraş gazisidir. Yine aktarıcının anlattığına göre bir gün YSE Bölge Müdürünün makam odasında kendisini yemine verdirerek nasıl çatıştıklarını anlatması istenir. Israrlar üzerine Ali Emmi; “Ne çatışması, biz Maraş'a girdiğimizde Fransızlar Türkoğlu'nu geçmiş, gidiyorlardı. Maraş sokaklarında elimizdeki çakaralmazlarla tak tuk ateş ederek Maraş'ı kurtarmış olduk” şeklinde bir ifade sarf eder. 

URFA CEPHESİ: 30 Ekim 1919”da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Buradaki sahnede Yüzbaşı Ali Saib Ursavaş'ı görmekteyiz. Mahalli ve mevzi çatışmalar bir müddet devam etmiş, yapılan görüşmeler neticesinde Fransızlar 10 Nisan 1920'de Urfa'yı terk etmişlerdir. Ali Saib Ursavaş, Devanduz'lu bir Kürt'tür ve Şeyh Said'in asılmasında mahkeme üyeliği yapmıştır. 
Burada yüzbaşı rütbesindeki bir Osmanlı subayı olarak direnişin organizasyonunda öncülük yapmıştır. 

ADANA CEPHESİ: 17 Aralık 1918'de başlayan çatışmalar 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sonucunda Adana ahalisi büyük oranda kenti terk ederek Toroslara sığınmıştır. Yerel direniş güçleri arasında Osmanlı ordu mensuplarının yanında yerel ve sivil milisler de bulunmaktadır. 
Fransız ordusunun ateş gücünü yine Ermeniler teşkil etmiştir. İntikam amaçlı olarak düzenli Fransız ordusuna katılarak gelen bu milisler çatışmalarda acımasız davranmışlardır. 20 Ekim 1921 tarihinde Fransız birlikleri Hatay-İskenderun hattına çekilmişlerdir. 

ANTALYA CEPHESİ: Paris Barış Konferansı ile Batı Anadolu'nun denetiminin Yunanistan'a bırakılması İtalya tarafından hoş karşılanmadı. İtalya”ya, Güneybatı Anadolu'nun denetimi verildi. Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Akşehir, Afyon, Burdur, Antalya, Konya bu kapsama girmektedir. Ancak İtalya, baştan beri bir işgalci gibi davranmayarak yerli halkla ve mahalli otorite ile dostane ilişkiler kurdular. 13 Eylül 1921 tarihinde ellerindeki bütün sılahları da bedelsiz olarak Kemalist güçlere bırakarak sessizce Anadolu'yu terk ettiler. 


BATI CEPHESİ 


Milli Mücadelede esas mesele batı cephesinde düğümlenmektedir. Heyet-i Temsiliye'nin (Ankara Siyasasının) rüştünü Ispatladığı cephe, batı cephesidir. İzmir ve Ege'nin işgaliyle beraber Ethem Bey komutasındaki Kuvayı Seyyare güçleri milis güç olarak sahneye çıkmaktadır. Ancak bu güçler işgali önlemede yetersiz kalmaktadır. Düzensiz ve gerilla tarzı mücadele, karşı tarafı yıpratır ama sökülüp atılmalarını sağlamaz. Ethem Bey güçleri ilerleyen zamanlarda ekarte edilerek etkisiz hale getirilir. 

Doğu ve Güney cephesi için saptadığımız realite, batı cephesi için de geçerlidir. Daha önceki bölümlerde dile getirdiğimiz bir husus vardı. Demiştik ki İttihatçı ideoloji, Osmanlıcılık ve Panislamizm teorisinden umduğunu elde edemeyince en etkili silah olarak Türkçü-Turancı ideolojiye sarıldı. Bu hamlenin ilk adımı, Anadolu topraklarının gayri Müslümlerden arındırılması, ikinci adım da diğer Müslüman halkların bertaraf edilerek Anadolu 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topraklarının Türkleştirilmesidir. İttihatçılar, güç ve imkan buldukça bu projeyi adım adım hayata geçirdiler. Ermeni katliamları süresince Helen halkı bu muameleye aynı boyutta maruz kalmadı ama topraklarından koparılmaları için her türlü saldırı, sindirme, korkutma ve tehdide maruz kaldılar. 1918 yılına kadar bu yolla göçertilen Helen nüfusunun bir milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. İşte Yunan ordusu olarak gelen güçlerin önemli bir kısmı zorla göçertilen Anadolu'nun yerli Rumlarıdır. Savaşanlar, eski topraklarını yeniden elde etme fırsatının geldiğine inanan Anadolu Helenleridir. 

Bu olgudan hareketle söylemek durumundayız; batı cephesindeki çatışmalar da Anadolu'nun çocukları arasında cereyan etmiştir. 

Gelelim meselenin askeri ve siyasi boyutuna: 23 Nisan 1920”de Büyük Millet Meclisini kuran iradeden, tarihi hamleler beklenmektedir. Büyük laflar edilmiştir ama ortada dişe dokunur bir icraat bulunmamaktadır. Meclise ve malum Paşalar heyetine karşı homurtular, serzenişler, rahatsızlıklar duyulmaya başlanır. 
Bir hükmü olmayan, icraatı olmayan, mücadele etmeyen meclisi millet niye beslesin? Hava kasvetli ve moraller bozuktur. Motivasyona ve heyecana şiddetle ihtiyaç vardır. İşte böylesi ortamda 
1. İnönü Zaferinin haberi patlak verir. Bu zafer haberi, müsabakaya çıkacak olan sporcuların start tabancası gibi etki yapar. 
Peşinden 2. İnönü Zaferi ilan edilir. Bu zafer haberleriyle morallerin düzeltilmesi, güvenin tazelenmesi, homurtuların kesilmesi amaçlanmıştır. Kısmen başarılı da olunur. Ama koşullar, işaretler, belgeler bölgede ciddi askeri muharebelerin olmadığını, 1. İnönü Zaferinin bir moral zaferi olduğunu, 2. İnönü Zaferinin de Ankara Hükümeti Ordusunun, güç, kapasite ve mevzilenmesini tespit amacıyla, Yunan tarafının çıkardığı keşif kollarıyla yapılan çatışmalar olduğunu göstermektedir. Bu tezimizi doğrulayan gelişme ise iki askeri zaferden sonra Yunan kuvvetlerinin gerilemiş olması gerekirken Ankara sınırlarına (Polatlı'ya) dayanmış olmalarıdır. 
Yenilen ordu, ileri mi atılır geri mi gider? Sorunun cevabı bu basıt soruda gizlidir. Nitekim gelişmeleri günü gününe takip eden 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Enver Paşa, Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta son bir şans verdiğini, Yunan Kuvvetlerini yenememesi durumunda Anadolu'ya döneceğini ihtar eder. 

Helen güçlerinin Ankara sınırlarına dayanması karşısında panikleyen bir kısım zevat, meclisin acilen güvenli bir yere (Kayseri ye) taşınmasını talep eder. Diyap Ağa gibi başkasının hesabına kahraman olayı marifet sayan bir kısım şahsiyetler, “biz buraya kaçmak için değil, savaşarak ölmek için geldik” diyerek tepki gösterirler. Bu tepkiler üzerine Meclisin taşınması fikrinden vazgeçilir ve savaş hazırlıklarına başlanır. 

23 Ağustos — 13 Eylül 1921 tarihleri arasında Ankara Meclisi 
güçleri ile Helen güçleri arasında Haymana — Sivrihisar hattında süren fasılalı bir savaş yaşanır. Ankara Hükümet güçleri düzenli ordu olarak burada kendini gösterir. Bu mevzi savaşından sonra Helen güçleri, saldırı pozisyonundan savunma pozisyonuna, Türk güçleri de savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişlerdir. Mustafa Kemal, Başkomutan olarak sevk idaresinde bulunduğu bu savaştan sonra Enver'in tehditlerini de savuşturmuş oluyor. Yeni Kemalist askeri yapılanma ilk sınavından, bu muharebe ile geçmiş bulunmaktadır. Bu savaş, Sakarya Meydan Muharebesi olarak resmi tarih kayıtlarına geçmiştir. 

Sakarya savaşı, çarpışan güçlerin yeniden konumlanması ile sonuçlanmıştır. Roller değişmiş, taarruz halindeki taraf savunma, savunma halindeki taraf taarruz pozisyonundadır artık. Ankara Muktedirleri, bu tabloyu fırsata çevirmenin gayreti içindedir. 
Mustafa Kemal'in Başkomutanlık yetkisi meclis tarafından süresiz uzatılmış, diğer mıntıkalardaki birlikler batı cephesine aktarılmış, imkanlar ölçüsünde dışarıdan silah ve mühimmat tedarik edilmiş, yeni bir saldırı savaşına uygun askeri eğitim konsepti devreye sokulmuştur. Bahse konu hazırlıklar beklenenden uzun sürünce itirazlar ve muhalif sesler yeniden yükselmeye başlar. 
Hazırlıkların yeterli olduğuna kanaat getirilince saldırıya karar verilir. 

26 Temmuz 1922'de başlayan taarruz harekatında ilk etapta 
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Afyon alınır. 30 Ağustos 1922 tarihinde Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesi ile birlikte genel saldırı emri verilir. Aşamalı olarak devam eden savaş 9 Eylül 1922'de sona erer. Yunan kuvvetleri Anadolu'yu terk eder ve Ege Bölgesi Türk güçlerinin denetimine girer. Böylece savaşın askeri safhası kapanır. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanır ve Marmara'daki İngiliz kuvvetleri çatışmasız olarak bölgeden çekilir. 

Türk silahlı güçlerinin İzmir'de hakimiyet sağlaması ile birlik Ermeni ve Rum halkının yaşamış olduğu mahallelerde büyük bir yangın çıkar. Bu yangın, çapı, derinliği ve sonuçları itibariyle tarihi bir olaydır. Yangın çıkan semtler adeta kül olur. Geriye simsiyah bir yangın tortusundan başka bir şey kalmaz. Kemalistler, bu yangını, intikam amacıyla Rumların çıkardığını iddia etmektedir. Başka kaynaklar ise yangını Türk güçlerinin planlı olarak çıkardığını, maksat her türlü kayıt ve arşivin yok edilerek ileride Gayrı Müslümlerin mal ve mülk taleplerinin delillerini ortadan kaldırmak, mevcut yapıları da yok ederek geri dönüş umutlarını kırmak olduğunu söylemektedirler. Hatta Mustafa Kemal'in yüksek bir tepeden bu yangını keyifle seyrettiği iddiası da dillendirilmektedir. 

Genç dimağlara şırınga edilen “Yedi Düvel İle Savaş” efsanesinin özeti budur. Emperyalist bir savaşa sömürgeci karakteriyle taraf olarak girilmiş, savaştan kaybeden olarak çıkılmış, ateşkes imzalanmış, yeni düzen kurulması gayretleri sürerken, savaş esnasında topraklarından koparılan kılıç artıkları geri dönmüştür. Türk ve Müslüman ahali, bedavadan konduğu toprakları, mülkleri, serveti geri vermek niyetinde değildir. Yedi düvelle savaş olarak isimlendirilen savaş, Anadolu insanının birbirini boğazlamasıdır. O halde rahatlıkla tekrarlanabilir: Milli Mücadelenin askeri boyutu; doğu ve güneyde Anadolu Ermenileri ile, batıda ise Anadolu Rumları ile yapılan savaştan ibarettir. 

Birinci Büyük Savaşın bitiminden başlayarak 1923 yılına kadar çeşitli barış konferanslar ve antlaşmalar imzalanmıştır. Bu antlaşmaların bir kısmı ikili, bir kısmı çok taraflıdır. 

PARİŞ BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919): Ateşkesten 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sonra galip devletler tarafından tertip edilen bir konferanstır. 
Konu, mağlup devletlerle yapılacak olan barışın şartlarının tespitidir. Bunun için ortak bir zemine ve uzlaşmaya ihtiyaç var. Konferansa katılan devlet sayısı 32'dir. Ancak katılımcı devletlerin pozisyonu aynı değildir. Büyük devletler, savaş kazançlarını diğerleri ile aynı oranda bölüşmemek için katılımcı devletleri kategorilere ayırmışlardır. Kazanç bölüşümü bu statülere göre olacaktır. Yapılacak büyük barış görüşmelerinde karşılaşılacak konuları uyumlu hale getirmek için komisyonlar kurulur. Bu komisyonlar, onlar konseyi, dörtler konseyi, beşler konseyi şeklinde teşkil edilmişlerdir. İzlenen yöntem şöyleydi: Önce barış şartları kararlaştırılıyor, sonra mağlup devletler tek tek davet edilerek barış antlaşmasını imzalamaları isteniyordu. Sırası gelen her devlet, kendisi ile ilgili müzakere yaparak lehine ne kadar değişiklik yapabiliyorsa yapmak suretiyle antlaşma metinlerini imzalıyordu. 

SAN REMO KONFERANSI (18-26 NİSAN 1920): Paris 
Barış Konferansında birinci hedef, en büyük rakip olan Almanya ile öncelikle antlaşma imzalamaktı. Diğer düşman devletler sonraya bırakıldı. 

İkinci neden, Osmanlı ile ilgili antlaşma şartları hazırlanırken karşılaşılan güçlüklerdir. Balkanların durumu, boğazlara statü vermek, azınlık hakları gibi konular çetrefilli konular olup bunlara hemen çözüm getirmek zordur. 

Üçüncü neden, müttefikler Osmanlı mirasını paylaşırken aralarında doğan ihtilafların halledilmesi gerekiyordu. Kendi arasında birlik sağlamayan bir blokun hasmıyla antlaşma yapmasının zorluğu ortadadır. 

Dördüncü neden, müttefiklerin ABD”den beklentileridir. Uzun süre, ABD'nin Ermenistan, Boğazlar, Çukurova ve İstanbul için bir manda idaresi ihdas edeceğini beklediler. Oysa ABD, bu meselede tarafsız kalmayı yeğlemiştir. Bu hususun anlaşılmasın- dan sonra Osmanlı'nın durumu kararlaştırmak üzere San Remo'da yeni bir konferans düzenlendi. Bu konferansta alınan 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kararlar Sevr Antlaşmasının temelini teşkil etmiş olup 11 Mayıs 
1920 tarihinde Osmanlı yönetimine sunulmuştur. 

SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920): Osmanlı 
Heyetine San Remo Konferansında alınan kararlar tebliğ edildi. Osmanlı tarafı, şartların yumuşatılması, bazı konularda lehlerine değişiklik yapılması maksadıyla müzakereye hazırlanırken Batı cephesinde Yunanistan tarafından saldırı başlatıldı. Böylece müzakere şartları da fiilen ortadan kalkmış oldu. Antlaşma ile ilgili olarak cevabını vermesi için 27 Temmuz 1920 tarihine kadar Türk tarafına süre verildi. Türk tarafı, 10 Ağustos 1920 tarihinde antlaşmayı ımzaladı. İmzacılar, Maarif Nazırı Bağdatlı Hadi Paşa, Şura Saltanat Başkanı Rıza Tevfik ve Bern Sefiri Reşat Halis Bey'dir. Antlaşma tarafları, Osmanlı devleti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Ermenistan, Belçika, Hicaz, Polonya, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı ve Çekoslovakya devletleridir. Antlaşma toplam 
433 maddeden müteşekkildir. Bu antlaşmaya göre; 

I — İstanbul; azınlık haklarına riayet etmek şartıyla Türklerde kalacak, 

2 — Boğazlar, uluslararası bir “Boğazlar Komisyonu” tarafından yönetilecek, 

3 — Osmanlının savaş tazminatını ödeyebilmesi için bir “Mali 
Komisyon” kurulacak, 

4 — İzmir, Türklerde kalacak ancak yönetimi özel bir kurulla 
Yunanistan tarafında olacak, 

5 — Fırat Nehrinin doğusunda Ermeniler ve Kürtler için siyasi 
statü sağlanacak, 

6 — Türkiye, Ermenistan'ı bağımsız devlet olarak tanıyacak, 

7 — Güney sırını hat olarak kabul edilip Suriye, Fransa'ya 
bırakılacak, 

8 — Osmanlı ordusu, jandarma dahil 50.700 kışı olacak, 

9 - Türkiye'de yaşayan bütün topluluklar dil, din, mezhep 
özgürlüğüne sahip olacak, 

10- Osmanlı Hükümeti, geçerli neden olmaksızın araştırma için yapılacak kazı çalışmalarına engel olmayacaktır. 
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Bu antlaşmayla Devlet-i Ali Osmaniye tarih sahnesinden silinmiş oldu. Misak-i milli rafa kalktı ve yeni bir dönemin ayak sesleri duyulmaya başlandı. 

GÜMRÜ ANTLAŞMASI (3 ARALIK 1920): Daha önce belirttiğimiz gibi ağırlıklı olarak mahalli milisler arasında, kısmen de Kazım Karabekir komutasındaki güçlerle Ermeni güçler arasında fasılalı olarak devam eden çatışmalardan sonra adeta zımni bir sınır antlaşması şartları oluşmuş, mevcut sınırlar taraflar arasında doğal hat olarak algılanmış ve herkes bulunduğu mevzide stabil kalmayı kabul etmiştir. Bu fiili duruma 3 Aralık 
1920 tarihinde resmi bir statü kazandırılarak Gümrü antlaşması 
imzalanmıştır. Tarafları Ankara Hükümeti ile Ermenistan Cumhuriyetidir. Ankara Hükümetinin yaptığı ilk resmi antlaşmadır. 

LONDRA KONFERANSI (21 ŞUBAT — 12 MART 1921): İtilaf Devletleri Yunanistan güçleri ile Ankara güçleri arasında mevzi çatışmalar devam ederken, tarafları ayrı ayrı Londra'ya davet etti. Gerekirse antlaşma şartlarında yüzeysel bazı tadilatlar yapma eğilimi vardı. Bunun dışında bazı ekonomik imtiyazların netleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. İstanbul hükümetini temsilen konferansa katılan Ahmet Tevfık Paşa, Türk tarafının tezini savunmak üzere (Misak-i Milli doğrultusunda yeni talepler) Ankara hükümeti temsilcisi (Dışişleri Bakanı) Bekir Sami Bey'e yetkiyi devreder. Bekir Sami, bu toplantılardan Ankara'nın beklediği neticeleri alamaz hatta bazı yeni ekonomik tavizler verir. Mustafa Kemal bu duruma tepki gösterince Bekir Sami Bey istifa eder. Bu konferans, hiçbir konuda somut karar almadan dağılır. Ankara hükümetine şartların kabulünü dayatmak için Yunanistan tekrar saldırıya geçer. 

MOSKAOVA ANTLAŞMASI (16 MART 1921): Sovyet iktidarı ile Ankara iktidarı arasında baştan beri bir ilişki vardı. 
Sovyetler güneyde kendi sınırlarını güvenceye almak, Kemalistler de ihtiyaç duydukları mali ve silah desteği sağlamak maksadıyla dostane ilişki içindeydiler. Ancak, Sovyet tarafının Ermeniler 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konusunda bazı taleplerde bulunması, şartları hazır olan barış ve dostluk antlaşmasının imzalanmasını geciktirmiştir. Bu talepler; Van, Bitlis ve Muş illerinin Ermenilere bırakılması isteğidir. İlerleyen süreçte Bolşevikler bu taleplerden vazgeçmiş ve 16 Mart 
1921 tarihinde Türkiye-Sovyetler Dostluk Antlaşması Moskova'da imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren Rusya'dan alınan mali ve askeri yardımlar sayesinde batı cephesinde askeri başarılar kazanılmıştır. 

KARS ANTLAŞMASI (13 EKİM 1921): Sovyet Rusya ile Ankara Hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşmasının bir maddesinde “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bırlığı” ibaresi yazılı idi. 13 Ekim 1921 tarihinde Ankara Hükümeti, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile adı geçen devletler, Moskova Antlaşmasında belirlenen sınırları tanımış olmaktadır. 

ANKARA ANTLAŞMASI (20 EKİM 2921): Fransızlar ilk olarak 30 Mayıs 1920'de Ankara hükümeti ile uzlaşmayı imzaladıkları mütareke ile sağlamışlardı. Londra Konferansının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Fransa, ikili ilişkiler geliştirme kararı alır. Bu görüşmeleri eski başbakanlardan Franklin Bouillon yürütmek üzere Ankara'ya gelir. Yapılan müzakereler sonucunda 
13 maddelik Ankara Antlaşması imzalanır. Böylece Ermenilerden 
desteğini çeken Fransa'nın bu tutumu ile beraber Ermenilerin Kilikya (Çukurova Bölgesi) üzerindeki hesapları da suya düşer. Bu sayede bölgede konuşlu Türk kuvvetlerinin batı cephesine kaydırılmaları mümkün hale gelir. Ayrıca Fransa, İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikasını desteklemekten vazgeçme ve misak-ı milliyi tanıma yönünde bir eğilim gösterir ama taahhütler lafta kalır. 

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 EKİM 1922): Yunanistan sılahlı güçlerinin Batı Anadolu'yu terk etmesinden sonra halen boğazlar ve İstanbul denetimini ellerinde bulunduran İtilaf Devletleri ateşkes çağrısında bulundu. Çatışmaların Trakya'ya sıçramasının önlenmesi ve mevcut konumdaki askeri güçlerin güvenliğinin tehlikeye girmemesi için bu tedbir zorunlu görülmektedir. İngiltere'yi temsilen General Harrington, Fransa'yı temsilen General Charpy, İtalya'yı temsilen General Mon Belli ve Türkiye'yi temsilen İsmet Paşa Mudanya'da bir araya gelirler. Yunanistan tarafı toplantıya katılmaz ama görüşlerini yazılı olarak bildirir. 
Yapılan müzakereler neticesinde 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya'da ateşkes antlaşması imzalanır. Kısaca; 

I — Türklerle Yunanlılar savaşa son verecek, 

2 — On beş gün zarfında Trakya tahliye edilerek yönetimi Türk 
memurlarına bırakılacak, 

3 — İstanbul ve boğazlar Türk idaresine bırakılacak ancak itilaf 
kuvvetleri, miktarının arttırmamak kaydıyla barış antlaşmasına kadar pozisyonunu koruyacaktır. 

Bu ateşkes antlaşmasıyla Trakya Bölgesi savaşsız olarak tahliye edilmiş, Türk Milli Mücadelesinin de sonuna gelinmiş bulunmaktadır. 


LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI 


Mudanya Ateşkes antlaşmasından sonra TBMM Hükümeti İtilaf Devletlerine bir çağrıda bulunarak barış görüşmelerinin İzmir'de yapılmasını teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen müttefikler, öncelikle kendi aralarındaki görüşmelerin ağırlığını dikkate alarak barış konferansının Lozan'da yapılmasında mutabık kalmışlardır. Türklerin Lozan olarak yazıp okuduğu bu yer (Lausanne); İsviçre'nin Fransızca konuşulan “Suisse Romand” kısmında olup Vaud kantonunun başkentidir. 

Lozan Barış Konferansı 20 Kasın 1922 tarihinde başlamış, 24 
Temmuz 1923 tarihinde barış antlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Lozan Antlaşması, 5 kısım, 143 maddeden oluşmaktadır. 45 maddelik birinci kısım sınırları, vatandaşlık ve azınlıklara ait hükümleri, 18 maddelik ikinci kısım mali yükümlülükleri, 36 maddelik üçüncü kısım ekonomik hükümleri, 
44 maddelik dördüncü ve beşinci kısımlar, taşıt yolları, sağlık işleri ve diğer konuları kapsamaktadır. 
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Barış konferansına katılan devletler; bir tarafta Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri ve diğer tarafta Türkiye katılmıştır. ABD konferansa gözlemci olarak katılmıştır. Boğazlardan Ege Denizine geçiş sorunu görüşülürken Bulgaristan, Sovyetler Birliği, Ukrayna ve Gürcistan Devletleri davet edilmiştir. 

Konferansın sonuç verebilmesi ve çalışmaların metodik yürüyebilmesi için çalışmalar 3 komisyon şeklinde yürütülmüştür. 

I. Komisyon, İngiliz delegesi Lord Curzon başkanlığına “Ülke ve Askerlik” komisyonu, 

2. Komisyon, İtalya delegesi Garroni başkanlığında “Yabancılar ve Azınlıklar” komisyonu, 

3. Komisyon, Fransa delegesi Barer başkanlığında “Maliye ve İktisat” komisyonu adını taşımaktadır. 

Türkiye adına katılan delegasyon, Edirne Milletvekili ve Dışışleri Bakanı İsmet Paşa, Sinop Milletvekili ve Sağlık Bakanı Dr. 
Rıza Nur, Trabzon eski milletvekili Hasan Bey'den oluşmaktadır. 

Şimdi, geniş kapsamdaki bu antlaşmanın bütün maddelerini tek tek sıralamanın bir anlamı ve bir faydası olmasa gerek. Bu açıdan önemli gördüğümüz bazı hususları özetlediğimizde olayın mahiyeti hakkında bir fikir verebilir. Bazı maddeleri olduğu gibi aktararak yorumu okuyucuya bırakacağız. Lozan antlaşmasının ilk kısmında sınırlar tarif edilirken güney sınırları için; 

Madde 3 — Karadeniz'den İran sınırına dek Türkiye'nin sınırı aşağıdaki biçimde saptanmıştır: 

20 Ekim 1921 günü yapılan Fransa — Türkiye Antlaşmasının 
8. Maddesinde tanımlanmış sınır. 

(Ankara Antlaşmasının 8. maddesi şöyledir: İskenderun Körfezinde Payas'tan başlayarak Kilis — Çobanbeyli İstasyonuna gidecek demiryolu Türkiye'de kalmak üzere Çobanbeyli”'den Nusaybin'e varacaktır. Payas ile Çobanbeyli istasyonları Suriye'de kalacaktır.) | 

Türkiye ile Irak arasındaki sınır dokuz ay içinde Türkiye ile Büyük Britanya arasında dostça belirlenecektir. (Burada esas 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mesele Musul olup, ihtilaf konusu olan bu konu B. Britanya'nın lehine çözülmüştür. İngiliz diplomasisi istediği sonucu alarak bu meseleyi kapatmıştır. Musul konusu 1924'te başlayan müzakerelerle çözülmeye çalışıldı. Taraflar mutabık kalmayınca, mesele Milletler Cemiyetine götürüldü. Orada da bir sonuç alınamadı. 
Çözüm bulmak maksadıyla bu sefer Yüksek Adalet Divanına müracaat edildi. Sorun burada da halledilemeyince taraflar tekrar ikili müzakerelere dönerek Ankara'da yapılan bir antlaşmayla neticeye bağlandı. Bu antlaşmaya göre Irak tamamıyla İngiltere'ye bırakıldı. Musul petrollerinin gelirinin 010'u yirmi beş yıllık süreyle Türkiye'ye verildi. Bu antlaşma 5 Haziran 1926 tarihinde imzalandı, 7 Haziran 1926'da TBMM onayından geçti. Türkiye, misaki mılli talebinden vazgeçti, Musul petrollerindeki yirmi beş yıl süreli “010 hissesini 500.000.-Sterlin karşılığında İngiltere”ye sattı.) 

Madde 15 — Türkiye, aşağıda sayılan adalar üzerindeki tüm hak ve senetlerinden İtalya yararına vazgeçer. Bugün İtalya'nın işgali altında bulunan Astamplya, Kodoş, Kalki, Skarpanto, Kazos, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sombeki, Istanköy Adaları ile bunlara bağlı olan adacıklar ve Mesis Adası. 

Madde 17 — Türkiye'nin Mısır ve Sudan üzerindeki türk hukuk 
ve senetlerinden vazgeçmesine ilişkin hüküm 5 Kasım 1914 
gününden başlayarak geçerlidir. 

Madde 20 — Türkiye, Britanya Hükümetince Kıbrıs'ın 5 Kasım 1914”te açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir. 

Madde 22 — Türkiye, 27. maddenin genel hükümlerini bozmamak koşulu ile, 18 Ekim 1912 günlü Lozan Antlaşması ve ona 1lişkin Bağıtlar gereğince, her ne nitelikte olursa olsun, Trablusgarp (Libya) üzerinde sahip olmuş bulunduğu tüm hak ve ayrıcalıkların kesinlikle kaldırılmış olmasını tanıdığını açıklar. 

Madde 23 — Bağıtlı Yüksek taraflar, Boğazlar rejimine ilişkin bugün yapmış Sözleşmede açıklandığı üzere, Çanakkale Boğazında, Marmara Denizinde ve Karadeniz (İstanbul) 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Boğazında denizden, havadan, gerek barış, gerek savaş zamanlarında özgürce geçiş ve gidiş-geliş ilkesini kabul ve açıklama konusunda anlaşmışlardır. Bu sözleşme, buradaki Yüksek Bağıtlı Taraflar için, işbu Antlaşmada Yazılmış olsa idi onun sahip olacağı güç ve değerin tıpkısına sahip olacaktır. 

(Boğazlar Sözleşmesine göre boğazların denetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Bu komisyon her yıl Milletler Cemiyetine rapor verecektir. Boğazların her iki yakasında 20 km'- lik askerden arındırılmış bölge oluşturulacaktır. İstanbul?daki işgal güçleri 1.5 Ay içinde İstanbul'u terk edecektir. Bu komisyon varlığını 1936 yılındaki Montrö Sözleşmesine kadar varlığını sürdürmüştür. ) 

Madde 37 — Türkiye, 38'den 48'e dek maddelerde belirtilen hükümlerin temel yasalar (Les Lois fondamentales) olarak tanınmasını ve hiçbir yasa, hiçbir yönetmelik ve hiçbir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve hiçbir yasanın, hiçbir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlere üstün sayılmamasını yükümler. 

Madde 38 — Türkiye Hükümeti, doğum, milliyet, dıl, soy ya da din ayırt etmeksizin, Türk halkının tümünün yaşam ve ZU lüklerini, en geniş biçimde korumayı yüklenir... 

Madde 39 — Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları Müslümanlarla özdeş medeni ve siyasal haklardan yararlanacaktır. 

Türkiye'nin tüm halkı, din ayırt edilmeksizin yasa önünde eşit olacaktır. 

Din, inanç ya da mezhep farkı hiçbir Türk yurttaşının medeni ve siyasal haklardan yararlanmasına ve özellikle genel hizmetlere kabulüne, memurluğa ve yukarı derecelere ulaşmasına, ya da çeşitli meslekleri ve sanatları yapmasına bir engel sayılmayacaktır. 

Herhangi bir Türk yurttaşının gerek özel ya da ticari ilişkilerinde, gerek din, basın ya da her türlü yayın konusunda ve gerek toplantılarda herhangi bir dili serbestçe kullanmasına karşı hiçbir sınır konulmayacaktır. 
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Resmi dilin varlığı kuşkusuz olmakla birlikte, Türkçeden başka dil ile konuşan Türk yurttaşlarına yargıçlar önünde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için gerekli kolaylıklar gösterilecektir. 

Madde 44 - Meclisin işbu maddeler konusunda, yöntemine uygun biçimde, çoğunlukla kabul edilecek olan herhangi bir değişikliği reddetmemeyi bu antlaşma ile yükümlenir. 

Türkiye, Milletler Cemiyeti üyelerinden her birinin bu yükümlülüklerden her hangi birine aykırılık olması ya da olma tehlikesi üzerine, bura meclisin dikkatini çekmeye, yetkili olacağını ve meclisin, duruma göre, uygun ve etkin sayılacak bir davranışta bulunabileceğini yönerge verebileceğini kabul eder. 

Bundan başka, Türkiye, işbu maddelere ilişkin hukuksal ya da edimsel sorunlarda, Türkiye Hükümeti ile bağıtlı öteki devletlerden herhangi bir ya da Milletler Cemiyeti Meclisi üyelerinden herhangi bir devlet arasında görüş ayrılığı ortaya çıkınca bu anlaşmazlığın, Milletler Cemiyeti Antlaşmasının 14. Maddesi uyarınca, uluslararası nitelikte bir anlaşmazlık gibi sayılmasını kabul eder. 

Türkiye hükümeti bu türden olan herhangi bir anlaşmazlığın, öteki taraf istemde bulunursa, Uluslararası Daimi Adalet Divanına götürülmesini kabul eder. Daimi Divan kararı istinaf edilmeyip Milletler Cemiyeti Antlaşmasının 13. Maddesi uyarınca verilmiş bir kararın güç ve hükmünün tıpkısına sahip olacaktır. 

Lozan Antlaşmasının 2. kısmında 46. maddeden başlayarak Osmanlı Devlet Borçlarının dökümü, mali ve parasal sorumluluklar sıralanmıştır. Çizelgeler şekline getirilen borçların ne zaman yapıldığı, vadesinin ne olduğu ve hangi kuruma veya nereye ödeneceği belirtilmiştir. Bu borçlanmalardan sonra Osmanlı'dan ayrılan ve Devlet olarak sahneye çıkan topraklara, büyüklükleri ve nüfus oranları ölçüsünde pay edilerek, hisseler, borç toplamı, ödeme miktarları, ödemeye başlama tarihleri ve taksit tutarları ile taksit vadeleri tablo haline getirilerek ilgili devletlere tevdi edilmiştir. 
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I Kasım 1914 tarihinden önceki Osmanlı Genel Borç çizelgesi incelendiğinde ilk ödeme vadesinin 1931 tarihinde Osmanlı Bankasına olmak üzere son tarihin de 2010 tarihinde Doyçe Banka olduğunu görürüz. Tabi bu vadeler ve o vadelere karşılık gelen miktarlar Osmanlı Duyunu Umumiye'sinin düzenlediği çizelgedir. Bu çizelgedeki borçlar paylaşılıp taksitlendirildikten sonra Lozan Antlaşmasının yürürlüğe girmesini müteakip 3 ay sonra ilk taksit ödemesine başlanmıştır. 

Çeşitli Hükümler kısmının 58. Maddesi son fıkrası aynen şöyledir: “Bunun gibi Türkiye, Osmanlı Hükümetince İngiltere'ye ısmarlanmış olup Britanya Hükümetince 1914 yılında müsadere edilmiş savaş gemileri için ödenmiş bulunan paraların geri verilmesini, ne Britanya Hükümetinden, ne de onun uyruklarından 1stememeyi kabul ve bu konuda her türlü istemlerinden vazgeçer. 

Madde 77 — 30 Ekim 1918'den sonra Müttefikler uyrukları ile Türk uyrukları arasında yapılmış sözleşmeler geçerli sayılıp genel hukuk hükümlerine bağlı olacaktır. 

30 Ekim 1918 gününden sonra 16 Mart 1930 gününe dek, İstanbul hükümeti ile, yöntemine uygun biçimde yapılmış sözleşmeler de geçerli sayılıp genel hukuk hükümlerine bağlı olacaktır. | 

Beşinci kısımda mezarlıklar ile ilgili bir madde bulunmaktadır. 

Madde 124 — Aşağıda 126 maddenin özel hükümleri zedelenmeksizin, Bağıtlı (sözleşme ile akite bağlanmış taraf) Yüksek Taraflar, içlerinden her birinin 29 Ekim 1914'ten beri savaş alanında, ya da yaralama, kaza ya da hastalık sonucu ölen kara ve deniz askerleri ile o günden beri, tutsaklık sırasında ölmüş savaş tutsakları ve sivil tutukluların, kendi egemenlikleri altında bulunan topraklar üzerindeki mezarlıklarına, mezarlarına, toplu ceset çukurlarına ve adlarına dikilen anıtlara saygı gösterilecek ve onların bakımını yapacaklardır. 

Okuyucunun dikkatini çekeceğini tahmin ettiğimiz maddeleri kısmen veya özet olarak sunmuş bulunmaktayız. Lozan Antlaşması, imzalandığı günden başlayarak Türk aydınları, Türk siyasası 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ve Türk ideolojik cenahları arasında tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Kemalistler açısından bakıldığı zaman muazzam başarılarla dolu bir zafer antlaşmasıdır. İslamcılar ile Osmanlı özlemcileri açısından tam bir yenilgi ve teslimiyet antlaşmasıdır. 
Kürtler açısından ise Kürdistan'ın yeniden paylaşılması, sömürgeleştirilmesi ve Kürt kimliğinin inkarı antlaşmasıdır. Bu üç bakış açısını da yakından incelemek yararlı olabilir. 

I — Kemalistler açısından bakıldığında Lozan Barış Antlaşması gayet başarılıdır. Bizi bu sonuca götürecek argümanlar az değil. 
Her şeyden önce yıkılmış bir imparatorluğun enkazı üzerine yeni bir devlet inşa etmenin maddi ve manevi imkanlarını sunmuştur. 
Ankara Hükümeti uluslararası alanda meşruiyet ve güç kazanmıştır. TBMM, Türkiye'nin yegane ve gerçek sahibi olarak tescil edilmiştir. 780.000.-km. alan, yeni devletin hükümranlık alanı olarak uluslararası alanda resmiyet kazanmıştır. Kapitülasyonlar ve Duyunu Umumiye gibi sömürgeci kurumlardan kurtulunmuştur. Hanedan hakimiyeti sona ermiş, modem devletlerin bir üyesi olarak dünya siyasetinde yer almıştır. 

2 — İslamcılar ve Yeni Osmanlıcılar açısından tam bir teslimiyet 
antlaşmasıdır Lozan. Bir kere Misak-i Milli?den vazgeçilmiştir. Ege “Adaları İtalya'ya ve Yunanistan'a, verilmiştir. Boğazlar üzerinde çok uluslu denetime razı olunmuştur. Osmanlı borçları olduğu gibi kabul edilmiş ve uzun yıllar memleket kaynakları bu borç ödemeleri için kullanılmıştır. Musul, İngilizlere peşkeş çekilerek en büyük doğal kaynaklardan feragat edilmiştir vs. 

3 — Kürtler açısından Lozan, Kürdistan'ın yeniden 
bölüşüldüğü, Kürt ulusal varlığının inkar edildiği bir yok ediş antlaşmasıdır. 

Bu üç bakış açısının kendi içinde tutarlılığı, haklılığı olabilir. 
Ancak objektif tarih ve bilim açısından irdelenmesinin de gerekli olduğu kaçınılmaz bir zarurettir. Türkiye adına Lozan müzakerelerini sürdüren İsmet Paşa, müzakerelerin seyri, tarafların talepleri ve kendi pozisyonları hakkında zaman zaman bilgi vermiştir. 

4 Şubat 1923 tarihinde Lord Curzon'un haber vermeden 
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Lozan'dan ayrılması üzerine İsmet Paşa, gazetecileri etrafında toplayarak dert yanar: “İnsana bir haber verilmez mi?” der ve sözlerine şöyle devam eder: 

“Bütün konferans esnasında bu ağır mesuliyetin yükü altında çalıştım. (...) ESer dünyada tek kimse çıkıp da bana 'Daha yapılacak fedakarlıklar vardı... ; 'Şu kararı almalıydınız 'diyebilirse onları yapmaya razı olurum. Ben fedakarlığı son haddine vardırdım. 
Toprak meselelerinin hepsi halledildi. Bu meselelerde kendi zararımıza ve müttefiklerin lehine kararlar aldık. Ekalliyetler (azınlıklar) meselesini müttefiklerin dilediği gibi hallettik. Boğazların serbestliğini kabul ettik. 

Adli Kapitülasyonlar meselesinde anlaştık. (...) Nihayet bu meselede de her aklı başında insanın kafi addedeceği bir hal tarzını kabul ettik. 

İktisadi meseleler dahil, meşru olan her şeyi kabul ettik. (...) 
Duyun-u Umumiye idaresinin faaliyetinin devamına razı olduk. 
İktisadi ve mali meselelerden çoğunu müttefiklerin lehine hallettik. Bu meselelerden birkaçı kalıyor. Bunları kabul etmedim. 

Ama burada İsmet Paşa can alıcı bir cümle sarf eder: Der ki: “Bütün fedakarlıkları yaptım, her şeyi kabul ettim, fakat memleketin iktisadi esaretini reddettim. ” İşte bu mevzuda can alıcı ifade budur. Her şeyi kabul edip de iktisadi bağımsızlığı savunmak, verilen tavizleri perdelemek, dikkatten kaçırmak ve gerçekleri örtbas etmek için kullanılan bir argümandır, ciddiyeti yoktur, önemi yoktur. Zaten iktisadi bağımsızlığın kuralları ekonominin işleyiş ve üretim tarzıyla ilgilidir. Bu olgudan bağımsız iktisadi bağımsızlık, söz konusu bile olamaz. 

Lozan'a itiraz eden İslamcılar ile Yeni Osmanlıcıların alternatif olarak ortaya koyabildikleri herhangi bir tez veya düşünce sistematiği bulunmamaktadır. Bu cenahın bütün itirazları, geleneksel olarak devlet imkanlarından, devlet kaynaklarından azami ölçüde yararlanma ve devlette hükümran olma talebine dönüktür. Bu toprakların İslamcıları, tarihin hiçbir döneminde hakka, hukuka, ahlaka ve vicdana dayanan bir siyasi mücadelenin bileşeni olmadılar. Pastanın 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büyük dilimine sahip olma, mümkünse tümünü ele geçirme kavgası onların ana davası ve temel disturudur. İçinde yaşadığımız dönem, bu cenahın kullandığı bütün maskelerin düştüğü, çıplak yüzleriyle iktidar nimetlerine sarılmanın, bunu yaparken hiçbir kural ve kaide tanımamanın, kanun müeyyidelerinin etrafında dolanarak bütün ekonomik kaynaklara el koymanın, itiraz ve muhalefet seslerine tahammülsüzlüğün, bütün devlet kurumlarının paralize edilerek işlemez ve işe yaramaz hale getirmenin, yasama organını gereksiz kılmanın, yargının talimatla ve siparişle işlemesinin şirazeden çıktığı dönemdir. 

Gelelim Kürtlerin itirazına. Tabi baştan beri Kürtlerle ilgili söylem ve demeçler eksik olmuyordu. İttihatçıların Parti kongrelerinden tutalım Erzurum, Sivas Kongreleri ile Amasya Tamimi, Mustafa Kemal'in İzmit demeci, Meclisteki armoni ve ısrarla gizlenen 10 Şubat 1922 yılında Büyük Millet Meclisinden geçen “Kürtlere Özerklik Kanunu” gibi belgeler yavaş yavaş bir kenara itiliyor, sadece ihtiyaç hasıl olunca Kürtler hatırlanır olmaya başladı. Lozan Kürtlere ihtiyaç duyulan bir platform oldu. İtilaf Devletleri tümü Kürtlere, Ekalliyetlere verilen hakların aynısının verilmesi taraftarı ıdı. Ancak Türk delegasyonu, yeminle ve ısrarla Kürtlerin, Türklerin ayrılmaz bir parçası olduğunu birbirini bütünleyen parçalar olduğunu, biri olmadan diğerinin olamayacağını, müzakere heyetinin her iki halkı da temsil ettiğini ileri sürüyorlardı. Müttefikleri ikna etmek için Diyarbakır Milletvekili Zülfü Tigrel ile Bayındırlık Bakanı Feyzı Pirinççi götürüldü. Her ikisi de Kürtlerin temsilcisi olarak geldiklerini, kaderlerinin Türklerle bir olduğunu, ekalliyet hakları istemediklerini canhıraş savundular. 

Kürtler için ekalliyet haklarının mevzubahis olması mecliste de heyecanlı tartışmalara neden olur. Bir grup milletvekili hazırladıkları deklarasyon mecliste okunur: 

“Türk, Kürt bir kütle-i vahidedir. Kürtler, hiçbir vakit Türkiye camiasından ayrılamaz ve bunu ayırmak için hiçbir kuvvetin tesiri yoktur. Avrupa hükümetlerinin Kürtleri müdafaa etmeğe 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salahiyetleri olmadığı biddefaat memleketimiz halkıyla beraber protesto edilmiş olduğu halde yine ekalliyetlerden mevzubahis edilmesi şayan-ı teessüftür. Kürtlerin her vakit Türklerle beraber vatan uğrunda daima ölmüş ve ölmeye hazır oldukları cümlenin malumudur. Buna binaen Erzurum Milletvekili Necati, Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Beylerin ekalliyetler hakkındaki nutuklarının musaharaten neşriyle cihana ilanını teklif ederiz. ” 

Yine Avrupalı delegelerin Kürt haklarını müzakere ettikleri ve azınlık muamelesi görmelerini savundukları bir sırada söz alarak; “Türkler ve Kürtler, Türkiye Cumhuriyetinin ana unsurlarıdır. 
Kürtler bir azınlık değil, bir millettirler; Ankara Hükümeti hem Türklerin hem de Kürtlerin hükümetidir ” der. 

Tabi, insan bunları okuyunca tarihin derinliklerine dalıp gidiyor. Sen kalk “kuruluş senedimdir” dediğin antlaşmaya hüküm olarak koy, ondan sonra da mahpushane kapılarına “Türkçe konuş, çok konuş” ifadesini utanmadan yaz. Anadolu'yu boydan boya dolaşan biri beş bin yıllık Anatolia tarihine ait tek bir mezarlık bulamaz. Bu nasıl bir dünya? Bir de antlaşma hükümlerinin iç hukuktan üstün olduğu, Milletler Cemiyetinin teminatı altında olduğu taahhüdü verilmiş olmasına rağmen. 

Herkes şahittir, mecliste ve mahkemelerde zaman zaman bazı taleplerin Kürtçe olarak dile getirilmesi karşısında tutanaklara, “hatip bilinmeyen bir dilde konuştu, ne dediği anlaşılmadı” şeklinde geçirilmektedir. Mahkemelerde, hapishanelerde Kürtçe konuştuğu için işkence gören insan sayısı az değildir. Kimse ticarethanesine Kürtçe tabela bile asamamaktadır. Ey azametli İsmet Paşa, (kaldı ki İsmet İnönü ailesinin Bitlis'li bir Kürt aşiretine mensup olduğu yaygın bir kanaattır) sen Kürtlerin bir millet olduğunu yedi düvelin önünde haykır, ondan sonra gel Türkiye'ye; “Kürtlük behemahal yok edilmelidir” de! 20 yıl sonra Van'a git, 33 gariban Kürdü katleden General Mustafa Muğlalı'yı koluna tak, Van İskele Caddesinde volta at, Kürtlere göz dağı ver. 
Ondan sonra da kayıtlara “demokrasi kahramanı” olarak geç. Bu kadar basit mi bu işler? Herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? 
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Kürtler, buradan hareketle bazı sonuçlar çıkarabilirler. Bir kere geleneksel Kürt ihaneti Lozan'da kendinden beklenen hizmeti yerine getirmiştir. Sadece Lozan'da değil, Musul müzakerelerinde de aynı zihniyet kendinden bekleneni fazlasıyla vermiştir. İhtiyaç duyuldukça ümmet kardeşliği, Hızır gibi imdada yetişmektedir. 
Sanki ümmet kardeşliği demek kendini inkar temelinde Türk Devletine hizmet etmek demekmiş. Bu mantık Osmanlı döneminde de epey kullanılmış bir argümandır ve hala geçerliliğini korumaktadır. 

Bir başka gerçek daha ortaya çıkmıştır. İttihatçılığın amacına ulaşmak için yer yolu mübah saydığı gerçeği. Bunun literatürdeki karşılığı Makyavelizm'dir. Hedefe ulaşmak için kullanılmayacak yol, yöntem araç, renk, biçim ve söylem yoktur. Yine hedefe giderken adı, sanı, amacı, yapısı, karakteri, inancı, siyaseti, tatbikatı, imajı ne olursa olsun herkesle ve her yapıyla ilişki kurulabilir, ittifak yapılabilir, beraber yürünebilir, taviz verilebilir. Bu anlayış İttihatçılığın tipik karakteridir. Bu gün bile bu anlayışın tezahürünü görmekteyiz. Recep Tayip Erdoğan'ın demokrasiyı bir tren kompartımanına benzeterek, “istediğim istasyonda demokrasi kompartımanına biner, istediğim istasyonda inerim” demedi mi? “Hedefe ulaşmak için gerekirse papaz kıyafeti bile giyerim” demedi mi? İktidar olmak için Avrupa Birliği havarisi kesilmedi mi? İktidarına meşruiyet kazandırmak için liberalleri kullanmadı mı? Kürt sorunu benim sorunumdur diyerek Kürtleri peşine takmadı mı? Dersim'de yapılan bir katliamdır diyerek Alevilere göz kırpmadı mı? Teşbihte hata olmaz, şimdi her birinin nalı ayrı bir diyarda parlamaktadır. 

Diğer bir hakikat ise İttihatçıların söz ve vaatlerine güvenilmeyeceği hususudur. İttihatçılar, siyasi güç oldukları andan itibaren başlayarak günümüze kadar sergiledikleri icraatlarıyla güvenilir yol arkadaşı olamayacaklarını defalarca gösterdiler. İttihat Terakkinin A takımının, Saray'a, Ermenilere, Kürtlere, Rumlara, kendi yol arkadaşlarına yaptıkları ortadadır. Onların mirasçısı olan B takımının (Kemalistlerin), Saraya, Ermenilere, Rumlara, 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Kürtlere, Araplara, Alevilere, Müslüman olmayan diğer halklara yaptıkları da ortadadır. Bu ener döner siyasete karşı en büyük şaşkınlığı da Kürtler yaşamaktadır. Bu yanılgının trajik örnekler- den birini 1925 yılında yeğeni ile birlikte asılan dersim Mebusu Hasan Hayrı Bey'in ıdamında görmekteyiz. Hasan Hayrı Bey, başlangıçta ateşli bir Kemalist iken, Kürtçülük faaliyetlerine destek veriyor diye İstiklal Mahkemesince idama mahkum edilir. 
İdam sehpasına giderken şöyle haykırmaktadır: “Ey Kürtler, sakın bizim düştüğümüz hataya düşmeyin. Unutmayın ki tarihin en güvenilmez sözü, Kemalistlerin vereceği şeref sözüdür.” Tabi, Hasan Hayrı Bey, bu gerçeği ancak idam sehpasına giderken anlayabilmişti. 
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BİR OSMANLI MİRASI, UMUMİ MÜFETTİŞLİK 


İşin başında şu saptamayı yaparak söze başlarsak sanırım doğru bir giriş yapmış oluruz. Umumi Müfettişlik Kurumu bir sömürge kurumudur. Bu kurumun zihni, felsefi, hukuki zemini kolonizasyon ilişkisinin idamesine/sürdürülmesine yönelik arayıştır. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyetin, bazı alanlarda hiç kesintiye gitmediği, tam tersine süreklilik arz eden bir anlayışla eski kurum ve kurallara sıkı sıkıya sarıldığı görülmektedir. Demek ki Osmanlı'ya ait reddi miras, icra-yürütme erkinde olup diğer konularda lafzidir. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlarda ve Mezopotamya'da uygulanmak üzere planlanan adli, idari, mülki, mali düzenlemeleri içeren bir projedir. Bu tasavvurun epey geçmişi olmakla birlikte esas şeklini ve muhtevasını 11. Abdülhamit zamanında alır. Osman Nuri Paşa'nın 1885 tarihli “Hicaz Raporu” bu uygulamanın mihenk taşıdır. Daha Berlin Kongresinde Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Mamürat-ül Aziz ve Diyarbakır (Vilayat-ı Sitte) için uygulanmak üzere bir ıslahat planından söz edilir. Açıktır ki Batılı Emperyalistlerin amacı, Ermeniler için bazı teminatlar elde etmektir. 
Ermeni meselesi Abdülhamit'i zorlamaya başlayınca, Yaveri Müşir Ahmet Şakir Paşa'yı Anadolu Islahatı Umum Müfettişi olarak görevlendirir. 1902. yılında kabul edilen bir genelgeyle Hüseyin Hilmi Paşa, Selanik, Manastır ve Kosova'ya (Vilayeti Selase'ye) Umumi Müfettiş olarak atanır. 
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Burada bir saptamada daha bulunmak icap eder. Batılı devletler, umumi müfettişlik kurumunu Osmanlı'ya tavsiye ederken özellikle Balkan Halkları ve Ermeniler için yeni düzenlemeler öngörüyorlar. Islah edilecek kurumlar arasında, eğitim, adliye, ekonomi, dini özgürlükler, ticaret serbestisi, güvenlik gibi konular ön plandadır. Bu işleri yürütmek üzere Vezir rütbesinde Müslüman görevliler atanacak, görev süreleri üç yılla sınırlı olacaktır. 
İngiltere, daha sonra uygulamadan murat edilen neticenin alınmadığını görünce yeni taleplerle ortaya çıkar. Buna göre umumi müfettişler, Saray'dan bağımsız olacaklar, müstakıl askeri güce sahip olacaklar, vali, kaymakam ve mutasarrıflar umumi müfettişler tarafından atanacak, umumi müfettişlerin Müslüman olma koşulu kaldırılacak, Hıristiyanlar da umumi müfettiş olabilecektır. 

Mutad olduğu üzere bu hususta da gerekçe ayrı, tatbikat ayrı amaçları gaye edinmiştir. Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet dönemi dahil, batılılarca talep edilen reformların uygulanacağı taahhüt edilmiş, lazım gelen idari ve yasal düzenlemeler yapılıyor intibaı uyandırılmış ancak murat edilenin tam tersi sonuçlar için her türlü manevra yapılmıştır. Bu anlayış klasik bir Osmanlı taktiğidir. Şimdilerde Kopenhag Kriterlerinin içinin boşaltılması gibi. 
Özel bir idari düzenleme olan Umumi Müfettişlik Kurumu İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra kaldırılmıştır. 

Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi tarafından onaylanan İdarei Umumiyeye Vilayat Kanununda, Meclisi Mebusan tarafından hazırlanan İdarei Hususiyyei Vilayat Kanununda, 1913 yılında çıkarılan İdarei Umumiyyei Vilayat Kanunu Muvakkatında Umumi Müfettişlik”lere ait bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen kısa bir müddet sonra idari talimatlarla bu uygulamaya geri dönülmüştür. 

1918 yılına gelindiğinde Umumi Müfettişlik yeniden hatırlanacaktır. Erzurum, Van, Bitlis ve Erzincan'da Vilayeti Mühtahsile Müfettişi Umumiliği kurulmuştur. İstanbul Hükümeti, 1920 
tarihinde Anadolu Olağanüstü Müfettişliğini kurar. 
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Kemalistler ise bu konuda henüz zihni eksersiz yapmaktadır. 
Kazım Karabekir, konuyu İbrahim Tali (Öngören) vasıtasıyla Mustafa Kemal'e iletir. Başlangıçta İbrahim Tali (Öngören) umumi müfettişliğe sıcak bakmaz. Bu kurum için “Hıdivlik” sıfatı kullanır. (Bilindiği gibi hidiviyet, Mısır Valılığı idaresi altındaki yerler için kullanılır. ) 

Kurum olarak Umumi Müfettişlik, 20 Ocak 1921 tarihinde Birinci Meclis tarafından kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanununda yer alır. 22. maddede yer alış şekli şöyledir: “Vilayetler, iktisadi ve içtimai münasebetleri itibariyle birleştirilerek, Umumi Müfettişlik kıtaları vücuda getirilir.” 23. madde ise “Umumi Müfettişlik mıntıkalarının umumi surette asayişinin temini ve umum devair muamelatının teftişi, Umum Müfettişlik mıntıkasındaki vilayetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi vazifesi, Umum Müfettişlere mevdudur. Umumi Müfettişler, devletin umumi vazaifile mahalli idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimi surette murakabe ederler. ” şeklinde ittihaz edilmiştir. 

Ankara Hegemonyası, 1921 anayasası ile mahalli idarelere verilen yetkilerin merkezi idareye karşı kullanılması ihtimaline karşı Umumi Müfettişliği bir denetim ve kontrol kurumu olarak kullanmıştır. Mecliste konu hakkında yapılan tartışmalar, sunulan kanun teklifleri göstermektedir ki red olunan bazı istek ve talepler fiilen uygulanmıştır. 11. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki ne tasavvur etmişse, Kemalistlerin planları da, zihni tasavvurları da aynıdır. Bütün dönemler için Umumi Müfettişliklere biçilen misyon değişmemiştir. 

Umumi Müfettişlere verilen yetkiler çok geniş tutulmuştur. En başta gelen görev, güvenliğin sağlanmasıdır. Bunun için Umumi Müfettişlerin emrinde askeri birlik bulundurulacaktır. Valiler bu müfettişlere bağlı olacaktır. Acıl durumlarda ve gerek görüldüğünde sıkıyönetim ilan etme yetkileri vardır. Merkezi idarenin taşradaki birimlerini denetlemekle kalmayacak aynı zamanda mahalli idareleri de denetleyeceklerdir. Yaptıkları bütün işlem ve eylemlerde sadece merkezi hükümete karşı sorumludurlar. Memurlar üzerinde yetki sahibi olup azil ve görevlendirme işlemlerini yapabilmektedirler. Fiiliyatta kullanılan bu yetkilerin hukuki alt yapısını oluşturmak için meclise sunulan kanun tasarısı, uzun tartışma ve münakaşadan sonra hiçbir netice alınmadan ve görüşmeler tamamlanmadan meclis gündeminden geri çekilir. 

1924 Anayasası yürürlüğe girdiğinde, Umumi Müfettişlik 
hakkında bir hüküm içermemektedir. Ta ki 1927 yılında CHP ıktidarı konuyu yeniden gündeme getirir. Çekincesiz olarak söylenebilecek hakikat, umumi müfettişliğin sıkıyönetim yerine ikame edildiği ve bu idari konseptin nevi şahsına münhasır olduğudur. Yani hem örfi idare kalıcı hale geliyor, hem planlanan politik projeler tatbik imkanı buluyor, hem düzenin normalizasyonu sağlanmış görüntüsü yaratılarak içte ve dışta gelebilecek tenkitlerin önü alınmış oluyor. Niyet ve amaç bu. 

1927 yılında yeniden gündeme getirilen ve her derde deva 
olarak taktım edilen Umumi Müfettişlik idaresinin kanun gerekçesi şöyle izah edilmiştir: 

“Elyevm mevcut altmışüç vilayetimiz umumi bir nazarla tetkik edildiği taktirde, bu vilayetlerin iktisadi, içtimai ve coğrafi noktai nazardan, yekdiğeriyle alakadar bir takım menatıka münkasem olduğu ve bu mıntıkaları teşkil eden vilayetler arasında umumi ve müşterek bir takım menfaatlerin mevcut olduğu tezahür eder, 

İşte işbu müşterek menfaat ve ihtiyaçları mahallerinde şamil bir nazarla tetkik ve bunların temin ve tanzimi hususunda nazım olmak ve aynı zamanda vilayeti de sıkı bir teftiş ve murakabe altında bulundurarak, ihtiyacatı idariyenin lüzum gösterdiği hususatı icra etmek üzere, Müfettişi Umumilik teşkilatının icrasına lüzum ve zaruret hasıl olmuştur. ” 

Yukarıdaki iki kısa paragrafta bir çok konu içiçe geçirilmiş bulunmaktadır. İttihatçı siyaset, ustalığını burada da sergilemiştir. 
Safiyane bir gözle bakıldığında “Eyalet” sistemi, umumi müfettişliğin temel parametrelerinden biridir. Çünkü müşterek menfaat ve ihtiyaçlar, benzer vilayetleri özel bir idari yapılanma ile 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biribirine bağlayarak hukuki/hükmi bir kimlik inşasını zorunlu kılmaktadır. Benzer iktisadi, içtimai, coğrafi ve kültürel yapılar, Eyalet Sisteminin dayandığı mesnetlerdir. Kanunun gerekçelerini açıklayanlar, acaba bu gerçeklerin farkındalar mı? Hemen devamında benzer vilayetler için sıkı bir teftiş ve murakabe öngörmektedir. Ayrıca esas niyet kamufle edilerek “idarenin lüzum gösterdiği hususatlar”dan bahsedilmektedir. Nedir bu hususatlar, ne kastedilmektedir? Tehcir mi, tenkil mi, sürgün mü? 
“Sıkı teftiş ve murakabenin” hedefi belli de “lüzum görülecek hususatlar” konusu şüpheli ve karanlıktır. 

Gelelim 25 Haziran 1927 tarıhlı Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair kanuna: 

Madde I — Müteaddit vilayetleri alakadar eden ve bu vilayetlerin müşterek faaliyetiyle izalesi kabil olan ihtiyacat hudusunda, o vilayetler üzerinde, mevaddı atiyede muharrer salahiyetleri haiz Umumi Müfettişlikler teşkiline ve ihtiyacatın zail olmasıyla, bu Müfettişliklerin ilgasına hükumet mezundur. Umumi Müfettişlikler, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tayin olunur ve memuriyetleri- ne de aynı suretle nihayet verilir. 

Madde 2 — Umumi Müfettişlik kadroları, bütçelerle tayin olunur. Ancak senei maliye zarfında teşkiline lüzum görülecek Umumi Müfettişlik kadroları, Dahiliye Vekaleti 'nce bittanzim, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tatbik ve ertesi sene Meclisi Ali'ye arz olunur. Umumi Müfettişlik emrine, hükumetçe tensip edilecek Vekaletlerden, lüzumu kadar müşavir vesaire de ayrıca tahsis olunabilir. 

Madde 3 — Umumi Müfettişler, Dahiliye Vekaleti'ne merbut olup, mıntıkaları dahilinde asayiş ve inzibatın teminine nezaret ve kavanin ve nizamatın tamamii tatbik ve icrasına mütemadiyen takip ve murakabe ve Vekaletlerin kanunen haiz oldukları salahiyetlerden, İcra Vekilleri Heyeti 'nce kendilerine tevdiine karar verilenleri istimal eder. 

Muvakkat Madde- 1927 senesi zarfında Umumi Müfettişler teşkiline lüzum görüldüğü taktirde, bu teşkilatın icab ettireceği 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maaşat ve masarif için, masarifi gayri melhuza tertibinden, azami 80.000 Lira'nın, Dahiliye Vekaleti bütçesinde küşat edilecek bir faslı, mahsusa naklen sarfına hükumet mezundur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinde muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Kanun yürürlüğe girdikten sonra uygulamada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak için yönetmelik yayınlanır. Kanunun yasalaşmasında akla gelmeyen, dikkatten kaçan veya ifade edilmesi mahsurlu görülen hususlar detaylı olarak yönetmelikle izah edilir ve yürürlüğe sokulur. Bir kere böyle bir kanun meclisten geçtikten sonra mezkur konuyu genişletmek, detaylandırmak, kanun hilafına olsa dahi tatbikinde fayda mülahaza edilen tedbirleri monte etmek kolaydır. Cumhuriyetin bu evresinde kuvvetler birliği esas alındığından denetim mekanizmasının yokluğu, icranın yetkileri sınırsızca kullanabilmesine cevaz vermektedir. 
1921 Anayasasında Umumi Müfettişlik maddesi yer alırken, 
umum müfettişlerin sadece merkezi idareye bağlı yönetim birimlerindeki memurlar üzerinde tasarruf yetkisi vardı. 1927 yılında çıkarılan kanunda ise sadece memurlar üzerinde değil, valiler, askeri birlikler ve belediyeler üzerinde de denetim ve tasarruf yetkisi tanınmış bulunmamaktadır. Umum müfettişler, sadece idari açıdan değil, mali açıdan da (bütçe denetlemek, bütçeyi reddetmek, yeni bütçe yaptırmak gibi) teftiş ve murakabe yetkisine sahiptirler. Aciliyet arz eden hallerde sıkıyönetim ilanı da bu yetkiler arasındadır. 

1925 Şeyh Said Hadisesi (Kıyamı) nedeniyle başta Diyarbakır 
olmak üzere mücavir alandaki illerin tümünde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Olağanüstü bu yönetim şekli yürürlükte iken Umumi Müfettişlik Kanunu yasalaşır. Birinci Umum Müfettişliği olarak ifade edilen bu bölgede sıkıyönetim idaresi yerine Umum Müfettişlık uygulaması ikame edilir. 

İlgili kanunun müzakerelerinde dile getirildiği gibi Umumi Müfettişler, “Süper Valı”, “Bölge Valısı”, “Bölge Genel Valisi” 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olarak zikredilmişlerdir. Bu betimlemede bir yanlışlık bulunmamaktadır. Nitekim kanunda ödenek bakımından İçişleri Bakanlığı ile bir bağ kurulmuş olmasına rağmen hesap verebilirlik açısından Bakanlar Kuruluna karşı sorumlu tutulmaları, Umum Müfettişlik Kurumunun bu özerk konumunu doğrulamaktadır. 

Şeyh Said Ayaklanması olarak adlandırılan olaylar silsilesinin bastırılması için ilan edilen sıkıyönetim uygulaması Genç, Muş, Ergani, Elaziz, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Siverek, Urfa, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari ile Erzurum Vilayetinin Kiğı ve Hınıs kazalarını kapsar. 1927 yılında yürürlüğe giren Umumi Müfettişlik Kanunu ile anılan coğrafı bölge 1. Umum Müfettişliği Görev Alanı olarak ilan edilir. Atanan ilk Umum Müfettiş (Bölge Genel Valisi) İbrahim Tali Öngören'dir. Bu şahıs, 1932 yılına kadar zikredilen bölgede görev yapar. İbrahim Tali Öngören'in kimliği dikkat çekicidir. Kendisi, Askeri Tıp Doktoru olup, M. Kemal'in Samsun heyeti içinde yer almaktadır. Yine Erzurum ve Sivas Kongrelerine katılan heyetin de bir üyesidir. 1875 yılı İstanbul doğumlu olan bu zat, 1909 yılı Osmanlı Adliye Nazırıdır. Uzun yıllar fasılalı olarak Diyarbakır Milletvekilliği yapmıştır. Tabi bu görev aşkı Diyarbakır sevgisinden ileri gelmemektedir. Yeni düzenin mutad adamlarından biri olduğu için kritik görevlere atanması doğaldır. Diyarbakır mebusluğu, merkezden atanma şeklindedir. 

Umum Müfettişlik gibi siyasi bir göreve ancak İbrahim Tali Öngören gibi itimat edilecek ve sadakatinden şüphe duyulmayacak adam lazımdır. Kendisinin başka hünerleri de vardır. Yani referansları güçlüdür. Ermeni Hadisesinin nüksetmesi tehlikesine karşı 1920 yılında Şark Cephesi Başkanlığı, 1921 yılında Batum Başkonsolosluğu yapmıştır. Bakü Doğu Halkları Kurultayında Ankara Hükümetini temsil etmiş, Sovyetlerle Kemalistler arasındaki gizli pazarlıkların mimarlarından birisidir. Bolşeviklerin Kemalistlere yaptığı silah ve para/altın transferinin mutemet adamıdır. Böylesi bir şahsiyetin |. Umum Müfettişi olarak atanması isabetli bir tercihtir. 

İbrahim Tali Öngören'in sağlık gerekçesiyle görevi bırakmasından sonra Çanakkale Milletvekili Ahmet Hilmi Ergeneli atanmış, 1935 yılında ondan boşalan koltuğa Abidin Özmen oturmuştur. Daha önce Bitlis ve Muş Valiliklerini yapan Abidin Özmen Aydın Milletvekilidir. Görülüyor ki 1. Umum Müfettişlik makamına getirilenlerin hepsi politik kimlikleri havi olup, 1. 
Cumhuriyetin bu idari/siyasi kuruma verdiği ehemmiyeti göstermektedir. Abidin Özmen'den sonra 1943 yılında daha önce Şark İstiklal Mahkemeleri üyeliği de yapmış olan Bozok, Çankırı ve Yozgat Milletvekili Avni Doğan atanmıştır. 

Genel Valilik olarak da algılanan/tanımlanan bu makamların alt kadroları, yani müsteşarlar, müşavirler, şube müdürleri ağırlıklı olarak Genelkurmay Karargahından referanslı. subay ve sivıl memurlardan müteşekkildir. Umumi Müfettişlik Kurumunun gövdesini oluşturan kadroların sıradan memurlar olmadığı, çoğunun yerel ve bölgesel istihbarat elemanı olduğu açıktır. 

Birinci Umum Müfettişliğinin görev bölgesine ilişkin rapor ve icraatlarına ileride dönmek üzere İkinci Umum Müfettişliğine bir girizgah yapalım. İkinci Umumi Müfettişlik/Trakya Umumi Müfettişliği, yedi yıl sonra 1934 yılında kurulur. Bu müfettişliğin yetki alanı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale mıntıkalarıdır. Denebilir ki bu coğrafya, Türk nüfusunun ekseriyeti teşkil ettiği ve merkez için risk taşımayan bir bölgedir, Umumi Müfettişlik uygulaması hangi ihtiyacın eseridir? Yerinde ve doğru bir soru. Bu coğrafya, Balkan Savaşı öncesinden başlayarak, Birinci Dünya Savaşı boyunca ve savaş sonrası, özellikle 1923 nüfus mübadelesi ile yoğun bir şekilde Balkan Göçleri dalgasına maruz kalmıştır. Bölge, nafıa ve iskan konularında büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyadır. Rutin idari tedbirlerle sorunun üstesinden gelinemeyeceğini anlayan Ankara Hegemonyası, zecri ve mecburi bir tedbir olarak Umumi Müfettişlik kurumunu ihdas etmiştir. 

İkinci Umumi Müfettişlik görevine ilk atanan yine vazgeçilmez isim olan İbrahim Tali Öngören”dir. Öngören, bir yıl süreyle bu görevi ifa ettikten sonra sağlık nedenlerini ileri sürerek ayrılır. O'ndan boşalan makama Kazım Dirik atanır. Kendisi asker 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kökenli olup Mustafa Kemal'in Samsun heyeti üyelerindendir. 
Doğuda Tümen Komutanlığı, vali vekilliği yapmış olan Kazım Dirik, İzmir Valisi iken bu göreve layık görülmüştür. Kazım Dirik'ten sonra aynı göreve Abidin Özmen atanır. Ne de olsa bu uygulamada tecrübe konuşmaktadır. Böylesi kritik görevlere elbette düzenin en mutemet adamları atacaktır. 

Trakya'da asayiş sorunu olarak adlandırılan toplu kalkışmalar, kitlesel hareketler beklenmiyor ama, göçle birlikte iskan sorunu, toprak sorunu, geçim ve Iş sorunu acil çözüm bekleyen sorunlardır. 

Merkezi Erzurum olan Üçüncü Umumi Müfettişlik kurumunun 1935 yılında kurulduğu kabul edilmektedir. Çünkü bu müfettşliğin hangi tarihli kararmaame ile kurulduğu şimdilik bilinmemektedir. Yetki alanı, Erzurum, Kars, Gümüşhane, Çoruh, Erzincan, Trabzon ve Ağrı illeridir. Burada dikkatı çeken husus, Trabzon'un Umumi Müfettişlik mıntıkalarına dahil edilmiş olmasıdır. Trabzon'un konumu değerlendirildiğinde bazı gerekçeler söylenebilir. Yakın tarihe kadar Kuzey Anadolu coğrafyası ile İstanbul arasında mal ve insan taşımacılığı Trabzon üzerinden sağlanmıştır. Liman kenti olması, ticari bir kavşakta yer alması, Sosyalist eğilimli gelişmelere açık olması (Sovyet topraklarına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı), Laz, Hemşin, Gürcü nüfusun varlığı, geleneksel hale gelen asayişsizlık hadiseleri, Kürtlerle yakın ilişkiler gibi etkenler, Trabzon ilinin Üçüncü Umumi Müfettişlik kurumu faaliyet alanına dahıl edilmesinde rol oynamıştır. 

Üçüncü Umumi Müfettişlik makamına ilk atanan şahıs, Konya Milletvekili Tahsin Uzer'dir. Kendisi sivil olmasına rağmen askerlik yaparken binbaşı rütbesine kadar yükselmiş biridir. Osmanlı döneminde de Makedonya Umum Müfettişliğinde görev yaptığın- dan bu konuda tecrübe sahibidir. O'nu müteakip Nazif Ergin atanır. Kendisi Sivas Milletvekilliğini de yapmıştır. Daha sonra bu göreve Çanakkale Valisi Nizamettin Ataker getirilir. Bu şahıs önceki tarihlerde Van, Diyarbakır, Elaziz ve Urfa'da valılık yapmış biridir. 

16 Aralık 1935 tarihinde Mecliste kabul edilen kanun tasarısı 
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ile hem Dördüncü Umumi Müfettişlik Teşkilatı kurulur hem de Birinci ve Üçüncü Umumi Müfettişliklerin görev ve yetki alanları yeniden belirlenir. Dördüncü Umumi Müfettişlik teşkiline ilişkin kanun gerekçesi şu görüşe dayanır: 

“Coğrafi sınırları birbirini çevreleyen bir kısım illerin güvenlik ve yasa (inzibat), ekonomi, sosyal ve kültürel noktadan ve bayındırlık bakımından, yüksek salahiyet ve toplu görüş düzenliğini kollamak gereği ile, ülkemizin üç muhtelif cephesinde, Üç Umumi Müfettişlik kurulmuştur. Yeni teşkili takarrür eden Murat ve Munzur Vilayetleri ile Elaziz Valiliğini kaplamak üzere kurulan Dördüncü Umumi Müfettişlik, bu ülkede pek önemli bu işlerin yapılmasını temin için çok gerekli olmakla beraber, idari ve içtimai bakımdan özel durumlarla geliştirilmesi (inkişaf ettirilmesi) zaruri görülen Munzur vilayeti ile bu vilayete yakından ötürü Elaziz (Elazığ) ve Murat (Bingöl) vilayetlerinin birbirleriyle ilgili amme ödevlerini idare çığrının (idare nehci) en yüksek salahiyetlerle bezenmiş bu teessüsün murakabesine bağlanması, vatandaşların hukuki ve her yönden gelişmesi hususunda pek faydalı görülmüştür.” 

1921'deki Koçgiri Olayları Ankara'nın dikkatini, Orta Anadolu'nun doğu kesimi ile Dersim bölgesine çekmiştir. Fakat 
1925 Şeyh Said Ayaklanması konuyu ikinci plana iter. Birinci 
Cumhuriyet, devam eden kalkışma ve direnişlerden dolayı Dersim için planladığı paket programı bir türlü yürürlüğe koyamaz. Yine meseleye kat'i bir çözüm getirinceye kadar idari yapıda mümkün olan her tedbiri alır. Mesela burada görev yapan valilere “Bakan Yetkisi” verilmiştir. Kaymakam ve Nahiye Müdürlerine, gerektiğinde Kasaba, Nahiye ve Köy sınırlarını değiştirme yetkisi tanınmıştır. 1935'te artık sıranın Dersim'e geldiğine karar verilir. Çare yok artık, “Dersim vurulacak”, Dersim, Dersim olmaktan çıkarılacaktır. 

6 Ocak 1936 tarihinde yayınlanan Dördüncü Umumi Müfettişlik Kuruluş kararnamesinde şunlar belirtiliyor: 

“Orta Anadolu'nun doğu kısımlarında ve bilhassa Şark 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halkının mütekasif bulunduğu Dersim çevresinde idare ve inzibat işlerinin esaslı surette tanzim ve hükumet murakabesinin daha yakından ifasını temin için, yeniden kurulacak Bingöl, Tunceli ve Birinci Umumi Müfettişlik mıntıkasından ayrılacak Elaziz vilayetlerini ihtiva etmek ve 27 Teşrinisani (Kasım) 1927 tarihli talimname ile muayyen vazife ve salahiyetleri haiz olmak üzere, 1164 
sayılı kanunun birinci maddesine dayanarak, Dördüncü Umumi Müfettişlik kurulması, Dahiliye vekilliğinin 4 Ocak 1936 tarih ve 
52 sayılı tezkeresi ile yapılan teklif üzerine, İcra Vekilleri 
Heyeti 'nce 6 Ocak 1936'da onanmıştır.” 

Dördüncü Umumi Müfettişlik yetki alanı içerisine Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Erzincan mıntıkaları girmektedir. Yürürlüğe konan Tunceli kanunu ile birlikte mütalaa edildiğinde bu bölgedeki görevlendirmeler dikkat çekmektedir. Evvela görev yapacak Umumi Müfettişlerin en az Korgeneral olma koşulu getirilmiştir. Bölge müfettişi hem vali hem komutan hem de umumi müfettiş kimliğini bir arada taşıyacaktır. Bu göreve en iyi namzet de kayınpederi Sakallı Nurettin Paşa'dan feyiz almış bulunan 8 . 
Kolordu Komutanı Korgeneral Hüseyin Abdullah Alpdoğan'dır. 
Alpdoğan, Dördüncü Umumi Müfettişlik görevini 1936 yılından 
1943 yılına kadar yapar. Korgeneral Alpdoğan'ın ayrılmasıyla 
aynı göreve Korgeneral Muzaffer Ergüder atanır. 1946 tarihinde bölgede vali ve umum müfettişi olarak Korgeneral Ekrem Baydar'ı görmekteyiz. 

1947 yılında Adana, Mersin, Seyhan, Hatay, Gaziantep ve 
Maraş mıntıkalarında görev yapmak üzere Beşinci Umumi Müfettişlik kurulur. Bu bölge müfettişliğine Nizameddin Ataer tayın edilir. Bu bölgenin sorunları raporlar halinde hükümete sunulur. Urfa, Antep ve Hatay'da kaçakçılık olayları had safhadadır ve önlenmesi icap eder. Ziraat, ticaret ve ihracatın geliştirilmesi için özel tedbirlere ihtiyaç vardır. Alevi köyleri denetim altına alınmalı, okullar açılmalıdır. Maraş halkı çok geri ve iptidaidir. Orada kara kuvvet nüfus vardır. Okullaşma çok geridir. 
Parti, muhtelif ailelerin çarpışması suretinde devam etmektedir 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vs. Bu ve benzeri gerekçeler, Beşinci Umumi Müfettişliğin kurulmasına delalet eder. 

Umumi Müfettişlik Kurumu bir bütün ve yasal olarak 1952 
yılında Demokrat Parti iktidarında kaldırılmıştır. Tarihçesini öz olarak sunmuş bulunduğumuz bu özel siyasi kurumun icraatları ve alınan neticeler ayrı bir incelemenin konusudur. Yine de okuyucuya fikir vermesi açısından bu dönemi havi bazı raporlar- dan alıntı yapmak suretiyle tablo ana hatlarıyla ortaya konabilir. 
4.10.1930 tarihinde Birinci Umumi Müfettiş İbrahim Tali Öngören, Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği bir raporda şöyle demektedir: 

Başvekaleti Celileye, 

Umumi Müfettişlik mıntıkasındaki jandarma zabitlerinden bazıları üç seneden on seneye kadar oralarda ve hatta bir mevkide kalmak suretile halkla teklifsiz olmuş ve başka taraflara nakilden ümit kesmiş oldukları bilhassa altı yedi seneden beri mühim ve ağır şerait içinde yuvarlanmak suretile yorulmuş ve yıpranmış olduklarından vazifelerine icap eden ciddiyetle sarılmadıkları ve bir kısmı da oralı kızlarla evlenmiş olduklarından aileler arasındaki eyi ve fena hallerle bulaşmış hatta aile ve kabile münaferetini resmi vazifelerin ifasına alet edinerek mühim vak 'aların zuhuruna da sebep oldukları fülen sabit olduğundan seyyar alaylarda dahil olduğu halde adedi 130 dan fazla olmayan bu zabitlerin değiştirilmesi ve bundan sonra da oradaki kolordular zabirleri gibi 3 
seneden fazla kalmamaları esbabının temini hasseten istirham ederim, efendim. 

Birinci U. M. 


Bir orta karar insanı dahi teslim edecektir ki bu özel siyasi idare yetkilileri, sadece asayiş işleri ile meşgul olmamaktadırlar. 
Tam bir toplum mühendisliği yaparak, bölgede görev yapan memurların ailevi yapıları ve evlilik ilişkilerine kadar her şeyleriyle alakadar olmaktadırlar. Memur ve askeri yetkililerin yerel halkla tanışık olması, yerli halktan bireylerle evlilikler sakıncalı 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görülmektedir. Zihniyet tam bir müstemleke zihniyetidir. İsteniyor ki memur ve askerler, halka yabancı, halka soğuk, halka mesafeli ve halka kuşkulu baksın. Müfettiş Abidin Özmen ise yazdığı raporlardan birinde şunları tavsiye etmektedir: 

.. Bunun için: 

a) oŞark halkından ele başı olanların, propagandacılarla münasebeti hissedilenlerin, köyleri tahrip edilip etrafa dağılanların, herhangi bir surette gayri memnun hale gelmiş bulunanların, silahla hükümete karşı gelmiş, adli cezasını çekmiş ve kurtulmuş olanların, ceza mahiyetinde olmamak, Doğu vilayetlerinde ilgisi kalmamak üzere Batı vilayetlerine nakli... 

b) Türk muhacir getirtilerek, muayyen sahalara yerleştirilmesi... 

c) Gerek vilayetimizin bazısında, idari tedbirlerle anababasından iaşe temin etmek suretiyle, kurulagelmekte olan pansiyonlu mektepleri, mefkureci ve kuvvetli muallimlerin idaresinde olmak üzere kanunileştirip, Türk kültürü ve temsil esasına müstenit okutma yapmak... 

Görüldüğü üzere küçük çocukları ailelerinden kopararak devşirmek, zihnen düzene bağlı, ezberci, itaatkar bireyler haline getürmek İttihatçı anlayışın tarihsel bir mirasıdır. Zamane Kemalistleri boşuna İslami Vakıflara ve onların tedrisati faaliyetlerine kızmaktadırlar. Neticede hepsi bir ocağın müridi kollarıdır. 
Şimdi İkinci Umumi Müfettişi Kazım Dirik'in yazdığı raporlar- dan birinden bir bölüm aktaralım: 

Burada Çerkezler ve Pomaklar ve Yahudiler vardır. (Trakya Bölgesini kastediyor. 4.G.) Çerkezler Türkiye 'nin Avrupa mıntıkasında yoktur. Biga ve Gönen havalisinde vardır. Mütareke ve milli savaşımızda Çerkez ve bazı Pomak köylerinin birleşerek, bize acı neticeler verdiği malum. Bundan sonra herkes namusuyla çalışıyor ve onlardan bir zarar görülmüyor. Bu demek değildir ki, tedbir almayalım. Çerkez kesafetine dokunmuş değiliz. Kültür ve içtimai hareketler ilerledikçe, böyle batıl endişeye kapılmayacaklarından eminim. Burada Pomak mevzuu üzerinde konuşalım. Pomaklar, son 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asırda Balkanlarda bulunmuş ve Türk kültüründen uzak kalmış olduklarından, dil bakımından zaafa uğramışlardır. ... 

Bölgemizde Aleviler vardır. Aleviler bütün memlekette bir, iki milyonu aşmıştır. Bunlar eski Türkmenlerdir.... Bunlara tahtacı, kızılbaş derler. Bunlar kültür ve terbiye hareketleri ile ıslah edilebilirler... 

Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer 1936'da Başbakan İnönü'ye özetle şöyle hitap etmektedir: 


Yüce Şefim, 

Çok kısa mazinin, muhtelif sebepler tesirile, Karadeniz halkının bir kısım münevver tabakası üzerinde yanlış bir iz bıraktığını gördüm. Hiç işlenmemiş yabani düşüncelerin, memleket hayatiyetinde, ufak tefek temevvüçler yaptığını anladım. 

Endişei ferda ile yabancı durumda kalan ve mülkü millet hizmet edebilecek bir varlık sahibi görülen bu evlatlarla, ayrı ayrı, üçer beşer, görüşmeler yaptım. Mesela: Onlardan beş onu, hürriyet itilafın Bayraktarlığını etmiş, bir kısmı terakki perverlerin ön safına geçmiş, bir takımı eski vali Deli Hamid 'in kafasına uyarak mahnuk Şükrü 'nün (Topal Osman'ın katlettiği Trabzon Milletvekili A.G.) cenazesi töreninde nutuklar vermiş, çılgınlıklar yapmış, bazıları başlangıçta Milli harekete karşı uzak durmuş, İstanbul'a savuşmuş, birkaçı mütarekenin korkulu günlerinde Trabzon Metropolitinin elini öpmüş, Vahdettin'e telgraflar çekmiş. 

Hulasa; yirmi yıl içinde bilerek ve bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek milli, ahlaki, içtimai ve tarihi kusurlar, kabahatlar ve yanlışlıklar yapmışlardır... 

Muhtelif zemin ve zamanlarda toplantı vesileleri buldum. 
Bütün dertleri, hastalıkları ortaya koydum... 

Büyük Şefim; didindiğim, çırpındığım ve üzüldüğüm dava da budur. Korgeneral Abdurrahman Gürman'ın yüksek katınıza iriştireceğini bildiğim şu yazılarımla vaziyeti olduğu gibi arz etmeyi bir fırsat gördüm. 

Kıymetli huzurunuzu şikayetle değil, emir ve işaret buyurduğunuz büyük işlerle işgal etmek yegane emelimdir ve bunu, yapacağım. 

Derin saygı ve sevgilerimle ellerinizden öper bana her dönemden yardımlarınızı candan dilerim. Sevgili büyük şefim. 

Yukarıda özet şeklinde sunduğumuz yazıdan da anlaşılacağı üzere son yirmi yılın siyası muhasebesi yapılmaktadır. Ali Şükrü'nün katledilmesini müteakip Meclis, neredeyse Mustafa Kemal için tutuklama kararı çıkartma noktasına gelmişti. Topal Osman, fail olarak ölü ele geçirilmiş ve Meclis binası önünde ayaklarından asılarak üç gün boyunca teşhir edilmişti. Şimdi anlıyoruz ki Trabzon'da Ali Şükrü'nün cenaze törenine katılmış olmak, Ankara Galipleri için bir suçtur. O gün için sessiz karşılanan hatta destek verilen bu tepkiler yirmi yıl sonra kişilerin önüne bir sabıka kaydı olarak çıkarılmaktadır. 

Tunceli Kanununun yürürlüğe girmesiyle hemen hemen aynı tarihlerde ihdas edilen Dördüncü Umumi Müfettişliğin kanunu görüşülürken zikredilen tema şöyledir: 

“Askeri ve idari bazı zaruretlar dolayısıyla pek mahdut bir mıntıkaya münhasır bulunmak üzere, aynı zamanda Dördüncü Umumi Müfettişliğin bilfiil müfettişliğini yapacak olan Munzur Valisine istisnai salahiyetlerin, hali hazırda mevzuat ile normal surette idaresi mümkün olan Üçüncü Müfettişliğe... 

Normal olmayan durumundan dolayı muvakkat bir zaman için ayrı ve istisnai bir kanunla idaresi kararlaştırılan Tunceli vilayetinin askeri valisine verilen salahiyetler, yalnız bu vilayete mahsus olup, aynı zamanda dördüncü bölgenin Umumi Müfettişi olan Tunceli Valisi, bu salahiyetini Müfettişi Umumi sıfatıyla bölgeye merbut diğer vilayetlerde istimal edemeyeceğine göre, mahalli ve mevzi olmakla beraber, muvakkat bir zaman için kabul edilen bu salahiyetlerin... 

Mevzu bahsedilen salahiyet, Müfettişlik için kabul edilmiş olmayıp, Munzur 'un ehemmiyetine binaen ora valiliğine tayin edilecek zata verilmiştir. 

Dördüncü Umumi MüfettişliSi yapacak olan Munzur Valisine 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verilmiş düşünülen salahiyetler, bu havalinin arz ettiği engin hususiyete binaen devletçe alınması lüzumlu görülen zaruri tedbirlerden mütevellittir. N 

Yeniden ihdas edilen Munzur vilayetine tayin buyurulan Kolordu Kumandanı Valinin, aynı zamanda Müfettişlik salahiyetini haiz olması suretiyle, kendisine kanunu mahsusla verilecek olan hak ve salahiyetler, Munzur vilayetinin kabili red olmayan hususiyet haline binaendir. Daha açıkçası, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının tamamı tamamına tatbikine imkan bulunmayan ve umumi asayişi dahi tehdit edegelen bir havalinin 1slahı haline matuf bir zarureti idaredir. Üçüncü Umumi Müfettişlik mıntıkasında böyle bir zaruret yoktur. 

Bu gibi fevkalade salahiyetlerin, rejimin şerefi ve itibarı üzerine bir aksi tesir yapacağını da nazarı dikkate almak zaruridir. 

Yeni kurulacak Munzur Vali ve Müfettişliğine bu salahiyetin de verilmesine dair kanun lahiyasına Vekilliğimizce(...) muvafakat edilmiş olması, bu bölge şartlarının istisnai hükümleri havi kanun zaruri kılmasındandır.” 

Burada enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. Aynı şahıs, birden çok vilayet hudutlarını kapsayan bir bölgede görev icra edecektir. Hem Vali, hem Komutan hem de Umumi Müfettiş sıfatlarını birlikte taşıyan bu şahsa Munzur Vilayeti için ekstrem yetkiler verilmiştir. Deniyor ki sen bu yetkileri Munzur Vilayeti için kullanacaksın ama diğer vilayetler için kullanmayacaksın. 
Peki bu yetkiler Elaziz, Bingöl ve Erzincan için de kullanıldığı zaman kim veya hangi makam denetleyecektir? Açıktır ki meclisteki tepkileri yatıştırmak için böyle bir sınırlama getirilmiştir ancak fuliyatta bu yetkiler bütün bölgeye şamil olmak üzere kullanılmıştır. Hele Korgeneral Hüseyin Abdullah Alpdoğan, kendini tam da göstereceği bir fırsat yakalamışken... Nitekim Alpdoğan Paşa'nın bu üstün hizmet gayretlerini bizzat müşahade eden İsmet İnönü, kendisine şu mektubu gönderir: 


“Kardeşim Alpdoğan, 
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Yurda döner dönmez işlerinizi yakından takibe başladım. 
Seyahat esnasında da her gün sizi takip ediyordum. Aldığınız neticelerden memnun oldum. Mareşal (Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak) size ve idarenize (askeri ve mülki) itimadını arttırmış olarak dönmüştür. Bunu müşahade etmek bana ayrıca sevinç verdi. 

Atatürk sizden bana büyük taktir ve memnuniyetle bahsetti. 
Bilhassa Hanımefendinin asalet ve nezaketi Sabiha Gökçen 'e gösterdiği alaka ve şefkat kendisini pek mütehassis etmiştir. 

Başladığımız Dersim ıslahatı işini tam muvaffakiyetle bitirmemiz için icap ettikçe her türlü yardımları yapmaktan geri durmayacağız. İki üç sene uğraşmak icap edeceğini tasavvur etmek muvafıktır. Bilhassa, kışın dahi askeri vaziyet ve hakimiyetimizi muhafaza etmemiz belki, şimdiye kadar yapılan sel seferlerinden farklı olmak üzere kışın ufak mikyasta harekat yapmaklığımız icap edecektir. Yol ve inşaat işlerini ona göre tamamlamanız ve ilerletmeniz lazım. 

Huzuru kalb ve kati muvaffakiyeti inancı ile çalışmanız için bütün sebepler ve şartlar mevcuttur. 
Muhabbet ile gözlerinizden öperim kardeşim. 


, 


İsmet İnönü' 


Burada, yani Dersim kıtalına “sel seferi” sıfatını yakıştırır Başvekil. Haksız da sayılmaz. Azgın akan yağmur ve kar suları kontrol edilemeyince önüne gelen her engeli, her cismi, her canlıyı, her yapıyı alır götürür. Geriye kum, yıkıntı artıkları ve molozlar kalır. Ayakta kalanlar, bu sel yıkıntıları arasında yeni bir hayatın emarelerini aramaya koyulurlar. Tabi işe yarar bir şey bulabilirlerse... 

Bu tablo, “Paşalar”a bir türlü toz kondurmayan ve halen CHP'nin önemli bir kitle tabanını oluşturan Dersimli Alevilere ithaf olunur. Çünkü bu kesim, Dersim Katliamı için siyasi pozisyonları sorgulandığında hep “Atatürk'ün hastalığı, İsmet İnönünün başbakan olmadığı” yalanının arkasına sığınmaya 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süregelmişlerdir. Ama gerçekler acımasızdır, ınsanın yüzüne fena çarpar. 

Sabiha Gökçen'e gösterilmiş bulunan ihtimamı es geçmemek lazım. Ne de olsa Sabiha, milli bir kahramandır. Kendisi, ilk kadın savaş pilotumuz olup bütün hünerini, mesleki inceliklerini Dersim Halkı üzerinde göstermiştir. Nasıl kı 1915 yılında Erzincan ve Trabzon'da Ermeni kadın ve çocuklar, tıbbi deneylerde kobay olarak kullanıldıysa; 1937-38'de Dersim Halkı da Cumhuriyetin yeni silahlarının denendiği atış ve tatbikat alanı olarak kullanılmıştır. Harekat sonrasında yapılan keşif ve tespitlerde silahların isabet oranı, tesir mesafeleri, etki alanları ve tahrip güçleri ölçülmüştür. Bu açıdan Dersimliler de Kemalist Cumhuriyetin sılah deneme kobaylarıdır. 
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ÇERKES TRAJEDİSİ 


Kuzey Kafkasya'da yaşayan kavimler topluluğunun ortak adıdır “Çerkes”. Bu halklar geç zaman Müslümanları olup hemen hemen tamamı Sunni-Hanefi mezhebinden, Nakşibendi tarikatındandırlar. Neden olmasın ki? Osmanlı Sarayının bölgeye yolladığı mollalar, softalar, fakiler vasıtasıyla islam inancıyla tanışmış ve belli bir zaman periyodu içinde Müslüman olmuşlardır. Saraydan giden din görevlilerinin (misyonerlerin) tamamı Sunni-Hanefi ve Nakşidirler. Dolayısıyla Çerkeslerin vasıta, tebliğ ve bilgi kaynağı olarak mota mot islamın bu yorumunu benimsemeleri tabiidir. 

Kafkas Halklarının Anadolu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrıka ile temasları çok eskilere dayanmaktadır. Hatta Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde Memluk Devleti yıkılırken oradaki (Memluk Devletinin) yönetici profilinin ağırlıklı olarak Çerkes olduğu bilinmektedir. Bu halkların Osmanlı'ya gelişleri, Saraya yakın duruşları, Sarayda ve askeri-istihbari yapıda makam sahibi olmaları yeni değildir. Ancak büyük ve kitlesel göçlerin olduğu yıllar 1850 — 1870 yılları arasıdır. Özellikle 1865 yılı Çerkes göçünün zirve yaptığı tarihtir. 

Kaskasya'dan Çarlık Rusyası'nın baskısıyla Osmanlı topraklarına kitlesel göç şeklinde gelenler ağırlıklı olarak Adıge, Ubıh, Hatkoy, Kabardey, Abhaz, Abaza ve Çeçen, Gürcü, Terekeme ve Ahıska'lılardır. Bunlar arasında Ubıh Halkı ne yazık ki kendi dilini koruyamamış, bu dil kaybolan diller arasında arşivdeki yerini almış bulunmaktadır. 
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Tarihçilerin tahminine göre kümülatif olarak hicret edenlerin sayısı 2 milyon civarındadır. Büyük bir kısmı, Karadeniz üzerinden Osmanlı topraklarına doğru bir rota izlerler. Yine tahminlere göre 500 bin kişi yollarda telef olur. Gemilerde ölenlerin cesedi denize atılmak zorunda kalınır. Başta Karadeniz limanları olmak üzere ulaşılabilen her yerden karaya çıkılmak istenir. 
Ancak yerli halk çoğu yerde limanlarda toplanarak ve yerel otoritelerin direktifleriyle mahalli resmi güçler, gelenlerin karaya çıkmasına engel olurlar. Gemiler, modern ve donanımlı değildir. 
Yolcuların günlük ihtiyaçlarını karşılamak büyük sorun olmaya başlar. Bulaşıcı hastalıklar baş gösterir. Ölümler sıradan vaka olarak zuhur eder. Bir limanda engellenen gemi, bir başka limanda şansını denemek için tekrar denize açılır. Bu çileli ve zorlu yolculuk aylarca sürer. İstanbul limanlarında inemeyenler, sahilleri takip ederek İzmir'e ulaşırlar. Fakat aynı muamele burada da sergilenir. Bir kısım gemi, son çare olarak rotalarını Suriye ve Lübnan'a doğru kırarlar. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine giren Kafkas topluluklarının iskanı son derece stratejik ve hesaplı bir plan dahilinde sağlanmıştır. Samsun'u bir nirengi olarak kabul edersek oradan Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri-Uzunyayla, Maraş istikametinde bir yay üzerine dağıtılırlar. Amaç bellidir. Kürt coğrafyasının batısında bir güvenlik koridoru oluşturmak ve bu yolla Ermeni — Kürt etnisitesini dengelemektir. Hatta Çerkes savaşçılığını kullanarak Avşar Boylarının Orta Anadolu yaylaları ile Çukurova arasında süregelen göç hareketlerinde dolayı ilkbahar ve sonbaharda neden olunan zarar-ziyanları minimize etmektir. 

Osmanlı, batıda Çerkesleri, Sakarya'dan başlayarak Düzce, Yalova, Bursa, Balıkesir hattına yaymış, Rum nüfusunu dengelerken Adapazarı civarındaki bataklık arazileri bu şekilde ıslah etmenin yolunu bulmuş olmaktadır. 

Çerkesler, geleneksel/toplumsal yapıları itibariyle özellikle Kadın-erkek ve diğer sosyal yapılar arasında kast sitemine benzer bir ilişki tarzı mevcuttur. Sınıf değiştirmek çok zordur. Toplum; 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içine kapalı, sıkı kuralların egemen olduğu aile içi bir eğitim anlayışı egemendir. Erkek çocukların bile başka ailelerin yanına verilerek uzun müddet orada eğitilmeleri ve hayata karşı pişmeleri beklenir. Katı evlilik kuralları, kişiye yüklenen sorumluluklar, diğer toplumlarla olan temasın yetersizliği, onları katı komünal yapılar içerisine hapsetmiştir. Çerkeslerde, erkeğin kadın üzerinde sınırsız hakka sahip olma geleneği, Çerkes kadınlarının güzelliği yanında mutlak itaatkar olmalarıyla ön plana çıkar. Zaten az çok Sarayla aşinalıkları vardır. Osmanlının batıda hızla toprak kaybetmesi, gelir kayıpları yanında, padişahların asla vazgeçemedikleri harem hayatının temel unsuru cariye kaynağını da kurutmuş oldu. Kafkas göçleri, Osmanlı hanedanı için yeni kaynak ve imkan fırsatı yarattı. Bütün Saray erbabı, ihtiyaç duydukları halayık, dadı, sazende, rakkase vb. bu yeni kaynaktan temin etmeye başladılar. Yeni dönemde sadece Saray içi hizmetler değil, askeri hizmetlere ilaveten akrabalık ilişkileri de tesis edilmeye başlandı. 
Ancak, örülen bu toplumsal ilişkiler yumağına rağmen, Osmanlı, Çerkesleri Anadolu topraklarına serpiştirirken hiçbir bölgede çoğunluğu teşkil etmemeleri için azami dikkati göstermiştir. 

Çerkez — Saray ilişkisine örnek olsun diye hatırlatmak lazım. 
Mehmet Vahdettin İtalya'da sürgündeyken ölümünden bir ay önce Nevzat adında Çerkes bir kızla son nikahını kıydırmıştır. Vahdettin'in ölümünden sonra Türkiye'ye dönen Nevzat Hanım 1976 
yılında İstanbul'da vefat etmiştir. (Olay, İtalya'nın San Remo Kasabasında cereyan etmiştir.) 

Birinci paylaşım savaşı başlangıcında İTC yöneticileri, kendilerine bağlı gizli askeri-istihbarı ve operasyonel bir teşkilata ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaca binaen Teşkilat-ı Mahsusa kurulmuştur. 
Zaman zaman Umur-u Şarkiye, Fedai Zabıtan ismiyle de anılır. İşte bu teşkilatın öncü kadroları ve silahşorları ağırlıklı olarak Çerkesler- den mürekkeptir. Teşkilatın ilk başkanı Süleyman Askeri Çerkes”'dir. 
Devamında Eşref Kuşçubaşı, Hüsamettin Ertürk, Hacı Sami, Reşit Bey, Tevfik Bey, Ahmet ve Yakup Cemil gibi isimler söylenebilir. 
Neredeyse Teşkilat-ı Mahsusa bir Çerkes kuruluşudur. 1922 yılında 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Ethem Bey ile Mustafa Kemal'in ilişkileri bozulunca teşkilata karşı bir güvensizlik doğmuş ve gözden düşmüştür. 

Bu örgüt, istihbarat faaliyetleri yanında propaganda, sabotaj, suikast ve askeri faaliyetler yürüten silahlı bir yapıdır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın elemanlarının marifetleri, muhaliflerin, Helenlerin, Ermenilerin ve Kürtlerin belleğinde derin bir yer edinmiştir. 

Kürtler, Abdülhamit zamanında kısmen sılahlanmıştı. 
“Hamidiye Alayları” kisvesi altında hiçbir kurumsal/programatik eğitim almamış bir kısım Kürt ağalarına “Paşa” rütbesi verilmişti. 
Kürtler aşiret temelli askeri yapılarıyla Ruslara, Ermenilere ve diğer Kürtlere karşı organize olmuşlardı. Çerkesler ise geleneksel savaşçı karakterlerini kullanarak, savaşın başlamasıyla Kuvvayı Seyyare şeklinde sahneye çıktılar. Gerek Kürtler, gerek Çerkesler; Rus, Ermeni ve Helen karşıtı mücadeleye yeni topraklar, yeni mülkler ve zenginlikler kazanmak gayesiyle atıldılar. Göçler, sürgünler, katliamlar sonucu sahipsiz kalan mülk ve servetin sahibi olma arzusu, bu iki halkın elitlerini ve egemenlerini müthiş kamçılıyordu. İşte Batı Anadolu'da Çerkes Çete faaliyetlerinin çok ön plana çıkması biraz da bu saiklerle açıklanabilir. 

Diğer tarafta Eskişehir ve civarı, Tatar nüfusunun yoğun olarak yerleştiği, sosyalist fikirlerin taban bulduğu bir bölgedir. Ethem Bey ve yakın çevresinin bu fikirlerden etkilendiği kuşkusuzdur. 
Bu açıdan ideolojik olarak Ankara Delegasyonundan farklı düşünmektedir. Başta da belirttiğimiz gibi Kemalist hareket İttihatçı bir harekettir. Enver'den farkı, programının minimal olmasıdır. Şu halde İttihatçı Hareketi; Enverist ve Kemalist olarak iki evre, iki program olarak anlayabiliriz. Enverizm, genişlemeci, Türkçü-Turancı; Kemalizm ise Misak-ı Millici, Türkçü”'dür. Enver, Maksımal bir program takip ederken, Kemal, minimal bir programın dünya ve bölge realitesine daha uygun düşeceğini öngörmektedir. 

Bu yapıyla, Kemalistlerin Ethem Bey'i sindirmeleri hiç kolay değildir. Kemalist Ekip, kendilerini güvende ve yeteri güçte hissedinceye kadar Ethem ve kardeşi Reşit ile dostane geçinmişlerdir. Sıkıntıya her düştüklerinde Ethem'den askeri ve operasyonel yardım istemekten geri durmamışlar ancak muhtemel bir rakip olma riskine karşı tedbiri de elden bırakmamışlardır. Mesela Yozgat/Çapanoğlu Ayaklanması, Ethem Bey vasıtasıyla bastırılabilmiştir. Ne zaman ki Ethem Bey, Kemal ve arkadaşlarının politikalarına tavır almış; o andan itibaren Ethem gitmiş, yerine “Çerkes Ethem” gelmiştir. 1922'lerde Kuvva-yı Milliye, Kuvvayı Seyyare isimleri yasaklanmıştır. Kemalist manevra karşısında yalnız kalan Ethem, Yunan kuvvetlerinin mıntıkasına geçmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak, Ankara güçlerine tek kurşun sıkmamış, önce Yunanistan, sonra Ortadoğu'ya geçerek yaşamını orada tamamlamıştır. Kemalistlerin, hakkında çıkardığı “Hain” yaftasını gurur meselesi yaparak affa rağmen bir daha Anadolu topraklarına dönmemiştir. 

-Burada iki hususun altını çizme gereği doğuyor. Milli Mücadele olarak nitelenen mücadele döneminde Çerkez nüfus hep ön cephelerde savaşırken tek kelime Türkçe bilmemektedirler. Bu gün ise Çerkesce bilen Çerkez bulmak neredeyse ımkansızdır. Bir başka husus ise Ethem Bey ve arkadaşlarına reva görülen muameleye karşı Çerkes aydınlarının yaklaşım tarzıdır. Mümkün mertebe Mustafa Kemal'i olaydan azade tutarak bütün kabahati İsmet İnönü'ye yükleme eğilimi göze çarpmaktadır. Bu değerlendirmenin doğru olmadığı açıktır. Bize göre, Alevi kesimin Dersim Katliamını Celal Bayar'a yükleme gayreti gibi bir yaklaşım olup, bu tarz anlayış, tarihi hakikatlerle bağdaşmamaktadır. Şu şekilde ifade etmek amacını aşmak olmasa gerek: Hem Çerkeslerin İsmet İnönü'yü hedef almaları, hem de Alevilerin Celal Bayar'ı suçlamaları, müesses nizamın asıl sahiplerini hedef almayı göze alamamaları ile açıklanabilir. Mustafa Kemal'e yönelecek eleştiriler, yeni düzeni direkt hedef alan eleştiri karakteri kazanır. Böyle bir eleştiri konsepti Kemalist Cumhuriyete muhalif olmayı gerektirir. Hem Çerkesler hem de Aleviler böyle bir konumda olmaktan ısrarla kaçınmaktadırlar. Çünkü böylesi bir tavır, hem risk almayı hem de düzenin sunduğu imkanlardan/avantaj- lardan vazgeçmeyi gerektirir. 
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ERZURUM KONGESİ VE ANKARA SERÜVENİ 


Daha önce belirttiğimiz gibi beş vilayet temsilcisinin katılımı ile 10 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum'da bir kongrenin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Bu iller, Trabzon, Erzurum, Sivas, Van ve Biıtlis'tir. Katılacak delege sayısı 62'dir. Mustafa Kemal Erzurum'a geldiği zaman Kumandan Kazım Karabekir'e ricat eder. 
Hatta tutuklanma riskini de düşünerek Karabekir'in kendisi hakkında nasıl bir muamele yapacağını sorar. Karabekir, birlikte çalışacaklarını, esas meselenin memleketin istikbali olduğunu söyler. Bir sorun vardır, kongre hazırlıkları tamamlanmış ve kongre toplanmak üzeredir ancak Mustafa Kemal'in hiçbir sıfatı yoktur ve kongreye katılma durumu sıkıntılıdır. Kongrenin siyasi öncülüğünü Vilayet-ı Şarkıyye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti yapmaktadır. 

O dönem Erzurum'da “Albayrak” gazetesi yayınlanmaktadır ve sol eğilimlidir. Gazete sahiplerinden sosyalist fikirleri savunan Cevat Dursunoğlu yaptığı jestle delegelik hakkından feragat ederek yerini Mustafa Kemal'e verir ve bu yolla M. Kemal'in kongreye iştiraki sağlanmış olur. Önceden kararlaştırılan tarihte kongre toplanamamıştır çünkü delegeler vaktinde gelememişlerdir. Nihayet 23 Temmuz 1919'da kongre toplanır ve M. Kemal kongre başkanlığına seçilir. Burada alınan kararlar, kısmen bilinmekte, her zaman mutat olduğu üzere sansür mekanizması ile sakıncalı görülen kısımlar çıkarılıp günün konjonktürü ile uyumlu hale getirildikten sonra neşredilmektedir. Bu memlekette tarihi belgelerin imhası ve tahrifatı kural haline getirilmiş olup yapılanda hiçbir beis görülmemektedir. Tahmin edileceği üzere en büyük tahrifat, Kürtlerle ilgili olan kısımlardır. 

Kongre kararları, Amasya tamimi ile benzerlik taşımaktadır. 
Vatanın bütünlüğü, milli savunma, İstanbul hükümetinin iradesizliği, genel asayişin temini, milli güçlerin koordinasyonu gibi konular karara bağlanır. Burada dikkate şayan husus şudur: Bütün kongrelerde, toplantılarda mutat olarak tekrarlanan iki temel konu bulunmaktadır. Bunlardan biri, her şart altında Saltanat ve Hilafetin korunmasının vazgeçilmez hedef olduğu, ikincisi ise Kürtlere muhtar yönetim hakkının tanınacağı mevzuudur. 

Erzurum Kongresinde M. Kemal, belirleyici değildir ve bu eksikliği Sivas Kongresinde telafı etme niyetindedir. Ama baştan itibaren bir siyasi program ve bir siyasi hedefler manzumesi temelinde yürütülmeyen bu toplantıların sonuç bildirileri daha sonra Kemalist egemenlikle neticelenen Cumhuriyet döneminde büyük sansür ve tahrifatlara uğrar. Erzurum Kongresinde Kürt delegasyonunun da ağırlığı ile karar metinlerinde yer alan Kürt ve Kürdistan kavramları, meseleye ilişkin çözüm önermeleri tamamıyla ayıklanarak orijinal hallerinden çok değişik kararlar olarak yayınlanmıştır. 

Sivas kongresi, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapılmıştır. Erzurum'da seçilen Heyet-i Temsiliye üyeleri dışında Batı ve Orta Anadolu illeri temsilcileri de katılmıştır. Katılan delege sayısı net değildir, çeşitli kaynaklar 31 ile 41 arasında değişik sayılar vermektedirler. Burada alının kararlar da benzerdir. Dikkate şayan husus ise ABD mandacılığına göz kırpılmasıdır. 

ABD başkanı Wilson, General Harbord başkanlığında bir heyeti Anadolu'ya göndererek genel durum hakkında rapor hazırlamasını ister. Başlangıçta inceleme konusu Ermenilerle sınırlı gibidir. Burada Ermenileri kapsayan bir manda idaresinin imkanlarının araştırılmasıdır. Ancak Türk kesimi, Ermenilerden daha istekli bir ABD mandası taraftarıdır. Heyet, yaptığı incelemede 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muhtemel bir Ermeni hamiliğinin tek başına mümkün olamayacağını, ancak Türkler için de benzer bir siyasi düzenlemenin yapılması şartıyla sürdürülebilir olacağını tespit etmişlerdi. 
Sadece bu da değil. Ayrıca her iki tarafın ıslahı ve kalkınması için transfer edilecek sermayenin güvenliği için askeri güç transferinin de elzem olduğunu rapor ettiler. Oysa ABD, bu dönemde Ortadoğu'ya asker gönderme gibi bir niyet taşımamaktadır. Manda fikri bu nedenle realize edilemedi. 

Sivas'ta sıkıntılı konulardan biri İttihatçı harekete karşı oluşan halk tepkisinin nasıl dindirileceğidir. Koca İmparatorluk bu maceraperestler yüzünden işgale uğramış, saltanat ve hilafetin istiklalı tehlikeye girmiştir düşüncesi yaygın bir kabul görmektedir. Hal böyle olunca da kongre delegasyonu ile düzenleyicilerinin önemli bir kesiminin İttihatçı olması işleri zorlaştırmaktadır. İttihatçılık kisvesinden bir an önce kurtulmak gerekiyordu. Topluma karşı yayınlanan deklarasyonda İttihatçılık reddedilerek yeni bir imaj yaratılmaya çalışıldı. O güne kadar mahalli güçleri koordine eden, iletişimi sağlayan, lojistik desteği ve ihtiyaçları temin eden hep Teceddüt Fırkasına bağlı “Karakol Cemiyetleri ”dir. Bu oluşumların etkin üyelerinin hepsi yeminli İttihatçılardır. Bu sakıncayı gidermek için görüntüde İttihat gömleği çıkarıldı. 

Tarihi belgeler ya imha edilmiş ya da tahrif. Dolayısıyla toplumun doğru bilgilenmesinin imkanları epey daraltılmış bulunmaktadır. Yine de kıyıda köşede bilgi kırıntılarını bir araya getirerek pazılı tamamlamak mümkün olabilmektedir. Sultanahmet Mitinginin ateşli hatibi Halide Edip Adıvar, M. Kemal'e gönderdiği mektupta; “/5-20 yıllık Amerikan mandası Türkiye 'yi ekonomik, sosyal ve siyasi alanda çağdaş bir ülke haline getirecektir ve düşman ülkelerin topraklarımız üzerindeki emellerinden bizi kurtaracaktır ” demektedir. Kongrede söz alan Refet Bey (Paşa) şunları ifade eder: “Manda istiklalimize mani değildir. 
Manda ile kuvvetlenirsek, istiklalimize daha iyi sahip oluruz. 
Kuvvetli olmayıp, zayıf kalırsak, işte ozaman manda altında eziliriz. Şurası muhakkaktır ki, bugün İngiltere, Fransa, İtalya hatta 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Yunanistan bizi taksim etmek istiyorlar. Fakat biz eğer, Amerika gibi büyük bir devletin kefaleti altında bir sulh yapacak olursak, ileride müsait şartlar bulunca hemen döner faydamızı sağlarız. 
Her halde bir Amerika kefaletini kabul etmek zorundayız. ” Devamında söz alan Rauf Orbay, Erzurum Kongre kararlarını referans göstererek şöyle demektedir: “... bir an evvel kuvvetlenmenin çaresini bulmamız lazım. Kanaatime göre bu ancak, tarafsızlığı malum olan Amerika'nın yardımını kabulle kabil olabilir. ... 
bence bu davayı halletmek için her şeyden evvel, bir yolunu bulup Amerikan Kongresine müracaatla, oradan bir heyet davet etmeliyiz. Böyle bir heyetin Anadolu 'ya gelmesini sağlayabilirsek, bunlara memleketimizi inceleme fırsatını vererek.... Amerika'nın müzaheretini saglamak imkanı bulabiliriz. ” Bütün bu tartışmaları hiç tepki vermeden dinleyen Mustafa Kemal, Denetlemeler için doğu vılayetlerine gitmekte olan Amerikalı General Harbord ile Sivas'ta görüşür. General Harbord, Amerika'ya gönderdiği raporda “... Milli Müdafaa Fırkasının, reisleri Mustafa Kemal Paşa 'nın beyanatına nazaran, menfaattar olmayan tek bir devletin, tercihan Amerika mandası altında imparatorluğun tamamiyeti mülkiyesini muhafaza etmektir. Sivas ta Amerikan heyetine an askerle bazı işgallere rıza gösterildiği ve mandanın Amerika tarafından teklifi halinde, bunun halkımıza kabul ettirileceği...” belirtmektedir. Mustafa Kemal, yazılarında bu görüşmeden hiç bahsetmemektedir. Kazım Karabekir, bu fikirler manzumesine karşı çıkarak, “milletimiz aynı fikirde değil” şeklinde tavır koymuştur. Devamla “hiçbir otoritenin böyle bir karar almaya yetkisi yoktur” diye ilave etmiştir. 

21 Aralık 1918'da kapatılan Meclis-i Mebusan'nın yeniden 
açılması talep edildi. İstanbul Hükümeti, 9 Ekim 1919'da seçimlerin yenileneceğini ve meclisin açılacağını ilan etti. Mustafa Kemal bu seçimde Erzurum'dan aday oldu. 12 Ocak 1920 tarıhinde Meclis-i Mebusan son kez açıldı. İtilaf Devletleri, 18 Mart 1920”de İstanbul'u işgal ederek bir kısım mebusu meclisten attılar, bir kısmını da tutukladılar. 
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Bu gelişme üzerine İstanbul'da çalışma ortamı kalmadığından 
Meclis-i Mebusan'ın Ankara'da toplanmasına karar verildi. 19 
Mart 1920 tarihinde illere, müstakil livalara kolordu komutanlıklarına gönderilen telgrafta, seçilecek temsilcilerin istenen tarihte Ankara'da olunması istendi. Ağırlığını Meclis-i Mesuban üyelerinin meydana getirdiği azalar Ankara'da toplandı. 23 Nisan 1920'de Cuma günü hutbe okundu, hatim indirildi, dualar ve salalarla meclis açıldı. Katılan üye sayısı 115'tır. 

En yaşlı üye sıfatıyla Sinop mebusu Şerif Bey başkanlığında toplanan mecliste M. Kemal, şu açıklamayı yapar. “Yüce meclisiniz bildiğiniz gibi olağanüstü yetkilere sahip olarak yeniden seçilmiş saygıdeğer milletvekilleriyle, taarruz ve işgale uğramış saltanat merkezinden canlarını kurtararak buraya gelen saygıdeğer milletvekillerinden oluşmuştur. Kaçıp gelebilecek milletvekilleriyle birlikte bir yüce meclisin meydana getirilmesi ancak yeni uygulanan seçim tarzıyla söz konusu olmuştur. Bu anda meclisiniz yasal olarak toplanmış bulunmaktadır.” 

Millet Meclisi, 18 Kasım 1920'de yayınladığı bildiride amacını şöyle ifade ediyor: “7. Büyük Millet Meclisi, milli hudutlar dahilinde hayat ve istiklalini temin ve Hilafet ve Saltanat makamını tahlis adıyla teşekkül etmiştir. Binaenaleyh hayat ve istiklalini yegane ve mukaddes emel bildiği Türkiye halkını, emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetinin sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatindeyiz. 

I. Büyük Millet Meclisi, halkın öteden beri maruz bulunduğu sefalet sebeplerini yeni vesait ve teşkilat ile kaldırarak yerine refah ve saadet ikame etmeyi başlıca hedef addeder. Binaenaleyh toprak, maarif, adliye, maliye ve evkaf işlerinde ve diğer mesailde uhuvvet ve teavünü hakim kılarak halkın ihtiyacaatına göre teceddüdat ve tesisatı vücuda getirmeye çalışacaktır. Bunun için de siyasi ve içtimai umdelerini milletine ruhundan almak ve tatbikatta milletin temayülat ve ananatını gözetmek fikrindedir. ” 

Meclise katılan üyelerin sosyal ve mesleki dağılımı şöyledir: 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“033'ü bürokrasiden gelen sivil memurlardır. Bunların “011'1 idareci, “10'u memur, “7'si öğretmen, 64'ü yargıç, “ol'i güvenlik görevlisidir. 

Üyelerin 9025'i serbest meslek mensubudur. Bunların 94010'u ziraatçı, “0/'si tüccar, “05'i avukat, “62'si gazeteci ve “ol'i bankacıdır. 

Askerlerin meclisteki oranı 014'tür. Din adamlarının oranı “o10”*dur. Yerel yönetimlerde daha önce görev yapmış olanların oranı “08'dir. 

Aşiret reislerinin oranı “02, tıpçıların oranı “04”tür. Teknik eleman oranı ise Yol'dir. 

Eğitim düzeyleri bakımından manzara şöyledir: Yüksek okul mezunu “6060, Orta öğrenim mezunu 9425, medrese mezunu oranı ise Yol 9'dur. 

Yukarıda, amaç ve sosyal bileşimini izah ettiğimiz 1. Meclisin dikkate değer bazı özellikleri göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi, Hilafet ve Saltanatın kurtarılmasının meclisin birinci ve asli görevi olarak tespit ve ilan edilmesidir. İkincisi, meclisin, “Büyük Millet Meclisi” olarak isimlendirilmesi, bu nitelemenin önünde “Türkiye” tabirinin bulunmamasıdır. Bir başka husus da “Türkiye Halkı” kavramıdır. Henüz “Türk halkı veya Türk Milleti” ismi keşfedilmemiştir ya da bu isimlerin kullanılmasının koşulları oluşmamıştır. En azından aklından bu nitelemeleri geçirenler, düşüncelerini deklare edecek güç ve imkandan yoksundurlar. 

I. Meclisin dikkate şayan özelliklerinden biri, her temsilcinin kendi mahalli kıyafetiyle, kendi bölgesinin geleneksel ismiyle katılması ve kendi dilini kullanmasıdır. Lazistan Mebusu, Lazca, Kürdistan Mebusu Kürtçe, biri Çerkezce, bir diğeri Arapça konuşmaktadır. Meclis kürsüsünde konuşulanları anlayamayanların yanında ya hatibin dilini bilen biri oturup anında çeviri yapıyor ya da kayıt altına alınan konuşmalar tercüme edilip daha sonra dağıtılıyordu. Tabi ki böylesi bir kompleks yapıda birilerinin kendi etnisitesini dayatması mümkün olmasa gerek. Kürsüden sadece Türkçe ile değil diğer dillerle de hitabet yapılıyordu. Bu 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meclis, moda tabiriyle Anadolu ve Mezopotamya'nın toplumsal mozayiğini önemli ölçüde yansıtıyordu. 

Ankara'da toplanan meclisin çalışmaları, hedefleri, toplumsal kombinasyonu, sosyal ve siyasal söylemleri bir gerçeği yansıtmaktadır. İttihat ve Terakki önderliği kaybetmiştir. Önder kadrolar ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu boşluğu ikincil derece kadrolar doldurarak hızla organize olmuşlar ve kendi iradeleri dışında teşekkül etmiş bulunan mahalli ve bölgesel güç odaklarını koordine etmeye başlamışlardır. Ancak İttihatçılığın kötü imajı bu kadrolara ayak bağı olmuş, ahali arasında yeteri desteği sağlayamamışlar. Mesela Sivas Kongresinin delegasyonuna bakıldığında bir kısım vilayetlerin heyet göndermediği, bir kısmının ise ikircikli ve tereddütlü bir tavır sergilediği görülmektedir. 
Her ne kadar bütün bu kongrelerde Hılafet ve Saltanatın kurtarı!- ması birincil hedef olarak zikredilmişse de bu söylem bile yeteri güveni vermemiştir. Örneğin Kayseri İli, Sivas İli ile coğrafi komşu olmasına rağmen seçilen delegeler işi ağırdan alarak kongre nihai kararları yayınlandıktan sonra Sivas'a intikal etmişlerdir. 
Hareket tarzlarındaki temel argüman şudur: “Baştan beri kongrede bulunursak ve temsil heyeti gerekli desteği almayıp başarısız olursa Saray'ın hedefi haline geliriz. Aksi olur da kongre heyeti başarılı olursa bu sefer onların şimşeklerini üstümüze çekeriz. 
Öyle bir taktik uygulamalıyız ki ne katıldı olalım ne de katılmadı, ikisinin arasında bir yerde. Bildiride adımız olmadığı için katılmamış oluruz, son anda bile olsa Sivas'a gittiğimiz için katılmış oluruz. Geç kalma nedenimiz sorulursa da hava muhalefetini gerekçe gösteririz.” Bu notu, güvensizliğin, isteksizliğin ve bıkkınlığın tipik bir örneği olarak ilave ettik. 

İşte bu sıkıntılar karşısında, M. Kemal ve arkadaşları, İttihatçı imajını silmek için epey gayret göstermişlerdir. Ama işleri yürütenlerin hemen hepsi ittihatçı kadrolardır. Bunların belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz: Başta Mustafa Kemal olmak üzere, Rauf Orbay, Fethi Okyar, Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Adıvar, Şükrü Kaya, Rahmi Gümrükçüoğlu, 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Çerkes Reşit, Çerkes Ethem, Bekir Sami, Yusuf Kemal, Celaleddin Arif, Ahmet Ağaoğlu, Recep Peker, Şemsettin Günaltay, Hüseyin Avni, Ziya Hurşit, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Celal Nuri İleri, Yunus Nadi, Falih Rıfkı Atay, Velid Ebüzziya gibi isimler hem İttihat ve Terakkinin üyesi hem önemli bir kısmı Teşkilat-ı Mahsusa'nın elemanlarıdır. Özellikle İngilizler ve İstanbul Hükümeti, bunların İttihatçı olduklarına dair propaganda yapmaktan geri durmadılar. M. Kemal, bu imajı silmek için her fırsatta ve sık sık İttihatçı olmadıklarını açıklama gereği hissediyordu. 

İsim listesine bakıldığında da görüleceği üzere Kemalistlerin İttihatçı gelenekten geldiklerine kuşku yoktur. İdeolojik formasyonlarına da bakıldığında bu tez doğrulanmaktadır. Zaten hiçbir zaman toptancı bir anlayışla İttihatçılık mirasını reddetmemişlerdir. Baştan beri izaha çalıştığımız konulardan biri Jön Türkler ve Yeni Osmanlılar arasında homojen siyasi bir düşüncenin olmadığıdır. Jakoben Batıcı M. Kemal'den tutun Saltanatçı-Hilafetçi Mehmet Akif Ersoy'a kadar geniş bir yelpaze teşkil ettikleri müşahade edilebilir. Hal böyleyken derli toplu bir siyasi program, net siyasi hedefler ortaya konmamıştır. Çoğunluk ıslah edilmiş Saltanat ve Hilafetten yanadır. Başını Mustafa Kemal'in çektiği elit kadro, pragmatik, manevracı, konjonktürel bir rota izlemektedirler. Gün gelir, M. Kemal, komünist olduklarını, anti emperyalist, anti kapitalist olduklarını söyler. Gün gelir, cami mimberinde vaaz vererek anasır-ı islamiyenin kurtuluşundan bahseder. İhtiyaç hasıl oldukça Kürtlere özerklik verileceğini deklere eder. Zaman zaman Padişah Hazretlerine (Zat-ı Şahanelerine) bağlılığını ifade eder. Söylem ve demeçlerde iç tutarlılık ve ahenk yoktur. O gün neye ihtiyaç duyulmuşsa o konu ile ilgili çevreye hemen bir mavi boncuk takmak rutin işlerdendir. Birbirini bu kadar tekzip eden politik tezatlar, günümüz Kemalistleri tarafından M. Kemal'in deha zekasına delalet gösterilmektedir. MHP'nin eski mensuplarından gazeteci Taha Akyol, “Ama Hangi Atatürk” ismiyle bu çelişkileri zaman mevhumuna yayan bir kitap neşretmiştir. Bu açıdan bakıldığında; Atatürkçülük bir şemsiye gibidir. 
Hava bozulduğunda, herkes hemen o şemsiyenin altına sığınmaktadır. Necmettin Erbakan'dan Bülent Ecevit'e, Recep Tayyip Erdoğan'dan Doğu Perinçek'e, Turan Feyzioğlu'ndan İlhan Selçuk'a, Ahmet Kabaklı?'dan Atilla İlhan'a, Kenan Evren'den Uğur Mumcu'ya kadar çok geniş bir spektrumda tebarüz etmektedir Atatürkçülük. Böylece kim “hakiki Müslümandır”a benzer bir münakaşa da Atatürkçülük üzerinde çıkar. “Kim gerçek Atatürkçüdür?” Bizce herkes kendi Atatürkçüsüdür. İslamın rahmetinin, hikmetinin bolluğu gibi Atatürkçülüğün de imkanları bol, sınırları geniş, önermeleri muhteliftir. Kim kendisine neyi uygun görüyorsa onu alıp mesnet olarak kullanabilir. Nitekim öyle de olmaktadır. 

I. meclisin toplam milletvekili sayısı 378”dir. Düşünce yapıları itibariyle üç ana gruba ayırmak yanlış olmaz. Bu grupların birincisi, içinde M. Kemal'in de yer aldığı “Kalpaklılar Grubu ”dur. 
Amaçları yeni bir devlet inşa etmektir. İkinci grup, “Sarıklılar Grubu” olarak adlandırılır. Bu grup, şeriat hükümlerini esas alan bir sistem öngörmektedirler. Üçüncü grup ise “Fesliler Grubu ”dur. Bunların temel gayesi, Osmanlı hukukunun yeniden canlandırılmasıdır. Bu meclis, kurucu meclis hüviyetini taşımakta ve yeni anayasa kabul edilinceye kadar idari kararlarla yürütmeyi sağlamaktadır. Bütün yetkiler mecliste olup, yasama, yürütme ve yargı birliği anlayışı egemendir. 
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1921 ANAYASASI 


Geride kalan bölümlerde 1. meclise giden yapı taşlarının nasıl döşendiğini izah etmiştik. Kronolojik tarih sırasını takip etmediğimiz için bazen atlamalar gerekebiliyor. Bu görünüm de eklektik bir manzara yaratabilir. Vurgulamak bile ızahtan varestedir. Bu çalışma bir tarıh çalışması değildir. Kronolojik, periyodik takip kaygısı taşımamaktayız. Yüz elli yıllık bir mazisi olan İttihatçı düşüncenin tarihi yol haritası ile nirengi noktalarını tespit etmek esas kaygımız ve amacımızdır. Bu hususun hâatırlatı!lmasında yarar var. 

I. meclisin 1921 tarihinde yürürlüğe koyduğu anayasa 23 
maddedir. İki binli yıllarda, gerek Kürt cenahı gerekse liberal çevreler bu anayasaya bolca atıfta bulunmaktalar. Günümüz problemlerinin çözümünün sihirli anahtarı sanki bu anayasada gizlidir? 1921 Anayasasının maddeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

I- Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. 

2- İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder 

3- Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti, “Büyük Millet Meclisi Hükümeti “Unvanını taşır. 

4- Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir. i 

5- Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede bir olunur. İntihap olunan azanın azalık müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık Hayat lahik heyetin içtimaına kadar vazifeye devam eder. Yine intihabat icrasına imkan görülmediği taktirde içtima devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının her biri kendini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir. 

6- Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi teşrinisani iptidasında davetsiz içtima eder. 

7/- Ahkamı şer 'iyenin tenfizi, umum kavaninin vazı, tadili, feshi ve muahede ve sulh akti ve vatan müdafaası ilanı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelatı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana evfak ahkamı fıkhiye ve hukukiye ile adap ve muamelat esas ittihaz kılınır. 
Heyeti Vekilinin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir. 

8- Büyük Millet Meclisi, hükümetinin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıta ile idare eder. Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ledelhace bunları tebdil eyler. 

9- Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından intihap olunan reis bir intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vazına ve Heyeti Vekile mukarreatını tasdika salahiyettardır. İcra Vekilleri heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi vekiller heyetinin de reisi tabüisidir. 

10- Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara, münkasem olup kazalar da nahiyelerden tekerrüp eder. 

11- Vilayet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahili siyaset, şer'i adli ve askeri umur, beynelmilel iktisadi münasebat ve hükümetin umumi tekalifi ile menafii birden ziyade vilayata, şamil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavanin mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve 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Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilayet şuralarının salahiyeti dahilindedir. 

12- Vilayet Şuraları, vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir. Vilayet şuralarının içtima devresi iki senedir. İçtima müddeti senede iki aydır. 

13- Vilayet Şurası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile muhtelif şuabatı idareye memur azadan teşekkül etmek üzere bir idare heyeti intihab eder. İcra salahiyeti daimi olan bu heyete aittir. 

14- Vilayette Büyük Millet Meclisinin vekili ve mümmessili olmak üzere vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından tayin olunup vazifesi devletin umumi ve müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız devletin umumi vazaifile mahalli vazaif arasında tearuz vukuunda müdahale eder. 

15- Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü olup manevi şahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama mevdudur. 

16- Nahiye hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir. 

17- Nahiyenin bir şurası, bir idare heyeti ve bir müdürü vardır. 

18- Mahiye şurası, nahiye halkınca doğrudan doğruya müntehap azadan terekküp eder. 

19- İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şurası tarafından intihap olunur. j 

20- Nahiye şurası ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali salahiyeti haiz olup bunların derecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur. 

21- Nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep olduğu gibi, bir kasaba da nahiyedir. 

22- Vilayetler iktisadi ve içtimai münasebetleri itibariyle birleştirilerek umumi müfettişlik kıtaları vücuda getirilir. 

23- Umumi müfettişlik mıntakalarının umumi surette asayişinin temini ve umum devair muamelatının teftişi, umumi müfettişlik mıntıkasındaki vilayetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi vazifesi 


176 


Umumi Müfettişlere mevdudur. Umumi Müfettişler devletin umumi vazaifile mahalli idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimi surette murakebe ederler, 

Maddeleri teke tek belirtilen 1921 anayasasının göze çarpan hususiyetleri şunlar olabilir: 

A- Vilayetler, eyalet vasfında olup dahili işler vilayet meclislerinin yetkisindedir. Vilayet meclisleri seçimle Iş başına gelmektedir. 

B — Kazalar, valilere bağlı olup müstakil kimlikleri yoktur. 

C — Nahiyeler, vilayetler gibi özerk birimler olup dahili işlerini kendileri görmektedir. Vilayetlerde olduğu gibi yöneticileri seçimle işbaşına gelmektedir. 

D — Valiler merkezi hükümet tarafından atanmaktadır ve meclis ve hükümeti temsil ederler. Merkezle yerel arasında koordinatör görevi ifa ederler. 

E — Umumi Müfettişlik, Abdülhamit'ten beri uygulanan, İttihatçılar tarafından devam ettirilen bir statü olup sömürgeci mantığın tezahürüdür. İşte şeytan ayrıntıda gizlidir misali işin kritik yanı tam da burasıdır. Birden çok vilayet, özel yetkili, dokunulmazlığı olan, özel kanunu olan, kendi başına idam kararlarını imzalayan sınırsız yetkilere sahip görevlilere bağlanmaktadır. 
Valiler, Kaymakamlar, nahiye müdürleri, vilayet ve nahiye idare heyetleri, askeri birlik komutanları bu müfettişlere bağlı ve onların maiyetinde çalışmaktadırlar. İleriki bölümlerde detaylandıracağımız Umumi Müfettişlik Kurumu, tam bir sömürge yönetimi mantığıyla hareket etmiştir. 

Mutat olduğu üzere haklar ve özgürlükler sayılır, en sonunda da istisnai bir şerh konularak bütün hak ve özgürlüklerin kullanımı boşa çıkarılır. “Basın hürdür, sansür edilemez” hükmünün hemen altına “devletin ali menfaatlerine aykırı olmamak kaydıyla” ilave edilerek her muhalif matbuat faaliyeti, devlet aleyhine gerekçesine sığınılarak yasaklanır. Yeni egemen mantıkta değişen bir şey yoktur aslında. Eski tas, eski hamam. Teslim edilmesi gereken temel tespit, Kemalistlerin son derece pragmatik, politik 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ve takiyyeci tavırlarıdır. İçinde geçilen dönemin her türlü akıntıya müsait ihtimali barındırdığı, siyasi zeminin çok kaygan olduğu, güç mevzilenmesinin stabıl olmadığı, erken bir hamlenin her şeyi alt üst edebileceği İttihatçılar (Kemalistler) tarafından çok iyi bilinmesidir. 
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1924 ANAYASASI 


Bu anayasa 105 maddeden mürekkeptir. 1921 anayasası, birinci meclisin eseri olup ağırlığını meclisi mebusan üyelerinin teşkil ettiği çok sesli, çok dilli, muhaliflerin ağırlıkta olduğu meclis tarafından yasalaştırılmıştı. Mecliste çoğunluk değil ama askeri, istihbari ve mali avantajları elinde bulunduran Kemalist grubun pozisyonu rahat değildi. Gelen her kanun tasarısı, her yetki talebi, her atama isteği itirazlarla karşılanıyor, sert tartışmalar vukuu buluyor, çoğu kere de reddedilebiliyordu. Bu tablo, birinci grubu frenlemekle kalmıyor, bazen aksi kararların alınmasına da imkan sağlıyordu. Vaziyet, Kemalistler açısından yeni ve zecri tedbirleri zorunlu kılıyordu. 

Öyle ki bu tartışmalardan birinde ok yaydan çıktı ve karşılıklı hakaretler ve tehditler havada uçuşmaya başladı. Bu tartışmanın sonu, Trabzon milletvekili Alı Şükrü'nün katliyle neticelendi. Bu cinayet, Birinci Cumhuriyetin dönüm noktalarından biridir. 
Konuya tekrar döneceğiz. 

Artık ilk meclis, kombinasyonu, fikri çeşitliliği, siyası hedef farklılığı gibi nedenlerle Kemalistler için bir kambur, bir engeldir. 
Biraz da kendilerini daha güçlü, daha güvende hissetmektedirler. 
Birilerinin nazını, kahrını, aykırı taleplerini karşılamak mecburiyetleri kalmamıştır. Bu anlayışla meclisi yenileyerek, siyasi ve ideolojik homojenliği sağlayarak kafalarındaki oligarşik diktatörlüğü inşa etmek kararını fiiliyata sokmak için seçim kararı 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alınır. Burada dikkate değer husus, bütün adayların Ankara'da birinci grup liderleri tarafından belirlenmesi ve sağlıklı olmayan seçmen listeleriyle ve şekli bir seçimin yapılmasıdır. Hayatında Ankara'nın doğusunu görmemiş insanlar, doğu vilayetler adına milletvekili sıfatı kazanırlar. Tek bir istisna olarak Bayburt'tan Zeki Bey, kendi kararıyla aday olur. Yerel askeri ve idari yöneticiler, Zeki Bey'i bu karardan vazgeçiremeyince kendisini, yakın akrabalarını, kendisini destekleyen yerel eşrafı, mahalle ve köy muhtarlarını tutuklarlar. Buna rağmen karardan vazgeçilmez. 
Mustafa Kemal, durumu yakından takip etmektedir. İşin giderek çığırından çıkmakta olduğunu görünce çektiği telgrafla hem adayın hem de destekçilerinin tahliyesini sağlar. Seçimler yapılır ve muhalif grubun tasfiyesi sağlanmış olur. Teşkil edilen yeni meclis, ilk iş olarak ayak bağı olarak telakki edilen anayasayı rafa kaldırır ve yeni bir anayasa yapar. İşte bu anayasanın dili de ruhu da hedefi de 1921 anayasasından çok farklıdır. 1924 anayasası buran buram Türklük ve Türkçülük kokmaktadır. 

Madde | —Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 

Madde 2 — Türkiye Devletinin dini, dini islamdır. Resmi dili Türkçedir, makkarı Ankara'dır. (Bu madde sonradan değiştirildi.) 

Madde 4 — Türk Milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder... 

Madde 5 — Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır. 

Madde 10 - Onsekiz yaşını ikmal eden her erkek Türk mebusan intihabına iştirak etmek hakkını haizdir. (Sonradan değiştirildi.) 

Madde 11- Otuz yaşını ikmal eden her erkek Türk, mebus intihab edilmek salahiyetini haizdir. 

Madde 16 - Mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlıf olunurlar: “Vatan ve milletin saadet ve selametine ve mıilletin bila kaydu şart hakimiyetine mugayir bir gaye takip etmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma (Vallahi)” | 

Madde 26 - Büyük Millet Meclisi ahkamı şer'iyenin tenfizi, 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kavaninin vaz'ı tadılı, tefsiri, fesih ve ilgası, devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilanı, muvazenei umumiye maliye ve devletin umum hesabı kati kanunlarının tekik ve tasdiki, meskukat darbı, inhisar ve mali taahhüdü mutazammın mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umumi ve hususi af ilanı, cezaların tahfıf veya tahvili, tahkikat ve mücazatı kanuniyetinin tecili, mahkemelerden sadır olup katiyet kesbetmiş olan idam hükümlerin infazı gibi vezaıfı bizzat kendi ifa eder. (Bu madde de sonradan değiştirilmiştir. İdam kararları meclise gelmeden generaller ve umumi müfettişler tarafından imzalanmış ve infaz edilmiştir. ) 

Madde 31 — Türkiye Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi komutayı tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanlığı görevi, yeni Cumhurbaşkanının seçimine kadar sürer. Yeniden seçilmek olur. 

Madde 38 — Reisicumhur intihabı akabinde ve meclis huzurunda şu Reisicumhur sıfatı ile cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk Milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk devletine teveccüh edecek ter türlü tehlikeyi kemali şiddetle men Türkiye'nin şan şerefini vikaye ve ılaya ve deruhte ettiğim vazıfenin icabatına hasrınefs etmekten ayrılmayacağıma “Vallahi”. 

Madde 68 — Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Tabii haklardan olan hürriyetin sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer. 

Madde 69 — Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır. 

Madde 88 — Türkiye'de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk” denir. Türkiye?de veya Türkiye dışında bir Türk babadan gelen yahut Türkiye'de yerleşmiş bir yabancı babadan Türkiye'de dünyaya gelip de memleket içinde oturan ve erginlik yaşına vardığında resmi olarak Türk vatandaşlığını isteyen yahut Vatandaşlık Kanunu gereğince Türklüğe 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kabul olunan herkes Türk'tür. Türklük sıfatının kaybı kanunda yazılı hallerde olur. 

Burada özetleyerek verdiğimiz 1924 Anayasasının önemli değişiklikleri havi maddeleri yukarıda sıralanmıştır. Geri kalan maddeler bilinen hükümlerdir. Bu maddelerde meclisin çalışma prensipleri, bakanlıkların teşkili, iç tüzük hükümleri, vergiler, memur olma şartları, kanunların çıkarılması ve ilanı, azil, istifa ve ölüm halleri ile vekalet kurumu ve mahkemelerin çalışma, hüküm kurma koşulları belirtilmiştir. Basın, dini ve felsefi inanç özgürlüklerini içeren hükümler, geleneksel olarak bilinen kriterlere bağlanmış, sansür ve yasaklamalar reddedilmiş ama devamı cümlelerde özel koşullara bağlanmıştır. Bu açıdan değişen bir şey yoktur. Her zaman olduğu gibi “Padişahım sen çok yaşa” avazı en makbul en sevilen en meşk edilmesi istenen sestir. 

1924 Anayasası, İttihatçıların sarsılan siyasi, ideolojik, itibari 
egemenliklerinin yeniden tesis edildiğinin tarihi belgesidir. Bu anayasa ile İttihatçılar, yeni isim ve sıfatlarla hakimiyetlerini tahkim etmişlerdir. Sadece program hedefleri küçülmüş, kadrolar yenilenmiş, retorik, şekli olarak değişmiştir. 

Bir adım geriye dönüyoruz. 1920'de kurulan birinci meclisin bileşimini, grupları, isimleri ve hedeflerini özetlemiştik. Bu gruplardan 1. grup ya da kalpaklılar grubu Mustafa Kemal'in etrafında kümelenmişti. M. Kemal aynı zamanda meclisin de başkanıydı. 
İkinci grup olarak adlandırılan fesliler grubu ise hiyerarşik bir görünümden uzaktı. Bu grubun ileri gelen şahsiyetleri, Hüseyin Avni Ulaş, Ali Şükrü, Kara Vasıf Bey gibi isimlerdi. Bu isimler- den Trabzon Milletvekili Ali Şükrü, kişisel çıkışlar ve sert muhalefet ile dikkat çekiyordu. Özellikle Lozan görüşmeleri ile ilgili tartışmalarda M. Kemal ile kavga derecesine varan polemiklere girmekten çekinmediği görülüyor. Meclis içi muhalefeti yetersiz gördüğü için Matbaa makineleri alarak Tan gazetesini çıkarmış ve basın yoluyla da sert muhalefetini sürdürmüştür. Alı Fuat Cebesoy anlatmaktadır: “Gazi Paşa konuşurken, mecliste sinirli bir hava hakimdi. Mustafa Kemal kürsüyü terketmiyor, sualleri cevaplandırıyordu. Mebuslardan bir kısmı bulundukları yerlerden ayağa kalkıyor ve konuşuyorlardı. Bir kısmı da kürsünün etrafına gelmiş, Gazi 'ye cevap yetiştiriyorlardı. Sualler soruyorlar, tenkitler yapıyorlardı. Bunların arasında Ali Şükrü Bey de vardı. Paşa, sözlerini tamamladıktan sonra Ali Şükrü Bey'in: “Ben de söyleyeceğim “demesi üzerine Gazi Paşa hiddetli bir tavırla: “Bir haftadır söylüyorsunuz, memleketi zarardide ediyorsunuz, maksadınız nedir? “diye bağırarak Ali Şükrü Bey'in üzerine yürümüştü. ... Ali Şükrü Bey: “Kimseyi ithama hakkınız yoktur “diye bağırıyordu. “Emniyet-i şahsiye mefkut mudur? ” 

Kazım Karabekir'in anılarından: “Gazi pek asabi idi. Muhaliflerden Ali Şükrü Bey Ankara'ya matbaa makinesi getirmiş... 
Tan adında bir gazete çıkaracakmış, siz hala uyuyorsunuz “ diye yaveri Hüseyin Abbas Bey'e verdi veriştirdi. Ve “yakın, yıkın “diye çıkıştı. ” 

27 Mart 1923 tarihinde Ali Şükrü Bey ortadan kaybolur. İkinci 
grup milletvekilleri Ali Şükrü Bey'in öldürülmesinden şüphelenerek büyük bir tepki gösterirler. 2 Nisan 1923 günü Ali Şükrü Bey'in cenazesi kısmen gömülmüş halde bulunuyor. Bu infazın, M. Kemal'in muhafız kıtası komutanı Topal Osman tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor. İkinci grup milletvekilleri mecliste Mustafa Kemal hakkındâ suç duyurusunda bulunarak derhal tutuklanmasını talep ediyorlar. Bu konuda yapılan meclis tartışmalarının tutanakları büyük bir ihtimalle imha edildiği için içerikleri hakkında bir bilgiye rastlanılmamıştır. Fail, beklenmeyen büyük tepki karşısında İsmail Tarık Tekçe komutasındaki askeri birliklerce çatışılarak öldürülüyor. Yaygın kanı, Topal Osman'ın yaralı yakalandığı ve infaz edildiği şeklindedir. Çünkü sorgulanması istenmemiş ve bu cinayetin perde arkası aydınlatılamamıştır. Tıpkı 2017 tarihinde vuku bulan Ankara Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast failinin ölü ele geçirilmesi gibi. Topal Osman'ın cesedi Ulus'taki meclis binası önünde ayaklarından asılarak üç gün boyunca halka teşhir ediliyor. 

Hayatında gasp, talan, katliam, cinayet, tecavüz dahil her türlü 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kriminal suça bulaşan çete reisi Topal Osman, ihtiyaç(!) üzerine Ankara'ya muhafız kıta komutanı olarak çağrılır. Giresun'dan Ankara'ya çetesiyle beraber gelinceye kadar yol boyunca bile talan ve tecavüzlerine devam eder. Kullanıcıları tarafından işi bittikten sonra her tetikçi gibi bertaraf edilmiş olur. Şaşırtıcı olmayan bir akıbettir. 
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İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 


Aydın ve ekonomistlerin üzerinde (daha çok sol ve sosyalist kesimin) epey fırtına kopardığı bir hadisedir. Bizim kuşak, sol düşünce ile tanıştığı andan itibaren Milli Mücadelenin anti-emperyalist karakterine rağmen İzmir İktisat Kongresiyle kapitalist kalkınma yolunun seçildiği propagandasına maruz kaldı. Bu yaklaşım tarzı, art niyetin dışa vurumu değilse saflığın ve cehaletin tezahürüdür. Bu düşünceyi ileri sürenler, başka bir yolun da mümkün olabileceğini hayal edecek kadar gerçeklerden kopukturlar. Oysa İktisat kongresi kararları bir tercihin değil, olanın, olması gerekenin, olagelenin, alternatifsizliğin ilanıdır. Sol aydınlar, düşün dünyaları Kemalizm”'le (İttihatçılıkla) hemhal olduğu için bu saplantıyı savunurlar. 

İzmir İktisat Kongresi, Lozan Konferansının kesintiye uğraması üzerine 17 Şubat — 4 Mart 1923 tarihinde toplanmıştır. 
Amaç, Yeni Türkiye'nin siyasi, iktisadi, hukuki ve toplumsal düzeninin temel dayanaklarını ve gelişim trendini bir program formatında deklare etmek, böylece Batılı devletlere teminat vererek, haklarında oluşabilecek (Bolşeviklerle ilişkilerden dolayı) kuşkuları berfaraf etmektir. 

Seçilen yol ve metodlar, batılı devletlerin onay vereceği bir program sistematığıdir. Yatırım, dolaşım, ticaret serbestisi, özel mülkiyetin kutsallığı, Türkiye ülkesinin serbest Pazar ekonomisinin bir bileşeni olacağı taahhüdünün resmi ve tarihi belgesidir. Ekonomi belli bir kapasite ve güce ulaşıncaya kadar, devletin hem özel sektör destekçisi hem de bizatihi bir aktör olarak bu sahada yer alacağının kararıdır. 

İç kamuoyu açısından bakıldığında, hedef olarak ortaya konulan konsept, milli devlet, milli ekonomi, milli hukuk ve bu yapıların dayanacağı Türk etnik nüfusunun çoğaltılmasının acil bir görev olarak gündeme konmasıdır. El konulan Ermeni ve Rum mallarının yeni malikleri tarafından ekonomik hayata tereddütsüz olarak dahil edilmeleri için siyası ve hukuki güvencelerin sağlanmasıdır. 

Afet İnan'a göre İzmir İktisat Kongresi, dünya kamuoyuna, bu gün de geçerli olan tek bir duyuru yapmıştır. “Uygar başka uluslar kadar uygarız. Milletimiz mazisinden değil, artık istikbalinden mesuldür.” Bunu sağlamanın yegane yolu “beşeri iradeyi” esas almaktır. 

Belirtmeden geçmek olmaz. Madem milletimiz, mazisinden sorumlu değil, sorumlu olan kim? Madem maziden azadeyiz, Ermeni, Rum, Kürt, Süryani katliamları söz konusu edilince niye zıvanadan çıkılıyor? Nasıl olsa siz sorumlu değilsiniz, melekler sorumlu, o halde bu tepki, bu asabiyet, bu çılgınlık hali niye? O zaman atalarınızın mirasını (tarihi, askeri, siyasi, iktisadi ve coğrafi) reddedin. Başbakan Binali Yıldırım'ın tekerlemesi olan “itaat et, rahat et” ifadesinin yeni formatıyla “red et, rahat et.” 
Durum bu kadar basit. Hançerenizi yırtmaya da gerek kalmaz: “Geçmişimizde utanacak bir şeyimiz yoktur.” Emin misiniz? 
(Vicdanlı ve ahlaklı insanlar itaat ederek rahat etmezler, itiraz ederek rahat ederler. Biat kültürüne ram olmuş Binalı, elbette itaat etmeyi bir vasıf olarak algılamaktadır.) 
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1926 İZMİR SUİKASTI VE 90 YIL SONRASI 


Spiritüalistlerin geliştirdiği bir kavram vardır. Reenkarnasyon olarak adlandırılan bu inanışa göre ruh, içinde yaşadığı beden ölünce, kendisi başka bir zamanda başka bir bedene geçerek varlığını sürdürür. Yani beden ölse dahi ruh başka bir bedende yaşamaya devam eder. 

Şematik ve formel mantıkla tarihe bakanlar ise tarihin tekerrürden ibaret olduğunu savunurlar. İnsanoğlu kendini tanımaya başlayalı beri, dünyayı, tabiat olaylarını, Ay'ı, Güneşi, yıldızları anlamaya çalıştı. Düşünce yetisi geliştikçe, insanoğlu yetersizliğını, zayıflığını, güçsüzlüğünü de keşfetti. Tıkandığı, korktuğu, anlamadığı ya da işine öyle geldiği zaman olaylara, olgulara kendince manalar yükleyerek kendisini zamanla bu icatlarının esiri haline getirdi. 

Bazı olayları irdelerken ister istemez felsefi dünyaya dalıp gidiyorsun. Acaba, doğru mu söylenmiş, rüya mı görüyorum, O dönemi ben de yaşadım mı? Sorular havada uçuşmaya başlıyor. 
Ama sosyal bilimin insana kazandırdığı bir yöntem var. “Somut şartların somut tahlili.” Sosyalist çevreler bu kavramı hem çok severler hem de çok kullanırlar. Ama ne yazık kı edebi bir üslupla dile getirdikleri bu kavrama yaşanılan hayatta işlerlik kazandırmazlar. Doğru sözün arkasından, şabloncu ve indirgemeci anlayışlarında asla bir esneklik göstermezler. 

Nereye gelmek istiyoruz? Konumuz 1926 yılındaki İzmir 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Suikastı ve devamında yapılan yargılamalar. Ancak bu çalışma bir tarih çalışması olmadığı için aradığımız şey başka. Baştan beri 
söylemeye çalıştığımız gibi İttihatçı düşüncenin/felsefenin 150 
yıldır bu topraklar aydınını, sosyalistini nasıl esir aldığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu gerçeği ortaya koyabilmek için tarihsel ve ideolojik bağları bizzat somut olaylarla-olgularla ilişkilendirerek hakiki hale getirebiliriz. Başka türlü bir yaklaşım fazlaca teorik ve soyut kaçar. Bu nedenle İzmir Suikastı ve yargılamalarını incelerken, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe teşebbüsü ve devamındaki siyasi-adli gelişmeler zihin dünyamızda şimşeklere, yıldırımlara neden oldu. Aradan 90 yıl geçmesine rağmen iki olay arasında mahiyet ve sonuçları itibariyle müthiş benzerlikler göze çarpmaktadır. İki olay da muktedirler için “Allahın” birer “lütfu” olmuştur. (R.T. Erdoğan, 15 Temmuz kalkışması için “Bu Allahın bize bir lütfudur” demişti.) 

15 Haziran 1926 gecesi, İzmir Valiliğine bir ihbar yapılır. İhbarı yapan Giritli Şevki adında bir motorcudur. İhbara göre bir grup suikastçı Mustafa Kemal'e suikast hazırlığındadır. Suikastçı olarak adı geçen şahıslar, Birinci Mecliste ikinci grup üyesi Rize milletvekili Ziya Hurşit, Çopur Hilmi, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf adlarındaki şahıslardır. Bunların tümü, kaldıkları otellerde derdest edilerek tutuklanır. Mustafa Kemal bu olayı bahane ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının (Partisinin) bütün ileri gelenlerinin tutuklanmasını ve cezalandırılmasını ister. Bu isimler arasında Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele gibi paşalar da bulunmaktadır. 

Suikastı bir fırsata çeviren Mustafa Kemal'in bu tutumunu, sınıf arkadaşı Ali Fuâd Paşa şöyle anlatır: 

“Suikastı mahsus bir terör havası yarattı, bunları yapabilmek için. Böyle hareketleri vardır... Suikast meselesinden evvel haberdardı... Ani bir sürpriz değil. Ama onu öyle sahneye koydu ki mecliste, memlekette, hem bir terör hem de aman Atatürk'ü muhafaza edelim, ne söylerse yapalım, fikrini hazırladı ve arkasından, bir arkasından, öbürü arkasından, ille bunu yapacaksınız diye, şapkadan başlayarak kanunu medeni vesaire hepsini yaptı. Böyle hareketleri vardır. Şimdi bu hareketleri esas alacak olursak bu adam diktatör, diktatör.” 

Şimdi, yukarıdaki paragrafta Mustafa Kemal ismini çıkaralım, yerine Recep Tayip Erdoğan yazalım, Türkiye'nin son bir yılda yaşamış olduğu siyasi konjonktürü de göz önüne getirelim. Vicdan ve izan sahibi herkes “tarih tekerrür etmiş” demez mi? Öyle tahmin ediyoruz ki Erdoğan'nın danışman ekibi, İzmir Suikast olayını iyi incelemiş. 

Haberi alan meşhur Ali”ler divanı hemen soluğu İzmir'de alır. 
Yaptıkları ilk icraat, Terakkiperver Fırkasının bütün milletvekilleri hakkında tutuklama kararı çıkarmaktır. Bu milletvekillerinden Biri de Kazım Karabekir Paşa'dır. Ankara emniyet müdürlüğünce gözaltına alınan Karabekir Paşa, Başbakan İsmet Paşa'nın devreye girmesiyle serbest bırakılır. Bunu duyan Ali'ler Divanı, İsmet Paşa hakkında da tutuklama kararı çıkarır. Mustafa Kemal'in araya girmesiyle Başbakan İsmet Paşa tutuklanmaktan kurtulur ama Kazım Karabekir tutuklanarak İzmir?e gönderilir. 

İlk duruşma 26 haziran 1926 tarihinde yapılır. Tutukluların avukat tutma ve kararları temyiz hakları bulunmamaktadır. “Suçsuzluklarını ispat edemezlerse suçlu bilineceklerdir.” Mahkemenin çalışma biçimini ve yargılama usulünü göstermesi açısından İzmit Milletvekili Şükrü Bey'in avukat tutma isteğine Mahkeme Başkanı Ali Bey'in verdiği cevap son derece manidardır: 

“İstiklal Mahkemeleri, avukatların cambazlıklarına gelemez. 
Mahkememizin üst kademesi yoktur. Millet hüküm bekliyor. Ne söyleyecekseniz açıkça söyleyiniz. Avukatlarla geçirecek zamanımız yoktur. ” 

Elbette maksat, siyası rakipleri tasfiye ise, kanuna ve usul şartlarına ne gerek var? 

Demek ki kararlar önceden verilmektedir. Vakit önemlidir ve boşa harcanmamalı. (Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mahkemede suçsuzluğunu ifade etmeye çalışırken 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sulh ceza hakimi, “kısa kes, uçak biletinin saati geldi” şeklinde ikaz eder. Anlaşılıyor ki Ahmet Türk için suç araştırması yapılmıyor, önceden emirle tutuklama kararı verilmiş, batıdaki bir cezaevine yollanacak, ifade ise usulen alınmaktadır.) Daha vahimi, FETÖ mensubu olmakla suçlanan dünün yol arkadaşlarından suçsuzluklarının ispatının istenmesi gibi... Gel de tarih tekerrür etmez de! 

Devam edelim. Mahkeme Başkanı Kel Ali, Kazım Karabekir'i sorgularken kibar davranır ve saygı gösterir: 

Ali Çetinkaya (Kel Ali) sorar: 

“Zatıalınız Terakkiperver Fırkasının reisi bulunuyorsunuz değil mi?” 

Kazım Karabekir: “Evet.” 

“Zatıaliniz, inkılabın büyük şahsiyetisiniz. Tarih, bunu böyle kaydediyor. Memleketin savunulmasında nasıl bir arada dağılmadan kaldı isek, vatanın yükselmesi emrinde de öyle olması gerektiğini elbette takdir buyurursunuz. Bu sebeple zatıaliniz, nasıl olur da muhalefete geçersiniz? Lütfen izah eder misiniz?” 

Kazım Karabekir bu soruyu şöyle cevaplandırır: 

“Mütareke sırasında elim durumlara karşı elbirliğiyle göğüs gererek çalışıp Gazi 'yi kendimize reis yaptığımız sırada, memleketin istinad ettiği yegane kuvvet bendim.” 

© Mustafa Kemal, yargılamalar sırasında İzmir/Çeşme'de ikamet eder. Mahkeme üyeleri kendisiyle sürekli istişare içindedirler. 
Kazım Karabekir'in bu beyanından sonra bir balo bahanesiyle mahkeme üyeleri Çeşme'ye davet edilir. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in ifadesinden rahatsız olmuştur ve mahkeme üyelerine kızgındır. Mahkeme üyelerini bu vesileyle ikaz etme gereği duyar. 
Balo salonun mutfağına çağırdığı bu zevata öyle bir fırça atar ki Alı”ler bir daha balo salonuna dönemezler ve balo salonunun mutfak penceresinden atlayarak mekanı terk ederler. 

Yargılamalar kısa sürede bitirilir ve büyük bir tasfiye hareketi başarıyla sonuçlanmış olur. Kemalist iktidarı desteklememek suçlu sayılmak için yeterli bir delildir. Duruşmalar, idam ve çeşitli 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hapis cezaları ile sonuçlanır. Toplam 18 kişi idam edilir ve Birinci Cumhuriyetin ilk legal muhalefet macerası da sona erer. 

Mahkeme kararları açıklandığı zaman bütün sanıklar, bir bodrumda bekletilmektedir. On'ar yıl hapis cezası almış olan Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa ile Sivas Milletvekili Halis Turgut da bulunmaktadır. Mahkeme mübaşıri bir ara gelerek cezasına 1tirazı olanların kendisiyle gelmesini ister. Bütün ikazlara rağmen suçsuzluklarına inanan bu iki milletvekili mübaşirle giderler. 
Gidiş o gidiş, ertesi gün idam edildikleri haberi gelir. 

Bu yargılamalarda başka bir gelişme yaşanır. Özellikle bir grup subay duruşmaları baştan sona kadar izler. Amaç Kazım Karabekir'i kurtarmaktır. Mustafa Kemal, mütemadiyen Fahrettin Altay vasıtasıyla olayları takip etmektedir. Gelen subayların tamamı silahlıdır. Mahkeme heyeti tehdit altındadır. Bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere tatbikat bahanesiyle ordu, Çeşme'ye çağrılır. 
Buna rağmen bu subaylar mahkemeyi terk etmezler. Mahkeme heyeti bu manzara karşısında geri adım atar ve Kazım Karabekir beraat eder. Bu olay, silahlı kuvvetlerin, iktidara karşı, Cumhuriyet dönemindeki ilk homurdanışı olarak tarihe geçmiştir. 

90 yıl sonrasına gelelim. 15 Temmuz 2016 günü akşamı, 
herkes işinden çıkmış, trafik karmaşasından bir an evvel kurtulup evine ulaşmaya çalışırken bir gelişme yaşanır. İstanbul Birinci Boğaz Köprüsünde trafik durmuştur. Bir müddet sonra bazı askeri araçların boğaz köprüsüne doğru hareket ettiği gözlemlenir. Önce, bir trafık kazası sonucu yolun tıkandığı tahmin edilir ancak kısa zaman sonra işin renginin başka olduğu anlaşılır. Ordu içindeki bir grubun mevcut hükümeti devirmek üzere harekete geçtiği haberi yayılır. Bu memlekette o kadar çok cunta hareketi vuku buldu ki herkes askeri darbenin usulü, şekli ve konsepti hakkında fikir sahibidir. Bakılıyor ki bu darbe; planlama, zaman, kuvvet, imkan, hedef noktaların tespiti, mevzilenme ve koordinasyon açısından son derece acemi, amatör ve yetersiz girişimdir. Kısa bir zaman dilimi içerisinde de teslim olma şeklindeki bir akıbetle, kalkışma sona erdi. 
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Bu başarısız askeri cunta hareketinin kendisinden çok daha önemlisi, onun yol açtığı gelişmelerdir. Objektif ve analitik bir gözle bakıldığında karşılaşılan tablo gerçekten hayret vericidir. 
Darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TV kanallarında halkı, darbeye karşı tepkisini göstermek üzere “Meydanlara” ve “Havaalanlarına” çıkmaya davet etti. Oysa o çağrıdan çok önce belli sivil ve milis gruplar, kritik yerlerde konumlanmıştı bile. Bu yerler ne meydanlardı ne de havaalanları. Bu yerler, mekanize ve zırhlı askeri kışlaların nizamiyeleri, köprü başları, askeri lojistik ve intikal yolları idi. Büyükşehir Belediyelerine ait iş makineleri ve kasaları kum yüklü kamyonlar, tam bir askeri disiplin düzeninde çoktan kışla çıkış noktaları ile ZPT ve tank intikal yollarını tutmuştu. Hatta karşı hamle yapması beklenen Emniyet ve Polis Merkezleri önünde de sivil direniş güçleri mevzilenmişti. O gece icra edilen sivil hareket konusunda hiçbir muhalefet odağından bu konuda soru sorulmuş değildir. Ortaya konan karşı hamleye bakıldığında bir kalkışmanın önceden haber alındığı, hatta kışkırtılarak öne çekildiği, başarısız olması için de bütün önlemlerin alındığı, yarı yolda bazı kesimlerin saf değiştirdiği, cuntacı aktörlerin oyuna getirildiği kanaati güçlenmektedir. i 

Askeri kalkışmaya maruz kalan iktidar cenahı ve Cumhurbaşkanı, bunu bir fırsata çevirmenin bütün hünerlerini gösterdiler. 
Gökte aranırken yerde bulunmuş gibi bu imkan sonuna kadar kullanıldı, kullanılıyor. Toplumun ve siyasal düzenin yeni baştan dizaynı için her yol ve yöntem ölçüsüzce kullanılmaktadır. Darbe kalkışmasının daha gecesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, darbeciler hakkında soruşturma başlattığını ilan etti. Darbe sabahı, silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı ve yargı kurumu içindeki FETÖ mensuplarının listeleri yayınlanmaya başlandı. Sanki önceden hazırlıklar yapılmış, listeler hazırlanmış, harekete geçmek için koşulların olgunlaşması beklenmektedir. Tıpkı 12 Eylül 1980 gibi. 

1926'daki gibi milletvekilliği sürdüğü halde insanlar tutuklandı. Olağanüstü Hal ılanı güya devlete karşı olacak ve bir-iki 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ay sürecekti. Oysa OHAL olağan ve sürekli hale getirildi. Mer'i hukuk/kanun yürürlükten kaldırıldı. Tunceli Kanunu hükümleri güncellenerek HDP'li belediyeler, Vali ve Kaymakamlara teslim edildi. On binlerce Kürt siyasetçi, milletvekili, belediye başkanı, sivil toplum yöneticisi, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, parti yöneticisi, aktivist, basın mensubu, meslek kuruluşları temsilcileri tutuklanarak Türkiye'nin batı illerindeki yüksek güvenlikli F tipi hapishanelerine gönderildi. 

Diğer taraftan FETÖ mensubu gerekçesiyle yüz binlerce kişi, işinden ihraç edildi, mallarına el konuldu, maaşları ve emeklilik hakları yok sayıldı ve tutuklandı. Bu uygulama, TW'lerdeki dizi film haline getirilerek her gün, her hafta, her ay yeni bir isimlendirmeyle ve yeni bir gerekçeyle operasyonlar icra edilmektedir. 
Ablalar operasyonü, abiler operasyonu, sivil imamlar operasyonu, emniyet imamları operasyonu, askeri imamlar operasyonu, maarif imamları, diplomatik imamlar, mahrem imamlar, himmet imamları operasyonu, bylook'çular, kriptocular, caglcılar gibi ardı arkası bitmeyen operasyonlarla olay diri tutulmaya çalışılmaktadır. Diri tutulacak ki korkuların esiri haline getirilmiş toplumdan, yapacakları her icraat için mutlak itaat ve onay alınsın. 
Toplumun her kesimi bu kasırgadan payını alırken tüm itirazlara rağmen siyaset kurumunda bir operasyona izin verilmemektedir. 
Çünkü bu sahada yapılacak bir operasyon, AKP'nin tarumar olmasıyla sonuçlanabilır. 

Recep Tayyip Erdoğan'ın hayal edip ama dillendiremediği Başkanlık sistemi firsatı doğdu. Millet ne olduğunu anlamadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir pasıyla realize edildi. 
Şaibeli bir referandumla başkanlık sistemi hayata geçti. Parlamenter sistemin cenaze namazı kılındı. Milletvekilliği sembolik bir makama indirgendi. Parlamentonun denetim ve yasama gücü fülen sona ermiş oldu. 

Toplumsal muhalefet bir bütün olarak paralize edildi. Muhalif seslerin duyulması önlendi. Muhalif basın çalışanları ya tutuklandı ya işsiz bırakıldı. Onlarca TV kanalı, gazete, haber ajansı, 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holding ve finans kuruluşları ile şirketlere el kondu. Daha fazlası faaliyetten men edildi. Recep Tayyip Erdoğan, dünya demokrasi tarihine katkı mahiyetinde demeçler vermeye devam etmektedir. 
Erdoğan'a göre kendisi çok tarafsızdır, o kadar ki yaptığı yol, köprü ve tünellerden sadece yandaşları değil, muhalifler de geçmektedir. Yine Erdoğan'a göre özgürlük demek, duble yol demek, şehir hastaneleri demek, havaalanı demektir. Bizde dünyanın en büyük basın ve ifade özgürlüğü vardır, çünkü büyük havaalanları, yol ve köprü inşaatları bizdedir. Bizi bu konuda eleştirenler, bizi kıskananlardır.(!) 

İşin latife kısmı bir tarafa, bir olay bahane edilerek veya kullanılarak (haberli-habersiz), toplum yeni baştan dizayn ediliyor. 
Türkiye Cumhuriyetinin stratejik aklı, kendi açısından olayları tahlil ederek belli projeler geliştirmektedir. Bunlardan biri, parlamenter sistemin mevcut statükoyu korumada bir ayak bağı olduğu tespitidir. Günümüz dünyasında sandıklı demokrasi, bir halk için yasaklanamayacağına göre, parlamentoyu işlevsiz hale getirmek daha rantabldır. Çünkü Kürt siyasi hareketi, geldiği seviye itibariyle seçim barajlarıyla engellenemeyecek boyutlardadır. 
Kürtlerdeki siyası bilinç giderek genişlemekte ve kök salmaktadır. 
2015 Haziran seçimlerinde 9013,2 oy ve 80 milletvekili çıkarabilen bir hareket, normal demokratik koşullar 9020 — 25 oy ve 150 
— 200 milletvekili çıkarabilir. O taktirde de Kürtleri eskisi gibi yönetmenin imkan ve ihtimali kalmayacak. Zaten devlet, 2000'li yıllarda Çukurova Üniversitesindeki bir grup akademisyene Türkiye nüfusunun etnik haritasını çıkartmıştı. Bu araştırmaya göre Türkiye'nin en kalabalık etnik nüfusu Kürtlerdir. O tarihteki verilere göre Kürt nüfus 24.5 milyon, Türk nüfus 20 milyon, geri kalan kesim ise Arap, Gürcü, Boşnak, Arnavut, Çerkez, Laz, Pomak, Roman ve diğer gruplardır. Bu gerçeği bilen devlet aklı, kendince tedbir almaktadır. Hatta diyebiliriz ki Suriye iç savaşı bahanesiyle Türkiye topraklarına dağıtılan milyonlarca Arap sığınmacı ile Kürt nüfus dengelenmek istenmektedir. 

2017 yılı itibariyle Türkiye'ye yerleştirilen göçmen sayısı 5 
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milyondur. En büyük grubu Suriye Arapları olmak üzere Iraklı Arap, Afgan, Tacik, Türkmen, Özbek, Uygur'lar başta Kürt coğrafyası olmak üzere Türkiye'nin her şehrine, her kasabasına dağıtıldılar. Bu dağıtım belli bir hesap ve planlama neticesinde gerçekleşmekte, hiç kimse de dönecekmiş gibi yaşamamaktadır. 
Türkiye'nin yerlilerinin bile bilmediği küçük ve ücra yerleşim yerlerine gidildiğinde orada bir grup Suriyeliye rastlamak mümkündür. Bu şekildeki yerleştirme politikası açıktır ki Türkiye'nin demografik yapısına yönelik bir tadilatı öngörmektedir.. 

Darbe tehlikesi ve korkusu diri tutularak, toplum denetim ve kontrol altına tutulmakta, denetleme, hesap sorma, hak arama yolları fiilen kapalı tutulmaktadır. Aksi davranma istidatı gösterenler ile potansiyel muhalefet odakları tutuklanmakta, etkisizleştiri!- mektedir. Doğal ömrünü tamamlamış, boğazına kadar suça batmış bir parti iktidarıyla, “Türk Derin Devletinin” stratejik aklı bir araya gelerek ve ittifak kurarak pozisyonlarını tahkim etmeye ve sürdürmeye çalışıyorlar. Demokrasiyi, hedefe varmak için bir enstrüman olarak gören zihniyet, elbette Kemalist dönemin icraatlarını örnek alacaktır. Daha düne kadar tek parti iktidarını yerden yere vuran Türk siyasal İslamcıları, bu gün onları taklit ederek, Atatürk ve İnönü politikalarının mirasçısı olduklarını haykırmaktadırlar. 
Çünkü onların bagajlarında demokrasi, insan hakları, özgürlükler, eşitlik, nimetlerin adil bölüşümü yoktur. Onların “davamız” dediği şey, İslam sosuna batırılmış bir cumhuriyetçiliktir ki asla demokrasiyi ihtiva etmez, o cumhuriyeti kendilerinin yönetmesi, devletin ve ülkenin kaynaklarının ellerinin altında bulunması, bu kaynakları fütursuzca talan etmeleri ve hesap vermekten azade tutulmalarıdır. En korktukları durum, bir gün yaptıklarından dolayı sigaya çekilmektir. İmam-hatip okulu, kuran kursu ve vakıf-yurt sevdaları ise garantılı taraftar/destekçi yetiştirme odakları olarak işlev görmeleridir. 

Aslında gerilim stratejisi, bütün diktatörlerin, iktidarlarını tahkim etmek ve muhalifleri susturmak için izledikleri bir yöntemdir. Fakat bizdeki uygulanış tarzı, birbirine düşmanmış gibi zannedilen ardılların birbirini tekrar etmesi şeklinde tezahür etmektedir. Aralarındaki en önemli fark, şehzadelerin taht kavgası farkı kadardır. Yoksa zihin dünyaları ve siyaset etme tarzları bütünler mahiyettedir. 

Yüksek mahkeme başkanlarının, Recep Tayyip Erdoğan'ın peşine takılarak çay toplama seanslarına katılmaları başlı başına bir garabettir. İnsan merak ediyor, acaba aralarında ne tür diyaloglar geçmekte? Hava ve su sohbetleri edilmeyeceğine göre, Mustafa Kemal'in Çeşme Balo Salonu mutfağının benzeri gibi, yargıya ayar seansları olmasın? Bu ayarın neticesi, 2017 yılı İdari Yargı açılışında Danıştay başkanının konuşmasıyla görülmüş olmadı mı? 

İşte bu tablo ortaya konduğu zaman insan sormadan edemiyor. 
Acaba 1926 yılının ruhu, 2016'da yaşayan yöneticilere mi geçti? 
Bu kadar benzerlik nasıl olabilir? Bu kadar benzerlik nasıl mümkün oluyor? Yoksa reenkarnasyon gerçek mi? İnanalım mı? 
Yoksa ittihatçı entrika ve taktiklerin yeni koşullara uyarlanması mıdır? Gel de Bizans'a rahmet okuma! 
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜRT KALKIŞMALARI 


Bu fasılda Kürtlerin Cumhuriyetle, imtihanından bahsedeceğiz. Konumuz Kürt tarihini, Kürt Kimliğini incelemek olmadığı için fikir vermesi açısından genel değerlendirmeyle iktifa edeceğiz. Kürtlerin kökeni hakkında iki temel görüşten bahsetmek mümkündür. 

Birinci görüş, Kürtlerin kökeni hakkında net bir görüş birliği olmasa bile genel çerçevede bir mutabakattan söz edilebilir. Bu genel görüş şudur: Kürtler, milattan önce 7250 yılında Kürdistan'da yaşadığı tespit edilen Subarular, Hurriler, Mittaniler, Haldiler, Karduklar, Kurtiler, Gutiler ve Kassitler'in zamanla başka kavimlerle de harmanlanmış torunlarıdır, devamıdır. 

İkinci görüş ise Kürtlerin atalarının Med”ler olduğu tezidir. Bu görüşe göre milattan önce iki binli yıllarda Rusya steplerinden önce Kafkasya'ya oradan Azerbaycan üzerinden Batı İran ve Zagros Dağlarına gelen İskandinav kökenli arilerdir. 

İster birinci görüş olsun ister ikinci görüş olsun Kürtlerin ari olduğu, dillerinin Hint-Avrupa dil grubuna girdiği kabul edilmektedir. Belki de mantıklı olan da Kuzey-güney göçleriyle gelen Med”'lerin yerli diğer kavimlere karışarak Kürtleri teşkil ettiğidir. 
Bundan hareketle Medler ve Perslerin akraba olduğu (Kürtlerle İranlıların-Farsların) söylenebilir. Son yıllarda Yunanistan ve Hırvatistan'da köklerinin Yukarı Mezopotamya'ya dayandığına dair tartışmaların yapıldığını bilmekteyiz. | 


197 


Genel olarak tarihçiler, bilhassa Kürt tarihçiler, Kürtlerin otokton bir halk olduğunu söylerler. Bu görüş bizce kısmen doğru, kısmen yanlıştır. Bildiğimiz kadarıyla otokton kelimesinin kökeni Fransızca olup yerinden ayrılmayan, göç etmeyen manasına gelmektedir. Bin yıllardır Kürtlerin bir yerden göç ederek gelmedikleri, yerlerinden göç ederek başka yerlere gitmedikleri bir gerçektir. Ama bu görüş Kürt etnik omurgasının konumlanması, manasında doğrudur. Diğer taraftan Kürt nüfusunun dağılımına baktığımızda hiç de öyle bir coğrafi bölgede sıkışıp kalmadıklarını da görmekteyiz. Günümüzdeki tablo şöyledir. 
Kazakistan ve Kırgızistan Kürtlerini saymazsak (1937 — 1942 yılları arasında Stalin'in gazabıyla gönderildiler) Kızıl Kürdistan denen Laçin Bölgesi (Karabağ'da), Ermenistan Kürtleri, Cezayir Kürtleri, Ürdün-Lübnan Kürtleri, Afganistan Kürtleri, Doğu İran'da Horasan Bölgesindeki “Kurmancistan” ya da “Kurdistana Xerib”, Rojhılat Kürdistanı, Başur Kürdistanı, Bakur Kürdistanı, Rojava Kürdistanı olarak adlandırabileceğimiz coğrafyalarda yaşamaktadır Kürtler. İsrail'de yaşayan ve Kürtçe konuşan kitlenin Kürt orijinli mi yoksa zamanında Kürtlere sığınan İbraniler mi olduğu araştırmaya muhtaç bir konudur. Sığınmacı ve mülteci olarak yaşadıkları ülkeler bu listenin haricindedir. Bu açıdan bakıldığında, lugatın tarıf ettiği bir otokton manzarası pek yansımamaktadır. 

Türk ırkçıları sık sık sorarlar: “Kürtlerin niye hiç devletleri yok? Tarihte niye hiç devlet kurmamışlar?” Tabi, bu sorunun altında bir kibir, bir üstünlük hezeyanı yatmaktadır. Tarih bilgileri, Cumhuriyet döneminin tarih kurgusundan ibaret olduğu için tarıhi, zihinlerindeki kurgudan ibaret zannetmektedirler. Oysa bu sorunun cevabı mümkündür. Bu soruyla varmak istedikleri netice, devlet kurmanın bir meziyet, bir üstünlük, bir uygarlık nişanesi olduğu inancıdır. Bunu kim söylüyor, bu inanış doğru mu? Önce, devlet aygıtının hangi ihtiyacın ve zaruretin ürünü olduğunu bilmek lazım. Çünkü devlet denen aygıt ne matahtır ne de kutsal. 

Servetin, zenginliğin olabilmesi için önce üretimin ihtiyaç fazlası boyutta olması lazım. Bu da insan emeğinin yetkinleşmesi ile olur. Üretim fazlasıyla, tüketim artığı olarak biriken maddi değerin korunması bir problemdir. Bu değer, kişinin, ailenin, zümrenin, kabilenin inhisarına geçmesi oranında onların da güvenliği lazım, hem içeriye hem de dışarıya karşı. Özetle, bir koruma, bir savunma aygıtına ihtiyaç doğar. Devlet olarak nitelenen, zaman içinde gelişip çeşitli biçimler alan bu aygıt, egemen sınıfların ve onların mülklerinin bekçisi, koruyucusudur. Esas işlev budur. 
Hukuk, eğitim, sağlık, güvenlik gibi herkesi ilgilendiren mevzularda devletin işlevsel ve müdahil olması, en alttakilerin bin yıllar süren mücadelelerinin sonucudur. 

Bu çerçeveyi Kürtler üzerine oturttuğumuzda söz söyleme imkanımız ve hakkımız doğar. Toplumsal yapı, yaşam şekli, inanç sistemi, coğrafi yapı, yerleşim biçimi, ekonomik durum ve dış etkenler; tüm bu konu başlıkları izaha muhtaçtır. Kaldı ki tarihte bilinen devletlerin büyük bir kısmı son yüz yılın eseridir. Klasik ımparatorluklar döneminde devlet sayısı, kavim sayısına göre çok azdı. Köleci İmparatorluklar, Feodal İmparatorluklar, birden çok halkı ve kavmi bünyesinde barındırıyordu ve “milli” karakterleri yoktu. Kapitalizmin şafağında doğdu merkezi krallıklar ve onun evrilmesiyle sahneye çıkan ulus devletler. 

Türkler, devlet delisi bir kavımdır. Tarihte çok devlet kurduklarıyla övünürler, ama hiçbirini yıkılmaktan kurtaramadıklarını anlatmazlar. Tarihte Türk Devleti olarak bilinen yapıların bir kısmı Türk değil, bir kısmı da devlet. En uzun ömürlü olan “Devlet-i Aliyye ”dir. 

1453 yılında Konstantinopolis'i (İstanbul'u) başkent yapmıştır 
Osmanlı ama, yıkılış tarihine kadar nüfusunun ekseriyeti gayrı müslimdir. En son 1911 yılında yapılan nüfus sayımına göre İstanbul nüfusunun “649'u Müslümandır. Düşünün 460 yıl süreyle bir şehir, bir imparatorluğa payitahtlık yapmaktadır ama devletin dayandığı sosyal/etnik yapı bu şehirde azınlık durumundadır. Şu gerçeği de belirtmek durumundayız; Osmanlı, kendini hiçbir zaman “Türk Devleti “olarak nitelememiştir. İmparatorluğun son 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dönemine kadar Türkmen Halkı, zulüm ve baskıya maruz kalmış, hor görülmüştür. 

Aslında devlete ilişkin olarak Kürtlere yöneltilen soru maksatlıdır. Kürtlerin niye hiç devleti yok sorusu, Kürtlere bir kimlik ve kişılık yakıştırmama yaklaşımıdır. Kürtleri parya olarak gören anlayış elbette Kürtlerin bir siyasal özne olmasını, siyasi taleplerde bulunmasını hazmedemez. Buna matuf olarak da Kürtleri, siyaseten iradesiz, geri, parçalı, ilkel kabile toplumu olarak görme temayülündedir. Günümüz dünyasında en az 50 milyonluk bir halkı aşağılamanın ahlaksızca, hayasızca yaklaşımıdır bu anlayış. 

Yeri gelmişken Kürt akademisyen Selim Temo'dan aktaralım: Bazid'in Miri İshak Paşa, sarayını yaparken, Osmanlı Sultanı, kendisine ültimatom göndererek sorar: 

“Sen nasıl benim mülküm üzerinde benimkinden ihtişamlı bir saray yaparsın?” 

Mir, şöyle cevap verir: 

“Sen daha dünün yürüğüsün, bense bir Kürt miriyim.” 
(yürük—yörük) 

Kürtler, coğrafyaları, aşiretçi yapıları, ekonomik dinamikleri, pastoral toplum olma özellikleri nedeniyle çok da o meşum ve meşhur devlet aygıtına ihtiyaç duymamışlar. Bu tespit, Kürtlerin hiç devlet ve siyasi organizasyonlar kurmadığı manasına da gelmemektedir. Tarihi kaynaklara bakıldığında Kürtlerin kurduğu siyasi yapılar için şöyle bir sıralama yapmak kabildir. 

I — Gutti Kürtleri 

2 — Huri Kürtleri 

3 — Kassıti Kürtleri 

4 — Mittani Kürtleri 

5 — Urartular (Ermeni oldukları söylense de son yılardaki 
araştırmalar, onların Mittani-Kassit- Hurri dillerini konuştuklarını göstermektedir.) 

6 — Median Kürtleri 

7 — Şeddadi Kürt Devleti 

8 — Büveyoğulları Kürt Devleti 
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9 — Mervani Kürt Devleti 

10 — Hamdani Kürt Devleti 

Il — Alamut Kürt Devleti 

12 — Gor Kürt Devleti, 

13 — Kürt Hasanveyhiler 

14 — Selahaddin Eyyubi Hanedanlığı 
15 — Fadlavi Kürt Devleti 

16 — Hurşid Han Kürt Devleti 

17 — Şah İsmail Safevi Hanedanlığı 
18 — Şervan Beyliği 

19 — Dimdim Kalesi Beyliği 

20 — Kerim Han Beyliği 

21 — Abdurrahman Paşa Beyliği 

22 - Mir Muhammed Beyliği 

23 — Bedirxan Beyliği 

24 — Hakkari Beyliği 

25 — Mahabat Cumhuriyeti 


Bu sıralamayı bir övünç vesilesi olsun diye yapmadık. Kürtlerin geçmişi ve tarihi hakkında bir bilgi ve fikir sahibi olmak bakımından gerekli gördük. 

Osmanlı Devletinin, uzun yüz yılları alan hükümranlık döneminde Kürtler, devletsiz ama bağımsız yaşamışlardır. Aşiretçi — feodal yapı ve Tarım—hayvancılığa dayanan iktisadi hayatları, onları stabil halde tutmaya yetmiştir. Osmanlı ile Pers Hanedanlığı arasında uzun yıllara dayanan rekabet, Kürt coğrafyasının ılk kez resmi bir antlaşmayla bölünmesine yol açmıştır. 1639 yılında kotarılan ve Kasr-ı Şirin denilen bu antlaşmayla iki imparatorluk sınırı her ne kadar resmi bir hüviyet kazanmışsa da Kürtler açısından yok hükmündedir ve hiçbir anlam ifade etmemiştir. Toplumsal, aşiretsel, kültürel ve ticarı ilişkiler 20. Yüzyılın başına kadar kontrolsüz ve engelsiz olarak sürdürülmüştür. 

Kendi faslı içerisinde değinmiştik. Osmanlı, bir Avrupa ve Balkan Devleti olarak oradan darbe yedikçe, tükenen kaynaklarının yerine yeni kaynaklar ikame etmek üzere Ön Asya'ya, Mezopotamya'ya, Kafkasya'ya yöneldi. Bu dönem, diğer komşu halklar kadar Kürtler için de sıkıntılı ve acılı bir dönemdir. 20. 
Yüzyılın başlarına kadar düşe kalka, her halk varlığını, konumunu korudu. Ancak 20. Yüzyılın başlarından itibaren hem komşu halkların hem de Kürtlerin geniyle, değerleriyle, varlığıyla oynandığı yıllardır. Osmanlı'nın son asrında vuku bulan Kürt hareketlerinin çoğu bir şekilde bertaraf edildikten sonra lider kadro, genellikle ceza olarak sürgüne gönderildi. Halbuki Osmanlı'da idam cezası yürürlükteydi ve istenirse önder kadrolar idam edilebilirdi. Ama Osmanlı idaresi bu yolu tercih etmedi. Belki de geçmişin tecrübesi, Saray'ı bu yaptırımdan alıkoydu. 

Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekildiği ve yeni rejimin ayak seslerinin duyulmaya başlandığı yıllarda Kürt aydın ve bürokrat çevreleri ile dini otoriteler çeşitli isimler altında cemiyetler, dernekler kurdular, İstanbul?dan Kahire'ye kadar değişik merkezlerde neşriyat faaliyetlerinde bulundular. Fakat hiçbiri Kürt halkı için belirleyici, sürükleyici, yönlendirici bir odak konumuna gelemedi. Bunda kendi yetersizlikleri, ilkellikleri kadar, Kürtlerin toplumsal-siyasal durumu ile hegemonik güç merkezlerinin hesap ve yaklaşımları da etkili oldu. 

Cumhuriyet rejimi resmen ilan edilmemiş olsa bile artık Ankara'nın, hükümet kimliğinde hareket etmeye başlamasından itibaren günlük icraatlarıyla, Kürtleri yok saydığı hissedilmeye başlandı. Bu siyası icraata ilk tepki, Koçgiri Bölgesi Kürtlerinden geldi. 


KOÇGİRİ 
Koçgiri başladı harba 
Sesi gitti şarka garba 


Bir ordu asker geldi 
Dayanamadılar bu darba 
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Dılo yeman, yeman, yeman 
Çiyan gırto berf u duman 
Mera bışin şahe merdan 

Ev dermane hemu derdan 


Koçgiri, hem bir bölge, hem de bir Kürt Aşiretleri kombinasyonunun adıdır. Tarihi ve sosyolojik araştırmalarda çoğunlukla “Zaza” olarak nitelenen bu Kürt Aşiretler topluluğu, bilinenin tersine Kurmanç'tır. Araştırmacı Ayşe Hür de ilgili yazılarında tereddütsüzce, Koçgirilerin Zaza olduğunu belirtmektedir. İyi niyetinden şüphe etmediğimiz Ayşe Hür gibi bir tarihçinin biraz daha özenli davranmasını, kulak dolgunluğu ile betimleme yapmamasını beklemek hakkımızdır. Belki okuyucu, bu ayrıntının çok da önemli olmadığını, üzerinde durmamızın bir ehemmiyet ifade etmeyeceğini düşünebilir. Bir açıdan haklı ama bu farklılığa, resmi devlet aklı ile inkarcı-devşirme güruhun atfettiği öneme bakıldığı zaman hiç de atlanmaması gereken bir ayrıntıdır. Neden? 
Resmi devlet ideologları ile bu meselede kendine vazife çıkaran sahte teorisyenler, Zazalık ve Alevilik kavramını birbirini bütünler ve içiçe kavramlar olarak göstererek akıllarınca Kürtlük dışında başka bir içtimai-iıtikadi topluluk tarif etmeye, giderek Kürt halk gerçeğini, farklı yapılar şeklinde parçalayarak, küçük boyutlu, ortak değerleri paylaşmayan, aralarında birlik olma zemini bulunmayan ilkel aşiretçi topluluklar olarak lanse etmeye çalışmaktadırlar.. Bu propagandada başarılı olunursa Kürt Aleviliğine bir de Zazalık şablonu oturtularak diğer Kürt halk yığınlarıyla aralarında bariyerler inşa edilecektir. Öyle bir algı yaratılmış ki sanki bütün Aleviler Zaza, bütün Zazalar Alevi'dir. Halbuki sosyolojik gerçekler çok daha farklı durumlara işaret etmektedir. 

Koçgiri Kürtleri Alevidir, doğrudur. Ama Koçgiri Alevi Kürtleri aynı zamanda Kurmanç'dır. Öte yandan başta Çewlik (Bingöl) başta olmak üzere Diyarbakır'a kadar olan kasaba ve köylerin çoğu ile Diyarbakır'ın Lice ve Piran mıntıkaları ile Elazığ'ın Maden, Palu, Urfa'nın Siverek bölgesinin bir kısmı 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Zaza ama Şafli Kürt'tür. Buna karşılık yaygın olarak Zaza kabul edilen Dersim'in Mazgirt, Hozat mıntıkaları da Kurmanç'tır. 
Böylece Alevi inancının Zaza (Dımılki-Kırmancki) Kürtlerine has bir inanç olmadığı, büyük bir Kurmanc-Alevi Kürd'ü yanında büyük bir Zaza-Sunni Kürt nüfus da bulunmaktadır. Son dönemde türeyen bir kısım ırkçı Alevi yazar- çizerler, Aleviliğin Türklere has bir inanç sistemi olduğunu, Kürt Alevi denen kesimin de aslında Zaza/Türk olduğunu hayasızca iddia etmektedirler. Sahada yapılan araştırmalara bakıldığında ise Şafıi Kürtlerle Alevi Kürtler arasında günlük dini ritüeller dışında geleneksel inanışlarda müthiş benzerlikler olduğunu göreceklerdir. Özellikle odak noktası Munzur olan “ziyaret” kavramı incelenmeye değer. 
Bizzat bizlerin de yaşadığı; su başlarının kutsal kabul edilmesi, su başlarında mutlaka bir ağacın dikili bulunması, ziyaret olarak kabul edilen ve çok da yaygın olan bu yerlerde kurban kesilmesi, pilav pişirilmesi, mum yakılması, adak adanması, yassı taşların dilek tutularak ziyaret duvarlarına yapıştırılmaya çalışılması, ağaç dallarına çaput bağlanması, Kürtlerin inanç farklılıklarından azade, ortak yaşam geleneklerinden bir kısmıdır. Gene Şafii Kürtlerin kış mevsimi, Muharrem Ayında dört çarşamba üst üste akşamları ateş yakması, ev ahalisinin bu ateşin üstünden atlaması, sonunda, kullanılmış çalı süpürge kökünün tutuşturularak, kazabela-musibet uzaklaşsın manasında uzağa fırlatılması hep aynı kültür pınarından beslendiğinin günlük yaşamdaki izleridir. 

Şimdi yeniden Koçgiriye dönelim. Koçgiri, coğrafı bölge olarak Batı Erzincan, Refahiye-Kemah mıntıkaları, Batı Dersim, Malatya ve Elazığ'ın kuzey-batı tarafının bir kısmı, Sivas doğusu Zara, Hafik, İmranlı, Suşehri; Sivas güney-doğusu Kuruçay, Kaman, Divriği mıntıkalarını kapsar. Hatta Sivas kuzeyi Yıldızeli'nin bir kısmı da Koçgiri bölgesine dahil edilebilir. Bu bölgede 1920'li yıllarda yaşayan belli başlı Kürt Aşiretleri Kurmeşan Aşireti, Gınıyan Aşireti, Çarekan Aşireti, Şadıyan Aşireti, Canbegan Aşireti olmakla birlikte Saro, Bar, Garoa, Balo, Berazi, Xormekan, Kozıçan ve irili ufaklı birçok aşirete rastlamak mümkündür. 
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Birinci Büyük Savaş ve sonrasında her Osmanlı tebaası halkın yaptığının bir kısmını Kürtler de yaptı. Devlet otoritesinin büyük zaaf gösterdiği, hatta olmadığı, buna karşın başka güçlerin boy gösterdiği (Rus birlikleri ve üniformalı Ermeni milisleri) bir ortamda silahlanmak, sılahlı milisler örgütlemek kadar tabii bir şey olamaz. Demek istiyoruz ki Kürtler kısmen, 1900'ların başından başlayarak ve savaşta ivme kazanan bir silahlanma faaliyeti içindeydiler. Savaşın neticesi olarak meydana gelen otorite boşluğunu, bu silahlı milisleri sevk ve idare eden yerel liderler doldurdu. Türk Milli Mücadelesinin önderliği, başlangıçta şartların da dayatmasıyla bu güçlerle ittifak arayışlarına girdi. Bu tarz ilişkiyi geliştirirken başta Kürt yerel liderliği olmak üzere farklı dini ve etnik yapılara bolca vaatte bulunuldu. 
Ama ittihatçılığın karakteristik özelliği gereği hem bu ilişkiyi taktik düzeyde ele aldı, hem de firsat ve güç bulur bulmaz bu yerel yapıların başına çullanmaktan geri durmadı. Aslında Koçgiri Hareketi tam böyle koşullarda nüksetti. Daha Cumhuriyet bile ilan edilmemişken, İstanbul ile mutabakat yok iken Sivas merkez olmak üzere Koçgiri bölgesinde heyetler kol gezmekte, Ankara Hükümetine mutlak itaat talep edilmekte ve eldeki silahların teslimi istenmektedir. Bu faaliyetleri bir tehlike olarak algılayan Koçgiri önderleri, güçlerini organize ederek, Dersim ile de istişarede bulunarak direnme kararı alırlar. 

Koçgiri Hareketinde Baytar Nuri Dersimi haricinde aydın sıfatı taşıyan Alişer, Mustafa Paşanın iki oğlu Haydar ve Alişan, mücadelede dikkat çeken simalardır. Kürtler, gelen emirlere uymamış, kontrol ettikleri bölgelerdeki askeri karakolları basarak mevcut silahlara el koymuşlardır. Dönemin dikkat çeken bir özelliği de yerel yöneticilerin, özellikle kaymakam ve bir kısım askeri zevatın yerli halktan olmasıdır. Bu tür bir tablo hemen hemen her bölgede göze çarpmaktadır. Haliyle askeri ve inzibati merkezlere yapılan bu tür baskınlar bazen karşı bir direnişle karşılaşmamaktadır. Hatta bazen işbirliği bile söz konusudur. Çoğu kere de yerel yöneticiler (kaymakam ve askeri komutan) direnişçiler ile merkezi hükümet arasında arabuluculuk yapmaktadırlar. 

İstanbul”daki Kürt Teali Cemiyeti ve Devlet Şurası Başkanı 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Seyid Abdulkadir'in teşvikiyle Koçgiri Bölgesinin önemli merkezlerinde cemiyetin şubeleri kurulmuştu. Direniş hazırlıkları ve koordinasyon bu cemiyet üyeleri aracılığı ile sağlanıyordu. Bu yapıyı deşifre eden ise Ginyan Aşireti lideri Murat Paşa'dır. Aynı dönemde Millet Meclisinde Kemalistler ile Kürdistan adına işbirliği yapan mebus sayısı 72”dir. Bölge Kürtleri, Ankara Hükümetine karşı direniş kararı alırken bir kısım Türk Alevileri de kendilerine katıldı. Mevzi çatışmalar olmakla birlikte gelişme Kürtler lehine olup, kontrol ettikleri alanlar her gün genişlemektedir. Öte yandan Kemalist güçler büyük bir saldırı gerçekleştirmek üzere Sivas üzerinden bir kol, Elazığ üzerinden bir kol ve nihayet Şebinkarahisar üzerinden de Topal Osman gibi çete kuvvetlerini seferber ederek sonuç almak istemektedirler. Böylesi nazik bir ortamda direniş liderleri Dersim bölgesine geçerek geniş katılımlı bir toplantı tertip ettiler. Aynı dönemde Alişan, Refahiye kaymakam vekilidir. Hozat'ta yapılan toplantıya Seyid Rıza güvenlik gerekçesiyle katılmaz ama destek mesajları bildirir. Bu toplantıda Ankara Hükümetinden şu sorulara cevap istenir: 

I — Kürdistan muhtar yönetimini kabul eden İstanbul Egemenlik Hükümetinin bu baptaki kararını Mustafa Kemal Hükümetinin de resmen kabul edip etmeyeceğinin açıklanması. 

2 — Kürdistan Muhtar Yönetimi hakkında Mustafa Kemal 
Hükümetinin görüş noktasının ne olduğu konusunda Dersimlilere acele cevap verilmesi. 

3 - Alaziz, Malatya, Sivas ve Erzincan bölgeleri hapishanelerindeki Kürt tutukluların hemen serbest bırakılması. 

4 — Kürt çoğunluğu bulunan bölgelerden Türk Hükümetine 
baglı memurların çekilmesi. 

5—Koçsgiri bölgesine gönderildiği haber alınan askeri birliklerin derhal geri çekilmesi. 

Yukarıdaki nota, Baytar Nuri'nin babası İbrahim Efendi tarafından kaleme alınır ve Abbasan Aşireti reisi Meço Ağa tarafından Dersim mutasarrıfı Rıza'ya verilir. Meço Ağa Nota'yı verdikten sonra mutasarrıfa hitaben: 
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“Bu isteğimize 24 saat zarfında cevap gelmediği taktirde, bu parmaklarımla senin gözlerini çıkarırım.” diyerek tehdit eder. 
Mutasarrıf bu tehdit üzerine hemen Elaziz'e gider. Dersimliler Ankara'nın gönderdiği ikna heyetini kovarak Ankara'ya şu telgrafı çekerler: 

Elaziz Vilayeti Vasıtasıyla Ankara Büyük 

Millet Meclisi Riyasetine; 

Sevr Antlaşması gereğince Diyarbekir, Elaziz, Van ve Bitlis vilayetlerinde bağımsız bir Kürdistan kurulması gerekiyor. Bu teşkil edilmelidir, aksi takdirde bu hakkı silah kuvvetiyle almağa mecbur kalacağımızı beyan ederiz. 

25 Kasım 1920 
Batı Dersim Aşiret Liderleri 


Bu telgrafa cevap vermeyen Ankara Hükümeti Meço Ağayı Ankara'ya götürmeyi başarır. Ankara'nın cazibesine kapılan Diyap Ağa da sırtını döner, bunlardan başka Dersimli Ankara Askerlik Şube başkanı Kangozade Ahmet Ramiz, Kürt Binbaşı Hasan Hayri'yi Dersim'e mebus olarak atayarak Dersimliler arasında olası bir birliğin bozulması amaçlanmıştır. Bu gelişme üzerine Seyit Rıza Dersim merkezini işgal ederek yönetimi fiilen üstüne alır. 

Mustafa Kemal, Erzurum'dan dönerken Erzincan ve Koçgiri bölgesinden geçerek Sivas'a ulaştı. Yol güzergahı boyunca yaptığı görüşmelerden ve edindiği bilgilerden, Dersim ve Koçgiri Kürt hareketliliğinden haberdar olmuştu. Klasik İttihatçı politik anlayışın bir gereği olarak Baytar Nuri, Alişan Bey ve arkadaşlarını Sivas'a davet eder. Bu daveti yapan Sivas Valısı Reşit Paşa'dır. 
Sivas'a giden Kürt heyeti ile M. Kemal görüşmesinden bir sonuç çıkmaz. Alişan Bey, Wilson Prensiplerinden bahisle kendilerine vaad edilen hakların verilmesini talep eder. M. Kemal ise, Wilson Prensiplerinin kağıt üstünde kaldığını, bütün Kürt ileri gelenlerinin desteğini aldığını, kendilerini de özellikle Alişan Bey'i Sivas mebusu olarak mecliste görmek istediklerini belirtir. Bu 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yaklaşımın bir manevra olduğunu sezen Alişan Bey mebus adaylığından çekilir. Birlik ve organizasyon için Refahiye Kaymakam Vekilliği kimliğini kullanarak silahlı bir güçle Dersim'e gider. Hozat'ta Dersimlilerin Seyyid Zümresi adetlerine uygun olarak Zülfikar Murtaza ve parçalayarak niyaz makamında yedikleri elma üzerine yemin ederler. Sözde 45.000 silahlı Dersimli savaşa hazır olup Koçgiri Hareketine destek için bölgeye intikal edecektir. Tabi bu kararlar kağıt üstünde kalır ve Koçgiri?'ye taahhüt edilen destek gitmez. İlerleyen zamanlarda destek gitmiştir ama yetersizdir. 

Kısa süre içinde İmranlı, Zara, Suşehri, Hafik, Kemax, Divriği, Kaman ve çevresi Koçgiri güçlerinin denetimine geçer. Ancak bu süreçte Seyit Abdulkadir'in ikircikli ve bulanık tutumu nedeniyle bağlar kopar. Bir taraftan Ankara Hükümetiyle Sivas Valiliği ve İkna Heyeti kanalıyla görüşmeler sürerken; yerel güçler konumlarını güçlendirme, tahkim etme çabalarını sürdürmektedir. 
Ankara Hükümeti ise Sakallı Nurettin Paşa komutasında organize ettiği düzenli askeri birliklerin ve Şebinkarahisar üzerinden organize edilen Çete gruplarının bölgeye intikali için hummalı bir hazırlık içindedir. Her zaman olduğu gibi içerden de Kürt ihaneti, tarihi utancının gereğini yerine getirmek üzere iş başındadır. Daha önce sürgün gelip Sivas'a yerleşen Bitlis”li Aziz, kendi emrindeki bazı milislerle bozgunculuk faaliyetlerine başlar. Bundan beklenen sonuç alınamayınca bu sefer Bitlis'li Şefik başkanlığındaki ikna heyeti devreye girer. Bilinen taktikler ve vaatler istenen neticeyi doğurmadı. Öte yandan Sakallı Nurettin Paşa, Kolordu düzeyindeki bir gücü 1921 baharında Koçgiri bölgesine sürerek bir temizlik harekatının planlarını yapmakla meşguldü. İkna heyeti Kürt önderlerden Haydar Bey'i ikna ederek onun konağını karargah yapıp Kürt ileri gelenlerini habire oraya çağırmaktaydı. 
Savaş hazırlığı tüm hızıyla sürerken Ankara'da bir itiraz yükseldi. 
Şadiyan Aşireti mensubu olan Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni, bu hazırlığın hayra alamet olmadığını yüksek sesle dile getirir. Mustafa Kemal cevaben “Koçgiri'ye düşünülen askeri 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harekat tenkil (katliam) amaçlı değil Tedip (terbiye) amaçlıdır” demektedir. 

Sık sık saf değiştirmekle meşhur Murat Paşa, bir müddet Kürt cephesinde savaştıysa da tekrar saf değiştirerek hükümet tarafına geçer. Ancak Kürtlüğünü kullanmaktan da geri durmaz. Bu söylemle güven verdiği bir grup savaşçıyı konağına davet eder. 
Bu daveti bir dostluk işareti olarak değerlendiren bu savaşçılar konağa giderler ancak Murat Paşa ve silahlı adamları tarafından derdest edilerek sadakatlerinin bir nişanesi olarak hükümet güçlerine teslim edilirler. 

1921 Mart-Nisan aylarında Sakallı Nurettin Paşa, emrindeki 
düzenli ordu yanında çete gruplarını da harekete geçirerek saldırıya başlar. Koçgiri güçleri imhadan kurtulmanın yolunun Erzincan ve Dersim istikametinde geri çekilmek olduğunu anlamışlardı. Başta, Baytar Nuri, Haydar, Alişan, Alişer ve diğer önderler birlikleriyle beraber değişik güzergahları takip ederek güvenli alanlara ulaşmaya çalıştılar. Haydar Bey'in amacı Pülümür dağlarına ulaşmak ve Kureşan Aşireti ile ittifak kurarak yeniden Koçgiri'ye dönmektir. Ancak beklemediği bir durumla karşılaşır, Kureşan Aşireti reisi Kör Paşo, Haydar'a tavır alır ve bölgeyi terk etmesini aksi halde savaşmak zorunda kalacaklarını ihtar eder. Hayal kırıklığı yaşayan Haydar, kardeşlerine silah çekemeyeceğini belirterek geri dönmek zorunda kalır, dönüş esnasında askeri güçlerle çarpışa çarpışa Koçgiri bölgesine ulaşır. 

Nurettin Paşa, dağlarda silahlı güçlerle savaşmak yerine ovada sivil halkı imha etmenin daha faydalı olacağına karar verir. Büyük bir tenkil hareketine girişir. “Zo diyenleri hallettik, sıra lo diyenlerde.” Bu katliamın sesi Ankara'da mecliste yankılanır. 

Alişer, Nuri, Sabri, Cığız Mehmet Ali, Tabrazlı Mem&, Kımıl Aziz, Dılo, Paşo ve Abbas gibi önderler kendi fedaileriyle birlikte savaşarak Dersim'e ulaşırlar. Haydar, kuvvetleriyle Koçgiri'ye geri döner. Bu zaman zarfında Seyit Rıza, Ankara Hükümeti ile sürekli diyalog kurmaya çalışır, çektiği telgraflarla durumun vahametini belirterek adil davranılmasını talep eder. 
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Koçgiri Hareketi, 1926 yılında Murat Paşa'nın Kürt ihanetinin cezasının Dersimli fedailerce yerine getirilmesiyle son bulur. Sivil halka yapılan katliam sonrası Sivas'ta mahkemeler kurulur. Önce çok ağır cezalar istenmesine rağmen kısa sürede af ilan edilir ve Baytar Nuri ile Alişer hariç olmak üzere diğer önderler af edilir. 
Koçgiri'ye dönen Alişan ve Haydar önce İstanbul'da bir müddet zorunlu ikamete tabi tutulur. Daha sonra Koçgiri'ye dönmelerine. 
müsaade edilir. 1931 yılında döndükleri Zara'da Kaymakam Şükrü eliyle planlanan bir bombalı saldırı sonucu Alişan parçalanır, Haydar ise ağır yaralanır. 

Koçgiri Kürt Hareketi safahatı hakkında genel bir çerçeve çizdikten sonra, bu olayda Kemalist-İttihatçı zihniyetin hukuk ve adalet anlayışını anlamak açısından meclisteki müzakerelerden örnek vermek faydalı olacaktır. Büyük Koçgiri katliamından sonra vicdan sahibi bazı mebuslar feryad ederek yapılanların “Afrika'daki barbarlara bile layık görülmeyecek zulümler” olduğunu dile getirdiler. 3 Ekim 1921 tarihli meclis oturumunda söz alan Erzincan Milletvekili Emin Bey “Orada öyle bir mezalim icra edilmiş ki, tüyler ürpertir ” der. Emin Bey'e göre bu katliam, meclis adına meclisin verdiği yetki ile yapıldı. Emin Bey, devamla şunları söyler: “Efendiler, dünyanın hangi yerinde böyle bir harekat görülmüştür ki, babasını bir evladın eline bir ip, diğer evladının eline bir ip verip çektirerek tam altı saat zarfında bu suretle feci bir şekilde öldürülmüştür? ” (Bunun faillerinin Topal Osman'ın adamları olduğunu açıklar.) 

Konu hakkında söz alan Bursa Milletvekili Mustafa Durak ise şöyle seslenir: “Memleketimizde yapılan mezalimi herkes duymalıdır. Çünkü efendiler, memlekette yapılan bütün felaket, bütün mezalim, bütün seyyiat (kötülükler) bunların milletten saklanmasından doğmaktadır. ” (Bu cümle aynen bugün için de geçerlidir. A.G.) 

Yapılan eleştiriler karşısında meclis bünyesinde bir tahkikat komisyonu kurularak olayın derinliğine araştırılmasına karar verilir. Seçilen tahkikat komisyonu üyeleri, olayları yerinde incelemek üzere bölgeye gönderilir. Aslında bu hadise vesilesiyle iki komisyon teşkil edilir. Biri Samsun'daki Rum tehciri, diğeri Koçgiri katliamı ile ilgili olmak üzere her iki komisyon da raporlarını tanzim ederek meclise teslim ederler. Raporların mahiyetini dikkate alan meclis, Sakallı Nurettin Paşa'ya görevden el çektirir. 
Artık sıra Nurettin Paşa'nın yargılanmasına gelmiştir. Devreye Mustafa Kemal girer ve alınan kararın ağır olduğunu belirtir. 

Mustafa Kemal, böylesi suç isnatlarının daha derinlemesine incelenmesinin gerekliliğini ileri sürerek Nurettin Paşa'yı yargılamaktan kurtarır. 1925'te bağımsız milletvekili olarak meclise giren Nurettin Paşa, ilk icraat olarak şapka kanunu aleyhine bir önerge vererek tıynetini ortaya koyar. M. Kemal'in Nutuk'unda Nurettin Paşa'nın kıyasıya eleştirildiğini görmekteyiz. Gelen tepkiler üzerine Beylerbeyi'ndeki evine kapanan Nurettin Paşa, 1932 
yılında vefat eder. 12 Eylül Askeri Cuntası; M. Kemal Atatürk ve Abdüllatıf Eldeniz”den sonra Nurettin Paşa'yı, Atatürk Araştırma Merkezinin üçüncü şeref üyesi olarak ilan eder. Böylece “Azizler” mertebesine yükseltilen Sakallı Nurettin Paşa'nın yarım bıraktığı Kürt katliamını, 1937-38 yıllarında damadı Abdullah Alpdoğan, Dersim'de devam ettirecektir. Bu kadar mı? Hayır. 
Katliamcılığı, hırsızlığı, yağmacılığı yanında tecavüzcülüğü ile de nam salmış diğer suç ortağı Topal Osman, terfi ederek Ankara'ya, Mustafa Kemal'e muhafız alayı komutanı olarak çağrılır. Topal Osman -ki Giresun Meydanında Kahramanlık heykeli bulunmaktadır- Ankara'ya yeni görevi için intikal ederken, yol güzergahındaki bütün köy ve kasabalarda talan, tecavüz ve yağma eylemlerini sürdürür. 


ŞEYH SAİD HAREKETİ (KIYAMI) 
Niye Şeyh Said Hareketi için kıyam kelimesi kullandık? İki nedenle: Birincisi, Şeyh Said'in Toplumsal/siyasal kimliğinin 


yanında güçlü bir dini/İslami kimliğinin olmasıdır. Kendisi de bu kimliğine önem atfetmektedir. Hatırasına saygı nişanesi olarak 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dini retorikte kullanılan bu terimi kullandık. İkincisi ise çok zayıf da olsa, hareketin dini motifi nedeniyle bir kısım Türk unsurların hareket içinde yer alması ve destek vermesi nedeniyle ahlaki bir sorumluluk olarak bu kavramı telaffuz ettik. 

Okuyucu, zihninde bir durum muhakemesi yaparsa tahayyül edeceği tablo çok karmaşık, çok renkli ve hiçbir olayın/olgunun net olmadığı bir çizgiler yumağıdır. Bazen kimin eli kimin cebinde belli değil. Olay içinde olay, hesap içinde hesap, niyet içinde niyet. Resmi Türk tarihinin iddiasına göre Türk Milli Hareketi anti-emperyalist, antı-sömürgeci, antı-kapıtalıst karakterde olup, bütün mazlum halkların kurtuluş meşalesi, ilham kaynağı olmuştur. Bu tanımlama solcu, sosyalist geçinen Türk aydınları için çok muteber, çok isabetli bir tanımlamadır. Hal böyle olunca da emperyalistlerin kuklası olan gerici Kürt feodalleri ve şeyhleri, onların destek ve kışkırtmasıyla Aydınlanmacı Kemalist iktidara karşı isyan etmişler. Bu tespit 1920'li yıllardaki TKP'nin ve takipçilerinin de resmi görüşüdür. Hatta Bolşevik iktidarının Kürt Hareketlerine bakışının da temel parametresidir. 
Dolayısıyla sosyalizm adına, anti-emperyalızm adına, Kemalist hareketin aydınlatıcı, öncü rolü adına Kürt hareketlerine karşı çıkmak milli, demokratik ve sosyalist bir duruş olarak lanse edilmiştir. 

Peki, hakikat bu mudur? Kürt talepleri gerici, şeriatçı ve emperyalist kışkırtması yıkıcı talepler mi, Türk Milli Hareketi de anti-emperyalist, antı-sömürgeci ve diğer halklar için meşale bir hareket mi? Hiçbir ideolojik şablona hapsolmadan, hiçbir ön yargının esiri olmadan, sadece ahlaki, vicdani ve felsefi olarak irdelenirse, adalet duygusuna sahip olan herkes doğru bir sonuca varacaktır. 

1916 yılında Erzurum, Muş, Van ve Bitlis Rus orduları tarafından işgal edildi. Milli mücadele bahsinde belirttiğimiz gibi Rus silahlı kuvvetleri arasında resmi üniformalı müstakil Ermeni birlikler de mevcuttu. 1878 Osmanlı — Rus savaşından beri Kars ve Artvin zaten Rusya'nın egemenliğinde idi. Dört vilayetin işgali 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Rusya açısından çok kolay oldu. Osmanlı, Kürtlere kuşkuyla baktığı için daha önceden silahlı Kürt güçlerini (Hamidiye Alaylarını) dağıtmıştı. Bölgeyi savunacak Osmanlı ordusu da ortada olmayınca işgal hareketi kısa sürede ve hiçbir engelle karşılaşmadan gerçekleşti. Ama bu işgal hareketi, bölgede yaşayan Kürt halkının hayatını alt üst etti. Ermeni Birlikleri, hem kalıcı olmak, muhayyel Ermenistan'ı kurmak hem de intikam almak maksadıyla Kürt köy ve kasabalarına saldırdılar, katliam yaptılar, yaktılar, yıktılar. 
Böylesi bir istilaya hazırlıksız yakalanan Kürtler kendi topraklarında mülteci durumuna düştü. Giderek artan saldırı ve taciz/tecavüz hareketleri karşısında yüzbinlerce Kürt yollara düşerek, güney, güney-batı istikametinde göç etmeye başladı. 
Bingöl, Malatya, Elazığ üzerinden Doğu Toroslar, Antep, Maraş, Adana mıntıkalarında barınacak yer aradı. Vuku bulan bu Kürt göçü, tıpkı 1915 yılındaki Ermeni tehcirinin tekrarı gibiydi. Halen Maraş, Antep, Adana, Hatay topraklarında kimliğinden ve kültüründen kopmuş, geçmişine yabancı, geniş Kürt kitleleri yaşamaktadır. Büyük yazar Yaşar Kemal, bu göçler sonucu Van'dan Çukurova Hamite köyüne yerleşen bir Kürt ailenin çocuğudur. 

1916 yılından başlayarak yaşanan bu hazin tablo karşısında, 
sadece Kürt halkının yaşadığı drama çare bulmak değil aynı zamanda bireysel konumları tehlikeye giren ve avantajlı durumlarını kaybeden aşiret liderleri, dini otoriteler çare aramak, çıkış yolu bulmak, ölümcül gidişi durdurmak için harekete geçmek gerektiğine karar verdiler. O güne kadar İstanbul merkezli Kürt cemiyetlerinin mevcut pozisyonları ile derde derman olamayacakları anlaşıldı. Başta Erzurum olmak üzere belli büyük merkezlerde toplantılar, müzakereler, tartışmalar yapıldı. Kötü gidişe acil bir müdahalenin gerekliliği üzerine fikir birliğine varılmaktaydı ama müdahalenin biçimi ve muhtevası üzerinde görüş birliği sağlanamıyordu. 

Aynı zamanda Osmanlı ordusu alay komutanı olan Cibranlı Halit Bey, Erzurum merkezli Berevaniya Maf€ Kurd isminde bir oluşuma önderlik eder. Bu oluşum bir örgütten çok bir platform, 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bir toplumsal organizasyon şeklindedir. Bünyesinde aşiret liderleri ve dini önderler kadar, aydın kimliğine sahip şahsiyetler, Rus ordusu bünyesinde eğitim görmüş, cephelerde savaşmış askeri kişilikler de yer alır. Şeyh Said Hareketinin önder kadroları daha çok böylesi unsurlardan müteşekkildir. 

Aynı dönemde Van ve Bitlis'te başka türlü gelişmeler yaşanmaktadır. Bitlis valisi Süleyman Sabri Paşa iş başındadır. Kendisi Kürt mütegallibesi ile kanaat önderlerini yönlendirmek için Şeyh Abdulbaki'yi amiyane tabirle kafeslemiştir. Bayram ziyareti vesilesiyle Kufra'ya giderek Şeyh'e iki seferde 500 altın verir. Bu ikramın karşılığında aşiret liderlerinin Van'da toplatılmasını ister. 
Van'da toplanan Kürt ileri gelenlerine hiddetli bir sesle nutuk çeken Süleyman Sabri, sözlerini şöyle sürdürür: 

“Arkadaşlar, Müslümanlar bilmeli ki bütün dünya alem bizim dinimize karşı elbirliği etmişçesine, büyük felaketler hazırlamaktadırlar. Dünyanın bu politikası karşısında olacaklardan biz tümümüz kendimizi sorumlu hissetmek zorundayız. 

Birkaç devletin isteği ile Sevr'de, Kürdistan'ın bazı illerinde Ermeni Devleti kurulacak, bu plan gelişerek dünyada genel bir kabul de görmektedir. Bu anlayış çerçevesinde delegasyonumuzu da sessiz kılmışlar. 1916'da gördünüz ki Rus askerleri içindeki Ermeniler başımıza neler getirdi. Bu ülke onların denetimine girdiğinde sizde din, namus ve gelenek kalmaz. Bizim ve sizin önünüzde tek yol var. Bu yabancı toplantıya telgraf çekerek şöyle belirtmek; “Bizim adımıza Sevr Antlaşmasına iştirak edenler, siyasi bir dava peşindedirler. Onların, bizi temsil etmeye yetkileri yoktur. Kaldı ki biz, onları kendimizden de saymıyoruz. Bunların tüm gayesi Osmanlı İmparatorluğu 'nun topraklarını pay etmektir. 
Bu felaketten kurtulmak için başka yol var mıdır?” 

Bu konuşmadan sonra 500 sarı altını almış bulunan Şeyh Abdulbaki, kendisinden beklenen hizmetin gereği olarak söz alır: “Biz nasıl telgraf çekmeyiz? Her kim ki bu isteklere uymaz ve kafir düşmanın oyunlarını boşa çıkarmazsa, onun imansız olduğu bilinmelidir. ” 
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Bu çıkıştan sonra Şeyh, kuran okuyarak 99”luk teşbihini çekmeye başlar. Tezgahı fark eden Haydaranlı Hüseyin Paşa, Hesenanlı Halit Bey ve Mutkili Musa Bey, “Bizi ayrı bir yerde toplanıp bağımsız karar almamız gerekir ” diyerek toplantıdan çıkarlar. Üçü müştereken Şeyh'e dönerek şu görüşü dile getirirler: 

“Şeyh, senin dini bütün bir insan olmandan, inançlarından dolayı seni pohpohlayıp sözüm ona saygı göstererek, bize siyasi üstünlük sağlamanın hesabında araç olarak kullanıyorlar. Tüm büyük aşiretlerin liderlerine eşit davranmadıkları da ortadadır. 
Birimizi diğerimizin karşısına koyarak kendilerini hakem rolüne sokuyorlar. Sonuçta kullanılan, kaybettirilen biz Kürtler oluyoruz. 
Birbirimizin birliği için kendimizi iyi bilmemiz ve anlamamız gerekli. Sen, hiç tereddüt ve hesap yapmadan Süleyman Sabri 'nin dediklerini kabul ettin. Bu, sana ve bize yakışır bir durum değildir. 
Bizim, Süleyman Sabri'nin sözüyle telgraf çekmemiz gerekmiyor. 
Kürt siyasetçi ve aydınlarına yakışan, başkasının etkisi altında kalmadan kararını vermesidir. Biz, başkasının oyuncağı ve avukatı olamayız. Bizden biri olarak senin de olmamam gerek. ” 

Bu sözlere karşı sinirlenen Şeyh, sinirlenerek yerinden kalkar ve yüksek sele; “Benim öncelikle anladığım şudur ki, sizde din olgusu çok ucuzdur. İstiyorsunuz ki Ermenilerle birlikte yaşayıp kızları ile içki içesiniz. Her kim ki Ermenilerin isteğine göre, Türk kardeşlerine tavır alırsa, onlarda din, iman ve nikah yok demektir.” 

Bu sözlerden sonra üç Kürt delegesi dışındaki bütün Şeyh ve Ağalar, Şeyh Abdulbaki'nin peşine takılarak Süleyman Sabri'nin karşısında safa geçtiler. İstenen telgraf gönderildikten sonra kendilerinden 1.200 altının masaya bırakılması istendi. 500 altını Bitlis valisi, 700 altını da Kürt ağaları bırakarak belge haline getirilen telgrafı imzaladılar. Bu belge 1923 yılında Lozan'da bir savunma belgesi olarak kullanıldı. Bu sefer yine sahnede üç Kürt vardı. Bunlar Bitlis'ten Malatya'ya göçmüş olan Kürt Hacı Reşit'in oğlu İsmet İnönü, Süleyman Nazif”in yeğeni Zülfü Tigrel ve Kürt Arif Efendi'nin oğlu, Bayındırlık Bakanı Fevzi Pirinççi'dir. Dediler ki, “Biz Kürtlerin temsilcileriyiz, kaderimiz Türklerle birdir, onlardan ayrılma gibi bir talebimiz ve isteğimiz yoktur.” 

Sırası gelmişken bir saptamada bulunacağız. Ta baştan itibaren Ermeni ve Nasturi halkı, Kürt halkından uzak durarak Rusya ile ittifak kurmaları, buna karşın Kürtlerin de Osmanlı ile ittifak kurması her iki kesim için de iyi sonuçlar vermemiştir. Osmanlı, yeri geldiğinde Kürtleri, Rusya ise çıkarları gerektirdiğinde Ermeni ve Nasturileri satmıştır. 

1924 yılında Erzurum'da ilk kongresini yapan Berevaniya 
Mafe Kurd, dış ilişkilerde tavır ve politika belirlemeye çalıştı. 
Kongrede kimi Fransa ile kimi İngiltere ile ilişki geliştirilmesini savunurken bir kısım delege, Sovyetler Birliği ile dostluk bağlarının kurulmasının daha faydalı olacağını dile getirdiler. 
Ancak delege çoğunluğu, Sovyetlerin dinsiz bir ülke olduğunu ileri sürerek bu ülke ile ilişki kurulmasına şiddetle karşı çıktılar. 
Konuşmaları sakın bir şekilde dinleyen Şeyh Said, söz alarak “Kimi Fransa dedi, kimi İngiltere ama hiç kimse kızmadı. Ne zaman ki Rusya'nın bahsi geçti çoğunluk tepki gösterdi. Sizin devletlerin dini ile ne alakanız var ki?” şeklinde görüş belirtti. Bunun üzerine bir tavsiye kararı kaleme alınarak Gürcistan'daki Ahıska kentindeki dış komite Kamisarya'ya bildirilmeye karar verildi. Bu komite aynı zamanda Sovyetlerin bölgedeki yazar kadrosudur. 

“Siz Kürdistan'ın coğrafyasına komşu bir ülkesiniz. Her Avrupa ülkesinden daha iyi bizi tanımaktasınız. Mesele ve tarihimizi bilmektesiniz. 19. yy'daki ayaklanmalarımızı da adım adım izlemiş ve gayemizi anlamış bulunmaktasınız. Yine siz bilmektesiniz ki yabancı milletler, tıpkı Moğolların istilası gibi ülkemize el koymuşlardır. Bize hükmetmektedirler, tarihimize saygısızlık yapmaktadırlar. Hiçbir hukuk tanımadıkları gibi bizi de kendi ülkemizde asimilasyona tabi tutup eritmek istiyorlar. Kendi ana dilimizde okuyup yazmamıza bile engel oluyorlar ve fırsat vermiyorlar. Tüm insan haklarından mahrum bırakılmış durumdayız. 
Toplumsal ve ekonomik silahlar bize karşı kullanılmaktadır. İdeolojiniz gereği, ezilen milletlerin yanında oldugunuzu biliyoruz. 
Biz kendi haklı davamız için kalkıştığımızda, sizlerden siyasi bir destek beklentisi içinde olduğumuzu belirtiriz. Yazıya son vermeden önce size saygılarımızı sunarız. Cevabınızı gözetlediğimizi bilmelisiniz. Uygun zamanda bir toplantı ile bizi yakınen tanıma fırsatını yakalama imkanı sizin elinizdedir. ” 

Mektuba verilen cevap şöyledir: “Biz biliyoruz ki siz ari ırkından ve Ortadoğu halklarının en eskisisiniz. Eski çağlardan beri bu topraklarda koruyabilen ender halklardansınız. Kendi topraklarınızda yerleşik ve zaman zaman baskıya maruz kalmanıza rağmen, kimsenin sizi ezecek gücü yoktur. Ancak biz devletlerin iç işlerine karışmayız. Size siyasi destek vermeye hazır değiliz. 
Ancak sizin haklarınızı almak için ayaklanmanız üzerine, Türkiye 'ye destek verilmeyeceğini bildirebilir. ” 

Yukarıdaki yazışmalar tıpa tıp aynı olmayıp mealen bu anlama gelen minvaldedir. Hiçbir devletten destek gelmeyeceğini anlayan Kürt güçleri kendi imkanlarıyla, kendi tarihi ve toplumsal hakları için mücadele etmek dışında bir seçeneğe sahip olmadıklarını, iradi olarak bağımsız hareket etmenin en doğru yol olacağını anlamış oldular. 

Genel olarak Kürtlerin durumu, ateş üzerinde kaynamaya bırakılan süt gibidir. Her an süt fokurdayarak kaynayabilir ve taşabilir. 
Bu ahval içinde Beytüşşebap'ta bir olay meydana gelir ve bunu bahane eden Devlet güçleri Erzurum'da Halit Bey'in evini basarak kendisini ve kongre dökümanlarını da alarak Bitlis'e götürülür. Daha önce Yusuf Ziya ve Musa Bey de tutuklanmış ve Bitlis cezaevine konmuştur. Beytüşşebap'ta kendi birlikleriyle isyan edip Simko'ya sığınan İhsan Nuri, Rasim, Xurşit ve Tewfik Cemil'dir. 

Tutuklu olarak Bitlis'e götürülen Halit Bey, Malazgirt'te bir grup Haydaranlı ile karşılaşır. Kendilerine Kürtçe olarak “Salih Bey'e selamlarımı söyleyin, ben kendisinden ayrı düştüm. O. 
Bana 3500 adet tek tek temiz ve yeni kağıt göndersin. Ben şimdi Bitlis'e götürülüyorum. ” 

Yolcular, haberi iletmek üzere Salih Bey'in konağına giderler. 


217 


Ancak Salih Bey evde olmayınca durumu, babası Hüseyin Paşa'ya (Kör Hüseyin Paşa) anlatırlar. Akşam Salih Bey eve gelince Hüseyin Paşa kahkaha atarak, “Ha, ha. Ha... Halit Bey, 
Büyük Kürt ve Kürdistan davası güdüyor... O'nun yanında 500 
kağıt yokmuş da ihtiyacı varmış. ” Bu alaycı yaklaşıma sinirlenen Salih Bey, haberi getiren şahıslardan vaziyeti öğrenir ve gözyaşlarına boğulur. “Ah, niye zamanında haber vermediniz? 
Cibranlı Halit Bey'in istediği 500 kağıt, 500 yığıt Kürt'tür, gönder de beni kurtar mesajıdır.” Ama artık iş işten geçmiştir. Her zaman olduğu gibi uyduruk bir kısa yargılama neticesinde diğer iki Kürt önderiyle beraber idam edilir. 

Bu gelişmeler devam ederken Kürt cenahı, başta Şeyh Said olmak üzere 300 delegenin katılımıyla Çan Dağında bir kongre düzenlenir. Üç gün süren toplantı sonucunda şu karar alınır: 

“Her birimiz kendi mıntıkamızda, Türk hükümetinin yaptıkları ve yapabilecekleri konusunda halkı uyanık tutmalıyız. Bir hareketin olabileceği konusunda devlet yetkililerinin tedirgin olmaması için çaba sarf ederek, hazırlıklarımızı hızla tamamlamalı ve Mayıs ayında ayaklanmaya giriştiğimizde karşı tarafta panik ve bozgun yaratmak başlıca taktiğimiz olmalıdır. Devletin, bu çalışmalarımızdan haberdar olması durumunda stratejik alanlara askeri yığınak yapmasına vesile olacaktır. ” Tarih 1 Şubat 1925'1 göstermektedir. 

Ancak katılımcılarda bir tedirginlik ve bir bozgun havası hissedilmektedir. Bu havayı dağıtmak üzere Şeyh Said söz alır: 

“Saygıdeğer aydınlar, milis komutanları, aşiret liderleri, siz burada gevşekliğinizle tamamen göz önündesiniz. Türkler bizim her hareketimizi adım adım ve her birimizi izlemektedir. Adeta seçimlerimizi eline geçirmiş durumdadır. Siz daha el ekle güneşten korunmanın hesabını yapıyorsunuz. Türkleri değil, siz kendinizi kandırıyorsunuz. Eğer biz bu gevşeklikle hareket edersek, hayal kırıklığına Türkler değil, biz uğrayacağız. Bunlar Ermeni çocuk ve kadınlarını nasıl Mehmetçiğin süngüsünden geçirerek katlettilerse, bize de aynısını yapacaklarından emin olunuz. Peki, siz bu insafsızlığın Kürt milletinin de başına gelmesini mi istiyorsunuz? Kaldı ki kurucumuz Cibranlı Halit ve Yusuf Ziya 'yı şu anda tutuklamış ve Moğol tarzında asacaklardır. Eğer bu yapılmak istenenler karşısında kayıtsız kalıp davamızdan uzak ya da gevşek durursak millete ve tarihe verecek ne cevabımız kalır ki? Ne kadar yiğit, savaşçı varsa çağa-çocuktan süvarisine kadar, 

dört yıl Rusya 'ya karşı cansiperane savaştınız. Peki, bugün neden 

namus ve şerefinizi korumak için, hatta daha fazla çabayı sarf etmeyi göze alamıyorsunuz? İçinizde en yaşlınız benim. Yaşım 70'i geçmiş ve elimde tesbih. Elimdeki tesbihi de atmış tüfeğe sarılmışım. Mal, mülk, ev ve çocuklarım sizinkinden daha fazladır. 

Milletimin hakları için de tümünü feda etmeye hazırım. Ehmede” Hanenin açıkladığı üzere: 'Savaşsız ve bedelsiz, kaharsız ve 

çabasız başarıyı tasavvur bile etmeyiniz. Bu nedenle kalem ve kılıcınızı birlikte kullanınız' diye konuşmasına devam eder. Sonunda “Her alanda dilan ve govende gider gibi coşkunuz ve her ölüm bile size şeker gibi tatlı olmalı”? cümlesiyle bitirir. 

Yeri gelmişken belirtelim. Şeyh Said döneminin en büyük hayvan tüccarlarının başında gelmektedir. Öyle ki her seferinde dört bin- beş bin koyunu Suriye, Lübnan ve Ürdün'e satmaktadır. 
İsyan başladığı zaman, oğlu Ali Rıza, 5 bin koyunu Lübnan'na götürmüştü. | 

Bu kongreden sonra Şeyh Said, maiyetindeki 300 kişilik koruma gücüyle ülkeyi gezmeye ve halka amaçlarını anlatmaya karar verir. Bu gezide edinilecek izleminler ve bilgiler ışığı altında hareketin zamanı ve biçimi belirlenecektir. Akabinde de Lice, Hane, Piran, Ergani, Eğil, Palo, Bingol ve Çan Dağındaki karargahına dönüş istikameti izleyecektir. 

Hazro ve Hane ziyaretinden sonra kafile Piran'dan Fargin'e giderken önü bir grup asker tarafından kesilir. Israrla aralarındaki iki kişinin tutuklanacağını belirtirler. Cibran aşiretinden Neboye Keleş, biraz da düşüncesizce ani bir hareketle askerlerden çavuşu vurur ve diğer askerler kaçarlar. Bunu duyan Şeyh Said, çok üzülür ve kardeşi Şeyh Abdurrahim'i karakola göndererek iki 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mahkum ile Neboy& Keleş'i kendilerine teslim edeceklerini bildirmesini ister. Karakola giden Şeyh Abdurrahim ve yanındaki kişiler ateşle karşılanır, bütün bağırmalarına rağmen karşıdan ateş açılır ve yaralanırlar. Etraftakiler arkadaşlarının ateş altında kaldığını ve kurşun yediğini görünce karakolu muhasara altına alarak imha ederler. Artık ok yaydan çıkmıştır. Kimsenin olayları kontrol etme imkanı kalmamıştır. İsyan beklenmedik zamanda ve beklenmedik yerde fiilen başlamıştır. 

Il Şubat 1925 tarihinde gerçekleşen bu olaydan sonra bölgede her yerde olaylar çıkmaya başladı. Gerekli planlama ve koordinasyonu yapmak üzere Şeyh, beraberindeki kuvvetle Darahen&'ye gitti, merkez komite üyeleri de Çan Dağından oraya intikal etti. 
Burada yapılan planlama ile aşağıdaki mıntıkalarda cephe açılması kararlaştırıldı: 

A -— Palo-Harput Cephesi: 18 bin kişilik milis kuvvetin başına alay komutanı olarak Şeyh Şerif atandı. 

B - Varto Cephesi: Komutan Baba Bey, ayrıca Melikanlı A bdullah Bey, Şeyh'in oğlu Ali Rıza Efendi, Xelile Xeto gibi komutanlar ve 12 bin kişilik kuvvetle Muş ve Erzurum içlerine girilecek. 

C — Diyarbakır Cephesi: Lice'li Hakkı Bey komutasında 10 
bin kişi, Emer& Faro komutasında 10 bin kişi olmak üzere toplam 
20 kişilik kuvvet, devletin 7. Kolordusunun karşısına konumlanacaklar. 

D — Maden Cephesi: Şeyh Abdurrahman'ın komutasında bin kişi konuşlanacak. 

E — Silvan Cephesi: Şeyh Şemsettin komutasında Şeyh Dodan ve Sinan da refakat edecek ve 10 bin kişilik bir güç bulundurulacak. 

İlk ciddi müsademe Fis düzlüğünde vuku bulur. İlk kayıp da burada verilir. 1. Dünya Savaşında Ruslarla savaşırken Pasin ovasında Ruslara esir düşen, orada Bolşevikler safında Menşeviklere karşı savaşan, bilahare atıyla beraber geri dönen Ehmed'& Sal&h, direnişin ilk şehididir. Çarpışma esnasında olaylara seyirci 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kalan Kürt köylüleri, askerin mevzi savaşını kaybederek dağılması üzerine ganimet toplamak gayesiyle savaş alanına hücum ederler. 
Savaşçılardan bazılarının buna tepki göstermesi karşısında Şeyh Said, “Onlara kızmayın, varsın götürsünler, bu davranış onların kendilerini savaşa hazırlamalarına neden olur” der. Nitekim o köylüler, 30 bin kişilik 7. Kolordu saldırıya geçtiğinde yerlerini tereddütsüz aldılar. 

Şeyh Said, Melle Selim Hizan'a gitmeye ve destek istemeye karar verir. Melle Selim ki Mustafa Kemal, kendisinden manevi babası olmasını istemişti zamanında. Şeyh Selim'in evine varıldıktan sonra Şeyh Said kendisine şöyle hitap eder: 

“Şeyh Selim, bu milletimiz yüzyıllardır bize saygı gösteriyor ve inanıyor, bizi hep kendisinden büyük görüyor. Dini bir ihtiram ile bile olsa acaba biz de bu halka ve haklarına karşı sorumlu değil miyiz? Eğer bir millet bağımsız bir hukuka sahip değilse, kendi namus, şeref ve kişiliğini koruyabilir mi? Bilmeliyiz ki bu, bostan değil, Kürdistan 'dır. Bizim düşmanla paylaşma hakkımız yoktur. Bu mutsuz millet, bu ezilen halk bizden yardım istiyor. Bu onların tabii hakkıdır. Yine bilmeliyiz ki biz ve tüm nüfus sahibi şahsiyetler milletin mahkemesi önünde mahkumuz. Bu halk, önce bizim idam kararımızı verirse yeridir. Bizim herkesten önce fedakarca halk olarak haklarımız için çalışmalıyız. Bu konuda senin cevabın nedir?” 

“Şeyh Efendi, Kürdistan genelinde bizin senin kadar ağırlıSımız yoktur. Ancak ben de etrafımdaki köylülerle konuşurum ve sizinle hareket ederiz. ” 

Ancak Kürt güçleri Diyarbakır üzerine yürüdüğünde, Şeyh Selim'in Türk Devlet Çetesi olarak karşı saflarda yer aldığı ve Kürtlere karşı savaştığı görüldü. 

Peki, bu cephelerde neler oldu, neler yaşandı? Kısaca bakalım: 

Harput Cephesi: Kürtler açısından direnişin en güçlü olduğu cephelerden biridir. Kısa sürede Harput kent merkezi ile çevre ilçeler denetim altına alındı. Maksat hem Anatolıa'dan hem de Erzurum'dan gelecek silah ve personel destek yollarını kesmektir. 
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Bunu sağlamak için Şeyh Şerif'in Seyid Rıza ile görüşerek Dersim güçleri sayesinde hem Sivas tarafının kapatılması hem de savaşçılara takviye yapılması amaçlanmaktadır. Ancak Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey, hem Seyit Rıza ile görüşmeyi engeller hem de Hozat'ı arayarak hiçbir harekette bulunmama telkininde bulunur. Harput merkezinde olan Kürt güçleri, kentin stratejik giriş çıkış noktalarını tutacaklarına ana cadde ve sokaklarda mevzilenerek Türk ordu güçlerinin rahatlıkla kenti kuşatmasına ve kenti yeniden ele geçirmesine yol verdiler 

Varto Cephesi: Kiğı, Genç, Exnut ve Varto'yu kapsar. Kazım Karabekir komutasındaki 8. Kolorduyu kıpırdayamaz hale getirir. 
Ta ki 9. Kolordu Fransızların yardımıyla Mardin istikametinden Diyarbakır'a doğru hareket etti işte ozaman 8. Kolordu askerleri mahalli Kürt kıyafetleri giyerek Varto cephesine girdiler. 

Diyarbakır Cephesi: Bu cephe ana cephe konumunda olup savaşın kaderini de belirleyen cephedir. Her iki tarafın büyük önem atfettiği kapsamlı bir yığınak yaptığı yer burasıdır. Diyarbakır'ın doğu ve kuzey tarafı tamamen Kürt güçlerinin denetimindedir. Başta Piran, Lice, Hazro, Ergani, Fargin, Kulp, Hane ve kırsal bölgeler kısa sürede kontrol altına alınır. Hedef Diyarbakır kent merkezidir. Diyarbakır hinterlandı kontrol altına alınırken şiddetli çatışmalar yaşanır, general rütbesinden başlayarak bir hayli subay, astsubay ve asker esir alınır. Şeyh Said'in uyarısıyla rütbeli personel, erattan ayırt edilerek kendilerine esir muamelesi yapılmaz. Hatta yaşadıkları şehir ve kasaba çarşılarında dolaşmak üzere her ay kendilerine harçlık verilir. Diyarbakır kent kuşatması 
40 gün sürer. Defalarca içeri girilir ama tutunulamaz. Ordu güçlerinden ele geçirilen birkaç büyük kapasiteli top olmasına rağmen tarihi surlara zarar vermemek açısından kullanılmaz. Daha sonraki zamanlarda bu kuşatmada yer alan bazı şahıslar, kuşatmada ısrar etmiş olmanın maliyetinin çok pahalıya patladığını, onun yerine güneye, Urfa ve Mardin'e doğru cephe genişletilmiş olunsaydı, Fransızlarla direk ilişki kurulabilir, hem demir yolundan yararlanılır hem de Fransızların Türk devletine yardım yapması engellenirdi 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şeklinde özeleştiride bulunurlar. Neticede Diyarbakır kent merkezine girilir ancak kontrol sağlanamaz. Çünkü güneyden Siverek-Urfa tarafından sürekli askeri birlikler surların içerisine akın akın girerler. Mardin Kapı ve Urfa Kapı bir türlü tutulamaz. 
Kolordu düzeyindeki güce karşı tutunmak ferdi silahlarla mümkün değildir. Her iki taraf da büyük zaiyatlar verir. İşgal gecesi yağmurlu bir gecedir. Sabaha kadar süren çatışmadan sonra Kürt güçleri surların dışına çıkar. Askeri yetkililer kendi ölülerini taşıyarak, kalan 59 Kürt savaşçı cesedini ortada, yanlarında birer kefen ve bir kalıp sabun olmak üzere bırakırlar. Ancak o gece ve devamı zamanlarda Diyarbakır'da büyük bir yağma hareketi meydana gelir. Bunu icra eden ordu güçleri, şehrin Şeyh Said'in askerleri tarafından talan edildiği propagandasını yaparlar. Kürt güçleri, kendilerini hedef alan top ateşinin menzilinden çıkmak için sur çevresini boşaltarak geri mevzilere çekilirler. 

Maden Ergani Cephesi: Şeyh Abdurrahman komutasındaki bu güçler, Piran, Eğil, Ergani ve Maden mıntıkalarını fiilen denetleyen güçlerdir. Burada konuşlu bütün askeri birlikleri dağıtarak Diyarbakır cephesi ile birleştiler. 

Silvan (Fargin) Cephesi: Bu cephede Türk askeri yoktu. Siirt tarafında saldırıya uğrayan birlik esir alınmış, diğer birlikler de Diyarbakır'da kuşatılmıştı. 

Garzan Cephesi: Bu cephenin Şeyh Said'le organik bir ilişkisı yoktur. Bölge güçleri kendi başlarına organize olarak genel harekete paralel bir seyir izleyerek Hezo'yu ele geçirirler. 

Bu mıntıkada Cemile Çeto, devlet güçlerine yardım ederek Pencinar aşiretinin savaşa girmesini engelledi. 

Cizira Botan Cephesi: Eruhlu Yakup Ağa komutasında Dersevi savaşçıları, Şeyh Abdurrahman& Garısi ile birlikte hareket ederek bölgede büyük bir mücadele ortaya koydular. Jiliyan aşireti reisi Resul Ağa ile Cemile Çeto, ordu güçlerinin yanında Kürtlerle 
savaştılar. Ancak bu ihanet bile Cemile Çeto”nun kardeşinin 1925 
yılında Diyarbakır'da idamına engel olamadı. 

Bu cephelerdeki savaşların sonucunda Diyarbakır'dan Varto'ya 500 km, Boran'dan Harput'a 700 km. devlet güçlerinden temizlenir. Kürtlerin bu askeri başarısının kalıcılığı yoktur. Bir müddet sonra denetime aldıkları coğrafyayı ellerinde tutamazlar. 
Çünkü örgütlenme tarzları; mahiyet, hiyerarşi, kadro, deneyim, donanım açısından bir halk hareketini yönetecek tıynette değildir. 
Dayandıkları kitle tabanı, aşiret temelli olup, savaş pozisyonu kişisel ve toplumsal tercihlerle değil, aşiret reis ve ağaları ile din adamlarının tercihleri doğrultusunda zuhur etmektedir. Askeri bir kavram olan TMK (teşkilat, malzeme, kadro) mevhumu burada bilinmemektedir. Bir halk hareketi için elzem olan ön hazırlıkların hiçbiri yapılmamıştır. Sahip olunan silahlar böylesi bir kalkışma için çok yetersiz ve ilkeldir. Askeri savaş konsepti hakkında eğitilmiş kadrolar yoktur. Düzenli bir orduya karşı köylü savaşının başarı şansının olmayacağı öngörülememiştir. Tabi ki ihanetin, içten gelecek bozgunculuğun boyutları tahmin edilememiştir. 
Ayrıca güçler arasında büyük bir orantısızlık söz konusudur. Tüm bu nedenlerle elde edilen askeri başarılar kalıcı olamamıştır. 

Şeyh Said Hareketi Nasıl Sonuçlandı? Nedenlerini yukarıda izaha çalıştık. Başarı için hiçbir koşul hazır değilken yenilgi için bütün şartlar mevcuttur. Türkiye Cumhuriyet'i, üç adet kolorduyu, bütün imkanlarını ve uluslararası ilişkilerini kullanmak suretiyle tam donanımlı olarak savaş bölgesine sürdü. Sayıları 100 bin kişiyi aşan bir profesyonel ordu gücü ve kapasitesi belirlenemeyen miktarda yerel milisler karşısında tamamıyla köylü karakterli bir amatör direniş gücünün şansı ne olabilir? 

Hani solcular iyi bilir. Bir devrim, bir ihtilal için objektif ve sübjektif koşulların birlikte olgunlaşması lazım. Egemenlerin kitleleri eskisi gibi yönetememeleri yanında, kitlelerin de eskisi gibi yönetilmek istememeleri temel argümandır. Ancak bu şartlardan bir halk hareketi çıkartmak için dönemin siyası, toplumsal, ideolojik, örgütsel ve askeri gereklerine uygun donanımlarda mücehhez bir örgütün olması zorunludur. 

Üzerine sürülen, dönemin bütün ağır konvansiyonel silahları donatılmış ve lojistik imkanları kesintisiz olan düzenli bir orduya 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karşı bir köylü gücü, cephe savaşına girmektedir. Ellerindeki silahlar da sadece kişisel silahlardır. Askeri birlikler sadece silahlı direnişçilere saldırmıyor, önüne gelen köy ve kasabaları da yakıp yıkıyor. Direniş cephesindeki her savaşçı bu tehlike karşısında kadın ve çocuklarını kurtarmak için çoğu kere savaş bölgesini terk etmekte, çocuklarını alarak katliamdan kurtarmak için dağlık alanlara kaçmaktadır. Böylece her geçen gün direniş cephesindeki insan sayısı da azalmaktadır. Düzenli ordu karşısında ilkel yapılarıyla düzenli cephe savaşı sürdürmeye çalışan Kürtlerin bu hazin durumu karşısında Bingöl Kaymakamı olan Çerkez asıllı Hüsnü Bey, merkez komiteye bir mektup yazarak kendilerini uyarır: 

“Ben, uzaktan halinizi izlediğimde savaş tarzınızın doğru olmadığını görmekteyim. Çünkü açık bir savaş yürütüyorsunuz. O komutanlarınız ki Çar Ordusuna karşı dört yıl savaşırken Kürt'ün yiğitliğini ispatlamıştı. Dağların sert ve vahşiliğinde üstünlüğünü sergilemişti. Komitenizde de bu bilinçte insanlar var iken, mevcut durumunuzla nizami bir orduya karşı cephe savaşına nasıl tutunabildiniz? Bunu anlamış değilim. Bu savaşa karşı konumlanmanız için planlama ve programınızda ciddi eksiklerin olduğunu düşünmekteyim. Bu cephe tarzı savaşta, büyük zararlar gördüğünüzü artık siz de fark etmektesiniz. Sizin; mevcut savaş tarzını değiştirmeniz gerekir. Gerilla tarzı savaşı uygulamanız şart. Otuz kişiden az, elli kişiden fazla olmayan hareketli birlikler ile tüm ülke sathına yayılmanız zorunlu. En derin vadi ve geçitlerde, ani pusular atarak hareketli tarzda yer değiştirerek savaşı sürdürmelisiniz. 
Gece ve gündüzün, engebeli arazi yapısını kullanarak baskınlar tarzında erzak ve cephanelik toplayarak ve günden güne savaşın dozajını arttırarak, mücadeleyi psikolojik üstünlüğü elde tutmak üzere karşı tarafı vurup sersemleştirerek, büyük kayıplar verdirerek ilerlerseniz, arzularınızı hayata geçirebilirsiniz. ” 

Merkez komite, bu mektuptan sonra savaş tarzını değiştirmeye karar verir ama iş işten geçmiştir. Büyük can ve mal kaybına yol açan cephe savaşı, direniş güçlerini nicel ve nitel olarak bir hayli hırpalamış, takattan düşürmüş, azalan savaşçı sayısına rağmen beklenen hiçbir yerden yardım ve destek gelmemiştir. En çok umut bağlanan Dersim bölgesidir ama Seyıt Rıza, kendi bölgesi dışında hiçbir yerde savaşmak istemez ve bu nedenle Sivas hattı sürekli boş kalır. Kalan güçlerin gerilla tarzı konumlanmaları için planlamalar yapılır fakat çok geç kalınmıştır. Gerilla tarzı direnişin sürdürülmesi için öncelikle güvenli ve dağlık alanlara çekilmesi gerekmektedir. 
Hedef dağlık alanlara ulaşarak Doğu Kürdistan'la bağ kurmak ve Simko'dan lojistik destek sağlamaktır. 

Şeyh Said, hesapları sil baştan yapma amacıyla Doğu Kürdistan'a çekilmek üzere yola koyulur. Baştan beri şüpheleri üzerine çeken ama her defasında kendini kabul ettiren, Cibranlı Halit Bey'in yeğeni ve Şeyh Said'in bacanağı Binbaşı Kasım, Varto köprüsünün güvende ve dost kuvvetlerinin denetiminde olduğunu beyanla bu yalanına Şeyh'i de inandırarak Fırat'ı buradan geçmeyi önerir. İtirazlara rağmen Şeyh Said, bu güzergahı takip eder. Varto Köprüsüne geldiklerinde kendilerini pusuda bekleyen 
9. Kolordu komutanı Osman Nuri tarafından esir alınır. 

Diyarbakıt'a götürülen Şeyh, burada cezaevi olarak kullanılan Büyük Camiye konur. Diyarbakır istiklal mahkemelerinin üyelerinden bir Ali Saib Ursavaş'tır. Kendisi Kürt'tür. Şeyh Said'e demiş ki; “Sen samimi ol, korkacak bir şey yoktur, bizimle bilgilerini paylaş, usulen bir yargılama yapacağız, daha sonra seninle Hınıs'ta kuzu çevirme yaparız.” Mahkemenin diğer üyeleri Ahmet Suraya ve Hasan Sezai'dir. Hepsi üniformalı askerdir. Bir ay süren yargılamalar toplam yirmi celsede biter. Kırksekiz kişi hakkında idam kararı verilir. Dağkapı meydanında kurulan idam sehpalarında asılırlar. 

Şeyh Said'den asılmadan önce vasiyet istenir. Bu talepte bulunanlar, devletin görevli olarak gönderdiği iki gazetecidir. Şeyh Said, onlara hitaben: 

“Kimse vasiyetini düşmanına yapmadı, ben de yapmam. 
Benim malım mülküm milletimin malı mülküdür. Tüm millet varisimdir. Malım şu anda kimin yanında ise onlar o malları kullanabilirler. Yalnız eğer siz hükmü gerçekten tanıyorsanız, Varto 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Köprüsünde yakalandığımda Osman Nuri Paşa, ben attan inerken bendeki altın torbamı aldı. Ayrıca 90 altınım İstanbul'da bankada duruyor. Bunları çocuklarıma versinler. Ancak benim, sizin adaletinize ve hukukunuza güvenim yoktur. Bu altınları çocuklarıma vereceğinize de inanmıyorum. Benim için hayır verme durumu da yoktur. Ben zaten canımı, malımı ve her türlü hayrımı, kendi ellerimle milletime verdim. Esir ve mazlum olarak fedakarca davrandım. Bu hayırdan sonra ne vereyim ki?” 

İttihatçı yöntemler bu olayda da harfiyen tatbik edildi. 
Zülfükar Ağaye& Deşta Gewran ismindeki şahıs tutukludur ve ağır hastadır. İsmi idam listesine olmasına rağmen ayağa kalkacak durumda değildir. Diğerleri yargılanırken Zülfikar can çekişmektedir. Aynı hücrede kalan sekiz kişi hakkında idam kararı verilir. 
Daha infazlar gerçekleşmeden Zülfikar Ağa can verir. Buna rağmen cesedini hücrede tutarak sırası geldiğinde götürüp dar ağacına asarlar. 

Bu isyan hareketine katılan Kürt savaşçı sayısının 70 bin olduğu tahmin edilmektedir. Bu savaşçıların 9080'i savaşta öldürüldü. Bunun haricinde onbinlerce kadın çocuk ve yaşlı da katledildi. Binlerce köy, mezra ve kasaba tahrip ve talan edildi. 
Telef ve talan edilen büyük-küçük baş hayvan sayısı belli değildir. 
Kadın ve kızlara yapılan taciz-tecavüzün istatistiği bulunmamaktadır. Ankara muktedirlerinin iddia ettikleri, isyandaki İngiliz parmağı bulunamamıştır. Kaderin garip cilvesidir, akşamları İngilizlerle kadeh tokuştururlar, sabahleyin Kürt isyancıların İngiliz kışkırtmasıyla hareket ettiğini iddia ederler. İsmet İnönü, bir İngiliz parmağının tespit edilemediğini söylese de zamane İttihatçıları bu iddiayı halen sürdürmektedirler. Halbuki aynı dönem, İngilizlerle Musul pazarlıklarının yapıldığı dönemdir. Aslına bakılırsa Şeyh Said Hareketi bu konuda Kemalistlere büyük fırsat sağlamıştır. Normal koşullarda Musul petrollerini 500 bin Sterlin karşılığında, hiçbir güce satamazlardı. Kamuoyu bu antlaşmayı asla kabul etmezdi. Kurulan idam sehpaları ve yaratılan Kürtçü irtica umacı sayesinde antlaşmayı yağdan kıl çeker gibi sessizce 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geçirdiler. Hiçbir muhalif ses duyulmadı. Kimse de sormadı madem bu İngilizler Kürt dostudur, neden Süleymaniye”de kendini Kürt Hükümdarı ilan eden Şeyh Mahmut Berzenci'nin başına bombalar yağdırdılar? 

Kürtler açısından katliamlar ve idamlarla bu sayfa kapanmadı. 
Kars'tan başlayarak Erzurum, Ağrı, Van, Bitlis, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt ve Elazığ”dan Orta Anadolu, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Zonguldak, Marmara Bölgesi ile Trakya'ya yüzbinlerce Kürt aile sürgün edildi. Eski göç prensiplerine bağlı olarak yerli nüfusun 05'ini geçmeme koşuluna dikkat edildi. 

Klasık bir tekrar gibi olsa da Kürt ihanetinin tarihi ününden bahsetmeden bu faslı kapatmak doğru olmaz. Bunları hatırlatmaz isek görevimizi de yapmış olmayız. Siirt'te Pencinar aşireti ağası Cemile Çeto, Jiliyan aşireti ağası Resul& Muhammed, Raman aşireti ağası Emin& Perixan&, Mardin'den Surgeçi aşireti ağası Kamil€ Eveni, Palu'dan Oxe aşireti ağası Necip, Kığı'dan Xıromekler devletin yanında yer aldı. Piran kazasından Seyid Mella Mıstefa, Lice'den Şeyh Selim, Kerwarili Mehmet Kaya gibi isimler Kürt tarihinde hiç de hayırla yad edilmeyen yerlerinde konuşlandılar. Yine malum akibet bu ihanetçileri de buldu. Hepsi de şu veya bu şekilde Kemalistlerin elinde can verdi. Kendi halkına ihanet edenin başkasının gözünde muteber olduğu hiç görülmemiştir. 

Şeyh Said ve arkadaşlarının iıdamından sonra dağlarda küçüklü büyüklü gruplar halinde dolaşan binlerce savaşçı, İran, Irak ve Suriye'nin Kürt bölgelerine geçtiler. Kimi oralarda rutin bir hayat kurdu, kimi sonraki yıllarda çıkarılan af kanunlarıyla geri döndü, kimisi ise siyasi faaliyetlerini bulundukları Kürt toplumu içinde sürdürmeye devam etti. 


AĞRI İSYANI 


Ağrı Dağı, Anadolu dağ silsilesinin kuzeyden çizdiği yayın nirengi noktasıdır. Karşısında Erivan Ovasının Kuzeyinde yer 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alan Elegez dağına üstten selam verir. Elegez, hinterland açısından çok geniş olmakla birlikte rakım olarak Ağrı yanında küçük kalır. Ağrı manasındaki sözcükten gelmektedir. Ağrı dağı, sönmüş eski bir volkanik dağdır. Ermeniler Ararat olarak isimlendirirken Kürtler, Agıri olarak adlandırırlar. Çıyay& Agırı demek ateş dağı demektir. Yüzyıllarca iç içe yaşamış olan Ermeni ve Kürt halkı için tarihi ve sembol bir dağdır Ağrı. 

1925 tarihinde zirve yapan Şeyh Said Hareketi, diğer Kürt 
hareketlerinde olduğu gibi etkisini uzun süre sürdürdü. Hiçbir Kürt kalkışması saman alevi gibi bitmemiş ve sarsıntıları statükoyu sallamaya devam etmiştir. 1925 hareketi de bu özelliklere sahiptir. 
Başta Şeyh Said olmak üzere önder kadroların önemli bir kısmı ele geçirildikten sonra binlerce savaşçı, dağlarda yaşamaya devam etmiş, İran, Irak ve Suriye'ye geçenler oralardaki Kürt siyasi çevreleriyle buluşmuş ve faaliyetlerine oralarda devam etmişlerdir. 
Özellikle Suriye'de başta Bedirxanlar olmak üzere önemli Kürt şahsiyetleri siyasi örgütlenme çabalarına hız vermiştir. 

Bu çalışmalar neticede bir cemiyet kimliği şeklinde siyasete yansımaktadır. Adı Hoybun (Xoybun) olan bu cemiyet dönemin en önemli Kürt siyasi oluşumudur. Adı her Kürt için biraz zorlukla anlaşılan (ihtimalen xwe bun) ve kendi olma/benlik manasındaki bu yapılanmanın kurucuları şu şahsiyetlerdir: 

I — Celadet Bedirxan (Botan Bölgesinden) 

2 — Memduh Selim Bey (Vanlı) 

3 — Mehmet Şükrü Sekban (Erganili) 

4 — Haco Ağa (Cezirenin bın xet kısmında) 

5 — Ramanlı Emin Bey (Batmanlı) 

6 — Şeyh Alı Rıza (Şeyh Said'in oğlu) 

7 — Mustafa Şahin (Urfa Berazi aşiretinden) 

8 — Bozan Şahin (Berazı aşiretinden) 

9 — Fehmi Bilal (Liceli) 

10- Tevfik Bey 

11- Bedrettin Ağa 

Muhtelif kaynaklardan öğrendiğimize göre örgütün kurucuları 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bu şahıslardır. Kuruluş tarihi 5 Ekim 1927'dir. Kurulduğu yer Lübnan/Bihamdun'dur. Türk Devletine göre ise örgütün kurulduğu yer Irak/Revanduz'dur. Mekan, Seyit Taha'nın evidir. Kurucuları ise İngiliz ajanları ile Ermenilerdir. Yine devlete göre Hoybun kelimesi Ermenicedir. Resmi tarihe göre Hoybun'un kurucuları şunlardır: Başkan Wahap Papazian, üyeler İhsan Nuri, Dr. Şükrü, Hurşit, Mehmet Emin, Fehmi, Abdulkerim Şalul, Leon, Emirizyan, Sultanyan, Aris ve İngiliz Yüzbaşı Motfoltre'dir. Bir tarih ancak bu kadar tahrif edilebilir. 

Ağrı Hareketi, program, hedef, konumlanma ve önderlik açısından bu tarihe kadar ki en siyasi ve en kapsamlı harekettir. 
İttihatçılar, bu tarihe kadar olan bütün Kürt hareketlerine “İrticai” etiketi yapıştırarak hem batıdan hem de doğudan destek alıyordu. 
İlk kez Ağrı Hareketi için irtica yaftasını kullanamadılar, onun yerine “İftiraki” kelimesini kullandılar. Bunun manası milli bur-Juva isyanı'dır. 

Hoybun'un sembolü, hançer, buğday başağı, kalem ve güneştir. 

Hoybun Cemiyetinin tüzüğündeki amaç ve cemiyete giriş şartları şöyledir: 

I — 1927 senesi teşriniewvelinin beşinci günü in 'ikat eden birinci Kürt Kongresi 'nin karariyle ve Hoybun namile bir Kürt Cemiyeti teşekkül eylemiştir. 

2 — Cemiyetin maksadı, Türkiye boyunduruğu altında bulunan 
Kürdistan ve Kürtlerin tahlisi ve hududu tabiiye ve milliyesi dahilinde bir Kürdistan devleti müstakilesinin teşkilidir. 

3 — Bu gayeye vusul için cemiyet bilumum Kürtleri, etrafına 
toplayacak ve menafi mütekabile esasatı dairesinde her türlü anasır ile münesebata girişecektir. 

4 — Kürt peymanı millisini ve işbu nizamname ahkamını kabul 
ve mufadile amil olmağı taahhüt eden her Kürt Hoybun Cemiyetine dahil olabilir. Her fert cemiyete hini duhulünde bir duhuliye verecek ve aylık bir taahhütte bulunacaktır. 

3 — Cemiyete dahil olacak her fert berveçhi ati yemin ve selahiyattar bir heyet tarafından tahlif olunur. Resen teşkilat icrasına memur cemiyet murahhasları cemiyete ithal edecekleri kimselere işbu yemin suretini taahhütname şeklinde yazdırarak imza ettirirler. 

Cemiyetin itai emre selahiyattar bilumum eşhas ve heyetlerinden neder ve ne zaman olursa olsun telakki edeceği bilcümle evamiri hatta hayatım pahasına bila itiraz aynen ve harfiyen ifa edeceğime şimdiye kadar mensup bulunduğum cemiyetlerden ve şahsi içtihatlarımdan tamamen feragat ve maksadı millinin istihsali uğrunda münhasıran Hoybun Cemiyeti'nin içtihadını taşıyacağıma, 

Elimde bulunan ve bulunacak olan bütün vesaiti ve teşkilatı bu cemiyetin emrine amade bulunduracağıma ve bu cemiyetin emrü muvafakatı olmadıkça reyi hodumla ne cemiyet namına ne de şahsan hiçbir teşebbüste bulunmayacağıma, 

Cemiye azasın olmak itibariyle umumen ve bana edilecek vazifeler itibarile hususen vakıf olacağım esrarı ifşa etmeyeceğime ve bu esrarın ifşası ve cemiyetin emavirine her ne suretle olursa olsun ademi inkıyadım halinde hakkımda tertip edilecek her türlü mücazata razı olacağıma ve emrolunduğu halde işbu cezayı şahsım üzerinde bizzat icra edeceğime şeref ve namusum üzerine yemin ederim. Vallah Billah. ” 

Hoybun Cemiyeti bir taraftan dağınık Kürt siyasi oluşumlarını bir araya getirmeye çalışıyor, bir taraftan da muhtemel bir Ağrı harekatına hazırlık yapıyordu. Fakat gelişmeler her zaman istenen mecrada tecelli etmiyordu. 16 Mayıs 1926 yılında Bazid'in Kalecik köyünde koyun kaçırma meselesi yüzünden bir jandarma alayı Ağrı Dağına tırmanarak Kürt grubuyla çatışmaya girdi. Bu çatışmadan yenik düşen alay, dağınık bir şekilde Bazid'e çekildi. Küçük Ağrı eteklerine kadar giden 3. Ordu birlikleri sonuç alamayınca İran uyarılarak Silahlı Kürt unsurların sınırdan geçmesine engel olunması istendi. 

1927 yılının sonbaharında ayaklanma hazırlıkları istihbaratını alan 
Türk Devleti, Ağrı-Eleşkirt üzerinden ve Kars-Iğdır üzerinden olmak üzere iki koldan 10 bin askerle saldırıya geçti. İki tarafın da büyük 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kayıp verdiği bu çarpışmalardan beklenen başarıyı gösteremeyen ordu güçleri Ağrı Dağını terk etti. 

Bu iki çatışmadan sonra Hoybun Cemiyeti bildiriler dağıtarak halkı birliğe ve mücadeleye çağırdı. Bildirilerin sonunda kullandığı slogan şuydu: “Rom xayine, bext& Rom'& tüneye.” 

Daha önce Şemzinan'da subay olarak görev yaptığı askeri birliğinde üç arkadaşı ile birlikte isyan çıkarmak isteyen fakat bunda başarılı olamayan Binbaşı İhsan Nuri, Ağrı hareketindeki Kürt silahlı kuvvetlerinin başına getirilir. Devlet, durumun kontrolden çıkmaması için Kürt tarafıyla görüşmek için karar alır. Devleti temsilen 12 mılletvekili, Karakilise valisi, Diyadin ve Bazid kaymakamları, 29.Tümen komutanı, Jandarma komutanı Şeyhli Köprüsünde Kürt delegasyonu ile görüşmeye giderler. Kürt tarafını ise 60 kişilik silahlı atlısıyla İhsan Nuri temsil eder. Yapılan görüşmelerde taraflar anlaşamaz ve taraflar geldikleri yerlere dönerler. Umum Müfettiş İbrahim Tali?nin İhsan Nuri'ye gönderdiği mektup da işe yaramaz. 

İhsan Nuri Ağrı'ya geldikten sonra Hoybun Cemiyeti merkezi tarafında Kürt Kuvvetlerinin Genel Kurmay Başkanı seçilir ve paşalık rütbesi ile taltif edilir. Kendisi Bitlis Kürtlerinden, Cebran aşiretindendir. Orduda görev yaparken hizmetlerinden dolayı tanınan bir subaydır. 

Bro Heski Tello, Celali aşiretinden, Hesse Sori ailesindendir. 
Kendisinin bir askeri ünvanı olmamakla beraber daha sonraları Hoybun, kendisine paşalık ünvanı verir. Rus işgali yıllarında Ruslara karşı savaşarak büyük kahramanlık göstermiş bir şahıstır. 
Şeyh Said kıyamında devlet yanlısı tutum alarak kendisini devlete beğendirdiğini zannetmektedir. Hatta hareketin bastırılmasından sonra Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza bir grup savaşçıyla birlikte İran'a geçmek isterken, devletin talebi doğrultusunda Bro Heski Tello, Kör Hüseyin Paşa ve bir grup Celali yollarını keserek engellemeye çalışırlar. Hele bu hizmetten sonra, devletin kendisi hakkında en ufak bir kuşkusunun olmaması gerekir. 

Şeyh Said hareketinden sonra devlet, yoğun bir şekilde sürgün uygulamasına hız verir. Tanınmış, aşiret liderleri, şahsiyetler, aydınlar ve din adamlarını batı bölgelerine zorunlu ikamete tabi tutmaktadır. Bro, Bazit merkezdeki dükkanında otururken küçük oğlu İlhani, telaşla içeri girer. 20 silahlı askerin köydeki evi bastığını ve. kendisini sorduklarını belirtir. Hizmetkarın ise atını alacaklarını düşünerek ata binip gıttı, askerler de onun peşine düştüler. Kendisi hemen yola koyulur, tarif ettiği yere tüfeği ve atı getirilir. Bro Heski Tello artık firaridir. 


k * * 


Bir taraftan mevzi çatışmalar diğer taraftan hazırlıklar devam etmektedir. Türk Genel Kurmay Başkanı, değişmez komutan Fevzi Çakmaktır. (Bu şahıs, 1922'de 1944'e kadar kesintisiz olarak Genel Kurmay Başkanlığı yapmıştır.) Ağrı Türk silahlarının başında daha sonra Genel Kurmay Başkanı olacak olan General Salih Omurtak bulunmaktadır. Başta Suriye olmak üzere dışarıda bulunan firari şahıslar Hoybun ile irtibata geçerek bölgeye dönmeye başladılar. Bunlardan biri de Kör Hüseyin Paşa'dır. Kendisi, Şeyh Said hareketine destek vermediği halde devletin gazabına uğramış, sürgüne maruz kalmış ve Suriye'ye kaçmıştır. Kör Hüseyin Paşa, Hoybun'a katılarak yanında Hacı Musa Bey olduğu halde Zilan'a geçmek üzere İran üzerinden döner. Yolda Hacı Musa Bey, hastalanır ve vefat eder. Kafile Ağrı eteklerine kadar gelir. Burada bir pınarın başında dinlenir ve uyurlar. Bu sırada Hacı Musa Bey'in oğlu Medeni, silahını uykudaki Hüseyin Paşa ile diğer yol arkadaşlarına doğrultarak hepsini öldürerek kellelerini Umum Müfettiş İbrahim Tali?'ye getirerek affa uğrar. (Bu bilgi, Mehmet Şerif Fırat tarafından Doğu İlleri ve Varto Tarihi'nde açıklanmaktadır.) 

1930 yılı baharından başlayarak Ağrı ve Zılan'ın her mıntıkasında Kürt güçleri ile ordu güçleri arasında amansız silahlı çatışmalar yaşanmıştır. Her seferinde ordu, umduğunu elde edemeden ve büyük kayıplar vererek mevzilerine çekilmiştir. Bu çatışmalar sayesinde başlangıçta silah ve mühimmat sıkıntısı çeken Kürt güçleri ise ordudan ele geçirdikleri malzemeler sayesinde silah ve cephane donanımlarını tahkim etme imkanına kavuşmuşlardır. 
Yaşanan bu gelişmeler, Türk Devletini sıkıntıya sokmuş, dış devletlerden destek ve yardım arayışları başlamıştır. Öteden beri iyi ilişkiler içinde olduğu Bolşevik Yoldaşlar(!) imdada koşarak, Iğdır'ın doğusunda Aralık ve Nahçıvan üzerinden Ağrı Dağının kuzey-doğu cephesini askeri bir yığınakla muhasara altına aldılar. 
İran ile yapılan görüşmeler neticesinde Ağrı'nın doğu cephesinde Mako'da sıkıyönetim ilan edilerek Kürt güçlerinin hareket kabiliyetleri ve lojistik imkanlarının sınırlandırılması sağlandı. 

İran devleti bu günkü gibi güçlü değildi. Türk Devlerinin Rusya'nın da desteğini alarak İran'a yaptığı baskı sonuç verdi. O güne kadar Büyük Ağrı Türkiye'nin, Küçük Ağrı ise İran'ın sınırları içerisinde kalıyordu. Kürt savaşçılar, Beşik yayı şeklindeki iki dağ arasında gidip geliyordu. Bu coğrafi olanak, Kürt güçlerinin takibini zorlaştırmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti bu konuyu temelli bir çözüme kavuşturmak maksadıyla İran'la masaya oturdu. Binlerce dönüm verimli tarım arazisini İran'a vererek karşılığında Küçük Ağrı Dağını kendi hududuna dahil etti. Yapılan bu sınır değişikliği ile Kürtlerin manevraları ortadan kalkmış oldu. 

Ağrı eteklerinde konuşlanan savaşçıların ailelerinin önemli bir kısmı Tendürek yaylalarına ve oradan da Zilan Vadisine sığınmıştı. Bunu fark eden devlet güçleri savaşanları bölerek zayıflatmak için Zilan'a yüklendi. İhsan Nuri Paşa, Zilan savunmasını sevk ve idare etmek üzere Kör Hüseyin Paşa'nın iki oğlu Memo Bey, Nadir Bey ve Ercişli Resule Berzenci ile Hesen Süvarı Birliğini Zilan'a gönderdi. 

1927 yılı boyunca süren çarpışmalarda devlet, kara gücü 
yanında uçakları da devreye sokmuştu. Ama her çarpışma devletin büyük kayıpları ile son bulmuştu. 

Devlet son ve büyük bir saldırının bütün tedbirlerini aldı. 
Rusya ve İran dışında Vanlıların Suriye?den Fransa'nın, Irak'tan İngiltere'nin de desteğini arkasına alarak 100 civarında askeri güç ve 400 uçakla saldırıya başladı. Yapılan ve Cumhuriyet Tarihinin 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en büyük askeri harekatı olan bu saldırı Kürt güçlerinin dağılması, önder kadrolardan bir kısmının öldürülmesi, bir kısmının İran'a geçmesi ve büyük bir sivil katliamla son buldu. Garo Sasuni, baştan beri hadiseyi izliyor ve yorumluyordu. Şöyle anlatıyor Sasunı: 

“Ağrı Hareketini üç büyük lideri vardır. İhsan Nuri Paşa, Bro Heski Tello Paşa ve Zilan Bey... Bunların üçü de geniş siyasi görüşlere sahipti. Ermenistan ve Kürdistan'ın bağımsızlığından yanaydılar. Güçlü yeteneklere sahip üç liderin çevresinde isyancı aşiretler ve devrimci Kürtler toplanmıştı. Üç liderden başka şu liderleri de sayabiliriz: Ferzende Bey, Adevi Aziz, Tacettin, Kamil Mahor, Yusuf Redkini, Mustafa Kello takma isimli Dijana Hesse Sori ve diğerleri... 

1930'larda, Kürtler daha hazırlıklarını tamamlamamışken, Türkler saldırdılar. Bu sırada, Dersim başta olmak üzere birçok Kürt bölgesi hareketsizdi. Buna rağmen Abağa, Pergiri, Zilan ve Malazgirtteki Kürt güçleri birlikte hareket ederek, yolları üzerinde bulunan askeri ve idari merkezleri işgal ettiler. Kanlı çarpışmalardan sonra Erciş ve Zilan Kasabalarını aldılar. Vanlıların hücumuyla Van şehri de işgal edildi. Fakat şehri uzun süre elde tutamadılar. Çarpışmalar yayıldı. Hakkari'nin bir kısmı isyan bayrağını açıp Türk askerlerini kırarak Çölemerik'i aldılar. 

Türkler Temel güçlerini Zilan ve Erciş bölgelerinde topladılar. 
Savaş kızıştı. Kürtler, 7 Türk uçağını düşürdüler. Binlerce kurban verdirttiler. Savaşçıların silah ve cephaneleri tükendi. Ağrı Dağına çekildiler. Türkler, öçlerini silahsız sivil Kürtlerden aldılar. 5 bin kadar kadın, çocuk ve ihtiyarı katlettiler. 200 kadar köyü talandan sonra yaktılar. Aynı gaddarlığı Van bölgesinde de devam ettirdiler. 
Yüzlerce Kürdü toplayıp Van Gölüne döktüler. Çarpışmalar bir yerde sönerken, bir başka yerde patlak veriyordu. 

Hükümet, erimiş olan birliklerini takviye için kısmi seferberlik ilan etti. Avrupa basının, 15 Temmuz 1930 tarihinde Ağrı Dağı çevresindeki bölgede 60 bin kişilik ordu ve 100 uçağın toplandığını yazıyordu. 

Türkler, Temmuz ayında Beyazıt, Iğdır ve İran sınırında taarruza geçtiler. Fakat büyük kayıplar verip yenildiler. Bundan sonra cephe sabitleşti. Savaş kesintisiz bir hal aldı. Kürtler zaman zaman baskın yapıp panik yaratıyordu. 

Taşburun çarpışmaları meşhurdur. Kürtler zaman zaman lgdır'a hakim oluyor, Türk birliklerini Sovyet Ermenistan 'ına sığınmaya mecbur ediyordu. Türkler çaresiz kaldı. Çok sayıda uçak kaybettiler Salih Paşa'nın birlikleri Beyazıt yakınlarındaki bataklıklarda kısmen yok edildi, kısmen esir alınarak büyük yenilgiye ugratıldı. Bunun dışında Van, Çatak, Hakkari, Hınıs ve Malazgirt bölgelerinde çarpışmalar sürüyordu. Şeyh Barzani, sınırı geçerek Hakkari çarpışmalarına hız verdi. 

Ankara — Moskova işbirliği de uzun zaman gizli kalmadı. Kızıl ordu birlikleri Aras nehrini geçip, Kürtleri boğmak üzere Türklere yardıma koştu. Moskova bununla da kalmadı, İran'ı Türkiye'yle işbirliği için zorladı ve ikna etti. Buna ragmen Ağrı Dağı 25 Eylül'e kadar cesurane biçimde dayandı. © 

Direnişin en hazin olaylarından biri, dağılma emarelerinin baş göstermesi karşısında Bro'nun gösterdiği reflekstir. Ölümüne direnmek için arkada sevenlerinin olmaması lazım der, Bro. Düşmana karşı aman dilenmeden savaşırken aile kavramının zihni meşgul etmemesi için bulduğu çözüm, aile fertlerinin kendi elleriyle infazıdır. 
Hatta kendi ailesinden 10 kişiyi bu şekilde infaz ettiği rivayet edilmektedir. Bu çılgınlıktan kendisini, İhsan Nuri Paşa vazgeçirir. 

Ağrı ve Tendürek'te olan katliamlar dışında Zilan Deresi, insan cesedinin istiflerinden geçilmez olur. Onbinlerce Kürt çocuk, kadın ve yaşlı kurşunlandı, öldürüldü. Mutad olduğu üzere kalanlar için yeniden sürgün ve göç yolları göründü. Sovyet Enternasyonalizmi de Kürtler konusundaki sınavını(!) başarıyla vermiş oldu. Devletin ordusu, uçakları, topları, makineli tüfekleri, her türlü öldürücü gaz ve kimyasalları Ağrı'da, Tendürek'te, Zılan'da bütün ihtişamıyla kullanıldı. Bu harekette de 100 binin üzerinde sivil ya da silahlı Kürdün öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 

Savaşçılar sonuna kadar direndi. Teslim olmak yerine çarpışarak can vermeyi tercih ettiler. Az bir kısmı her engeli aşarak İran'a 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geçmeyi başardı. Bu direnişin önderlerinden bazılarının isimleri zikredilmişti. Adı geçen şahsiyetler dışında ön plana çıkan diğer Kürt şahsiyetler şunlardır: Seyid Resul, Şeyh Abdulkadir, Bekiranlı Reşoye Şela, Mehoye Derviş Ağa, Meloy& Temir Ağa, Mela Husin, Emere Bes&, Abdullah Xelef, Sesse Sorili Seyitxan Bey, Sipkanlı Halis Bey (Abdulmecit”in oğlu), Hesenili Sevdin Bey, Bekır& Oolihan ve Tahır& Alı Bey ilk etapta sayılabilecek isimlerdir. 

Milliyet gazetesi huşu içinde manşet attı. Büyük Ağrı'nın baş, Küçük Ağrı'nın ayak taşı olduğu bir mezar karikatürü üzerinde şöyle yazıyordu: “Muhayyel Kürdistan Burada Meftundur”. Yüz yıl sonra olan bitenler bu meftanın dırildiğine mi delalet etmektedir? Yaşayanlar görecektir. 

Yenilginin sebepleri için nedenler çoktur. Siyasi programdaki ilkellik, örgütlenmedeki yetersizlik, donanım ve hazırlık eksikliği, iç çekişmeler, aşiretçi-feodal anlayışın hakimiyeti, örgütlü ve yaygın Kürt ihaneti (özellikle Keskoi Aşiretinin devlet safında yer alması), katılımdaki yetersizlik ve ilgisizlik, Şeyh Said Hareketinde olduğu gibi Dersim bölgesinin tarafsız kalması, Rusya ve İran'ın askeri yardımları, Türk Devletinin askeri, teknik donanım ve sayı üstünlüğü ve hava gücü gibi pek çok neden sayılabilir. 


DERSİM KITALI 


Kemalist dönemde cereyan eden üç büyük Kürt hareketine isyan, ayaklanma veya kıyam dedik. Ama Dersim için bu üç tabiri de kullanmayacağız. Çünkü Dersim planlanan, örgütlenen bir halk kalkışması değildir. Bu tespit, direnişin olmadığı, savaşılmadığı sonucunu doğurmaz. Dersim halkı hem savaştı, hem de ölümüne direndi. Ama Dersim hareketine tarihi kimlik kazandıran husus devletin, geleneksel toplumsal ve kültürel yapısı ile yaşam biçimini tasfiyeye yönelik askeri, siyasi ve sosyal saldırısıdır. Bu saldırının nedenlerini ve devlet açısından taşıdığı manayı anlayabilmek için Dersim'in tarihini ve sosyolojisini bilmek gerekir. 

Ermeni tarihçiler, Gordian, Gortuik ve Mar tabirlerini kullanırlar. XIII. yy. araştırmacılarından Vartan Giragos, Mar kelimesi yerine Kürt kelimesi kullanmış, Hetum ise “Marlar ki, bunlara avam tabiriyle Kürt denir” diyerek Marların Kürt olduğunu açıklamıştır. 
Besitun kitabelerinde bahsedilen “Zuza Mıntıkası” ile Zozan yöresinin aynı olduğu, Cezire”de de aynı adı taşıyan bir yerin bulunduğu bilinmektedir. Zaza Lehçesi, Zuza yöresi Kürtçesi manasında alınmalıdır. Başka araştırmalar da Zaza lehçesinin Mar dilinin devamı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tarihin ilerdeki safhalarında İranlılarla Ermeniler arasındaki savaşta Dersimliler Ermeni tarafını tutmuşlardır. Bizans'la Ermeni savaşında yenildiklerinde Bizans, Dersimden bir kısım halkı Trakya'ya göçürterek orada Bulgar saldırılarına karşı savaşçı olarak kullanmak istemiştir. Selçuklu — Moğol savaşlarında Moğollara karşı savaşarak Dersim'in özgün yapısını korumuşlardır. 

Osmanlı döneminde Alevi-kızılbaş inancına mensup halk, düzenin hedefi olmuş, saldırıya uğramış, katledilmiş ve sürgüne maruz kalmıştır. Bazen de kendileri baskıya dayamayarak göç etmişlerdir. Osmanlının Şii İran'la olan rekabeti kadar (çünkü aleviler İran'ın işbirlikçisi olarak görülüyordu), Osmanlı ahalisinin bir kısmında egemen olan Emevi İslam inancının da etkisi büyüktür. Detaylandırılmasının mümkün olduğu başka nedenlerle de Alevi Kürtler, varlıklarını sürdürmek için ana ticaret yolların- dan uzak, gizlenme imkanları olan, savunulması kolay, muhtemel bir saldırının erkenden haber alınabileceği dağlık, ormanlık vadilere ve platolara yerleştiler. Diğer inanç gruplarıyla temasları sınırlı, devletlere vergi ve asker vermeyen aşiret yapıları, komünal yaşama cevaz veren inanç sistemleri sayesinde yüz yıllarca varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardır. 1940'lara kadar devam eden bu bakir yaşam şekli sayesinde Mar dili en saf haliyle varlığını sürdürebilmiştir. 

Dersim coğrafyası, Dersim şehir merkezi yanında doğudan itibaren Kığı, Mazgirt, Hozat, Nazmiye, Pülümür, Peri, Pertek, Çemişgezek, Ovacık, Kemah, Arapkir, Eğin, Zara ilçeleri ile 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müteşekkil bir coğrafyadır. Dersim coğrafyası, dağ silsileleri ile akarsuları, bitki örtüsü ve yabani hayvan yaşamı ile meşhur bir yerdir. Başlıca dağları; Tujık dağı, Xıdır dağı, Koemaran dağı, Mahmunut dağı, Zel dağı, Duzgun dağı, Gurgur dağı, Kol Sıpi, Mustafa dağı, Bılgeş dağları ve Sarısaltık dağıdır. En yüksek tepeleri (dağ zirveleri) Ziyaret, Koiger ve Mercan'dır. 

Hozat aşiretleri Zaza ve Kurmanç olarak karışıktır. 
Çemişgezek'te bir Kurmanç aşiret olup gerisi Zaza'dır. Ovacıkta iki aşiret Kurmanç, geri kalanlar Zaza'dır. Pertek aşiretleri Kurmanç'dır. Dersim'in Saxman bölgesi Kurmanç ve Zaza karışıktır. 
Pülümür aşiretleri Zaza'dır. Mazgirt ve Nazmiye kısmen Zaza, kısmen Kurmançtır. Kiğı aşiretleri ağırlıklı Kurmanç olup Zazalar da yaşamaktadır. Sivas ve Malatya mıntıkalarındaki Dersimliler Kurmanç'dır. 

Dersimliler ağırlıklı olarak Kızılbaş-Alevi inancına mensupturlar. 

Başta Seyit Rıza olmak üzere Dersimlilerin Rus işgaline karşı direnişlerini, ilgili bölümde özetlemiştik. Baştan itibaren bir şehir devleti gibi yaşayan Dersim aşiretleri bu konumlarını Cumhuriyet döneminde de sürdürdüler. 1940'lara kadar Türk dili ve Türk kültürüyle en az aşina olan Kürt kesimi Dersim Kürtleridir. Dersim 
toprakları, Osmanlı askerinin ayak basmadığı topraklardır. 1930 
yılına kadar Cumhuriyet askeri de Dersim toprağına ayak basmamıştır. Kürt tarıhi hakkında az çok bilgisi olanlar, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Kürdistan'ın hakiki manada bölüşüldüğünü, her parçasının yeniden ve tam tekmil olarak işgal edildiğini bilir. Bu 1şgalın veya zaptın en son halkası Dersimdir. Ortada kalmış bir ada gibidir ve 1937-1938 tenkil ve tedip hareketiyle bu özelliğini kaybeder. Dersim halkı ayaklanmadı, isyan etmedi ama gardını almış bir boksör gibi hamleyi hep karşı taraftan bekledi. Kısmen hazırlıklıydı. Hamidiye Alaylarından ve Rus savaşından kalan silahları vardı. Devlet bunu biliyordu. Dersime yapılan ilk hamleler halkın elindeki silahların toplanması şeklinde cereyan etmiştir. 

Dersimin tenkil ve tedibinin kolay olmayacağını bilen Türkiye 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Cumhuriyeti Yönetimi, öncelikle yapacağı askeri harekatın kanuni ve idari alt yapısını hazırladı. Bu amacı teminen Dersim Kanununu yürürlüğe koydu. İkincisi, harekatı icra edecek olan askeri birliklerin bölgeye intikali için büyük bir yol ve köprü inşasına girişti. Bu askeri harekatın sevk ve idaresini, Ağrı Ayaklanmasında da görev almış, aynı zamanda kayınpederi Sakallı Nurettin Paşa'dan feyiz almış General Abdullah Alpdoğan'dır. Kendisi, hem komutan, hem vali hem de umumi müfettiştir. İdam kararlarının son ve onay merciidir. 

Askeri ve idari hazırlıklar belli bir aşamaya geldikten sonra konu meclis gündemine getirilir. Mecliste uzun bir konuşma Mustafa Kemal sözlerine şöyle devam eder: 

“İç işlerimizden en önemli bir varsa, o da Dersim meselesidir. 
İçerde bulunan bu yarayı, bu korkunç çıbanı, ortadan temizleyip koparmak ve kökünden kesmek işi, her ne pahasına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil kararların alınması için, hükümete tam ve geniş yetkiler verilmelidir.” Bu konuşma yapılırken tarıhler 1936 yılını göstermektedir. 

Bu meyanda General Alpdoğan da boş durmamakta karargahını Elazığ merkezine kurarak, sırasıyla Dersim aşiretlerinin ileri gelenlerini bir biçimde ayağına kadar getirterek taleplerini iletmekte ve aksi durumda başlarına geleceklerini tehditvari bir dille anlatmaktadır. Hazırladığı duyuruları bütün bölgeye dağıtarak Dersim ahalisinden 200 bin Martin tüfeğinin teslimini istemektedir. Bu miktar, hane sayısı dikkate alınarak tespit edilmiştir. 
İstenen tüfek sayısı, o günün Dersim nüfusu hakkında da bir fikir vermektedir. 

Dersim için bütün tedbirler alınmış, hazırlıklar tamamlanmış, 
1936 yılından itibaren adım adım Dersim coğrafyasına doğru intikal, sarkma ve sızma harekatı başlamıştır. Kendilerine yol, su, okul, fabrika geleceğini zanneden bazı Dersimler heyecan ve sevinç içindedir. Nereden bilsinler yakın zamanda ahir kıyametlerinin kopacağını. Fakat Seyit Rıza yaklaşan felaketin farkındadır ve gelişmeleri gün be gün takip etmektedir. Ancak eldeki imkanlar 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sınırlı ve yetersizdir. Gösterilen çabalar kopacak olan kıyametin gelişini önlemeye yetmeyecektir. 

Hemen hemen her koldan ve her yönden içeriye doğru, Dersimin kalbine doğru askeri intikal devam ederken bir askeri birlik 
1937 yılının Mart ayında Uhundu Köyüne gider. Köy, küçük bir 
köydür. Asker aç ve yorgundur. Birliğin başında bir subay bulunmaktadır. Mehmet Ali Menteş, Hasa ve Beko adında iki kardeşi ile beraber askerlerin ısınmaları ve karınlarını doyurmaları için seferber olurlar. Mehmet Ali'nin karısı da taze ekmek pişirerek ikramda bulunur, Kadına göz koyan subay, ihtiyaç için dışarıya çıkacak gibi yapar ve Mehmet Ali'nin yol göstermek istemesine kızarak sen yerine otur der ve çıkar. Biraz sonra kadının feryadı duyulur. Sesin geldiği yere koşan ev sahibi karının subayla boğuşma halinde ve üstü başının parçalanmış halini görüyor. 
Kadın, “daha ne duruyorsun namussuz herif” diye bağırınca subayın silahını alarak ateş eder. Sılah sesine gelen iki askeri daha vurur, geri kalan askerler köyden kaçarlar. Bu olay Dersim'de isyan başladı şeklinde ilan edilir. 

Mehmet Ali, Yusufan aşiretine mensuptur. Askerler bu olay üzerine Yusufanların lideri Kamer Ağa'dan failleri ister. Bunu reddeden Kamer, Demenan aşireti lideri Cebrail'e gider. Bu ikili, Kureşan aşireti lideri Yetim Hüseyin'e giderek durumu anlatırlar. Bu üç önemli aşiret reisi, birlikte Seyid Rıza'ya giderler. Dersimliler açısından kutsal olan Halbori Gözelerinde yapılan toplantıda sorunun barışçı yollarla çözülmesi için Seyid Rıza'nın oğlu İbrahim'in askeri yetkililerle görüşmesi kararlaştırılır. Askeri yetkililerle Hozata görüşmeye giden İbrahim, dönüş yolunda uyuduğu evde yapılan baskınla beraberindekilerle beraber katledilir. 

Buna rağmen barış çabaları devam eder. Pah köprüsünde büyük bir yemekli toplantı tertip edilir. Askeri birlikler de davetlidir. O sırada Seyid Rıza'nın köyü Ağdat'tan dönmekte olan Kamer Ağa'nın oğlu Fındık, köprüde askerler tarafından üst araması bahanesiyle dövülür. Burada çıkan olaylarda iki asker daha 
vurulur. Bu olaydan sonra aranan bahane bulunmuştur artık. 21 
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Mart 1937 tarihinde Seyid Rıza'nın evi bombalanarak Dersim'e sefer başlatılır. 

Seyid Rıza'nın yanında savaşa giren aşiretler, Baxtiyarı aşireti, Abbasang Jorin, Karabalan, Ferhadan, Heyderan, Demenan ve Yusufan aşiretleridir. Geri kalan aşiretler tarafsız kalır. 

Hareketin teknik planlarını genellikle Alişer yapmaktadır. Seyid Rıza'nın yeğeni Rayber, maiyetindeki kuvvetlerle Pehami köyünde tarafsızlığını ilan etmiştir. Ancak kendisinin devletle işbirliği yaptığına dair söylentiler dolaşmaktadır. Bir müddet sonra amcası Seyid Rıza'ya haber göndererek elini öpüp af dilemek istediğini belirtir. Seyid Rıza yeğenine güvenmediğinden bu talebini kabul etmez ancak diğer aşiret yetkililerinin ısrarı üzerine Rayber'in gelişine onay verir. Dost cephede savaşır gözüken Rayber, sekiz adamıyla beraber Alişer'in kaldığı Tujik Dağındaki mağaraya gider. 
Yorgun ve aç olduklarını söylerler. Alişer'in kendilerine yemek hazırladığı bir esnada Rayber ani bir hareketle Alişer'e ateş ederek öldürür. Alişer'in karısı Zarife, silahıyla karşı ateş açar ama kurşun Rayber'in refiki Vanklı Efendi'nin beynine saplanır. Rayber Zarıfe'yı de öldürerek her ikisinin kafalarını keser ve General A bdullah Akdoğan'a götürür. Aldığı mükafat 5 bin liradır. 

Bextiyaran Aşireti reisi Şahin savaşın önemli simalarından biridir. Yanında Pırço'nun oğlu Xıdır da bulunmaktadır. Xıdır tıpkı Rayber gibi mükafatın haberini almış ve firsat kollamaktadır. Şahin, Xıdır?ı nöbetçi bırakarak uyur. Bu fırsattan yararlanan Xıdır, tıpkı Rayber gibi, Şahin'i öldürür, kafasını keserek bir torbaya koyar ve Hozat'a götürerek mükafatını alır. Ancak dönüşte kendisini bekleyen Şahin'in kardeşi ve yeğenleri tarafından infaz edilir. 

Seyid Rıza'nın küçük oğlu Hüseyin Reşik, bir şarapnel parçasıyla yaralanmıştır. Bunu haber alan istihbarat başkanı Şevket, Seyid Rıza'nın kumasına küs olan büyük karısına ulak göndererek yaralı oğlunu kendisine göndermesini ve onu ElazIz'de hastanede tedavi ettireceğine inandırır. Buna inanan Elif Hatun, Hüseyin'i Şevket'e gönderir. Şevket, tedavi yerine Hüseyin Reşik'i sorguya alır. İstediği bilgileri alamayınca tutuklatır, daha sonra Seyid Rıza ile beraber idam ettirir. Savaş giderek kızışmakta, kayıplar artmaktadır. Kozluca çarpışmalarında Seyid Rıza'nın küçük karısı Bes&, büyük oğlu Şeyh Hasan ve üç torunu can verir. Kış mevsimi yaklaşmaktadır. Seyid Rıza Munzur dağlarında mevzilenmiştir. Erzincan Valisi, kendisine haber göndererek Erzincan'a gelmesini, askeri harekatın daha fazla sürdürülmesinin her iki tarafa da fayda sağlamayacağını, hükümetin bütün zararları tazmine hazır olduğunu bildirir. Buna itimat eden Seyid Rıza, Erzincan'a gider ama tutuklanarak Elazığ'a sevk edilir. Takvimler 5 Eylül 1937? yı göstermektedir. 

Yapılan yargılama tamamıyla şeklidir. Yani usulen bir yargılama yapılır. General Abdullah Alpdoğan, ıdam kararlarının yazılacağı boş kağıtları çoktan imzalamıştır. Henüz yargılamalar bitmeden Mustafa Kemal Atatürk'ün Pertek Köprüsünün açılışına geleceği duyurulur. Mülki ve askeri makamları bir telaş alır. Güya 
6 bin beyaz donlu Kürt, Gazi Hazretlerinin yoluna çıkarak Seyit 
Rıza için af dileyecekler. Ola ki Gazi'nin merhameti tutar bu sergerdeyi af eder. Bunu mutlaka önlemek lazım. Bunun için hafta sonu pazarı pazartesiye bağlayan gece, araba farları ışığında infaz kararları yazılır ve 7 kişi idam edilir. 

Buradaki rivayetler muhteliftir. Seyid Rıza, Elazığ'da tutuklu iken saçlarının traş edilerek kafasına bir fötr şapka geçirildiği görüntülerden malumdur. Kimi iddialara göre Seyid Rıza garda trende bekleyen Mustafa Kemal'in huzuruna çıkarılmış, Kemal kendisinden nedamet getirip af dilemesi durumunda af edileceğini söyler. 
Buna tepki gösteren Seyid Rıza, suçsuz olduklarını, zulme uğradıklarını, günahsız olduklarını, af dileyecek bir suç işlemediklerini belirtir. Buna sinirlenen Mustafa Kemal Atatürk, götürülmesini emreder. İdamlar bu görüşmeden sonra gerçekleşmiştir. 

Yeri gelmişken traji komik bir olaydan bahsedelim. Elazığ yargılamalarında Mahkeme, hüküm açıklarken yargılananlar pür dikkat idam hükümlerini anlamaya çalışırlar. Mahkeme hükmünde idam kelimesi geçmemekte ölüm cezası ile tecziyeden bahsetmektedir. Türkçe bilmeyen sanıklar, kararda ıdam kelimesi 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geçmeyince sevinçle “ıdam tunne” diyerek birbirlerine sarılırlar. 
Günümüzde ise Dersim'de Kürtçe bilen, konuşan insan bulmak neredeyse ımkansızdır. Kaderin cilvesi işte... 

İdam'a giderken Seyit Rıza şöyle haykırmaktadır. “75 yaşındayım, şehit oluyorum. Kürdistan şehitlerine karışıyorum. Dersim mağlup oluyor. Fakat Kürtlük ve Kürdistan yaşayacaktır. Kürt genci intikam alacaktır. Kahrolsun zalimler! Kahrolsun kahpe ve yalancılar! Seyid Rıza'nın oğlu Reşik Hüseyin de babasına dönerek “Baba, Kürt milleti sağolsun.” Bu konuşmalar Zazaca (Dımılki-Kırmançki) lehçesiyle yapılmıştır. 

7 Kürd'ün cesedi, Elazığ sokaklarında dolaştırılarak teşhir 
edilir ve sonradan yakılır. Halen nereye gömüldükleri bir devlet sırrıdır. İdam gecesinin şahitlerinden biri o dönem bölgede görevli İhsan Sabri Çağlayangil'dır. Seyit Rıza'nın korkusuzca gecenin sessizliğini yırtarcasına dar ağacına yürüyüşü hepsinin içine korku salmıştır. Sanki idam edilecek olan Seyid Rıza değil de kendileridir. Eski dışişleri bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, şahit olduğu manzarayı aynen böyle anlatmaktadır. 

18 Kasım 1937 tarihinde Elazığ Buğday Meydanında idam 
edilen ve isimleri bilinenler şunlardır: Seyid Rıza, Seyid Rıza'nın oğlu Resik Hüseyin, Yusufan aşireti reisi Kamer Ağa, Kamer'in oğlu Fındık, Kureşanlı Seyid Hüseyin, Hayderan Aşireti Reisi Kamer, Demenan Aşireti reisi Cebrall. 

Aynı mahkemede idama mahkum alan dört kişinin cezası 30 yıl hapse çevrilerek bu dosya kapatılmıştır. Başbakan İsmet İnönü, Seyid Rıza'nın idamıyla birlikte Dersim meselesinin hal olduğunu ilan eder. Ancak hızını alamayanlar var. 1938'in başında başbakanlığa Celal Bayar atanır. Kendisi tecrübeli bir ittihatçı ve Rum tehcirinin meşhur komitacısıdır. İcraatlarıyla İsmet İnönü'yü hiç aratmaz. İsmet İnönü zamanında hazırlanmış bulunan planları harfiyen tatbik eder. 1938 yılı, İnönü'nün tabiriyle “sel seferleri” yılıdır. Dersim coğrafyasının sadece insanıyla değil, hayvan varlığıyla, bitkisiyle, yaban yaşamıyla, meskun yapılarıyla (şehir, kasaba, köy, mezra, kom) bir bütün olarak ve genel seferberlik 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havası içerişinde yakılıp, yıkılıp katledildiği, tahrip edildiği, yaşama dair ne varsa yok edildiği ve kılıç artıklarının da sürgüne gönderildiği yıldır. Dersim coğrafyası, cumhuriyet ordusunun silah deneme ve tatbikat alanı olarak kullanılmıştır. Dönemin her türlü kimyasal sılahı Dersimliler üzerinde denenmiştir. Kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapılmadan bir halk jenoside maruz bırakılmıştır. Küçük kız çocukları subaylar arasında paylaşılarak götürülmüştür. 

Sadece Dersimin insan kaynaklarının varlığıyla oynanmamış, bir kobay gibi, inancıyla, insanlığıyla, tarihiyle, kültürüyle, Dersim'i Dersim yapan ne varsa hepsiyle ölümüne oynanmıştır. 
Çünkü Dersim, Mustafa Kemal için bir çıban başıdır ve kangren olmuş bu yara kökünden kesilip atılmalıdır. 

Bu katliamda görev yapan Sabiha Gökçen milli kahraman ilan edilmiştir. Kendisi 70'li yıllarda verdiği röportajda yaptıklarını büyük bir gururla anlatır ama detay vermez. Diğer bir kahraman da 
12 Mart 1972 askeri cuntasının liderlerinden Orgeneral Muhsin 
Batur'dur. O da verdiği röportajda Dersim harekatındaki rolü hakkında “O dönemi anlatmak istemiyorum, benim için karanlık kalsın istiyorum” demiştir. Hele İhsan Sabri Çağlayangil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na 1978 yılında verdiği mülakatta, “Mağaralarda fare gibi zehirlendiler” ifadesi insanın kanını dondurur cinstendir. Ama ne yapacaksın ki bu zihniyetin sahiplerinin hala kuyrukları diktir ve pişkinlikleri devam etmektedir. Yoksa meclis kürsüsünde “Atatürk, Dersimde analar ağlamasın dedi mi, kimseye acıdı mı?” 
diye Recep Tayyip Erdoğan'a akıl verme cüretini gösterebilirler miydi? Nitekim muratlarına erdiler ve Recep Tayyip Erdoğan da geçmiş devlet büyüklerinin yolunu takip etmektedir artık. 

Araştırmacı-yazar Mehmet Bayrak anlatmaktadır. Dersimdeki aşiretler, 1926 yılında topluca Ankara'ya giderek, Atatürk'e bağlılıklarını bildirirler. Bunların arasında Dersim eski mebusu Mıço Ağa da bulunmaktadır. Bu zat, Şeyh Said Kıyamında hükümetin sadık bir destekçisidir. “Abbasan aşireti reisi, Moço Ağa, 1938'de Dersim'de kurşunlanarak öldürüldü. Pergozan Aşireti reisi İbrahim Ağa, 1938”de yakılarak öldürüldü. Karabal 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aşireti reisi Kangozade Mehmet Ali Ağa, 1938'de öldürüldü. Ferheden aşireti reisi Cemşid Ağa, Abbasan aşireti reislerinden İbrahim Ağa, Yusufan aşireti reisi Kamber, Kırgan aşireti reisi Zeynel, Karabal aşireti reislerinden Koço, Karabal aşiretinden emekli subay Haydar, Beran aşireti reislerinden Hasan, Pevangan aşireti reisi Cafer, Albeyan aşireti reislerinden Koço, Bamasoran aşireti reisi Yusuf, Alan aşireti reisi Ali, Peyavangen aşireti reislerinden Süleyman, Kırgan aşireti reislerinden Mustafa ve Soran aşireti reislerinden Xıdır, Dersim'de öldürüldüler. 

Kendisi de Dersimli olan Dr. Sait Kırmızıtoprak, Dersim'de yapılanlar için “Dünya tarihinin şahit olduğu en korkunç, en tüyler ürpertici bir jenosit hareketi idi” demektedir. 

Seyid Rıza ve arkadaşlarının cesetleri tıpkı Şeyh Said ve arkadaşları gibi, tıpkı Bedew& Zemin Said-i Kürdi gibi kaybedilmiştir. Devlet dirilerinden olduğu kadar ölülerinden de korkmaktadır, yoksa niye mezarları gizlesin ki. 

Dersim katliamının bilançosu halen bilinmemektedir. Devletin son yıllarda açıkladığı 13-14 bin kişilik kayıp listesi doğru değildir. Elimizde, öldürülen insan sayısı hakkında iki done mevcuttur. Bunlardan biri, Dersim bölgesinden katliam öncesi istenen silah sayısıdır. Bu rakamın 200 bin olduğunu daha önce açıklamıştık. İkinci done ise, General Abdullah Alpdoğan'a giden ve barış talep eden aşiret reislerine Alpdoğan'ın karşı talebidir. Abdullah Apldoğan diyor ki heyete, “barışın olabilmesi için Seyıt Rıza'nın 80 bin silahlı adamıyla teslim olması lazımdır.” Elimizdeki bu iki rakam öldürülmüş insan sayısı hakkında fikir vermektedir. Eğer bu sayılar doğruysa direnişe katılan insan sayısını esas alarak öldürülenlerin hesabını Şeyh Said hareketi oranı üzerinden hesaplarsak (orada 9080'dir) 64 bin gibi bir rakama ulaşırız. Bu sayı sadece savaşçı hesabı üzerinden yapıldığından öldürülen kadın, çocuk ve yaşlılar buna dahil değildir. İyimser bir hesapla dahi katledilen insan sayısının 100 bine yakın olduğunu söylemek abartı olmaz. 

Rayber'in akıbetini merak edenlere hatırlatalım ki devlet sonunda Rayber'i de kurşuna dizer. Zira kendi soyuna ihanet edenin başkalarına sonuna kadar yararlı olduğu görülmemiştir. 

Bu fiziki imhadan sonra sıra tarihi, kültürel ve otantık değerlere gelir. Dersimliler Fırat'ın batısındaki her İle, her İlçeye aileler halinde dağıtılırlar. Hedef, Dersim'in bütün değerleriyle yok edilmesidir. Teslim olmayanlar 1948 yılına kadar dağlarda kalır. O yıl çıkarılan bir afla normal yaşama dönerler. Adıyla müsemma özel bir kanunla işgal edilen Dersim, üzerine inen Tunç Elin yarattığı derin yaranın kanamasını bir daha durduramadı. 
Tunceli ismiyle yaşama tutunmaya çalışan Dersim, insanıyla, inancıyla, kültürüyle, doğasıyla bir kar kütlesi gibi her gün erimekte ve küçülmektedir. 

Bu bölümün sonuna gelmişken tarihi bir gerçeğin altını bir defa daha çizmek, yeni kuşakların dikkatini bu noktada yoğunlaştırmak için ısrarla belirtmeliyiz ki: 1923 yılından sonra ittihatçı hareketin yeni ve muktedir kadroları zihni tasavvurlarını programatik olarak tatbik ettiler. BMM'nin ilk oturumlarından birinde Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Ulaş'ın kürsüye fırlayıp dile getirdiği “Bu memleket, Kürtlerin ve Türklerin müşterek malıdır. Bu kürsüden iki milletin söz söyleme konusunda eşit hakları vardır: Türk Milleti ve Kürt Milleti” söylemi bir günahkarın dil sürçmesi gibi arşivlerde gömülü kaldı. 
Lozan'da Lord Curzon (zamanın İngiltere Dışişleri Bakanı) tarafından formüle edilen “.../rak Petrol Şirketlerinin İngiltere dışında kalan hisselerinin tamamı, yani İngiltere'nin sahip bulunduğu 2090'nin dışındaki 2050 hisse, ABD ve Fransa arasında paylaşılacak. Türkiye ise Sevr'in tatbik edilmemesi ve Kürdistan'ın büyük parçasının kendisine bırakılması karşılığında, Musul ve petroller üzerindeki isteklerinden vazgeçecektir. ” kararı uygulamaya konuldu. 
(Joyce Blau, Le Probleme Kurde, Bruxelles, 1963.) 

Bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin beynelmilel ilişkilerinde (siyasi, askeri, iktisadi, diplomatik) Kürt meselesi tayın edici faktör oldu. T.C.'nin uluslararası kurum ve kuruluşlardaki, katkısı, yakınlığı, pozisyonu, o kurum ve kuruluşların Kürtlere yaklaşımına göre mahiyet kazandı. Antı-Kürt 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yapılanmalara bazen öncülük de etti. 8 Temmuz 1937 tarihli Sadabat Paktının (Türkiye-İran-Irak) amacı olası Kürt kalkışmalarını müştereken, koordineli ve yardımlaşarak yok etmek maksadına matuftur. Keza 24 Şubat 1955 tarihinde realize edilen Bağdat Paktının da amacı Kürtlere karşı “Haçlı İttifakı” teşkil etmektir. Fransız yazar Maxime Rodinson şöyle yazar: “Ancak bu paktın imza edilmesiyledir ki, Iraklı yöneticiler, Kürt halkının herhangi bir şekilde hak isteklerine karşı, ilgili devletlerden sağlayacakları destek sayesinde, kendilerini emniyette görebilirlerdi. ” 

Bu devletlerden birine sırtını dayayarak Kürtler adına siyaset yaptığını zannedenler ya çok saf ya da kirli hesapların içindedirler. 
Kuzunun kurda emanet edilerek emniyete alındığı görülmemiştir. 
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MUSTAFA SUPHİ OLAYI 
AÇILMAYAN DAVA-SORULMAYAN HESAP 


Ahmet Arif diyor ya “Vurulmuşum hiç sorgusuz yargısız, kirvem hallerimi aynen böyle yaz.” Cumhuriyet daha cumhuriyet değilken yapacaklarının işaretinin bu katliamda göstermiştir. 

Türk aydınının tarihsel misyonunu anlamak için TKP macerasını ve Mustafa Suphi'yi anlamak ve bilmek gerekiyor. Hikaye hazindir ve ibretliktir. 

Başlangıçta Mustafa Suphi ittihatçı bir Türk milliyetçisidir. 
1911 yılı İTC Selanik kongresine delege olarak katılır. Ama burada umduğunu bulamaz. Türk ırkçısı Yusuf Akçura'nın yer aldığı Milli Meşrutiyet Fırkasına katılır. Kendisi, sömürgeciliğe karşı makaleler kaleme alarak aynı zamanda İtalya'nın Trablus işgalini sömürgecilik olarak tanımlar ve telin eder. Orası sanki Osmanlının ata yadigarıdır. 

Siyasi aktivitelerinden dolayı tutuklanır. Tutuklu bulunduğu Sinop cezaevinden 12 arkadaşıyla birlikte firar ederek deniz yoluyla Sivastopol'a gider. Rusya'da kaldığı süre zarfında sosyalist fikirlerle tanışır. Bu dönem içerisinde yazdığı yazılara bakıldığında bir açıdan kesif bir Marksist, diğer açıdan inançlı bir Türk Milliyetçisi profili çizmektedir. Zihin dünyası berrak değildir. Komünizmin temel önermelerini sık sık dile getirmesine rağmen kendisini milliyetçi hezeyanlardan bir türlü kurtaramaz. 
Gerek Mustafa Suphi şahıs olarak, gerek TKP kurumsal olarak Ermeni ve Kürt meselesinde geleneksel önyargıların ve milliyetçi 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gailelerin etkisi altındadırlar. Mustafa Suphi, Ermeniler hakkında zaman zaman doğru laflar etse de bugünkü muktedirlerin de kullandığı retoriğe dönmekte ve Türklerin de katledildiğini, karşılıklı mukatele olduğunu ifade etmekten geri durmamaktadır. Gelgitleri o kadar çoktur ki Anadolu'ya geçerken sosyalist örgütlenmeyimücadeleyi temel amaç olarak deklare ederken, Kemalistlerle ilişkilenip kendisinin İktisat Nazırı, Ethem Nejat'ın Maarif Nazırı, İsmail Hakkı'nın Dahiliye Nazırı olma hesapları yapmaktadır. 

Ekim 1920'de Türkiye Komünist Partisi kurulur. Kurulduğu yer Bakü'dür. Bakü, ittihatçıların ve Teşkilat-ı Mahsusa mensuplarının cirit attığı yerdir. Haber jet hızıyla Ankara'ya ulaşır. Kemalistler, Bolşeviklerle sıkı ve gizli pazarlıklar içerisindedirler. 
Bir dönemin Ankara Valısı Nevzat Tandoğan'ın veciz bir şekilde ifade ettiği “Bu memlekete komünizm lazımsa onu da biz getiririz” mantığının asıl sahipleri hemen harekete geçerler. Ankara'da alternatif TKP kurulur. Çok enteresandır, bu partinin kurucuları arasında Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rafet Bele, İsmet İnönü gibi “baba” paşalar yer almaktadır. Kim bilir belki de Mustafa Suphi'ler Ankara'ya ulaşmış olsalardı bu partiye iltihak ederlerdi. Böylesi sahte bir yapıya hangi ihtiyaca binaen ihtiyaç duyulduğunun izahatı henüz yapılabilmiş değildir. 
İTC'nin B Takımı, ne tür ilişki ve pazarlıklar içindeydi, ne alıp ne veriyordu? Bu pazarlıların siyası, askeri ve ekonomik sonuçları nelere yol açtı? Kayıp hanesinde kimler, kazanç hanesinde kimler yer aldı? Kim ne kazandı, kim ne kaybetti? Bu sorular, Türk aydınının cevaplaması gereken tarihi sorumluluğudur, namus borcudur. 


Uzun yazışma ve hazırlıklardan sonra Mustafa Suphi ve arkadaşları Bakü'den Kars'a gelirler. Yanların Sovyet delegasyonu ve yeni Ankara sefiri Budi Mdivani de bulunmaktadır. 
Kars'ta çok görkemli bir karşılama töreni tertip edilir. TKP heyeti, 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Kars'ta kaldığı 15 gün müddetçe protokolle ağırlanır. Beri taraftan Ankara Otoritesi gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kazım Karabekir ile Mustafa Kemal arasında şifreli telgraflar trafığı baş döndürücü hızla sürmektedir. Amaç Mustafa Suphi ve arkadaşlarını Ankara'dan uzak tutmaktır. 

Kars, 1878 yılından 1920'ye kadar Rusya işgalinde kalmış bir kenttir. 40 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde politik, ekonomik, sosyal mizacın oluşmasında Rusya'nın etkisi büyüktür. Ayrıca Kars'taki demografik yapı çok farklıdır. Türkler, Kürtler, Azeriler, Terekemeler, Karapapaklar, Malakanlar, Ruslar, Ermeniler, Gürcüler, Çerkezler gibi halklar yaşamaktadır. İnanç açısından bakıldığında Şafiiler, Şiiler, Hanifiler, Ezidiler, Hıristiyanlar, Aleviler iç içe, yan yana yaşamlarını sürdürmektedirler. İttihatçılardan demokratlara kadar uzanan entellektüel yapı, Rusya'nın çekilmesinden sonra Şura Hükümeti kurmuştur. 
Dolayısıyla Kars'ın hemen Tür-İslam düşüncesine iltisakı pek mümkün değildir. 

Ama Erzurum çok farklıdır. Osmanlıdan başlayarak bazı vilayetler özel operasyonlara, mühendislik ameliyelerine tabi tutulmuşlardır. Erzurum, tıpkı Trabzon gibi, Sıvas, Elazığ, Malatya, Maraş gibi Türkçü-İslamcı mefkurenin prototip merkezlerinden biridir. Bu iller aynı zamanda özel güç merkezleri olarak da kullanılmaktadır, tıpkı Erzurum'da olduğu gibi. Kazım Karabekir, Erzurum'daki ordu komuta kademesini uyararak Suphilerin Erzurum'a geleceklerini, karşılama mizanseninin hazırlanmasını emreder. TKP heyeti Erzurum'a doğru dekovil ile yol alırken çoktan Raif Efendi isimli hocanın önderliğinde hazırlıklar başlamıştır. 
Öncelikle ahalinin galeyana gelmesi için bir bildiri yayınlanır. 
Bildirinin içeriği malum teraneler ile doludur. Bolşeviklik gayesi ile gelenlerin anası, babası belirsiz, mazileri karanlık, cinayete mahkum birtakım şahıslar oldukları duyrulur ve amaçları da şöyle lanse edilir: | 

I — Haşa, sümme haşa Allah yok, peygamber yok, padişah yok, gayeleri islamiyeti ortadan kaldırmaktır. 
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2 — Bu fesadın tatbikine evvel kadınlardan başlanacak, 
mahremliği ortadan kaldırarak umumi evlere, tiyatrolara, kahvehanelere, herkesin karışık olarak girmesidir. 

3 — Kadınların açık giyinmeleri, tamamen kız çocukların 
küçük yaşlarda kafırhanelerde eğitilip kım kimin nesi olduğu bilinmeden, birbirleri ile her türlü münasebeti sağlanacak. 

4 — Mekteplerde din dersi kaldırılacak. 

5 — Cinayet işlemenin şer-i kanunda gösterilen cezası kaldırılacak. 

6 — Çalışmayana ekmek verilmeyecek, kadın ve erkekler 
müştereken umumi işlerde çalışacak, bütün servetleri ellerinden alınacak ve namusları payımal edilecektir. 

Gerisi, “Allahını seven arkamdan gelsin!” 

Anti komünist kesim, “Muhafaza-ı Mukaddesat Cemiyeti” etrafında kümelenmişti. Şimdilerin “Komünizmle Mücadele Derneği” muadılı. Gelen heyet, Erzurum garında protesto, hakaret ve küfürlerle karşılanır. Burada daha fazla kalınamayacağını anlayan TKP heyeti Erzurum'dan ayrılmak zorunda kalır. 

Bölgenin mülki ve askeri yöneticileri, Ankara'dan aldıkları direktif doğrultusunda hareket ederek, Suphilerin Ankara istikametine yönelmesini engellerler. İlla Ankara'ya gidilecekse bile bunun ancak Trabzon üzeri olabileceği kesin bir dille kendilerine bildirilir. Öyle anlaşılıyor ki kendileri de buna ikna olmuş ya da mecbur kalmış gibi Bayburt istikametine yönelmek zorunda kalırlar. Erzurum Valisi, Bayburt Kaymakamını telgrafla uyararak gelen heyete, münasip bir karşılama ve uğurlama seremonisi hazırlanmasını ister. Ilıca*dan itibaren atlı arabalar ve kızaklarla Trabzon istikametine doğru yol alınır. 

Mustafa Kemal mecliste yaptığı konuşmada, bu konu hakkında malumat verirken Kazım Karabekir'in planından övgüyle söz eder. Tabi vaki plan yürürlüktedir. Yol güzergahında, her durakta, her mola yerinde, her meskun mahalde saldırı, hakaret ve küfürle karşılanırlar. Bazen yiyecek satın almakta bile müşkülat çekerler. Gümüşhane üzeri Maçka'ya varıldığında 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Merkez Komite üyesi Mehmet Zeki ile üst düzey yönetici Süleyman Samı, hasta oldukları gerekçesiyle hükümet yetkililerince kafıleden tefrik edilirler. Diğerleri Trabzon'a doğru yola çıkarılırlar. Bu iki şahsın, Ankara hükümetinin himayesine niçin mazhar olduğu halen bir muammadır. 

Bu meyanda konu hakkında meclis konuşmaları ve yazışmaları ıle heyete yapılan muameleden hoşnut olduğunu, Mustafa Kemal defaatle belirtmiştir. Yani heyete reva görülenler, O'nun talimatı, onayı, bilgisi dahilinde yapılmaktadır. 

Peki, Trabzon'un tarihi, sosyo-ekonomik yapısı nasıldır? Fatih Sultan Mehmet, ordusuyla Trabzon yakınlarına geldikten sonra şehrin dini ve siyasi önderlerine elçiler gönderir. Şehrin kendisine savaşsız teslim edilmesini, aksi taktirde büyük bir yıkımla şehri işgal edeceğini bildirir. Dönemin Kilise yetkilileri ile asilzade aile ileri gelenleri Fatih'le görüşerek, savaşa ve tahribata gerek olmadığını, şehri kendisine barışçıl yollarla teslim edeceklerini söylerler. Fatih, Trabzon'u savaşsız zapt ettikten sonra kilise ileri gelenleri ile birkaç aileyi, servetleri ile beraber İstanbul'a götürür. 
Giderken Trabzon'a bir yönetici atar. O dönem Trabzon nüfusunun “595'ı Rum Ortodoks'tur. Aradan 30 yıl geçmeden Trabzon nüfusunun “085'i Müslüman olmuştur. Kayıtlar gösteriyor ki dışarıdan sadece Amasya'dan gelen zindan mahkumlarından başka Müslüman ahali gelmemiştir. Zorla müslümanlaştırma zaman içinde devam etmiştir. (1844 Vali Osman Paşanın uygulamaları.) Buna rağmen yörede hatırı sayılır bir Rum ve Ermeni nüfus yaşamaktadır. Özellikle Rusya ve İran'la olan ticaret sayesinde her iki kesim de zenginleşmiş ve ekonomik güç sahibi olmuştur. Evveliyatı devşirme olan Müslüman ahalinin Rum ve Ermenilere karşı kıskançlık, kızgınlık ve öfke birikimi had safhadadır. Buna bir de Türkçü-İslamcı propagandanın etkisi eklenirse bağnazlığın boyutu kendiliğinden anlaşılır. İşte böylesi bir toplumsal yapı zuhur etmişken Mustafa Suphi ve arkadaşları Trabzon'a gelir. Onların gelişini bekleyen bir güruh çoktan hazırlıklarını otamamlamışlardır. Kahya Yahya, ittihatçı eşraf 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Nemlizadeler, Eyüpzadeler, Abanozzadeler, Trabzon Müdafaa-1 Hukuk Cemiyeti, Barutçuzade Ahmet Bey, Miralay Nuri Bey, Mustafa Suphi ve arkadaşlarını beklemektedirler. 

Kahya Yahya, on hamal, beş rençber, onbeş sepetçi hamal çocuğu ile heyetin getirileceği rıhtımda beklemektedir. Gelenlere hakaret, tükürmek, çamura batırmak gibi muameleler yapılır. 
Güya Ankara'ya götürülecekler. On beş asker refakatinde bir motora binilerek denize açılır. Onları başka bir motor takip eder. İkinci motorda Yahya ve silahlı adamları vardır. Gidiş o gidiştir. 
Motorlar, refakatçıler, Yahya ve adamları döner ama Suphiler meçhule gitmiş bulunmaktadır. 

Bir müddet sonra, Ankara Hükümeti, Trabzon vilayet yöneticileri ile Trabzon Müdafaa-1 Hukuk Cemiyeti elemanlarının Enver'le olan flörtünden ve sıkı fıkılığından çekinerek büyük bir tasfıye hareketi başlatır. Başta vali ve komutan olmak üzere tüm yöneticiler değiştirilir. Bazı tutuklamalar olur. Bunları arasında Kahya Yahya da bulunmaktadır. Sivas'a götürülerek yargılanır. 
Araya giren bazı hatırlı kişiler sayesinde serbest bırakılır. Trabzon'a döndükten sonra muhtelif yerlerde yüksek sesle söylenmeye başlar. “Sanki her şeyi ben tek başıma yaptım? Herkesin pisliğini ortaya dökeceğim” der. Yahya artık tehlikeli olmaya ve baş ağrıtmaya başlamıştır. 1922 yılında, rakibi Topal Osman'ın yardımıyla İsmail Tarık Tekçe tarafından öldürülür. 1926 yılında Kazım Karabekir gözden düşüp suikast iddiası ile yargılanmaya başlayınca nedamet gösteren bir edayla olayı kastederek “Bizi kandırdılar, bizi kullandılar, haysiyetimizle, şerefimizle oynadılar” demektedir. 

Burada dikkati çeken üç husus var. 

Birincisi, Kemalist-İttihatçı hareketin son derece manevracı, pragmatist, komplocu ve güvenilmez olduğudur. 

İkincisi, 3. komüntern üyesi olan bu zevatın katliamı karşısında Sovyet iktidarının pasif tavrı ve yoldaşlarına sahip çıkmadakı isteksizlikleridir. TKP heyeti ile birlikte Kars'a gelen Sovyet Büyükelçisi, niçin heyetten ayrılmış ve beraberinde 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Ankara'ya ulaşmada diplomatik misyonunu kullanmamıştır? Aynı dönemde ABD'li bir komünist”i tutuklu bulunduğu Fıllandiya'dan kurtarmak için bizzat Lenin devreye girerek tutuklu 12 karşı devrimci tutuklu ile takas etmiştir. Suphiler çok mu değersizdir? 

Üçüncüsü, Türk aydın ve devrimcilerinin bugüne kadar konunun gün yüzüne çıkması ve sorumluların tarih önünde mahkum edilmeleri için ciddi hiçbir çaba göstermemeleridir. 


Kk Xx 


Tarıh, 1969-70 yıllarını göstermektedir. Suphilerin katliamı üzerinden 50 yıl geçmiş bulunmaktadır. Yer yine Erzurum'dur. 
Atatürk Üniversitesi öğrenci yurdunda öğrenciler arasında ideolojik kavga çıkar. Solcu öğrenciler, azınlık durumunda olan sağcı öğrencileri yurttan kovarlar. Bu durumu hazmedemeyen sağcı öğrenciler, şehirde dolaşarak maruz kaldıkları olayın propagandasını yaparlar. Yapılan çağrılar etkisini çabucak gösterir ve bir kısım cami erbabı, hacı-hoca kesimi, işportacılar, ayakkabı boyacıları, çarşıda avare gezenler bir kortej oluşturarak “Allah, Allah” sesleriyle üniversiteye doğru yürüyüşe geçerler. Bir solcu öğrenci, nümayışçi grubun gelişini yurdun önünde seyretmektedir. Saldırgan gruba kılavuzluk yapan sağcı öğrencilerden biri, kapıda bekleyen solcu öğrenciyi göstererek “Kapıda duran da komünisttir” şeklinde hedef gösterir. Bunu şaşkınlıkla karşılayan sakallı bir şahıs “Edee tıpkı adam” diye tepki verir. Bu olay, halkın bir kesiminin düzenbazlarca nasıl manipüle edildiğinin tipik bir örneğidir. Komünistlere saldırmaya giden şahıs, henüz onların insan olduğunun bile farkında değildir. İkide bir “bu halkın değerleri” demagojisini dile getirenlerin dayandığı kitle profilini yansıtması bakımından öğretici bir hadisedir. 
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2510 SAYILI İSKAN KANUNU 


Tarir-i Sükun Kanunu ve Şark Islahat Planı bütün veçheleri ile devredeyken Ağrı İsyanı patlak verir. Büyük zaiyatlar verilerek ve dış destekler (Sovyetler ve İran) yardımıyla isyan bastırılır. 
Yürürlükteki mevzuatın ihtiyaca cevap vermediğini düşünen Cumhuriyet Ekabirleri yeni bir kanun ihdas etmenin zaruretine inanırlar. Bu amaçla 14 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen İskan Kanunu, Kürtler, Araplar, göçmenler ve mültecilerle ilgili iskan 
meselesini yeniden tanzim etmektedir. Kanunun tamamı 52 
maddedir. İlki 1947 yılında olmak üzere defalarca ek maddelerle tadıl ve ılavelere tabi tutulmuştur. Kanunun özü, Anadolu'nun (Kürt coğrafyası dahıl) Türkleştirilmesi ve Türk olmayan unsurların asimilasyonuna dayanır. 

TBMM'de kanunla ilgili olarak yapılan görüşmelerde konunun özüne ilişkin çok az itiraz olur. Dönemin Etnologlarından Muş Milletvekili Hasan Reşit (Tankut) Bey, söz alır. “Bu çok mükemmel kanunda soy kelimesi birkaç defa tekerrür etti. Bendenizin anladığıma göre soy kelimesi ile ırk demek isteniyor. Eğer böyle ise bu kelimenin burada kullanılmamasını rica ederim... 
Türkiye hududu haricinden Türkiye'ye gelen ve Türk kültürüne tabi olmayan insanlar ırkan Türk demektirler. Fakat Türk kültürüne tabi olmadıkları için Türkçe konuşmuyorlar. Esasen bunlar bizim öz kardeşimiz demektir. Rica ediyorum soy kelimesi yerine Türk dili ve Türk kültürü kelimesi konulsun. ” İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey, “soy”dan kastın “ırk” olduğunu, çünkü 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“soy'un aile anlamına geldiğini, bu yüzden soy yerine ırk kelimesinin kullanılmasının daha doğru olacağını söyler. Yapılan oylamada, soy yerine Türk dili, Türk kültürü terimlerinin kullanılması reddedilir ve ırk kelimesinin kullanılması kararlaştırılır. 

Her türlü yalan ve desiseye rağmen ırk mülahazalı 2510 sayılı İskan Kanununun çarpıcı maddeleri aşağıya çıkarılmıştır. Bu düzenlemenin Nazi Almanyası kanunlarıyla neredeyse birebir örtüştüğü de bilinmelidir. 

Madde 1 — Türkiyede Türk kültürüne bağlılık dolayısile nüfus oturuş ve yayılışının, bu kanuna uygun olarak, İcra Vekillerince yapılacak bir programa göre, düzeltilmesi Dahiliye Vekilliğine verilmiştir. 

Madde 2 — Dahiliye Vekilliğince yapılıp İcra Vekilleri Heyetince tasdık olunacak haritaya göre Türkiye, iskan bakımından üç nevi mıntıkaya ayrılır. 

I numaralı mıntıkalar: Türk kültürlü nüfusunun tekasüfü (yoğunlaşması A.G.) istenilen yerlerdir. 

2 numaralı mıntıkalar: Türk kültürüne temsili istenilen nüfusun 
nakil ve iskanına ayrılan yerlerdir. 

3 numaralı mıntıkalar: Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebeplerile boşaltılması istenilen ve iskan ve ikamet yasak edilen yerlerdir. 

Yukarıda yazılan iskan mıntıkalarının tasdikli haritalarında, zamanla ortaya çıkacak ihtiyaca göre değişiklikler yapılması Dahiliye Vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri heyeti tarafından karara bağlanır. 

Madde 3 — Türkiyede yerleşmek maksadile dışarıdan, münferiden veya müçtemlan, gelmek istiyen Türk soyundan meskun veya göçebe fertler ve aşiretler ve Türk kültürüne bağlı meskun kimseler, işbu kanunun hükümlerine göre Dahiliye Vekilliğinin emrile kabul olunurlar. Bunlara (muhacir) denir. Kimlerin ve hangi memleketler halkının Türk kültürüne bağlı sayılacağı İcra Vekilleri Heyeti Kararile tesbit olunur... 

Madde 4 — A: Türk kültürüne bağlı olmayanlar, 
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B: Anarşistler, 

C: Casuslar, 

Ç: Göçebe Çingeneler, 

D: Memleket dışına çıkarılmış olanlar Türkiye'ye muhacir olarak alınmazlar... | 

Madde 7 — A: Türk ırkından olup Hükümetten iskan yardımı istememeyi yazı ile bildiren muhacirler ve mülteciler Türkiye içinde istedikleri yerde yerleşmeye serbest bırakılırlar. Hükümetten iskan yardımı istiyenler Hükümetin göstereceği yerlere gitmeğe mecburdurlar. 

B: Türk ırkından olmıyanlar, Hükümetten yardım istemeseler bile, Hükümetin göstereceği yerde yurt tutmağa ve Hükümetin izni olmadıkça buralarda kalmağa mecburdurlar. İzinsiz başka yere gidenler ilk defasında yerlerine çevrilirler. Tekerrürü halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile, vatandaşlıktan düşürülürler. 

Madde 9 — Türkiye tabiiyetinde bulunan gezginci çingeneleri ve Türk kültürüne bağlı olmıyan göçebeleri, toplu olmamak üzere kasabalara serpiştirme suretile Türk kültürlü köylere dağıtıp yerleştirmeğe; casuslukları sezilenleri sınır boylarından uzaklaştırmağa ve ecnebi tebaası gezginci çingeneleri ve Türk kültürüne bağlı olmıyan göçebeleri milli sınırlar dışına çıkarmağa Dahiliye Vekili salahiyetlidir. 

Madde 10 — Ç: Türk tebaasında olup da Türk kültürüne bağlı bulunmıyan aşiret fertlerinin dağınık olarak 2 numaralı mıntıkalara, Türk tabiiyetli ve Türk kültürlü göçebe aşiretler fertlerini sıhhat ve yaşama şartları elverişli yerlere nakledip yerleştirmeğe; Türk tebaası olmıyan ve Türk kültürüne bağlı bulunmıyan göçebe aşiretler fertlerini icaba göre Türkiye dışarısına çıkarmağa Dahiliye Vekili salahiyetlidir. | 

Madde 11 — A: Ana dili Türkçe olmıyanlardan toplu olmak üzere yeniden köy ve mahalle, iş ve sanatçı kümesi kurulması veya bu gibi kimselerin bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sanatı kendi soydaşlarına inhisar (tek başına sahip olma A.G.) ettirmeleri yasaktır. 
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B: Türk kültürüne bağlı olmıyanlar veya Türk kültürüne bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında harsi, askeri, siyasi, içtimai ve inzibati sebeplerle, İcra vekilleri Heyeti kararile, Dahiliye Vekili lüzumlu görülen tedbirleri almağa mecburdur. 
Toptan olmamak şartile başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan iskat etmek de bu tedbirler içindedir. 

C: Kasabalarda ve şehirlerde yerleşen ecnebilerin tutarı belediye sınırları içindeki bütün nüfus tutarının yüzde onunu geçemez ve ayrı mahalle kuramazlar. 

Madde 12 - | numaralı mınıkalara: 

A: Yeniden hiçbir aşiretin veya göçebenin sokulmasına, Türk kültürüne bağlı olmıyan hiçbir ferdin yeniden yerleşmesine ve bu mıntıkaların eski yerlilerinden olsa bile Türk kültürüne bağlı olmıyan hiçbir kimsenin avdet etmesine izin verilemez. 

B: Bu mıntıkalarda soyca Türk olup dilini unutmuş veya ihmal etmiş bulunan köyler ve aşiretler efradı, ahalisi Türk kültürüne bağlı köyler ile nahiye, kaza ve vilayet merkezleri civarına yerleştirilirler. 

C: Bu mıntıkalarda, 1914'den önce, yerleşip ana dili Türkçe olan ve umumi veya milli savaşta mıntakan dışarısındaki vilayetlere gelmiş ve bu kanunun mer'iyetine kadar hiçbir iskan yardımı görmemiş bulunanların eski yurtlarına gelmeleri ve yerleşmeleri temin olunur. 

Ç: Dışarıdan gelecek Türk kültürlü muhacirler, iklim ve yaşayış şartlarına uygunluğu göz önünde tutularak, bu mıntakalara alınıp yerleştirilir. 

D: 3 numaralı mıntakalar halkından veya | numaralı mıntakalar dışında yerleşmiş olanlardan Türk kültürlü vatandaşlar, allelerile birlikte, iklim ve yaşayış şartlarına uygun olmak üzere, I numaralı mıntakalara alınıp iskan ediliri. 

E: | numaralı mıntakalar haricindeki vilayetler ahalisinden bu mıntakalara, ailelerile birlikte, gelip yerleşmek istiyen Türk ırk ve kültürlü asker ve mülkiye mütekaitleri, yine bu vilayetler halkından ve Türk ırkından olduğu halde bu mıntakalarda askerlik 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etmiş olup terhislerinde ailelerini getirerek ve bekar olanlar da evlenerek, yerleşmek istiyenler, 17?nci maddeye göre, iskan edilirler. 

Madde 29 — A: Hükümetçe iskan edilen muhacirler, mülteciler, göçebeler ve I numaralı mıntakada Hükümetçe yerleştirilen kimseler yerleştirildikleri yerde en az on yıl oturmağa mecburdurlar. 
Bunlar Dahiliye Vekilliğinin izni olmadıkça başka yerlerde yurt tutamazlar. Başka yerlere izinsiz gidip yurt tutanlar ve tutmak 1stiyenler yerleştirildikleri yere döndürülürler. 

B:123 numaralı mıntakalardan 2 numaralı mıntakaya naklolunan ve 2 numaralı mıntakada 9, 10 ve 11'inci maddelere göre bir yerden başka yere nakledilenler on yıl sonra dahi, İcra Vekilleri Heyeti kararı olmadıkça, başka yerlere gidip yurt tutamazlar. 

Madde 30 — | ve 2 numaralı mıtakalara yerleşenlere borçlu ve borçsuz iskan yolile verilen garimenkuller on yıl müddetle hiçbir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, haczolunamaz. 
Tapulara o yolda kayıt düşürülür. Hükümetin iznile Ziraat Bankasına terhin caizdir. 

17. maddeye ilişik toprak tevzi cetvelleri hazırlanıp kanun ekinde yayınlanır. Bu cetveller incelendiğinde toprağın cins ve verimliliğine göre yerel halkın sahip olamayacağı miktarda toprak dağıtıldığı, yüksek okul, lise mezunu olanlarla devlete sadakatini ispat edenlere bir misli fazladan, bunlar Türk ırk ve kültürüne mensup ise bundan da fazla toprak verileceği ve bu toprakların tapuya bağlanacağı kayıt altına alınmıştır. 

2510 Sayılı İskan Kanunu, 14/6/1934 tarihinde kabul edilmiş, 
resmi gazetenin 21 Haziran 1934 tarih ve 2733 sayısında yayınlanmıştır. 

Minimal program sahibi İttihatçıların (Kemalistlerin) felsefi, siyasi, ideolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel tahayyüllerini, hedeflerini, planlarını, amaçlarını en iyi yansıtan dökümanlardan biri bahse konu İskan Kanunu”'dur. Başka vesilelerle belirttiğimiz gibi Kemalistler, herhangi bir takiyye yapmaya bile gerek duymadan Türk ırk temelli toplum mühendisliği projesinin tepeden 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tabana doğru inşasını mümkün kılacak yasal ve idari tedbirleri en açık biçimde almaktan imtina etmemişlerdir. 

Türk ırk kavramı, dönemin toplumsal dokusunda yeteri kadar karşılık bulmadığı için zorlama tanımlarla Türklük mevhumu, genişletilmeye, yaygınlaştırılmaya, hakim kılınmaya ihtiyaç duyulmuştur. Anadolu toplumu, Türklerin Anadolu topraklarına gelişinden bu yana sayısız halkın karışıp kaynaştığı, birbiri ile sıkı temas içinde olduğu, kültürel ve folklorik değerlerde ortaklaştığı, yoğun akrabalık bağlarının kurulduğu, büyük kısmı cebri olmak üzere din değiştirmenin yaygın olduğu, farklı halk çocuklarının yoğun olarak devşirildiği, dışarıya göç verme yanında dışarıdan da göç hareketlerinin süreklilik gösterdiği, nüfusun sürekli bir kaynaşma ve dinamizm içerisinde olduğu, savaşların eksik olmadığı bir coğrafyada yaşamaktadır. Irk temelli bir toplum yaratmanın üstten alta doğru bir siyasi/ideolojik projeyle kolay olmayacağı aşikardır. Dikkat edilirse İskan Kanununda anlaşılması Zor tasvirler, tarifler bulunmaktadır. Türk olup Türkçe bilmeyenler, Türk olmayıp Türkçe bilenler, Türk olmayıp Türk kültürünü benimseyenler, Türk olup Türk kültürüne yabancı olanlar, Türkiye'de yaşayıp Türk kültürüne bağlı olmayanlar, dışardan gelen Türk kültürlü muhacirler gibi kavramların hepsi kendi içinde çelişkili, tutarsız ve izaha muhtaç kavramlardır. Toplumu ırkçılık gibi marazi ve hastalıklı bir değerler sistemi üzerine dizayn etmeye kalkışırsan tezatlar yumağı içinde debelenmen kaçınılmaz olur. Toplumu bu zihniyetle biçimlendirmenin biricik yolu, diktatörlüktür, zulümdür, katliamdır. Tarihi hakikatler, başka türlüsüne cevaz vermemektedir. 

Birinci Cumhuriyet coğrafyası, bu kanunla üç bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölge Türk etnisitesinin yoğun olarak yaşadığı ve demokrafik yapısının titizlikle korunmasının istendiği bölgedir. 
Buralara Türklüğünden emin olmayanlar kesinlikle yerleştirilmeyecektir. 

İkinci bölge, kısmen Türk olup başka halkların da yaşadığı ama Türklük mevhumunun yaygınlaştırılıp hakim unsur hale 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gelinmesinin istendiği bölgedir. Diğer halkların, dillerin, kültürlerin yok edilmeleri için ideal tatbikat alanlarıdır. 

Üçüncü bölge ise Türk dil ve kültürünün zayıf olduğu, başka dil ve kültürlerin hakim olduğu bölgedir ki Cumhuriyet rejimi gerekirse bu mıntıkaları insansızlaştırma, ekolojik dengeyi bozma dahil her tedbiri almayı ön görmektedir. 

Kimlerin Türk sayılacağı, kimlerin Türk kültürüne bağlı olduğu kararını İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu A.G.) 
kararı ile tespit olunacaktır. Bu kanun hükmü gerçekten çok çarpıcıdır ve herhalde Cumhuriyet ideologlarının bir buluşudur. 
İnsanın ait olduğu etnik kimliğin siyasi bir kararla tespiti veya siyasilerce kararlaştırılması Birinci Cumhuriyetin kriterlerinden biridir. 

Mıntıkalar zamana ve ihtiyaca göre değişiklik göstermektedir. 
1935 yılında Dahiliye Vekilliği Nüfus Umum Müdürlüğünün 
yayınladığı raporda; “Bir numaralı mıntıka Erzincan, Malatya, Gaziantep Vılayetleri, Kars Valılığının Iğdır, Tuzluca, Kağızman, Sarıkamış kazaları, Erzurum Vilayetinin Hınıs, Pasinler, Çat, Tercan kazalarını, Sivas Vilayetinin Zara, Hafik, Kangal, Gürün, Divrığı kazalarını, Kayseri Vıilayetinin Pınarbaşı kazasını ihtiva etmektedir. ” tarifi yapılmıştır. 

İki sayılı mıntıkaya icabet eden saha, Trakya Bölgesi olup Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne vilayetleridir. Pomak ve Çingene nüfus burada dikkatı çekmektedir. 

Bunlar haricinde yoğun bir şekilde Balkan göçmenlerinin yerleştiği bölgedir. 

Üç numaralı mıntıka “zamana ve ihtiyaca göre taayyün edebileceğinden bunu ileride lüzum hasıl olacak çağlara bırakmak gerekli” görülmüştür. Bu mıntıka Ağrı, Dersim, Kars, Diyarbakır'ın bazı kesimleri, Bingöl, Muş, Bitlis, Van'ın bazı kesimleri ve Sason'dur. 

Devlet arşivleri bu yerleşim yerlerini işaret etmektedir. 

Cumhuriyet Egemenleri, idare ettikleri ahaliyi üçe ayırmışlar. 
Birinci ve imtiyazlı grup; Türkçe konuşanlar ve Türk kültüründen 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olanlar, ikinci grup; Türk kültürüne bağlı ama Türkçe konuşmayanlar (bunlardan herhalde Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, Gürcüler, Lazlar kastediliyor), Üçüncü grup; Türk kültürüne bağlı olmayanlar ve Türkçe konuşmayanlar (Kürtler, Araplar, Gayri Müslimler) olarak tasnif edilmiş olmaktadır. 

Dikkat çeken düzenlemelerden bazıları: 

A -— Türk kültürüne bağlı olmayanlar, anarşistler, casuslar, Göçebe Çingeneler ve memleket dışına çıkarılmış olanlar muhacir olarak alınamaz. 

B — Kasaba ve şehirlere yerleşen ecnebilerin nüfusu, yaşadıkları belediyenin sınırları içindeki nüfusun 9010”nu geçemez. 

C — Hükümetçe iskan edilen muhacirler, göçebeler, mülteciler ve | numaralı bölgelere yerleştirilen kimseler 10 yıl aynı yerde oturmak zorundadırlar. Söz konusu Kürtler ise Bakanlar Kurulu izni olmadıkça 10 yıl da geçse başka yere gidip yurt tutamazlar. 

D — Ana dili Türkçe olmayanlar kasaba, köy ve mezralarda toplu oturamazlar. Mülkü, İşi ve sanatı kendi soydaşlarına (tek başına sahip olma şeklinde) bırakamazlar. Sadece kendilerinin ikamet edeceği köy, kasaba, mezra ve mahalle kuramazlar. 

Türk olmayanların iş edinmesi ve kendi akrabalarına bırakması sakıncalı görülüp yasaklanıyor. Asimilasyon için bulunulan yerde 10 yıl oturma mecburiyeti, Kürt için ise zamanın sınırsız olması Türk uluslaşması için hayati tedbirler olarak öngörülmektedir. 

Görünüşte feodalizme karşı mücadele ediliyor, onun için aşiret kurumu ile ağalık, şeyhlik gibi yapılara verilen imtiyazlar kaldırılıyor ve aşiretlerin belirli mıntıkalar dışına çıkmaları yasaklanıyor. Oysa baştan beri aşiret reisleri ile iş tutulmuş, kendi konumlarına dokunulmamış, milletvekilliği ile taltif edilmişlerdir. 
Ne zaman ki bu kimlikteki bazı şahsiyetler, Cumhuriyet egemenlerine tepki göstermişler, o andan itibaren ağalık, reislik, şeyhlik kurumu tehlikeli olarak algılanmaya başlanmıştır. O halde feodal güç ve kurumlar, Kemalistler için; geçinilmesi, korunması, imtiyaz tanınması ama aynı zamanda gözetim altında, denetim altında tutulması gereken odaklardır. Onları sevmezler ama onlarla geçinmek zorundadırlar. İhmale gelmez, teyakkuzu da elden bırakmamak lazım. İşte Cumhuriyetin, Kürt feodalizmiyle ilişkisinin mahiyeti budur. Yoksa Mustafa Kemal, Seyit Rıza'nın kayınpederi olan Diyap Ağa'yı niye otomobiline bindirip yanına oturtsun ki? Cumhuriyet Halk Partisi, uzun yılar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde parti teşkilatı kurmaktan kaçınmıştır. 
Aynı dönemde Valiler zaten il başkanlığı da yapmaktadır. Ama partıcılık anlamında dahi olsa siyasetin, modem fikirlerin bölgede öğrenilmesi istenmemiştir. Nasıl olsa Ankara'dan atamayla bölge milletvekilleri tayin edilmekte ve aksi istikamette bir talep duyulmamaktadır. Sıkıntıya yol açması muhtemel yapılanmalara ne gerek var? 

Kemalist-İttihatçı iktidarın ideologları bu kanunla, Ziya Gökalp'in Türklük tanımını hükümsüz kılmış olmaktadırlar. 
Türkçü-Turancı ideolojinin baş ideoloğu Ziya Gökalp, Türk olmanın bir kültür meselesi olduğunu, Türk olmak için Türk kültürünü benimsemenin yeterli olduğunu ileri sürmektedir. Oysa İskan Kanunun taşıdığı ruh farklıdır. Bu kanunun söylemi de özü de Türklüğün bir “ırk”, “etnik köken” meselesi olduğunu, kültürün ise tamamlayıcı bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. 
Demek ki “Atatürk Milliyetçiliği” nazariyesi bu kanunla ete kemiğe bürünmüştür. 

Peki, bu kanunla murat edilen amaçlara ulaşıldı mı? Bizce büyük oranda ulaşıldı. Türklerden çok Türk olmayanların, Türklük adına ırkçı gaileleri ortalığı kasıp kavurmakta. Ahmet Davutoğlunun danışmanlarından gazeteci Mustafa Şen anlatıyor: Olay Rize'de bir camide cuma namazında geçmekte. Cemaat arasında başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın bir müşaviri de bulunmaktadır. 
Mimberdeki cami hocası, insanlar arasındaki kardeşlik bağların- dan bahsetmektedir. Hoca hutbeye devamla; “Muhterem cemaat, bütün insanlar kardeştir, kimi din kardeşi, kimi kan kardeşidir. 
Mesela biz İngilizlerle, Almanlarla kan kardeşiyiz, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Ama biz, Araplarla, Pakistanlılarla din 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kardeşiyiz, aynı inancın mensuplarıyız, aynı peygamberin ümmetiyiz.”, Hoca biraz yutkunduktan sonra sözlerine devam ederken; “Haşa, haşa, sümme haşa ha bu Kürtlerle bile kardaş sayuluruk” şeklindeki cümleyi sarf etmekten çekinmez. Kendisi, büyük ihtimalle ya Laz, ya da Gürcü'dür. Ama sıra Kürtlere geldiğinde onun da ayranı kabarmakta. Demek ki cumhuriyet re-Jimi, ırkçılık ve asimilasyon konusunda hiç de küçümsenmeyecek başarılı sonuçlar almıştır. Az buz da değil son 150 yıldır Osmanlı'nın mücavir alanlarından sökülüp Anatolıa topraklarına sığınmacı, göçmen, mülteci ya da soydaş sıfatıyla gelen etnik-dini grupların tümü, Türklük değirmeninde un ufak edilip Kürt düşmanı haline getirildiler. Şimdi sıra Suriye, Irak, Afganistan, Kırgız, Tacik, Uygur ve Özbek göçmenlerde. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletinin stratejik aklı bu konuda hemfikir kalarak görüntüde insani nedenlerle ve ümmet kardeşliği hatırına, gerçekte ise Türkiye ortalamasının üstünde çoğalan Kürt nüfusunu dengelemek, sağlanacak maddi yardımlar ve onun doğuracağı minnet duygularıyla yoğun bir beyin yıkama programı çerçevesinde ve genç kuşakları da eğiterek Kürt karşıtı militan bir toplumsal yapının hamurunu temin etmektir. T.C. aklı bu konuda çok yetkin ve tecrübelidir. Ya değilse 5 milyon vasıfsız sığınmacı hangi gerekçeyle ve hangi imkanlarla kabul edilir? 
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TAKRİRİ SÜKUN KANUNU 


Kürtler, “Anasırı İslamiye” uğruna her türlü fedakarlığı yaptıktan sonra, yeni efendiler tarafından yok sayıldıklarını anlayınca tepki göstermeye başladılar. Ümmet fikriyatını tedavülden kaldıran Ankara Egemenleri, kendilerini aydınlanmacı, batı değerlerine bağlı (laiklik) ve batı sisteminin bir parçası olarak lanse ettiler. Kendi hegemonyalarına karşı çıkan Kürtleri de İslamcı, hilafetçi, mürteci olarak gösterdiler. Bu politikalarında başarılı da oldular. İngilizlerle her türlü siyasi, askeri, ekonomik ve diplomatık ilişki geliştirirlerken, onlarla neredeyse can ciğer kuzu sarması pozisyonundayken Kürt Direnişlerini “İngiliz Kışkırtması” olarak taktim etmekte beis görmediler. İşte bu konjonktürde Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı. Hedef kitle Kürtlerdir. Kanun üç maddeden müteşekkildir. 

Madde | — İrticaa ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükununu ve emniyet ve asayışini ihlale bais bilumum teşkilat ve tahrıka ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı Hükumet, Reisicumhurum tasdikiyle, re'sen ve idareten men'e mezundur. 

İşbu efal erbabını Hükumet İstiklal Mahkemesine tevdi edebilir. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddetle mer'iyülicradır. 

Madde 3 — İşbu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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4 Mart 1341 
(4 Mart 1925) 
İleride detaylandıracağımız Şeyh Said Hareketi ve akabinde Kürtlere uygulanan siyasi, askeri, inzibati, hukuki, sosyal yaptırımların tümü bu kanun muvacehesinde tatbik edilmiştir. 
Tekrarından kaçınamayacağımız hakikatlerden biri, çıkarılan kanunları anlaşılır ve vahim kılan hususların başında tatbikatta kanuna hayatiyet kazandıran plan ve yönetmeliklerdir. Esasen İttihatçı düşünce sistemi, kural ve ilkeleri sevmez. Kendisini kanuni saiklere bağlı hissetmez. İcraatlarını konjonktürel bir zeminde, ihtiyaç, talep ve arzulara göre götürmek temayülündedir. 
Bu tahayyül için hesap verebilirlik istenmeyen bir mevzudur. İşte bu anlayış temelinde Takriri Sükun Kanunu baz alınarak bir plan 
yapılır. Bu planın adı “Şark Islahat Planı”dır. Yayınlama tarıhi 24 
Eylül 1925'tir. Birinci Cumhuriyet muktedirlerinin muhayyelelerindeki niyeti açığa çıkarması bakımından son derece önem arz etmektedir. 


ŞARK ISLAHAT PLANI (Tam Metin) 


8 Eylül 1341 (H.) Tarihli Kararnameye Göre Teşkil Olunan 
Encümen'in Başvekalet Vasıtasiyle Vekiller Heyetine Verdiği 24 
Eylül 1925 Tarihli Rapordur. 

İrtica hadisesinde mahall-i ceryan olan vilayetlerimizdeki müşahedatı tetkik ve icabeden tedabiri tezekkür ve bir rapor halinde tanzim eylemek üzere Dahiliye Vekili Cemil, Adliye Vekili Mahmut Esat, Çankırı Mebusu Mustafa Adbülhalik beylerle Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi sanisi Mirliva Kazım Paşa'nın 
iştirakile bir encümen teşkili hakkında 8'Eylül 1341 tarih ve 2536 
numaralı mahrem İcra Vekilleri Heyeti Karanamesi mucibince Dahiliye Vekaletinde içtima ve netice-i müzakeratta müttefikan berveçh-i ati mukarreratın arzına verilmiştir: 

I — Şark vilayetlerinde mevcut idare-i örfiye berveçh-i ati programın hitam-ı tatbikine kadar idame olunacaktır. 
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2 — Türkiye 5 umumi müfettişlik mıntıkasına tefrik edilmiştir. 
5. umum müfettişlik mıntıkası berveçb-i ati vilayattan mürekkep eder: 

Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Siirt, Genç, Diyarbekir, Mardin, Urfa, Siverek, Elaziz, Dersim Malatya, Ergani, Bayezit vilayeti ile Pülümür, Kığı ve Hınıs kazaları programın tatbikine kadar muvakkaten beşinci müfettişlik emrinde bulunacaktır. 

Müfettiş-ı Umumi, ıslahat programının aleddevam tatbikine memur olup maiyetinde her vekaletten bir müfettiş ile bir askeri müşavir ve ayrıca maiyet heyeti vardır. Mıntıkasındaki seyyar jandarma alayları emri altındadır. İdare-i örfiye mıntıkasının amir-i askerisi 7. Kolordu kumandanı olup idare-i örfiye reisi sıfatile müfettişe merbuttur. Müfettiş-i Umumilik ihdas olununcaya kadar 
3. Ordu Müfettişi bu vazifeyi ifa etmeye devam edecektir. İdarei örfiyenin Beyazıt vilayeti ile Pülümür kazasına teşmili ve ıslahatın hitam-ı tatbikine temdidi hakkında Meclis-i Aliye bir teklifte bulunmak icapeder. 

3 — Mahakimr-i nizamiye ve divan-ı harb-i örfilerde asker ve 
sivil yerli hakim bulunmayacaktır. 

4 — 13 Şubat 1341 tarihine kadar haklarında takibat-ı adli 
yapılıp da işleri intaç edilemeyen maznun ve mühtehimlerin hukuk-u şahsiye baki kalmak şartile davaları tecil olunacaktır. 
Ancak mürur-u zamana uğramamış katl-i müntiç cinayetlerle isyan-ı ahirden mukaddem isyan mahiyetindeki cinayetler tecil edilemez, buna nazaran Meclis-i Aliye teklif-i kanun yapılacaktır. 

5 — Van şehri ile Midyat arasındaki hattan garbında Ermenilerden metruk araziye Türk muhacirleri yerleştirilecektir. Bunun için idare-i örfiye mıntıkasındaki vilayette bulunan Ermeni emvali maliyece satılmayacak ve hatta Kürtlere icar dahi edilmeyecektir. 
Yugoslavya'dan gelmekte olan Türk ve Arnavutlar ile İran ve Kafkasya'dan gelecek teşkil edeceği, muhacirin, evvelemirde Elaziz — Ergani - Diyarbekir, Elaziz — Palu - Kiğı, Palu - Muş arasındakı Murat Vadisi, Bingöl Dağı'nın şark cenubu ve Hınıs, 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Murat Vadileri, Muş Ovası, Van Gölü havzası, Diyarbekir — Garzan - Bitlis hatlarında iskan edilecek. 

Bundan başka Rize, Trabzon vilayetlerile Erzurum vilayetinin şımali şarki kazalarında mütekasif olan halktan inzimam ve muvafakiyetlerile ve muhacirlerin iskanı için müttehez şeraitten 1stifade ederek Hınıs Çayı ve Murat Vadisi'ne ve Van Gölü'nün şımal mıntıkasına naklolunacaktır. 

Şarka yerleştirilecek muhacirin ve yerli Türklerin iskan edilecekleri mıntıkalara kadar hükümetin vesait-i serlası ile nakilleri ve esnay-i nakilde iaşeleri ve evlerinin taraf-ı hükümetten inşası bir senelik iaşelerinin temini, hayvanat ve alat-ı ziaiyelerinin de kezalık taraf-ı hükümetten itası lazım gelir. 

Türk muhacirlerinin yerleştirileceği Ermeni emvalini vesaik- i tasarrufiye ibraz edemeyerek ne sebeple olursa olsun işgal etmiş olan Kürtler çıkarılarak geldikleri eski yerlerine iade veya arzu ettikleri garpte hükümetin irae edeceği mahallere naklolunacaktır. 

Yerleştirilecek Türklerin, Kürtlerin taarruzundan muhafazaları için tedabir-i mahsusa alınacaktır. 

1341 senesinde azami 50 bin nüfus sevk ve iskan edileceğine 
nazaran: 

1.000.000 Nakil masrafı otomobil, iaşe ve saire beher nüfusa 
20 lira hesabile, 

250.000 Onbin hane inşaası beheri 250 lira, 

1.000.000. Bir senelik mevadd-i isşe, tohumluk, alat-ı ziraiye, beher haneye 1.000 lira, 

2.000.000 Yirmi bin çift hayvan 

500.000 İskan masrafi. 

7.000.000 ki ceman yedi milyon liranın 1342 iskan bütçesine ilavesi iktiza eder. Bu masariften bina, mevadd-ı iaşe, tohumluk, hayvanat ve alat-ı ziraiye esmanı 20 senede ödenmek üzere muhacirine tedeyyün ettirilecektir. 

Aynı veçhile 10 senede Yugoslavya, Bulgaristan, Kafkasya ve Azerbaycan'dan beş yüz bin nüfusun celp ve balada arz edilen 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mıntıkaya yerleştirilmesi için 1343'ten itibaren her sene bütçeye ekalli beş milyon lira tahsisat konması lazımdır. 

6 — Bu mıntıkada arazı tahrir yerine Maliye Vekaletince tercihan müstacelen başlanacaktır. 

7 — Dahiliye Vekaleti 1342 bütçesine mevzu tahsisatla 
evvelemirde, 5. Müfettişlik mıntıkasında tahrir-i nüfus yapacaktır. 

8 — İsyana iştirak eden mıntıkalardaki halka isyandan mütevellit masrafın tahmili muvafıktır. Bunun temini için Maliye Vekaletince meclis-i aliye bir kanun teklif edilecektir. Bu mıntıkada bulunup da isyana iştirak etmeyen köyler bu vergi ile mükellef tutulmayacaktır. (Bu köyler Erkan-ı Harbiye-i Umurmiye?'ce tesbit edilmiş olanlardır.) 

9 — İsyanı teşvik ve idare etmiş olanlar ile bunların akraba ve 
taallukatı ve rüesadan hükümetin şarkta kalmalarının muvafık görmediği eşhas, aile ve taallukatile beraber garpta hükümetin göstereceği mahallere nakledilecektir. Terk edecekleri emval ve arazı hükümetçe satın alınarak bedeli nakten ita veya nakledilecekleri mahallerde aynı kıymette emlak ve arazi tefviz olunacaktır. 

İsyan harekatı esnasında hükümete arz-ı hizmet ve sadakat edenlerden hükümetle beraber bizzat isyan aleyhinde hareket etmiş olan rüesanın nakilleri tehir olunacaktır. 

10 - Aşiret yapısının o sene zarfında ilgası ve halktan doğrudan 
doğruya hükümetle temas hukukunun bilvasıta hükümetçe muhafazası ve temini hususu peyderpey mevki-i file konacaktır. 

Bunun için Şarkta hükümet kuvvet ve nüfuzunun her şube-i idareden mevkureli ve muktedir memur gönderilmek suretile takviyesi lazımdır. 

Aynı zamanda bu mıntıkadaki tali memuriyetlere dahi Kürt memur tayin olunmamalıdır. Merkezden mansup memurin “Jandarma dahil” için berveçh-i atı teklif-i kanuniye lüzum vardır: 

A — İdare-i örfiye Mıntıkasında merkezden mansup bilumum memurın “Jandarma dahil” orada bulundukları müddetçe tahsisatı fevkaladelerinin 9075'i nisbetinde zam alırlar. 
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B — Bu mıntıkada memurin laakal 3 sene hizmet ederler, 3 
seneden sonra bu mıntıka haricinde sınıfile mütenasip diğer bir hizmete nakledilirler ve yerlerine başkaları gönderilir. 3 seneden fazla kalmak isteyenler yerlerine ipka edilir ve 6 seneden fazla aynı mevkide kimse kalamaz. 

C — Bu mıntıkadaki ordu mensubinine de aile nüfus miktarına nazaran 1-5 nefer tayını nisbetinde zam verilir. 

11- Hakkari, Van vilayetlerinde bulunan 4 hudut taburlarile 
Van'da teşekkülü Erkanı Harbiye-ı Umumiye'ce arzu edilen 2 
taburdan bir avcı livası teşkili ve 6 tabur ile bunlara ücavir diğer 
3 hudut taburu mevcutlarının sekiz yüzere iblağı için bütçeye tahsisat ilave edilmelidir. 

12 - Silahlar toplanacak ve silah taşınması men edilerek ancak 
vesika tahtında taşınmasına müsaade edilecektir. Vesikasız sılahlar evlerde dahi olsa müsadere edilecek ve sahipleri Divanı Harbi Örfilere tevdi olunacaktır. 

13 - Aslen Türk olup Kürtlüğe mağlup olmaya başlayan 
berveçh-i ati Malatya, Elaziz, Diyarbekir, Bitlis, Van, Muş, Urfa, Ergani, Hozat, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Çarsancak, Çemişgezek, Ovacık, Hısnımansur, Behisni, Arga, Hekimhan, Birecik, Çermik vilayet ve kaza merkezlerinde hükümet ve belediye dairelerinde ve sair müessesat ve teşkilatta, mekteplerde, çarşı ve pazarlarda Türkçeden maada'lisan kullananlar emavir-i hükümete ve belediyeye muhalif ve mukavemet cürmile tecziye edilirler. 

14 - Aslen Türk olup Kürtlüğe temessül etmek üzere olan bulunan mevkide ve Siirt, Mardin, Savur gibi ahalisi Arapça konuşan mahallerde Türk Ocakları ve mektep açılması ve bilhassa her türlü fedakarlık iktiham olunarak mükemmel kız mektepleri tesis ve kızları mekteplere rağbetlerinin suveri adide ile temini lazımdır. 

Hassaten Dersim, tercihan ve müstacelen leyli iptidailer açılmak suretile Kürtlüğe karışmaktan bir an evvel kurtarılmalıdır. 

15 - Dersimlilerin, Dersim'den çıkmak isteyen kısımları Sivas 
garbinde gösterilecek mıntıkaya nakledilebilirler. Müfettişlik mıntıkalarından bu suretle Anadolu dahiline nakledilmek arzu edenlerin hükümetçe iras olunacak yerlere nakilleri de mümkündür. 

16 - Fırat garbındaki vilayetlerimizin bazı akvamında dağınık 
bir surette yerleşmiş olan Kürtlerin Kürtçe konuşmaları behemahal men edilmeli ve kız mekteplerine ehemmiyet verilerek kadınların Türkçe konuşmaları temin olunmalıdır. 

17 - Hükümet binaları ile jandarma karakolları ve askeriye ve 
hudut karakolları cemi ianat kanununa tevfikan süratle inşa edilecektir. 

Yalnız hükümet konakları inşaatına hükümet de muvazene-i umumiyeden yardım eder. Bu mebani meyanında memurın ve zabitan ikametgahları da imkan nispetinde nazar-ı dikkate alınmalıdır. 

18 - Bu mıntıkadaki bilumum yolların inşaat programı, Müfettiş-ı Umumılik tarafından tanzim edilir. Evvelemirde idare-1 umumiye ve hususiyeden olup mühim sevkülceşi yolları inşa edilmelidir. 

19 - Şark şimendiferlerinin Erzican'a, Sivas, Elaziz-Diyarbakır, Elaziz-Çapakçur-Muş, Van Gölüne mümkün olduğu kadar az zamanda varmasını temine çalışmak lazımdır. 

20 - Bilumum karakollar, müdafaaya müsait inşa edilmekle 
beraber telefon ve helyosta ile mücehhez olmalıdır. Bu mıntıkada behemahal birkaç telsiz istasyonu bulunmalıdır. 

21- Kaçakçılık, istihbarat, casusluk ve emniyet nokta-i nazarından hudut komiserleri esaslı vaziülceyiş tebeddülatından maada hususat için Umumi Müfettişten evamir-ı mucibe alabilirler. 

22 - Kaçakçılığa mani olmak için Maliye Vekaletince alınacak 
otomobillerden birkaçının zırhlı otomobil olması ve bu otomobillerden indelluzum hudut kıtaatının dahi istifadesi muvafıktır. 

23 - Şehir, kasaba ve nahiyelerde vazaif-i zabıtanın kamilen 
polise tevdii ve jandarmanın kıta halinde asayiş ve takibatla tavzifı muvafıktır. Bu bapta Dahiliye Vekaleti tarafından bir kanun tanzı- mi ve bütçelere buna nazaran nakliyat ve zamniyat icrası lazımdır. 

24 - Bu mıntıkaya ecnebi bir şahıs ve müessesenin hükümetin 
müsaadesi olmaksızın duhul ve teessüsüne müsaade edilmeyecektir. 
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25 - Tahrir-i nüfus yapılan mıntıkalarda derhal ahzıasker teşkilatı yapılacaktır. Dahil-ı esnan olanlar bu mıntaka haricinde hizmet-i askeriyelerini ifa edeceklerdir. Bunların bir müddet için gayr-ı müsellah hidematta istıhdamları muvafık olur. 

26 - Bu mıntakada hükümet, bütün şuabat-ı idarede halkın işini 
bilavasıta ve bizzat görmeli ve mutavassıtları şiddetle red ve men eylemelidir. 

27 - Müfettişlik mıntakasındaki vilayet taksimatının tadil ve 
ıslahı umumi teşkilatın kabul ve icrasına kadar tehir olunabilir. 

24 Eylül 1925 

M. Cemil (Dahiliye V.), Mahmut Esat (Adliye V.), Mirliva Kazım (Erkan-ı Harbiye-1 Umumiye Reisi Sanisi), Mustafa Halik (Çankırı Mebusu). 

Bu satırların yazarının saf ve okur-yazar olmayan bir akrabası vardır. Hado ismindeki bu şahıs hayvancılıkla geçimini temin etmektedir. Evi ilçe merkezinde, koyun ağılı 10 km. uzaktadır. 
Ağılından, evine gitmek üzere ana yola iner. Gelen bir vasıtaya el kaldırır. Vasıta durup kendisini alır. Gazete dağıtımı yapmakta olan aracın koltukları üzerinde bir tomar gazete durmaktadır. 
Gazete dağıtımcısı, yolcu olarak aldığı şahsa, isterse gazeteleri okuyabileceğini söyler. Bozuntuya vermemek için Hado, bir gazeteyi eline alır. Fakat gazeteyi ters tutmuştur. Olaya, dağıtımcının hayretle baktığını gören “okuyucu”, tuhaflığı hisseder ve fotoğraftan gazeteyi ters tuttuğunu anlayarak düzeltir. Gazeteci sorar: “Ne yazıyor?” Hado, muzip bir gülümsemeyle cevap verir: “Daha ne yazmıyor ki?” 

Bizimkinin hesabı, bu “Şark Islahat Planı” daha ne yazmıyor ki? Rahatlıkla söyleyebiliriz, Kemalist Cumhuriyetin bütün kodları bu planda ortaya konmuştur. Öyle üstü örtülü de değil, aleni ve sansürsüz. Bundan daha açık tarihi bir belge olabilir mi? Şimdi genel bir krıtikle bu planı irdeleyelim: 

I) Birinci Cumhuriyet, her ne kadar liderler askeri üniformalarını çıkarmışlarsa da Askeri bir rejimdir. Bir “Paşalar Cumhuriyetidir”, bir militarist cumhuriyettir. 
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2) Kemalist Cumhuriyetin harcında kesif bir Kürt düşmanlığının olduğu tartışmasızdır. 

Bu düşmanlık, kurucu irade olarak tabir edilen iradenin ana kodlarından biridir. 

3) Bu Cumhuriyet, ırki tahayyül üzerine kurulmuştur. Türk ırkçılığı bu cumhuriyetin temel yapı taşıdır. “Ne mutlu Türküm diyene” sloganı, yüzyıllarca Osmanlı egemenliğinde horlanan, aşağılanan Türklere “güven ve moral telkini”? amacına matuftur. 
Diğer yorumlar zorlamadır ve sahtedir. 

4) Kürtler hiçbir zaman Türklerle eşit tutulmamıştır. (Asimile olmuş olsalar dahi!) 

Kürt memurların bölgedeki görev yasağı bunun en açık delilidir. Devlet bürokrasisindeki ayrımcılık aleni ve resmidir. 

5) Ermenilerden kalan mallar, mülkler tamamen Türk muhacirlere tevdi edilmiştir, Kürtlerin zengin olma hevesleri kursaklarında kalmıştır. Kürtlerin bu konudaki “kazançları”, ellerini Ermeni kanına bulaştırmış olmalarıdır. Kürtlere, kalan Ermeni mülklerinin kiraya dahi verilmeyeceği anlayışı neyin nesidir? Bu tahdının ihtiva ettiği anlam nedir? Rahatlıkla söylenmesi gereken sonuç şudur: “Ey Kürtler, Ermeni pogromunun fikri, projesi, planlaması ve tatbikatı bize aittir. Biz Türk devlet ricali olarak ve Türk etnisitesi olarak Ermeni ganimetinin yegane sahibiyiz. Bu harekatı biz yaptıysak bu mülklerin hak ve tasarrufu da bize aittir. Size verebileceğimiz bir pay yoktur.” Çünkü Ermeni mülkleri hakkındaki tahdit, sadece Kürtler ve Kürt bölgeleri ile sınırlı tutulmuştur. 

6) Kürtler, bu Cumhuriyet için sürekli potansiyel bir düşman olarak algılanmıştır. Devletin Kürtler hakkındaki teyakkuzu süreklidir. 

7) Kürtlerin iskan ve geçim sorununa Cumhuriyet rejimi bigane kalmıştır. 

Kürtler, vatandaş olmaktan doğan haklar konusunda kaale alınmamıştır. 

8) Cumhuriyet, bir toplumsal mühendislik projesidir. Önce teorik, ideolojik paradigması oluşturulmuş, onun temel parametrelerine göre sosyal, siyasal, kültürel ve moral yapılar inşa edilmiştir. Bu süreçte Kürt ruhsal şekillenmesi tarumar edilmiştir. 

9) Bu tatbikatların netice verebilmesi için Kürtler üzerinde her türlü operasyon ve ameliyat yapılmıştır. Üzerinde oynanmamış tek bir Kürt değeri bırakılmamıştır. 

10) Kürtlerin tarihten silinmesi için, katliam, sürgün gibi yaptırımlar yetersiz görülmüş, tarihin şahit olduğu en pervasız asimilasyon programı tatbik edilmiştir. 

11) Kürtlük adına hiçbir değerin yaşam şansı bulmaması için Kürt coğrafyasına Balkan ve Kafkas göçmenleri serpiştirilmiş, onun da yetersiz kalacağı düşünülerek, yerel ve coğrafı özellikler baz alınarak Kürtler arasında suni ayrılıklar yeşertilmeye çalışılmıştır. (Dersim'im Kürtlüğe karışmaktan kurtarılması hayali gibi.) 

12) Baştan itibaren, Türk nüfus ile Kürt nüfusun birlikte yaşadığı ama demografık yapının Kürtler lehine eğilim gösterdiği vilayet, kaza, nahiye ve köyler özel uygulama alanı olarak seçilmiş, Kürtlerin, göç, sürgün ve asimilasyon ile elimine edilmeleri için yoğun gayret gösterilmiştir. Teslim etmek lazım ki Cumhuriyet re-Jimi bu konuda son derece başarılı sonuçlar elde etmiştir. 

13) Kürt coğrafyası, uzun yıllar yabancılardan izole edilerek dış dünya ile her türlü temas yasaklanmıştır. Böylece modern fikirlerle tanışmanın da önüne geçilmiştir. 

14) Cumhuriyet rejimi, Kürt bölgelerine sadece askeri ve inzibati sahada yatırım yapmıştır. Bol miktarda askeri birlik, bu birliklerin barınacağı karargahlar, askeri ve polis merkezleri, jandarma karakolları ve onlara lojistik sağlamak üzere yol ve köprüler yapılmıştır. 

15) Bölgeye yerleştirilen Türk ve diğer göçmenlerin Kürt dılı ve kültüründen etkilenmemesi için özel inzibati ve tedrisati tedbirler alınmıştır. Eğitim kurumları bu gibi yerlerde açılmıştır. 
(Kürt çocuklarının gördüğü ilk modern binalar askeri binalar ve jandarma karakollarıdır. İsmail Beşikçi, 1969 yılında kaleme aldığı Doğu Anadolu'nun Düzeni isimli çalışmasında belirtmektedir; Kürt çocuklarına iki katlı bina resmi gösterilerek oranın ne 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olabileceği sorulmuştur. Hepsinin verdiği cevap, oranın “Karakol” olduğu şeklindedir.) 

16) Dönemin bütçe gelirlerinin önemli bir kısmı Balkan ve Kafkas göçmenlerinin iaşe, iskan ve geçim masrafları için kulanılmıştır. Yerli nüfus uzun yıllar merkezi bütçe imkanlarından mahrum bırakılmıştır. 

17) Travmatik bir psikoloji ile gelen göçmenler, yeni Cumhuriyetin maddi desteğine mazhar olmakla kalmamış aynı zamanda yeni toplumsal paradigmanın kitle tabanı için en uygun sosyal yapı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin propaganda mekanizması en etkili sonuçları bu kitle üzerinde sağlamıştır. 
İçinde bulunduğumuz dönemde dahi Türkçü-Milliyetçi hezeyanların en yoğun destek bulduğu toplum kesimi bu kesimdir. 

18) Cumhuriyet açısından Kürt olmak, sakıncalı olmak için yeterli bir sebeptir. Kendini kurtaracağını zanneden ve devletle her türlü kırlı ilişkiye giren Kürtler bile sürgünden nasibini almıştır. 
(Kör Hüseyin Paşa'nın Kayseri'ye sürgünü gibi.) Halkına ihanet edip sırt çevirenlerin hiçbir yerde ve hiç kimse nazarında itibarı olmaz. 

19) Birinci Cumhuriyet, bütün eylem ve işlemlerinde kendini hiçbir kurala, hukuk normuna, uluslararası anlaşmalara (ister ikili, ister çok taraflı) bağlı hissetmemiştir. 

Kuralsızlık ve pervasızlık, ittihatçılığın temel disturudur. 

20) Kürtler, sadece Türk Etnisitesi karşısında değil, göçmen olarak gelen Arnavut, Boşnak, Makedon ve İrani Göçmenler karşısında da aşağı tabaka olarak muameleye tabi tutulmuştur. 
(2007 yılının Genelkurmay Başkanı Yaşat Büyükanıt'ın Kürtler için kullandığı “Sözde Vatandaş” tanımının tarıhi alt yapısı bu planda mevcuttur.) 

21) Cumhuriyet projesi anti-Kürt bir projedir. Temel dayanakları Kürtlerin yok edilmesi üzerine kuruludur. Bu topraklarda Kürt mefhumunun yok edilmesi için her yol ve yöntem mubahtır. 

22) Kürtlük, Cumhuriyet için tehlikeli bir etnik, toplumsal ve 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kültürel bir yapının adıdır. Behemahal etkisiz hale getirilmeli ve yok edilmelidir. 

23) Cumhuriyet oligarşisinin “Ermeni Soykırımı” söylemi karşısında gösterdiği refleksin, paniğın, tedirginliğin ve kızgınlığın sebebi ortadadır. Cumhuriyet egemenleri İttihatçı siyaseti kesintisiz olarak sürdürürken aynı zamanda İttihadın A Takımının miras bıraktığı bütün maddi ve mülki değerlere sahip çıkmışlardır. 
Nüfus mübadelesinde, göçmen iskanında, gelmesi muhtemel olan yeni göç dalgası giderlerinde, askeri ve inzibati yeni konumlamada Ermeni malları ve mülkleri ihtiyaç duyulan temel ekonomik kaynaklar olarak kullanılmıştır. Bu kaynak sayesinde borçlanmadan, dışarıdan borç bulmadan, içeride de yerli ahaliye aşırı vergi ve zam yükü bindirmeden, mülkleri kısmen veya tamamen müsadere edilmeden büyük göç hareketlerinin yarattığı maddi ve mülki ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Maddeler halinde özetlemeye çalıştığımız bu değerlendirme, Şark Islahat Planından murat edilen neticedir. Bu politikanın siyasal, toplumsal, askeri ve iktisadi sonuçlarını incelemek, detaylandırmak ayrı bir çalışmanın konusudur. Ama gelinen noktaya baktığımızda sorunların ağırlaşarak devam ettiğini, uluslararası boyut kazandığını, Kürt etnik hareketinin, derin siyası, felsefi, ideolojik ve kurumsal bir muhtevaya büründüğünü, Ermeni travmasının devam ettiğini, yaraların sarılmadığını, kanamanın durdurulmadığını, yeni kuşakların hasmi hissiyatlar içinde büyüdüğünü görmekteyiz. Buna karşın, Cumhuriyet Oligarşisinin eski yol ve yöntemlerde ısrar ettiğine, yaşanılanları tarıhi, siyası, mılli/insani-kültürel ve ahlaki boyutuyla ele almaktan imtina ettiğine şahit olmaktayız. Bu tablo, Türkler ve kendini Türk kabul edenlerin demokratik bir kültürle hemhal olmasına, demokratik değerlerin içselleştirilmesine, demokratik teamüllerin oluşmasına, demokratık standartların yükselmesine, demokratik hukuk normlarının yerleşmesine, demokratik kurum ve kuralların hayatiyet bulmasına karşı en büyük bariyerdir. 
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İSTİKLAL MAHKEMELERİ 


Bu mahkemeler, olağanüstü mahkemeler olup, kararları hukuki olmaktan öte çoğu zaman kanuni de değildir. Hukuk kavramı; hakkı, adaleti, eşitliği, denkliği ihtiva eder. Kanun ise dönemin hegemonik gücünün egemenliğini, güvenliğini, çıkarlarını esas alan şekli kuralları kapsar. Bir karar kanuni olabilir ama hukuki olmayabilir. Her kanun müeyyidesi illa hukukidir diye bir kaide yoktur. Buna rağmen İstiklal Mahkemeleri, aldıkları kararlarda mer'i kanun hükümlerine dahi uymamışlardır. Tarihte buna benzer mahkemelere her zaman rastlanmıştır. Nazi Mahkemeleri, Faşist İtalya Mahkemeleri, Sovyet Çeka Mahkemeleri hep bu tür mahkemeler olup, kuruluş ve işleyiş şekilleri de karar muhtevaları da siyasidir. Bu tür mahkemeler, hizmet ettikleri müesses nizamın hak ve menfaatlerini esas alarak kararlarını ihdas etmişlerdir. 
Gerisi teferruattır ve formalitedir. 

Türkiye'de bir döneme, aldıkları kararlarla damgasını vuran İstiklal Mahkemelerini; 1. Meclis Dönemi (23 Nisan 1920 — | Nisan 1923) İstiklal Mahkemeleri, 2. Meclis Dönemi (11 Ağustos 
1923 — | Ekim 1927) İstiklal Mahkemeleri olarak ayırmak 
mümkündür. Hatta, Cumhuriyet Öncesi İstiklal Mahkemeleri, Cumhuriyet Dönemi İstiklal Mahkemeleri olarak da ayrılabilir. 
Bu mahkemeler her ne kadar görüntüde 1927 yılında kaldırılmış görülüyorsa da varlığını 1949 yılına kadar Kürtler ve muhalifler üzerinde bir hayalet gibi hissettirmiştir. 
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Kurulan İstiklal Mahkemelerinin sayısı 15 adettir. Kimi mahkemeler kuruluşunu dahi tamamlamadan lağvedilirken kimi mahkemeler ise devlet içinde devlet gibi davranarak tam bir korku imparatorluğu kurmuştur. 

İstiklal Mahkemelerinin Hukuki ve kanuni dayanakları şunlardır: 

I — Hıyanet-i Vataniye Kanunu 

2 — Firariler Hakkında Kanun 

3 — İstiklal Mahkemeleri Kanununun 1. Maddesine Müzeyyel 
Kanun 

4 —210 Sayılı Meclis Kararı 

5 - 249 Sayılı İstiklal Mahkemeleri Kanununun 3. Maddesi 

6 — 578 Sayılı Takrir-i Sukun Kanunu 

7 — 868 Sayılı İstiklal Mahkemeleri Kanununun 3. Maddesinin 
C Fıkrasına Muaddıl Kanunun 1. Maddesi 

Cumhuriyet Öncesi İstiklal Mahkemelerinde görev yapan milletvekili sayısı 53'tür. Bu milletvekili grubu içerisinde hukuk eğitimi görmüş olanların sayısı 17'dır. 11 tanesi lise ve daha aşağı okul mezunudur. 7'si medrese çıkışlı, 81 üniversite ve askeri okul mezunu, 2'si meslek okulu mezunudur. Mesleki dağılıma bakıldığında ise; 9 kişi çiftçi, 5 kişi din görevlisidir. Askeri görevliler 8, mülki yöneticiler 5, eğitimciler 5, maliyeciler 2, basın-yayıncı 2, doktor |, alt kademe memur 3 kişidir. 

Cumhuriyet Dönemi İstiklal Mahkemelerinde görev yapanların sayısı 19*dur. Bunları 8'i birinci dönemde de görev yapmış olan kimliklerdir. Yeni döneme katılanların sayısı 11 isimdir. Bunların eğitim dağılımına bakılırsa; "sinin hukukçu olduğu, 11'inin de yüksek öğrenim görmüş olduğu görülmektedir. 

Büyük mizah ustası Aziz Nesin'e göre istiklal savaşında kaçanların, firar edenlerin sayısı katılanlardan fazladır. Mevcut durumun vahameti karşısında tedbir almak, otorite tesis etmek, yeni siyasi oluşumun geleceği açısından kaçınılmazdır. İstiklal Mahkemeleri, asli görev olarak firarların önlenmesi, firarilerin yakalanıp cezalandırılması ile caydırıcı bir yargı makamı olarak 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itiühaz olundu. Fakat kısa bir müddet sonra asıl amaç bir tarafa itildi, Kürtler, muhalifler, islamcılar, hilafetçiler için engizisyon gibi işlev görmek üzere reorganize edildiler. 

Halide Edip Adıvar, Afyon Zaferinden sonra Mustafa Kemal'e “bundan sonra ne yapacaksınız?” diye sorar. M. Kemal cevaben “birbirimizi yiyeceğiz” diye karşılık verir. Halide Edip, “niçin?” 
diye sorar. “Ya bana karşı çıkan adamlar?” şeklinde karşılık bulur. 
Demek ki kafalarda hesaplaşmanın zamanının yaklaşmakta olduğu fikri dolaşmaktadır. Tetikçiler vasıtasıyla görülemeyen hesaplar İstiklal Mahkemeleri eliyle görülecektir. 

İstiklal Mahkemelerinin idam ettiği muhalif ve İslamcı sayısı cumhuriyet öncesi dönem için 1.054 kişi olarak açıklanmaktadır. 
Bu sayının doğru olmadığı açıktır. Çünkü kayıt altına alınan infazlar daha çok bilinen, isim yapmış, kaybedilmesi mümkün olmayan kişilerle ilgilidir. Tanınmayan, kaybedilmesi kolay, duyulması da ehemmiyetsiz olan infazların sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Hele Kürtler söz konusu olunca “En iyi Kürt, ölü Kürttür” anlayışının gerekleri layıkıyla yerine getirilmiştir. Bir mahkeme düşünün ki itiraz hakkı, temyiz hakkı, tebdil, erteleme ve avukat tutma hakkı yoktur. Kararlar kesindir ve hemen infaz edilmektedir. Kayıt tutma mecburiyeti niye olsun ki? Tutulan kayıtlar da 1931 yılında kilosu 3 kuruşa 2,5 milyon kitapla beraber hurda kağıt niyetine Bulgaristan'a satılmıştır. Böylece geçmişimiz bir miktar daha itinayla temizlenmiş bulunmaktadır. 

Bu mahkemelerden en meşhuru, en ünlüsü Üç Ali'lerin görev yaptığı mahkemedir. Kararlarıyla ve hukuk anlayışıyla hukuk tarihinin ibretlik bir mahkemesi olarak yerini almıştır. Bu mahkemenin en ünlü davası ise İzmir Suikast davasıdır. Yargılananlar arasında Kazım Karabekir, Alı Fuat Cebesoy gibi şahsiyetler de bulunmaktadır. Kazım Karabekir'in suikast faili olarak tutuklandığını duyan Başbakan İsmet Paşa, Mahkeme üyelerini arayarak yapılan tutuklamanın yanlış olduğunu hatırlatma gereği duymuştur. Başbakan İsmet Paşa'nın bu müdahalesine öfkelen Kılıç Ali, Ali Çetinkaya, Necip Ali; İsmet'e “seni de tutukluyoruz” diye tehdit ederler. Telaşla Mustafa Kemal'e koşan İsmet İnönü, tutuklanmaktan kurtulmuş olur. 

Kazım Karabekir'in idamdan kurtulması, mahkeme salonunu dolduran subayların gövde gösterisi sayesindedir. Yeni nesillerin belleklerinde yer etmesi gereken ibretlik ve utanç verici uygulamalar bir hayli çoktur. Mustafa Kemal'e suikast davası kararları açıklandıktan sonra milli mücadelenin ünlü isimlerinden İsmail Canbulat ve Halis Turgut, kendilerine verilen 10'ar yıllık cezalara itiraz etmeye kalkışırlar. Çevrenin “susun? ikazına rağmen “biz bu utançla töhmet altında yaşayamayız, hakkımızı arayacağız, kendimizi müdafaa edeceğiz” demişler. Mahkeme, verdiği ara kararla itirazları değerlendirmiş ve 10 yıllık cezaları idama çevirerek hemen o gece adı geçen iki şahsı da infaz etmiştir. 

İbrahim Hakkı Efendi, Abdülhamit ve Reşat döneminin Saray Vaizidir. 1915 yılında Erzincan'a gelerek dini faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Kendisi aynı zamanda Kanal Savaşının mücahitlerinden biridir. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından yaklaşık 4 ay sonra İstiklal Mahkemesi Erzincan'a gelir. İbrahim Hakkı Efendi hakkında irticai faaliyetlerden dolayı arama kararı çıkartılır. Bütün aramalara rağmen adı geçen şahıs bulunamaz. Hakkında arama emri bulunduğu sırada İbrahim Hakkı, hastalıktan vefat eder. Cenaze ve defin işlemleri bittikten sonra oğlu, babasının öldüğünü jandarmaya bildirir. Seyyar mahkeme, köye gider, mezarı kazdırır ve yapılan haberin doğruluğunu onaylamak için meftanın yüzünü açar. Ölünün İbrahim Hakkı Efendi olduğu anlaşıldıktan sonra, cenaze mezardan çıkartılıp dar ağacına asılır. Kemah Nahiye Müdürünün “Adamcağız zaten ölmüş niye asıyorsunuz” sorusuna “Mahkeme, asılarak idamına karar vermiş, biz bu kararı yerine getiriyoruz” diye cevap verilir. Bu tablo karşısında sözü olan varsa beri gelsin! Allah aklımıza mukayyet olsun! Ne diyelim? 

Diyarbakır İstiklal Mahkemesi huzuruna çıkarılan bir Kürt, hiç Türkçe bilmemektedir. Sorulan soruları anlamadığı gibi cevap da verememektedir. Mahkeme heyeti kendi arasında istişare yaparak, Türkçe bilmeyen bu Kürd'ün potansiyel suçlu olduğunu, Türkçe 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bilmeyen bir Kürtten memlekete fayda da gelmeyeceğini, idamının daha doğru olacağına karar verirler. Mahkeme savcısı, gece rüyasında bu şahsı görür. Şahıs rüyada takır takır Türkçe konuşmakta ve savcının yakasına yapışarak suçsuz olduğunu, niçin idam edilmek istendiğini haykırmaktadır. Ter için uyanan savcı, sabahı sabah etmekte, İnönü'ye durumu bir telgrafla bildirerek yardım istemektedir. İsmet İnönü, cevabi telgrafta, durumun nazik olduğunu, mahkeme heyetiyle uzlaşmanın daha müspet bir davranış olacağını savcıya ihtar eder. Savcı çaresizce mahkeme heyetinin kararına iştirak eder ve sırf Türkçe bilmediği için bu kadersiz Kürt asılır. Böylece bir Kürt daha “devletin şevkatli elleri” ile hayat jübilesini yapmış olur. 
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TUNCELİ VİLAYETİNİN İDARESİ HAKKINDAKİ 
KANUN 
İDARİ KISIM 


Madde 1 — Tunceli vilayetine ordu ile irtibatı bakı kalmak ve rütbesinin salahiyetini haiz bulunmak üzere korkomutan rütbesinde bir zat vali ve kumandan seçilir. 

Vali ve kumandan usulü veçhile Milli Müdafaa vekaletinin muvafakatı alınmak şartile Dahiliye vekilinin inhası ve İcra Vekilleri Heyetinin kararile tayin olunur. Bu vali ve kumandan teşkil edilen Dördüncü umumi müfettişliğin de umumi müfettişidir. 

Madde 2 — Vali ve kumandan vilayet umur ve muamelatında ve vilayet memurları hakkında, vekillerin kanunen haiz oldukları bütün salahiyetleri haizdir. 

Vali ve kumandan lüzum gördüğü takdirde vilayeti teşkil eden kaza ve nahiyelerin hudud ve merkezlerini değiştirir ve keyfiyeti Dahiliye vekaletine bildirir. 

Madde 3 — Bu vilayetin kaza kaymakamları ve nahiye müdürleri usulü dairesinde Milli Müdafaa vekaletinin muvafakatı alındıktan sonra vali ve kumandanın inhası ve Dahiliye vekilinin tasvibi üzerine kararname ile ve orduya irtibatları bakı kalmak şartile muvazzaf subaylardan dahi tayın olunabilir. 

Bunların ve vilayet kadrosunda iş gören subayların hak ve kıdemleri mahfuzdur. Buradaki hizmetleri askeri hizmetten sayılır ve maaşları rütbesine göre Mılli Müdafaa vekilliği bütçesinden verilir. 
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Madde 4 — Tayini vali ve kumandana aid memurların ve müstahdemlerin harcırahları geldikleri yerden memur oldukları mahalle kadar verilir. 

Madde 5 — Vali ve kumandan vilayette kullanılan asker memurları hakkında inzibati bakımdan askeri kanunların kendisine verdiği disiplin salahiyetini kullanır. 

Diğer memurlar hakkında da ihtar ve tevbih cezalarından başka kanunların inzibat komisyonlarına verdiği maaş katı, kıdem tenzili salahiyetlerini de resen kullanır ve bu cezalar sicile geçer. 
Sınıf tenzili ve memuriyetten ihraç cezaları inzibat komisyonu kararıle tatbik edilir. 

Hakimler kanunu hükümleri mahfuzdur. Ancak vali ve kumandan adliye memur ve katibleri hakkında hakimler kanunu hükümlerine göre bunların amirleri tarafından verilebilecek cezaları dahi tatbika salahiyetlidir. 

Madde 6 — Bu vilayette umumi meclis vazifesini valinin veya tevkil edeceği zatın riyaseti altında vilayet idare heyeti azalarile kaza kaymakamlarından mürekkep bir heyet görür. Daimi encümen işini valinin veya tevkil edeceği zatın riyaseti altında defterdar, maarif müdürü, Nafıa başmühendisi veya bunların vazifelerini görenlerden mürekkeb bir heyet görür. İdarei hususiye vilayet kanununun diğer hükümleri meridir. 

Madde 7 — Vali ve kumandan lüzum gördüğü belediyelerde relslik vazifesini kaymakamlara ve nahiye müdürlerine verebilir. 


ADLİ KISIM 

Madde 8 — hazırlık tahkikatında Cumhuriyet müddelumumileri şahidleri celpname ile davet ederler. Davete itaat etmiyenlerin kanuni akıbetleri dahi celpnamede gösterilir. Acele olan mevkuflu işlerde Cumhuriyet müddelumumisi celpname tebliğ ettirmeksizin mahkemenin kurulduğu merkez haricinde bulunan şahidler için ihzar müzekkeresi verebilir. Şu kadar ki bu müzakkere ile ihzar edilenlere Cumhuriyet müddelumumiliğince celpname ile gelen şahidler hakkında muamele tatbik olunur. 
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Madde 9 — Cumhuriyet müddelumumileri hazırlık tahkikatında hakimlerin haiz oldukları salahiyetleri kullanır. 

Madde 10- Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet müddelumumileri, maznunları ve şahidleri ayrı ayrı veya toplu olarak birbirlerile yüzleştirebilirler. 

Madde 11- Cumhuriyet müddelumumileri ilk tahkikata tabi tutmaya lüzum görmedikleri işleri iddianame ile doğrudan doğruya mahkemeye verebilirler. İlk tahkikat icrası kanunen mecburi olan suçlarda dahi müddelumumiler bu salahiyeti istimal edebilir. 

Madde 12- Dava açılması izne bağlı olan işlerde izin verme salahiyeti vali ve kumandanındır. 

Madde 13- Hakimin reddine dair olan dileğin kabul edilmemesine ald olan kararlar katıdır. 

Madde 14- Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet müddelumumisi tarafından katib huzurile yapılan tahkik işleri ilk tahkikatta tekrarlanmaz. 

Madde 1 5- İlk tahkikatın açılması kararı aleyhine itiraz edilemez. 

Madde 16- 10 uncu maddedeki salahiyeti sorgu hakimi de haizdir. 

Madde 17- Cumhuriyet müddelumumileri ilk tahkikat sonunda iddianamelerini iki gün içinde yazmağa mecburdurlar 

Madde 18- İddianame maznuna tebliğ edilmez. 

Madde 19- Ağır cezayi müstelzim suçların tahkikatı mevkufen yapılır ve bu mevkufların duruşmadan evvel tahliyelerine dair olan kararlar ancak valinin muvafakatı ile icra olunur. Bu tahliye kararlarının tasdikına karşı itiraz edilemez. 

Madde 20- Eski hale getirme talebinin reddine dair olan kararlar katidir. 

Madde 21- İlk tahkikat sırasında verilen tevkif kararlarına maznun tarafından itiraz edilemez. 

Madde 22- Suçların tesbitine dair olan zabit varakaları: 

A — Hangi senenin hangi ay ve gününde nerede tanzim olunduğunu ve yazanların resmi sıfat ve hüvviyetlerini, 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B — Vaka ve delilleri ve suçu vücude. getiren eşya ve alet ve salrenin mahiyet ve miktar ve vasıflarını ve nerede ve ne suretle görülüb zabtedilmiş olduklarını, 

C — Maznunun isim ve hüvviyet ve sıfat ve mahalli ikameti ile ifadesini muhtevi olmak lazımdır. 

Zabıt varakası tanzim eden memur ile meznun ve hariçten hazır bulunan en az iki kimse tarafından imza edilir. Bu şartları tamamen haiz olan zabıt varakaları sahteliği sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Maznun zabıt varakasını imzadan çekinirse sebebini el yazısı ile varakanın altına yazıb imza eder. Yazı bilmezse çekinme sebebi hazır olanlar tarafından yazılarak imza edilir. Sebepsiz istinkaf halinde de keyfiyet bu veçhile tesbit olunur. Sebep bildirilirse mahkeme o sebeplerin mahiyetine göre tetkikat yapabilir. Bu zabıt varakasının sahteliğini ıddia eden maznun mahkemeye sahtelik hakkında kanaat verecek deliller göstermeğe mecburdur. Maznunun iddiasını haklı gösterecek sebepler karşısında zabıt varakasını imza etmiş olan şahidler dinlenir ve iktiza eden diğer deliller de toplanır. İşi sürüncemede bırakmak 
kasdi ile sahtelik iddiasında bulunanlara yol gösterenlerden 100 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınır. Bu kimseler avukat veya dava vekili iseler haklarında mercilerince ayrıca inzibati ceza da tatbik olunur. 

Madde 23 —13,19,21 inci maddeler hükümleri duruşmada da tatbik olunur. 

Madde 24 — Gecikmesinde zaruret bulunan haller dışında mahkeme icab eden tebliğleri yaptırarak iddianamenin verilmesinden itibaren nihayet beş gün içinde duruşma yapar. 

Maznun sübut delillerile mahkemeye verilirse hemen duruşma yapılarak hüküm verilir. Mani sebepler olmadıkça duruşma bir celsede bitirilir. Cumhuriyet müddelumumisi de iddiasını aynı celsede beyan etmeğe mecburdur. 

Madde 25 — Talik veya tehir müddetleri zaruret olmadıkça beş günü geçemez. 
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Madde 26 — Cumhuriyet müddetumumisinin muvafakatile şahidlerin Cumhuriyet müddelumumileri veya sorgu hakimi tarafından zaptedilmiş olan ifadelerinin okunmasile iktifa olunabilir. 

Madde 27 — Delillerin toplanmasından sonra Cumhuriyet müddeiumumisi iddiasını hemen bildirir. Duruşmanın müteaddid celseler sürmüş olması ve evrakın tetkika muhtaç bulunması gibi sebeplerle iddiasını serdetmek için Cumhuriyet müddeiumumisine nihayet beş gün müsaade edilir. 

Madde 28 — Maznun ve müdafiine müdafaalarını hazırlamaları için nihayet iki gün müsaade olunabilir. Hükum, duruşmanın hitamından itibaren nihayet üç gün içinde bildirilir. 

Madde 29 — İlbaylık içindeki ceza mahkemelerinde verilen hükümler temyize tabi olmayıb katidir. 

Madde 30 — Menkul ayın davaları ve icar müddeti biten mecurun tahliyesi davaları ve üç yüz lirayı geçmeyen alacak davaları üzerine verilen hükümler kati olub temyize tabi değildir. 

Madde 31 — Vali ve kumandan emniyet ve asayiş noktasından lüzumlu görürse vilayet halkından olan ferdleri ve aileleri vilayet içinde bir yerden diğer yere nakletmeğe ve bu gibilerin vilayet içinde oturmalarını menetmeğe salahiyetlidir. 

Madde 32 — Vali ve kumandan herhangi bir şahıs hakkındaki takibatın tehirine ve cezaların teciline salahiyetlidir. Bu tehir ve tecil müruru zamanın işlemesine mani olmaz. 

Madde 33 — İdam hükümlerinin vali kumandan tarafından tecile lüzum görülmediği taktirde infazı emrolunur. 

Madde 34 — Tunceli vilayeti içinde oturanlardan biri tarafından Elaziz, Malatya, Sıvas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bingöl vilayetlerine geçerek buralarda Türk ceza kanununun ikinci 
kitabının birinci banının, ikinci ve yedinci babının birinci ve 455 
nci madde hariç kalmak üzere 9 ncu babının birinci ve onuncu babının ikinci fasıllarında yazılı suçları işleyenler, bunların ortak ve yatakları ve yukarıda isimleri geçen komşu vilayetlerde işlenmiş olub Tunceli vilayeti içinde işlenen suçlarla irtibatı olan suçlar 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Tunceli vilayetindeki salahiyetli makam ve mahkemelerce bu kanundaki usule göre takib ve mahkeme olunur. 

Madde 35 — Bu kanunun hükümleri makabline şamildir. Ancak bu kanun meriyete girdiği tarihe kadar Temyiz hakkını kullanmış olanların evrakı Temyiz mahkemesince tetkik olunur. 

Madde 36 — Tunceli vilayeti merkezinde bir ağır ceza mahkemesi ile asliye mahkemeleri ve kazalarda birer asliye mahkemesi kurulur. 

Madde 37 — Bu kanun neşri tarihinden | kanunusani 1940 tarıhine kadar meri olacaktır. 

Madde 38 — Bu kanun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

31 kanunuevvel 1935 


Yukarıda neşredilen Tunceli Vilayet Kanunu 25 Temmuz 1935 
tarihinde kabul edilmiş, resmi gazetenin 2/1/1936 tarih ve 3195 
sayısında yayınlanmıştır. 

Tunceli Kanunu bir sömürge kanunudur. Tıpkı İngilizlerin Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda Genel Valilikleri için düzenlediği idari ve hukuki mevzuat gibi. Ama bir farkla. Ne de olsa İngiltere, denizaşırı kolonilere sahip bir kapitalist imparatorluktur. 
O nedenle ne kadar geri ve hegemonik olursa olsun kanuni düzenlemeleri, bir bütün olarak sömürge yönetim mevzuatı, burjuva demokrasisi ile Anglo Sakson kültürün izlerini taşımaktadır. 
Dolayısıyla Kemalist Cumhuriyet'teki gibi, acımasız, despotik, keyfi ve faşizan hükümler içermez. 

Şimdi Tunceli Kanununa yakından bakalım: Vali ve kumandan veya umumi müfettiş, bakan yetkileri ile donatılmışlardır. Bu yanıyla devlet memuru statüsünde değiller. İstedikleri zaman, ilin, kasabanın, nahiyenin sınırlarını ve merkezlerini değiştirebilirler. 
Bu yetki demokrasilerde ancak kanun ve bölge halkının referandumu mümkündür. 

Vali ve kumandan memur alma, memur atama, yer değiştirme, görevden alma, ceza verme yetkisine sahiptir. Memurun kaderi vali veya kumandanın iki dudağı arasındadır. 
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Vali ve kumandan adliye personeline bile hakim yetkisinde olan cezanın aynısını verebilir. Vilayette genel meclis görevini, vali ve kumandan başkanlığında defterdar, il milli eğitim müdürü, bayındırlık başmühendisinden oluşan heyet yapar. 

Vali ve kumandan lüzum gördüğü belediyelerde, belediye başkanlığına kaymakam ve nahiye müdürlerini atayabılır. 
Günümüzde AKP iktidarının HDP'li belediyelere vali ve kaymakamları kayyım olarak atamasının ılham kaynağı demek ki bu kanundur. Ya değilse iktidar danışmanlarının buluşu değildir. 
Zaten epey bir süreden beri AKP iktidar yetkilileri ve Recep Tayip Erdoğan boşuna Mustafa Kemal'e atıfta bulunmamaktadırlar. 
Madem Kemalist Cumhuriyetin ilk yirmi yılı onlara cazip gelmektedir, tavsiyemiz o döneme ait mevzuatı iyi incelerlerse kendileri için epey malzeme bulabilirler. Herhalde bu mevzuattan yeni haberdar oldular ve geçmişte yapılanlara hayran kaldılar. 

Yine kanaatimize göre HDP milletvekillerinin konumu ve tutuklanma biçimleri de AKP cenahının Kemalistlerden kopya ettiği bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bazı Milletvekillerinin milletvekilliği devam ederken 1926 yılında İzmir Suikastı davasında tutuklandılar ve yargılandılar. Şimdi, tarih tekerrür edercesine HDP milletvekillerinin milletvekilliği devam ederken tutuklandılar ve yargılanıyorlar. Bunun da ılham kaynağı Birinci Cumhuriyetin (Kemalistlerin) icraatlarıdır. Tıpkı “tek adam”lık projesinin ilham kaynağının Mustafa Kemal olması gibi... 

Mustafa Kemal, parti genel başkanı idi ama zaten tek parti vardı. Hem cumhurbaşkanı olması hem de parti genel başkanı olması dönemin siyasi konjonktürüne denk düşüyordu. İçinde yaşadığımız dönemde yüze yakın siyasi partinin faaliyet gösterdiği bir ortamda bir şahsın hem cumhurbaşkanı hem de parti genel başkanı olması siyasi konjonktüre uygun düşmemektedir. Meri kanunlarda cumhurbaşkanlığı makamı, devletin ve milletin temsiliyeti bakımından partiler üstü ve “milli” bir kimliği ifade etmektedir. Parti genel başkanı olan bir cumhurbaşkanı bu misyonu temsil edemez. 
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Mustafa Kemal hayranları ve danışmanları işi o derece ileri götürmüşlerdi ki kimi; “Kabe Arabın olsun, Çankaya bize yeter ”, veya “Çankaya mabedimiz, Gazi Hazretleri mabudumuzdur” demekten çekinmemişlerdir. Günümüz danışmanları da yakında benzer tasvirler, benzetmeler yaparlarsa şaşırmamak lazım. Ne de olsa Çankaya'dan daha ihtişamlı bir “Saray Külliyesi”, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir “dünya lideri” bulunmaktadır. Mutlak itaat ve biat eyleminin epey pirim yaptığı bir siyasi atmosferde her şey mümkündür. 

Şimdiden bunun emareleri yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. 
AKP yetkililerinin verdiği güncel demeç ve söylemler incelenirse ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. 


kk * 


Savcı isterse soruşturma yapmadan tutuklama kararı verebilir. İlk savcılık soruşturmasına itiraz edilemez. Savcı, iddianamesini iki gün içinde yazmak zorundadır. İddianame sanığa tebliğ edilmez. 

Reddi hakim talebine hakimin kendisi karar verir ve bu karar kesindir. 

İddianame verildikten sonra 5 gün içinde duruşma yapılır. 
Mani sebep yoksa duruşma | günde bitirilir. Savcılık iddianamesi duruşmada okunur, sanık haberdar olur. Zorunlu haller olmadıkça erteleme 5 günü geçemez. 

Evrak veya delil eksikliği durumunda en fazla 5 gün süre verilir. Avukat savunmasını en fazla 2 gün içinde vermek zorundadır. 
Valilik yetkisindeki cezalar kesin olup temyiz edilemezler. Valı ve kumandan cezaların ertelemesi ve tecil edilmesi yetkisine sahiptir. 

İhtimalen bundan kastedilen suçlar, bugünkü ceza kanununda katalog suç olarak tanımlanan suçlardır. 

İdam cezaları, vali ve kumandan tarafından tecile gerek görülmezse infaz olunur. Yani vali ve kumandan idam cezasında son ve yetkili mercidir. 
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Tunceli Kanununun önemli özelliklerinden biri de makabline şamil olmasıdır. Bütün dünyada evrensel bir hukuk kuralı olarak kabul edilen, ceza müeyyidelerinin geriye işlemeyeceği, yürürlük tarihinden önceki suçları kapsamayacağı ilkesidir. Bu kanunda ise bırakın yargılamanın devamını, hüküm verilip henüz temyiz kaydına girmemiş mahkeme kararları bile iptal olup bu kanun muvacehesinde yargılama yapılacağı hükmü yer almaktadır. 

Bu kanun, biçimsel bile olsa bir yargılamayı gereksiz görmektedir. Eski usul kadı mahkemesi gibi bir “sanığa sor”, bir de varsa “tanığa sor”, ondan sonra da hükmü açıkla tarzındaki bir muhakeme yöntemidir. Tabi ki kararlar önceden vali ve kumandanın direktifleri doğrultusunda alındığından zaman ve emek 1srafı da önlenmiş oluyor. 

Dördüncü müfettişlik bölgesi içinde kayıtlı olup, bölge dışında benzer bir suç işlediği iddia edilenler bu bölge mahkemelerince ve bu kanunla yargılanacaklar. Bölge dışına çıkıp kurtulmak o kadar da kolay değil. Kimliğin aynı zamanda sabıka kaydındır. 
Bölge insanı nereye giderse gitsin — hoş, gitmesi de yasak dakimlığı bir hayalet gibi kendisini takip etmektedir. 

Literatürde hukuk ve kanun tanımı ve ilişkisi hakkında açıklayıcı bilgilere bakıldığında söylenebilecek doneler şunlardır: Hukuk bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Ahlak, din, gelenek kuralları ve yaptırımı devletçe belirlenen yasalardır. 

Kanun ise hak ve menfaatlerin nasıl uygulanacağını kurala bağlayan hukuk kaynağıdır. Kanun ile hukuk, ana başlıkta birleşen ama unsurları farklı olan kavramlardır. 

Bir iktidarın işlevini hukuk belirler ve denetler. Kanunları ise iktidar yapar. Kanunlar, ahlaki olmayabilir, adaletin gereği olmayabilir. Dolayısıyla “Kanuni Haksızlıklar Devleti” olması mümkündür. Bir devlette meşruiyet, hukuka bağlılıkla, hukukun üstünlüğüne bağlılıkla ölçülür. 

Bize göre hukuk, sıradan insanlar için dört ana dayanak üzerine oturmuşsa hukuktur. Bu dayanaklar hak, adalet, ahlak ve vicdandır. Bunlardan birinin olmaması hukuku, hukuk olmaktan 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çıkarır. Kanun her ne kadar hukukun kaynağındaki kurallar bütünü ise de pratikte hegemonik güçlerin imtiyazlı pozisyonlarının teminatı olarak dayatılan yaptırımlar, müeyyideler ve tahditler bütünüdür. Bir ülkede kanun ve mevzuatın yekünü ve hacmi, o ülkedeki hukuk anlayışının da parametrelerinden biridir. 
Kanun, kararname, yönetmelik, teknik ve idari şartnameler ne kadar çok ve çeşitli ise adaletin tecellisi o kadar zayıftır demektir. 
Mevzuatın hacimli olması, egemen güçlerin iktidar ve yönetme pozisyonlarının sıkıntıda olduğuna delalettir. Hak ve menfaatlerin açık ve adil dağıtıldığı bir toplum ve devlet düzeninde külliyetli mevzuata ihtiyaç duyulmaz. Mevzuatın çokluğu ve genişliği, hakkın, hukukun kaybolma riskini içinde barındırır. 

Kanunun faşist-despotik özelliği yanında trajikomik bir yanı daha bulunmaktadır. Deniyor ki “kendisi hakkında zabıt varakası (suç tespiti tutanağı) düzenlenen sanık, tebliğnameyı almak istemez ise bunu, sebepleri ile yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
Eğer okur-yazar değil ise bu talep hazır olanlar tarafından tutanak altına alınır.” Bu kuralın kanuna konulmasında bir kasıt yoksa, kanun koyucuların memleket gerçeklerinden zerre kadar haberdar olmaması icap eder. Çünkü dönem itibariyle bölgede okur-yazar oranı “ol civarındadır. İnsanların böyle bir itirazda bulunmalarının fulıyatta imkan ve ihtimali yoktur. Bu isteğin hazır olanlarca kayıt altına alınabilme ihtimali de bulunmamaktadır. Çünkü hazırdakiıler olsa olsa zabitan ve adliye personeli olup vali ve komutanın personelidir. Ne sanık böyle bir talepte bulunabilir ne de hazurin böyle bir işlemi yapar. Aslına bakılırsa kanun yapıcılar da bu gerçeğin farkındalar. Ancak hukuk tekniği açısından itiraz hakkı vazgeçilmez bir hak olduğundan yasak savmak babında usulen konulmuş bir kuraldır. Fiiliyatta bu itiraz hakkının kullanılamayacağını herkes bilmektedir. 

Tunceli Vilayet Kanunu 20. Yüzyılda ibretlik bir kanun örneği olarak hukuk fakültelerinde okutulmalıdır. Okutulmalıdır kı “K emalist Aydınlanma Hareketinin hukuk anlayışı tam olarak anlaşılabilsin. 
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TÜRK TARİH TEZİ 


İttihatçı Kemalistler, yeni dünya düzenine göre şekil verdikleri Cumhuriyet rejiminin tarihi, ideolojik, felsefi ve kültürel alt yapısını inşa etmenin gelecek için hayatı önemde. olduğunun farkındaydılar. Osmanlı Ocaklarında yetişmiş olan askeri bürokrasi, cumhuriyet olarak adlandırılan düzenin hem yöneticisi, hem hamisi hem de banisi rolündedirler. Hanedanı sürmekle mesele hallolunmuş olmuyor. Osmanlı ile bir şekilde tarıhı, siyası ve moral bağların koparılması gerekir. Böyle bir hamle ancak reddi mirasla mümkündür. Mazı ile kopuşun yol açacağı boşluğun başka argümanlarla doldurulması güncel ve kaçınılmaz bir görev olarak durmaktadır. 

Yeni tarih anlayışında, Osmanlı'ya yapılacak her atıf, cumhuriyet elitleri için risk ihtiva etmektedir. Saltanat ve Hilafetin kesin olarak tarihe gömülmesi biraz da Osmanlının unutulması, hafızalardan silinmesi, yok sayılması ile mümkündür. Özellikle Mustafa Kemal'in Rumelili olmasından kaynaklanan itikadi düşüncedeki liberalizmin de etkisiyle İslamdan ari bir tarih anlayışının benimsenmesi kaçınılmaz bir neticedir. O halde Osmanlı atlanmalı, daha gerilerde, tarihin derinliklerinde bir Türklük izi bulunmalı, yoksa da adaptasyonla montaj yapılmalı, yepyeni, pırıl pırıl bir Türk efsanesi kurgulanmalıdır. Temel hedef, yeni hir tarıh yorumuyla Türk Milliyetçiliğini formüle etmek ve bu anlayış ışığında Türk Kimliği yaratmaktır. Bunun yanında, Türklerin 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dünya uygarlığında önemli bir paya sahip olduğunu ispat ederek kurulan Cumhuriyet Rejiminin meşruiyetinin tarihsel olgularla doğrulandığını göstermektir. 

İşte bu anlayışla yeni bir “Türk Tarih Tezi” kurgulanmıştır. Bu tarıh anlayışı formüle edilirken, tarihi belgeler, bulgulardan değil kabullerden hareket edilmiştir. Bilinmelidir ki bu yöntem ancak dini anlayışlarda kabul gören bir yoldur. Türk Tarih Tezine göre Türkler, dünya medeniyetinin önemli bir kısmını kurmuştur. 
Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Ege medeniyetlerinin ilk kurucuları Türklerdir. Türkler, Orta Asyalı brakisefal ırkın temsilcileridir. Hitit, Sümer, Etrüsk, Rum, Yunan, Kürt, Macar halklar Türk'tür. Mustafa Kemal, “Bu memleket tarihte Türk'tü, o halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı, Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. Anadolu, 
7000 yıllık Türk beşiğidir” diyerek öngördüğü tarıh perspektifini 
hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya koymuştur. 

Türk Tarih Tezinde dile getirilen göç hareketleri ile “Kayıp Mu Kıtasını” aramaya koyulmuşlardır. Bununla varılmak istenen nokta, Türklerin Mu kıtasından dünyaya yayıldığı, Avustralya, Amerika ve Asya'daki halkların Türk soyundan gelmiş olabileceği inancıdır. O dönem Meksika'ya elçi olarak atanan Tahsin Mayatepek'ten bizzat araştırma yapılması istenmiş, adı geçen diplomat Mustafa Kemal'e 14 adet rapor göndermiştir. 

Aslında bu tarih anlayışı, Türkçü — Turancı düşüncenin yeni tezahürüdür. Bütün Ural — Altay kavimlerini Türklük potası altında görme hayalidir. Tabi bu hayal, siyasi bir projeye dönüştüğü andan itibaren Enverist İttihatçılık tedavüle çıkmaya başlar. Geçmişin inkarı üzerine kurulan yeni düzen, demokratik kurum ve demokratık kültür inşasını esas almazsa meşruiyetini böylesi efsaneler ve hakikatlerden azade kabuller üzerine sağlama gayretine girer. 

Türk Tarih Tezinin Temel Kabulleri: 

I — Türkler, Brakisefal ve beyaz ırktır. Beyaz ırkın anayurdu Orta Asya'dır. 
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2 — Medeniyetin beşiği Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'dır. 

3 — Göçler sonucu Türkler bir çok yere medeniyet taşımıştır. 

4 — Anadolu'nun ilk yerli halkı Türklerdir. 

5 — Kürtler, Dağ Türküdür. 

6.— İtalya'da yaşamış Etrüskler Türktür. 

7 — Sümer Uygarlığını Türkler kurmuştur. 

8 — Mısır Medeniyetinin Kurucusu Türklerdir. 

9 — Maya, Aztek, İnka Medeniyetlerini Türkler kurmuştur. 

10- 70 bin yıl önce Asya ile Amerika arasında batan Mu kıtasının dili Türkçedir. 

11- Hz. Nuh Türktür. 

İşte bu anlayış, 1930'larda Kemalistlerin ortaya attığı Türkçü tarih anlayışıdır. Tepeden tabana doğru ulus inşa etme, önce düşünce sistematiğini, onun üzerinde ise Millet Yaratma paradigması böylesi fantazileri doğurmaktadır. Kendi yapar, kendi tapar misali, bu teorinin mucitleri de bir müddet sonra bu masalımsı icatlarına ınanmaya başlarlar. Laboratuvar milliyetçiliği dediğimiz milliyetçilik tam da budur. Türetilmiş bir milliyetçi ideoloji etrafında şekillenen ulus anlayışının sınırları da muhtevası flu olmak durumundadır. Bir ucu kesif ırkçı hezeyandan başlayarak diğer ucu kültür milliyetçiliğine dayanan geniş bir yelpaze şeklinde tebarüz etmektedir. Onun için Atatürk Milliyetçiliği, Türkiye Milliyetçiliği, Dünya Türk Milliyetçiliği, İslami Türk Milliyetçiligi, Şamanist Türk Milliyetçiliği, Kültürel Türk Milliyetçiliği gibi formlar görmek şaşırtıcı değildir. Savunucularının “biz ırkçı değiliz” itirazları havada kalmaktadır. 2000'li yıllardaki soydaş edebiyatı bu tezi anlamsız kılmıştır. İsmi ne olursa olsun bu milliyetçi anlayış, ezen ulus milliyetçiliği olup hem ırkçı hem de faşızandır. Zaten modem Türk milliyetçiliğinin ılham kaynağı 20. 
yy. Avrupa'sındaki nasyonal sosyalist ve faşist ideolojilerdir. 


GÜNEŞ DİL TEORİSİ 


Türk dilinin arıtılarak zenginleştirilmesi amacına yönelik bir 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dil reformu hareketidir. Madem Türk Dili bütün dünya dillerinin kaynağıdır, o halde yabancı dillerin tasallutundan kurtarılarak sadeleştirilmelidir. Türkçede gereğinden fazla Arapça ve Farsça sözcük bulunmaktadır. Bu durum, bir yanıyla Türkçeyi kozmopolit dil olduğu tezini güçlendirirken, diğer yanıyla girişilen sadeleştirme hareketi karşısında Türkçenin ne kadar dar ve sözcük fakiri bir dil olduğu geçeğini de gün yüzüne çıkarmaktadır. Öyle bir noktaya gelinmiş ki neredeyse Türkçe cümle kurmak imkansızdır. 

1928 yılında yapılan alfabe değişikliğinden sonra dilde de yabancı kökenli kelimelerin atılması dönemi başlıyor. Formüle edilen Türkçe dil kurallarına göre Kemal ismi aykırı olup bir müddet “Kamal” olarak yazılmıştır. Falih Rıfkı Atay, M. Kemal'in kendisine “Dıli çıkmaza saplamışız. Bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Hayır. Ama ben de işi başkalarına bırakamam. Çıkmaz- dan onu kurtaracağız” dediğini belirtir. Tarih anlayışında olduğu gibi dıl anlayışında da iş çığırından çıkmış, ölçü kaçmıştır. 

3 Ekim 1934 yılında İsveç Kralının Türkiye'ye yaptığı resmi 
ziyarette yaptığı konuşmanın bir cümlesini örnek olarak aktaralım: “Avrupa'nın iki bitin ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç özlüklerinin tüm ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar; onlar bugün en güzel utkuyu kazanmaya anıklanıyorlar; baysal utkusu.” 

Dilin arıtılarak zenginleştirilmesi için planlanan dil reformu dilin fakirleşmesi, kısırlaşmasıyla sonuçlanıyor. İşin böyle 
yürüyemeyeceğini anlayan Mustafa Kemal olaya el koyar ve 24 
Ağustos 1936 tarihinde “Güneş Dıl Teorisi”ni ortaya atar. Yeni teorinin esası şu düstura dayanmaktadır: Madem Türk Dili dünyanın temel dillerinden biridir, o halde birçok kelime bu dilden çıkmıştır. Bu taktirde de Türk dili içerisinde kullanılan ve yabancı menşeili oldukları iddia edilen kelimeleri kullanmamızda bir mahsur yoktur. Ancak bu kelimelerin asıllarının Türkçe olduğunun ispatı gerekir. 

Mesela ünlü filozof Aristo, “Ali Ustadan” geliyormuş. 
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Niagara Şelalesi, “ne yaygara! Ne yaygara! ”nın zamanla değişmesinden geliyormuş. 

Amazon Nehri, “amma uzun” kelimelerinin dönüşümünden geliyormuş. 

Yukarıdaki trajikomik örnekleri çoğaltmak mümkün ancak gereği yok. Böylece iğdiş edilmiş, fakirleştirilmiş bir dil etkisiyle özgür, yaratıcı, bilimsel-felsefi beyinlerin yetişmesi yerine, dağarcığı birkaç düzine kelime ile sınırlı, ezberci, slogancı bir nesil yetişürmektir. En büyük esaret, düşün ve felsefi esarettir. 
Denebilir ki cumhuriyet rejimi bu konuda son derece başarılı olmuştur. 

İttihatçılığın siyasi güç olarak tarih sahnesine çıktığı günden itibaren yaptığı her hamlenin, her tatbikatın, her söylemin birden çok amaç güttüğünü söylemek abartılı olmaz. Hani bahsetmiştik, “Osmanlıda oyun bitmez” diye. İttihatçılar, tarihte takiyyenin zirvesine ulaşan en yetenekli siyası akımdır. Amaçlarını gizlemede, manipülasyonda, bir taşla birkaç kuş vurmada, birbirine zıt siyasi güç ve akımlarla ittifak kurmada son derece mahirdirler. 
İşleri bittiği andan itibaren geçmişin izlerini silmek için çok yaratıcı yöntemler geliştirmişlerdir. Tarihçi Prof. Dr. Cemil Koçak, özellikle Kemalist İttihatçıların bu becerilerini “Geçmişiniz İtinayla Temizlenir” isimli bir çalışmayla kitaplaştırmıştır. 

Türkçe'nin resmi dıl olarak ilan edilmesiyle ve dilde sadeleştirme hareketiyle sadece Türkçenin geliştirilmesi hedeflenmemiştir. Başta Kürtçe olmak üzere diğer Müslüman halkların dil ve kültürlerinin unutturularak asimilasyonları da temel amaçlar- dan biridir. Türk Milliyetçileri kendilerine tarihi Ata'lar icat etmeye uğraşırlarken buldukları şahsiyetlerden biri de Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Mehmet Bey'e ait olduğu iddia edilen bir fermanı ilan ederek “Dil Bayramı” diye bir bayram icat ettiler. 
Araştırmacı- Yazar Mustafa Armağan, bunun bir Cumhuriyet Efsanesi olduğunu söylemektedir. Bütün araştırmalar, Karamanoğlu Mehmet Bey'in hayatı boyunca resmi dıli olan Farsça yazdığına 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delalet etmektedir. Eldeki tek kaynak olan İbn Bibi Tarihi, Farsça olup bu eserden yapılan tercüme ile olayın ne kadar çarpıtıldığı anlaşılmaktadır. Yazıcızade Ali'nin tercümesi şöyledir: 

“İrtesi Düzme 'yi ayin ve revnak-ı tamam birle ve bölük başları ve çevkendarlar ve çavuşlar ve silahdarlar ve camedarlarla atlandurdılar ve şehr etrafına gezdürüp seyran itdiler. Ve seyrandan dönüp divan dıtdılar ve her tarafa ahkam bitiler gönderdiler. Ve halkı Düzme 'nün itaatine davet kıldılar. Ve dahi hükm edüp şehrde çağurtdılar ki “Şimden girü hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayri dil söylemeyeler. ” Birkaç gün anlarun işi bu tarik üzere temşiyyet buldı. Karamanoğlu Muhammed Beg çün vezir oldı, buyurduki...” 

Yine aynı eserden anlaşıldığına göre fermanı yayınlayan kışı, halk arasında “Cimri Mehmet Bey” olarak bilinen Alaaddin Sıyavuş'tur. Alaaddin Siyavuş'un iktidarı da toputopu 37 gün sürmüştür. Bu ferman ancak 3 gün yürürlükte kalabilmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey, bu fermanın yayınlanmasından üç gün sonra tahta çıkmıştır. Bu iktidar değişikliğini müteakip ferman yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece Cumhuriyetin dil ile ilgili bir efsanesinin de mahiyetini öğrenmiş bulunuyoruz. 


k* * 


İlk kez 1876 tarihinde Kanuni Esasinin ilanı ile Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiştir. Meclisi Mebusan toplantılarında mebuslar arasında tercümanlar dolaşarak Türkçe bilmeyenlere yapılan kürsü konuşmalarını tercüme ediyorlardı. Yeni Osmanlılar ile Jön Türklerin amacı, hızla yıkılmakta olan imparatorluğun bu gıdışatını durdurmaktır. Osmanlıcılık fikri, birliği sağlamak için işe yaramayınca milli bir lisanın gerekliliği ortaya çıkmaya başlar. 
O güne kadar ayıplı bir kimlik olarak algılanan Türklük ön plana çıkar. Türkçenin geliştirilmesine ve ulusal lisan olarak kullanılmasına dönük çabalara ta merkezden itirazlar yükselir. Başta Köprülüzade Fuat Bey, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Yakup 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Kadri olmak üzere bir kısım aydın ve yönetici “yeni lisanı alaya alarak böyle bir girişimin şimdiden ölü doğduğunu” iddia ederler. 

1915 yılında İttihat ve Terakki bir kanun çıkararak Türkçenin 
zorunlu eğitim dili olduğunu yasa hükmü halinde ilan etti. 
Böylece tek dıllı, tek etnisiteli bir devlet yaratmanın projesi resmen hayata geçmiş oldu. 

Bir dilin kapasitesi ve konvertibilitesi o dilin vokabüleri (temel kelime haznesi), artikülasyonu (dilin oynaklığı) ve sentaksı (söz dizimi) ile ölçülür. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Türkçe, Orta Asya Türklerinin kullandığı dil ile Arapça, Farsça ve Fransızcanın karışımından meydana gelen karma bir dildir. Kapasitesi dar, öğrenilmesinin zor, birden çok anlam ve eylemin aynı sözcükle ifade edildiği, ana unsurlardan biri çekildiğinde cümle kurmanın mümkün olmadığı, bilimsel sahada çok yetersiz kalan bir dildir. Örnek vermek gerekirse “YÜZ” sözcüğü hem nümerik olarak 100 sayısını, hem sıfat olarak insan yüzünü, hem eylem olarak suda yüzme fiilinin emir kipini, hem soymak manasındaki deri yüzme fiilinin emir kipini, bir nesnenin görünen tarafını, bir urbanın dış kısmını yani astarın tersini, yüz vermek- şımartmak manasını ifade ettiğini açıklamak yeterlidir. Bir yabancı için Türkçe dilini öğrenmenin müşkülatına tipik bir örnektir. 

Son yıllarda, isimlerinin önünde kalabalık akademik unvan bulunan bir kısım zevat (İlber Oltaylı vb.) ile Bülent Arınç gibi siyasetçiler Kürt dili hakkında ahkam kesmektedirler. Onlara göre Kürt dili bilim ve edebiyat dili olamazmış. İlkel, güdük ve eklektik imiş. Tabi, sahip oldukları medya imkanlarını kullanarak tarihi hakikatleri ters yüz etmeleri kolay. Ne de olsa karşılarında işin ehli ve fikir namusuna sahip bir muhatap yoktur. At atabildiğin kadar. Oysa kullandıkları Türkçe, yüz yıllık devlet dilidir. 
Cumhuriyet kuşakları, öve öve bitiremedikleri Osmanlı atalarının bir vesikasını inceleyebilmek için harıl harıl Osmanlıca bilen uzmanlar aramaktadırlar. Osmanlı, nasıl bir Türk devleti ki, yüz yıl sonraki kuşaklar kendi mirasının belgelerinden hiçbir şey anlamamaktadırlar. Bilenler bilir, 20.yy'ın başlarında Karadenizli Akdenizliyi, Trakyalı Anadoluluyu anlamamaktaydı. Yüz yıllık yoğun bir programla zar Zor bir dil birliği sağlanabildı. Hele Osmanlı dönemindeki yazılı belgelerde iyelik ve mastar ekleri dışında Türkçeden eser yoktur. Hani demişler ya “Dinime küfre- den bari Müslüman olsa.” Bin yıldır devlet şeklindeki bir yapının himaye ve desteğini alamamış, destek almak bir yana her türlü baskı, yasak ve tahrifatla adeta gizli ayinler şeklinde konuşulmuş bir dilin varlığını bu dirilikte ve güçte koruyabilmiş olması tam bir mucizedir. Bu olgu, Kürtçenin yatay ve dikey zenginliğine de delalettir. Dil bilimcilerin Kürtçenin konumunu mutlaka ilgili platformlarda, bir akademik tez olarak ortaya koymaları gerekmektedir. Kanaatimiz odur ki imkan ve serbestiyet bulduğu taktrde Kürt dili muazzam bir bilim ve edebiyat dili olmaya namzettir. 
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TÜRKİYE'DE SİYASAL İSLAM 


Malum olduğu üzere dört büyük semavi dinden bahsedilmektedir. Bu dört dinin de ortak özelliği, kitabi olmalarıdır. Yani her bir dinin muhtevasını, emir ve kurallarını, yasak ve mecburiyetlerini, dini ritüelleri, dünya ve ahiret yaşamını, sosyal ve siyasal ilişkilerini bütünlüklü olarak anlatan birer kitaba sahip olmaları bu inanç sistemlerini benzerlerinden ayırır. Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran şeklinde isimlendirilmiş olan bu kutsal kitaplar, bin yıllardır toplumların, bireylerin, devletlerin hayatını derinden etkilemekte, yön ve şekil vermektedir. 

Marksizm düşmanlarının, bu düşünce sistematiğine karşı en çok kullandıkları argüman, Marks'ın “Din, kitlelerin afyonudur” sözüdür. Bu söz, ilk bakışta her dindar için tepki gösterilmesi gereken bir sözdür. Çünkü ister Müslümanlık olsun ister diğer dinler için afyon bir uyuşturucu maddedir, hem öldürücü, hem yasak hem de günahtır. Dinin böylesi bir melanetle mukayese edilmesi elbette kabul edilemez. Ancak, Marks bu sözü söylerken kastının dine hakaret olmadığını, bu literatürden haberdar olan herkes bilir. Aynı Marks, “Din ruhsuz dünyanın ruhudur” cümlesini de sarf etmiştir. O halde burada kastın dine hakaret değil, dinin egemenler elinde, işgal, istila, sömürü ve zulüm aracı olarak nasıl kullanıldığını açıklamak olduğu aşikardır. Bin yıllardır, klasik kölecilikten bu yana, bütün egemenler, icraatlarının, uygulamalarının sorgulanmaması, hesap verilmemesi, itiraz 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edilmemesi, hak talep edilmemesi için dinin mutlak itaat ve biat kurallarını kendi hükümranlıklarının kalkanı olarak kullanmışlardır. Egemenlere itiraz, dine, Allaha itirazdır, isyan günahtır, kadere inanmamaktır, dinden ve imandan çıkmaktır. Padişahlar, Allah'ın yeryüzündeki adaleti ve gölgesidir. Onlara itaat, Allaha itaattir. Gerisi şirktir, münafıklıktır, asılıktir ve günahtır. Nasıl ki Allah'ın varlığı, kitabı, peygamberi, kader, şer, hayır sorgulanamaz ise devlet ve hükümdarın da varlığını, icraatını sorgulamak insanı şüpheye, şirke, günaha sokar. Yaşanılan her şey kaderdir ve ona boyun eğilecektir. İşte Marks'ın kastettiği, dinin egemenler eliyle böyle bir işlev için kullanılmasıdır. 

7. Yüzyılda İslamiyet ortaya çıktığında Arabistan yarımadasında ve Ortadoğu'da Hıristiyanlık ve Musevilik yanında geleneksel başka inanç sistemleri de varlığını sürdürüyordu. Bu topraklarda yaşayan Arap kavmi çok ilkel ve çok geri bir toplumsal yaşam biçimine sahipti. Köleliğin en acımasız şekli burada yürürlükteydi. Arap coğrafyasının, günlük yaşamın asgari koşulları bakımından yetersiz olması, kuralları daha acımasız hale getirmişti. Hindistan'dan gelen malların buradan geçişle Akdeniz'e ticareti olmazsa sadece iki zenginlik kaynağından söz edilecektir. Bir insanın serveti, sahip olduğu deve sayısı ve hurma ağacı sayısıyla ölçülürdü. Böylesi koşullarda ortaya çıkan İslamiyet, büyük bir ilerlemeyi, muazzam bir gelişmeyi ifade eder. 
Köleliğin belli oranda sınırlandırılması, köle hakları konusunda iyileştirmeler yapması, kadın ve kız çocuklara kıymet verilmesi, devlet şeklinde örgütlenme, dinin çekiciliği ile gerek gönüllü, gerek cebri, gerekse fetihler neticesinde Mekke'ye önemli oranda servetin akmasına vesile oldu. 

İslam dininin doğduğu yer Mekke'dir ama geliştiği yer Medine'dir. Başta Peygamber Muhammed Mustafa olmak üzere dinin ilk temsilcileri Mekke egemenlerinin baskılarına dayanamayarak Medine'ye göç (hicret) ettiler. Buraya giden muhacirler, ensar (Medine yerlisi) ile uyum sağlayarak toplumsal bir yaşam kurdular. Medine yerlilerinin bir kısmı Yahudi, bir kısmı Hıristiyan'dı. Muhammed Peygamber meşhur “Medine Vesikası” olarak bilinen bir hukuk karinesi tanzim ederek Medine'de yaşayan bütün halkın, değişik inanç mensuplarının haklarını güvence altına aldı. Herkes inancında serbest olacak ve kendi inanç hukuku çerçevesinde muamele görecektir. İnançlar arasında üstünlük iddiası ve müdahale olmayacaktır. Bu yeni anlayış, İslam inancının yayılması için uygun ortamın oluşmasına katkıda bulunmuştur. 

Şimdi biraz geriye ve Mekke'ye dönelim. İslam dini ilk çıktığında taraftar bulduğu yer, Mekke'nin kenar mahalleleri, Yemen ve Habeşistan fakirlerinin arasıdır. Bu inanç sistemi Mekke'nin etrafını bir çember şeklinde sararak içeriye, merkeze ve zengin muhitlere doğru bir gelişme seyri izler. Mekke'nin esas sahipleri, zenginleri, büyük deve sürüleri ve geniş hurma bahçelerinin sahipleri, ticaret kervanlarının sahipleri, yeni dini düşünceye şiddetle karşı çıktılar ve sonuna kadar savaştılar. Bunların başında gelen Ebu Leheb ve Ebu Cehil, savaşta öldürüldüler, Ebu Süfyan ise Mekke'nin fethine kadar direndi, bu fethi önleyemeyeceğini anlayınca son anda Müslüman olduğunu ilan etti. 

Muhammed Peygamber, sağlığında Mekke'nin ileri gelenleri arasında bir denge kurmuştu. Evliliklerini de bu denge durumunu gözeterek yapmıştı. O günün güçlü simalarından Ebubekir'in kızı Ayşe'yi, Ömer'in kızı Hafsa'yı, Ebu Süfyan'in kızı Ümmü Habibe'yi, Haris b. Hazm'ın kızı Meymune'yi, Ümmiyye Bin Muğire Bin Abdullah'ın kızı Ümmü Seleme”yi nikahına almıştı. 
Ebu Leheb'in iki oğluyla evlendirdiği kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü, eski kocaları boşayınca sırasıyla her ikisini de Halife Osman'a nikahlamıştı. (Bu taktığı, olası ihanetleri önlemek için Saddam Hüseyin Irak'ta uygulamıştı. Önemli makamlardaki şahsiyetler arasında dünürlük ilişkisi tesis ederek itimat duygusu tesis etmek istemişti. | 

Mekke'de veda hutbesinde Muhammed Peygamber, ümmeti için bir perspektifle devlet ve toplum hayatının ıdamesi için ana kuralları ortaya koymuştur. Peygamberin ölümüne kadar, ortada 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İslam inanç sisteminin mahiyetini açıklayan bir metin, bir kitap bulunmamaktadır. Bütün sorunlar, mescitlerde ya da birebir temaslarda peygambere sorularak çözülmektedir. Peygamberin ölümü, Müslümanlar arasında büyük bir şok yaşanmasına neden oldu. Çünkü o ana kadar her problemin çözüm mercii olan peygamber artık yoktur. Yaşanan şaşkınlık ve kargaşa uzun süre devam etti. Taht kavgası, peygamberin naaşı daha yerdeyken başladı. Bu konuda Alevi inancı mensuplarının iddiası şudur: Peygamber, kendisinden sonra yerine Ali'nin geçmesini vasiyet eder. Yetkinin Ehli Beyt”te olması peygamberin arzusu ve vasiyetidir. Bu makama en uygun kişi Hz. Ali'dir. Ali, cenaze işleriyle meşgulken Ebubekir, Ömer ve Osman arasında iktidar mücadelesi başlar. Hatta bu nedenle peygamberin cenazesinin geç kaldırıldığı da rivayet edilir. Neticede ılk halifenin Ebubekir olması üzerinde mutabakat sağlanır. Ebubekir'i takiben Ömer, Ömer'den sonra Osman ve Osman'ı takiben Ali olarak sıralama yapılır. Ancak halifelik sırası Ali”ye geldiği zaman Ümeyoğulları Kabilesinden Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye müdahalede bulunur ve büyük bir iktidar mücadelesi başlar. 

Ömer zamanında iktidar mücadelesi kesintisiz devam eder ve Halife Ömer bu nedenle öldürülür. Osman zamanında da iktidar mücadelesi bir türlü hız kesmez. Kuran-ı Kerim'in derlenmesi çalışmalarını da yürüten Halife Osman, tanzim edilen Kitabı ulemaya takdim ederken, kitabı beğenmeyen cemaat tarafından — Osman, Müslüman değildir, böyle kuran olmaz- haykırışları arasında tanzim edilen kitapla beraber yakılarak Yahudi mezarlığına gömülür. Muaviye ile halifelik mücadelesine giren Ali de öldürülür. Demek ki peygamberden sonra Müslümanlar arasında başlayan iktidar kavgası üç halifenin de öldürülmesiyle devam eder. Hatta Muaviye ile Ali arasında cereyan eden Cemel savaşında Peygamberin karısı ve aynı zamanda Ebubekir'in de kızı olan Ayşe, Muaviye saflarında deve sırtında savaşa katılır. 

Muaviye'nin meşhur hakem vakasında Ali'yi oyuna getirmesiyle süren iktidar kavgası Muaviye'nin oğlu Yezid ile Ali'nin 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oğulları Hasan ve Hüseyin arasında devam eder. Hasan, karısı tarafından, Hasan'ın zehirlemesi karşılığında Yezid'e eş olarak alınacağı vaadiyle zehirlenir. Hüseyin ise herkesin bildiği Kerbela vahşetinde hunharca öldürülür. Hem Emevi hem de Abbası'ler zamanında iktidar mücadelesi hız kesmeden varlığını sürdürür. 
Önce iki ana akım şeklinde Sunni ve Caferi inancı şeklinde zuhur eden iktidar savaşları, bu akımların kendi içlerinde bölünmesi ile mezhep savaşları şeklinde yüz yıllardır devam etmektedir. Hanefi (kurucusu Ebu Hanife), Hanbeli (kurucusu İmam-ı Ahmet b. Hanbel), Maliki (kurucusu İmam Malik) ve Şafii (kurucusu İmam-ı Şafii — Muhammed İbnu İdris) olarak isimlendirilen bütün sünni mezhep ayrılıklarının temelinde iktidar kavgası yatmaktadır. 
Denebilir ki meşhur islam alimlerin ya da mezhep kurucularının tamamına yakını öldürülmek suretiyle hayatları son bulmuştur. 

Bu kadar çok mezhep yetmezmiş gibi bir de sayısı bilinmeyen tarikat ve cemaat yapılanmalarının tümünün altında iktidar hırsı, yönetme, hükmetme, ele geçirme, sahip olma arzusu yatmaktadır. 
İstendiği kadar gizemli dini söylemlerin arkasına saklanılsın, bu kadar bölünmenin başka izahı olamaz. Kaldı ki bu mezhepler, tarikatlar ve cemaatler birbirleriyle kanlı bıçaklı düşmandırlar. Aralarında en küçük bir hoş görü ve tolerans yoktur. Öldürmek dışında bir ceza şekli de bilmemektedirler. 

Günümüz dünyasını kasıp kavuran İslam fundamentalizminin dayandığı tarihi alt yapı bilinmeden bu günün olayları bütünlüklü olarak kavranamaz. Her gün her yerde patlayan bombalar, intihar saldırıları, naklen yayınlarda insan kesme olayları, kadın köle pazarları, camı, kilise, havra ayırımı yapılmadan havaya uçurmalar, toplu yerlerde, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında, alış veriş merkezlerinde, hava alanlarında yapılan saldırılar nasıl açıklanacak? Siyasal veya ideolojik saiklerle bu olayların tahlili mümkün mü? Yoksa psikolojisi bozuk insanların şuursuzca yaptıkları vahşetler mi? İslam barış dini de bu insanlar İslamiyeti yanlış mı anlıyorlar? İslam dini bu kadar yanlış anlaşılmaya müsait mi? 

İslami nazariye dünyasının labirentlerinde kaybolmadan şöyle 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bir zeminde durabiliriz. İslami itikat sisteminin öngördüğü dünyevi yaşam şeklinin ana mesnetlerini ortaya koyabilirsek, siyasal İslamın kodlarını da çözebiliriz. O halde İslam inanç sisteminin kitabı ve hadis kaynakları yol gösterici olacaktır. 

Kitabi dinler incelendiğinde İslam dininin en seküler din olduğunu anlamak zor değil. Kuran sure ve ayetlerinin önemli bir bölümü dünya hayatının tanzim ve tarzını anlatır. Kadın erkek ilişkileri, evlilik hayatı, erkeğin kadın üzerindeki hakları, çocuk doğurma, boşanma, evlatlık meselesi, cariye kurumu, ganimet, miras paylaşımı, diğer dinlerle ilişkiler, savaş, intikam, sosyal yaşam, kişisel meziyetler, adalet, ahlak, vicdan, zına, alkol ve uyuşturucu vs. günlük yaşamın gerekleri hakkında bilinenden daha fazla kural getirmiştir. Bu kuralların bir kısmı, kat'1, bir kısmı muğlaktır. Yine bu kuralların bir kısmı 7. Yüzyıl Arap Haşimi Sülalesinin günlük meseleleri ile ilgilidir, yaşadığımız çağda mevzu bile olamazlar. 

Yine günümüz dünyasının evrensel hukuk normları içerisinde yeri olmayan, zulme zulümle karşılık verme, intikam alma, kadın dövme, kısas gibi olgular kesin kurallar halinde tanzim edilmiştir. 
Mehir vermek kaydıyla birden çok kadınla evlenmek erkeğe verilen bir imtiyazdır. Bu liste uzatılabilir. Zaman içinde karşılaşılan yeni meselelerde islami çözüm bulmak için kıyas ve içtihat kurumu geliştirilmiştir. Her ne kadar İslamın ulema sınıfını reddettiği iddia edilse de yaşanılan hayat bunun tersini göstermektedir. 
Alim olarak vasıflandırılan şahsiyetler, bilinenden hareketle bilinmeyenler hakkında da hüküm vermektedirler. İslami literatürde buna “kıyas” denmektedir. Ayrıca bir konu hakkında birden çok alim, birbirinden habersiz aynı hükmü verirse buna da “içtihat” denir. İçtihadı ancak müçtehidler (yetkili alimler) verebilir. 

Bu kadar derin ve yaygın dünya hayatını tanzim ve kurallara bağlayan bir dinde Avrupa'daki gibi bir rönesansın olmayacağı ortaya çıkmaktadır. Bu kadar sosyal, siyasal ve kültürel hayatın içinde olan bir inanç sisteminin siyaseten kullanılmasında şaşılacak bir şey yoktur. 
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Osmanlı devletinin bir din devleti olduğu kanaati yaygındır. 
Hele Yavuz'dan itibaren halifelik makamının da alınması bu inancı güçlendiren bir etkendir. Fakat yakından bakıldığında ekonomik, siyasi, kültürel hayat gibi, dini ve hukuki, fikri hayatın da bütünlüklü olmadığı, Saray yaşamının kendine has kurallarla düzenlendiği, bu kuralların hiçbir dini ve beşeri sistemle uygunluk göstermediği, nevi şahsına münhasır bir ailevi-sosyal yapının vücut bulduğu, Şeyhülislamlık ve kadılık kurumunun da döneme, muhataba ve konjonktüre göre farklılık gösterdiği malumdur. 
Ancak her halükarda yönetilen Müslüman halkın zapt altına alınmasında kullanılan en etkili enstrümanın İslami müeyyideler olduğu açıktır. Demek ki İslam dini yüz yıllar boyu devletler ve iktidarlar için siyasi bir konsept olarak kullanılmıştır. 

İslamiyetin başlangıç yıllarında cami ve mescitler toplumun yegane toplanma, tartışma, istişare, bilgi edinme ve sorunların çözüm yerleridir. İhtilaflar, savaş ve barış kararları hep buralarda alınmıştır. Günün koşulları ve toplumsal-kültürel yapısı içerisinde başka da seçenek yoktur. Şimdi bu anlayış, günümüze taşındığında hayatın gerçekleriyle bağdaşmayan bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Siyasal İslamcıların çıkmazı burada düğümlenmektedir. 7. yüzyıl Arap kabilelerinin sorun çözme yöntemleri Allah emri olarak 21. Yüzyıl toplumlarına adapteye kalkışıldığında “Işid” gibi barbar yapılar zuhur etmektedir. 

Osmanlı Devleti, hükümranlığını sürdürdüğü 600 yıl boyunca çok dilli, çok dinli, çok kültürlü, çok hukuklu bir görünüm sergilemiştir. Türk etnisitesine tabi unsurlar, Saraya, devlete yakın durmanın gayretindeyken dini alanı Kürtlere bırakmışlardır. 
Amiyane tabirle dünya işlerini kendilerine ayırmış, ahiret işlerini Kürtlere havale etmişlerdir. Padişahları eğiten din bilginlerin çoğu Kürt asıllıdır. Fatih'in hocası Mehmet Gorani gibi, Abdülhamit'in hocası Seyyid Sıbgetullah Arvasi gibi. 

Osmanlı devleti, günümüz İslamcıları tarafından, Halife Ömer'in asr-ı saadeti gibi anlatılmaktadır. Bunca ihtişamına, Türklerin “İslam'ın Kılıcı” olma misyonu iddialarına rağmen 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hatıra gelebilecek tek bir “İslam Alimi” yetiştirememişlerdir. Sık sık isimleri zikredilen İmam-ı Azam, İmam-ı Gazali, İbn-i Rüşt, İbn-i Haldun, İbn-i Sina, Mevlana Celaleddin gibi şahsiyetlerin hiçbiri Türk değildir. Akıllarda kalan en meşhur Osmanlı Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi de Türk değil Kürt'tür. En yaygın olan Nakşı ve Kadiri tarikatlarının öncüleri de Kürt'tür. (Mevlana Halit ve Şeyh Abdulkadir Gelani.) Cumhuriyet dönemi İslamcı hareketlerin iki önemli damarı olan Nur Cemaati ile Menzil Cemaati liderleri de Kürt'tür. İncelenmeye değer bir konu. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk cenahı, daha çok da Türk olmayan devşirmeler (Gürcüler, Lazlar, Tatarlar) din konusunu önemsemeye, bu alanda mesai harcamaya, mütefekkir yetiştirme- ye başladılar. Tabiri caizse Kürtlerin pabucu artık dama atıldı. 
Çünkü yeni dönem iktidar mücadelesinin en etkili silahının Kürtlere bırakılması düşünülemezdi. Kürtler her ne kadar bu alanı terk etmedilerse de geleneksel medrese eğitimlerini, uhrevi alanda yoğunlaştırarak mistik dünyanın mükafatları peşinden koştular. 
Bütün hayatı çile, hapis ve sürgünlerle geçmiş olan Said-i Nursi buna en bariz örnektir. Devletin onca zulmüne rağmen tek bir siyasi önermesi yoktur. 

Siyasal İslamın, tarihçesi ile siyasal, sosyal önermeleri ile parti ve örgütlerini incelemek konumuz dışındadır. Seyyid Kutup, Alı Şeriati, İbn Teymiyye, Ebul Ula Mevdudi gibi şahsiyetlerin bu konudaki görüşleri de incelenmeye değer ancak biz Türkiye'deki Siyasal İslamın tarihi serüvenine bakacağız. Böylelikle günümüz iktidarının icraatlarını, angajmanlarını, projelerini, demokrasi anlayışını, dünya ve bölge meselelerine yaklaşımını, siyasal-ideolojik formasyonunu irdeleme imkanına kavuşacağız. 

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Hanedanı iktidarı kaybederken, yeni muktedirler yekpare değildi. Deist jakoben laikçilerden, Türkçü-Turancı faşistlere, oradan şeriatçı İslamcılara kadar geniş bir yelpazeden bahsedersek yanlış olmaz. 1926 yılındaki tasfiyelerle İslamcılar kısmen sindirildiyse de iktidar bileşeni konumlarını korudular. Bu iktidar bloku varlığını 1950” ye kadar 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sürdürdü. Bu tarihten itibaren dünyanın yeni ekonomık ve siyasi şekillenmesine paralel olarak Türkiye de ait olduğu blokta pozisyon aldı. Çok partili siyaset ve Nato üyeliği yeni yapılanmanın temel parametreleridir. Bu tarihe kadar aynı mekanı paylaşan, aynı karavanda yemek yiyen, aynı koğuşta yatan iktidar güçleri yeni dünya düzenine uygun olarak bir bölüğün takımları gibi ayrı sıralara geçtiler. Komuta merkezi bir ama takımların düzeni, takım komutanları, taşıdıkları envanter ve iştima mıntıkaları farklıdır. Siz bakmayın R.T. Erdoğan'ın 1930'lu yıllardaki CHP eleştirisine. Kendi geçmişini takip ederse izler onu 1930 yıllarının CHP'sine götürür. Kazım Karabekir'ler, Fevzi Çakmak'lar düşünce yapıları itibariyle bugünkü AKP'nin öncülleridir. 

İkinci Cumhuriyet olarak isimlendirdiğimiz 2000'li yılların cumhuriyetine kadar, siyasal İslamcıların iktidar mücadelesinden söz edilebilir. Ancak bu mücadelenin mahiyeti hiçbir zaman muhalif bir karakter taşımamıştır. Kullanılan argümanlar, serdest edilen programlar, dillendirilen talep ve takip edilen mücadele yöntemleri hep iktidar nimetlerinden pay alma, iktidara paydaş olma, rantı ve imkanları bölüşme hedeflerine kilitlidir. İslamcıların etkin damarı hiçbir zaman sistemin temellerine, özüne, esasına dönük bir eleştiride bulunmamış, alternatif bir program da ortaya koymamıştır. Özü itibariyle ittihatçı karakter taşıyan Türk siyasi İslam hareketinden böyle bir beklentiye girmek büyük bir yanılgıdır. 

1950'li yıllar siyasi İslamın parti biçiminde sahneye çıktığı yıllardır. Önceleri Demokrat Parti çatısı altında kümelendiler, şartlar olgunlaşınca da müstakil siyasi parti biçiminde sahaya çıktılar. 
60'lı yıllardan başlayarak yükselen bir ivme kazanan siyasal İslam hareketini iki ana akım şeklinde tasnif edebiliriz. Birincisi siyası parti biçiminde tebarüz eden hareketler, diğeri cemaat-tarikat biçiminde örgütlenen hareketler. Cemaat ve tarikat şeklinde kendini var eden siyasi İslamcı hareketleri, legal olanlar ve illegal olanlar şeklinde gruplandırmak da yanlış olmaz. 

Siyasi parti şeklinde örgütlenen ve en yaygın ismiyle bilinen 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siyasal İslam hareketi milli görüş çizgisidir. 1968 yılına kadar sağ parti saflarında siyaset yapan, fıkrı faaliyetlerini de daha çok gazete ve dergi gibi neşriyat mamullerinde sürdüren bir grup İslamcı bir partı kurmaya karar verir. Ancak 69 seçimleri yaklaştığı için buna vakit yetmez. Büyük sermayeye karşı orta ve küçük taşra sermayesinin temsilcisi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığına seçilen Mak. Müh. Prof. Necmettin Erbakan, Konya'dan milletvekili adayı olmak için Adalet Partisine müracaat eder. Adalet Partisi, Necmettin Erbakan?ın müracaatını geri çevirince O da bağımsız aday olur ve 40 bin oy alarak Konya'dan bağımsız milletvekili seçilir. 

1969 seçimlerinden sonra Maraş senatörü Ahmet Tevfik 
Paksu, Adana Milletvekili Hasan Aksay ve Rize Milletvekili Arif Hikmet Güler parti kurma çalışmalarına başlarlar. Daha sonra bu ekibe Necmettin Erbakan da katılarak kurucular kurulu oluşturulur ve Milli Nizam Partisi adıyla bir siyasi parti kurulur. Partinin kuruluş bildirgesindeki bazı ifadeler şöyledir: 


“Aziz Milletimiz; 

Bugün, asırlarca insanlığı meyvalarıyla besleyen büyük medeniyet ağacımız, son asırlarda içinden kemirilerek çürütülüp devrildiği ve elverişsiz iklim şartları muvacehesinde, her an yeniden insanlığa örnek medeniyetler kurabilme cevherinin bir tohum içinde saklı hale geldikten ve uzun yıllar çeşitli tesirler altında sadece içine çekilen milli cevherin bu mukaddes tohumunun büyük ve gür medeniyet ağacını yeniden meydana getirmek üzere kendi kabuğunu deldiği gündür. Bugün bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun. 

Ey, daima Hak kı tutmak, iyiyi sağlamak ve kötüyü men etmek yolunda bulunmak üzere seçilmiş mümtaz ve aziz Milletimiz! 

Asırlardan beri özlediğin ve beklediğin, kendi ruhunun derinliklerinden gelen ve senin bizatihi kendi öz varlığının mana ve madde sahasında yeniden doğuşundan başka bir şey olmayan 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Milli Nizam Partisinin kuruluşu münasebetiyle sana yaptığımız bu ilk hitabımızı bitirirken Cenabı Hak tan Milletimize özlediği huzur, saadet, refah ve selamet dolu Milli Nizamı nasip etmesini dileriz. ” 

Bu bildirinin belagatına bakıldığı zaman sanırsın ki Fatıh Sultan İstanbul fethine yeni çıkmaktadır. Bütün heves ve heyecanlarına rağmen Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi hakkında kapatma davası açar. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra bu parti kapatılır. 1972 yılında yeni şartlar muvacehesinde partı kurma çalışmaları başlayınca İsviçre'ye “hicret” etmiş bulunan Necmettin Erbakan geri çağrılır. Bu sefer sahnedeki partinin adı Milli Selamet Partisidir. Yapılan 1973 genel seçimlerinde MSP, 48 
milletvekili ve 3 senatörlük kazanır. O günün meclis aritmetiğinde anahtar parti konumundadır. CHP'nin Genel Başkanı Mustafa Bülent Ecevit de kendini kanıtlama çabasındadır. Bu koşullar altında iki parti bir koalisyon hükümeti kurarlar. Ecevit'in ürkekliği ile Erbakan'ın hesapsızlığı bir araya gelince garip bir hükümet şekli çıkar ortaya. İlk çatlak genel af kanunu oylamasında kendini gösterir. Neyse ki Anayasa Mahkemesi aldığı kararla af kanunundaki eşitsizliği giderir ve hükümeti yıkılmaktan kurtarır. 

1974 yılında Kıbrıs adasında vuku bulan Nikos Sampson 
darbesini bahane eden Türkiye, adaya askeri çıkarma yaptı. 
Adanın yaklaşık 9040'ını işgal etti. O gün bugündür kangren olan Kıbrıs meselesi taraflar arasında bir sulha kavuşamadı. Bu işgal hareketi sırasında öyle bir hava estirildi ki şimdiki 15 Temmuz darbe girişi gibi, kimse aksi bir söz söyleme cesareti gösteremedi. 
Türk solcularının ekseriyeti bu işgal hareketini destekleyerek Ecevit'in miğferli fotoğraflarını her tarafa dağıttılar. “Kıbrıs bizimdir ulan, kahpe Yunan” nümayişleri ortalığı kasıp kavurdu. Aşık Mahsuni bile “Biz göğsü kıllı Memedin çocuklarıyız ulan” diyerek mıllı(!) saflarda yerini alıyordu. Erbakan, hızını alamadı, bütün Kıbrıs'ın işgal edilmesi gerektiğini savundu. Allahtan diğerleri daha gerçekçiydi de Erbakan'ın aklına uymadılar. EOKA'cı Nikos Sampson darbesinin amacı AKEL olarak bilinen Kıbrıs 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Komünist Partisinin iktidarını önlemekti. Rum faşistler, devrimci güçleri tasfiye ettikten sonra Türkiye, İngilizlerin izniyle adaya çıkarma yaptı. 

1975-1977 yılları arasında 1. ve 2. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde koalisyon ortağı olarak görüyoruz Milli Selamet Partisini. 
Erbakan ve Türkeş, Demirel'in yanında saf tutarak yeni ve daha kanlı bir dönemin başlamasına zemin hazırladılar. Yaşı yetenler bilir MHP, özel harp dairesinin sivil kolu gibi çalışırken, Demirel; “Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz” diyordu. Görüldü ki milli görüş hareketinin iktidar olma dışında bir derdi bir ilkesi yoktur. Yeter ki iktidar nimetlerinden sebeplensin. İktidar yolunda her şey mubahtır anlayışının en tipik örneğini sergilediler. 

12 Eylül 1980 askeri darbesinin gerekçelerinden biri de Milli 
Selamet Partisince düzenlenen Konya mitingidir. Güya istiklal marşı okunurken beş on kişi ayağa kalkmamış, birkaç kişi şeriat isteriz diye bağırmış. O halde Atatürk Cumhuriyeti tehlikededir. 
Darbecilerin kullandığı bu ve benzeri bahaneler; “havada bulut var” lafına “sen bana ördek dedin” tepkisidir. Rahmetli Erbakan orduya dua ede ede, salavat getire getire hapse gıttı. Sıkıyönetim mahkemelerindeki her duruşmada da Atatürk'e rahmet, konsey üyelerine dua okudu. Bir müddet sonra da tahliye edildi. 

12 Eylül hareketi, Türk solunu bir daha belini doğrultmamacasına tasfiye etti. Kürt halkı ve Kürt solu üzerinden silindir gibi geçti. Diyarbakır cezaevinde tarihin en büyük vahşetini yaptı. 
Solcuların o güne kadar okuduğu Saygon Zindanlarının hikayeleri çok basıt kaldı. Pentagon menşeili işkence müktesebatı geliştirilerek sahneye kondu. İnsanı fiziken öldürmeden kendisinden nasıl utanacağının, tiksineceğinin metotları uygulandı. İnsanlık, Diyarbakır cezaevinde bütün değerleriyle çürütüldü. Bu dönem politikasının nazari alt yapısı Türk-İslam sentezi ideolojisidir. MHP yöneticileri Ankara Sıkıyönetim Mahkemelerinde bas bas bağırdılar, dediler ki “Bizim fikirlerimiz iktidarda ama biz hapisteyiz.” Böylesi koşullarda Kürt devrimcileri yaşamlarını, bu vahşete karşı bir silah gibi kullanarak varlıklarını ve kişiliklerini 


312 


korudular. “Yaşamı, uğrunda ölecek kadar seviyoruz” derin felsefi sözü, kişıliksizleştirme uygulamalarına karşı çelikleşmiş bir iradenin var oluş ifadesidir. 

Türk-İslam düşüncesi, 12 Eylül faşizminin toplumun boynuna geçirdiği bir kement olarak hala toplumu boğmaya, nefessiz bırakmaya devam ediyor. Denebilir ki 80'li yıllar siyasal İslam'ın altın yıllarıdır. Bu hareketin önderleri rüyalarında görseler asla inanmayacaklardı. Devlet, bütün kurum ve kurallarıyla siyasal İslam'ın hizmetine girmişti. Nasıl inansınlar kı? Hiçbir bedel ödemeden, zahmet çekmeden, emek vermeden, iktidar bütün nimetleri ile ellerinin altındaydı artık. Sadece Necmettin Erbakan ve ekibi yeni konjonktürü okuyamadı. O ekip bloklar dünyasına göre şekillenmişti. İki kutuplu dünyanın siyasal İslamcıları, yeni dünya düzenine ayak uyduramadılar. Atı alıp Üsküdar'ı geçenler için Erbakan hala “Evden kaçan haylaz çocuklar” muamelesi yapıyordu. 

Milli Görüş hareketi, sırasıyla Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi tabelası altında varlığını sürdürdü. 1997 hükümet ortaklığından sonra 28 Şubat post modem askeri müdahalesiyle dışarıdan esaslı bir darbe yedi bu hareket. Önceki yıllarda Beyoğlu Belediye başkanlığına aday yapılıp seçimi kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesiyle yeni bir kuşağın ayak sesleri de duyulmaya başladı. Erbakan'ın 94 seçimlerinde RTE'nin adaylığına şiddetle karşı çıktığı, F. Gülen dahil değişik çevrelerin ısrarları sonucu bu adaylığı kerhen kabul ettiği yakın çevresi tarafından rivayet edilmektedir. 

Milli Görüş hareketi esas darbeyi içerden yedi. Hareketin yeni jenerasyonu olarak kabul edilen Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği yenilikçi hareket, geleneksel kadroların normal yollarla tasfiyesinin mümkün olmadığını anlayınca yeni bir yapılanmanın inşasına başladılar. Toplumun İslamcı-Türkçü 
bilinen kesimleri ile yaptıkları yoğun temasların ardından 2002 
yılında müstakil siyası bir parti olarak siyaset sahnesine çıktılar. 
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AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ismiyle siyaset arenasına çıkan bu hareket 15 yıldır kesintisiz olarak iktidardadır. Bu kadar uzun süreli parti hakimiyeti, o partının lider kadrosunun mahareti ile, feraseti ile açıklanabilir mi? Elbette ki hayır. Bu parti kurucularının eğitimleri, birikimleri, siyasi geçmişleri ortadadır. Bir kısmı çeşitli geleneksel sağ partilerde şanslarını denemiş fakat başarısız olmuş insanlardır. O halde keramet yönetici kadroların maharetinde değil iç ve dış koşulların siyasal İslam söylemine denk gelmesi, bu projenin büyük güçler tarafından sınanmak 1stenmesi ve gösterilen tolerans olarak açıklanabilir. 

Şimdi Türk siyasi İslam hareketinin dayandığı sosyal yapının sınıfsal karakterine bakabiliriz. 1980 yılı 24 Ocak ekonomik kararları yeni bir dönemin başlangıcıdır. Batı merkezli finansal kapitalizmin, pazarları hem derinliğine hem de genişliğine boyutlandırma ihtiyacı hasıl olunca, Türkiye gibi, sistemin çevre alanlarını teşkil eden ülkelerin Pazar formatına müdahale edildi. Bu tarihe kadar uygulanan ekonomik paradigmanın ihtiyaca cevap vermediği, üretim, pazarlama ve tüketim modelinde esaslı değişikliklerin zorunlu olduğu anlaşıldı. Bu müdahalenin sonuçları tam manasıyla henüz alınmamışken Varşova Blokundaki çöküş bütün hesapların sil baştan yapılmasına yol açtı. Artık dünya tek Pazar halini alınca hesapların da küresel çapta yapılması gerekli oldu. 90'lı yıllarda gümrük korumalı, ithal ikameli, devlet destekli iktisadi yapı, yerini açık pazara, serbest ticarete, rekabete dayalı Pazar ekonomisine bıraktı. 

Bu tarihe kadar Türkiye'de egemen olan sermaye, İstanbul merkezli, korumacı, tekelci, işbirlikçi ve montajcı bir karakter taşıyordu. O güne kadar taşrada, çevrede kısmen iç tüketim ve iç ticaret ile palazlanan Anadolu sermayesi, İstanbul dukalığının baskısı altında fazlaca sıçrama imkanı bulamamaktaydı. 
Türkiye'deki siyasal İslamcı hareketler mayasını ve taşıyıcı unsurlarını bu sosyal gruplardan karşılamaktadır. Bu nedenle 2000'lı yıllara kadar bu akım ve dayandığı toplumsal tabakanın kapasitesi hep sınırlı kaldı. Bu yıllardan itibaren küresel çaptaki hesaplar, 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yerli hesapları da revizyona zorladı. Global ekonomik dinamikler, iç piyasada yapısal değişikliklere yol açınca, iç piyasanın bir bütün olarak İstanbul dukalığı tarafından kontrol altında tutulması hem imkansız hem de gereksiz hale geldı. Ekonomik pazarda meydana gelen bu değişiklik yeni kentleşme ve imar rantıyla birleşince, başı türbanlı, boynu kravatlı, altında 4x4 cipleri, yatları, uçakları olan yeni bir zengin zümre yarattı. 

Klasik İstanbul sermayesi (TÜSİAD), yabancılarla yeni koşullarda müşterek yatırım ve üretim hamlelerine atılırken, bahse konu türedi sermaye sınıfı, ranta, tüketime, yola, köprüye, tünele, konuta yöneldi. Kısmen üretim alanlarına el attılarsa da yine inşaat ve konut tefrişatında ihtiyaç duyulan tüketim alanlarında yoğunlaştılar. Bu yeni zümre, şehirlere öyle çılgınca, öyle pervasızca, öyle ölçüsüzce saldırdı ki başta İstanbul olmak üzere bütün büyük şehirler, kentsel açıdan çöktü. İşte AKP bu yeni sınıfın siyasi temsilcisidir. Son on yılda siyası-mezhebi bloklaşmayla önemli oranda Arap petro-dolarları iç piyasaya aktı. Geleneksel Arap egemen sınıfları, dünya gündemini epeydir işgal eden sunni-selefi-cihadist tedhiş gruplarının yarattığı İslamofobya nedeniyle batı finansal kurumları ile iş ortaklıklarını güvenli görmemektedirler. Batı dünyasında oluşan terör korkusu ve kamuoyu baskısı giderek yönetici sınıfların Arap diktatörlükleri ile ilişkilerini yeniden dizayn etme ihtiyacını dayatmaktadır. Bu koşullarda kısmen güvenli görülen AKP iktidarı sayesinde hatırı sayılır bir sermayenin Türkiye'ye aktığını söylemek yanlış olmaz. 
Bunun yanında Mısır, Tunus, Libya, Irak ve Suriye'de baş gösteren iç savaşlar ve ayaklanmaların ardından Türkiye'ye kaçan Arap sermayesinin miktarı henüz bilinmemektedir. 

Yeni bir sermaye sınıfının İstanbul dukalığı karşısında İslamcı AKP iktidarıyla tam bir kader birliği içinde hareket ettiği görülmektedir. Ne de olsa bu iktidar onlar için velinimettir. Bu yeni sınıfın dış bağlantıları sadece Arap sermayesi ile sınırlı olup esas mayaları tamamiyle iç tüketim ve kentsel ranttır. Yeni dönemin moda zenginleri, burjuva kültüründen nasibini almamış, 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giyim-kuşam olarak batılı ama zihinsel olarak Ortadoğuludurlar. 
Yaşam tarzları ve kültürel kodları lümpen-mafyatiktir. Cuma namazının müdavimleri olan bu kesim, sıra akçeli işlere gelince hiçbir hukuk normu ve ahlaki kural tanımamaktadır. Esasen AKP de teşkilat olarak bir siyasi partiden çok bir haraççı-mafyatik örgütü andırmaktadır. Toplumda haraççı, çeteci, mafya, yağmacı olarak isim yapmış ne kadar grup, oluşum ve kişi varsa hepsi “Reisçi” ve AKP'lidir. 

İki kutuplu dünyaya göre şekillenen ittihatçı Kemalist zihinsel tasarım yeni dünya düzeninde mesnetsiz kaldı ve miadını doldurdu. 
“Neredesin Mavi Gözlüm” türküsü, bir cenazenin arkasında söylenen ağıttır artık. Yaşadığımız yıllar Enverist ittihatçılığın yeni dünya koşullarına adapte olmuş halinin tedavüle sokulduğu yıllardır. Bu projenin malikleri Kemalistlere göre daha donanımsız, daha pervasız ama siyasal İslamcı karakterleri nedeniyle daha cüretkardırlar. 
Ne de olsa siyasal İslamın kendisi de fetihçi ve işgalcidir. Bu akımın (siyasi İslamın) lokal ve yerel olmaktan çıkmasının alt yapısına bakıldığında ABD'nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin 1950'den başlayarak bu akıma hayat zemini sunduğunu görmekteyiz. Yeşil Kuşak Projesi, bir ucu Afganistan, diğer ucu Fas olan hilal şeklindeki bir coğrafya üzerine monte edilen bir zihni tasavvurdur. Sovyet sisteminin batıdan, Avrupa, doğuda Japonya ve Çin, güneydoğudan Hindistan tarafından blokajından sonra yegane genişleme alanı ve emperyalist-kapitalist sistemin yumuşak kamı olan İslam coğrafyası stratejik bir konum kazandı. Fosil yakıtlar, gaz ve doğal diğer kaynaklar ile askeri stratejik konumu nedeniyle bütün dikkatlerin toplandığı bölge Ortadoğudur. 

Esasen 1850'lerden başlayarak kapitalist dünya sistemi, Marksist Sentez karşısında alternatif olabilecek seküler bir zihin sistematiğini ortaya koyamadı. Kapitalist ekonomik sistemin gelişmesine paralel olarak sosyalist düşünce de yayıldı, benimsendi ve taraftar buldu. Emperyalist stratejik akıl, ıslamın sekülerdonuk-statik yanını keşfederek ıslam coğrafyasında sosyalist yönelişe karşı bir alternatif, bir bariyer olarak örgütledi. Emperyalist sistem bu projenin ilk provasını Afganistan'da yaptı. E| kaide, Taliban türü örgütler bu projenin ürünleridir. Ancak başta ABD olmak üzere batı dünyası siyasal İslamın cihadist-fetihçistatik yanını bütün ihtimallere göre hesaplamamıştı. Bütün hesaplar bloklar dünyasına göre yapıldığından Sovyet Blokunun çökmesiyle “Cihatçı Gruplar” pimi çekilmiş bomba gibi elde kaldı. Bu örgütlerin rasyonel akla göre hareket etmediği ortaya çıkınca bu sefer panzehir olarak “Ilımlı İslam Projesi” devreye sokuldu. Bu proje için sandıklı demokrasi tecrübesi olan Türkiye, prototip ülke olarak seçildi. Bütün kusurlarına rağmen AKP iktidarına uzun süre her türlü desteğin nedeni burada saklıdır. 

2012 yılında Tunus”ta başlayan ve “Arap Baharı” olarak isimlendirilen toplumsal kalkışmanın giderek Mısır, Libya, Yemen ve Suriye'ye sıçraması dünya çapında bir heyecan dalgasına yol açtı. 
Sanıldı ki bu kalkışma yeni ve demokratik bir paradigmanın şafağıdır. Sanıldı ki yaklaşık yüz yıldır Arap toplumları üzerine bir kabus gibi çöken ilkel ve acımasız monarşiler tasfiye edilecek, Kuzey Afrika ve Ortadoğu halkları demokrasinin nimetleriyle tanışacaklar. Ancak kısa bir müddet sonra kitleleri manipüle eden radikal İslamcı hareketler bambaşka bir gelişmenin yolunu açtı. 
Bu yeni kaotik dönem, monarşileri bile aratır hale getirdi kitleleri. 
Büyük egemen güçler başlangıçta, bu örgütleri kısa süreli kullanılabilir enstrümanlar olarak değerlendirdiler. Kendilerine her türlü maddı, sılah ve lojistik destek sağladılar. Daha ileri giderek bizzat eğitip donattılar. Ama yaşanan gerçekler onlara gösterdi ki bu tip cihatçı yapılar kısa süreli kullanılsalar dahi uzun vadede tasfiye olmuyorlar, zehirli bir yılan gibi dönüp sahiplerini ısırmaktan imtina etmiyorlar. Bu tipik özellik Siyasal İslam'ın fitratından kaynaklanmaktadır. Batılılar bu gerçeği anlayana kadar onlar epey yol aldılar. Siyasal İslamcı örgütler eskiden lokal ve bölgesel eylemler koyabilirken yeni dünya düzeninde küresel ölçekte örgüt ve eylem kapasitesine ulaştılar. Bu noktadan itibaren sahnelenen ve hedef seçmeyen kör terör, batı kamuoyunda ırkçılığın gelişmesinin ve ırkçı-sağ partilerinin iktidarının da yolunu açtı. Göçmen karşıtı gelişmelerin müsebbibi, batı merkezli ırkçılığın kaynağı, milyonlarca insanın mülteci olarak batıya akın etmesi hep bu projenin ürünüdür. Uygar dünya ve toplumsal dinamikler sayesinde Siyasal İslam, hızla çöken ve itibar kaybeden bir paradigma olarak marjinalize olma yolundadır. Ancak emperyalıstlerin kötü bir huyu var, eline geçirdikleri her enstrümanı, son barutuna kadar kullanmadan bırakmıyorlar. Bu demektir kı her şeye rağmen dünya, bir müddet daha radikal İslamcı örgütlerle meşgul olacaktır. 


BELLİ BAŞLI CEMAAT VE TARİKATLAR 


Önceki bölümde Milli Görüş hareketi şeklinde formüle edilen ve siyasi parti olarak varlığını idame eden İslamcı hareketin tarihi serüvenini kısaca izah etmiş bulunmaktayız. Cemaat ve tarikat şeklinde örgütlenen diğer İslamcı oluşumları kısaca incelersek okuyucu açısından derli toplu bir çerçeve çizmiş olacağız. İsmi ve şekli ne olursa olsun cumhuriyet dönemi İslamcı oluşumların tümü siyası ve iktisadi faaliyetlerle iltisaklı ve devletçidir. Bütün İslamcı hareketler tahmin edilenin ötesinde ekonomik imkanlara sahiptirler. Kendilerine bağladıkları zümrelerin tümü orta ve küçük esnafile her kademedeki devlet bürokrasisidir. İslamın geleneksel hayır hasenat anlayışı, himmet kavramı, fitre-zekat gelirleri ile kurban ritüeli bu yapılar için önemli gelir kaynaklarını teşkil eder. Yine toplanan ve resmi ya da gayri resmi defter kayıt sistemine dahil edilmeyen bu gelirler, yönetici-yönlendirici tabakanın olağanüstü zenginleşmesinin ana kaynağıdır. 


İSKENDER PAŞA DERGAHI 
Merkezi Bursa'dır. Nakşibendi tarikatının bir kolu olup kurucusu Mehmet Zahir Kotku'dur. Kendisi Kafkas kökenli bir aile- 


den gelmektedir. Kemalist laisizme karşı açıktan cephe almak yerine devlet içinde kadrolaşma, cami ve kuran kursu çevrelerinde 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örgütlenme, ekonomik olarak güçlenme hedeflerini yakalamak için çok yönlü bir çalışmanın alt yapısını hazırlamayı esas aldı. 
Müritlerine, toplumsal her türlü faaliyete katılma telkininde bulundu. Radikal islami çıkışlara itibar etmeden devletin içerden kuşatılmasının ve bu yolda yürürken mevcut egemen sistemle cepheden çatışılmamasının hedefe ulaşmada takip edilmesi gereken yol olarak formüle etmişti. Devlet şerrinden korunmanın yolunun evrimci bir çizgi izlemekten geçtiğine inanıyordu. 


ERENKÖY CEMAATİ 


Kurucusu Mahmud Sami Ramazanoğlu'dur. Adana doğumlu olan bu şahıs, Nakşibendi tarikatına mensup olup önce İstanbul, sonra Şam ve nihayet tekrar İstanbul'a dönerek Erenköy Zihni Paşa camiini mekan tuttu. Mesleği muhasebeciliktir. Tahtakale piyasası esnafının büyük bir kısmıyla mesleğini kullanarak ahbaplık kurmuştur. Bu cemaat, Türkiye'yı bir havuza benzetmektedir. İçi yabancı unsurlarla doldurulmuş olan bu havuzu temizlemek lazım. Bunun yolu da kirli suyu akıtırken aynı oranda havuza temiz su doldurarak zamanla havuzu tamamen temizlemektir. İmanlı ve inançlı nesiller yetiştirerek havuzun temizleneceği öngörülmektedir. Önceleri Selamet partisi etrafında kümelenen bu cemaat daha sonraları ANAP gibi partilere yakın durdu. Mensuplarının orta üst gelir grubundan olması cemaati yaygınlaşmaktan alıkoydu. 


İSMAİL AĞA CEMAATİ 


Trabzon Çaykara doğumlu olan Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından organize edilmiş olan medyatik bir cemaattır. Toplumda Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen şahsın da mensubu olduğu bu cemaatin en dikkat çeken özelliği dış görünüşe verdiği önemdir. Şalvar, sarık, cüppe erkekler için, çarşaf da kadınlar için vazgeçilmezdir. Kendileri Nakşibendi tarikatına mensup olmakla birlikte mürşid-mürtt ilişkisinde değişik bir anlayışa sahiptir. Bu cemaat mensubu bir mürit, dergaha, mürşidinin yanına girip çıkarken dizlerinin üstünde sürünerek girip çıkmak zorundadır. Modem yeniliklere şüphe ile bakan bu cemaat özellikle kadınlar konusunda son derece ilkeldir. Erkeği hem bu dünyanın hem de ahiretin baş unsuru olarak kabul e-derken kadınların erkeğe hizmet ettiği ölçüde değer kazanacağına inanırlar. Kadın müridlerin, erkek eli değdi diye hazır iç çamaşırı almamalarını salık verirken adet günlerinde kullanılacak pamuğun şeklini tarif edecek kadar ileri giderler. 


MENZİL DERGAHI 


1902 yılında Siirt'in Baykan ilçesinin Kermat köyünde doğan 
Seyyıd Abdulhakim Hüseyni, babasının ölümünden sonra bir müddet cami hocalığı yapmış, daha sonra icazet almak üzere Suriye'nin Hazne köyünde yaşayan Nakşibendi Şeyhi Ahmet Haznevi'nin yanına gider. Dönüşünde dini faaliyetlerine devam eder ve belli bir üne kavuşur. Mevcut imkanlarının yetersiz gelmesi üzerine Adıyaman Kahta ilçesinin Menzil köyünde büyük bir arazı satın alarak oraya yerleşir. Vefatından sonra yerine oğlu Mehmet Reşit Erol geçer. Dini bir dergah özelliği kazanan Menzil bugün binlerce insanın ziyaret ettiği bir yerdir. Geniş araziler, müridler tarafından sevabına işlenmektedir. Her giden ziyaretçi para, altın gibi emtialar bırakmaktadır. Dedikodu mahiyetinde dillendirilen başka gelir kaynaklarının olduğu rivayet edilmektedir. 
Siyaseten MHP-MSP çizgisi arasında bir yerde duruyor dersek yanlış olmaz. Bu dergahın kurucuları Kürt olmalarına rağmen kazandıkları maddi ve manevi gücün riske girmemesi için Kürt hareketlerine oldukça mesafeli durmaktadırlar. Bu dergah, şifa dağıtmakla ün yapmıştır. 


KADİRİLER 


Osmanlı dönemindeki güç ve etkinliğinden çok uzaklarda olan 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Kadırılik, Mevlevilik ve Cerrahilik isimleri altında varlığını sürdürse de sosyal ve politik kültürü etkileyecek durumda değildir. Trabzonlu Haydar Baş'ın önderlik ettiği bir grup söz konusudur. Haydar Baş, Kadirı-Rufai Şeyhi Hayrı Efendi'nin müridi olduğu iddiasındadır. O da diğerleri gibi devlet ve iktidar çevrelerine yakın durmayı tercih etmektedir. Son yıllarda parti olarak da örgütlendiler ama siyasi arenada bütün TV ve gazete desteğine rağmen ilgi ve itibar görmediler. Bu grubun liderinin geliştirmeye çalıştığı “Milli Ekonomi Modeli” ve para basarak asgari ücreti beş bin liraya çıkarma önerisi ciddi bulunmadı. 
Parçalı ve çelişkili görüşleriyle dikkat çeken Haydar Baş, Türk-İslam sentezinin ateşli bir savunucusudur. Son yıllarda Kemalist geçinmektedir. 


NURCULUK 


Bu hareketin kurucusu ve mütefekkiri Said-i Kürdi'dir. 20 
yüzyıl Türkiye'sinin en önemli dini şahsiyetidir. 1876 yılında Bitlis'in Hizan İlçesinin Nurs köyünde doğmuştur. Siirt-Tillo, Cizre, Nusaybin, Mardin, Erzurum ve Beyazıt medreselerinde eğitim gördü. Bedewe Zemin ( Kürtçe orijinalı)-zamanın güzelilakabıyla anılır. Kısmen kendi tercihi ile kısmen de O'nu Kürt kimliğinden soyutlamak için sonraki yıllarda Said-ı Nursi olarak anılmıştır. Bazen eski Said, yeni Said olarak da anılmaktadır. Osmanlı Rus savaşına katılmış, esir düşmüş, padişahla tanışmış, akıl hastanesine ve hapishaneye yolu bolca düşmüş çilekeş bir hayatın sahibidir. Van'da kurmak istediği “Medresetü-z Zehra” için Osmanlı'da padişahlardan, Cumhuriyet döneminde M. Kemal'den destek istemiştir. Bu istek tebessüm ve şüphe ile karşılanmıştır. 

Görüş ve düşüncelerini “Nur Risaleleri” adı altında toplamıştır. Said-i Nursi katıksız bir şeriatçıdır. Ancak istıbdada karşı meşrutiyetçi, meşrutiyete karşı cumhuriyetçidir. 1950”lere kadar siyasetten uzak durmuş ancak Demokrat parti iktidarıyla beraber siyasilerle görüşmeye, onlara telkin ve tavsiyelerde bulunmaya başlamıştır. Kürt hareketlerine uzak durmasına rağmen Şeyh Said kıyamından sonra sürgünden kurtulamamıştır. Ömrünün sonuna kadar sürgün ve hapis hayatı yaşamıştır. Bursa, Burdur, Isparta, Afyon, Kastamonu gibi şehirlerde zorunlu ikametgaha tabi tutulmuştur. Her gittiği yerde büyük bir talebe grubu yetiştirerek taraftarlarını sürekli arttırmıştır. 1960 yılında 
Urfa'ya gelmiş ve iki ay sonra vefat etmiştir. 21 Mayıs 1960 
yılında Urfa'da vefat edince cenazesi devlet erkanının da katıldığı 
bir törenle kaldırılır ve Halilürrahman külliyesinde defnedilir. 27 
Mayıs 1960 askeri cuntası, naaşını Urfa'daki mezarından çıkararak Isparta'da bilinmeyen bir yere götürür. O günden beri Said-i Nursi'nin mezarı bilinmemektedir. 


FETULLAHÇI HAREKET 


Uluslararası üne sahip bir İslamcı harekettir. Bu hareketin lideri Fetullah Gülen 1941 yılında Erzurum-Pasinler İlçesi Korucuk köyünde doğmuştur. Kendisi açıklamasına göre Bitlis-Ahlat'tan Pasinlere göçmüşlerdir. F. Gülen ilkokul mezunudur. Diyanet bünyesinde vaiz olarak çalışmış ve emekli olmuştur. 1950'li yıllardan itibaren nur talebesi olarak Said-i Nursi'nin öğretisini takip etmektedir. Ta ki bir gün Said'in Kürt olduğunu öğreninceye kadar. 
Çünkü hayranı olduğu bu alimin bir Kürt olmasını bir türlü sindiremez. Ne de olsa Türk-İslam düşüncesinin bir sadık neferidir ve bu düşünceye göre Kürt'ten alim olmaz. Bu ırki hezeyan onu yeni arayışlara götürür. Askerlik yaptığı sırada Erzurum'a izinli gelip “Komünizmle Mücadele Derneği” kurarak geri döner. Yaygın kanaat, Fetullah Gülen'in bu yıllardan itibaren “Özel Harp Dairesi” ile organik bağlar kurduğu şeklindedir. İzmir'de uzun yıllar cami vaizliği yaparak yavaş yavaş şöhrete ulaşır. En dikkat çekici yanı, 
saatlerde konuşması ve konuştukça göz yaşı dökmesidir. 1980 
askeri darbesi Fetullahçı hareket için bütün kapıların açılması, devlet katında ruhani bir şahsiyet olarak muamele görmesinin zeminini hazırlar. Bu yıllardan başlayarak büyük bir ivmeyle devlette, 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bürokraside, iş hayatında, eğitimde, ticarette, bankacılıkta, sporda, emniyette, adliyede, askeriyede kısaca hayatın ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarında örgütlenmeye başlar. Kendi ifadesiyle militanları devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz ederek her tarafı sarıp sarmalama imkanına kavuşurlar. 

Başta zamanın başbakanları Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Süleyman Demirel tarafından devlet katında saygıyla karşılanmıştır. Yine Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül tarafından aynı hürmete mazhar edilmiştir. Kendisine methiye düzmeyen AKP'li yok gibidir. 1999 yılında yeşil kart alarak ABD'de yaşamaya başlamıştır. Fetullah Gülen, o tarihten itibaren Türkiye'deki Iş, sanat, siyaset ve spor camiası için ikinci bir kutsal makam şeklinde algılanmış, Arabistan'a kalkan umre turlarına benzer şekilde Pensilvanya'ya uçak turları düzenlenmiştir. 
Ayağına gitmeyen sağcı siyasetçi ile iş insanı yok gibidir. Ta ki AKP hükümetine yolsuzluk suçlamasıyla kanca takılınca ortaklık bozuldu. AKP önderliği, bu andan itibaren başlayan çatışmaya çare bulmak ve uzlaşmak maksadıyla başta Dışişleri Bakanı Ahmet Davuroğlu, MİT müsteşarı Hakan Fidan, Fetullah Gülen'in eski mutemet adamlarından gazeteci Fehmi Koru olmak üzere bir hayli arabulucu gönderdi Pensilvanya'ya. Fetullah Gülen'e “Gölge Devlet Başkanı” veya danışılan “Ruhani Lider” muamelesi yapıldı. Bir türlü uzlaşma sağlanamayınca köprüler atıldı. 15 Temmuz 2016 tarihli askeri darbe girişimi Fetullah Gülen'e fatura edilmesiyle yeni bir dönem başlamış oldu. Bu tarihten itibaren şekli demokratik kurallar da rafa kaldırıldı, fırsat bu fırsattır bütün muhalif kişi, kurum ve yapılar ile Fetullahçı olarak damgalanan büyük bir kitle devlet, toplum ve ekonomik hayattan tasfiye edildi. Yeni dönemde iktidara muhalif olan, destek vermeyen, yandaş olmayan herkes ve her kuruluş FETÖ mensubu muamelesi görmektedir. 

Oysa yakın zamana kadar dünyanın dört bir tarafında açılan “Türk Okulları” sayesinde Türkiye'nin önü açılıyordu. “Bu kutsal hareketin önderi de Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi 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Hazretleri” idi. İktidar mücadelesi böyle bir şeydir işte. Bir anda babayı oğula, kardeşi kardeşe düşman yapar, hele yol arkadaşları için bu düşmanlığın lafı bile olmaz. Kimse sormuyor, kardeşim AKP'liler, sizin FETÖ ile ideolojik ayrılığınız var mı ve nedir? 
Sizi birbirinizden ayıran dünya görüşünü izah eder misiniz? 
Yönetme ve sahip olma hırsı dışında ne farkınız var? Düne kadar yaptığınız bütün icraatların akıl hocası F. Gülen değil miydi? Bu icraatların yürütücüsü olan bürokratik mekanizma Fetullahçı değil miydi? Siz AKP'liler; varmak istediğiniz menzil: Fetullah'ınkinden farklı mı? Hanginiz Fetullah'ın dergahından geçmediniz? Hanginiz onun gözyaşları önünde diz çökmediniz? 
Hanginiz gurbet hasretiyle kendisine selam ve muhabbet göndermediniz? Demek ki bir ipte iki cambaz oynamazmış. Egoların savaşında biri ipten düştü. Düşen Fetullah Gülen oldu ve mücadelenin yenik tarafı olduğu için terör örgütü muamelesi görmeye başladı. Aksi bir durum olsaydı en büyük biatçıları, kuşkusuz yine sizler olurdunuz. 

Fetullah Gülen'in konuşmalarını takip edenler bilirler. Bu şahıs Kürt ve Alevi düşmanıdır. Bizzat devlete akıl verip sahip olunan polis ve ordu gücünün kapasitesini hatırlatarak karşı sayı ne olursa olsun, isyancı Kürtlerin muhasara altına alınıp imha edilmelerini salık vermiştir. Yine herkül.org. internet sitesinde yayınlanan konuşmalarında her din ve mezheple uzlaşabileceklerini, bunun tek istisnasının Nusayrilerle aynı kökten geldiklerini iddia ettiği Dersim Kızılbaşları olduğunu üzerine basa basa belirtmektedir. Demek ki dinler arası diyalog arayışlarının aktörlerinden biri olan Fetullah Gülen için Dersim Alevileri Hıristiyanlardan bile daha uzak bir inancın mensuplarıdır ve düşman muamelesi görmelidirler. 

Bu cemaatın sahip olduğu imkanlar, uluslararası ilişkilerdeki konumu, siyasi ve ekonomik gücü, dini bir cemaatin boyutlarını aşan ölçektedir. Bu itibarla sadece bir cemaat olarak izah etmek yetersiz kalır. Son yüzyılın en büyük siyasi, askeri, bürokratik, İslamcı legal-ıllegal organizasyonu olup bütün boyutlarıyla ortaya 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koymak için henüz yeteri donelere sahip değiliz. Emin olduğumuz tek şey, bu yapının devlet şeklinde örgütlendiğidir. Fetullah Gülen'in T.C. ve ABD istihbarat örgütleriyle olan muhtemel ilişkileri deşifre edilmeden cemaatin çözülmesi biraz zor olacaktır. 


SÜLEYMANCILIK 


Bu cemaat 1888 yılında Silistre'nin Ferhat'lar köyünde doğan Süleyman Hilmi Tunahan?'dan ismini alır. Önemli imkanlara hatırı sayılır bir tabana sahiptir. Yurt ve kültür merkezleriyle ülke sathına yayılmıştır. Dernek ve vakıf şeklindeki örgütlenmeleriyle illegaliteden uzak durmaktadırlar. Bu grup sakalsız olup diğer cemaatlere göre itaat ve disiplini ön plana çıkaran özelliği dikkati çekmektedir. Adalet Partisi'nden beri her türlü sağ siyasal oluşumla ilişki içinde olmuşlardır. Otoriter ve faşizan bir yapıları vardır. Kendi aralarındaki seçkinler grubunun Süleyman 
Efendi'nin ruhuyla bağlantı kurduklarına inanırlar. 12 Eylül 1980 
askeri cunta tarafından korunan cemaatlerdendir. İmam Hatipli hocaların arkasında namaz kılmazlar. Çalışma tarzları kısmen Fetullahçılara benzer, güç ve kudret peşinde koşarlar ancak faaliyetleri dernek ve federasyon çerçevesinde olduğundan müesses nizam için tehlike olarak addedilmemektedirler. 


DİĞER GRUP VE ÇEVRELER 


Söz konusu islami hareketler olunca sayılarını bilmek, aralarındaki farklılıkları tespit etmek çok zordur. 80'li yılların radikal sol hareketleri gibi, biyolojide mitoz bölünme olarak isimlendirilen üreme tarzıyla çoğalmaktadırlar. Örgütten, gruptan cemaatten yeni oluşumların çıkması sıradan vakalardır. Her birinin mutlak surette bir matbuat faaliyeti vardır. Hatta son yıllarda teknolojik imkanlardan yararlanarak TV yayınlarını da yapmaktadırlar. Şaşkınlık yaratan tek şey, böylesi maddi külfet gerektiren faaliyetlerin fınansmanının nasıl ve ne şekilde temin edildiğidir. 
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Bu grupların başında Hizbullah örgütü gelmektedir. 
Başlangıçta İran'daki Ayetullah Humeyni devriminden etkilendiklerine dair genel bir kanaat vardı. 90'lı yıllardaki eylemleriyle işin rengi yavaş yavaş değişmeye başladı. Özellikle Kürt illerinde yaygın ve sistematik bir şekilde işlenen siyasi cinayetlerde hep bu örgütün parmağı hissedildi. Hizbullah militanlarının askeri kışlalarda eğitim aldığı, devletin emniyet, istihbarat ve askeri kurumlarından himaye ve destek gördüğü ortaya çıktı. Kürt çevrelerince Hizbul-kontra olarak nitelenen bu yapı, yine devlet tarafından yapılan operasyonlarla budanarak kontrol altına alındı. 

Ayrıca İslami Kurtuluş Partisi, Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA-C), İslami Hareket Örgütü, Cemalettin Kaplan Örgütü, Aczimendiler, Yeni Nesil Grubu, Zafer ve Sur Dergisi, Hizb-i Kuran Grubu, Girişim Grubu, Ak-Doğuş Grubu, Ercüment Özkan Grubu, Mektup Dergisi, Mealciler, Vahdet Grubu, Adnan Oktar Grubu, Tebliğ Cemaati, Mehmet Kırkıncılar (Meşveretçiler) vs. 
yapılar İslami sahada faaliyet gösteren diğer çevrelerdir. 

Kürt cenahındaki İslamcı faaliyetlerden söz edilse dahi bu yapı ve oluşumların tümü devletle iltisaklı ve şaibeli olup müstakil gruplardan söz edilemez. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının önderliğinde obaşlatılan “Melle” hamlesi beklenen etkiyi gösterememiştir. 2015 yılından itibaren AKP iktidarının makas değiştirerek AKP - MHP * TSK * VP koalisyonu şeklini alması, söylem ve eylemlerini Irkçı-Türkçü zemine oturtması, işbirlikçiislamcı Kürt çevrelerini büyük sıkıntıya sokmuşa benziyor. Bu yeni iktidar kompozisyonunun bu çevreleri hangi mecralara sürükleyeceğini yaşayarak göreceğiz. 
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İTTİHATÇILIK VE AKÇELİ İŞLER 


Osmanlının çözülüş döneminde askeri harcamaların nasıl kontrol dışına çıktığını, yapılan keyfi ve ölçüsüz harcamaların kitabına uydurulmak maksadıyla iktisat uzmanlarına nasıl talimat verildiğini anlatmıştık. İttihat Terakki'nin Troykası ve üst kadrolar için devlet kasası şahsi servet olarak algılanmış ve sarf edilmiştir. 
Harcamada, aciliyet, ihtiyaç, zorunluluk gibi hususiyetler dikkate alınmamıştır. Bütçe disiplini, kamu malı gibi kavramlar ittihatçılar için sevimsiz ve gereksiz kavramlardır. Bol keseden harcamak, dağıtmak, beklenmedik masraflara yol açmak rutin işlerdendir. 
Hele kayıt tutmak fuzuli bir gayretkeşliktir. 

Bu alışkanlık cumhuriyet döneminde azalacağına artarak devam etmiştir. Bütün cumhuriyet yöneticilerinin mülklerinde olağanüstü artış gözlenmektedir. En başta Mustafa Kemal'e ait olduğu söylenen toprak miktarı 154.000 dönümdür. 1938 yılında vefat ettiği zaman bankalarda adına kayıtlı mevduat tutarı | milyon altı yüz bin.lira olduğu bilinmektedir. O zaman toplam emisyon hacminin 60 küsür milyon olduğu göz önüne alınırsa bu paranın büyüklüğü tahmin edilebilir. Gerçi bu meblağın kişisel değil, Müslümanlar tarafından halifeliğin kurtarılması için gönderilen paralar olduğu söylense de neden kişisel hesapta tutulduğu izah edilememektedir. 

Cumhuriyet dönemi aynı zamanda rüşvetler, komisyonlar dönemidir. Cumhuriyetin ilanından sonra muhtelif sebeplerle vatandaşlık hakkını kaybeden insanlar, yeniden bu hakkı elde 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etmek için yoğun çabalar göstermişlerdir. Bu ortamda akıllara ziyan bir rüşvet ağı kurulmuştur. Aracılık yapan isimler değişik kaynaklarca zikredilmekte ama asıl olan rüşvetin varlığıdır. En dikkat çeken rüşvet, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın vatandaşlık almak için verdiği 900 bin liralık rüşvettir. Benzer şekilde alınan rüşvetin miktarı ve kimler arasında pay edildiği bilinmemektedir. (Bu rüşvet çarkının başındaki şahsın Molla Necmettin olduğu iddia edilmektedir. Molla Necmettin Kocabaş, Osmanlı Nazırı, Yıldız suikastı müddelumumisi-savcısı, Kastamonu milletvekili. | 

Rüşvet, yolsuzluk ve devlet maliyesinin talanının epey derin bir tarihi vardır. Ama biz burada tipik birkaç olaydan bahsedeceğiz. Bu olaylardan en dikkat çekenlerden biri König Ekrem olayıdır. Esas adı Ekrem Hamdi Bakan olan bu şahsa Almanlar König (kral) ünvanını vermişler. Babası Kiraz Hamdi Paşa, dayısı Damat Ferit hükümetinin Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. König Hamdı, aralarında Lufthansa'nın da bulunduğu bir çok Alman şirketinin Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. 

1936-1939 yılları arasında cereyan eden İspanya İç Savaşında gerek cumhuriyetçilerin, gerekse Faşist Franko rejiminin şiddetle silaha ihtiyacı var. König Ekrem Türkiye Cumhuriyeti adına Kanada'dan 50 adet savaş uçağı siparışı verir. Bütün formaliteler yerine getirilir ve sipariş teyit edilir. 1938 yılında uçaklar Fransa'ya partiler halinde gelir. Büyük bir ihtimalle yanlışlık sonucu teslimat başka limanda gerçekleşirken olay patlak verir. 
Neticede olay mahkemelere yansır ve bütün işlemlerin Türk Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla yapıldığı ortaya çıkar. Bu olay dünyada ilktir. Bütün mühürler, yazışma ve çıkış yerleri gerçektir. Yine ihtimalen bu uçaklar Franko rejimine teslim edilecektir. Suç, bir iki memurun üstüne yıkılır. Ekrem Hamdi Bakan'a da dört yıl ceza verilir. Almanya'da kral lakabıyla tanınan Ekrem Hamdi Bakan her ne kadar şirket temsilcisi olarak lanse edilmişse de aslında Mustafa Kemal'in bir istihbaratçısıdır. Bu işleri kendi başına yapmış olması pek olası 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değildir. Milli savunma Bakanı Kazım Özalp'in istifasıyla olay kapatılır. Devlet düzeyindeki bir kaçakçılığın hikayesi böyledir. 

Cumhuriyetin dikkat çeken yolsuzluklarından biri İmpeks, Denizbank, Satie olaylarıdır. İmpeks bir komisyon şirketidir (1938). Bu şirket, Denizbank'ın İngiliz tersanelerine sipariş verdiği ll geminin alımında komisyonculuk yapar. Firma, kendisini İktisat Vekaletinin (Ekonomi Bakanının) temsilcisi olarak tanıtıp “04-6 arası komisyon alır. 

Fındıklı'daki “Satie Binası” Fransız Elektrik Şirketinin merkezi olup 106 bin liraya alınarak 250 bin liradan Denizbank'a satılır. Yapılan bu yolsuzluk sonradan ortaya çıkar. Bu işlerin başına Celal Bayar'ın oğlu Refii Bayar bulunmaktadır. Bu olayların ortaya çımasından sonra 1940 yılında Refli Bayar intihar eder. 

1970'li yıllarda, Japonya'yı sarsan bir rüşvet skandalı duyulur. 
ABD merkezli Lockheed firması uçak alımlarında rüşvet dağıtmıştır. Yapılan araştırmalar bu rüşvet olayının Japonya ile sınırlı olmadığını, bütün Nato üyesi ülkelere rüşvet dağıtıldığı ortaya çıkar. Firma bu rüşvet skandalını itiraf etmek zorunda kalır. 

O yıllarda Türkiye, F -104-S uçaklarının alınmasına karar verir. Sözleşmeye taraf şirket Air-İtalia şirketidir. Ancak perde arkasında Lockheed firması bulunmaktadır. Gerçek satıcı Lockheed'dir. Uçaklar alındıktan sonra yapılan incelemede bazı parçaların eski ve miadı dolmuş olduğu saptanır. Altay şirketi başkanı Nezih Vural, konu hakkında Lockheed yetkilileri ile haberleşir ve meselenin ciddi olduğunu, bazı üst düzey kademeleri memnun etmek gerektiğini ikaz eder. Lockheed şirketi ile olan yazışmalarda “yılan”, “nub”, “general K” ve “general G” gibi takma adlar kullanılır. 

Bütün Nato ülkeleri rüşvet alan yetkilileri tespit ederek yargı önüne çıkarır ama Türkiye istisna olarak kulağının üstüne yatar. 
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emin Alpkaya'dır. 

Cumhuriyet tarihi aynı zamanda yolsuzluklar tarihidir. İkinci Dünya Savaşında para karşılığı yapılan insan kaçakçılığının üstü 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halen örtülüdür. Canını kurtarmak için varını yoğunu harcayan Yahudiler, komünistler ve hümanist bilim adamlarından alınan haracın hesabı bir gün su yüzüne çıkar. Şimdilerin anlı şanlı holdinglerinin mayasında bu paraların ne kadarının yer aldığı mutlaka bir gün ortaya konacaktır. 

70'li yıllardan başlayarak ekonominin serbest dünya pazarına, gümrük duvarlarının yıkılarak entegrasyonu ile özelleştirme furyası aynı döneme denk gelir. Kırk yıldır süren bu özelleştirme hamlesi başlı başına bir yolsuzluk kaynağıdır. Bu sayede yeni zenginler türedi. Belki ileride namuslu bir iktisatçı çıkar ve bunun bilançosunu ortaya döker. 

ANAP ve AKP iktidarları dönemi yeni zengin gruplarının doğum yıllarıdır. Adı sanı duyulmayan, geçmişinde bir birikimi olmayan türedi ve lümpen zenginden geçilmez oldu. Bu iki partinin devri iktidarında Anadolu'nun zenginlik kaynakları, doğal yaşam alanları, ekonomık varlıkları vahşice istila ve gasp edildi. 
Kısa vadede ve hak edilmemiş zenginlikler, ölçüsüz, çirkin, görgüsüz sınıfların şehirleri talan etmesiyle yeni bir döneme girildi. Tarihe ve geçmişe ait ne varsa ya yıkıldı ya da ucube beton yığınları arasında görünmez oldu. Güya bunlar muhafazakardırlar. 
Yalanın daniskası. Neyi muhafaza ediyorlar da muhafazakardırlar. 
Talan ekonomisiyle manipüle edilen lümpen kitlelere karşı kullanılan Emevi-islamcı fetih söylemi dışında muhafaza ettikleri hiçbir şey yoktur. 

Bu başlığı iki tipik olayla kapatmak istiyoruz. Bunlarda biri ve belki de en önemlisi, yıllık konsolide bütçenin meclis tarafından denetimidir. Bu denetim cumhuriyet tarihi boyunca usulen de olsa yapılagelmiştir. Bütçe denetimi teknik olarak sayıştay denetçileri tarafından yapılır ve hazırlanan raporlar meclis onayına sunulur. Ülke ekonomisinin en büyük maddi varlığı olan bütçe denetimi AKP iktidarı tarafından fiilen imkansız hale getirilmiştir. Bir taraftan sayıştay kurumu, teknik ve kadro bakımından işlevsiz hale getirilmiş, diğer taraftan da kısmı de olsa hazırlanan sayıştay raporları meclise sevk edilmemektedir. 
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Böylece devlet bütçesinin nasıl ve nereye harcandığını hükümetin ilgili birimleri dışında kimse tarafından bilinmemektedir. Muhalefet tarafından denetlenmeyen devasa bir gelirin nasıl sarf edildiği bir sır olarak kalmaktadır. Sanki alan memnun, satan memnun misali kimseden de ses çıkmamaktadır. Bu da herhalde Türk tipi demokrasinin bütçe anlayışıdır. 

İkinci olay da İran-Azeri kökenli bir çocuğun Türk devlet yöneticileri nezdindeki konumudur. Ortaya dökülen tapeler, görüntüler, bağlantılar bir yana 25 yaşındaki çocuk Türk televizyonlarına çıktı, “Ben Türkiye'nin dış ticaret açığının “o15'ini karşılıyorum diye caka sattı. Kimse bu mafya kılıklı çocuğa sormadı, sen ne alıp ne satıyorsun ki bütçe açığının “ol 5'şini kapatıyorsun. Hangi sınayı ve ticari işletmelere sahipsin? Tabi, gerçekleri uzun süre gizli tutmak mümkün olmuyor. Anlaşıldı ki bazı şahıslar İran devleti adına kuryelik, ara-buluculuk, pazarlamacılık yapmaktadırlar. 
Başta ABD olmak üzere batılı devletlerin İran'a uyguladığı ambargo nedeniyle uzun yıllar İran ekonomik sıkıntı çekti. Büyük devletlerin İran'a tanıdığı petrol satış kotası sınırlıydı ve ancak bu petrol karşılığı zorunlu ihtiyaçlar ayni olarak veriliyordu. 
İran'a petrol karşılığının nakit olarak verilmesi yasaktı. İran, kendisine uygulanan bu ablukayı kısmen de olsa kırmak için Babek Zencani, Reza Zarrab gibi kişileri kurye olarak kullandı. Bulunan formülle ambargo delinecek, satılan kota dışı petrolün parası Türkiye-Katar-İran üçgeni arasındaki manevralarla ve Türk kamu bankaları aracılığı ile İran'a nakit olarak aktarılacaktır. Bu işlem yapılırken, bu ticarette görev alan herkes ve her yönetici önem konumuna göre komisyonunu alacaktır. Denetim dışı yolla yapılan petrol ticaret hacminin 187 milyar dolar mertebesinde olduğu basına yansıdı. Yapılacak basit bir matematik hesabı, 
dönen komisyonun miktarı hakkında fikir verebilir. 9010 
hesabıyla bu komisyonun tutarı 18.7 milyar dolar eder. Gerisini okuyucu hesaplasın. Nitekim İran devleti, Babek Zencan'yi 3.2 
milyar doları eksik verdiği için tutukladı ve idamla yargılamaktadır. 
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1980'li yıllarda askeri cunta döneminde yapılan “Babalar” operasyonunda tutuklanan Liceli Behçet Cantürk'ün ifadeleri hatırlardadır. Uyuşturucunun askeri araçlarla nasıl sevk edildiğini ve uyuşturucu gelirinin Konsey üyelerinden birisiyle nasıl paylaşıldığını anlatıyordu. Aynı dönem, ABD ve AB medyasında dünyanın en zengin generalinin Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin olduğu yayınlanıyordu. ANAP döneminden başlayarak yolsuzluklar o kadar yaygın ve sistematik hale geldi kı dürüst iş yapmak istisna, yolsuzluk ise kural haline geldi. AKP ile birlikte bu işler kurumlaştı, örgütlendi ve resmiyet kazandı. Artık yolsuzluk hadiselerine örnek vermek imkansızlaştı. Yolsuzluk ekonomik hayatın temel dinamiği oldu. Merkez Bankası kaynaklarına göre Türkiye'ye son on beş yılda giren ama kaynağı, menşei, sahibi belirlenemeyen döviz miktarı 41.9 milyar dolardır. 

.Akçeli işlerde durumun nasıl yönetildiğini anlamak için AKP kadrolarının, en küçük belde yöneticisinden başlayarak merkez yöneticilerine kadar meslekleri ile mal varlıklarına bakmak yeteri kadar öğreticidir. 

Demokrasinin asgari şartlarından biri denetim ve hesap verebilirliktir. Yıllık 184 milyar dolar büyüklüğündeki bütçenin denetlenmesi AKP tarafından imkansız hale getirilmiştir. Zaten bütçe kalemleri arasında örtülü harcamalar (6denek) önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla merkezi bütçenin sarfı, birkaç yetkilinin insafına terk edilmiştir. 
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İKİBUÇUK OLAY 


Birinci olayımız 11 Kasım 1942 yılında kabul edilen varlık 
vergisi kanunudur. Anılan tarihte meclis oturumuna katılan 350 
milletvekilinin oyu ile yürürlüğe giren ve bir defaya mahsus olmak üzere varlıklı kesimlerden vergi alınmasını öngören bu kanunla başka amaçların güdüldüğü tatbikatta anlaşıldı. 

İkinci Dünya Savaşının bütün hızıyla devam ettiği bu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti, bir taraftan Nazı Almanya'sına beslediği sempatiyle içten içe müttefik olma hesapları yaparken diğer tarafta Sovyet Rusya ve Batı blokunun korkusuyla tarafsızlık pozisyonunu korumaya çalışmaktadır. Her an savaşa girilecekmiş gibi hazırlıklar ve stoklar yapılırken iç piyasada büyük bir kıtlık ve karaborsacılık baş gösterdi. Geleneksel Türk devlet refleksiyle hemen bir günah keçisi bulundu. Bu günah keçisi Türkiye vatandaşı olan gayrimüslimlerdi. Günün gazetelerinde Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler açıkça hedef gösteriliyordu. Bu durumun mutlaka fırsata çevrilmesi gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. 
Güya bütün varlıklılardan servetleri ölçüsünde bir defaya mahsus olmak üzere vergi alınacaktı. Kanun öyle yazıyordu çünkü. Ancak dönemin İstanbul defterdarı Faik Öke'nin anlatımına göre uygulamada başka bir formül tatbik edildi. Müslümanlar (M), verginin “012,5'ini; gayrimüslimler (G) 90650'sini; dönmeler (D) 9025'ini; ecnebiler-yabancı şirketler 9012,5'ini; Çiftçiler ise “05'ini ödemekle yükümlü kılındı. Vergi tahakkuk listelerinde ismi geçenler yukarıda belirttiğimiz rumuzlarla tanımlanmıştı. 
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Türkiye vatandaşı gayrımüslimlerden en büyük pay, yine Ermenilere çıkartıldı. Vergi miktarları o kadar yüksekti ki bir kısmı, bütün mallarını sattığı halde vergi borcundan kurtulamadı. Kendilerine tahakkuk ettirilen vergiyi ödemeyenler, Erzurum-Aşkale ve Eskişehir Sivrihisar'a amele taburlarına götürüldüler. Oralarda demiryolu, karayolu ve kar temizleme işlerinde çalıştırıldılar. 
Toplanan verginin tutarı 315 milyon liradır. Bunun 280 milyonluk miktarı gayrimüslimlerden toplanan vergilerdir. 

Bu uygulamayla tipik bir ittihatçı amacın gerçekleştirildiği görülmektedir. Önce karaborsa vurgunculuğunun ve kıtlığın müsebbibi olarak gayrimüslimler hedef gösterilir. İkincisi, bu kesimin bütün mal ve servetleri yok pahasına ellerinden alınır. (Yine büyük bir mülk ve servet transferi gerçekleştirilir.) Üçüncüsü, o günün ekonomik şartlarına göre devlet bütçesine büyük bir kaynak temin edilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ABD başkanı Roosevelt ile İngiltere başbakanı Churchill ile görüşmek üzere Kahire'ye çağrılır. 
Tarihler 17 Aralık 1943'ü göstermektedir. Savaşın seyri az çok bellidir artık. Nazi Almanya'sının yenileceği anlaşılmıştır. Amele taburlarına alınanların evlerine dönmesine izin verilir. Zaten kanundan murat edilen netice alınmıştır. 15 Mart 1944 tarihinde 310 
milletvekilinin oyuyla Varlık Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılır. 


6 — 7 ELÜL 1955 OLAYLARI 


1954-55 yılları, Türkiye ıle Yunanistan arasında soğuk savaşın doruğa çıktığı yıllardır. Kıbrıs'taki gelişmeler iki ülke arasında ciddi sürtüşmelere neden oldu. Her zaman olduğu gibi gayri nizami harbin sivil elemanları sokaklarda, meydanlarda halkı galeyana getirerek “Kıbrıs Türk'tür, Makarios'a ölüm!” sloganları haykırmaktalardı. Basın her türlü kışkırtıcı yayını yapmaktan çekinmiyordu. Gerginlik had safhadaydı. 

İşte böylesi bir ortamda Anadolu Ajansı bir haber geçer. Tarih 
6 Eylül 1955, saat 11?dir. İstanbul radyosu bu haberi yayınlar. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalandığı haberi kamuoyuna duyrulur. Sihirli bir el on binlerce insanı bir araya getrerek harekete geçirir. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Eminönü, Fatih, Eyüp, Bakırköy, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Kadıköy, Moda, Kuzguncuk, Çengelköy gibi Yahudi, Ermeni ve Rum vatandaşlarının ev ve işyerlerinin bulunduğu semtler büyük 
bir yağmaya ve yıkıma maruz kaldı. Bu olaylarda 15 ölü, 300 
yaralı ve 60 tecavüz vakası kayıt altına alındı. Kayıt altına alınamayan yaralı ve tecavüz vakalarının daha çok olduğu tahmin edilmektedir. 7 Eylül günü de devam eden bu olaylar Çanakkale, İzmir ve İskenderun'a da sıçradı. 

ABD İstanbul başkonsolosluğunun tespitlerine göre saldırıya uğrayan işyerlerinin 059'u Rumlara, “o17?sı Ermenilere, 012'si Yahudilere, 10'u Müslümanlara; saldırıya uğrayan evlerin “680'1ı Rumlara, “59'u Ermenilere, “05'i Müslümanlara, “3'ü Musevilere aittir. Günün değeriyle verilen maddi zararın tutarı bir milyar liradır. Yağma, öldürme, kundaklama, tecavüz gibi olaylara katılanların sayısının 200 bin civarında olduğu kayıtlara geçmiştir. 

Dönemin Cumhurbaşkanı İstiklal Caddesindeki yıkıntıları gezerken, herkesin duyacağı şekilde İçişleri bakanı Namık Gedik?e dönerek “Galiba dozu kaçırdık Namık” demiştir. Ekonomik ihtiyaçlar (dünya bankasından kıredi talebi) Türk egemenlerine geri adım attırdı ama suçlu olarak o yıllarda komünist olarak bilinen şahsiyetler lanse edildi. Tutuklananlar arasında Aziz Nesin, Kemal Tahir, Nihat Sargın, Müeyyet ve Can Boratav, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo, İlhan Berktay, Aslan Kaynardağ gibi isimler vardı. 

Yapılan tespitlerde 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 
2 manastır, 26 okul-otel ve fabrikanın tahrip ve talan edildiği 
görüldü. 

Selanik'te bombalamayı yapan şahsın Oktay Engin adında bir MİT görevlisi olduğu ortaya çıktı. Bu şahıs Türkiye'ye kaçtı ve göstermelik olarak yargılandı. Kendisine 3 yıl hapis cezası verilmesine rağmen mükafat olarak Nevşehir'e vali yapıldı. 
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Özel Harp Dairesinin kurucusu general Sabri Yirmibeşoğlu, 
23 Eylül 2010 tarihinde Habertürk gazetesine verdiği demeçte 
şunları söylemektedir: 

“Eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini, bir mukavemet hareketini göstermesini arzu ederseniz sizi saygın değerlerinize düşmanın, karşı tarafın bir şey yaptığını gösterirseniz, halkı galeyana getirirsiniz. Özel Harp Dairesinde bir kural vardır; halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela... 6— 7 Eylül bir özel harp dairesi işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı. Sorarım size, bu muhteşem bir örgütlenme değil miydi? - E, evet Paşam!“ (Bu röportajı yapan, gazeteci Fatıh Güllapoğlu'dur.) 

Yukarıdaki açıklama karanlık odakların bir itirafıdır, suçüstü yakalanma halidir. 1978 Maraş olayları, Malatya, Sivas, Çorum olayları, Madımak olayı da aynı teşkilatın birer muhteşem operasyonu olmasın? Görünen köy kılavuz istiyor mu? 


BUÇUK OLAY 


6-7 Eylül olaylarının yaraları daha yeni yeni kabuk bağlamaya başlamışken bir kere daha sahneye Kıbrıs meselesi çıkarıldı. 
Toplumlar arası çatışmalar yeniden hız kazandı. Atatürk ve Venizelos arasında 1923 yılında Mübadele antlaşması imzalanmıştı. 1930 yılında da bu antlaşmanın aksayan yönlerini düzeltmeye yönelik olarak İkamet ve Ticaret antlaşması düzenlenmişti. 
İşte 1964 yılında Türk hükümeti, Yunanistanlı Rumları bir şantaj aracı olarak kullanmak maksadıyla bu antlaşmayı feshettiğini açıkladı. 

1930 antlaşmasıyla mülk edinme ve ikamet hakkını elde eden 
Yunan vatandaşların bütün tapu işlemleri ile mülk devri hakları durduruldu. Peşinden bu tür yerleşimciler hakkında sürgün kararı alındı. Merkez Bankası tarafından mal ve paraları bloke edildi. 
Yunanistan'a gitmek isteyenlere bir belge imzalamaları 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karşılığında izin veriliyordu. O belgede Türkiye aleyhine siyası faaliyette bulundukları, EOKA üyesi oldukları, Kıbrıs Rum direnişçilerine maddi yardım yaptıklarına dair itirafname yer almaktaydı. Bu şekilde sürgüne gönderilenlerin zorunlu değil, gönüllü gittiklerine dair hukuki belge temin edilmiş oluyordu. Bu itirafnameler imzalandıktan sonra on gün zarfında Türkiye terk ediliyordu. 

1912 yılından başlayarak sayıları 2 milyon olan Rum nüfus 
“bu muhteşem İttihatçı politika ve entrikalarla 1964 yılına gelindiğinde 12 bine düşmüştü. Şimdilerde ise bu politikanın hedefinde Sunni, Kızılbaş ve Ezidi Kürtler ile Süryaniler bulunmaktadır. Bakalım zaman neyi gösterecek? 
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49'LAR OLAYI NEDİR? 


Şekli olarak bir tevkifat ve yargılama olayıdır. Ağırlığını, Türkiye metropollerinde yüksek tahsil yapmakta olan Kürt öğrenciler ve aydınların oluşturduğu bir grup insanın tutuklanması ve akabinde Kürtçülük ısnadıyla yargılanması sürecine 49”lar olayı denmektedir. Tutuklamalar 1959 yılında Demokrat Parti iktidarı döneminde olmuştur. Başlangıçta 50 kişi olan sanıklar, Emin Batun'un hücrede vefatı nedeniyle sayı 49'a düşmüş ve tarihe bu kayıtla geçmiştir. 

Bu olayda ne yargılanan kişilerin kimlikleri, ne de sanıklara isnat edilen suç vasfı olayı önemli kılmamaktadır. Çünkü buna benzer yığınca mahkeme dosyasından söz etmek mümkündür. 
Kürtçülük ve bölücülük suçlamasıyla yargılanan şahısların bir kısmı beraat etmiş, bir kısmı da hafif sayılabilecek cezalara çarptırılmıştır. (Kürtçülük ve bölücülük suç isnadı herhalde Türk siyasası ve yargısına has bir jargon olup buna “milli suç isnadı” demek yanlış olmasa gerek.) 

Basit gibi görünen bu yargılamayı tarihi kılan, Türk egemenlerinin buradaki zihinsel yaklaşımlarıdır. İttihatçı-katliamcı kafa bu olayda kendini bir kez daha ele vermiştir. 49'lar davası gösteriyor ki ıttıhatçılar fırsat ve gerekçe buldukları an yeni katliam, soykırım ve sürgün yapmakta tereddüt göstermezler. İkinci bir önemli nokta ise, Kemalistler istedikleri kadar “Türk” isminin bir üst kimlik olduğunu, herkesi kapsadığını iddia etsinler, Türk 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nitelemesinin ırki bir mülahaza olduğu, Türkçü düşüncenin ırk temelli bir akım olduğu, burada da bariz bir şekilde kendini ele vermiş bulunmaktadır. Hiçbir manipülasyon gerçeğin üstünü örtemez. 

Yıl, 14 Temmuz 1958'i göstermektedir. General Abdulkerim Kasım askeri bir darbeyle iktidarı ele geçirmiştir. Türkmenler, Kerkük'te Albay Mustafa Dabak liderliğinde ayaklanır. Bu ayaklanmayı Mustafa Barzani bastırır. Olaylarda bazı Türkmenlerin öldüğü haberi ulaşır Türkiye'ye. Dönemin CHP Niğde Milletvekili Asım Eren, Başbakan Adnan Menderes'e, cevaplaması isteği ile bir soru önergesi verir. “Irak Kürtlerinin Irak'taki Türkmen soydaşlarımıza yaptığı baskı, zulüm veya öldürme olaylarından dolayı Türkiye'deki Kürtlere karşı mukabele-i bil misil yapacak mısınız?” sorusunu yöneltir. 

Bu önergeye karşı, üniversiteli Kürt öğrenciler CHP meclis grubuna protesto telgrafları çekerler. Üniversiteli Kürt öğrencilerin bu hareketi devlet ve basın nezdinde “Kürtçülük” olarak algılanır. Güneydeki gelişmelerin Kuzeye sıçramasından endişe duyulur. Olaylar hakkında hükümetçe soruşturma başlatılır. Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel tarafından hazırlanan “Doğu Raporu”nu görüşmek üzere devlet ricali Çankaya'da toplanır. 
(Siyasi/toplumsal bir meselede KKK'nın rapor tanzim etmesi demokratık bir nizamda asla tasavvur edilemez.) 

Bayındırlık Bakanı Tevfik İleri toplantıda söz alarak: “Arkadaşlar, siz beni bilirsiniz. Ben bir Kürt dostu değilim, ama böyle bir harekette bulunursak sakın Cezayir'i Kürdistan'a getirmiş olmayalım?” diye sorar. (Bakan'a bakın. Sanki kendi vatandaşlarından değil de yeminli bir düşmandan söz ediyor. Hani Kürtler, Dağ Türkü'ydü. Ne oldu, bu tespitten vaz mı geçtiniz?) 

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu söz alır: “Böyle şey olmaz. 
Avrupalılar, ülkemizde demokrasi ve insan hakları yok diye beni sıkıştırıyorlar. Zaten dışarıda kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmamış. Ermeni soykırımıdır,r Rum soykırımıdır Kürt soykırımıdır... tarih içinde bir parça kabuk bağlamışken yeniden 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bir soykırımı kimseye karşı savunamayız. Böyle bir şey olursa bizi Milletler Cemiyeti'nden dışlarlar, Türkiye 'yi savunamam ve ben de Dışişleri Banaklığı görevinden istifa ederim. ” 

Sanki Allah söyletiyor. Yukarıdaki açık itiraf, “Tarihimizde utanılacak bir şeyimiz yoktur” diyen tüm gizli/açık ırkçılara ithaf olunur. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Kürt kökenli olduğu için böyle konuşmuştur diye tahmin ediyoruz. 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “Raporu veren zat, Kara Kuvvetleri Komutanımızdır. Raporu ya uygulayacağız veya O'nu azletmek gerekir... Ancak hemen uygulayalım değil de, raporu yok saymayalım, araştıralım.” der. Tabi, Celal Bayar burada tecrübesini ve klasını konuşturmaktadır. Ne de olsa Ege Rumları ve Dersim katliamından dolayı hayli zengin bir portföye sahiptir. 

Toplantıda söz alan Başbakan Adnan Menderes'in teklifi şudur: “Durumu bir de MİT araştırsın. Böyle bir hazırlık (isyan) varsa, suçluları mahkemeye sevk etsinler, tenkil harekatı doğru olmaz. Zaten bahsedilen suçlar idamlık suçlardır. Biz, bunlardan elli tanesini tutuklar ve mahkeme kararı ile idam ederiz. ” 

Ne güzel değil mi? Başbakan Menderes çok yufka yürekli. 
Tenkil olmasın ama içlerinden ellisini seçmece olarak alır, mahkeme kararı ile asarız diyor. Kimlerin hangi saiklerle tutuklanacağına ve kendilerine ne tür ceza verileceğine Yürütme Erki karar veriyor. Sonra da çıkılıp bütün dünya aleme “Bizde mahkemeler bağımsızdır, bizim müdahale imkanımız yoktur, Yüce Türk Adaletine güveniniz.” yalanı söylenebiliyor. Aynen günümüzde olduğu gibi. Tutuklanan HDP milletvekillerinin kulakları çınlasın. 

1959 yılında başlayan tevkifatlar ile derdest edilen Kürt aydın 
ve öğrencilerinin mahkeme huzuruna çıkarılmaları 1960 askeri darbesinden sonra başladı. Toplan 14 ay tutuklu kalan sanıkların yargılaması 1961 yılında gerçekleşti. Kimi halen yaşayan ama önemli bir kısmının hayatta olmadığı bu Kürt şahsiyetler şunlardır: 

Şevket Turan, Naci Kutlay, Ali Karahan, Koço Elbistan, Yavuz 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Çamlıbel, Mehmet Alı Dinler, Yusuf Kaçar, Nurettin Yılmaz, Ziya Nami Şerefhanoğlu, Medet Yöş/Serhat, Hasan Akkuş, Örfi Akkoyunlu, Selim Kılıçoğlu, Şahabettin Septioğlu, Said Elçi, Sait Kırmızıtoprak, Yaşar Kaya, Faik Savaş, Haydar Aksu, Ziya Acar, Fadıl Budak, Halil Demirel, Ferit Bilen, Esat Cemiloğlu, Mustafa Nuri Direkçigil, Fevzi Avşar, Necati Siyahkan, Hasan Ulus, Nazmi Balkaş, Hüseyin Oğuz Üçok, Mehmet Nazım Çiğdem, Fevzi Kartal, Mehmet Aydemir, Aburrahman Efem Dolak, Musa Anter, Canip Yıldırım, Emin Kotan, Ökkeş Karadağ, Muhsin Şavata, Turgut Akın, Sıtkı Elbistan, Şerafettin Elçi, Mustafa Ramanlı, Mehmet Özer, Feyzullah Demirtaş, Cezmi Balkaş, Halis Yokuş, İsmet Balkaş, Sait Bingöl. 
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385'LER HADİSESİ 


Ape Musa, 1972 cuntasının hışmına uğrayarak tutuklanır. 
Dönemin Diyarbakır sıkıyönetim mahkemesine ilk kez çıkarıldığında, savcı tarafından iddianamesi okunur. Mahkeme başkanı Ape Musa'ya sorar: “Savcının söyledikleri karşısında ne diyeceksin Musa Anter?” Ape Musa gülümseyerek cevap verir: “Sayın hakim, İsa'dan bu yana ne olmuşsa savcı bey, hepsini Musa'ya yüklemiş, ne diyebilirim kı?” Bilge insan aslında olayı özetlemiş. 

Devletin bakış açısıyla bakılırsa Kürtler, kurbanlık koyundur, toplumsal ve siyasal çalkantıların denekleridir. 12 Eylül Cuntası döneminde Antep Siyasi sorgu merkezinde insanlar üzerinde olmadık işkence yöntemleri deneniyordu. İnsan tabiatı gereği bu işkenceye maruz kalanların bir kısmı dayanamıyor ve feryat-ı figan ediyordu. Bu tablo karşısında canı sıkılan sorgu amiri Mustafa Ekinci, “Yok mu ulan, hakiki bir Apocu getirin de işkenceye, dayağa nasıl dayanılır, bu paçavralar bir görsün” diye nara atıyordu. 

Bu memlekette ne zaman olağanüstü bir hadise, toplumsal bir olay, ekonomik bir kriz, askeri bir darbe, dış politikada bir tıkanıklık yaşanırsa mutlak surette faturanın büyüğü Kürtlere kesilir. 
1960 Askeri Cuntası Iş başına geldikten sonra, kambersiz düğün 
olmaz misali, Kürt dosyasını hemen açtı. Güya Kürtçülük faaliyetleri dal budak salmış, Barzani Hareketi Kürtleri motive etmekte ve Kürtler alttan alta bir ayaklanmaya hazırlanmaktadır. 
Bu hareket kuvvadan fiile geçmeden bastırılmalıdır. İlk adım olarak da lider pozisyondaki şahsiyetler denetim altına alınarak işe başlanmalıdır. Bunun için ekstra bir çabaya ihtiyaç yoktur. İstıhbarat dosyaları çekmecelerden çıkarılır, kendilerince potansiyel suçlu olarak gördükleri bir kısım aşiret mensubu, din adamı ve eşraf toplanarak Sivas Kabaktepe mevkiindeki askeri birlik 
kışlasına getirilir. Getirilenlerin sayısı 385 olup aralarında 14 
yaşındaki çocukla 70 yaşındaki yaşlılar da bulunmaktadır. 
Böylece muhtemel bir isyanın liderleri derdest edilmiş bulunmaktadır. 

Sıvas, Kabaktepe sakinleri arasında Mehmet Kırkıncı gibi Kürt olmayan din adamı ile Mardin'den Arap Kökenli Zeynel Abidin Erdem'in amcası Bahattin Erdem, Cem Vakfı başkanı İzzettin Doğan'ın babası Hasan Hüseyin Doğan, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın dedesi Zeynel Turan, Sedat Bucak'ın babası Hakkı Bucak, Faik Bucak, Şeyh Said'in çocukları Şeyh Ali Rıza ve Şeyh Selahattın, 12 Mart yargıçlarından Baki Tuğ'un babası Necati Tuğ, Kınyas Kartal, CHP milletvekili Tevfik Doğuışıker, Hakkarı”den Ertuşlar, Ağrı'dan Öztürkler, Diyarbakır'dan Ensarioğlu'ları, Elazığ'dan Septioğlu”ları, Bitlis'ten Cemil Küfrevi, Batman'dan Raman'lar gibi tanınan simalar yer almaktadır. 

Zorunlu gözetime tabi tutulan 385 kişiden, bir yıllık bir esaretten sonra, 55 kişi yargılanmak üzere alıkonuldu, gerisi serbest bırakıldı. 

Bu olayı incelememizin sebebi yine 49'lar olayında olduğu gibi kişilerin kimlikleri veya olayın tarıhı öneminden değil Kürtlere yaklaşımın, devletin Kürtlük algısındaki gayri insanı, gayrı ahlaki ve gayri hukuki tutumunun anlaşılması açısından olayın spesifik karakter taşımasıdır. 

Sürgünler, Sivas Kabaktepe'ye toplandıktan bir müddet sonra CHP milletvekili ve kamp sakini Tevfik Doğuışıker, kendisinin İsmet Paşa tarafından çok sevildiğini, İsmet Paşa'nın bu uygulamadan haberinin olmadığını, kendisine mektup yazarak duruma 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derhal el koymasını sağlayacağını belirterek İsmet İnönü'ye bir mektup yazar. O, kurtarılmayı beklerken milletvekili sıfatı taşıdığı halde CHP'den ihraç edildiğini öğrenir. Kendisi, mektup yazmadan önce etrafındaki tutuklular tarafından uyarılır. Kınyas Kartal kendisine, “benim tanıdığım İsmet Paşa kimseye merhamete gelmemiştir. Tevfik yapma, kendini harcıyorsun” der. Ancak Tevfik kimseyi dinlememiş ve mektubu yazmıştır. Ama bu güven, hüsranla neticelenmiştir. 

Bizim burada üzerinde duracağımız birkaç nüans bulunmaktadır. Birincisi bu zulmü görmüş kişilerden bazılarının çocuklarının bu gün devletin mutad adamlarından olmasıdır. Onlara göre yapılan normaldir, devlet baba hem sever hem de döver. Prof. 
İzzettin Doğan, Kürt kimliğini de gizleyerek “Alevi islam inancı” temsilcisi sıfatıyla devletin sofrasında arzı endam etmektedir. 
Galip Ensarioğlu, babası Said Ensarioğlu'na “rahmet” okuturcasına devletin çeşmesinden deposunu doldurmakla meşgul. 
Zeynel Abidin Erdem'i saymaya bile gerek yok. O, devlet katında itibar gören ünlü bir Iş adamıdır. 

İkinci ve önemli bir husus, Türk Devletinin ve yöneticilerinin Kürtler için yürürlükteki hukuk mevzuatını bile çok görmeleri ve Kürt ımhasından adeta haz duymalarıdır. Bölgedeki askeri kumandan olan General Muharrem İhsan Kızıloğlu ve etrafındaki bir grup subay, yargılanmak üzere seçilen 55 kişinin infaz edilmeleri için plan yaparlar. Kızıloğlu der ki: “Bunlar her zaman elimize geçmez, bunları kurşuna dizelim, sonra başka türlü rapor düzenleriz. Deriz ki dur emrine uymadılar, kaçtılar, biz de ateş etmek zorunda kaldık. Zaten Cemal Paşa da böyle istiyor.” 
Yargılamasız ve hükümsüz bir infaza karşı çıkan General Sadi Koçak, durumu teyit etmek ister. Cemal Gürsel'e doğrudan telefon açar ve buradakilerin niyetinden haberinin olup olmadığını sorar. Cemal Gürsel; “Aman bunlar size emanettir, sakın ha, daha eskisinin (Mustafa Muğlalı'nın 33 Kürt köylüsünü kurşuna dizmesi olayını kast ederek) hesabını veremiyoruz. Benden ve senden başka kimse sorumlu değildir” şeklinde uyarır. Sadı 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Koçak 55 kişiyi emanetine alarak infazdan kurtarmış olur. (Bu olayı anlatan kişi, AKP milletvekili Galip Ensarioğlu”nun babası Said Ensarioğlu'dur.) 

Yargılanmak üzere alıkonulan 55 kişi, düzmece iddialarla yargılanır, Türkiye'nin batı vilayetlerindeki hapishanelere sürülür, kimisi beraat eder, kimisi de küçük cezalara çarptırılır. 

Neticede çektikleri yanlarına kar kalır. Ne de olsa Kürt'türler bir şey olmaz. Yeter ki Allah devlete zeval vermesin(!) 
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YANILGILAR 


Toplumlar, halklar, sınıflar, canlı organizmalardır. Yanılgı sadece kişilere mahsus bir durum değil. Siyasal ve sosyal çoklu yapılar da yanılabilir. Bu yanılgıların sonuçları geçici olabildiği gibi ağır ve kalıcı hasarlara da yol açabilmektedir. Mutlak surette yanılmama tedbiri bulunmamaktadır. Rehber alınan düşünce sistematığı, önderlerin meselelere hakimiyeti, gelişmeler karşısında alınan pozisyon, örgütlülüğün mahiyet ve kapasitesi, karşı gücün imkan ve kabiliyeti gibi etkenler yanılma payının oranını belirler. 
Her ne surette olursa olsun önemli olan yanılgının farkına varıldıktan sonra nedenlerini doğru tespit etmek, uygun araç ve mekanizmalarla etkili önlemler almaktır. Bunu başaramayan yapılar, yenilen pehlivanın güreşe doymaması gibi çok kere kündeye getirilir ve her müsabakada bir uzvunu kaybeder. 

Kürtler, toplum olarak çok yanıldılar. Son beş yüz yılı göz önüne alırsak Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Hükümdarı Yavuz arasındaki ihtilafta Kürtler yanıldı. İdris-i Bitlis'inin tercih ve manevraları yüzünden Osmanlının Kürdistan egemenliği tescillendi. Sadece mezhebi saiklerle yapılan bu tercih Kürtlerin beş yüz yıllık toplumsal yaşamını şekillendirdi, statüsünü belirledi. Başka türlü bir tercih, Sivas'ın doğusunda kalan toprakların ebediyen Osmanlı egemenliğinden çıkmasını sağlayacaktı. 

Kürtler, II. Abdülhamit döneminde yanıldılar. Abdülhamit Alayları projesinin kendilerine kimlik ve avantaj sağlayacağını 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zannettiler. Oysa Osmanlı bir taşla üç kuş vurdu. Hem Nasturi ve Ermeni halklarının mücadelesi bastırıldı, hem Rus işgali kısmen sınırlandırıldı, hem Kürtlerin iç çekişmelerle oyalanması sağlandı ve bu sayede Kürt taleplerinin görünür olması önlendi. 

Kürtler, Cumhuriyetin kuruluşunda yanıldılar. Kendilerini millet-i hakimenin bir parçası, anasır-ı islamın bir bileşeni ve ümmetin öz evladı zannettiler. Yanıldılar. Kullanıldılar ve işleri bitince inkar ve imha ile karşı karşıya kaldılar. Dersim Mebusu Hasan Hayrı Bey'in darağacındaki feryadı bunun en dramatik örneğidir. 

Kürtler, İslamiyeti anlamada, algılamada yanıldılar. Türklerle aynı dine mensup olmanın kendileri için bir güvence olduğunu zannettiler. İhtiyatsız ve tedbirsiz davrandılar. Oysa sömürgecilerle sömürge haklarının dininin bir olması ezilen halk için bir avantaj değil bir dezavantajdır. Egemenler din birliğini, hükümranlıklarının bir kalkanı olarak kullanırlar. Ancak din farklı olduğu zaman sömürge halklar, kendi dinlerini birlik ve mücadelenin bir aracı olarak kullanabilirler. Siyasal İslam ideolojisi ile Türk milliyetçiliğinin harmanlanmış hali, Kürt haklarını engelleyen en etkili psikolojik bariyerdir. 

Dersimliler yanıldı, Seyid Rıza yanıldı. Şafıi mezhebine mensup Şeyh Said ve Ağrı Kürt direnişlerine destek vermedi. Bu tavrın alınmasında Alevi inancının engelleyici bir rol oynadığını söylemek yanlış olmaz. Belki kendilerine böylesi bir yönelimin olmayacağını varsaydı. Ama yaşanılan acılar, bu değerlendirmenin ne kadar maddi gerçeğin uzağında olduğunu gösterdi. Bölyönet politikasının ne derece etkili bir yöntem olduğunu fark edemediler. Fark edildiğinde de iş işten geçmiş oldu. 

Koçgiri Hareketinden başlayarak Kürt önderliği, karşısındaki gücün imkan, kapasite ve paydaşlarını doğru hesaplayamadı. Giriştikleri mücadelenin gerektirdiği, teorik, örgütsel, programatik ve teçhizat donanımından yoksundular. Bu anlayışa tipik örnekler verirsek mevzu daha iyi anlaşılır. Koçgiri Hareketinde Kürd'ün biri bir tanıdığından hareketin gidişatı hakkında bilgi ister. Ahbabını bilgilendirmek isteyen şahıs şöyle bir tarifte bulunur: “İmranlı ket, Zara ji ket, hema hema Angere.” (İmranlı düştü, Zara da düştü, neredeyse Ankara). Yani diyor ki İmranlı'yı düşürdük, Zara'yı da düşürdük, hemen hemen Ankara'ya varmak üzereyiz. 

Serhat halkı arasında şöyle bir ironi anlatılmaktadır. Ağrı isyanında aşiret liderleri toplanmış, Rom devletine ültimatom vererek Erzurum'a kadar olan bölgenin kendi denetimlerine bırakılmasını, orada “Beylik” ilan edeceklerini kararlaştırırlar. Ancak ağanın biri buna itiraz ederek istenecek bölgeye Muş'un da dahil edilmesini talep eder. Bu ısrarın sebebi sorulduğunda “Seba tutuna gedan” (gençlerin tütünü için) cevabını verir. Şaka da olsa aşiretçi kafanın meselelerin kavranmasında ne kadar primitif kaldığını yansıtması bakımından öğreticidir. 

Şeyh Said yanıldı. Yüz yıllardır Kürt halkının sırtında imtiyazlı bir hayat süren ve toplum tarafından omuzlarda taşınan Şeyh ve Seyyidlerin mücadeleye destek vereceklerini zannetti, bütün aşiretlerin kıyama kalkışacağını var saydı, yanıldı. Köylü savaşıyla (klasik cephe savaşı) silahlı mücadeleyi kazanacağını tahmin etti, yanıldı. Bacanağı Binbaşı Kasım'a güvendi, yanıldı. 

İhsan Nuri Paşa, Kürt ihanetinin çapını ve etkisini hesaplayamadı. Karşısındaki gücün çapını, imkanlarını, ittifak ilişkilerini tam olarak göremedi. İran ve Sovyet Devletinin, Kemalist Cumhuriyetin ımdadına koşacağını tahmin edemedi. 

Mustafa Suphi ve arkadaşları yanıldı. Hem Sovyet yoldaşları hem de Kemalist yol arkadaşları kendilerini harcadı. Kars'a geldiklerinde kendilerine yol arkadaşı olan Sovyet büyükelçisi Budi Mdivani, burada kendilerini kaderleriyle baş başa bırakarak ortadan kayboldu. Kars'tan Trabzon'a kadar süren işkenceli yolculuğun akibeti gün gibi ortadayken Sovyet yönetimi, ilişkide olduğu Kemalist müttefiklerine ikazda bulunmadı. Çünkü o dönem Kemalistler, Bolşeviklerin yardımına muhtaçtı ve farklı davranma lüksleri yoktu. 

20. Yüzyılın ılk çeyreğinde Kemalistlere güvenmekle Azeriler yanıldı. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinin devrilmesinde Kemalistlerin Bolşeviklerle gizli antlaşmalarının rolü daha açığa çıkmış değildir. Azerbaycan Bağımsızlık savaşında yer alan Binbaşı Veysel'in anıları ip uçları ile doludur. “Nahçıvanlılar, Türkleri Ruslarla müttefik olmakla suçluyordu.” (Açıktan açığa, Türkiye kendisini kurtarmak için bizi kurban ediyor, eğer Bolşeviklerin hatırı için taarruzdan vazgeçmeselerdi bugün iki düşman arasında kalmayacaktık.| Azerilerin o günkü halet-i ruhiyesini özetleyen öğretici bir nottur. 

TKP yanıldı. Aslında bu tabir TKP için son derece iyi niyetli ve safıyane bir tespittir. Esasında taşıdığı siyasi ve ideolojik formasyonun gereklerini yerine getirdi. Kendisi de Jakoben laisist ve İttihatçı olduğu için bütün Kürt hareketlerini, çağdaş ve anti-emperyalist cumhuriyete karşı emperyalist kışkırtması, irticai hareketler olarak tanımladı. Tanımlamakla kalmadı, müttefikleri olan komünist partileri, demokratik kamuoyunu da bu yönde etkiledi. 

Ermeniler yanıldılar. Anadolu jenosidinden kurtulan Ermeniler, önceleri Çarlık Rusya'sından, devrimden sonra Bolşeviklerden sürekli yardım ve destek istediler. Anadolu'nun kadim halkı olan Ermenilere Stalin bir telkinde bulundu. Dedi ki “Ey Ermeniler siz taleplerinizde haklısınız. Ama sosyalizmin yüce çıkarları için sizden fedakarlık istiyoruz. Sosyalizmin zaferi garantiye alındıktan sonra uğradığınız tarihi haksızlık telafı edilecektir.” Bu vaat lafta kaldı. 
Bin yıllardır yaşadıkları ana yurtları, Ermeniler için yabancı bir ülkenin toprağı oldu. Anadolu sadece Türklerin ezel ve ebed yurdu olarak takdim edildi. (Hürriyet gazetesinin logosundaki “Türkiye Türklerindir” sloganı bu anlayışın ürünüdür.) Bir Çerkes arkadaşla yaptığımız bir sohbette, Anadolu'da kendilerinin göçmen ya da muhacir olarak görülemeyeceğini, konumlarının Türklerden farklı olmadığını anlattı. Çünkü dedi, “Türkler ne kadar yerliyse biz de o kadar yerliyiz; biz ne kadar göçmensek Türkler de o kadar göçmendir. Tek farkımız bizden 300 yıl erken gelmiş olmalarıdır. Biz de onlar gibi Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Anadolu'nun esas sahipleri başkalarıdır. ” Enteresan bir bakış açısı. 

Kürt sosyalistleri, Sovyet Enternasyonalızmi konusunda 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yanıldı. “Bütün dünyanın işçileri ve ezilen haklar birleşin” sloganı, Sovyet çıkarlarına hizmet ettiği müddetçe kıymetli olmuştur. 
Dolayısıyla mazlum Kürt halkının mücadelesine karşı Sovyet Hükümetinin takındığı tavır elbette izaha muhtaç bir tavırdır. Kürt sosyalistleri istedikleri kadar teori dünyasında manevra yapsınlar, haklı tek bir neden gösteremezler. Bir halkın varlığının ortadan kaldırılmasının ne tür haklı bir izahı olabilir. Tek bir izah var o da Sovyet devlet çıkarlarıdır. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki 1920'li yıllarda Kemalistler Azerileri; Sovyetler de Ermeni ve Kürtleri sattılar, daha doğrusu birbirlerine peşkeş çektiler. 

Sovyetlerin Kürtlere ihaneti sadece Kemalistlere yapılan silah ve para yardımı ile sınırlı değildir. Ağrı Hareketinde Türk ordusu sıkıştığı zaman hem sınırlarını açtı, hem de Kızılordu, Aras nehrini geçip Ağrı eteklerine kadar ilerleyerek Kürt güçlerini arkadan vurdu. Bu kadar da değil 1946'da Mahabat Kürt Cumhuriyetini İran ve Türkiye'ye peşkeş çekti. Hiçbir neden yokken 1937 ile 1943 yılları arasında, Revan Ovasının en verimli topraklarına sahip olan Müslüman Kürtler, hayvan taşımacılığında kullanılan tren vagonlarına doldurarak Kırgızistan ve Kazakistan'a sürüldü. Bu Kürtler bir daha da yurtlarına dönemediler. 

Barzani ismi, bütün Kürtler için değerli olup bir kalemde silinip atılacak bir isim değildir. Son yüz elli yıllık Kürtlük mücadelesinin saflarında bu isme rastlanır. Şeyh Abdulselam, Şeyh Ahmet, Melle Mustafa bütün Kürtler için saygı değerdir. Bu tarihi itibar, ailenin yeni jenerasyonlarının her yaptığının doğru olacağının garantisi olmadığı gibi, yaptıkları yanlışlara karşı çıkmanın önünde engel de değildir. Milli mücadele, yetenek, kapasite, fedakarlık ve birikim üzerinde yürütülür. Kürdistan mücadelesinin önderliği babadan oğula miras olarak devredilecek, hanedanvari yürütülecek bir mücadele değildir. Siyasi önderlik, çok özel vasıflar ister. Kendini başkan, yeğenini başbakan, oğlunu güvenlik kurumu başkanı, diğer akrabalarını yönetim kademelerinin başına dağıtarak ulusal mücadelenin istikbali garantiye alınamaz. Ulusal mücadele, akrabalık bağının çok 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ötesinde bağlılıkları ihtiva eder. Saygı çerçevesinde yapılabilecek en hafıf eleştiri, Mesut Barzani'nin yanıldığıdır. 

Kürtler, artık anlamış olmalılar, başkalarına güvenerek, canbazvariı denge hesapları yaparak, stratejik planlarını, dünya güç merkezlerinin desteğine dayandırarak halkın geleceği teminat altına alınamaz. Rakip Kürt güçleri arasındaki mücadelede üstünlük sağlamak için Kürtlüğü tarihten silmeye and etmiş güçlerden medet ummak, onları yardıma çağırmak en hafif tabiriyle ahmaklıktır. Sıkışınca Saddam'ı imdada çağırmak, İran'dan medet ummak, Türkiye'den destek almak, ipini celladının eline vermekten farksızdır. 

Bu minvalde Mesut Barzani, tarihi bir yanılgının içindedir. 
Güney Kürdistan'ın tek hakimi olabilmek için sırtını Türkiye'ye dayamak, Türkiye'ye askeri üs vermek ancak kolonyal bir ilişki ile mümkündür. Bu politika Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayla sonuçlanacak bir politikadır. Türkiye, diplomatik konseptiyle soğuk savaşta rol almış bir ülkedir. 1974 yılında Kıbrıs'a girdi, kırk yılı aşkın süredir, ne görüşmeden çekiliyor, ne de askerlerini azaltıyor. Bu tutum, Türk devlet diplomasisinin tarihi taktığıdir, Meseleleri çözmek yerine çözüm taraftarıymış gibi görünüp, işi zamana yayarak, bıkkınlık ve umutsuzluk yaratmaktır. Sorunu çürümeye terk ederek yarattığı De Facto durumu meşru hale getirmektir. Şimdi Mesut Barzani aynı hatayı yaptı ve Türkiye'ye üs verdi, hem de on iki yerde. Artık istese de Türkiye, birliklerini bir daha geri çekmeyecektir. Başika'daki durum yeteri kadar öğreticidir. 

Başta sosyalist- solcu Alevi Kürt gençliği olmak üzere Kürt sol kitlesi uzun yıllar Türk solunun peşinde sürüklendiler. İndirgemeci ve şabloncu sosyalist teoriye göre sosyalizm geldiğinde nasıl olsa herkesin sorunu otomatikman çözülecektir. Ayrı bir baş çekmenin manası yoktur. Özellikle solcu Alevi Kürt kitlesi geldiğimiz koşullarda bile henüz kendisini bu mengeneden kurtarmış değildir. Oysa böyle her derde deva ve tılsımlı bir kurtuluş programı yoktur. Yaşanan reel sosyalizm deneyi bunun en bariz 1spatıdır. SBKP, hiçbir zaman müttefiki olan KP'lerle eşit temelde yoldaşlık ilişkisi kurmadı. Kurduğu ilişkinin mahiyeti ağa-kahya ilişkisinin ötesine geçmedi. Çın Komünist Partisi ile uzun yıllar yaşanan polemiklerin altında bu anlayış yatar. Hele Türk solu gibi yakasını ittihatçılıktan kurtaramamış, dar bir alevi kitlesi dışında hitap edebilecek bir halk tabanı da edinememiş bir yapıdan otomatık kurtuluş umudu beklemek ham hayalden öte, bilgisizlik ve saflıktır. 

Birlikte mücadele, enternasyonalist dayanışma, bir cephenin kanatları gibi koordine olmak ayrı, kendini inkar temelinde gelecek vaat etmeyen bir yapıya eklemlenmek ayrıdır. Her halkın kurtuluşu, kendi ellerindedir. Bu mücadele, kendi kurumları ve örgütleri öncülüğünde, kendi ihtiyaç ve taleplerini havi özgün bir siyasi programla mümkündür. Dünya literatüründe otomatık kurtuluş reçetesi henüz keşfedilmiş değil. 

İstisnalar hariç olmak üzere Türk sol ve sosyalist hareketleri yakalarını ittihatçılıktan bir türlü kurtaramamaktadırlar. 1950”lerden sonra bu zihniyet cuntacılık şeklinde nüksetmektedir. Bunun en tipik örneği,1971 Mart cuntasına karşı Dev-Genç'in yayınladığı bildiridir. Mahir Çayan gibi devrimciliğinden asla şüphe duymadığımız öncüler bile ittihatçılığın derin etkisindedirler. İşte meşhur bildiriden enstantaneler: 

“.. Bu şartlar altında, doğal olarak, ordudaki radikal subaylar da harekete geçmişlerdir. Giderek ordu ve bütün devlet kurumlarında emperyalizmin lehine, kendi aleyhlerine bozulan dengeyi düzeltme; anti-emperyalist yönde bir çıkış yapma hazırlıklarına girişmişlerdir. 

... Türkiye 'mizdeki varlığını her şeye ragmen sürdürmek isteyen Amerikan emperyalizmi de, yıpranan sağcı Demirel iktidarının yerine bir yenisini getirme; radikal genç subaylara oyun oynama; Türkiye'mizdeki sınıf mücadelesini durdurma çabalarına hız vermiştir. 

.... Genel Kurmay Başkanının ve Ordu Komutanlarının verdiği muhtıra sonucu, yıpranan sağcı Demirel hükümeti istifa ettirilmiş 


332 


ve böylece radikal subayların hareketi bir süre daha ertelenmiş, Amerikan Emperyalizmi oynadığı oyunda zaman kazanma fırsatına sahip olmuştur. 

Anti-emperyalist mücadelesini sürdüren ve olayların gelişmesini dikkatle izleyen devrimci gençlik, ancak şunlar yerine getirildiği taktirde ordudan gelecek her ilerici hareketi sonuna kadar desteklemeye hazırdır. Devrimci gençlik, bütün yurtseverleri bu ilkeler uğruna sonuna kadar mücadeleye çağırır. .... “ 

O günün Türkiye'sinin en radikal devrimcilerinin bir askeri cuntayı değerlendirme tarzını göstermesi bakımından önemli bir belgedir. Bu bildirinin satır aralarında buram buram ittihatçılık (cuntacılık) ve Nasırcılık kokmaktadır. Mahir Çayan gibi bir devrimci bile İttihatçılık denen zihinsel hastalıktan yakasını kurtaramamıştır. Cuntacılık itthatçı bir gelenektir ve Türk sol hareketinin en büyük çıkmazı, tarihi yanılgısıdır. ... 

20. Yüzyılın son çeyreğindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan Kürt hareketlerini değerlendirmekte, anlamakta yetersiz kalmıştır Türk solu. Yetersizlikten öte, küçümsemiş, dudak bükmüş, yerel milliyetçi bir refleks olarak algılamıştır. Türk devletinin Kürt halkına bakışının bir tezahürü gibi Kürt solunu, kendi yedeği, arka bahçesi, eklentisi olarak görme alışkanlığını bırakamamıştır. Halen gelinen noktada kerameti kendinden menkul bazı sol liderlerdeki hazımsızlık devam etmektedir. Hoş, liderlikleri de tartışmalıdır ama onlar bu payeden bir türlü vazgeçmemektedirler. 
Her fırsatta kendilerini sosyalist hareket olarak lanse eden bu gruplar, CHP'ye gösterdikleri yakınlığın, ahbaplığın, yol arkadaşlığının onda birini Kürt siyasi hareketine göstermemektedirler. Ne yazık ki yanılıyorlar, yaş ortalaması 60'ı geçen bu gruplar ideolojik olarak, siyaset olarak tükenmekten kurtulamayacaklar. 

Hran Dink'in Birgün gazetesindeki, Ermeni sorunlarına havi yazıları karşısında “Ermenilerden başka derdimiz yok mu? Susturun şu Ermeni?'yi” ikazının kimlerden geldiğini bu toprakların duyarlı aydınları asla unutmaz. 
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KARŞILAŞMALAR-KESİŞMELER 


Bu çalışmamızda belge fetişizmine kapılmadan son yüz elli yılın dönemeçlerini, ana duraklarını, sosyal-siyasal olayların frekans dalga boylarını özet şeklinde sunduk. Ana konuları tarihi boyutlarıyla anlatırken kronolojiye esir olmadan meselenin arka planındaki zihniyetin muhayyilesini ve algoritmasını ortaya koymaya çalıştık. 

Son yüz elli yılın siyasi, felsefi ve ideolojik gelişmelerine yön veren, aydın ve muhalifleri dahi fikri kapanına düşüren ittihatçılığı anlamadan içinde yaşadığımız dönemin gelişmelerini anlamlandırmak, analitik ve çözümleyici sonuçlar çıkarmak mümkün değildir. Yaratılan ve dayatılan politik-felsefi atmosfer öylesine etkili ki iyi niyetli aydın ve çevrelerde dahi bu ideoloji metastas yaparak muhtelif biçimlerde nüksetmektedir. 

Yeni Osmanlıcılık hareketi, isminden de anlaşılacağı üzere çıkış noktası, Osmanlı İmparatorluğunun hayatiyetinin devamlılığını sağlamaktır. Kanun-i Esasi'nin yürürlüğe girmesiyle meclis-i mebusanın işlevsel hale gelmesi ittihatçı hareket için en büyük hamledir. Siyasi programının önüne koyduğu hedeflere bakıldığında, doğal ömrünü tamamlamış sömürgeci feodal bir imparatorluğa yeni nefes kanalları açmak dışında bir amaç güdülmediği görülür. Bu açıdan değerlendirildiğinde başta Çarlık Rusya'sı olmak üzere bütün merkezi Avrupa devletlerine karşı sosyal demokrat ve sosyalist muhalif hareketler gelişirken, Osmanlı'da sadece idari reformlarla imparatorluğunun devamının programlanması bu harekete devrimci bir karakter kazandırmamaktadır. İttihatçı hareket hiçbir zaman düzen karşıtı, muhalif, sivil ve demokrat bir kimlik olmamıştır. Önder kadroların böyle bir hedefi ve niyeti de yoktur. Zaten tamamının Osmanlı devlet ocaklarında yetişmiş olması onlarda başka türlü bir inkişafa cevaz vermemektedir. 

Cumhuriyetçi ittihatçıların, saltanata karşı reddi miras etmeleri bir tercih değil bir mecburiyettir. Başka türlü olsaydı Mustafa Kemal, nazır (bakan) olabilmek için 1918-19 yıllarında Saray ve Meclis-i Mebusan'ın kapılarını aşındırmazdı. 

Günü geldiğinde ve şartlar dayattığında bir doğum olayı kaçınılmaz ise bu doğumu engellemek mümkün değildir. Kemalistlerin cumhuriyetçiliği böyle bir zaruretin tezahürüdür. Bagajında Cumhuriyet Projesi olan siyasi bir odak, 23 Nisan 1920 
tarihinde açılan Büyük Millet Meclisi tüzüğünün birinci maddesine “Hilafet ve saltanatın kurtarılması esas görevdir” ibaresini yazar mı? Kaldı ki birinci meclisin azalarının büyük bir ekseriyeti meclis-i mebusanın mensuplarıdır. 

Kemalistlerin bundan sonraki icraatları, önlenemeyen bir gelişmenin yarattığı olanaklardan pragmatik olarak yararlanmak şeklinde açıklanabılır. 

Şimdi ittihatçı ideolojiyi yeniden irdelemek ve tanımlamak imkanına kavuşmuş bulunuyoruz. Bütün tarihi seyrine bakıldığında, Türk egemenlik sistemiyle organik ve psikolojik bağı bulunmayan her kişi, kurum ve yapı şu gerçeği gönül rahatlığı içinde kabul eder: 

I — İttihatçı ideoloji, siyasal İslamcıdır. 

2 — İttihatçı ideoloji ırkçı ve Türkçüdür. 

3 — İttihatçı ideoloji fetihçi ve işgalcidir. 

4 - İttihatçı ideoloji diktatoryaldir. 

5 — İttihatçı ideoloji militan bir siyaset anlayışını tatbik eder. 

6 — İttihatçı ideoloji farklı tarih, dil ve kültürleri reddeder. 

7 — İttihatçı ideoloji, Anadolu ve Mezopotamya'nın farklı tarih, 
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dil, kültür ve kimliklerini düşman kavramıyla açıklar. Çoğu kere diğer halkların isimlerini küfür yerine kullanır. 

8 — İttihatçı ideoloji, bu özellikleriyle faşist karakterlidir. 

Yaptığımız analizlerin ışığında günümüzdeki siyasi yelpazenin ittihatçı kimliğini zihin berraklığı içinde anlayabilmek için bir analoji yapmak faydalı olacaktır. 21 yüzyılın ilk çeyreğinde cihadist İslamcı hareketler deyince akla gelen ilk örgütler İhvan-ı Müslümin, Taliban, El Kaide, İşid, Nusra, Ahrar, Boko Haram, Eş Şebab gibi yapılardır. Bunların radikal İslamcı örgütler olduklarından en küçük bir şüphe yoktur. Zihin dünyaları, siyasi programları, beslendikleri kaynaklar aynı olduğu halde birbirlerine düşmandırlar. Bu düşmanlığın ideolojik olduğunu söyleyebilecek bir Allahın kulu var mı? Hayır. Ama aralarındaki iktidar mücadelesi, işi katllamlâra kadar götürmektedir. Tıpkı Osmanlı'da padişahlık makamı için aile arası kavga gibi. Orda da mevki için baba evladı, evlat babayı, kardeş kardeşi kanlı biçimde bertaraf etmiştir. İşte Türkiye?de partiler arası mücadele ve kavga bu minvaldedir. Ya değilse hepsi ittihatçıdır. AKP, CHP, MHP, SP, VP, BBP, DP vs. ideolojik formatları ve siyaset tarzları benzerdir. Temel meselelerde er eğitim alaylarındaki askerler gibi tek sıralı safa dizilmektedirler. Mesela Kıbrıs meselesinde, Ermenilerle ve Ermenistan ile olan sorunlarda, Balkan ve Kafkasya'da cereyan eden siyasi olaylarda, içerde Kürt haklarında, Kuzey Irak Kürt oluşumunda, Kuzey Suriye Kürt yapılanmasında, Kürt partı ve örgütleri- ne bakışta, diğer halkların dil ve kültürleri ile inanç ve eğitim sorunlarında sadece siyasi partiler değil bir bütün olarak medya da sanki tek merkezden yönetiliyor, tek karargahtan emir ve komuta ediliyor gibi milli bir koro halinde tek frekansta ve tek ses çıkarılmaktadır. Kürt renkleri ve bayraklarına gösterilen ve hasta bir ruh halinin bütün veçhelerini yansıtan ilkel ve barbar tavırlar bir virüsün bütün bünyeyı nasıl sarıp sarmaladığını en trajik şekilde yansıtmaktadır. Kullanılan dil dahi müthiş benzerlik göstermektedir. “Sözde lider, sözde bayrak, sözde devlet, sözde vatandaş, sözde örgüt, paçavra, bez parçası, terörist, terör yuvası, kukla örgüt vb.” gibi 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tabirler bütün ittihatçıların ortak söylemidir. Peki demokratik bir düzende, demokratik tavır böyle mi olur? Okuyucuya fikir vermesi açısından sırası gelmişken bir örnek verelim: 

Yıl 1982'dir. İngiltere, Güney Amerika'da bulunan Falkland adasını Arjantin'dan almak için işgal eder. İngiltere'nin en büyük yayın kuruluşu ve kamuya ait olan BBC, İngiltere'nin Falkland”da işgalci konumunda olduğunu, bunun bir işgal hareketi olduğunu, bu işgal alışkanlığının da geçmişten gelen bir sömürgeci miras anlayışı olduğunu açıkça ilan etti. Dönemin İngiliz yöneticileri BBC'nin bu tavrını basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirerek hoşgörü ve anlayışla karşıladılar. Böyle bir tavrın Türkiye'de gösterildiğini düşünelim. Değil kamu kurumu, özel sektör kurumu dahi olsa bu yayını yapanlar stüdyolarını terk etme fırsatını bulamadan linç edilir ve cesetleri sokaklarda teşhir edilirdi. Aradaki fark bu kadar basıt. 

Bizde, ittihatçı illetin tek bir mihenk taşı, turnusol kağıdı bulunmaktadır. O da Kürt meselesidir. Bu meseleye yaklaşım, her kişi ve kurumun rengini, konumunu, zihin dünyasını deşifre eden en büyük sihirdir. Birbirlerine sabah-akşam küfredenler, çok da edepsizce ve düzeysizce hakaret edenler, Kürtler söz konusu olduğunda bir anda dünyanın en uyumlu korosu şeklinde bağırmaktadırlar. İşte ittihatçılık illeti yüz elli yıldır bu ülkenin siyasasını, aydınını, entelektüelini, sanatını, sporunu, bürokrasisini, akademyasını, sivil toplum hareketini, sendikasını, meslek örgütünü bu şekilde esir almıştır. Böylece kimin veya hangi partinin ıttihatçı olduğunu anlayabilmek için teorik formüllere ve analizlere gerek kalmamaktadır. Kürtlere bakış, herkesi ele veren temel bir kriterdir. Çünkü Türk egemenlik sisteminin bütün hassasiyetleri burada düğümlenmiştir. Vicdanlı her insanın dikkatin- den kaçmamıştır; çevremizdeki bütün kavimlerin, halkların tarihi şahsiyetlerinin isimleri cadde, sokak, park ve yapılara verilmektedir. Bir tek istisna Kürtlerdir. Bu toprakların öz evlatları, öz sahipleri olan Kürtlerden hiçbir şahsiyetin ismi bir yere verilmemektedir. Bırakın isimlerini vermeyi, bazı belediyelerce verilen isimler kaldırıldı, heykeller yıkılıp yerlerinden söküldü. Cahar Dudayev, İzzet Begoviç, M. Ali Cinnah, Resulzade Ekrem gibi isimler caddelere, parklara, sanat yapılarına verilir de Ahmed”& Xan&, Mele'ye Batg, Fegi'ye Teyran, Cıgerxwin, Şeyh Said, Mir Celalet Bedirxan, Seyid Rıza, Bedew'& Zemin Said, Yılmaz Güney, Yaşar Kemal, Ahmet Arif, M. Arıf Cizrawi, Aram€ Dikran isimleri yakışmıyor mu? Mezopotamya'nın öz değerleri değiller mi? Birer kültür, edebiyat ve sanat abidesi olan bu şahsiyetlerden daha fazla kim hak edebilir böyle bir vefayı? 

Bu hassasiyet, korku ve düşmanlık, her meselede, her koşulda kendini haklı görme saplantısıdır. Bu saplantı, travmatik bir ruh halini peydah etmiştir. Her itiraz, her karşı çıkış, her ciddi eleştiri bu anlayış için hükümranlığın sorgulanması tehlikesi olarak algılanır. İç ve dış düşman edebiyatı bu güvensizliğin yansımasıdır. 
Zamanın Osmanlı aydınları ve yazarları, içinde bulunulan perişanlığın nedenlerini unutup sadece gelinen noktayı dramatize etmişlerdi. Sanki Osmanlı, fetihler, işgaller, ılhaklar peşinde koşan emperyal bir devlet değil de kendi halinde halim-selim yaşarken saldırıya uğrayan bir mazlumdur. İşte bu halet-i ruhiye içinde Ziya Paşa feryat ediyor: 

Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm, 

Dolaştım mülk-ü islamı, bütün viraneler gördüm. 

E, ne demiş Atalar, çalma kapıyı, çalarlar kapını... 

2012 yılından itibaren Kürt sorununun aldığı mahiyet, ne taraf 
devletlerden birinin iç politika değişikliği ile ne de emperyal devletlerden birinin niyeti ile çözülemez. Artık mesele dünya ölçeğinde, —çünkü dünyanın bütün askeri ve ekonomik güç merkezlerinin müdahil olduğu alandır- Ortadoğu boyutunda bir meseledir. 
Taraf devletlerden ne İran, ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye tek başına hiçbir şey yapamaz. Zaten Irak ve Suriye'de merkezi devletin varlığı tartışmalıdır. Türkiye ve İran ise sahip oldukları siyasi, askeri ve ekonomik kapasiteleri ile böylesi bir sorunun çözüm sarsıntısının altından kalkamazlar. Kürtler, orduların işlevsizleştiği, devletlerin çöktüğü bir dönemde yepyeni bir güç olarak ortaya çıktılar. Şabloncu-klişeci bakış açılarının girdabına girmeyen herkes şu gerçeği görmektedir: Ortadoğu sahasında devlet mevhumu dışında üç temel güç sahneye çıkmış bulunmaktadır. 

Bu üç temel güçten biri Şia hareketidir. Bu hareketin liderliğini devlet düzeyinde İran yapmaktadır. İçinde Irak merkezi hükümeti, Suriye merkezi hükümeti, Lübnan Hizbullah Hareketi, Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez ülkelerindeki şii'nüfus, bu cephenin bileşenleridir. Büyük oranda mezhep temelinde politize ve organıze olmuş durumdalar. 

İkincisi Sunni İslam Hareketidir. Başta Mısır İhvan hareketi olmak üzere Afganistan'daki Taliban hareketi, El Kaide, Kuzey Afrika'da Boko Haram, Eş Şebab, Suriye'de İşid, Ahrar, Nusra gibi cihadist örgütler ile Gazze'de Hamas ve Türkiye'de ihvanın kravatlı versiyonu AKP dikkati çekmektedir. 1950”lerden beri ABD'nin Sovyet tehdidine karşı geliştirdiği “Yeşil Kuşak Proje “sinin geldiği son duraktır burası. Siyasal islamın ideolojik beslenme kaynaklarını anlayamayan Batı kapıtalızmi büyük bir şaşkınlık yaşamaktadır. 
Çünkü siyasal İslam düşüncesi, ilhamını kendi uhrevi inanç sisteminden alan ama tamamıyla dünyevi yaşamı planlayan bir sistematiğe sahiptir. Kadının erkeğin tarlası olmasından, çok eşli velilikten, miras hukukundan, recm cezasından, kıssasdan, fetih ve tebliğ anlayışından, kadın giyim tarzından, ekonomik ve ticarı faaliyetlerden, diğer inanç ve toplumsal sistemlerle ilişki tarzına kadar nevi şahsına mühasır bir paradigmaya sahiptir. Ilımlı islamdan radikal islama geçiş abdest tazelemek kadar kolaydır. Irak ve Suriye hadiselerinde batılılar kime güvendilerse ertesi gün verdikleri silahların kendilerine doğrultulduğunu yaşayarak gördüler. Dolayısıyla sunni- siyasi islam örgütlerinin Batı için güvenilmez bir müttefikler olduğu ortaya çıktı. 

Üçüncüsü ise ağırlıklı olarak sunni ama seküler ve moderndemokratık bir paradigmanın sahibi olan Kürtlerdir. Bugün Ortadoğu'da kadına köle muamelesi yapmayan tek halktır Kürtler. 
Sahip oldukları organizasyonlar, politik programları, kadın örgütleri (siyası-kültürel-askeri), geleneksel dinsel bağnazlıkları reddeden tutumları, onları evrensel güçler nezdinde üçüncü alternatif güç ve güvenilir bir müttefik olarak ön plana çıkarmaktadır. Başta ABD, Rusya ve diğer güçlerin Kürtlerle ilişkilenmesinin altında bu gerçek yatmaktadır. Klasik sömürgecilik dönemi çoktan kapandı. Sakalları gınci tutan tecavüzcü-cihadist grupların her ne surette olursa olsun bir beşeri düzen kuramayacakları da yaşanarak öğrenildi. Özellikle Suriye'deki Kürt kadın askeri birlikler ve kadınların öncü konumu, sadece Avrupa demokratık kamuoyunu değil, küresel çapta vicdanlı, hümanist bütün insanlığı kendine hayran bıraktı. Moder-demokratik Kürt kadın hareketi, cıhadist-tecavüzcü-barbar Işid'in sihrini, tılsımını bozmuş, karizmasını çizmiştir. 

Anti-emperyalizmi statik bir şiir gibi anti-Amerikancılık olarak ezberleyen utangaç solcu-ıttıhatçı çevreler, Kürtlerin son dönemde takip ettikleri yaratıcı, akılcı politik duruşu anlamamaktadırlar. Ortaya koydukları uçuk-ütopik tezler için sadece zihin cımnastığı yaparak sonuç alacaklarını hayal ettiklerinden gerçekler dünyasından bir hayli uzaktadırlar. Güya Kürtler, emperyalistlerin elinde kullanışlı bir enstrüman işlevi görmektedir. Bu tezi dile getirenler kendi hayal dünyalarında bile bir alternatif öneri sunabilmiş değiller. Onlara göre herkes büyük güçlerle görüşebilir, konuşabilir, ilişki kurabilir, müttefik olabilir ama Kürtler asla. Kürtler yaparsa emperyalizmin maşası olur. Maşallah müthiş bir tespitle karşı karşıyayız. Madem böyle, o zaman siz Kürtlerle yol arkadaşı olun. Niye Kürtlerle karşılaştığınızda Çerkes damadın kayınpederini görmesi gibi sokak değiştiriyorsunuz? 
Tabi, sahada olmayanın sırça köşkten akıl vermesi kolay. Sanki ittifak yapılacak dost ve güvenilir müttefikler var da Kürtler bundan imtina etmektedir. Aslında bu yaklaşımın altında Kürtleri hor görmenin, onları bir siyasi başarının aktörü olarak kabullenememenin kibri yatmaktadır. Ne diyelim, valla boynuz sonradan çıkıyor ama kulağı geçiyor işte!... 

Ancak başka bir sıkıntı var. Kürtler, yarattıkları ve bütün dünyanın sempati ve saygı ile baktığı imajı, politik bir program 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doğrultusunda siyasi arenada olumlamaya çevirecek önderler konusunda sıkıntı çekmektedir. Abdullah Öcalan, yirmi yıldır ağır tecrit koşulları altında hapistir. Celal Talabani sağlık sorunları nedeniyle bu tür aktiviteleri sürdürecek durumda değildir. Mesut Barzani ise vizyon ve kapasitesi ile hatta niyeti ile bu fırsatı değerlendirecek kalibrede değildir. KDP veya Barzani hareketi Kürdidir ama Kürdistani değildir. Ne demek istiyoruz? Sadece Irak sahasında Barzan-Bahdinan bölgesinde butik bir Kürt Devletinin kurulması, Mesut Barzani'nin de hayallerinin sınırlarına gelmesi demektir. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu'sunda böyle bir tasavvur, Kürt sorunun çözümünü kapsamaz. Bir ulusal kongreyi bile toplamaktan aciz bir anlayışın sonuç alması tabi ki olanaksızdır. 
Kürtler adına dünya siyaset sahnesinde söz söyleyebilmenin yolu bütün Kürdistan parçalarında, geniş ufuklu bir program etrafında örgütlenmekten, koordine olmaktan geçer. Politize olmuş bir halk ve askeri güce karşılık siyasi yönetim aklı, mevcut güç ile mütenasip değildir. 2015 Haziran seçim sonuçları karşısında HDP'nin gösterdiği şaşkınlık ve acziyet bu durumun tipik bir göstergesidir. 
80 milletvekili gibi bir parlamento gücünün tezahürünü algılamada “dernek kafasıyla” hareket edilmiştir. Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra parti yetkililerinin ilk demeçlerinde “emanet oyların kıymeti ””nden bahsetmeleri, meselenin boyutunun farkında olunmadığının, siyasi tablonun okunamadığının delilidir. Ulaşılan *013,2'lik oy oranı “Cihangir Cemaatinin” bir lütfu olarak algılanmıştır. 

Bir başka sıkıntı da İmralı Adasından alınan mesajların doğru okunamadığı gerçeğidir. Siyaset akademileri projesi ile eş başkanlık sistemi bize göre yanlış algılanmaktadır. Siyaset akademilerinden beklenen fayda, politik, ideolojik ve kültürel donanımlı, üst seviyede, mücehhez kadroların yetiştirilmesiydi. Anladığımız kadarıyla sadece parti programı ve tüzüğünün anlatımıyla iktifa edilmiştir. Yoksa yetersizliğin boyutları bu ölçüde olmazdı. Bize göre eş başkanlık sistemi bir perspektif olarak önerilmesine rağmen, uygulayıcıları tarafından acıl güncel bir mesele olarak algılanmıştır. Hiçbir alt yapısı ve hazırlığı olmayan bu proje alel acele uygulamaya sokularak büyük bir kargaşanın yaşanmasına ve tıkanıklığa neden olunmuştur. Hem parti kademelerinde ve daha ziyade yerel yönetimlerde yetki çatışmasından, kişisel sürtüşmelere, otorite boşluğuna, hizmetlerin aksamasına, toplumda değişik algıların oluşmasına yol açmıştır. Belli merkezlerde kararlaştırılan yerel realiteyi yansıtmayan kadın kotaları, aday atamaları vb. uygulamalar, düzen partilerine olan farklılığı tartışma konusu yapmıştır. Kürt hareketinin özgün ve bağımsız bir yerel yönetim projesinin olmadığı da ortaya çıkmıştır. Çok laf, az iş mantığı her yere egemen olmuştur. Halka dönük hizmetlerin önemi kavranamamış, belediye başkanları kurum liderleri olmaktan çok parti yöneticisi mantığıyla hareket etmişlerdir. Niye bir yerel yönetim programı yoktur? Bu sahada uzman danışmanlar- dan niye yararlanılmamaktadır? Neden pilot bir şehir seçilmemektedir? Orada uygulanacak özgün, yaratıcı ve Kürdi projelerle topluma bir prototip sunulabilecekken bunlar söz konusu dahi edilmemektedir. Yine her parti yetkilisinin ağzında pelesenk ettiği öz yönetim ve özerklik kavramlarından ne anlaşıldığı, ne kastedildiği bilinmemektedir. En yetkin kişiler dahi ehil bir topluluk karşısında kem-küm etmenin dışında bir izahatta bulunamamaktadırlar. Defalarca, milletvekili düzeyince “Özerklik” ilan edildi. 
Bu kadrolar için özerklik ilan etmek ana sınıfı çocuklarının evcilik oyunu oynamasına benziyor olacak ki böylesi bir çıkış yapmakta mahsur görmemektedirler. Ama unutulmasın oynanan bir oyun değil, bir halkın varlığıdır, geleceğidir. Bize göre bu yanlışların nedeni, Türk solundaki bazı hastalık ve saplantıların, Kürt demokratık siyasetinin bünyesine sirayet etmiş olmasıdır. 
Kürtler açısından çatı partisi ya Türkiye partisi kavramı da yanlış mecralara çekilmiş görülmektedir. Birilerinin icazetine ihtiyaç duyulmadan Türkiye partisi projesi, birlikte mücadele ve koordinasyon, sadece bölgede değil, bütün Türkiye sathındaki meselelere karşı proje geliştirmek, duyarlı olmak, programatık olarak sahip çıkmaktır. Özellikle de Türk etnisitesi üzerindeki Irkçı-İslamcı propagandanın etkisini sınırlandırmaktır. Her politik figür ve aktör böyle bir algıya sahiptir. Oysa fuliyatta Türkiye Partisi projesinden anlaşılan milletvekilliği ve parti yönetim koltuklarının gruplar arasında paylaşımı şeklindedir. Tablo buna işaret etmektedir. Liste başları olarak milletvekili seçilen bir kısım şahsiyetler, siyasi faaliyetlerini Kürt illerine taşıyarak sabah-akşam Kürtlere nutuk çekmektedirler. Sanki Kürtlerin nutuk atanları azmış da bu şahıslar da takviyeye gelmişler. Anadolu'nun bir kentinde milletvekili liste başı yazılan bir milletvekili adayının “Abdullah Öcalan, makamları ve adaylıkları paylaşacaksınız diye talimat verdi” şeklindeki beyanıyla insanları gereksiz tartışmaların içine sokması, işlerin ne kadar harcı alem yürütüldüğüne işaret etmektedir. 

İhanetle, küfürbazlıkla dostça eleştiriyi birbirine karıştırmamak lazım. Bolşevik iktidarına en sert eleştiriyi Maksim Gorki yapıyordu. Ama kimse onu, ihanetle suçlamadı. Elbette Kürt cenahında bolca ihanetçi, işbirlikçi bulunmaktadır. Mücadele sayesinde dukalıkları bozulduğu için hınç ve nefret dolu asabi bir ruhla küfredenler bir hayli fazladır. Çünkü düzenleri ve rahatları bozuldu. Her cunta hareketi döneminde kapağı Avrupa'ya atarak birer lokanta açıp kebapçılık yaparlar, ortam müsait oluncada bir kahraman edasıyla dönüp bıraktıkları yerden liderlikletine devam ederlerdi. Bu sefer tılsım bozuldu, itibarları sıfırlandı, selam verenleri kalmadı. Bu şaşkınlık içinde işi ihbarcılığa kadar götürdüler. Öte yandan yapılan yanlışlar karşısında gösterilen “Aydın Tepkisi”ne de tahammül etmek taviz değil bir fazilettir. 
Yine tekrar etmekle fayda var. Bir eylemin devrimci bir eylem olup olmamasının tek bir kriteri bulunmaktadır. Eylemi kim ve ne amaçla yaparsa yapsın, o eylemin sonucundan egemenler, hakim sınıflar, despotik güçler yararlanıyorsa o, gerici bir eylemdir. Onun için Lenin diyor “Bir eylemi burjuvazi gülerek, alkışlayarak karşılıyorsa ve sonuçlarından yararlanıyorsa o eylem devrimci bir eylem değildir.” Zaman zaman olaylar hakkında görüş açıklayan İsmail Beşikçi gibi namuslu aydınların tavrından rahatsız olmamak, aykırı bile gelse fikirlerini saygıyla dinlemek, 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ondan yararlanmak lazım. İsmail Beşikçi ve benzeri insanların eleştirileri ne kadar sert olursa olsun, dostanedir. 

Şimdi, İttihatçı-İslamcı-Türkçü tasavvurun nazari ve icrai dünyasında biraz dolaşalım. Meramımızı anlatabilmek için iki kavramın içeriği konusunda bir çerçeve çizmek aydınlatıcı olacaktır. Bu kavramlar “suç” ve “terör” kavramlarıdır. Bütün egemenlerin, işgalcilerin, muktedirlerin, hükmedenlerin dillerinden düşürmedikleri bu kavramlar neyi ifade eder? Klasik hukuk müktesebatı açısından suç: 

I — Hareketin şekline göre suçlar: 

A) Serbest hareketli suçlar (yaralama gibi.) 

B) Bağlı hareketli suçlar (dolandırıcılık gibi.) 

C)  İcrai hareketli suçlar (tecavüz gibi.) 

D) İhmali suçlar (görevi yapmama, savsaklama gibi.) 

2 — Hareketin sayısına göre suçlar: 

A) Tek hareketli suçlar (hakaret gibi.) 

B) Birden fazla hareketli suçlar (evrakta sahtecilik gibi.) 

C) Alternatif/seçimlik suçlar (görevi kötüye kullanma gibi.) 

3 — Hareketin süresine göre suçlar: 

A) Kesintisiz suçlar (hürriyeti tahdit gibi.) 

B) Kesik kesik suçlar (belli aralıklarla dövmek gibi.) 

4 — Hareketin neticeye bitişik olup olmamasına göre suçlar: 

A) Maddi suçlar (adam öldürmek gibi.) 

B) Şekli suçlar (hakaret, iftira gibi.) 

5 — Sonuçlarına göre suçlar: 

A) Zarar suçu (müessir ful gibi.) 

B) Tehlike suçu (yangın tehlikesi gibi.) 

Yukarıda şematik olarak sunduğumuz suçlar kanuni müeyyide- ye bağlanmış davranış ve eylemleri tarif eder. Bir de kanunlarda yazılı olmayan ama toplum tarafından kabul görmeyen davranışlar da suç kapsamına girer. Geleneklere, aile mevhumuna, teamüllere, akrabalık ve komşuluk ilişkilerine aykırı davranışlar toplum tarafından suç veya kabahat olarak nitelenir. 

Bütün bu mevzuat, birey temelli tek veya birden fazla şahsı 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kapsayan eylem ve işlemlerdir. Peki, aynı davranış ve eylemlerin devletler tarafından icra edilmesi durumunda nasıl vasıflandırılacaktır? Sadece bireyler mi suç işler? Ya bu suçları işleyen fall devlet ise ne yapılacak? İşte sınıflı toplumlarda, imtiyazlı çok uluslu devletlerde mer'i hukukun tıkandığı nokta burasıdır. İnsanlık bu soruya cevap bulmadıkça sistematik suçun önüne geçilemez. 

Gelelim “terör” meselesine. Evrensel boyutta mutabık kalınmış bir terör tanımı yapılabilmiş değildir. Devletler, kendi çıkarlarına, kendi politikalarına, kendi konumlarına göre değişik terör tanımı yapmışlardır. Bu tanımlar belli hukuk normlarının geçerli olduğu yerde kabul görmüş, başka yerlerde de yetersiz görülerek değişik tanımlar yapılmıştır. Bütün sıkıntılarına rağmen devlet dışı, akli, vicdanı, ahlaki bir terör tanımı yapılabilir mi? Bizce güç de olsa mümkündür. Şöyle bir tanım, devlet dışı odaklar tarafından kabul görmüştür: 

“Politik, kriminal ve kendine has sebeplerle gizli veya yarı gizli bireyler, gruplar veya resmi devlet organları tarafından toplumda korku uyandıran, genellikle dolaylı hedeflere yönelik şiddet eylemlerine terör denir. Şiddetin yöneltildiği hedefler rasgele seçilir veya hedef toplumdan temsilci, hedef olarak seçilir. ” 

Bu tanıma göre, terör eylemlerini bireyler, gruplar yaptığı gibi resmi devlet organları da yapabilmektedir. Eğer terör eylemini yapan birey ve gruplara terörist deniyorsa terör eylemi yapan devletlere de “terör devleti veya terörist devlet” denmesi hem ahlaki hem de hukukidir. Bu çerçeveden hareketle namusu, vicdanı, adalet duygusu olan herkes etrafında olan bitene bir bakarsa kimin ya da kimlerin terör eylemlerini yaptığını ve “terörist” damgasını hak ettiğini görecektir. Bu konuda bir yargıya varabilmek için vicdan sahibi olmak yeterlidir. 

Adli vakalar için şekillendirilen usul hukukuna göre işlenen suçlar zaman aşımına tabidir. Yani muayyen bir zaman süresi içinde soruşturma ve kovuşturma adli bir karara/hükme bağlanmazsa suç dosyası sonuçlarıyla birlikte kadük hale gelir ve düşer. 
Bizi ilgilendiren ve üzerinde yoğunlaştığımız suç kavramı, faıllerinin resmi devlet kurumları ile koruma zırhındaki devlet görevlilerinin olduğu siyasi suçlardır. İşgal, ilhak, el koyma, jenosid, sürgün, işkence, asimilasyon, tarihi ve kültürel kırım, mıllı, dini ve coğrafi yasaklamalar, toplu tecavüzler, köle ticareti, ırk ayrımcılığı, kadın ticareti ve cinsel ayrımcılık gibi suçlar politik tercihler ve programatık hedefler sonucu olup taammüden işlenen suçlardır. Bu suçlar aynı zamanda insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olup zaman aşımına tabi değildir. Bu konuyu havi suçlar, ulusal ve uluslararası düzeyde her zaman yargılama ve muhakeme konusu yapılabilir. İnsanlığa karşı işlenen suçların bir kısmının benzerleri, adli vakalarda da görüldüğünden ayrımının doğru yapılması lazım. Ayrıca uluslararası düzeyde doğal bir hakkın kullanılmasının engellenmesi de ağır suç kapsamında mütalaa edilmelidir. Bunların başında yaşam hakkı, güvenlik, ikametgah, adalet, sağlık, eğitim, seyahat, ış ve çalışma hakkı, meslek edinme, dil, kültür, inanç serbestisi, sosyal-siyasaldini grup halinde bulunma hakkı sadece güvence altına alınmakla iktifa edilmez, bunların geliştirilmesi için imkan sağlanır, destek verilir. Bu haklar temel insan hakları olup hiçbir gerekçeyle müdahale kabul etmez. 

Söz hukuktan açılmışken İttihat ve Terakki hareketinin hukuk anlayışına bir göz atmak faydalı olacaktır. Enver Paşa, verdiği bir emrin yerine getirilmediğini görünce ilgilisine nedenini sorar. 
Soruya muhatap olan yetkili biraz da mahcup bir edayla “efendim mevzuata uygun değildir” der. Bu cevabı duyan Enver Paşa hiddetlenerek “yok kanun, yap kanun” şeklinde bağırır. Yani diyor ki “benim emrim kanuna aykırı ise kanunu benim emrime uydurun.” Bu fevri çıkış, okuyucunun kafasında bir çağrışım yapmış olmalı. 

AKP de hukuktan pek haz etmemektedir. Mevcut hukuk sistemi rafa kaldırılmış durumdadır. Parlamenter sistem, daha başkanlık kanunu referanduma götürülmeden iki yıl önceden bekleme odasına alındı. Mevcut kanunlar fili durumla çeliştiği için “cumhurbaşkanını halk seçti” gerekçesinin arkasına sığınılarak 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mer'i kanunlar yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük demeç ve söylemleri ölçü olarak alınmaya başlandı. 

İTC, emperyal hedefler peşindeydi. Sadece Anadolu değil, bütün Kafkasya, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve daha birçok alan İTC için siyasi ve askeri mücadele alanı idi. 

AKP de emperyal hayaller kurmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'a göre Türkiye'nin güvenlik sınırları Süleymaniye'den, Musul?dan, Kerkük'ten, Şam'dan, Halep'ten, Rakka'dan, Kıbrıs” - tan geçer. Komşu bir ülkenin toprak bütünlüğüne saygısı olan bir anlayış, Şam Emevi Camiinde namaz kılma hayalleri kurar mı? 
Bir de kalkıp, bizim güvenliğimiz, Adana'dan Antep'ten Urfa'dan yahut, Erzurum'dan, Van'dan başlar derse bunların tepkisi nasıl olur acaba? Her halde savaş ilan ederler. Aslında herkes biliyor bu söylemin altında yatan baklayı. Onların komşuları için istedikleri toprak bütünlüğü, Suriye, Irak ve İran'da Kürtler hesabına bir siyasi statünün ortaya çıkma kaygısıdır. Ya değilse Araplar, Irak'ı, Suriye'yi on parçaya bölse, Türk Yönetimi açısından bir sakınca teşkil etmez. 

İTC, ırkçı bir harekettir. Her ne kadar söylem ve programlarında Müslüman olmayan halklar dahil herkesin yaşam hakkına saygı duyacaklarını belirtmişlerse de fiiliyatta hayatı diğer halklara zindan etmişler. Bunun devlet kademelerinde yansımalarına sık sık rastlanmaktadır. Sarıkamış mıntıkasına bir heyetin gitmesi zarureti doğmuş, Ahmet Haşim ve Süleyman Nazif Türk olmadıkları için bu heyete dahil edilmemişlerdir. Yine Enver Paşa, kuzeydoğuda bir birliği denetlerken birlik komutanı yedek subay Celaddet Bedirxan'a kızarak “başka kimse yok mu ki A, B,C, rütbelerinin tümünü Kürtlere ve Çerkeslere dağıtmışsın?” diyerek ırkçılığını belli eder. 

AKP'nin ırkçılığı tescillidir. Görüntüde “bu millet, aziz milletimiz” retoriğini kullanır. Güya “Türk Milleti” kavramından kaçınmaktadır. Diğer yandan Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Irak mevzusu edildiğinde bir soydaş edebiyatıdır gidiyor. 
Balkan ülkelerinin içişlerine müdahale edilirken sık sık mütekabiliyet esaslarından bahsedilir. Kendi vatandaşlarının bir kısmının, tehdit, şantaj ve pazarlık unsuru olarak kullanılmasında beis görülmez. Güya Kürtler de kardeştir ama Ortadoğu sahasında yapılan her hamlede Türkmen kartı gerekçe olarak gösterilir... 
Suriye'ye giden yüklü TIR'ların Bayır-Bucak Türkmenlerine yardım götürdüğü en üst makamlarca ifade edildi. Ha bir gün de sahte söylemi doğrulayacak bir hamle yapılsa da Kürtlere de sadece bir TIR su gönderilse. Ne de olsa din kardeşiyiz ya! 

Suriye'deki gelişmelere karşı yapılan askeri hareketin gerekçeleri ortaya konulurken hedefin Kürtler değil, YPG, PYD örgütleri olduğu vurgulanmaktadır. Madem öyle o zaman izah edin, ne tür Kürtler, Kürtlük adına, Suriye'de statü sahibi olursa itiraz etmeyeceğinizi açıklayın. Açıklayın ki Kürt düşmanı değil, PYD, YPG düşmanı olduğunuz anlaşılsın. Aksi taktirde kullandığınız retoriğin Kürt düşmanlığını perdelemeye dönük olduğunu gizleyemezsiniz. Gerçi Kuzey Suriye'de hiçbir oluşuma izin vermeyeceğinizi açıklayarak bu manevra imkanını da yok ettiniz. Olsun, biz yine de bekleyeceğiz. Kürt fobisi ve Kürt düşmanlığı öylesine içselleşmiş ki Kürtler, bir gün uzayda, yıldızların birinde bir devlet kursalar bunların dilinde “Sözde Kürt Devleti”, bayrakları da “sözde bayrak” veya “paçavra” olur. 

İTC, siyasi hedeflerini Türk-İslam ideolojisine göre biçimlendirmiştir. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan söylemi ittihatçıların sloganıdır. AKP de Türk-İslam ideolojini yeni şartlar muvacehesinde yorumlamıştır. RTE'nin mitinglerde saydığı “tek”ler bu tutumun söylem düzeyinde yansımasıdır. 

İTC, devlet kadrolarını öyle hizaya getirdi ki aykırı bir sesin duyulması imkansızdı. Bu hakimiyet sağlanırken suikastlar, sürgünler, ihraçlar dahil her yol mübahtı. 31 Mart vakası ile ikinci meşrutiyetin ilanı, İttihat Terakki için birer fırsattır. Her iki olayın sonuçları da iktidarının tahkimatı doğrultusunda kullanılmıştır. 

AKP, adım adım parti devletini kurmakla meşgul. 15 Temmuz 
2016 tarıhli “Denetimli Darbe Teşebbüsü”, “Allahın bir lütfu” 
olarak kullanıldı. Parlamento, işlevsiz hale getirilerek devre dışı 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bırakıldı. Yürürlükteki hukuk mevzuatı rafa kaldırıldı. Medya ve iş dünyası komutla iş yapar hale geldi. Mahkemeler, yürütme organının icra gücü olarak iş görmeye başladı. Cumhurbaşkanı veya başbakan öksürse, 12 TV kanalı birden canlı yayına geçmektedir. 
Muhalif basın tasfiye edilmiş, kamu reklamlarıyla basılan naylon gazeteler, kimse tarafından okunmadığı için “resmi gazete” gibi kamu kuruluşlarına dağıtılmaktadır. Bu gazetelerde istihdam edilenler mesleki formasyon olarak gazeteci olmayıp, her birinin birkaç yerden maaş aldığı kamu personeli konumundadırlar. Kapasiteleri dar, bilgi düzeyleri sığ olduğundan TW'lerde tehdit savurmakta, tetikçilik ve ihbarcılık yapmaktadırlar. 

İTC, hükümranlığı döneminde sözünün üstünde söz tanımamıştır. Özellikle İsmail Enver'in, Mehmet Talat'ın ve Ahmet Cemal'in ağzından çıkan her söz kanun hükmündedir. Belki üçlü troykadan dolayı kollektif liderlikten söz edilebilir ama kollektif akıldan söz edilemez. Dediğim dedik anlayışı hakımdiır. 

AKP'de kolektif liderlik olmadığı gibi kollektif akıl da yoktur. 
Güçlü solo bir sesi her yetkili taklit etmekle meşguldür. Danışmanlar nasıl övgüler düzüyor bilinmez ama RTE'nin her sözü kanundur ve manşetlere çıkar. Yanlışlığı, doğruluğu asla tartışılamaz, ısrar eden olursa, davaya ihanetle suçlanarak bir kenara atılır. 

İTC, başlangıçta siyasi ve diplomatik desteği hem batılılardan hem de yerli gayrimüslümlerden almaya özen göstermişti. Hıristiyan halklara şirin görünme gayreti bu amaca yöneliktir. Kendini güvencede gördüğü an kimsenin gözünün yaşına bakmamıştır. 

AKP, 2003 yılında iktidar olduğu andan itibaren muhtemel bir askeri cunta tehlikesi ile Kemalist bürokrasinin (özellikle yargı kurumunda) hışmına karşı AB'ne dört elle sarıldı. Meşruiyeti orada aradı. Avrupa Birliğinden alacağı destekle içerde kendisine yönelebilecek baskıyı dengelemeyıi hesapladı. Kopenhag Kriterleri falan bu desteğin sağlanması için kullanılan aparatlardır. 
Zaten RTE, demokrasiden ne anladığını çok önceden deklere etmişti, Ona göre demokrasi bir tren yolculuğudur, istediğin yerde 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demokrasi kompartmanına biner, istediğin yerde de inersin. 
Demokratik tahayyülü bu olan AKP, iktidara yerleştikçe, iktıdarda muktedir olma oranında AB ile arasına mesafe koymaya başladı. 
Askeri cunta tehlikesini azaltmış, Kemalist bürokrasiyi de bertaraf etmişti. Avrupa'nın siyasi ve ekonomik normları ile hukuk anlayışı, kendileri için bir ayak bağı olmaya başlamıştı. RTE, bu andan itibaren Avrupa kurumlarına, iktidarlarına giydirmeye başladı: “Avrupa faşisttir, Nazisttir, iki yüzlüdür, Türkiye'yi kıskanmaktadır, Avrupa'da basın özgürlüğü, inanç ve ifade özgürlüğü yoktur” buyurdu RTE. İşin garibi, içerde de bu söyleme itibar eden bir hayli kitle desteğine sahiptir. 

İTC, siyasi muhalefete tahammülsüzdür. Muhalifleri, meşru olan ve olmayan her yolla bertaraf etmekten kaçınmaz. 

AKP de siyasi muhaliflere ve muhalefete karşı hazımsızdır. 
HDP milletvekillerinin hukuk dışı manevralarla tutuklanması, belediye başkanlarının tutuklanarak yerlerine vali ve kaymakamların atanması, demokrasiyle ne kadar mesafeli olduğunun delilidir. 

İTC, siyasi vaatlerine ve kavline bağlı değildir. Dönemsel ve gündelik konjonktüre göre her tarafa rahatlıkla dönebilmektedir. 
Siyasi programını takip etmede tutarlı ve ilkeli değildir. 

AKP, bu konuda İTC'ye rahmet okutur. Bir gün söylediğinin tam tersini ertesi gün söylemekten çekinmez. Bunu yaparken de muhaliflerine olmadık hakaretler yapar. İktidarının ilk yıllarında liberallerin desteğini almak için birçok manevralar yapmış, taahhütte bulunmuştu. Kendisini iktidarda muktedir gördüğü andan itibaren ilk önce liberallerin defterini dürdü. 

İTC, mülkiyet hakkını, kendinden olmayanlar için temel bir hak olarak görmez. Ermeni ve Helen halkına yapılan muamele, özünde özel mülkiyetlerine el koyma hareketidir. Yapılan büyük servet transferiyle yeni bir zengin sınıf yaratılmıştır. 

AKP, çeşitli suçlamalara maruz bıraktığı ailelerin, işletmelerin mallarına el koymaktadır. Daha sonra bunları TMSF kanalıyla .yok fiyatına satmaktadır. Bu yetmezmiş gibi yatırım adı altında 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ülkenin, ileriye dönük 50 yılını şimdiden ipotek etmiş bulunmaktadır. Hazine garantili Yap-İşlet modelli tüketim yatırımları yeni bir zengin sınıf yaramıştır. Bu zümrenin sahip olduğu mali güç henüz legalize olmuş değildir. Yeni zenginlerin bütün ihtişamıyla ortaya çıkmaları için koşulların olgunlaşması beklenmektedir. 

Hem İTC, hem AKP de ihtişam ve gösteriş çılgınıdır. İkisinin de icraatları keyfı, kuralsız, hesapsız ve acımasızdır. 

İkisi de kendini hukuka bağlı hissetmez. Kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmazlar. Asıl olan iktidarda kalmaktır. İkisi de mahkemeler için suç tarifi yapar, suç tarihi belirler, hüküm verir ve mahkemelere dikte ettirir. Aksi bir karar çıktığında da ne kararı tanır, ne de mahkemeyi. 

Avrupa her ikisinin de suç ortağıdır. Avrupa devletleri çıkarları uğruna her tavizi verir ve Avrupa'yı Avrupa yapan değerlerin çiğnenmesini sessizce karşılar. 

İTC, Anadolu ve Mezopotamya'da büyük bir insanlık dramına imza atarken, gizli ya da açık Avrupai güçlerden destek ve yardım almıştır. Bolşevik Devrimi korkusuyla bütün mezalimler hasır altı edilmiştir. Ermenilere, Helenlere, Süryanilere ve Kürtlere karşı işlenen suçlar kollektif suçlardır. Başta Türk egemenleri olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Çarlık ve Sovyet Rusya'sı, Kürt ve Arap mütegallibesi, Fars hanedanlığı birlikte bu suçun aslı failleridir. Hiçbiri bu vebalden kurtulamaz. 

Avrupa, ABD ve Rusya AKP'nin suç ortaklarıdır. Irak'ta Suriye'de olanlar bu güçlerin gizli-açık desteği ile yapılmaktadır. 
IŞİD'in Musul işgalinde Türkiye'nin hangi saiklerle diplomatlarını çekmediği sorulmamıştır. Düzenli bir ordunun son sistem teknolojik konvansiyonel silah ve savaş tanklarını, yakıt depoları dolu olarak anahtar teslimi IŞİD'e bırakmasının izahı yapılamamaktadır. IŞİD'in savaş sahnesine çıkmasıyla birinci hedef olarak Kürtleri seçmesi bir muammadır. Kobani, hiçbir stratejik öneme sahip değilken ve İŞİD için hiçbir anlam taşımazken IŞİD'in, geleceğini riske ederek buraya güç yığmasını kimse anlatamamaktadır. Nitekim, Kobani, IŞİD için sonun başlangıcı olmuştur. 
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Demek ki IŞİD, birilerine olan minnet borcunu ödemek için Kobanı'ye saldırdı, fakat hesaplar tutmadı: 

İttihatçılar saray düşkünüdür. İhtişama ve gösterişe bayılırlar. 
İsmail Enver, kendini harbiye nazırı yaptıktan sonra Padişah ailesinden Naciye Sultan'la da evlenerek pozisyonunu perçinledi. 
Mustafa Kemal de aynı yolu takip ederek önce bakan olmak istedi sonra da Mehmet Vahdettin'in küçük kızı Sabiha'ya talip olarak Saraya damat olmak istedi. Ancak Sabiha Sultan'ın bu izdivaç teklifini reddetmesiyle planlar suya düştü. Hatta M. Kemal'in içinde bir ukte olarak kalmış olacak ki Bursa'da yetimhaneden aldığı öksüz Ermeni kızına Sabiha adını vermiştir. 

İttihatçılıkta ahde vefa yoktur. Bireyler kullanışlı bir aparat olmaktan çıktıkları an gözden düşer ve unutulurlar. 1919'ların meşhur simaları, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Ethem ve Reşit kardeşler, Bahacetin Şakir, İsmail Canbulat, Kara Kemal, Kara Vasfı ve daha niceleri, işleri bitince bir kenara atıldılar. İstisna olarak İsmet İnönü, konumunu korumaya çalışmıştır. 1936'da onun da sonu gelmiş ve başbakanlıktan azledilerek bir kenara atılmıştır. Tarıhçı Cemil Koçak'ın aktarmasıyla, İsmet İnönü, hatıralarında şunları anlatmaktadır. “Bizler, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bütün önemli kararlarımızı akşam sofrasında alır, prensip olarak ertesi gün saat 1l gibi tekrar gözden geçirdikten sonra yürürlüğe koyardık. Akşamın mahmurlu havasında aldığımız kararları çoğu kere ertesi gün iptal ederdik. 
Ancak 1935'lere geldiğimizde bu gelenek bozuldu. Gazı Paşa, akşam, sofrada alınan kararların iptaline karşı çıkıyor ve diretiyordu. Artık gidişat tehlikeli bir hal almaya başlamıştı. Aramız o nedenle bozuldu.” Son derece ufuk açıcı bir izahat, değil mi? 

AKP'de bu uygulama daha belirgindir. Günümüz şartları nedeniyle sürgün ve hapisler olmuyor ama RTE dışında hiçbir kurucu unsur yerini koruyamadı. İşi biten, ensesini kaşıyarak uzaklaşmak zorunda kaldı. Ertuğrul Yalçınbayır, Ersönmez Yarbay, Mehmet Gazioğlu, Abdullatif Şener, Dengir Mir Mehmet Fırat, Hüseyin Çelik, Yaşar Yakış, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve 


372 


diğerleri. AKP'nin başka özellikleri yanında diğer bir özelliği de biat hareketi olmasıdır. O harekette yer bulmanın olmazsa olmazlarından biri mutlak biattır. Diğer özellikler arkadan gelir. Bunun en tipik örneği Kürt Mehmet Metiner'in onur kırıcı durumudur, Emine Erdoğan'ın önünde kurbanlık koyun gibi boyun uzatmasıdır. 

İttihat ve Terakki Cemiyetinin B takımı, cumhuriyetin kurucularıdır. Bu ekip geçmişle bağı koparmak ve toplumun hafızasını boşaltmak için her yola başvurmuşlardır. Başta Osmanlı olmak üzere diğer halkları, inanç sistemlerini, kültürlerini yok saymak için geçmişin birikimini, belleğini, tarihini tahrip etmişler. Bulgaristan'a hurda kağıt adı altında 2,5 milyon kitap ve devlet arşivini satmışlar. Yeni ve ulaşılmaz bir tarih anlayışıyla Orta Asya'da Türklüğün izini aramaya koyulmuşlardır. 

AKP, kendi tarifine göre muhafazakar-demokrat bir partidir. 
Demokratlıklarının ayarı, yaşanılan tecrübelerle sabittir. Esas anlaşılmaz olan muhafazakarlıklarıdır. Neyi muhafazada titizlik gösteriyorlar? Bizim naçizane anladığımız, dillerinden düşürmedikleri “Aziz milletimizin değerleri” lafıdır. Kastedilen tarihi geçmiş ve inanç değerleri ise konuyu biraz açmak lazım. AKP iktidarında şehirlerde geçmişe dair ne varsa yıkıp, yerine ucube binalar ve AVM”ler dikildi. En kadim şehirlere bakıldığında, neredeyse yüz yıl öncesine ait tek yapı görülemez. Geçmiş aile ve toplum yaşamına ait tek sokak, ev, bahçe, dervaza, hayat, eyvan bulunamaz. Göstermelik bir iki ev, restore değil, taklitçi bir kafayla yeniden inşa edilerek geçmiş, yaşatılmaya çalışılmaktadır. Hıristiyan hakların bütün mezarlıkları yok edilmiştir. Mabetleri ya yıkılmış ya da ahır, spor salonu, depo vs. amaçlarla kullanılmaktadır. İslami mimari diye takdim edilen cami mimarisi Ayasofya'nın kötü bir taklitinden başka bir şey değildir. Esasen islami mabet mimarisinden bahsetmen çok zor. Çevreye namaz çağrısını duyurabilmek için düşünülen minare, şimdilerde bir gösteriş silüetine dönüşmüştür. 

“Bu milletin değerlerine” gelince: Halkın inanç sisteminin 1stısmarı had safhadadır. Neresinden tutuluyorsa dökülüyorlar. Bir kere İslamiyetin, Mekke'nin kenar mahallelerinde yoksul, aç, sefıl, çadır hayatı yaşayan Yemenliler arasında hayat bulduğunu bilmezler. “İman-ul Yamenin.” (İman Yemenlidir.) AKP, bir zenginler hareketidir. Partinin yönetici kadroları arasında tek bir ücretli, işçi emeklisi, memur emeklisi ve küçük esnaf ya da köylü bulunamaz. Şatafat ve Israfta kimse AKP'nin eline su dökemez. 
Harcanan paranın haddi-hesabı yoktur. (AKP'nin kurucularından olan Alüminyum tüccarı Mehmet Gazioğlu, partiden ayrılırken verdiği beyanatta, “Bilinmeyen kaynaklardan partiye dolar yağmaktadır, yapılan harcamanın sınırı yoktur, bu durumdan ürktüm ve ayrıldım” demişti.) O halde “Bu milletin değerleri”nden kastettikleri kaba bir popülizmdir, halk dalkavukluğudur. Sadece inancı istismar ederek yoksul ve edilgen kitleleri manipüle etmektır. 

İttihatçı zihin dünyasında ordu, peygamber ocağı olarak yansıtılır. Kendilerinin bu tanıma inanıp inanmadıklarını bilmiyoruz. 
Bu benzetmenin tarihi alt yapısını araştırma gereğini duymadık. 
Nedeni çok açık. Sahip olduğumuz dünya görüşünün bize kazandırdığı perspektife göre orduların (sılahlı kuvvetlerin) tarıhi rollerini gayet iyi biliyoruz. Dünyada hiçbir güç, orduların hak, adalet ve özgürlük için var olduğunu iddia edemez. Böyle bir iddia akla ziyandır ve insanı gülünç duruma düşürür. Burada tereddüde düştüğümüz husus şudur. Türk egemen sınıfının orduyu peygamber ocağı olarak tanımlamasını Türk ordusuna atfen mi yapmaktadır, yoksa bütün islam ülkelerinin orduları bu tanıma dahil mi? Eğer bütün islam orduları kastediliyorsa durum çok karışıyor demektir. 
Tarih boyunca islam orduları genellikle birbirleri ile savaşmıştır. 
Halife Ömer'in öldürülmesi, Halife Osman'ın yakılması, Halife 
Ali'nin öldürülmesi, Peygamberin torunu Hüseyin ve 70 
arkadaşının vahşice öldürülmesinden başlayarak yüzlerce savaştan, milyonlarca ölüden bahsedilebilir. Kendine kumanda eden gücün hizmetinde, insan öldürmek üzere dizayn edilmiş bulunan militarist yapının peygamber ocağı olması doğrusu ürkütücüdür. Eğer ordunun peygamber ocağı lafzı, sadece Türk ordusu için ifade ediliyorsa durum daha da vahim. Hadi, Türklerin islam öncesi durumunu es geçelim. Türk egemen sınıfının en çok gurur duyduğu Osmanlı ve T.C. dönemini ele alalım. Osmanlıda padişah, sadrazam, şehzade, kellesi az mı alındı? Bu cinayetlerin birinci derece failleri Yeniçeri ocağı değil mi? Her melanetin altında “kellesini isteriz” histeriği içinde bağıran Osmanlı asker ocakları yok mu? Hani geleneksel bir Afgan oyunu vardır, İngilizlerin polo oyununa benzer. Adı buzkaşi oyunudur. Atlıların arasına bir koyun cendeği atılır. Kim koyun ölüsünü kaparsa şampiyon odur. Osmanlı'da Yeniçeri ocağı denilen devşirmelerin öfkesini yatıştırmak için sadrazamların cesedi, önleri- ne buzkaşi oyunundaki koyun ölüsü gibi atılırdı. Daha başka dramatik tablolar da var ama insanın içi kaldırmıyor. Bu nasıl bir peygamber ocağı? Saray basanlar, silah zoruyla hükümet düşürenler, kendilerini bakan olarak ilan edenler hep kurumun mensuplarıdır. 

Cumhuriyet dönemi ordusu çok mu farklı? Cumhuriyetin kuruluş yıllarından başlayarak ordunun en karakteristik özelliği cuntacılığıdır. Ordunun bu özelliğini en iyi bilenlerden biri olan Mustafa Kemal, kendi döneminde orduyu zapt u rapt altına alabilmek için yıllar yılı genel kurmay başkanını değiştirmemiştir. 
Fevzi Çakmak gibi kendisine biat eden birini o makamda tutarak olası darbe tehlikesini savuşturmuştur. 1950'lerden itibaren ordunun skandalları, darbeleri, cunta faaliyetleri hiç bitmemiştir. 
Cumhuriyet dönemi rütbeli personelin (subay ve astsubay) zorunlu askerlik hizmetiyle silah atına alınan erata nasıl davrandıkları (dayak, hakaret, küfür, ceza vs.) askerlik yapan herkesin malumudur. O halde orduya peygamber ocağı payesi verilmesinin başka bir nedeni olmalı. O neden, güce tapınmadır. 
Hani mühür kimdeyse Süleyman odur deniyor ya! Silah kimdeyse haklı odur! O, yanlış yapmaz, yaptığı doğrudur, yaptığı mantıklı olmayabilir, onun mutlaka bildiği bir şey vardır. Peygamber sorgulanamıyorsa ordu da sorgulanamaz. 

Ordu, hükümran olanın, egemen olanın hak ve çıkarlarını korumakla görevli silahlı güçtür. Orduya itaat, egemen sınıflara 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itaattır. Bu nedenle bizdeki egemenler, böylesi demagojik, manipülatıf ve gerçeklerle ters yüz bir tanımlamayı kullanmaktadırlar. Şayet bu tespitimize itiraz edilecekse o taktirde tek bir seçenek kalıyor. O da Ayetullah Humeyni'nin islam tanımıdır. Humeyni diyor ki “İslamiyet kılıç ve kan dinidir.” Ee, kılıç ve kan dini için kılıcı keskin ordunun peygamber ocağı olması gayet mantıklıdır. 
Eğer olay buysa, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün, ınsan haklarının ruhuna fatiha okumaktan başka çaremiz kalmamaktadır. 

Yine kendileri ümmet kardeşliğinden bahsederken ırkçılığı da elden bırakmamaktadırlar. Muhammed Peygamber “Arap bendendir ama ben Arap değilim” diyerek kavmiyetçiliği kökünden reddeder. RTE ise TV mülakatında “Affedersiniz bana Ermeni falan diyorlar, oysa ben Türk'üm” demiştir. Bu nasıl anlayış? 
Hani yaratılanı, yaratandan ötürü seviyordun? Bu nasıl sevgi? 
Affedersiniz Ermeni olmak ayıp mı? 

Söz Ermeniliğe gelmişken İngiliz gezginlerinin Urmiye Kürtleri arasında duyduğu bir efsaneyi anlatalım: Hz. Ali'nin yanında yaşayan, kendisine sadık Ermeni bir dostu var. Bu şahıs Hz. Ali'ye çok yakındır. Ali, ayağından bir ok yemiştir. Ok topuktan çıkarılırken, ucundaki metal parça kırılarak yaranın derinliğinde kalmıştır. Yara, bu nedenle bir türlü iyileşmez. Ayrıca çok da ızdırap vermektedir. Hele namaz esnasında ayağın hareketiyle yara oynar ve kanar. Hz. Ali bir gün namaz kılarken secdeye kapandığı an yaranın ağzı açılır ve metal parçasını bu sadık Ermeni görür. Ali'ye haber vermeden, Ali secdeye kapanmışken ağzıyla topuk yarasına dayanarak dişleriyle metal parçasını çıkarır. Hz. 
Ali çektiği ızdıraptan kurtulur ve yara iyileşir. Ermeni dostunun bu hizmetine minnetkar kalan Hz. Ali kendisine kaftanını hediye eder. Şimdi, AKP'nin bu ruh haliyle bir yakınlığı var mı? 

Bütün siyasal İslamcı hareketler zulümkardırlar. Bu anlayışın teorik açıklamasını da IŞİD yapmaktadır. Diyor ki Işid, “Biz, Şura suresi, kırkıncı ayete göre eylemlerimizi yapıyoruz.” Şura, 40. 
Ayet diyor ki “size zulmedenlere siz de zulmedin.” Takdir okuyucunundur. | 
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İttihatçı zihniyet bir kere iktidara gelmeye görsün, demokratik yollarla iktidarı bırakmaya yanaşmaz. İktidar konumunu içselleştirdikten sonra kendini iktidarın ve memleketin ebedi sahibi olarak görmeye başlar. Büyük savaş yenilgisi neticesinde İTC'nin A takımı kaçtı ama B takımı yeni iktidarın sahibi oldu. 
Usulüne göre seçim yapılması farklı sonuçlar doğurmaz. Meşru ya da gayri meşru her tür tedbir alınır ve iktidar bırakılmaz. 

AKP'nin seçim taktikleri, İTC?ye göre daha metodik, daha komplikedir. Her seçimde kural değiştirerek tehdit, şantaj, baskı, tutuklama, sayım ve seçim hileleri yöntemlerinin aynı anda yan yana, içi içe kullanarak seçimi alır. 2017 referandumu, bu yöntemlerin kullanılmasının zirve yaptığı seçimdir. Cumhuriyet tarıhı boyunca bu dönemki kadar seçilmişler tutuklanmamıştır. Bizce 
bundan sonra Türkiye'de seçimin bir önemi kalmamıştır. 2015 
Haziran seçimleri Türkiye'nin son serbest seçimleri olup, bundan sonraki seçimler Baas seçimleri gibi olacak. AKP'nin aldığı oylar hep 9050 * şeklinde sonuçlanacaktır. 

Peki, hem İTC, hem de AKP neden iktidarda bu kadar ısrarcı? 
Belki iktidar nimetlerinin cazibesi sayılabilir. Hırslar, ihtiraslar, ego tatmini vs. de olabilir. Bütün bu sebepler önemlidir ancak bu ısrarı açıklamaya yetmemektedir. Esas mesele, iktidara gelen bu zihniyetin hukuk ve kural tanımamasıdır. Hukuk ve demokratik kurallara göre iktidar etmeyenlerin bütün eylem ve işlemleri suç mahiyetindedir. Zaten yaşanılan pratik bunun en bariz şahididir. 
Hükümetin ve cumhurbaşkanının attığı her adım, her icraat kanunsuz ve keyfidir. Temel insan hakları ayaklar altındadır. İnsanlık mevhumunun mahremiyetine kastedilmektedir. İktidardan düşüldüğü an hesap verme korkusu, yapılan zulümlerin bedellerinin ağırlığı, bu anlayışın iktidarda kalmak için her yol ve yöntemi mübah görmesine sebep olmaktadır. Bir de bu zihniyete can veren iksir, iktidar nimetidir. İktidardan düşüldüğü an, Süleyman'ın Belkız'a yaptığı kuş tüyü saray gibi, dağılmaya mahkumrdur. 

İttihatçılıkta her faşist harekette olduğu gibi lider fetişizmi 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vardır. Kendi yapar, kendi tapar misali liderlere olağanüstü güç vehmedilir. M. Kemal için “Gazipaşa mabudumuz” noktasından, RTE için “Ona dokunmak, peygambere dokunmak gibidir” noktasına gelinmiştir. | 

Mehmet Altan, yıllar yılı ikinci cumhuriyet dedi durdu. 
Şimdilerde subliminal darbeci şuçlamasıyla tutuklu bulunmaktadır, kulakları çınlasın. Kemalistler, Mehmet Altan'a numaracı cumhuriyetçi yaftası yapıştırmışlardı. Evet, ikinci cumhuriyet gerçekleşti ama onun kastettiği şekilde olmadı. İttihatçı Kemalist dönem sona erdi. Birinci Cumhuriyet iki kutuplu dünyanın cumhuriyeti idi. 1990'lardan itibaren Varşova Paktı dağıldı, iki kutuplu dünya programı olan Kemalizm de miadını doldurarak tarih sahnesinden çekildi. Kemalistler boşuna sinir krizleri geçirmektedir. 90'lı yıllar Kemalist (minimal) programın yürürlükten kaldırıldığı, Enverist (maksimal, genişlemeci-istilacı) programın kuvveden fiile geçtiği yılardır. 1996'da Enver Paşa'nın kemikleri, Tacikistan'dan Türkiye'ye nakledildiği zaman Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel şöyle bir demeç vermişti: “Türkiye, tarihiyle barıştı.” Bu açıklama, yeni Türkiye'nin daha doğrusu 2. Cumhuriyetin ilanıdır. 

İttihatçılık üç temel ayak üstüne oturmaktadır. Osmanlıcık, İslamcılık ve Türkçülük olarak sıralanan bu ideolojik tasavvur, cumhuriyet kadroları için hep rehber oldu. Zaman zaman bu üç taşıyıcıdan birinin ön plana çıkması ittihatçı devlet karakterinde bir değişikliğe yol açmamaktadır. Çünkü ırkçılık ve İslamcılık birbirini besleyen iki kaynaktır. 

İttihatçılığın tipik bir özelliği, önüne problem olarak koyduğu her olguda, kaba güç metotlarıyla çözüm bulamazsa ölçüyü kaçırmak ve işleri çığırından çıkarmaktır. Kural tanımamazlık, beraberinde ölçüsüzlüğü de getirmiştir. Bilinen en iyi yöntem, sorunu çözermiş gibi yapıp kangren haline getirmektir. 

2000'li yıllarda siyasal-islamcı iktidarın dayandığı sosyal yapı, kentsel rantın türedi zenginleri ile lümpen kültürün girdabında çırpınan ve büyük kent varoşlarında kimliğini bulamayan orta-alt 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gelir gruplarıdır. Zengin tabaka, fınansal olarak kapıtalıst, zihinsel/kültürel olarak etnosentriktirler. Taşıdıkları kültür formasyonu tam bir kozmopolitizmdir. Bir tarafı mütedeyyın, bir tarafı mafyatik, bir tarafı ahlaki düşkünlüktür. İstanbul'un son yıllardaki en medyatik inşaat müteahhidi (ki kendisi 150-160cm boyunda olup ilkokul mezunudur, çocukları yaşındaki uzun boylu kadınlarla düşüp kalkmaktadır) Ali Ağaoğlu, medyaya verdiği demeçte, “gecelik ilişkilerden hoşlanıyor olsaydım, İstanbul?da sağlam kadın kalmazdı” demektedir. Bu kadar düşük ahlaki profile sahip biri, halen AKP iktidarın gözdesi konumunu korumaktadır. 
İkinci Cumhuriyetin dayandığı ırkçı-islamcı toplumsal tabana 
şekil veren faktörlerin başında Kürt hareketi gelmektedir. 1984 
yılından beri devam eden siyasi şiddet ve çatışma süreci enaz 10 
milyon insanı (asker, jandarma polis ve korucu) silahlı çatışmanın atmosferinden geçirdi. Yüz bine yakın ölü, yüzbinlerce yaralı, onbinlerce sakat insan gerçeği, savaşın cenderesinden geçmiş, güvensiz, depresif, asabi, travmatik ve kriminal bir toplumsal tabaka yarattı. Yakınlarını kaybeden aileler, bölgesel emperyal hedefler peşinde koşan AKP gibi İslamcı-Türkçü bir iktidar için hayatı önemde bir kitle desteği sağlamaktadır. Bu reflektif ve manipülatif kitle psikolojisi, 1. Dünya Savaşındaki Balkan ve Kafkas göçmenlerinin kitle psikolojisinden daha bozuktur. Söz konusu kitle, ön yargılıdır, şartlanmıştır ve saldırgandır. Bilgi, şüphe, araştırma, sorgulama kavramları, bu kitlenin lugatında geçmez. 
R.T. Erdoğan'ın “©450”yı zor zaptediyorum” tehdidiyle kastettiği kesim bu kesimdir. Bu topluluğun bir kısmı sılahlandırılmıştır. 
Doğabilecek bir kargaşanın esas figüranları bu kitledir. Ruh hallerini en iyi yansıtan sloganları, Recep Tayyıp Erdoğan'ın toplantılarında bağırdıkları “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganıdır. 
İttihatçı dünya görüşünde, iktidara gelebilmek ve geldikten sonra iktidarı sürdürebilmek için mitlere ihtiyaç duyulur. Ama bu mit kuruluş miti mahiyetinde ise sistem içinde yükselişe imkan sağlar. Tarihte böylesi mitleri yaratmanın en kestirme ve en kolay yolu, savaş çıkarmaktır. Bu sayede dokunulmaz kahramanlık mit 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yaratılır. RTE, 15 Temmuz darbe girişiminden böyle bir mit çıkarmaya çalışıyor. Ancak olay, bu boyutta değil. Darbe teşebbüsün- den arzu edilen neticeyi çıkarmak için, olayı giderek olağan boyutları dışına taşımak, olmayan efsaneler uydurmak, bir ayaklanma ve işgal hareketi önlenmiş gibi bir algı yaratarak oradan kahramanlıklar ve kahramanlar çıkarmak şeklinde bir seyir izlenmektedir. 

RTE ve ekibi, tarihi kısmen ve tek yanlı bildikleri için yanılmaktadırlar. Bu darbe girişimi operasyonları, istendiği kadar dizi film gibi uzatılsın, giderek etkisini yitirir, inandırıcılığını kaybeder. Olayı sıcak tutmak için yapılacak zorlama hareketler ters teper. Dikkat edilirse en çok tepki gösterilen söz, “kontrollu darbe” sözüdür. Roller tam net olmadığından AKP, darbe soruşturmalarını kapalı devre olarak sürdürmek istiyor. Darbe teşebbüsünün iç yapısının toplum tarafından bilinmesi, gelişmeleri başka bir yöne çekebilir. AKP, böylesi bir ihtimalden son derece tedirgin olmaktadır. Başkanlık referandumu, darbenin tozu dumanı arasında bir çırpıda geçiverdi. Kimse ne olduğunu anlamadı bile. Trafık kazası şokundaki sürücüden ifade alırcasına referandum yapıldı. Sayım daha bitmeden RTE, sonucu ilan etti ve “Atı alan Üsküdar?ı geçti”, bundan sonraki atışlar karavanadır, dedi. 

Önümüzdeki günler bir çok gelişmeye gebedir. Yeni ittihatçı hareket en çok Kürtleri gözüne kestirmiş bulunmaktadır. ABD ve Rusya'ya karşı boynu ince olduğundan, bütün aslanvarı kükremelerini Kürtlere karşı yapmaktadır. Hani “kartal kargayı düzer, karga da döner, yuvadakini düzer” demişler. Türk Devletinin Kürtlere yaklaşımı biraz böyledir. Bir suda iki kere yıkanılamayacağını öğrenmek için biraz daha yaşamak gerekecek. 

İttihatçılığın karakteristik özelliklerinden biri, liderlerin gerçekle bağlarını koparmış olmalarıdır. Bir yanıyla çok tehlikelidirler, bir yanıyla kaybetmeleri çok kolaydır. Tehlikelidirler çünkü, her türlü macera, çılgınlık, hesapsızlık riski çok yüksektir. 
Sadece kendilerini değil, ülkeyi, halkı ve bölgeyi de felakete sürüklemek gibi bir çılgınlık riski sürekli gündemdedir. Kaybetmeleri için bazen küçük bir kıvılcım yeterli olabilir. Mahir Çayan'ın tam bir bilgelikle formüle ettiği “sunni denge” tezi tam da Enverist İttihatçılığı tarif etmektedir. Gerçekle bağı kopmuş bir iktidarcı zihniyetin direniş kalelerinin tahkimatı çok zayıf olur. 
Esip gürlemenin altında derin bir yalnızlık, korku ve zayıflık yatmaktadır. Mao'nun “kağıttan kaplan” tezi de bu yapıyı tarif etmektedir. 

Bir başka özellik, militan siyasettir. Devlet dışı oluşumlar, milis örgütleri, mafyatik gruplar bu tip iktidarların kullandığı baskı mekanizmalarıdır. Nazi Almanya'sında SS benzeri oluşumların isimleri Türkiye?de farklı olabilir. İktidarı sürdürmenin temel argümanlarından biri gerginlik siyaseti olduğu için ihtiyaç duyuldukça bu örgütler piyasaya sürülür. Bize göre İttihatçı Türk İslamcıları Enver benzeri bir çılgınlığa kalkışabilirler. Kapalı devre çalıştıkları ve gerçeklerle de kopuk oldukları için yanlış ve afaki hesaplar yapmaları olasıdır. Sanki böyle bir çılgınlık arayışı varmış intibaı yaratılmaktadır. Üzülerek belirtmek durumundayız böylesi bir çılgınlık, başka ve boyutları çok daha küçülmüş bir Türkiye ile sonuçlanır. Enveristlerin maceracılığı, fetihçi hayalleri nasıl ki Osmanlı ülkesini budayıp kuşa çevirdiyse, şimdi de Tayyıpgillerin girişecekleri bir macera benzer bir akıbetle neticelenebilir. Korkumuz odur ki böylesi bir maceranın faturasını yoksul Anadolu insanı, canıyla ve malıyla ödeyecektir. 

AKP hükümeti, hukuk alanında 27 Mayıs 1960 cuntasının mirasını bihakkın kullanmaktadır. Yassıada'nın “sizi buraya tıkan irade böyle istiyor” rezaleti lafzi olarak dillendirilmese de fiilen uygulanmaktadır. Yukarıda tırnak içine alınan söz Yassıada yargılamalarında mahkeme başkanı Salim Başol tarafından yargılanan siyasilere hitaben söylenmişti. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alındıktan sonra zorlama gerekçelerle gözaltına alındı ve sözde mahkemeye çıkarıldı. 
Ahmet Türk, hakkındaki suçlamalara cevap verdiği sırada mahkeme hakimi, “uzatma, geç kalacaksın, uçağın saati geliyor” diye kendisini uyarır. Anlaşılıyor ki onu göz altına aldıran irade 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tutuklanması talimatın çoktan vermiş, yapılan ise yargılama değil bir rol kesmedir. 

Söz hukuka gelmişken bir gerçeği daha belirtmek bizim için elzemdir. Türk hukuk sisteminde ister CMK olsun, ister CMUK olsun savcılık kurumunda hiyerarşik yapı yoktur. Yani her adliyede başsavcılık makamı vardır ama, bu makam sadece koordinasyon makamıdır. Adliyelerin işleyişi ile ilgilenir, görev paylaşımı yapar. Başsavcılıkların üstü yoktur. Adliyeler arası bir koordinasyon ve hiyerarşik yapı da yoktur. Gözaltı kararlarını savcılık makamları, görev yetki ve alanları çerçevesinde verir, sadece başsavcılıkları gerek görürse bilgilendirir. HDP milletvekillerinin aynı gün, aynı saatte gözaltına alınmaları, önceden hazırlanmış uçak ve helikopterlerin soruşturma bölgelerine intikalı, yürürlükteki mevzuatla açıklanamaz. Çünkü, her birinin suç yeri, suç tarihi, suç vasfı, soruşturma makamı ayrı olduğu halde bir merkezden düğmeye basılarak merkezi bir kararla eş zamanlı olarak operasyon yapılması, 27 Mayıs cuntasının muadılı, hukuk dışı bir iradenin devrede olduğunu açıkça göstermektedir. 

İttihatçılığın dünyasında siyasi ahlakın yeri yoktur. İttihatçılar istifa diye bir mekanizmayı tanımazlar. Suçüstü bile yapılsalar, pişkinliğe vurup başka odakları kabahatli gösterirler. Kendi uçağı, kendi savaş gemisini batırır (Kıbrıs Savaşında A.G.) bir Allahın kulu sorumlu olmaz. Cephanede mühimmat patlar onlarca asker ölür, savunma bakanı daha çok caka satar, 301 madenci, rödavans sistemli çalışma yüzünden yer altında can verir, enerji bakanı nerdeyse milli kahraman edasıyla olay yerine gider. Asgari ölçülerde yürüyen bir demokraside değil bakan, hükümet yerinde duramaz, istifa eder. İstifa denen müessesenin yürürlüğe girmesi için nasıl bir felaket lazım? Deprem olur, otuz-kırk bin insan ölür, istifa eden tek bir sorumlu çıkmaz. Bu nasıl bir pişkinlik, bu nasıl bir hayasızlıktır? Cumhuriyet tarihi boyunca Çemişgezek'li Mustafa Bülent Ecevit hariç, hakkında yolsuzluk iddiası olmayan tek bir yönetici bulunamaz. Buna rağmen iddialar nedeniyle istifa etmiş bir kimse de yoktur. 
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İttihatçı dünya görüşü, ilkesiz ve istikrarsız olduğu için bütün değerleri pervasızca kullanır. Kemalistler, cumhuriyetçıliği fetişleştirerek olağanüstü özellikler vehmetmişlerdir. Cumhuriyet değerleri dedikleri, batı tarzı giyim, Latin alfabesinin kullanımı ve Hılafetin kaldırılmasıdır. Bu üç değişimi büyük bir aydınlanma hareketi olarak taktim etmektedirler. Giyim tarzı, gelenekler, eğitim, ekonomik kalkınmışlık ve dünyayla entegrasyon gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Latin Alfabesinden X, W,O harflerini çıkararak alfabeyi güdük hale getirdiler. Hilafeti kaldırmakla dini, devlet hayatının, kamusal alanın dışına çıkarmadılar, dini, devletin denetimine alarak daha kullanışlı bir enstrüman haline getirdiler. 12 Eylül 1980 askeri cunta döneminin vaaz ve hutbeleri ile 15 Temmuz 2016 tarihinden sonraki vaaz ve hutbeler bir kalemden çıkmış gibidir. Sadece tarih ve isimler değişiktir. Eskisi din devletiyse, yenisi devlet dinidir. 

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Talat gibi askeri ünvanı çok sevmektedir. Talat, bir postane memuruyken bir bakıyoruz “Paşa” olmuş. Rütbenin cazibesi bazı insanları ruhen muhasaraya almaktadır. RTE ise, anayasada itibari ve sembolik olarak belirtilen başkomutanlık ünvanını, cepheden cepheye koşan savaş kahramanı edasıyla kullanmakta, kendisinin bu ünvanla zikredilmesin- den büyük haz almaktadır. 

İttihatçılığın kullandığı temel argümanlardan biri de “iç düşman” siyasetidir. Hiçbir zaman iç düşmansız yapamamışlardır. 
1910'larda Ermeniler, 1920”lerde Sunni Kürtler, 1930'larda Alevi Kürtler, 1960-70”lerde komünistler, 1980'lerde yine Kürtler ve süresiz Kürtler iç düşman siyasetinin enstrümanlarıdır. Zaman zaman dış düşman edebiyatı da bu iç düşman fenomenine ilave edilir. Yunanistan'la hava-deniz kıta sahanlığı, Bulgaristan ve Yunanistandaki “soydaşlar”, Kıbrıs “davası”, Suriye, Irak krizleri, İran, Ermenistan ve son olarak yanlışlıkla kantarın topunun kaçırılarak ABD ve AB ile hatta Rusya ile peşrev çekme blöfleri hep ittihatçı projeksiyonun yansımalarıdır. 

İttihatçılığın İslamcı ekolü, değerleri her icraatında her 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davranışında, özellikle tartışmalı uygulamalarında o kadar sık kullanmaktadır ki, bu değerler giderek yıpranmakta, eskimekte, aşınmakta ve çürümektedir. Eskiyen, cazibesini kaybeden değerler, toplum nazarında önemsizleşirken, isimler, benlikler, semboller, hırslar, ihtiraslar rehber olarak ilgi çekmektedir. Dini (Allah, Kuran, Peygamber) değerler ile beşeri (eşitlik, özgürlük, adalet) değerler yoğun bir şekilde tüketilmekte ve etkisizleştirilmektedir. 
İslam inanç sisteminin korku kaynağı olarak algılanmasının nedeni burada aranmalıdır. Barbarlığa, zulme, vahşete alet edilen bir dinin elbette itibarı ve cazibesi büyük yara alır. Son on yılda siyasal İslamcıların, islam imajına verdiği zarar, 1400 yıllık islam tarihinde görülen zarardan kat be kat fazladır. 

AKP gibi demokrasiyı araç olarak gören, yaptığı bütün faşizan ve hukuksuz uygulamalarına “ileri demokrasi” sıfatı yakıştıran bir iktidar için pes demek lazım. Avrupa'yı Nazizmle, İsrail'i çocuk öldürmekle, ABD'yı terör örgütleri ile iş tutmakla suçlayan bir zihniyetin analizini yabancılar kolay yapmakta ama iç kamuoyu bunu algılamakta sıkıntı çekmektedir. Demokrası, eşitlik, özgürlük kavramlarının anavatanı olan Avrupa'ya ders vermek gibi bir pişkinlik ancak kendini dünyanın merkezinde gören, güç çılgını diktatörlerin cüreti olabilir. 

Önemli gördüğümüz bir gerçeği tekrar edeceğiz. Başkanlık projesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi değildir. Türk derin devletinin stratejik aklının projesidir. Bu projeye en uygun aktör, RTE'dir. RTE, hazır olarak önüne konan bu projeye sahip çıkmıştır. Bu proje, demokratık Kürt hareketini etkisizleştirmek için planlanmıştır. Parlamento, önemsizleşirken ve işlevsizleşirken kazanılan oy oranı ile milletvekili sayısının da önemi kalmamaktadır. Çünkü demokratik muhalefetin yapılacağı en etkin kurum devre dışı bırakılırsa milletvekilliğinin de bir ehemmiyeti kalmaz. 
“050 oy oranı aşılmadıkça (ki Kürtlerin böyle bir ımkanı yoktur) alınan oylar demokratik baskı gücüne dönüşmez. Amaç, Kürt demokratik mücadelesini etkisiz kılmak, kitlelerin, sorunlarını demokratık yollarda çözüm inancını yok etmek, demokratik Kürt 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kurumlarını paralize etmek, Kürt özgürlük mücadelesini “terör” kavramıyla özdeşleştirerek dünya kamuoyu gözünde değersiz kılmaktır. Bu algı ortamında da Kürtlere yapılan her türlü zulmü, vahşeti meşru göstermektir. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin birden bire vahiy gelmiş gibi Erdoğan'ın arkasında safa geçmesinin nedeni budur. Gazeteci Sabahattin Önkibar, TW'lerde bas bas bağırıyor, “Devlet Bahçeli, bir devlet görevlisidir, emirleri Yenimahalle'den almaktadır.” Bu tespite MHP'den en küçük bir itiraz gelmemektedir. Mesele yeteri kadar açıktır. 
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SON SÖZ 


Kürtler, iki yüz yıllık makus talihlerini yendiler, ebedi gerçekliğe ulaştılar. Bu gerçeklik, özgür yaşam ve kesinleşen Kürt kimliğidir. Artık hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez, yok edemez. Bu açıdan bakıldığında krıtık eşik aşılmıştır. 

Yüz yıllardır başkalarının hesabına kahramanlık yapma dönemi kapanmış, bundan böyle yapılacaksa, bütün kahramanlıklar Kürtlerin hesabına yapılacaktır. Ortadoğu'nun en demokrat, en seküler, insanlığın ulaştığı medeniyet merhalesine en yakın halkı, Kürt halkıdır. Ancak Kürt halkı, bin yıllar öncesinde olduğu gibi yeni bir uygarlık hamlesinin ebeliğine de adaydır. Bu görev çok zorlu, çok ağır, çok riskli ve bir o kadar da onurlu bir görevdir. 
Şimdiden bu hamlenin ip uçları, emareleri görülmektedir. 

Tarih boyunca milli bir benliğe bulaşabilecek bütün marazi, bulaşıcı, onur kırıcı sosyal hastalıklar Kürt kimliğine sirayet etmiştir. Bu konu başlı başına bir araştırmayı gerektirecek kadar ağırdır. Bu aşağılığın, işbirlikçiliğin, tükenmişliğin başını bajari atmosferle aşina Kürt erkeği çekmiştir. Var olma direnişinin lokomotifi, gundi özelliğinde direnen Kürt kadınıdır. Bu direniş sayesinde dünyanın en güçlü sözlü edebiyatı yaratılmıştır. Bu sözlü edebiyat olmasaydı, Kürtlük çoktan tarihin derinliklerinde kaybolup gitmişti. 

Merkezine kendi güç ve kapasitesini koymayan, siyasi programına Kürt halkının tamamının özgürleşmesini işlemeyen hiçbir 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hareketin Kürdistan özgürlük tarihinde yeri olmayacaktır. İhtiyaç duyulan kudret, kendine güvendir. Serhatlıların bir sözü ile bitirelim: Kurda sormuşlar; 
- Boynun niye yoğundur? 
Kurt cevap vermiş, 
- Kendi işimi kendim gördüğümden. 


Ahmet Gültekin 
2017-Tuzluca/Iğdır 
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